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Mervan b. Muhammed'in Valilerinin İsimleri, 486 


18 


Kadılık, 489 

es-Seffâh'ın Halifeliği, 491 
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Musa'nın Valilerinin İsimleri, 532 
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ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 


Çevirisini yaptığımız Halife b. Hayyât Tarihi adlı eser, İslâm dünyasında zamanımıza ulaşabilen ve yıllara göre yazılmış en eski tarih kitabıdır. Zira bu eserden önce kronolojik esasa göre yazılmış eserlerin hiç biri zamanımıza henüz intikal etmemiştir. Yazarın, vermiş olduğu bilgileri muhaddislerin yolundan giderek isnâda dayandırması, her dönemde görev yapmış yüksek rütbeli devlet memurlarının isimlerini sunması ve önemli gazvelerde ve iç savaşlarda ölenlerin adlarını zikretmesi esere ayrı bir özellik kazandırmıştır. 


Halife b. Hayyât, eserine, Hz. Peygamber'in doğumu ve vefatını ele aldıktan sonra, müslümanların Medine'ye hicretleri ile başlamakta veH.232 /M. 846-47 yılı olayları ilede son vermektedir. 


Halife b. Hayyât Tarihi adlı eser ilk defa tarafımızdan Türkçe'mize kazandırılmaktadır. Eseri Ekrem Ziya” el-Ömeri yayına hazırlamış ve baskıları şöyledir: Bağdat, 1967; Dımaşk, 1977; Beyrut, 1983; Riyad, 1985. Biz, tercüme esnasında Dâru Tibe tarafından yayınlanan son baskı metnini esaş aldık; gözden geçirilmiş son baskı olması hasebiyle de diğer baskılara baş vurmaya ihtiyaç duymadık. 
Ayrıca müellifin hayatı, kişiliği ve eserleri kısmı muhakkık tarafından kaleme alınmış olduğundan, bu konuyu yeniden yazmayı uygun görmedik ve metine sadık kalarak olduğu gibi Türkçe'ye çevirmekle yetindik. Yine muhakkık tarafından metin için hazırlanan notları, eserin sonunda verilen ekleri tercüme etmeye gerek duymadık. Senetlerin 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tercümesi esnasında metinlerin tercümesi yerine, râvilerin adlarını sıralamak suretiyle daha pratik bir yol takip etmeye çalıştık. Râvileri az olan senedlerde bu yola baş vurulmamıştır. 


Tercüme esnasında metine sadık kalmaya özen gösterdik ve açıklanması zaruri görülen ilaveleri parentez içinde vermeye gayret ettik. Ayrıca Hz. Peygamber'in adının geçtiği yerlerde yazar tarafından kulllanılan Sallallahu Aleyhi ve Sellem şeklindeki dualar parentez içine alınarak (S. 
A. V.) şeklinde verilmiştir. Metindeki parentez içinde gösterilen Hz. Peygamber ibareleri ise tarafımızdan ilave edilmiştir. 


Eserde yalnızca Hicri Tarih kulllanılmıştır; ancak biz hem içindekiler kısmında hem de metinde yer alan başlıklarda Hicri Tarih yanında okuyucuya kolaylık olsun diye Miladi Tarihleri de verdik. 


Tercüme esnasında şahıs isimleri ile yer isimlerinde metindeki yazılış ve telaffuz şekline bağlı kalmaya çalıştık. 

Eserin sonunda yer alan dizin kısmının hazırlanmasında büyük emeği geçen değerli öğrencilerim Gülşen, Pınar ve Musa'ya teşekkür ederim. 


Prof.Dr. Abdulhalik BAKIR 


Elazığ 1. 9. 2001 
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HALİFE B. HAYYAT'IN 
HAYATI, KİŞİLİĞİ 
VE 
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HALİFE B. HAYYA''IN HAYATI, 
KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 


O, “Şebâb” ! lakaplı Ebü Amr Halife b. Hayyât b. Ebi Hübeyre Halife b. Hayyât el-Leysi el-Usfuri'dir. Onun bu şekilde lakaplandırılmasının sebebini bilmemekteyiz. “el-Usfuri” şeklinde nisbet edilmesine gelince; el-Usfur boyasına ve onun alım satımına dayanarak ona verilmiştir? el-Hatibu'l-Bağdadi ise şöyle dedi: “Nisbet edildiği “Usfur” kelimesi, Araplardan bir kabile kolunun adıdır.” 


Şebâb (Halife) Basra'da ilimle uğraşılan bir evde doğdu. Dedesi Ebü Hübeyre Halife b. Hayyât Hadis alimlerinden idi. O, Hadisi, Amr b. Şu'ayb ve Humeydü't-Tavil'den aldı. Ayrıca büyük muhaddisler ondan hadis naklettiler. 
Onlar şunlardır: Amr b. Mansur, Veki' b. el-Cerrah ve E- 


İ ei. Buhari, et- Tarihu?'l-Kebir, I-VII, Haydarabâd, 1358-1362, c.1ILI, s. 176; Müslim, el-Kunâ ve'l- Esmâ?, Şehit Ali Ktb. Nu. 1932, s. 
39 b. 

2 elUsfur (aspur), elbiseleri kırmızıya boyamak için kullanılan bir maddedir. Bkz. es-Sem'ani, el-Ensab, s. 392 b; İbn Hallikan, Vefeyâtu'l-A'yân, Thk. Muhyiddin Abdulhamid, Mısır, 1949, c. TI, s. 15; İbnw'l-Esir, el-Lubâb fi Tehzibi”l-Ensab, I-III, Mısır, 1357, c. TI, s. 
140. 

3 Ebu'i-Kâsım b. el-Ferra', Tecridu Esmai'l-Müttefik ve'l-Muftarik 
191-Hatib, el-Ezheriyye Ktb. Nu. 134: 9017,536K.. 

4 el-Buhari, et-Tarihu”l-Kebir,c. VI, s. 175,c. IV, s. 175; İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve't-Ta'dil,I- VII, Haydarabâd, 1952-1956,c.1/2,s.378; el-Askalani, Tehzibu't-Tehzib, I-XII, Haydarabâd, 1325-1327, c. 
111/3, s. 161. 
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bu'l-Velid et-Tayâlisi” el-Buhâri, Müslim'in ondan Hadis naklettiğini belirtmektedir" Büyük ihtimalle o, el-Buharünin hocalarından olan Müslim b. İbrahim el-Ferâhidi el-Basri'dir (öl. 222)” 


Yahya b. Main, Ebü Hübeyre Halife b. Hayyât'ı güve- 


nilir göstererek şöyle der: 


“Halife b. Hayyât güvenilir biridir”? 


Şebâb, Tabakât adlı eserinde bu dedesini zikrederek şöyle der 


“Halife b. Hayyât, 160 yılında öldü. Kendisi, Ebü Hü-beyre olarak künyelendirilmektedir ve benim dedemdir. 
O ve Şu'be, aynı ayda öldüler.” 


İbn Hibban da, Şebâb'ın bu dedesinin 160 yılında öldüğünü zikretmektedir!” 


Şebâb'ın dedesinin babası Hayyât ise, yine Hadis râvilerinden idi ve oğlu Halife, ondan rivayet nakletmiştir”! 


Şebâb'ın, evinde ve şehrinde yetiştiği ilmi ortam, bilgisinin gelişmesine ve şehrindeki çok sayıdaki hocalarından ilim tahsil etmesine yardım etmiştir. Böylece Halife, onlardan Kur'an, Hadis; Ensâb ve Ahbâr ilimlerini öğrendi. 
Hocaları arasında büyük muhaddislerden şunlar vardı: 


Yezid b. Züray”, Gander, İsmail b. Sinan Ebü Ubeyde el-Basri, Ertat b. el-Hüseyn el-Benâni, Bekkâr b. Abdullah 


> es-Sem'ani, el-Ensab, 392 b. 

6 el-Buhari, et-Tarihu?l-Kebir, c. IVI, s. 175. 

7 ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, I-IV, Haydarabâd, 1955,c.1,s. 394. 

8 İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve”t-Ta'dil, c.1/2, s. 378. Ayrıca bkz. es-Sa-fedi, 
el-Vâfi bi”l- Vefeyât, I-XIV, İngiliz Müz. Nu. (OR.MF.5320), c. VIII, s.25a. 

9 Halife b. Hayyat, et-Tabakât, s. 60 b. 

O İbn Hibbân, Meşâhiru “Ulemai”l-Amsâr, Kahire, 1959, s. 157. 
| el-Buhari, et-Tarihuwl-Kebir, c.1/2, s. 209; İbn Ebi Hâtim, el-Cerh 
ve't-Ta'dil,c. 1/2, s. 405. 
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el-Basri, Şu'ayb b. Hayyan, Mu'az b. Hâni el-Basri, Avn b. 
Kehmes b. el-Hasen el-Basri, Bekr b. Süleyman el-Basri el-Esvâri, Enis b. Sivar el-Cürmi, Merzük b. Meymün en-Nâci, Derest b. Hamza el-Basri, Bişr b. el-Mufaddal, Ca'fer b. Süleyman, Mu'temir b. Süleyman, Süfyan, b. “Uyeyne, Ebü Davud et-Tayâlisi, Ömer b. Ali b. At, Ebü Hafs el-Mukaddemi el-Basri, Abdurrahmân b. Mehdi, Kehmes b. e!-Minhâl ve İsmail b. Ümeyye 1? 


Birçok kişi Şebâb'tan rivayet nakletmiştir. Onlardan bazıları şunlardır: Muhammed b. İsmail el-Buhari (öl. 256), es-Sahih ve et-Tarihu'I-Kebir adlı eserlerinde, Abdullah b. 
Ahmed b. Hanbel ve Ebü Ya'lâ el-Mevsili ez-Zehebi şöyle der: “Onun naklettiği Hadisler, Ebü Ya'la el-Mevsili müsnedinden bize MlaŞme tadır, mi Ayrıca el-Hasen b. Süfyan en-Nesevi, “Abdân”lİ olarak lakablandırılan Ebü Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Musa b. Ziyâd el-Ahvâzi, İbrahim b. Abdullah b. el-Hafid el-Hatali, Ebü Bekr b. Ebi Asım, Ya'kub b. Şeybe, es-San'âni 15 ve Tarihu Halife adlı eserin ravisi Bakiyy b. Mahled el-Kurtubi de ondan (Halife) rivayet nakletmişlerdir. Elimizdeki tarih kitabı, Bakiyy b. 
Mahled el-Kurtubi'nin naklettiği rivayetler yoluyla bize 


12 Onun (Halife) hocalarının adlarını gösteren kaynaklar şunlardır: el-Buhari, et-Tarihw”l-Kebir,c./1,s.359,c.U/2,s.58,121,c.IV1,s. 176, c.IV2,s.225,c.IV/1, s. 18, 367; İbn Ebi Hâtim, el-Cerh vet-Ta?dil, c.U/1,s.327,335,387,c.U2,s.378,438,c.1W1,s.343,c.IW1,s. 265; Müslim, el-Kunâ ve'l-Esmâ, s. 39 b; es-Sem'ani, En-sab, s. 392 b; İbn Hallikan, Vefeyâtu”l-A'yân, c. II, s. 14-15; İb-nu'l-Esir, el-Lubâb fi Tehzibi”l-Ensab, c. Il, s. 140; ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffaz, c. 1, s. 
292,c.11, s. 436; ez-Zehebi, Mizâ-nwl-İ'tidâl fi Nakdi'r-Ricâl, L-TI, Mısır, 1325; c.1I, s. 313; ez-Zehebi, el-Kaşif fi Ma'rifeti men lehu Zikr fPl-Kutubi?s-Sitte, s. 80; el-Askalani, Tehzibu”t-Tehzib, c. Il, s. 160-161; İbn İmad, Şezerâtu”z-Zeheb, I-VIII, Kahire, 1350-1351, c. 
TI, s.94. 

13 ez. Zehebi, Tezkiretü”|- Huffaz, c.l,s. 436. 

İbn Hallikan, Vefeyâtu”l- A yân,c.lI,s. 14-15; ez-Zehebi, Mizâ-nw'l-Ptidâl,c.1, s. 313; ez-Zehebi, el-Kâşif, s. 80; ez-Zehebi, Tezkiretü”?l-Huffaz, c. I, S. 436- 437. 

15 gi. Askalani, Tehzibw't-Tehzib,c. Il, s. 161. 
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ulaşmıştır. Aynı zamanda o, Halife'nin diğer kitabı et-Tabâkât'ın rivayetlerini de nakletmiştir” Fakat, onun, bu rivayetleri direkt olarak kendisi vasıtasıyla değil, Halife'ye ait olan tarih kitabının rivayetlerini de ondan nakleden Musa b. Zekeriyya b. Yahya et-Tüsteri'nin yoluyla bize ulaşmıştır. Buna rağmen onun (Musa) tarih ile ilgili rivayetleri bize ulaşmamıştır. İbn Asâkir, Halife'nin Tarih'inden naklettiği rivayetlerde, ona dayanmaktadır!” 


Halife'nin İtikadı ve Sosyal Konumu 


Halife, Mu'tezile hareketinin yaygınlaştığı Memün ve Mu'tasım dönemlerinde yaşadı ve o, açık bir şekilde, bu harekete karşı olanların safında yer aldı. 


Veki' şunu nakletmektedir: 


Mu'tezileden bazı kişiler Basra'da, 223 Yılında kadı tayin edilen Ahmed b. Riyâh nezdinde bir dava açtılar. Bu-— nun üzerine kadı, incelemede bulunmak maksadıyla olay mahalline gitme emrini verdi ve Basra'nın ileri gelenlerinden bazı kimseler onunla gittiler, onlardan bazıları şunlardır: Ebü Rabi” ez-Zehrâni, Hüseyin b. Muhammed ez-Zirac, Halife b. Hayyât ve başkaları! 


Böylece Halife Basra'da hasımları Muctezile mensuplarından korkmadan kadının yanında yer aldı. Hatta o, bu hususta, açık bir şekilde Muctezile'nin görüşlerini benimseyen ve onları desteklemeye ve korumaya çalışan Mu'tasım'dan da korkmadı. Bu tutum, Halife'nin bazı kişisel ö-zelliklerini ortaya çıkarmakta ve inancının ne derecede sağlam olduğunu göstermektedir. Ayrıca onun Basra'daki sosyal yerini ve itibarını da gözler önüne sermektedir. Ve- 


16 İbn Hayr el-İşbili, Fehresetü mâ Revâhu 'an Şuyühihi, Serekus- 
ta, 1893, s. 225. 

17 İbn Asâkir, Tarihu Medineti Dımaşk, Thk. Muhammed Ahmed 
Dehman, Dımaşk (Trz),c.X,s.92,113,132. 

18 Veki” , Ahbâru'l-Kudât, Thk. Abdulaziz Mustafa el-Merâği, I-III, Mısır 
1947,c.1II,s. 175. 
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kiin daha önceki sözünden de anlaşıldığı gibi o, şöhretsiz biri değildi; aksine o, şehrin ileri gelenlerindendi ve burada meydana gelen bazı olaylara fiilen katılmıştır. O, bir köşeye çekilerek kendi halinde yaşayan biri de değildi. Bunun bir göstergesi de onun büyük sayıda hocalar ve öğrencilerle birlikte ilmi çalışmalarda bulunmasıdır. Salih Cezre, Onun bu yönüne bakarak şöyle dedi: Muhaddisler arasında Halife b. Hayyât ve Ebü Hafs el-Fellâs'tan daha akıllı ve sivri zekalısını görmedim. Basra'da İbn Arara gibi birini de görmedim. Ebü Hafs ise, diğer iki kişiden daha fazla tercih ettiğim biri idi”? Halife'nin, sosyallığı, yaşadığı şehrin âlimleri ile olan ilişkisi ve ilim uğrundaki çabası, sonra meşhur bir âlim sıfatıyla öğrencilerin yanına gelerek ondan feyz almaları gibi hususlar olmasaydı, Hadis, Kıraat, Ensâb ve Ahbâr şeklindeki çeşitli bilgilerini toplaması mümkün olmayacaktı. Onun, Basra'ya gelen diğer şehirlerin alimlerinden bazılarını ziyaret ettiğine dair rivayetler bulunmaktadır. 


Abdurrahman b. Rüste (öl. 246 veya 250) şunu nakletti: 


Basra'ya geldim ve Şebâb el-'Usfuri (Halife b. Hayyât) yanıma gelerek bana şöyle dedi: Abdurrahman b. Mehdi'den “Barışı başlatan kişi suçsuzdur” hadisini sened olarak nasıl ezberliyorsun. Ben de şunu söyledim: Abdurrahman bize Süfyan'dan, Ebü İshak'ın şöyle dediğini nakletti: (adı geçen Hadis). Bunun üzerine o şunu söyledi: “Bir sıkıntımı giderdin Allah da senin sıkıntını gidersin. İnsanlar bu Hadis konusunda beni yalanladılar.” 


Şebâb'ın: “Bir sıkıntımı giderdin” sözü onun zaman zaman meslekdaşlarının sıkıştırmalarından ve bazı rivayetlerini yalanlamalarından dolayı neler çektiğini göstermektedir. Belki de bunların bazıları kıskançlık ve ilimdeki re- 


19 el-Askalani, Tehzibu”t-Tehzib, c. VILI, s. 80. 


Ebü'ş-Şeyh el-Ensâri, Tabakâtu'l-Muhaddisin bi İsbahan ve'l-Vâridine Aleyha,c.Il,s. 166-167. 
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kâbetten kaynaklanmaktaydı. Hatta bu durum, onun (Halife) çağdaşı olan el-Kudeymi'yi, Şebâb'ı küçük düşürmek maksadıyla, Ali b. Medini'den rivayet uydurmaya kadar ileri gitmiştir. Bu hususu Şebâb'ın güvenirliği bahsinde daha da genişletmeye çalışacağız. 


Halifenin Güvenirliği 


el-Buhari, et-Tarihu'l-Kebir adlı eserinde, onun cerhedilmesine dair herhangi bir söz söylemeden ismini zikretmektedir. Bu da, onun rivayetlerine güvendiğini göstermektedir. Yine o (el-Buhari), Sahih'in de ondan birkaç hadis nakletmektedir. el-Hâfız İbn Hacer el Askalâni şöyle dedi: “el- Buhari ancak başka bir rivayetle birlikte ondan rivayet naklederdi. Yalnızca ondan Hadis naklettiği zaman, onun, bu hadislerini ta'likan zikrederdi.”?! 


el-Buhari, Sahih'inde onsekiz yerde Halife b. Hayyat'tan rivayet nakletmiştir © Bu rivayetlerin onbeşinde, tamamı veya eksiği dile getirmek veya şahit konumundadır. 
Bu üç yerden ikisi, el-Buhari'nin Halife'yi güvenilir kabul etmesini kanıtlamaya elverişli değildir. Bunlardan birisinde, Halife'nin rivayeti, bir ayet hususunda şâhitlik etmektedir. Diğerinde ise, rivayet bir sahabinin durumunu içermektedir ki, bu da onun güvenirliğini kanıtlamaz. el-Buharinin, başka bir Hadisle birlikte vermediği ve onu ta'lik olarak zikretmediği ve Halife'den münferit olarak rivayet ettiği üçüncü yerde geçen haber ise, inançla ve gayble ilgili bir meseledir. el-Buhari burada şöyle dedi: Halife b. Hayyat, bana şunu dedi: Babamdan, oda Katâde'den, o da Ebü Rafi”den, o da Ebü Hüreyte'den Peygamber (S.A.V.)'in şunu dediğini nakletti: Allah, insanları yaratmaya karar verince, yanında bir yazı yazdı ve şöyle dedi: “Rahmetim, gazabı- 


21 el- Askalani, Tehzibu”t-Tehzib, c. II, s. 160-161. 

22 Bkz. el-Buhari, Sahih, I-IX, Mısır (Trz.), c. II, s. 107, 186,c.IV,5.251, 
c.V,s.14,47,127,134,143c.VI,s.22,c.VII,s.138,c.VIII,s. 30, 83,203,c.1X, 5. 47, 67, 143, 179, 196. 
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mı yenmiş veya aşmıştır.” Bu yazı, O'nun yanında Arş'ın üzerindedir 


Bu rivayet, Buhari'nin, hocası Halife b. Hayyât'ı -onu, hocalarından oluşan birinci grup arasında göstermese degüvenilir kabul ettiğinin bir delilidir. Zira bu Hadisin akebinde ona, atfen bir açıklama bulunmaktadır ve Buhari, bu açıklamayı hemen hadis'ten sonra zikretmektedir. Buhari, bu açıklamayı hocasıyla görüşmek yoluyla şu sözle ifade etmektedir: “Halife bana şöyle dedi” “Bu söz onun için semâ yoluyla hadis aldığını tasrih etmek mesâbesindedir.”?* 
Cerh ve Tacdil alimlerinin hocalarından Ali b. el-Medini, Şebâb'ı (Halite'yi), evinde Hadis taşıyan bir ağaç vardır şeklinde tanıtır?” Muhammed b. Yunus el-Kudeymi: “Şebâb, hiç Hadis nakletmeseydi kendisi için daha iyi olacaktı.” sözünü, Ali b. el-Medini'ye atfetmektedir. el-Fadl b. el-Hubab ise, bir defasında kendisinin Ebü”l-Velid et-Ta-yalisinin yanında bulunduğunu ve bu esnada Şebâb el-'Usfur/nin, Ali b. el-Medini'nin ona, Yahya b. Ma'in'e Hadis nakletmemesini isteyen mektubunu getirdiğini ve Ebü'l-Velid'in bu olaya kızarak “Niçin ona Hadis nakletmeyeyim? 
şeklinde konuştuğunu iddia etmektedir. İbn Adiyy, adı geçen iki rivayeti ele alarak zayıf olduklarını zikretmiştir. O, şöyle dedi: “Ali b. el-Medini'den rivayet eden kişi el-Kudeymi'dir. el-Kudeymi ise, meşhur biri kişi değildir. 
Fakat bunun yanında, Şebâb, Hadis ravilerinin uyanıklarındandır. Ayrıca, onun, bol miktarda Hadis'i, bir tarih kitabı ve sahabilere ait bir tabakat kitabı vardır. Buna rağmen nasıl olur da Ali'ye dayanarak onun hakkında bu hikaye uyudurulur.”. Üstelik o, Ali'nin arkadaşlarından biridir. Ali b. Medini'nin, onun eliyle, İbn Ma'in hakkında Ebwl-Velid'e mektup gönderdiğini görmüyor musun? Hele bu 


23 el-Buhari, Sahih, c. IX, s. 196. el-Buhari'nin tek başına Halife'den 
ri—vayet ettiği diğer iki konu için bkz. el-Buhari, Sahih, c. V, s. 103, 
127. 

24 İbn Hacer, en-Nuket “alâ İbni?s-Salâh, s. 386. 

2 el-Ukayli, ed-Du'afâ?, ez- Zâhiriyye Ktb., Dımaşk, Hadis nu: 362. 
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rivayeti Ali'den nakleden Muhammed b. Yunus ise, ki o el-Kudeymi'dir! Bu da Ali'ye atfen nakledilen hikayenin doğru olmadığını göstermektedir. Ayrıca Halife'nin çok sayıda Hadisi vardır, onun bu Hadisleri'nden bazılarını burada zikretmeye gerek görmüyorum. O, doğru Hadis nakleden ve doğru söyleyen bir kimsedir 


Ebü Hâtim er-Râzi'ye, Şebâb hakkında soru soruldu, o da şöyle dedi: 


Ondan Hadis nakletmem, zira o bu alanda güçlü değildir. Onun müsnedinden Ebü'l-Velid'ten gelen üç Hadis yazdım. Sonra, Ebü'l-Velid'e giderek mahiyetleri hakkında ona sordum. Fakat o, bu Hadisler'i reddederek şunu söyledi: Bunlar benim Hadislerimden değildir. 


Bunun üzerine ona şöyle dedim: Ben bunları Şebâb el- 
“Usfuri'nin kitabından yazdım. Onu tanıdı ve böylece kızgınlığı geçti?” 


Ebü Muhammed b. Ebi Hâtim er-Kâzi şöyle dedi: 


Ebü Zür'a er-Râzi, Fevâid'inde Şebâb el-*Usfuri'den bazı Hadisler naklederek hazırladı ve bunları bize okumadı. Bunun üzerine, onu kınadık, böylece ondan rivayet nakletmeyi bıraktı?3 İbn Ebi Hâtim, Sebâb el-'Usfuri'den bir Hadis naklederek şöyle dedi:”Onun rivayetine güvenilmez.” i 


Abdurrahman b. Yahya el-Muw'allimi el-Yemâni, Ebü Hâtim'in, Şebâb'ı cerh etmek için zikrettiği meseleye bir yorum getirerek şöyle dedi: 


Ebw'l-Velid'in kızgınlığının geçmesi, onun, Halife'yi yalanlamadığı hissini doğuruyor. İhtimal var ki, Şebâb, E- 


26 İbn Adiyy, el-Kamil fi Zu'afa'i'r-Ricâl, III. Ahmet Kütb Nu. 3A-2943, 
İstanbul. 

27 İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve't-Ta'dil, c. U2, s. 378-379. 

28 İbn Ebi Hâtim, el-Cerh vet-Ta'dil, c. V2, s. 378-379. 

29 İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve't-Ta'dil, c. III, s. 404. 
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bü'l-Velid'in metodunu uygulayarak onun Hadisleri'nden fazlaca nakletme yoluna gitmiştir. Onun (Halife) naklettiği üç Hadis de Ebü'i-Velid'in ezberlemediklerindendi, böylece onları reddetti. Fakat daha sonra, onları Şebâb'ın, kendisinden naklederek rivayet ettiğini öğrenince, bu Hadislerin, kitabında yer aldığını, fakat onları ezberlemediğini ifade etti. Abdurrahman b. Yahya, bu ihtimali ileri sürerek sanki Ebü Hâtim'in “Güçlü değildir” sözünün yetersiz olduğunu ifade etmektedir” O, bu yorumu ile adı geçen sözün doğruluk derecesinde olmadığını ile sürmektedir il 


Yukarıdaki söz ve kanaatleri sunduktan sonra özetle Şebâb'ın güvenirliğini kabul ediyoruz. Üstelik el-Buhari ve İbn Adiyy el-Cürcâni de onun güvenirliğini kabul etmektedirler. Ayrıca Muhammed b. Hıbbân el-Büsti de onu, güvenilir ilim adamları arasında zikretmiştir”? el-Hâfız ez-Zehebi bu hususta şöyle dedi: Bazı ilim adamları onu güvenilir kabul etmektedir, diğerleri ise, sebep göstermeden onun zayıf olduğunu ileri sürmüşlerdir” Kadı Ebü Bekr b. el-Arabi el-Avâsım mine'l-Kavâsım adlı eserinde onu güvenilir bulmuş ve ondan rivayet nakletmiştir”, el-Buhari'nin, Sahih'inde, ondan rivayet nakletmesi, onun güvenilir bir ilim adamı olması bakımından yeterli bir kanıttır sanırız. 


Halife'nin Kültürü 
İbn Hıbbân şöyle dedi: 


O, becerikli idi ve insanların meşhur günleri ve nesebleri konusunda bilgili bir insandı” 


İbn Hallikan, onun hayatını anlatırken şöyle dedi: 


30 İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve't-Ta'dil, c. 2, s. 378. 

31 ez-Zehebi, el-Mavkıza fi”1-Mustalah, Yrz., Trz. 

32 el-Askalani, Tehzibü”t-Tehzib, c. II, 5. 160-161. 

33 ez-Zehebi, Siyeru A lami”n-Nübelâ, c.XI,s.473. 
Bkz. Ebü Bekr b. el-Arabi, el-Avasım mine?l-Kavâsım, s. 172. 
es-Sem ani, Ensab, 392 b; Ayrıca bkz. el-Askalani, Tehzibü't-Tehzib,c.İlI,s. 160. 


33 


O, hâfız idi ve tarihleri, insanların günlerini iyi biliyordu ve fazileti bol bir insandı“ 


İbnw'l-Esir ise, onu şöyle tanıtır: 


gp faziletli ve insanların günlerini iyi bilen bir kimse idi 


ez-Zehebi onun hakkında şunu söyledi: 


Şebâb olarak tanınan hâfız, imam Ebü Amr el-'Usfuri el-Basri, muhaddis, ensâbı bilen iyi bir tarihçi ve büyük bir âlimdi” 

İbn Kesir ise, onu, Tarih ilminin önde gelen âlimlerinden birisi olarak tanıtır” 


Halife'nin çalışmaları Kur'an ilimleri, Hadis, Ensâb ve Tarih ilmini kapsamaktadır. O, bütün bu ilimlerde kitaplar yazdı. Aynı zamanda o, Kur'an-ı Kerim'in Kıraatı ilmine de önem verdi. Ebü'l-Hayr el-Cezeri, onun hayatını yazarken onu Kurralar arasında gösterdi ve bu konuda şöyle dedi: O (Halife), Verka' b. Amr ve Ebi Amr b. el-*Alâ dan kıraat rivayet etti” Ayrıca, Ahmed b. İbrahim b. Osman el- Verrak ve el-Muğire b. Sadaka ondan kıraat hususunda rivayet naklettiler”. Onun kıraat ilimine gösterdiği ilgi, Kurrâ ile ilgilenmesine ve onların tabakâtına dair bir kitap yazmasına sebep olmuştur. 


36 İbn Hallikan, Vefeyatu'l-A'yân, c.JI, 5. 14-15. 
37 İbnu'l-Esir, el-Lubâb fi Tehzibi”l-Ensab, c. Il, s. 140. 

8 ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, c. Il, s. 436. 

9 İbn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye, I-XIV, Kahire, 1932,c. X, s. 322. 
Ebü Amr b. el-Alâ' Kur'an alimlerindendir. O, aynı zamanda yedi Kur-ra'dan biridir. Bkz. İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, Kahire (Trz.), s. 48. 

41 Ebü'I-Hayr el-Cezeri, Gayetü”n-Nihâye fi Tabakâti'l-Kurra?, Mı-sır, 
1938-1945,c.I,s 275. 
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Halife'nin Eserleri 
İbnu'n-Nedim*? Halife'nin şu eserlerini bildirmekte- 


dir: 

I-et-Tabakât. 

2-et-Tarih. 

3-Tabakâtu'l-Kurra'* 

4-Tarihu'z-Zemnâ ve'i-Urcân ve'l-Merda ve'l-'Umyân. 

5-Eczâwl-Kur'an ve A'şâruhü ve Esbâ'uhü ve Ayâtuhü. 


es-Sehâvi ise, sadece yukarıda zikredilen ilk iki ese-rini bildirmektedir”. el-Kettâni de es-Sehâvi'den sonra aynı bilgiyi vermektedir” Fakat bunun yanında İsmail Pa-şa el-Bağdadi, adı geçen eselerine el-Müsned fi '-Hadis” a-dında bir kitabı da eklenmektedir. Onun, bu Müsned'ine daha önce Ebü Hâtim de şu sözü ile değinmişti: Onun Müs-ned'inden Ebü'l-Velid'ten gelen üç hadis yazdım”? 


Bilinen altı eserine rağmen o, ilk iki eseri olan et-Tabakât ve et-Tarih kitapları ile şöhret kazandı. İbn Adiyy bu konuda şöyle der: Onun iyi bir Tarih kitabı ve meşhur kişilerle ilgili bir Tabakât kitabı vardır ©, 


İbn Hallikan onu, Tabakât ; adlı eserinden dolayı “Sahibu't-Tabakât” şeklinde tanıtır” 


42 İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 338. 
İbn Hacer'in, Halife'den naklettiği bazı alıntılar sanki bu şahıstan alınmıştır. Bkz. İbn Hacer, Tehzibü”t:Tehzib, c. IV, s. 16. 
44 es-Sehâvi, el-İ'lan bi”t-Tevbih limen Zemme Ehli”t-Tarih, Bağdat, 
1963,s. 601, 648. 
45 el Kettâni, er - Risâletü”l - Müstatrafe li Beyân Kutubi's - Sünneti”l-Müşerrefe, Dımaşk, 1967, s. 139. 
© İsmail Pâşâ el-Bağdadi, Hediyetü”l-' Arifin fi Esmâi”I-Müellifin ve Asâri?l-Musannifin, 1-11, İstanbul, 1951, c.1,s. 350. 
47 İbn Ebi Hâtim, el-Cerh vet-Ta'dil, c. V2, s. 378. 
48 İbn Adiyy, el-Kamil fi Zu'afai'r-Ricâl,c.I, s. 123 b. 
49 İbn Hallikan, Vefeyâtu?l-A?yân,c. II, s. 14. 
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ez-Zehebi, onunla ilgili olarak şöyle der: 

O, et-Tarih ve et-Tabakât kitaplarını yazdı * İbnuwl-*İmad ise onu şöyle tanıtır: Sahibu't-Tarih ve't-Tabakât”! 


Daha önce de değindiğim gibi es-Sahâvi, et-Tarih ve et-Tabakât adındaki eserleri dışında başka eserlerini zikretmemiştir. Yine el-Buhari'nin, Sahih'inde zikrettiği bazı Hadisler ve el-Askalani'nin, Sa'id b. Ebi'l-Hasen el-Bas— rinin hayatı konusunda Kurra sınıfına atfen vermiş olduğu “Halife b. Hayyât, onu Basralı Kurraların ikinci gurubunda zikretmiştir” şeklindeki bir rivayet dışında, kendisinden sonra kaleme alınan eserlerde, onun diğer eserlerinden alıntılara rastlamamaktayız 


Onun, sayelerinde tanınmış olduğu et-Tabakât ve et-Tarih adlı iki eserinden başka eserleri bize ulaşmamıştır. 


Halife'nin Doğumu ve Vefatı 


Sadece el-Hafız ez-Zehebi, onun öldüğü zaman seksen yıl yaşayanlardan olduğunu belirterek ömrünü zikretmiştir. Böylece bu rivayete dayanarak onun 160 yıl dolaylarında doğduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla da yine bu yılda vefat eden dedesi Ebü Hubeyre'den rivayet nakletmek ona kısmet olmamıştır 


Ölümü konusunda ise, çelişkili haberler vardır. 


Mutayyen, bu hususta şöyle der: 


50 ez-Zehebi, Tezkiretü'l-Huffâz, c. II, s. 436. 
İ İbn İ mâd el-Hanbeli, Şezeratü”z-Zeheb fi Ahbar men Zeheb, I-VTL, Kahire, 1350-1351,c.11,s. 94. 
2 el-Askalani, Tehzibü”t-Tehzib, c. IV, s. 16. 
53 ez-Zehebi, Siyeru A'lami?'n-Nübelâ?, Halife konusu. 
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O, 240 yılında vefat etti”*. İbn Kesir de onun 240 yılında öldüğünü zikretmektedir” İbn Zeber, onun 246 yılında öldüğünü ileri sürerken”, İbn Hallikan, onun 230 
yılının Ramazan ayında vefat ettiğini belirtir. İbn Asakir- 
'den gelen bir rivayete göre o, 240 yılında ölmüştür” 


İsmail Pâşâ el-Bağdadi onun ölüm tarihini 246 olarak gösterdikten sonra şöyle der: 


Bir rivayete göre o, 240 yılın-da ölmüştür” el-Kettani, onun 230 yılında öldüğünü zikrettikten sonra, “râvilerin bir rivayetlerine göre de o, 240 veya 246 yılında vefat etmiştir” der” 


Böylece Tarihçilerin görüşlerine göre onun ölümü Ya 
230 veya 240 veyahut 246 yılında gerçekleşmiştir. 230 yılını gösteren görüş gerçekle bağdaşmamaktadır. Zira Halife et-Tabakât adlı eserinde 236 yılında vefat eden kişilerin isimlerini zikretmektedir. Bununla birlikte o, et-Tarih adındaki diğer eserinde vermiş olduğu bilgileri 232 yılına kadar devam ettirmektedir. Bu sebebten dolayı ölümünün 
230 yılında gerçekleşmesi mümkün değildir. Böylece geriye 
240 ve 246 yılları kalıyor. Bu iki tarih arasında fark ise, 
büyük sayılmasa gerektir. Fakat, biz, onun ölüm tarihi olarak 240 yılını doğru bulmaktayız. Zira bu görüş onun kendi zamanına yakın olan kişiler tarafından ileri sürülmektedir. 
Üstelik bu bilgiyi İbn Asakir ve ez-Zehebi'den öğrenmekteyiz. Onun 246 yılını gösteren vefat tarihine gelince, bunu 


>4 ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, c. Il, s. 436; ez-Zehebi, Mizânu”l-Ptidâl,c.lI, s. 313; es-Safedi, el-Vâfi bi”l-Vefeyât, c. V, s. 25; el-Hazreci, Hülâsatu Tehzibi'l-Kemâl fi Esmâi'r-Ricâl, Kahire, 1323, s. 90; İbn İ mâd el-Hanbeli, Şezerâtü?z-Zeheb fi Ahbar men Zeheb, c.lII,s. 94. 
55 İbn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye, c. X, s. 322. 
56 İbn Zeber, Tarihu Mevlidu”l-*Ulemâ” ve Vefeyatihim, s. 466. 
7 İbn Hallikan, Vefeyâtu'l-A'yân,c. Il, s. 14. 
İsmail Pâşâ el-Bağdadi, Hediyyetü”l-? Arifin fi Esmâi”l-Müellifin ve Asâri'I-Musannifin, c. I, s. 350. 
9 el-Kettani, er-Risâletü'l-Müstatrafe, s. 139. 
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en erken söyleyen kişi İbn Zeber'dir. Sonra onu, rivayetin doğru olup olmadığını incelemeden İbn Hallikan takip etmiştir. Sonra da muahhar bir müellif olan İsmail Pâşâ el-Bağdadi bu tarihi yeniden kullanmıştır. 


el-Hâfız ez-Zehebi, Halife'nin 246 yılında öldüğünü ileri sürenlerin hatalı olduklarını ortaya koymuştur 


Halife'nin İsnad Metodu 


Halife b. Hayyât'ın yaşadığı devirde isnâdın önemi yerleşmiş ve kuralları sağlam bir zemine kavuşmuştur. Bu devirde muhadisler, Hicri ikinci ve üçüncü yüzyıllarda yazılan Müsned ve Sıhâh türünden eserlerde açıkca görüldüğü gibi rivayetlerde isnâd konusuna büyük bir titizlik gösteriyorlardı. 


Halife muhaddis idi. Bu sebeple Hadis toplamaya ve Müsned yazmaya önem verdi. Onun tarihle ilgili rivayetlerinde de isnâd konusuna önem verdiğine şaşmamak lazımdır. Üstelik Halife Tarih çalışmalarında isnâd kullanan ilk alim değildir. Bu esnada rivayetlere önem veren muhaddisler, bunları senedlerle, naklediyorlardı. Senedlerle ilgilenme tutkusu, bu erken dönemde Edebiyatçılara da sıçramıştı. Fakat o dönemdeki isnâd titizliği, daha ziyade hadislerle kendini gösteriyordu. Ahbâr konusunda ise, bu ilim dalı- nın mensupları, isnâdı kullanma hususunda daha serbest davranıyorlardı. Nitekim Halife b. Hayyât Hadis rivayetinde isnâda bağlı kaldığı halde, Ahbâr ve Ensâb hususunda isnâdın kullanılmasında daha serbest davrandığını görüyoruz. Onun bu uygulaması Hadis'in önemli konumu ve hükümleri ona bağlı olmasından ve onu kabul etmeden önce iyice tenkit edilmesinin gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. İsnâd, eleştirinin etrafında döndüğü temel ekseni teşkil eder. 


60 ez-Zehebi, Siyeru A'lami'n-Nübelâ, Halife konusu. 
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Ahbâr ise, insanların yararına olan şeylerin ve yaşamlarını ilgilendiren meselelerin bağlı olduğu hükümleri kapsamamaktadır. Bu sebeple Ahbâr'ın isnâdlarında, muhaddislerin üzerinde ittifak ettiklerinden daha serbest davranılmıştır. Öyleki, Ahbâr âlimleri, mürsel ve munkat senedlerle rivayet etmişlerdir. Hatta Hadis konusunda rivayetleri kabul edilmeyen zayıf râvilerden de nakillerde bulundular. Bu sebeple Halife'nin muhaddisler tarafından yalancılıkla suçlanan İbnwl-Kelbi ve el-Vâkidi'den rivayet nakletmesinde ve kendi kitabı olan et-Tabakât adlı eserde isnâd konusunda musamahalı davranmasında-ki, burada O, et-Tabakâtın başlarında faydalanmış olduğu kaynakların bir listesini vermekle yetinmiş ve bu kaynaklara dayanarak eserin kaleme aldığını bildirmiş ve bilgileri verirken çelişkili gördüğü yerlerde veya rivayetin sorumluluğunu taşımak istemediği hususlarda birkaç olay dışında senedleri zikretmiştir- şaşılacak bir durum yoktur. Şüphesiz ki, et-Tabakâtın konuları arasında Ensâble ilgili rivayetlerin çokluğu, sened kullanımında musamahalı davranmayı kolaylaştırmaktadır. Zira neseplerin ve vefat yıllarının ağır bastığı bir bilgide oynama ihtimali ve kişisel görüşe göre hareket etme olgusu büyük oranda azalmaktadır. Aynı şeyi Ahbâr için de söylemek mümkün değildir. Zira bu ihtimal siyasi eğilimleri ve dini inançları ele alan bilgilerde daha da kuvvetlenmektedir. Burada görüyoruz ki, Halife özellikle Hz. Peygamber'in hayatııyla ilgili konularda Tarih adlı eserinde Tabakât adlı eserinden daha fazla sened kullanmaya önem vermektedir. Aynı zamanda o, burada sened titizli— ğine dair kurallara uymadan birçok rivayette senetleri ver-— mişse de, yalnız güvenilir kaynakları kullanmaya özen göstermiştir. 


Bununla birlikte o (Halife), siyasi görüşlerin etkile— diği ve haberlerinin incelemeye ihtiyaç duyduğu, Hz. Osman Zamanında meydana gelen fitne, Cemel vakası, Sıffin, Muaviye'nin oğlu Yezid için Hicâzlılar'dan bey'at alması, Harre olayı, İbnwl-Eş'as ayaklanması gibi hâdiseleri anlatırken, fazlaca sened vermeye büyük ihtimam göstermiştir. 
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Ayrıca, onun, bu haberlerde birinci derecede muhaddislere dayandığını görüyoruz. 


Onun isnâd konusunda töleranslı davranışı, birçok rivayette görülür ve onun isnâdı verirken şöyle dediğini görürüz. “Duyanlar bana şöyle dedi” — veya “ondan rivayet edilir”“? veyahut “ondan bize şöyle anlatıldı”? Buna rağmen Halife diğer bazı rivayetlerini senedlendirmemiştir. 
Hatta o, bol miktarda tarihi bilgiyi isnâdsız vermiştir. Bunu özellikle de Halife'nin çoğunlukla her yıla ait olayların sonunda veya arasıra olaylar arasında vermeye özen gösterdiği şehit ve ölülerin isim listelerinde, halifelerin siyasi hayatlarının bitişinde verdiği devlet memurlarına dair listelerde, halifeler, emirler ve âlimlerin vefat yıllarında görmek mümkündür. 


Halife'in “Tarih” Adlı Eserinde Faydalandığı Raviler 


Muhammed b. İshak (61. 151): Halife, Hz. Peygamberin hayatı hakkında kısa bir bölüm yazmıştır. O, bu konudaki rivayetleri birinci derecede Bekr b. Süleyman" ve İbn İshak'ın Siresi'ni, babası Cerir b. Hâzim“den alan Vehb b. 
Cerir b. Hâzim““'den nakleden Muhammed b. İshak'a dayan- 


OL Halife b. Hayyât, Tarih, s.118,132,133,134,137,138,143,153,154, 181,190, 281, 283. 
62 Halife b. Hayyât, Tarih,s. 153. 
Halife b. Hayyât, Tarih, s. 146, 151, 153,176, 287. 
64 Ebü Yahya Bekr b. Süleyman el-Basri el- Esvâri, Muhammed b. İshak'- 
tan hadis işitmiş ve aynı zamanda Halife b. Hayyat ondan rivayet nakletmiştir. Fakat el-Buhari, ondan herhangi bir rivayet nakletmemiştir. Ebü Hâtim ise onun meçhul olduğunu söylemektedir. Bkz. el-Buhari, et-Tarihwl-Kebir, c. 1/2, s. 90; Ibn Ebi Hâtim, el-Cerh ve't-Ta'dil, c. VI Si 


8. 
6 el-Hâfız Ebü'n-Nadr Cerir b. Hâzim el-Ezdi, Basra'nın muhaddislerinden ve aynı zamanda buranın meşhur simalarından biri olup 170 
yu a yaşında ölmüştür. Bkz. ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, c.I, 199-2 ö6 © el-Hâfız Ebu'l-Abbas Vehb b. Cerir el-Ezdi el- Basri, güvenilir muhaddislerden biri olup 206 yılında ölmüştür. Bkz. ez- Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz,c.I, s. 336; el-Askalani, Tehzib, c. 1, s. 161. 
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dırmıştır. Fakat Halife, İbn Hişam'ın, İbn İshak'a ait es-Siretü'n-Nebeviyye'yi naklettiği Ziyad b. Abdullah el-Bekkâi'den rivayet nakletmeyi ihmal etmiştir. Böylece ona âit rivayetler, ancak İbn Hişam tarafından hülâsa edildikten sonra bize intikal etmiştir. Halbuki bu öyle değildir. Zira o (Halife), Bekkâi'yi tanımamakla birlikte ondan “bize haber verdi”9” şeklinde tarihle ilgili bir rivayet nakletmiştir. 
Fakat Halife'nin, el-Bekkâi'den naklettiğini açıkladığı bu tek rivayet, ikincinin İbn İshak'tan naklettiği rivayetler arasında yer almamaktadır. Bekr b. Süleyman tarafından nakledilen rivayet ile bize ulaşan el-Bekkâi'nin rivayeti arasında, Kâbe'nin kıble yapılması, Hz. Peygamber'in (S. A. 
V.) Birinci Bedir savaşından dönüş tarihi ve Zi Kared gazvesinin tarihi gibi sire olaylarının tarihlerinde bazı çelişkiler vardır. 


Halife tarafından nakledilen İbn İshak'a ait bilgiler, özet olarak Hz. Peygamber'in hayatıyla ilgili önemli olayları kapsamaktadır. Aslında Halife, İbn İshak'ın rivayetlerini özetlemeye çalışmış ve sire'nin iskeletini fazla genişletmeden sunmuştur. Aynı zamanda Halife, İbn İshak'tan Ridde ve Râşid Halifeler devrindeki İslam fetihleri ile ilgili rivayetleri nakletmiştir. Belki de bu rivayetler İbn İsha-K'ın Tarihu”l-Hulefâ“*s adlı eserinden alınmıştır. Halife, bir kaç yerde Bekr b. Süleyman ile Vehb b. Cerir tarafından verilen senedleri birarada sunmuştur. Oysa diğer yerlerde senedini zikretmeden “İbn İshak şöyle dedi” sözü ile yetin— miştir. Önemli bir husus da Halife'nin ridde ve fütühâtla ilgili haberler konusunda İbn İshak'tan naklettiği rivayetlerde Bekr b. Süleyman'a bağlı kalmasıdır. Halifelerin haberlerinde ise, bir rivayet dışında Vehb'i sened olarak kullanmamıştır. Bu durumda tahminen Bekr b. Süleyman, İbn İshak'tan es-Siretü'n-Nebeviyye'yi naklettiği gibi, onun diğer kitabı Ahbâru'l-Hulefâ'yı da nakletmiştir. 


67 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 54. 
68 Ibnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 142. 
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Vehb b. Cerir: Vehb b. Cerir b. Hâzim sadece, babası Cerir'den aldığı İbn İshak'ın Siresi'nin râvisi değildi. Aynı zamanda o basasından ve diğer hocalarından haber toplamaya da önem vermekteydi. Halife, ondan, Cemel vakası, Harre olayı ve Haricilerin Basra'daki ayaklanmaları ile ilgili haberler nakletti. Bu meyanda Cerir, Ebü'l-Ferec'in el-Eğâni adlı eserinde zikrettiği bir kitap yazmış ve burada o, Basra'da savaşların yapıldığı bazı mahalleleri zikretmiştir. 
Ayrıca o naklettiği rivayetlerde bu olaylar hakkında çok değerli geniş bilgiler vermektedir. İbn Sa'd, et-Tabakâtu”!- Kubrâ adlı eserinde Vehb b. Cerir'den bir çok rivayet nakletmiştir. Vehb'in bu eserdeki rivayetleri, Hz. Peygamberin (S.A.V.) hayatı ve özellikle Onun şemâili ve Fıkıhla ilişkisi olan ibâdetleri ile ilgili haberleri ele almaktadır. 
Aynı zamanda bu rivayetlerin bazıları hocalarından Şu'be b. 
el-Haccâc veya hocalarından önce yaşayan Süleyman et-Teymi“” veyahut Şüreyh el-Kâdi ve diğerleri gibi âlim ve muhaddislerin haberlerini kapsamaktadır. Bu haberlerin büyük bir kısmını o, kendisinden en çok rivayet alınan Şu'- be b. el-Haccâc'tan nakleder. Bundan da anlaşılıyor ki, Vehb, her şeyden önce bir muhaddisti ve Hadis'e olan ilgisi onu muhaddisler ve haberleri ile ilgilenmesine itmiştir. 
Aynı zamanda Hadis'e olan meyli, onların (muhaddisler) o-— laylara karşı tutumlarını ve özellikle Hadis râvilerinin inançlarını ve sempatilerini sınırlamada rol oynayan fitne olaylarına da ihtimamın göstermesine sebep olmuştur. 


Ebü Ma'şer “ (61. 170): Halife, Ebü Ma'şer'den kabilelere göre düzenlenmiş bazı el-Yemâme şehidlerinin isim- 


69 O, Süleyman b. Tarhân Ebü'l-Mu'temir et-Teymi el-Basri'dir ve 
Tâbi'in tabakasından güvenilir bir muhaddistir. es-Siretü's-Sahiha adında bir kitabı vardır; fakat yetmiş yedi sayfa dışında bu kitabın diğer kısımları kaybolmuştur. Adı geçen sayıfaları Von Kremer Hindistan'da neşrettiği el-Vâkidi'nin Kitabu'l-Meğâzi adlı eserinin sonunda yayınlamıştır. Bkz. Hüseyn Nassâr, Neşetü”t-Tedvin et-Tarihi Inde?l-Arab, s. 52. Biyoğrafisi için bkz. el-Askalani, Tehzib, c. IV, s. 202. 

70 el-Meğazi adında bir eserin yazarı olan Ebu Ma şer es-Sindi el-Medeni 
el-Fakih'in adı Necih b. Abdurrahman'dır. Ahmed b. Hanbel, onun 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leri ile ilgili bir liste, Sire konusunda bir haber ve Ensâb hususunda bir rivayet nakletmiştir. Büyük bir ihtimalle Halife bunları Ebü Ma'şer'in Kitabwl-Meğâzi adlı eserinden nakletmiştir. Ayrıca o, rivayetin senedini “Ebü Ma'şer söyle dedi” sözüyle ona dayandırmaktadır. Fakat Halife- 
'nin, Ebü Ma'şer'den faydalanması hususu zayif görülmektedir ve Sire konusunda yazmış olduğu bilgilerde ondan fazlaca yararlanmamıştır. 


Ali b. Muhammed el-Medâini”” (öl. 225): O, Halife-'nin hocalarındandır, Tarih adlı eserinde Halife geniş bir şekilde ondan rivayet nakletmiştir. Hz. Peygamber'in hayatı konusunda birinci derecedeki kaynağı olan İbn İshak ile birlikte ondan da faydalanmıştır. el-Medâini, Siret konusunu başka birinde bulamadığımız genişlikte yazmıştır. İbn İshak ise, sadece Meğâzi konusunu ele almıştır. Oysa el-Medâini, Hz.Peygamber'in anneleri, Hz. Peygamber'in evsâfı, Mündfıkların haberleri, Hz.Peygamber'in anlaşmaları, Hz. 
Peygamber'in mektupları, Hz. Peygamber'in iktâları, Hz. 
Peygamber'in eşleri, Hz. Peygamber'in zekât âmilleri”?... 
gibi Hz. Peygamber'in Sireti'nin diğer yönlerini de kaleme almıştır. Fakat müerrihler onun bu değerli bilgilerini kaybettirerek Siret konusunda ondan faydalanma yoluna gitmemişlerdir” Halife bile Siret konusunda Meğâzi ile ilgili haberler dışında ondan rivayet nakletmemiştir. Aslında Halife'in el-Medâini'den naklettiği bilgiler, daha çok Râşid halifeler dönemini kapsamış ve burada ağırlığı Ridde hare- 


güvenilir olduğunu kaydetmiştir. İbn Ma'in ve en-Nesâi ise, onun güvenilir olmadığını ileri sürmüşlerdir. O, 170 yılında ölmüştür. Bkz. ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz,c. 1, s. 234-235. 

Tİ el-Medâini ve Tarih yazımındaki rolü hakkında bkz. ed-Düri, Neşetü İlmi”t-Tarih İnde'l-Arab, Beyrut, 1960, s. 38-39; Margoliouth, Dirâsatün ani'l-Müerrihin el-Arab, Çev: Hüseyn Nassar, Beyrut (Trz.),s. 99-104. 

72 el-Medâini'nin Siret'le ilgili bu ve diğer eserleri için bkz. İbnu'n- 
Nedim, el-Fihrist, s. 153-158. 

73 el-Ali, el-Müellefâtu?l-Arabiyye “ani'l-Medine ve?*l-Hicâz, s. 16. 
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keti, Horasan ve Doğu bölgelerinin fethine vermiştir. Aynı zamanda bu bilgiler Emevi ve Abbasi dönemlerini de kapsamaktadır. Burada ise, ağırlık Mekke, Medine ve Horasan'daki Haricilerin hareketlerine verilmiştir. Yine bu bilgilerin bazıları Cemel vakası, İbnw'l-Eş'as ayaklanması ve 131 yılında Basra'da ortaya çıkan tâ'ün (veba salgını) gibi olaylarla ilgili olup, Basra ile alakalı haberlerle ilişkilidir. İbnu'n-Nedim tarafından verilen el-Medâini'nin eserleri ile ilgili listeye baktığımızda, çalışmalarının genişliği ve Siret'le birlikte Râşid halifeler, Emeviler ve Abbasiler'i kapsayan haberlerinin çeşitliliğini görürüz. O, hem fetihler, hem de halifelerin haberleri konularında eserler kaleme almıştır. 


Ebü Ubeyde Ma'mer b. el-Müsennâ * (61. 209): Ebü 


Ubeyde Ahbâr konusuna göterdiği ilginin aynısını dil ve Ansâb konularına da gösterdi. O, Ahbâr konusunda yazdığı eserlerinde daha çok doğunun haberlerini ele aldı. Böylece o, Farsların haberleri ile ilgili kitaplar yazdı. Ayrıca Basra'ya ve buranın fethine önem verdi. Ehvâz ve Horasan hakkında eser kaleme aldı ve İrminiyye'nin fethi ile ilgili kitap yazdı. O, Haricilere de büyük ilgi duydu ve onlar hakkında bir kitap yazdı. Bu yüzden de Sa'leb onu Haricilerin görüşünü paylaşmakla suçladı” ” Halife, Ahbâr konusunda Ebü Ubeyde'den faydglanmıştır, o Tarih eserinde Ebü Ubeyde'nin râvisi Muhammed b. Muaviye yoluyla ondan rivayetler nakletmiştir. Aynı zamanda Halife'nin Ebü Ubeyde'den aldığı bilgilerin ağırlık noktası Doğu'daki fetihlerle ilgilidir. Ayrıca bu bilgiler, bazı Basra olayları ile Haricilerin buradaki hareketlerini kapsamaktadır” Bu konular ise, Ebü Ubeyde'nin büyük önem verdiği konular olup, bunlar için özel eserler yazmıştır. 


74 Ebü Ubeyde ve Tarih yazımındaki rolü hakkında bkz. ed-Düri, Neşetü 
İlmi”t-Tarih İnde'l-Arab, s. 44. 
75 İbnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 85. 
el-Belâzuri, Ebü Ubeyde'den Basra'daki haricilerle ilgili haberler nakletmektedir. Bkz. el-Belâzuri, Ensâbu'l-Aşrâf,c. V,s.101,111-112. 
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Hişam b. el-Kelbi: Halife, Râşid halifeler ve Emeviler dönemindeki müslümanların Bizanslılar'la olan ilişki— leri konusunda İbnw'i-Kelbi'den faydalanmıştır. İbnw'l-Kelbi, halifelerin haberlerine önem vermiş ve bu husustâ kitaplar yazmıştır. O, aynı zamanda Tarih'le ilgili bir eser kaleme almıştır. Belki de Halife'nin ondan naklettiği bilgiler bu kitaptan alınmıştır. Halife, başka alıntılarda ise, sözü İbnwi-Kelbi'ye isnad ederek şöyle der:”İbnw'i-Kelbi şöyle dedi” O, bir defa dışında, onunla görüşüp görüşmedi-— ğini ve direkt olarak ondan bilgi alıp almadığını açıklamamıştır” Bir defaya mahsus açıklamasına gelince, Halife, bunu onunla göfüştüğüne ve ondan bilgi aldığına işaret etmek için zikretmiştir. Bu ise muhaddislerin zaman zaman kullandıkları bir metottur. 


Ebü “I-Yakdân Sühaym b. Hafs (öl. 190): Halife'nin Tarih ve Tabakât kitaplarında temel kaynak olarak faydalandığı hocalarından birisidir. O (Ebü'l-Yakdân) Ensâb ve Ahbâr konularına özel bir ilgi duymuş ve bu iki alanda eserler yazmıştır. Halife'nin Ebü 'I-Yakdân'dan alarak zikretmiş olduğu tarih ile ilgili bilgiler, Doğu'nun fethi, Cemel Vakası, el-Cemâcim vakasını kapsamaktadır. Bunlar ise Ebü'l-Yakdân'ın geniş bilgiler sunduğu konulardır ve bu olaylar onun yaşadığı yıllarda Basra'da meydana gelmiştir. 
Sonra görüyoruz ki, bazı savaşların meydana geldiği Basra'nın bazı mahallelerini de zikretmektedir. Aynı zamanda bazı bilgiler Basra, Küfe ve Vâsıt'ta Polis teşkilâtı başkanlarının isimleri, Emeviler dönemindeki Irak valilerinin İsimleri, Halifelerin vefat yılları, öldükleri yerleri ve bazan da doğum yerleri gibi idâreyle ilgili bilgileri ele almaktadır. İşte Ebü'l-Yakdân'ın büyük önem verdiği konular bunlardan ibaretti ve o, daha ziyade Emevilerin haberleri ve Basra'da meydana gelen olaylara ağırlık vermeştir/İ 


77 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 120. 
Ele almış olduğu konular için Tabakâtu Halife b. Hayyât kitabında yazmış olduğum önsözdeki “Halife b. Hayyât'ın er-Tabakât adlı eserde faydalandığı râviler” konusuna bakınız. 
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el-Velid b. Hişam el-Kahzemi: Halife, tarih konusunda el-Velid b. Hişam'dan direkt olarak rivayet nakletmiştir. Ondan naklettiği rivayetlerin büyük bir kısmını el-Velid, babasından, o da dedesinden almıştır. el-Velid'in dedesi, Kahzem b. Süleyman b. Zekvân (Ebü Bekre es-Saka -fi'nin azatlısı) olarak tanınmaktadır. Denilir ki, o Amr b. 
el-As'ın azatlısı olup, menşe olarak İsfahan tutsaklarındandır? Ayrıca o Yusuf b. Ömer es-Sakafi'nin valiliği zamanında haraç kâtibi olarak görev yapmaktaydı" Dolayısıyla idâre ile ilgili bilgileri toplamaya özen göstermiştir. 
Büyük bir ihtimalle görevi ona resmi vesikalardan faydalanmayı kolaylaştırmıştır. Onun tarafından nakledilen rivayetler, Râşid halifeler döneminde Irak, Doğu eyaletleri ve Mısır'da gerçekleştirilen İslam fetihlerini kapsamaktadır. 
el-Velid, rivayetlerinde fethedilen ülkelerle olan ilişkinin sınırlandırılması yönünden fethin, savaşla mı, yoksa barışla mı gerçekleştiğini göstererek şeklini açıklamaya önem vermektedir. Zaman zaman o fethedilen ülkelere konulan cizye miktarlarını da zikretmektedir. Ayrıca o Emeviler döneminde Irak valilerini, aynı dönemdeki Basra, Küfe ve Vâsıt'ta Polis teşkilâtı başkanlarını ve aynı zamanda haraç veya resâil divanı başkanlarını ve hâciblik yapan görevlileri de zikretmeye büyük özen göstermiştir. 


, 
Kahzem, halifelerin yaşlarını, onların ölüm tarihi ve yerini ve zaman zaman da bu hükümdarların doğum tarihi ve yerini kaydetmiştir. 


Kahzem, Ebü Ca'fer el-Mansür'un halifeliğinden sonraki dönemlere kadar yaşadı ve el-Velid, el-Mansür'un vefat yılını (158) ondan rivayet etmiştir (o Halife'nin divanlarla ilişkisi olan kaynaklardan faydalanması, idâri konulara fazlaca ilgi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu öyle bir ilgi ki, kendi çağdaşı ve kendinden sonra yaşayan tarih- 


79 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 162. 
0 Aynı eser, s. 368; et-Taberi,c.1I,s. 1881,c.11, 1739. 
81 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 429. 
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çilerin ilgisini kat kat aşmıştır. et-Taberi??, el-Velid b. 
Hişam'dan, dedesi Kahzem'den değil, başka râvilerden aldı -gı pasajlar nakletmektedir. Bunların bazıları, el-Haccâc'ın el-Cemâcim esirlerini cezâlandırması veya İbn Ziyad'ın Basra'dan kaçması ile ilgili olup, Basra şehriyle ilişkilidir. 
Diğer bazıları ise, el-Mansür'un halifeliği zamanında meydana gelen belirgin olayları ele almaktadır. 


Abdullah b. el-Muğire: Halife, bilgilerini babası el-Muğire'den alan Abdullah b. el-Muğire'den direkt olarak rivayet nakletmiştir. el-Muğire'nin divanlarla ilişkili olduğu da görülmektedir. O, Musa el-Hâdi'nin vefatından sonraki yıllara kadar yaşadı ve onun ölüm yılını yazdı. Rivayetleri Suriye, Mısır ve Doğu eyaletlerinin fetihlerini kapsamaktadır. Bu tarihçi, fetihlerin barışla mı, yoksa savaşla mı yapıldığını açıkladığı gibi, anlaşmaların şartlarını ve zaman zaman da fethedilen ülkelere konulan cizye miktarlarını belirtir. O, Irak valilerinin, Polis teşkilâtı başkanlarının, resâil divanı kâtiplerinin ve hâciblerin isimlerini belirtmeye çalıştığı gibi, halifelerin vefat yılı ve yerini, yaşlarını ve zaman zaman onların doğum tarihi ve yerini de zikretmeye özen göstermektedir. 


Abdullah b. Lehi'a (öl. 174): Halife, İbn Lehi'a'dan direkt olarak değil, fakat Onun öğrencileri vasıtasıyla rivayet nakletmiştir. O, naklettiği bütün rivayetlerde şöyle demektedir: “İbn Lahi'a'yı işitenler bana anlattı”. Halife'nin ondan aldığı diğer bilgiler ise, Mısır ve Kuzey Afrika'nın fethi ve yapılan bu fetihlerin -barışla mı, yoksa savaşla mı yapıldığını gösteren- şeklini açıklamakla ilgilidir. Abdullah, Mısır'da yaşadı ve el-Mansür zamanında buranın kadılığını yaptı8” 


Ebü Halid (öl. 190): O, Halid b. Umeyr es-Semti Ebü Halid el-Basri'dir ve aynı zamanda Halife b. Hayyât'ın ho- 


82 et-Taberi, Tarihu?'r-Rusul ve*l-Mülük,c.lIl,s.68,171,457,962,1122, 
c.11I,s.84,87,92,150,177,183. 
83 ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, s. 239. 
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calarından birisidir. İbn Ma'in, Ebü Hâtim er-Râzi, Amr b. 
Ali el-Fellâs, en-Nesâi ve diğerleri onu zayif olarak görmüşlerdir. Bu hususta İbn Sa'd şöyle der:” Rey, fetva ve şurüt konularında geniş bilgiye sahip bir insandı”3* Halife, onu Tarih adlı eserinde künyesiyle zikretmiş, fakat adını belirtmemiştir. Ebü Halid, Emeviler dönemindeki Kuzey Afrika haberlerini ele almış ve Muaviye b. Ebi Süfyân zamanında müslümanların Sicilya ve Serdâniye adalarını ele geçirmelerini, Mağrib Celülâsı kuşatmasını ve oradaki Haricilerin hareketlerini zikretmiştir. Bütün bu rivayetleri Ebü Halid kimseye isnad etmemiştir. Fakat o, diğer rivayetlerinin büyük bir kısmını Ebü'l-Berrâ' en-Nümeyri'den, diğer bazılarını ise, Ebü'l-Hattâb el-Esedi'den almıştır. Bu sonuncu rivayetler ise, Emeviler'in Doğu eyaletlerinde yapmış oldukları fetihleri ve Hazar ve Türkler'le olan savaşlarını ele almaktadır. Bunlardan sadece bir rivayet Râşid halifeler devri hakkında bilgi içermiştir. Ebü Halid bütün ilgisini Emevi dönemine hasretmiştir. 


İsmail b. İbrahim eş- Şu'ayrâvi el-Ateki: Halife ondan direkt olarak rivayet nakletmiştir. O (İsmail), el-Velid b. Yezid zamanındaki fitne haberlerini geniş bir şekilde anlatmaya özen göstermiştir. Aynı zamanda o el-Velid'in öldürülmesinden sonfa Yezid b. el-Velid tarafından yapılan konuşmanın tümünü; vermiştir. İsmail, Irak ve Hicâz'daki Haricilerin haberlerine de önem vermiş ve şehrin yakının-— da meydana gelen Kudeyd vakasının haberlerini ve ed-Dahhâk el-Hârici'nin Irak Ceziresi'ndeki askeri hareketlerini geniş bir şekilde ele almıştır. 


İsmail b. İshak“: Halife, ondan “bize anlattı”3“ şek- 


linde direkt olarak rivayet nakletmiştir. O (İsmail b. İshak) Haricilerin haberlerine ilgi duymuş ve ed-Dahhâk el-Hâri- 


84 Hayatı hakkında bilgi için bkz. el-Askalani, Tehzibu?t-Tehzib, c. XI, s. 
411. 
85 et-Taberi, Tarihu'r-Rusul ve'I-Mülük adlı eserinde ondan rivayet nakletmektedir. Bkz.c.lIlI, s. 2133, 2138,3183,2194, 2195, 2201, 2203. 
© Halife b. Hayyât, Tarih, s. 386. 
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ci'nin el-Cezire'deki haberleri ile Ebü Hamza'nın Hicâz'daki haberlerini geniş bir şekilde anlatmıştır. 


el-Asma”i: Halife b. Hayyât, el-Asma'i ile tanışmış ve ondan “bize anlattı” şeklinde rivayet nakletmiştir? Fakat Halife ondan fazla sayıda rivayet nakletmemiştir. Ondan sadece Tabakât adlı eserinde bir, Tarih kitabında da üç yerde rivayet nakletmiştir. 


Diğer kaynaklar: Halife, Basralı muhaddis hocalarından çok sayıda rivayet nakletmiştir. Muhaddisler Hz. Peygamber'in hayatı, İslam fetihleri ve yapılan fetihlerin -savaşla mı, yoksa barışla mı olduğunu- yapısını açıklamaya özen götermişlerdir. Bunlar ise, fıkhi ve ilmi öneme hâiz eski birikimlerdir. Onlar aynı zamanda İslam hissiyâtına etki yapan fitne dönemlerine ait bilgilere de önem vermişlerdir ki, bu bilgilerin, Hz. Osman'ın öldürülmesi ve Cemel vakası gibi, Hadis isnâdlarının tenkidi hususunda ehemiyeti bulunan olaylarla râvilerin inançlarını öğrenmede ve onların siyasi eyilimlerini tahdit etmede önemi büyüktür. 
Onlar kurra ve muhaddislerle ilgili olaylara ve dolayısıyla da Cemâcim vakasına da ilgi duymuşlar ve bu vakanın haberlerini geniş bir şekilde yazmışlardır. Ayrıca onlar âlimlerin ve emirlerin vefatlarını kaydetmişlerdir. Muhaddislerin Basra'daki yaşantıları, onların şehirleri ile ilgili olaylara önem vermelerine sebep olmuştur. Böylece Halife onların bazılarından çok sayıda, diğer bazılarından ise, bir veya iki rivayet nakletmiştir. 


Halife'nin Rivayet Naklettiği Muhaddisler 


Kendilerinden çok sayıda rivâyet naklettiği muhaddisler ise şunlardır: 


Hâtim b. Müslim: Halife et-Tabakât adlı eserinde faydalandığı diğer kaynaklar yanında ondan da faydalanmıştır. Aynı zamanda o Tarih kitabında da ondan çok sayı- 


87 Aynı eser, s. 157. 
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da rivayet nakletmiştir. Bu da onun (Hâtim) Ahbâr ve Ensâb yanında Hadis'le de ilgilendiğini göstermektedir. 


Ümeyye b. Halid Ebü Hüdbe el Kaysi“ (öl. 200): Halife et-Tabakât kitabında ondan faydalanmış ve Tarih adlı eserinde de ondan, büyük bir kısmı Cemâcim vakası ve burada öldürülen kurranın isimleri ile ilgili birkaç rivayet nakletmiştir. 


Yezid b. Züray?9” (61. 182): el-Buhari'nin Sahih adlı eserinde zikrettiği hocalarından birisidir. Halife Tarih kitabında ondan rivayet nakletmiştir. Onun (Yezid) rivayetleri, Hz. Peygamber'in hayatı veya fıkhi öneme hâiz geçmiş olaylarla ilgilidir. 


Süleyman b. Davud et- Tayâlisi”* (öl. 204): Halife tarafından zikredilen rivayetleri, Siret, Hz. Osman'ın öldü-rülmesi ve Cemel vakası ile ilgili bulunmaktadır. 


Ğander”! (61. 193): Bu muhaddisin rivayetleri, Cemel ve Cemâcim vakaları gibi Basra ile ilişkisi olan bazı olay- 


88 et-Taberi, Tarihu'r-Rusul ve'l-Mülük adlı eserinde şu yerlerde ondan 
rivayet nakletmektedir, Bkz. v. I, s. 1251, 1827, 2236, 2484, 2615. 
Onun biyografisi için bkz. el-Askalâni, Tehzibü”t-Tehzib, c.1I, s. 370- 
371. 

89 et-Taberi, Tarihu 'r-Rusul ve'l-Mülük adlı eserinin bir çok yerinde ondan 
rivayet nakletmektedir. bkz. c. 1, s. 75, 394, 507, 3177. el-Belâzuri de ondan rivayet nakletmektedir. bkz. Ensabwl-Eşraf, Kudüs, 1936, c. V, s. 197. Yezid b. Züray ın biyoğrafisi için bkz. el-Buhari, et-Tarihu”|- Kebir, c. IV2, s. 335; ez- Zehebi, Tezkivetü”l- Huffâz, c.I, s. 256-257. 
İbn Sa'd, ondan bir çok rivayet nakletmektedir ve bu rivayetlerin çoğunu et-Tayâlisi, Şu'be b. el-Haccac'dan nakletmektedir. Aynı zamanda el-Belazuri de ondan rivayet nakleder. Bkz. el-Belazuri, Ensabu?l-Eşraf, c.1,s.171,393,547,576,c.IV,s.82,c.V,s. 266: et-Taberi ise ondan sadece bir yerde rivayet naklader. bkz. et-Taberi, Tarihu'r-Rusul ve|- Mülük, c. I, s. 488. Ebu Davud et-Tayâlisi'nin biyoğrafisi için bkz. ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz,c.1I,s. 351-352. 

21 O, el-Hâfız Ebü Abdullah Muhammed b. Ca'fer el-Hüzeli el-Basri'dir. 
(ÖL. H. 193). Onun biyoğrafisi için Bkz. ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, c. 1, s. 300. el-Belazuri, Ensabu'/-Eşraf adlı eserinde ondan 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larla ilgilidir. Diğer bazıları ise, Hz. Osman'ın öldürülmesi ve İbnu'z-Zübeyr'in ayaklanması gibi fitne olaylarıyla bağlantılı olmaktadır. 


Kehmes b. el-Minhal”?; Bütün rivayetleri Hz. Osman zamanındaki fitne ile ilgilidir. O, bu rivayetlerin tümünü hocası Sa'id b. Ebi Urübe'den almıştır ve nakletttikleri, birkaç rivayetten ibarettir. 


Mw'temir b. Süleyman”” (61. 187): Halife'nin hocalarından birisidir. Halife'nin, Tarih kitabında ondan naklettikleri, Hz. Osman dönemindeki fitne ile ilgilidir ve bir kaç rivayetten ibarettir. 


Muhammed b. Abdullah el-Ensari *: Halife'nin hocalarından birisidir. Onun Tarihle ilgili haberleri Ridde hareketleri ve fetihlerle ilgili olup bir kaç rivayetten ibarettir. 


Yahya b. Muhammed b. Muhammed el-Ka'bi; Halife, ondan direkt olarak rivayet nakletmiştir. Bir kaç haber- den ibaret olan bu rivayetler İnsanlardaki tarih düşüncesinin prensipleriyle ilgilidir”. O, bu rivayetlerde bazı ha- 


rivayet nakletmiştir. Bkz. el-Belazuri, Ensabw'l-Eşraf, c. 1, s. 392, 579, c.V.,s. 267. 
92 Onun biyoğrafisi için bkz. el-Askalani, Tehzibü?t-Tehzib, c. VIN, 451. 
3 Onun biyoğrafisi için bkz. ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, c.1,s. 267; 
el-Askalani, Tehzibü”t-Tehzib, c. X, s. 227. Onun Hz. Peygamber'in siretiyle ilgili bir eseri vardır. Bkz. (er-Risâletü?l-Müstatrafe, s. 109). 
İbn Hacer bu eseri, onun babası Süleyman et-Teymi'ye nisbet etmektedir bkz. el-Askalani, Fethw'l-Bâri fi Şarh Sahihi?*l-Buhari, I-XTII, Kahire, 1319-1329,c.1,s.22. 

94 Onun biyoğrafisi için bkz. el-Askalani, Tehzibü”t-Tehzib; c. IX, s. 274- 
276. Muhammed b. Sa'd et-Tabakâtü'l-Kubrâ adlı eserinde ondan rivayet nakletmiştir. Ayrıca el-Belazuri de Ensabu'!/-Eşraf adlı eserinde ondan rivayet nakletmiştir. Bkz. el-Belâzuri, Ensabu”l-Eşraf, c. |, s. 
85. Aynı zamanda et-Taberi de ondan rivayet nakleder. Bkz. et-Taberi, Tarihu?'r-Rusul ve'l-Mülük,c.1I, s 2129, 2776. 

95 Bu eserin 50 nolu sayıfasına bakınız. 
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lifelerin doğum ve ölüm yılları ile yaşlarını ve İbnwl-Eş'as olayında öldürülen kurraların isimlerini zikretmiştir. 


Musa b. İsmail et-Tebüzki “ (öl. 224): Halife, ondan direkt olarak rivayet nakletmiştir. Rivayetleri Ridde ve Fetihlerle ilgilidir. 


Abdulvehhab b. Abdulmecid es-Sakafi” /: Halife, direkt olarak ondan, Hz. Peygamber'in yaşının tesbiti, doğu eyaletlerinin fethi ve Hz. Osman zamanındaki fitne ile ilgili bir kaç rivayet nakletmiştir. 


Abdurrahman b. Mehdi”: Halife, ondan direkt olarak 


rivayet nakletmiştir. Rivayetleri Hz. Osman zamanındaki fitne ve İbnu'-Zübeyr olayı ile ilgili olup, Emevilere karşı bir sempatiyi yansıtır. 

99. 


Ebü Naim el-Fadl b. Dekin : Halife, ondan direkt olarak rivayet nakletmiştir. Rivayetleri Sıffin savaşıyla ilgilidir. Aynı zamanda o, âlimlerin ölüm yıllarını kaydetmeye önem vermiştir. 


26 İbn Sa'd er-Tabakâtu”l-Kubrâ adlı eserinde ondan birçok rivayet nakletmektedir. Yine el-Belazuri, Ensabu'/-Eşraf”ında ondan rivayetler nakleder. Bkz. el-Belazuri, Ensabu'l-Eşraf,c.I,s.165,166,399,c.IV, s.80,82,c.V, s. 265. et-Taberi'de ondan rivayet nakletmiştir. Bkz. et-Taberi, Taruhu'r-Ruğul ve'l-Mülük,c.1, s. 35, 157, 169, 2608,2731, c.II,s.90,162,433,c.111,s. 2373, 2392, 2402, 2490. 

97 el-Belazuri, ondan rivayet nakletmektedir. Bkz. el-Belazuri, Ensabwl- 
Eşraf,c.1,s. 257,571,587,c.V,s. 7, 33. et-Taberi de ondan rivayet nakleder. Bkz. et-Taberi, Tahihu”r-Rusul ve?'l-Mülük,c.1,s. 89, 126, 411,1141,1240,1320,1835,c.III,s. 2375, 2385,2393. 

İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kubrâ adlı eserinde ondan rivayet nakletmektedir. Bkz. İbn Sa'd, et-Tabakâtü”l-Kubrâ,c.IV,s.403,c.VI,s.282,c. 
VIL,s. 431. el-Belazuri, Ensabu'l-Eşraf,c.1,s.110,395,c.V,s. 102. 
et-Taberi ise, bir çok yerde ondan rivayet nakleder bkz. et-Taberi, Tarihu”'r-Rusul ve'l-Mülük,c.lI, s. 32, 776, 1793, 2775. 

İbn Sa'd, ondan bir çok rivayet nakleder. Aynı zamanda el-Belazuri de Ensabu'i-Eşraf adlı eserinin bir çok yerinde ondan rivayet nakletmektedir. Bkz. el-Belazuri, Ensabu'l-Eşraf,c.1I,s. 10, 107,552,c.V,s. 
286, 346. et-Taberi ise birkaç yerde ondan rivayet nakleder. Bkz. et-Taberi, Tarihu?'r-Rusul ve?i-Mülük, c. I, 9, 366,2129c.1II,s.811,c. 
MI,s. 183,2532. 
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Mw'az b. Hişam! “9, Halife, ondan direkt olarak rivayet nakletmiştir. O, Râşid halifelerin yaşları, Cemel vakası 


ve Celülâ' vakasının olaylarını kaydetmeye önem vermiştir. 


Ebü “Asım ed-Dahhak b. Mahled 9! (61.312): Basra 


lı bir muhaddis olup, Halife, ondan dağınık bir kaç rivayet nakletmiştir. 


Önceki âlimler dışında Halife, çok sayıda âlimden ilim öğrendi ve Tarih adlı eserinde onlardan bir veya iki veyahut üç rivayet nakletti. Bunları zikretmek istiyoruz; zira bunun Halife'nin, Tarih kitabında faydalanmış olduğu kaynakların geniş alanını açıklama yönünden büyük yararı olacaktır. O, bu tek başına yazılan rivayetler ile büyük tarihçi ve Ahbârcıların rivayetlerini bir araya getirmiştir. 
Zaman zaman bize başkasında bulamadığımız rivayetler sunmuş ve onlardan direkt olarak aldığını da “bana anlattı” veya “bize anlattı” veyahut “bize haber verdi” şeklinde açıklamıştır. Aynı zamanda o başka râvilerden de rivayet nakletmiş, fakat onlardan işittiğini açıklamamıştır. Aşağı- da kendilerinden haber işittiğini açıkladığı râvilerin isimlerini veriyoruz: 


Halife'nin babası Hayyât b. Halife b. Hayyât, Cüveyriyye b. Esma”!92. Abdula'la b. Abdula'la 9, Yahya b. Ab- 


100 et-Taberi, Tarihu'r-Rusul ve'l-Mülük adlı eserinde ondan rivayet 
nakletmektedir. Bkz. et-Taberi, Tarihu?r-Rusul ve'l-Mülük, c. |, s. 
1455,1835,3053,c.HI, s. 2466. 

101 İbn Sa'd, ondan birçok rivayet nakletmiştir. Aynı zamanda el-Belazuri 
de ondan rivayet nakleder. Bkz. el-Belazuri, Ensabu?l-Eşraf, c. I, 164, 457,473,562,c.IV,s.150,c. V, s. 95. et-Taberi ise Tarihu'r-Rusul ve'l-Mülük adlı eserinin bir çok yerinde ondan rivayet nakleder. Bkz. et-Taberi, Tarihu'r-Rusul vel-Mülük, c.I, s. 76,3476c.11,s.456,c.IlI, s. 148. 

102 Halife b. Hayyaât, Tarih, s. 185, 215, 232. 

3 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 51, 93, 174, 194. 
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durrahman"“*, Ali b. Abdullah”, Ahmed b. Ali'““, İsmail b. Sinan!“/, el-Alâ b. Bered b. Sinan“, Osman el- Kureei Amr b. el- Minhal es- -Sedüsi?!9, Amr b. All, Übeyydullah b. Musa!!? Bişr b. el- Mufaddal!13, Bekr b. Atiyye ai , Bişr b. İsali5, Muhammed b. Ömer el- Vâkidi?1©, Murhain meli b. Sa'id el- Bahili!17, Muhammed b. Mu' az!18, Selm Bi en Abdula'la b. el- Heysem! 9, Mu az b. Mukane b. Roca b. ez- Zübeyr? , Ca'fer b. 
*. Abdullah b. Meymün!?* Abdusselâm b. Muthir) Ven Abdullah b. Mesleme b. Ku'nub! 126 , Sehl b. Bekkâr!? : ”, Eşhe | 


104 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 136, 150, 152. 
105 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 145, 283. 
06 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 96. 
7 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 95, 218. 
108 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 396. 
109 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 145. 
110 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 62. 
| Halife b. Hayyât, Tarih, s. 89. 
112 Halife b. Hayyaât, Tarih, s. 89, 191. 
113 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 81, 186. 
Halife b. Hayyât, Tarih, s. 26, 278, 305, 404. 
“ Halife b. Hayyât, Tarih, s. 308. 
116 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 133. 
117 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 158, 279. 
118 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 281,282. 
? Halife b. Hayyât, Tarih, s. 281, 282. 
120 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 176. 
121 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 73, 74, 122. 
122 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 51. 
123 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 76. 
124 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 128. 
125 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 52. 
126 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 51. 
127 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 96. 
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b. Hâtim 128, Süleyman b. Harb” Şihâb!”9, Ebü Gassân Ebü Abdurrahman el- -Kureşi! 32! Ebü çhb es-Sehmi 133, Ebü Ahmedi, Ebü'l-Ye-man en-Nebbâl!3”, Ebü Merran el-Bâhili!5“, Ziyad b. Ab-dullah el- mi ”, Halid b. el-Hâris © , Yahya b. Arkam”, Yahya, b. Ebi”l-Haccac Ebü Eyyüb sl Hakâni!*“, Ye-zid b. 'Hârün19l , Yahya b. Sa'id”* 


ve Beyhes b. Habib” 143 


Halife'nin, kendilerinden rivayet nakledip de direkt olarak onlardan işittiğini açıklamadığı râviler ise şunlar- 


dır: 


İshak b. İdris!”” İbrahim b. Salih b. Dirhem!” 


Hasen el-Hafri “, el-Hasen b. Ebi Amr1*, 


128 Halife b. 
129 Halife b. 
130 Halife b. 
131 Halife b. 
132 Halife b. 
133 Halife b. 

34 Halife b. 

39 Halife b. 

36 Halife b. 

37 Halife b. 
138 Halife b. 
139 Halife b. 
140 Falife b. 
141 Halife b. 
142 Halife b. 
143 Halife b. 
144 Yialife b. 
145 Halife b. 
146 Halife b. 
147 Halife b. 


.146 


Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 
Hayyât, Tarih, s. 


190,218. 
282. 
323: 


184,193,196. 


185, 186. 
96. 
95,121. 
212. 
307,422. 
54. 

175. 
194. 
172. 
151, 171. 
64,88, 95. 
391, 396. 
SI. 

128. 
287. 
233. 
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Amr b. Ebi Ha- 


life'*3, Ubeydullah b. Abdullah b. Avn'”, Ali b. Asım'”“ 


Amir Ni palih b. Rüstem "|, Osman b. aman Amr b. Ubeyde!” , Avn gb Kehmes b. el-Hasen'”* , Amir b. Sa' di >> “Usâm b. Ali “. Mesleme b. Sâbit!”, Muhammed b. Sa'd158, İbn Ebi Adiyy 159, İsmail b. Aliyye!“ Veki' b. el-Cerrah ©, Abdurrahman b. Osman! “2, Abdulaziz b. ran b. 
Sâbit!“ * Şw ayb b. Hayyam”, Ebü Bekr el. <Kelbi'” , Ebü Kuteybe Ee Ebü Medyen!* , Safvan b. İsa“ , Ebü a, Abbas Mi Ebü Üsâme!” , Ebü Ani eş- -Şeybâni'”! , Kesir b. Hi- 


148 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 171. 

49 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 173, 190. 
150 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 129, 185, 186, 190. 
ISI Halife b. Hayyât, Tarih, 5. 284. 
152 Halife b. Hayyât, Tarih, 5. 251, 321,323. 
153 Halife b. Hayyaât, Tarih, s. 391, 396, 397. 
154 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 117, 127, 304. 
155 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 94, 121,153. 
156 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 137. 
157 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 422. 
158 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 160. 
159 Halife b. Hayyât, Tarih, 5. 95, 121, 153. 
160 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 108, 152, 169, 170, 173, 174, 176. 
161 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 65, 117, 139. 
162 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 146. 
163 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 50, 52, 153, 177. 
164 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 53, 137. 
165 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 171, 182, 184... 
166 Halife b. Hayyât, Tarih, 5. 175. 

67 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 137. 
168 Halife b. Hayyât, Tarih, 5. 128. 
169 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 95. 
170 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 142. 

7I Halife b. Hayyât, Tarih, s. 128, 146, 157. 
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şam m , Reyhan b. İsmet! ”, Ravh b. Ubâde!”İ ve Ebü”z- Zey- 


yal!75 


HALİFE B. HAYYAT ADLI ESERİN RAVİSİ 
BAKIYY B. MAHLED 


O, el-Hâfız Ebü Abdurrahman el-Kurtubi'dir. 201 yılında doğdu ve 276 yılında da vefat etti!”9 İlmi memleketindeki hocalarından aldı, sonra Doğu ülkelerine giderek Mısır, Suriye ve Irak âlimlerinden ders gördü mi O, birçok eser kaleme aldı, fakat bunlar bize ulaşmamıştır. Bunlar arasında sahabilerin isimlerine göre düzenleyerek yazdığı Hadis alanındaki Müsned'i meşhur olmuştur. Bu eserinde ayrıca her, sahabinin Hadis'ini Fıkıh bablarına göre düzenlemiştir” 8, Kur'an'ın tefsiri konusunda yazmış olduğu kitabı da büyük şöhret kazanmıştır. İbn Hazm, bu eser hakkında şöyle der: “Ne Taberi'nin tefsiri ne de başkası onun gibi yazılmamıştır.” “. Onun tarafından sahabe, tâbi'in ve tabe'ayi tâbi'in hakkında yazılan ve Ebü Bekr b. Ebi Şeybe, Abdurrezzâk b. Hümâm ve Sa'id b. Mansür'un Musannaflarından daha hacimli olan Musannafı da aynı şekilde meşhur olmuştur!89. O, rivayetleri toplarken muhaddislerin metodunu takip etmiş ve bu alanda Ahmed b. Hanbel, el-Bu-hari, Müslim ve en-Nesâi'nin yolundan gitmiştir —. Ba- 


172 Halife b. Hayyât, Tarih, s. SI. 
173 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 136. 
4 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 176. 
Halife b. Hayyât, Tarih, s. 134, 348, 391, 397, 400, 404. 
Ibn Asâkir, Tarihu Medineti Dımaşk, c. X, s. 246; ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, c. II, s. 629, 631. 
177 Hocaları i için bkz. İbn Asâkir, Tarihu Medineti Dımaşk, c. X, s. 220- 
223; ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, c. TI, s. 629. 
178 İbn Asâkir, Tarihu Medineti Dımaşk, c. X, s. 223. 
7 Aynı eser,c.X,s. 223. 
18 Aynı eser,c. X, s. 223. 
181 Aynıeser,c.X,s.223. 


59 


kıyy, Halife b. Hayyât ile görüştü ve ondan ders aldı?8. 


Sonra da ondan Tabakât ve Tarih adlı eserlerini nakletti. 
Hatta Halife'nin Tarih kitabı onun vasıtasıyla insanlara ulaşmış bulunmaktadır. Bakıyy, Halife'nin Tarih kitabını rivayet etmekle kalmadı, ona, Basra'da Hadis âlimlerinden olan Muhammed b. Abdullah b. Nümeyr ve diğer hocalarından aldığı bazı rivayetleri de ekledi. Bakıyy, özellikle Muhâmmed b. Abdullah b. Nümeyr'den, Hz. Hüseyn'in öldürülmesi, İbnu'z-Zübeyr ayaklanması ve bazı Emevi halifeleri— nin bey'at tarihleri ile ilgili kesintili bir kaç rivayet nakletmiştir. Bu rivayetlerde o, bu hocasının ismini açıklama- dan “İbn Nümeyr” şeklinde verir. Fakat sadece bir yerde onun ismini tam olarak zikretmektedir! Bundan da İbn Nümeyr olarak zikrettiği râvinin, babası Abdullah'ı değil de onun oğlu Muhammed'i kasdettiği anlaşılmıştır ki, bunların her ikisi de Basra muhaddislerindendirler. Bakıyy, aynı zamanda İsmail b. Ayyâş'dan, İbnu'z-Zübeyr ayaklanması ve Abdulmelik b. Mervan zamanında el-Mühelleb ailesinin hürmet ve ta'zim görmesi ile ilgili üç rivayet naklederek eklemiştir!84, Bakıyy, Halife'nin Tarih kitabına eklediği rivayetlerin büyük bir kısmını iki kaynaktan almıştır.. 

Birincisi, Yahya b. Abdullah b. Bükeyr' (61. 235) yoluyla Bakkıyy'ın rivayet naklettiği Sa'd b. el-Leys'dir. Leys'in rivayetleri yazılmış bir şekilde idi ve bu rivayetler İbn Bükeyr'e okunurken, Bakkıy da orada bulunarak bunları işitiyordu. Bakıyy bu durumu açıklayarak şöyle der:”İbn Bükeyr'e rivayet okundu ve ben bu esnada Leys'den naklettiği diğer rivayetleri işitiyordum.” İbn Bükeyr Bakıyy'a güvenir ve onu ilim toplantılarında yakınında tutardı. Hatta, Bakıyy Irak'tan döndükten sonra İbn Bükeyr, ondan yedi 


182 İbn Hayr, Fehrese, s. 225. 
183 Halife b. Hayyât, Tarih, s. 254. 
4 Aynı eser, s. 253, 261, 268. 

185 Mısırlı bir muhaddis olup, Leys b. Sa'd'in arkadaşıdır. Bkz. ez-Zehebi, 
Tezkiretü”l-Huffâz, c. II, s. 420. Ondaki leys'den alınan rivayetler, ondan başkasında bulunmamaktaydı. Bkz. el-Askalâni, Tehzib, c. XI, s. 238. 
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Hadis işitti) 8“ Halife b. Hayyât'ın Tarih adlı eseri, Irak'ı 


ziyareti esnasında Bakkıy'ın yanında bulunuyordu ve İbn Bükeyr'in meclisinde duyduğu el-Leys b. Sa'd'a ait riva-yetleri bu esere ekledi. Bu rivayetlerin büyük bir kısmı el-Leys b. Sa'd'ın yaşadığı Mısır'daki olaylar ve Emeviler döneminde Kuzey Afrika'da meydana gelen hâdiselerle ilgili idi. Diğer bir kısmı ise Hz. Hüseym'in öldürülmesi ve İbnu'z-Zübeyr fitnesi gibi doğudaki bâriz olayları kapsamaktaydı. 


Bakıyy'ın eklerine ait ikinci kaynak ise, Meğâzi alanında kitap yazan ve Suriye ve olaylarına büyük önem veren Muhammed b. 'Aiz ed-Dımaşki (150-233)'dir!87 Bu âlim tarafından nakledilen haberler, daha çok Emeviler döneminde müslümanların Bizans'a karşı yaptıkları savaşları ele almaktadır. Bakıyy, Muhammed b. “Aiz'in rivayetlerini Dımaşk'ta kendisinden Hadis işittiği Bekkâr b. Abdullah b. 
Bişr yoluyla toplamıştır. Fakat ondan alarak Tarih kitabında kullandığı rivayetler, Dımaşk'ta ondan işittiği rivayetle—- rin aynısı değildir!“8. O, bunu “Bekkâr b. Abdullah bana yazdı” şeklinde de açıklamaktadır!8? 


NÜSHANIN TANITIMI, SENETLERİN ZİKRİ VE 
ÜZERİNE YAPILAN SEMA'LER 


Nüshanın Tanıtımı 


Halife b. Hayyât Tarihi adlı eserin el yazması Rabat- 
'taki Evkâf kütüphanesinin umumi kitap deposunda 199 numara ile saklanan tek nüshadır. Bu nüsha 336 sayfa olup açık bir Mağrib hattıyla yazılmıştır. Fakat rutubet bazı ke- 


186 ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz,c.1Il, s. 630. 

7 el-Askalâni, Tehzib, c. IX, s. 242. İbn 'Âiz e/-Firen adlı eseri el-Velid 
b. Müslim'den Nakletmiştir. Bkz. Mukaddimetü'l-Ma”rife, s. 343. İbn Seyyidi'n-Nâs Siret'inde, İbn Âiz'in Meğâzi'sinden faydalanmıştır. 
Bkz. İbn Seyyidi'n-Nâs, Uyünw'l-Eser fi Fününi”l-Meğâzi ve”s-Siyer, s.344. 

188 İbn Asâkir, Tarihu Medineti Dımaşk,c. X, s. 220. 
189 Halife b. Hayyât, 5. 225, 227. 
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limeleri silmiştir. Aynı zamanda bazı yaprakların haşiye kısımlarında tahribat meydana gelmiştir, fakat bunların sayısı çok fazla değildir. Son yaprakta biyoğrafisini bulamadığım Ahmed b. Muhammed el-Eş'ari şeklinde nâsihin ismi zikredilmektedir. 


Nüshanın 477 olan yazılış tarihi ile birlike şu ibare geçmektedir: “Allah'ın hamdi ve desteği neticesinde kitap, bin dört yüz yetmiş yedi yılının Zi'l-Ka'de ayının başların-— da Ahmed b. Muhammed el-Eş'ari'nin eliyle tamamlanmıştır.” 


El yazmanın ilk yaprağında “Ahmed b. Muhammed b. 
Nâsır'ın elinde Allah'ın yolunda mülk yapıldı” şeklinde sahiplerinden birinin ismi zikredilmektedir. Ayrıca bu nüshanın sahibi onunla kendini aziz saydığını ve ona sahip olmaktan şeref duyduğunu belirterek yazmanın ilk yaprağına şü üç beyt şiiri yazmıştır: 


Bu öyle bir kitaptır ki, ben onunla dostluk kurdum. 
Ona gönülden bağlandım ve onu çok sevdim. Gitmesinden ve telef olmasından korktuğum için onun aybını hiç bir zaman açıklayamam. Onu ödünç almaya gelenlere deki......... 


Bu adı geçen nüshayı yine Bakkıy'ın rivayetiyle yazı-lan ikinci bir nüshayla karşılaştırdım ve farklı olan riva-yetleri de ki bunlar azdır, hâşiye kısmında yazdım 


Aynı zamanda Kadı Ebü'l-Velid Hişam b. Ahmed el-Vakşi bazı hatalar konusunda uyarıda bulunmuş ve Tarih kitabı hakkında hâşiyede yararlı yorumlar yapmıştır. Ayrıca zaman zaman yapmış olduğu yorumların kaynaklarını da zikretmiştir. Nüshanın, onu okuyan ve elden ele devre- den âlimler tarafından geçirmiş olduğu düzeltmeler sebebiyle hataları ve yanlış yazılan kelimeleri azalmıştır. 


Sonraki kaynakların, Halife b. Hayyât'ın Tarih adlı eserinden alıntı yaptığı pasajlardan bize ulaşan nüshadan 


190 Halife b. Hayyât, Tarih,s.160,312,385. Çok az da olsa diğer yerlerde 
de geçmektedir. 
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bazı metinlerin düşmüş olduğu anlaşılmaktadır. Bu meyanda et-Tüsteri'nin rivayetine vâkıf olunmadığından dolayı, eksikliğin sadece Bakıyy b. Mahled'in rivayetinde olduğuna karar vermek de mümkün değildir. Ayrıca Hz. Peygamber dönemiyle ilgili Hendek gazvesi ve Beni Nadir ve Beni Kurayza'nın Arabistan'dan çıkarılması gibi Halife'in hiç bir rivayet nakletmediği önemli olaylar bulunmaktadır. Bunun sebebinin el yazmasındaki bir silintiden mi, Bakıyy b. 
Mahled'in rivayetindeki eksiklikten mi, yoksa Halife b. 
Hayyât'ın bu olaylarla ilgili rivayetlere ulaşamadığından mı kaynaklandığına da karar vermek mümkün olmamaktadır. Ki ben son ihtimali çok uzak olarak görmekteyim. 


Yazmaya ait yaprakların düzeni ise doğrudur. Bunlar arasında sadece 35 ve 36 nolu yapraklar yerinde değildir. 
Zira Hz. Ebü Bekr (R. A.) dönemine ait bazı rivayetler, Hz. 
Peygamber'in vefatı ile ilgili rivayetler arasına karışmıştır. 


Tarih Adlı Eserin Râvisi 


Halife'in Tarihi, Bakıyy b. Mahled el Kurtubi l?Lnin ondan aldığı rivayetten bize ulaşmıştır. O (Bakıyy), bu eseri Endülüs'e sokan ilk kişidir. Aynı zamanda Halife'den Tarih adlı eseri Ebü İmrân Musa b. Zekeriyya et-Tüsteri de rivayet etmiştir. Fakat onun bu rivayeti bize henüz ulaşmamıştır. Oysa el-Hâkim, e/-Müstedrek ve İbn Asâkir Tarihu Dımaşk adlı eserinde ondan faydalanmışlardır. Ayrıca el-Hâfız İbn Hacer şu isnâdla Halife b. Hayyât'ın Tarih'ini rivayet etme hakkını elde etmiştir:” eş-Şeyh Ebü İshak et-Tennühi sözlü olarak bu senedin Ebü Gâlib el-Mâverdi-Ebl-Hasen es-Sirâfi-Ahmed b. İshak b. Hirmân en-Nihâvendi-Ahmed b. İmran el-Veşâ-Musa b. Zekeriyya et-Tüsteri-Halife b. Hayyât yoluyla Ebü”l-Kâsım İbn Asâkir'e ulaştığını bize haber verdi.” ©. el-Hâkim'in naklettiği bazı 


191 Bakkıyy b. Mahled'in biyoğrafisi ve Halife'nin Tarihindeki rolü için 
bkz. Halife b. Hayyât, Tarih, s. 46-48. 
192 fbn Hacer, el-Mu?cemü”l-Müfehres, s. 73 a. 
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rivayetleri, elimizdeki Halife b. Hayyât Tarihi ile karşılaştırdığımızda, et-Tüsteri'nin, Halife'nin Tarihi konusundaki rivayeti ile Bakıyy b. Mahled'in rivayeti arasında bazı farklılıklar olduğu görülür (Bk. Hâşiye, Ss. 259). 


Nüshanın Senedi 


Bu Tarih kitabını biricik imâm, fakih ve kadı Ebü'l-Velid Hişam b. Ahmed bize anlattı ve şöyle dedi: Kurtuba- 
'da cemaât kadısı olan fakih, kadı ve okuyucu Ebü Abdullah Muhammed b. Yahya b. Müferric (Allah, ona rahmet eylesin) bana şunu anlattı: Ebü'l-Kâsım Ahmed b. Abdullah b. el-Mübarek b. Habib b. Abdulmelik b. el-Velid b. Emirwi-Mü'minin Abdulmelik bana şöyle dedi. Ayrıca İbn Umeyre ed-Dabiyy, Ebü'l-Kâsım Ahmed b. Abdullah'ın Bakıyy b. Mahled'den rivayet nakletti şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Bu da nüshanın senedinin muttasil olduğunu ortaya koymaktadır. 


el-Kâdi Ebü'l-Velid'e!” gelince, o İbnwl-Vekkaşi olarak tanınan Hişam b. Ahmed b. Hişam b. Halid b. Sa'id el-Kinâni el-Kâdi el-Bâci'dir. Kendisi Tuleytula şehrindendir. 408 yılında Vekkâş'da doğmuş ve 489 yılında Dâniye- 
'de ölmüştür. Ebü Ömer et-Talemenki, Ebü Ömer es-Sefâkısi, Ebü Ömer b. el-Huzzö”, Ebü Bekr b. Mağis ve diğerlerinden ilim alan Ebü'l-Velid, Arapça, dil, şiir, hitâbet, hadis, fıkıh, ehkâm ve kelâm konularında insanların en bilgili insanı idi Ayrıca o iyi bir edebiyatçı, yazar ve şâirdi. 


Kadı Ebü İyâz şöyle dedi: O, çok titiz ve yaratıcı bir özelliğe sahipti ve tarih ve edebiyatla ilgili büyük eserler hakkında uyarıları ve reddiyeleri vardır. Bu da onun geniş vuküfu, ezberi ve yaratıcılığını göstermektedir. Tuleytula'ya bağlı Talbire kazasına kadı tayin edilmiştir. Şu eser- 


193 Biyoğrafisi için bkz. el-Humeydi, Cezvetü”l-Muktabis, s. 106; İbn 
Bişkuvâl, es-Sıle, s. 592-593; Yakut, Mu?'cemu'i-Üdebâ?, c. VT, s. 
249-250; el-Askalani, Lisânwl-Mizân, c. VI, s. 193-194; el-Ansâri, Ravzâtu'l-Cennât, (Taş basma), s. 739; el-Bağdâdi, İzâhwl-Mek-nün,c.1,s.569,c.1II,s. 147-148. 
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leri bulunmaktadır: Muhtasar fi'l-Fıkh, Nüketw'i-Kâmil li'i-Müberred, er-Risâletü'i-Mürşide ve Aksu'r-Rütbe fi Tehzibi'l-Kunâ. 


Ebü Ömer et-Talemenki'in tam ismi ise Ahmed b. Muhammed b. Abdullah b. Yahya b. Muhammed el-Mukri' et-Talemenki1””dir. O, 340 yılında doğmuş ve 428 yılıda da vefat etmiştir. Doğduğu şehre nisbet edilen bir fakih, hâfız ve muhaddistir. Aynı zamanda o, Kıraât konusunda devamlı adı geçen bir kaynak , rivayet alanında meşhur ve güvenilir bir âlim idi. Hadis ve Ricâl konusuna büyük önem verirdi. 
Uzun bir seyahatnâmesi vardır. Endülüs'te Muhammed b. 
Ahmed b. Yahya b. Müferric el-Kâdi ve diğerlerinden Hadis işitmiştir. ed-Delil ilâ Tâ'ati'!-Celil, el-Vusül ilâ Ma'rifeti”I-Usül, er-Risâletü'I-Muhtasara fi Mezâhibi Ehli's-Sünne ve Fehresetü Şuyühihi adlarında eserleri vardır. 


Kadı Ebü Abdullah b. Müferric'in tam ismi, Muhammed b. Ahmed b. Yahya b. Müferric el-Kurtubi el-Kâdi!?”»- dir. 325 yılında doğmuş ve 380 yılında da vefat etmiştir. 
Büyük bir muhaddis ve hâfız olan Ebü Abdullah, Endülüs'te Ebü Muhammed Kâsım b. Asbağ el-Beyâni ve arkadaşlarından Hadis iştmiştir. Doğuya bir seyahat yapmış ve bu esnada büyük âlimlerden Hadis işitmiştir. Ebü Sa'id b. Yunus'a ait Tarihu Mısr adlı eseri kaleme almıştır. Arkadaşlarından olan İbn Yunus, Endülüs'te Ebü”l-Velid b. el-Ferdi, Ebü Ömer et-Talemenki ve diğerleri ondan rivayet nakletmişlerdir. 


194 Biyoğrafisi için bkz. İbn Umeyre, Buğyetü”l-Mültemis fi Tarihi Ricâl 
Ehli*l-Endelüs, s. 151; İbn Hayr el-İşbili, Fehresetü mâ Revâhu “an Şiyühihi, s. 259,, 430, 488; ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, c. II, s. 
1098-1100. 

Biyoğrafisi için bkz. el-Humeydi, Cezvetü'l-Muktabis, s. 38; İbn Umeyre, Buğyetü?l-Mültemis fi Tarih Ricâl Ehli”l-Endelüs, 38-39; el-Makarri, Nafhw't-Tib, c. II, s. 417; İbn Hayr el-İşbili, Fehresetü mâ Revâhu “an Şiyühihi, s. 131, 214; ez-Zehebi, Tezkiretü”l-Huffâz, c. 
TI, s. 1007-1008. 
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İbnwlI-Ferdi onun hakkında şöyle der: “Hadis alanında bilgili ve muhaddisler konusunda basiret sahibi idi. Aynı zamanda o, doğru nakleden, hâfız, iyi yazan ve çok bilgi toplayan bir insandı.” 


İbn Afif şöyle dedi: “O, ilme en çok ilgi duyan, en çok Hadis ezberleyen ve muhaddisler hakkında en çok bilgiye sahip olan insanlardan birisiydi. Bu alanda ondan daha iyisini görmedim. O aynı zamanda Endülüs'teki muhaddislerin en güvenilen, en doğru kitap yazan, rivayeti için en çok yorulan, kitaplarını en iyi düzenleyen ve onları en doğru şekilde düzelten insanıydı. el-Hakem el-Müstansir onu önce İstece'ye, sonra da el-Meriyye'ye kadı tayin etmiştir.” 


Eserleri şöyledir: Fıkhw'l-Hasen el-Basri (yedi cilt), Fıkhu'z-Zühri (çok şayıda cildi vardır). Ayrıca o, Kâsım b. 
Asbağ'ın Hadislerini biraraya getirmiştir. Bir de İshak b. 
İbrahim'in Abdurrezzâk'ın Musannaf'ında sayıfalandırdığı İslâhu'l-Hurüf adında bir eseri vardır. Aynı zamanda o Nesâi'nin e/-Esmâ” ve'l-Kunâ adlı eserini bablandırmıştır. 


Ebü'l-Kâsım Ahmed b. Abdullah b. el-Mübârek b. Habib b. Abdulmelik b. Ömer b. el-Velid b. Abdulmelik b. 
Mervan b. el-Hakem! el-Hanefi el-Kurtubi' “ve gelince, o 
Bakıyy b. Mahled ve diğerlerinden rivayet nakletmiş ve 333 
yılında Endülüs'te vefat etmiştir!” 


Sema”ler 


Halife b. Hayyat Tarihi'nin ikinci yaprağında iki semâ” yazılmıştır, bunlar şöyledir: 


196 Biyoğrafisi için bkz. el-Humeydi, Cezvetü”l- Muktabis, s. 119; İbn 
Umeyr, Buğyetü'l-Mültemis fi Tarih Ricâl Ehli”i-Endelüs, s. 172. 
İbn Hayr el-İşbili Fehresetü mâ Revâhu 'an Şiyühihi adlı eserde Halife b. Hayyât Tarihi'nin on cilt olduğunu zikrederek şöyle der: Ebü Bekr b. 
Muhammed b. Ahmed b. Tahir- Ebü Ali el-Gassâni- Ebü'l-Asi Hakem b. Muhammed b. Abbas b. Asbağ-Abdullah b. Yunus el-Kabri-Bakıyy b. Mahled- Halife (Allah ona rahmet eylesin) yoluyla bana anlattı. Bkz. 
İbn Hayr el-İşbili, Fehresetü mâ Revâhu 'an Şiyühihi. s. 230. 


66 


1- Muhammed b. Vehb el-Gâfiki (570 yılı) semâ?ı: 


Muhammed b. Vehb b. Muhammed b. Vehb b. Muhammed b. Nüh el-Gâfiki (Allah ona rahmet eylesin) beş yüz yetmiş yılının Safer ayının dördü, Pazar günü Belensiyye (Allah onu korusun) şehrinde işitilmiştir. bu ise, Temmuz ayının yirmi dokuzuna rastlamaktadır..... Dörtyüz seksen altı yılının Rabiulevvel ayının başında Sarakusta şehrin- 


e: bir Muhammed b. Eyyüb, Yusuf b. Abdurrahman b. 
Muhammed b. Abdurrahman..... Metindeki silintinin çokluğu sebebiyle konuyu dikkatlice ele alamadım, ayrıca Muhammed b. Vehb el-Gâfiki'nin biyoğrafisi hakkında bilgi bulamadım. 


eş-Şeyh Ebü”l-Hasen b. Hayre (H. 632 yılı)*nin Se-mâ'ı: 


Hocamız Ebü 'I-Hasen b. Hayre'ye, bu Tarih kitabının başından bir cümle okudum ve o Halife'ye isnâd edilen bu eserin tümünü bana verdi. Bunu şöyle söyledi ve bu metni altıyüz otuz iki yılında Yusuf b. Abdurrahman b. Muhammed b. Şaban yazdı. Hocası da buna şâhitlik yaptı ve şöyle yazdı:” Zikredilen çok doğrudur dedi ve Ali b. Abdullah b. 
Hayre bunu Tarih'inde yazdı”. 


Ebü'l-Hasen b. Hayre'nin tam ismi ise Ali b. Ahmed b. Abdullah b. Hayre el-Belensi'dir. O, buranın (Belensiyye) hatibi ve kari'i idi ve aynı zamanda bilgili bir imâmdı. 
Verş'in Tarık b. Musa'dan ve Nâfi'in Ebü Ca'fer b. Tarık'dan naklettiği rivayet üzere okudu. Aynı zamanda o, kıraâtları Ebü Ca'fer Ahmed b. Abdullah el Hassâr ve İbn Nüh'dan aldı. Sonra beşyüz yetmiş sekiz yılında hac yaptı, Bicâye'de Abdulhak'dan Hadis işitti ve Mısır'da kıraâtları eş-Şâtıbi- 
'den okudu. Döndükten sonra, kendini kıraât öğretmeye verdi. Böylece Ebü Abdullah el-Ebbâr ve son arkadaşı E- 


198 Boşluk asıl metinde silinmiştir. 
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bw'l-Abbas b. el-Gammâz ondan kıraât ilmini okudular. O, altıyüz otuz dört yılında vefat etti ve ez-Zehebi onun hayatını bir tabaka içinde iki biyoğrafi şeklinde yazdı! 


TAHKİK'İN METODU 


1-Halife'nin İbn İshak'dan naklettiği Bekr b. Süleyman'nın rivayetini, İbn Hişam'ın es-Sire'de faydalandığı el-Bekkâi'nin rivayeti ile karşılaştırdım ve farklılıkları dipnot kısmında belirttim. Aynı zamanda Halife'nin Tarihi'nde geçen rivayetleri, et-Taberi'nin Tarihi'ndeki rivayetlerle (İbn İshak'ın rivayetleri hariç) karşılaştırdım ve farklılakları dipnot kısmında götermeye çalıştım. 


2-Tarih, ebeiyat ve ricâl ile ilgili eserlerin naklettiği Halife b. Hayyât Tarihi hakkındaki rivayetleri toplayarak bize ulaşan bu eserdeki (Halife b. Hayyât Tarihi) bilgiler ile adı geçen kâynaklardaki diğer bilgiler arasındaki farklılıkları dipnot kısmında verdim. 


3-Halife b. Hayyât Tarih'inde geçen şerhleri dipnot kısmında zikrettim. Bunlar daha çok ya Eb'l-Velid el-Kâdi'nin yorumlarından ibarettir ya da elimize ulaşan nüsha ile daha önce kaybolan ve elimizdeki nüshayla karşılaştırılmış ikinci bir nüsha arasındaki farklılıklardan oluşmaktadır. | 


4-Kur'an-ı Kerim âyetleri, Hadis-i Şerif ve şiirlere dair tahriçleri yazdım ve bazı şahsiyetleri ve yer adlarını tanıttım. Ayrıca sayfa nomaralarını ve bazı hataları da düzeltmeye çalıştım. 


5-Tarih kitabının ele aldğı dönemle ilgili olan ve faydalandığım nüshada bulamadığım çeşitli kaynakların Halife'den naklettikleri rivayetleri dipnot kısmında gösterdim. 


199 el-Cezeri, Gâyetü'n-Nihâye fi Tabakâti'l-Kurrâ, c. 1, s. 520. 
Lisânuddin el-Hatib, H. 669 yılında vefat eden el-Hüseyn b. Abdulaziz b. 
Muhammed b. Ebi'l-Ahvas el-Kureşi el-Fihri'nin biyoğrafisinde şöyle der:”O, Belensiyye'ye gitti ve orada el-Hâc Ebü'i-Hasen b. Hayre'den ilim aldı.”. Bkz. Lisânuddin el-Hatib, el-İhâta fi Ahbar Gırnata. 
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İslam öncesi dönemle ilgili rivayetleri ise, eserin sonunda yer alan ekler kısmında verdim. 


6-Konu başlıklarını yazarak bunları iki parentez içine aldım. 


7-Önsözün dipnot kısmında geçen Halife b. Hayyât Tarihi'ne dair sayfa nomaraları, el yazması nüshaya aittir. 
İsnâd fihristi bulunduğundan dolayı bunları değiştirmeye gerek görmedim. 

8-Ricâl nesepleriyle ilgili eksik isimleri tamamlayarak iki parentez içine aldım. Bunları ricâl, ensab ve siyer kitaplarından aldım ve neseplerin daha doğru bir şekil alması maksadıyla esere ekledim. Ayrıca dipnotların çoklu— ğuyla okuyucuyu sıkmamak için bunları dipnot kısmında vermedim. 
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Halife b. Hayyât 
(ÖL. 240 / 854-855) 


TARİHU 
HALİFE B. HAYYAT 
HALİFE B. HAYYAT 

TARİHİ 


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 


Allah, Muhammed'e ve Aline salat ve selâm eylesin! 
Halife b. Hayyât şöyle dedi: 


Bu, Tarih kitabıdır, insanlar ancak Tarih yolu ile hac, oruç, kadınlarının iddet ve borçlarının ödeme zamanlarını öğrendiler. Allahu Tebâreke ve Tealâ, Peygamber'i Muhammed (S. A. V.)'e şöyle diyor: “Ey Muhammed! Sana hilâl hâlindeki ayları sorarlar. De ki Onlar, insanların ve hac vakitlerinin ölçüsüdür.”200, 


Halife şöyle dedi: 


Yezid b. Züray”, Sa'id'den, Sa'id de Katade'den “Ey Muhammed! Sana hilâl halindeki ayları sorarlar. De ki Onlar, insanların ve hac vakitlerinin ölçüsüdür.” ayeti hakkında şunu duyduğunu anlattı: Hz. Muhammed'e “Niçin hilâl halindeki aylar yaratıldı” diye sordular. Bunun üzerine Allah, adı geçen ayeti indirdi ve Allah, onları (hilâl halindeki ayları) müslümanların oruç, iftar, hac ve ibâdetleri- nin, kadınlarının iddet anlarını ve borçlarının ödeme Zzamanlarını tesbit etmek için yarattı. Allah, yarattıklarını islah edecek şeyleri daha iyi bilir. O, bu konuda şöyle buyurur:”Gece ve gündüzü varlığımıza birer delil kıldık. Bir delil olan geceyi kaldırıp yine bir delil olan gündüzü, Rabbinizin bol nimetini aramanız, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aydınlık kıldık.”201 Diğer bir ayette ise şöyle buyurur:”Güneşi ışıklı ve ayı nurlu yapan yılların sa- 


200 Bakara, 189. 
| İsrâ, 12. 
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yısını ve hesabını bilmeniz için, aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır; bilen millete ayetleri uzun uzadıya açıklıyor.”292. 


Halife şöyle dedi: Yahya b. Muhammed el-Ka'bi, Abdulaziz b. İmran'dan naklederek şöyle dedi: 


Eskiden insanların kullandıkları bir tarih vardı. Onlar, ilk çağlarda tarihi, Hz. Adem'in Cennet'ten inişinden başlatıyorlardı. Bu durum, Allah'ın, Hz. Nuh'u peygamber olarak göndermesine kadar devam etti. Böylece insanlar tarihi, önce Hz. Nuh'un kavmini, Allah'ı bir bilmeye çağrısından, sonra da Tufan'dan itibaren kullanmaya başladılar. 
Bu durum Hz. İbrahim'in ateşe atılmasına kadar sürdü. Bu sefer insanlar takvimlerini Hz. İbrahim'in ateşe atılmasın- dan itibaren başlattılar. İsmail oğulları ise, Kâbe'nin inşa tarihini, tarihin başlangıcı olarak kabul ettiler. 


Halife şöyle dedi: Muhammed b. Muaviye, Ebü Ubeyde Ma'mer b. el-Musennâ'dan naklederek şöyle dedi. 


Farsların, işlerini yerine getirmek için kullandıkları bir tarihleri vardı. Onların Yezdicerd b. Şehreyâr'ın tahta çıkışı ile başlayan ve bu güne kadar devam eden hesap tarihleri -ki bu Allah'ın Elçisi (S. A. V.)'nin hicretinin onaltıncı yılına tekabül etmektedir- bu gün hala insanlar tarafından kullanılan tarihin aynısıdır. 


Halife yine şöyle dedi: 


İsrail oğullarının da Züllkarneyn'in doğumu ile başlattıkları bir tarihleri vardır. 


Halife şöyle dedi: Yahya b. Muhammed el-Ka'bi, Abdulaziz b. İmran'dan naklederek bana şunu söyledi: 


İsmail b. İbrahim oğulları, tarihi, Kâbe'nin inşa tarihinden başlatıyorlardı. Bu durum Ka'b b. Luey'in ölümüne kadar sürdü. Böylece yeni tarihi, onun ölümü ile başlattılar. Bu, Fil hadisesinin meydana gelmesine kadar devam et- 


202 Yunus, 5. 
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ti. Bundan sonra, bu hadiseyi takvim başlangıcı yaptılar. 
Sonra müslümanlar bunu, Hz. Peygamber'in hicretinden itibaren kullanmaya başladılar. Yine Arapların, bunun dışında kullandıkları diğer bir tarihleri de vardır. 


Abdullah b. Mesleme b. Ka'neb-İshak b. İdris-Abdulaziz b. Ebi Hâzim-Abdulaziz b. Ebi Hâzim'in babası-Sehl b. 
Sa'd es-Sâ'idi yoluyla rivayet edilmiştir. 


İnsanlar tarih kullanmada zorluğa düştüler. Onlar tarihi, Hz. Peygamber'in nübüvvetle şereflendirildiği andan veya vefat ettiği günden itibaren başlatmadılar, aksine onu (tarihi) Medine'ye geldiği tarihten başlattılar. 


Abdula'lâ b. Abdila'lâ-Kurre b. Halid-Muhammed b. 
Sirin yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ömer b. el-Hattab'ın bir valisi şöyle dedi: “Herhangi bir tarih kullanmayacak mısınız?”. Bu söz üzerine insanlar bir tarih kullanmaya karar verince şunu söylediler: “Resülüllah (S. A. V.Y)in nübüvvetle şereflendirildiği andan veya vefat ettiği günden itibaren başlatalım.”. Fakat, sonra, onu, Medine'ye hicret ettiği tarihten itibaren başlatma konusunda görüş birliğine vardılar. Bu tarihin başlangıcını önce Ramazan ayıyla başlatmak istediler. Fakat, sonra, onu, Muharrem ayıyla başlatmaya karar verdiler. 


Kesir b. Hişam, Ca'fer b. Burkan-Meymün b. 
Mehranyoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.)'ın sahabileri toplanarak tarihi nasıl yazacaklarını tartıştılar. Bazıları, onu (tarihi), Resülüllah (S. A. V.)'ın doğum gününden itibaren yazalım dediler. Diğerleri ise, onu, kendisine (Hz. Peygamber'e) Vahiy indiği günden yazalım şeklinde konuştular. Üçüncü bir grup ta, onu, Resülüllah (S. A. V.)'ın Şirk evinden (Mekke-'den) İman evine (Medine'ye) hicret ettiği tarihten itibaren yazalım dediler. Sonunda hepsinin görüşü hicretten itibaren yazılması konusunda birleşti. 
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Muhammed b. Abdullah b. ez-Zübeyr-Hibban-Mücâlid -Amir yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Musa el-Eş'ari, Hz. Ömer'e bir mektup yazarak şöyle dedi: “Bize bazı mektuplar geliyor, fakat bunların tarihlerini bilmiyoruz.”. Hz. Ömer bu konuda Resülüllah (S. 
A. V.)'ın sahabilerinin görüşlerine başvurdu. Onlardan bazıları tarihin, Hz. Peygamber'in nübüvwvetle şereflendirildiği günden başlatılmasını önerdiler. Diğerleri ise, bunun, vefat ettiği günden başlatılmasını tavsiye ettiler. Bu durum karşısında Hz. Ömer: “Onu (tarihi) Hz. Peygamber'in hicretinden başlatın! Zira, O'nun hicreti hak ile batılı birbirinden ayırmıştır.” dedi. 


Halife-İshak b. İdris, Abdulaziz b. Muhammed-Osman b. Ubeydullah-Şa'id b. el-Müseyyib yoluyla rivayet edilmiştir. 

Hz. Ömer, muhacir ve ensar'ı topladı ve şöyle dedi: “Tarihi nereden başlatayım? Hz. Ali, ona şu tavsiyede bulundu:”Onu (tarihi), Resülüllah (S. A. V.)'ın şirk toprağın- dan (Mekke) çıktığı günden itibaren yaz! Bu ise, hicret ettiği güne rastlamaktadır.”. Ömer b. el-Hattab'ta bu görüş doğrultusunda hareket etti. 


RESÜLÜLLAH'IN (S.A. V) DOĞUMU 


Halife-Bekr b. Süleyman-İbn İshak ve Vehb b. Cerir- babası-İbn İshak-el-Muttalib b. Abdullah b. Kays b. Mahreme b. el-Muttalib-babası-dedesi Kays b. Mahreme yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.) ve ben Fil yılında doğduk. 
Yahya b. Muhammed-Abdulaziz b. İmran-ez-Zübeyr İbn Musa-Ebü'l-Huveyris yoluyla rivayet edilmiştir. 


Abdulmelik b. Mervan'ın, Kubas b. Eşyem'e şöyle sorduğuna şahit oldum. “Yaş bakımından sen mi daha büyüksün? Yoksa Resülüllah mı ?”. O da şöyle cevap verdi: “O, benden daha büyüktür, fakat ben ondan daha yaşlıyım.”. Bu 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sefer ona “ne zaman doğdun” diye sordu. O da “Annem beni semerini bağlamam için filin üzerine çıkardı ve Resülüllah (S.A. V.) Fil yılında doğdu” şeklinde bilgi verdi. 


Abdusselam b. Mutahhar-Cafer b. Süleyman-Bistam b. 
Müslim el-Avazi-Talha b. Ubeydullah b. Kureyz-Hüzeyl kabilesine bağlı bir köle yoluyla rivayet edilmiştir. 


Efendimin devesinin yularını tuttuğum halde beraberce geçiyorduk, bu esnada Osman b. Affan arkadaşlarıyla oturuyordu. Arkadaşları beni göstererek ona şöyle dediler:”Ey Mü'minlerin emiri! Bu adam arab'ın en yaşlısıdır.” 
Osman'da:”Eğer bana Fil olayı esnasında kaç yaşında olduğunu haber verirse, ona şu anda kaç yaşında olduğunu haber veririm.” dedi. 


Ali b. Muhammed-Musa b. Ukbe Yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah, Fil hadisesinden otuz yıl sonra doğdu. Ebü Zekeriyya el-'Aclâni ise, şunu söyledi. O (Hz Peygamber), Fil hadisesinden kırk yıl sonra doğdu. Fakat râvilerin çoğu, Onun, Fil hadisesinin meydana geldiği yılda doğduğunda birleşmektedirler. 


Bekr-İbn İshak-Abdullah b. Ebi Bekr- Amre-Aişe yoluyla rivayet edilmiştir. 


Fil (Ebrehe'nin Mahmut adındaki meşhur filini kastetmektedir)'in sürücüsünü ve bakıcısını iki kör olarak dilendiklerini gördüm. 


Vehb-babası-İbn İshak ve Bekr-İbn İshak-el-Muttalib b. Abdillah b. Kays b. Mahreme yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), Fil olayının meydana geldiği yılda doğdu. Fil olayı ile el-Ficar savaşı arasında yirmi yıl, el-Ficar savaşı ile Kâbe'nin inşası arasında da onbeş yıl vardır. Ayrıca Kâbe'nin inşası ile Resülüllah (S. A. 
V.)'ın nübüvvetle görevlendirilmesi arasında beş yıl bulunmaktadır. Resülüllah (S. A. V.), kırk yaşındayken Peygamber olarak gönderildi. 


Şuayb b. Hibban-Abdulvahid b. Ebi Amr-el-Kelbi-Ebü Salih-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 


Hz. Peygamber el-Fil hâdisesinden onbeş yıl önce Pazartesi günü dünyaya geldi. 

Yezid b. Züray -Yunus b. Ubeyd-Ammar b. Ebi Anımar (Hâşim oğullarının azatlısı)-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.), Peygamber olarak görevlendirildiği zaman kırk yaşında idi. O, Peygamberlik görevini beş yıl gizlice, on yıl alenen Mekke'de, on yıl da Medine'de devam ettirdi. 


Ebü Davud-Harb b. Şeddad-Yahya b. Ebi Kesir-Ebü Seleme-Aişe ve İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.)'a vahyin inmesi Mekke'de on yıl, Medine'de de on yıl devam etti. 


Yezid b. Züray -Sa”id-Katâde-el-Hasen yoluyla riva-— yet edilmiştir. 


Hz. Peygamber (S. A. V.)'e sekiz yıl boyunca Mekke-de, on yıl boyunca da Medine'de vahiy nazil oldu. 


Ebü “Asım-Eş'as-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir. 


O (Hz. peygamber), kırkbeş yaşındayken görevlendirildi, Mekke'de on yıl Medine'de ise, sekiz yıl ikâmet etti ve vefat ettiği zaman da altmışüç yaşındaydı. 


Yezid-Sa'id-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir. 


O (Hz. Peygamber), Mekke'de on yıl, Medine'de ise, on yıl ikâmet etti. 


Ebü Ubeyde-Hammâd b. Seleme-Ebü Hamza-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 
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O (Hz. Peygamber), Mekke'de on üç, Medine'de ise, on yıl ikâmet etti. 


Ziyad b. Abdullah el-Bekkâi-Haccac-Nâfi -İbn ömer yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V), Medine'de on yıl ikamet etti. 


Abdulvehhab-Hişam-İkrime-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 


O ( Hz. Peygamber ), Mekke'de on üç yıl ve Medine'de on yıl ikamet etti. 


Hişamr-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 


O (Hz. Peygamber), Mekke'de on yıl Medine'de on yıl ikamet etti. 


TARİHİN 1. YILI (622/23) 
PEYGAMBER'İN (S.A. V) MEDİNE'YE 
GELİŞİ 


Bekr b. Süleyman-İbn İshak-Vehb-Babasından-İbn İshak-Muhammed b. Cafer b. ez-Zübeyr Abdurrahman b. Uveym b. Sâ'ide-Resülüllah (S. A. V.)'ın bazı sahabileri yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.)ın Mekke'den ayrıldığını duyduktan sonra, Medine'de onu beklemeye koyulduk. Her gün sabah namazını kıldıktan sonra bulunduğumuz mahallenin dışına çıkarak Resülüllah (S. A. V.)'ı bekliyorduk ve bunu güneşin sıcaklığına dayanamayacak hale gelinceye kadar sürdürüyorduk. Resülüllah (S. A. V.)'ın Medine'ye geldiği gün de, gölgelenecek bir yer kalmayıncaya kadar orturduk onu bekledik, sonra da evimize gittik. Nihâyet Resülüllah Medine'ye geldi. Onu, gören ilk kişi bir yahudi idi. Bu adam, onu görünce: “Ey Beni Kayle! Dedeniz geldi.” şeklinde yüksek sesle bağırmaya başladı. Biz de yaş bakımından kendisi gibi olan Ebü Bekr'le birlikte bir hurma ağacının gölgesinde oturan Resülüllah (S. A. V.)'ın yanına gittik. Bu esnada, çoğumuz daha önce Resülüllah'ı görmemişti. İnsanlar etrafında toplandı ve kendisini tanıyamadık. Fakat daha sonra gölge kaybolunca, Ebü Bekr yerinden kalkarak onu güneşten korumaya başladı ve işte o zaman Resülüllah (S.A. V.)'ı tanımış olduk. 


İbn İshak şöyle dedi: 


Resülüllah (S.A.V.) Rebiu'i-Evvel ayının onikinci gecesinden sonraki Pazartesi günü, öğle vakti Medine'ye geldi. 

İbn İshak şöyle dedi: 


O (Hz. Peygamber) Kuba'da, Beni Amr b. Avf'ın kardeşi Kelsüm b. Hidm'in evine misafir oldu. Diğer bir rivayete göre O, Sa'd b. Hayseme'nin evine misafir oldu. Resülüllah, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe'yi Amr b. Avf oğullarının evinde geçirdi ve orada mescitlerini inşa etti. Sonra, Amr b. Avf oğullarından ayrıldı ve Cuma vakti Sâlim b. 
Avf oğullarının yurdunda girince, Cuma namazını oradaki vadinin içinde yer alan mescitte kıldı. 


İbn İshak şöyle dedi: 

Sonra, Resülüllah (S. A. V.), Ebü Eyyüb Halid b. Zeyd el-Ensâri'nin evine iyerleşti. Ve O (Resülüllah), bu yılda mescidinin yapılması için emir verdi. Resülüllah (S.A. V.), mescidinin ve evinin yapılmasına kadar da Ebü Eyyüb'ün evinde ikamet etti. Arkasından da buradan ayrılarak kendi evine yerleşti. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Bu yıl (Hicretin birinci yılı), Ebü Umâme Es ad b. Zürâre vefat etti. O, mescidin yapıldığı aylarda buğaz hastalığından öldü. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Aynı yılda, Abdullah b. Selam müslüman oldu. 


Bekr-İbn İshak-Muhammed b. İbrahim b. el-Hâris-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 
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Bu yıl (1. Yıl) Abdullah b. Zeyd ezanı rüyasında gördü ve Resülüllah (S. A. V.) Bilal'a ezan okuması için emir verdi. 


YIL 2 (623/24) 
EL-EBVA GAZVESİ 


Bu yıl, el-Ebvâ gazvesi vuku buldu. Bu Resülüllah'ın (S. A. V.) savaşa çıktığı ilk gazve idi. 


Bekr, İbn İshak'dan ve Vehb, babasından, o da, İbn İshak'dan naklettiği rivayette şöyle dedi. 


Resülüllah (S. A. V.)Y'ın idare etmiş olduğu ilk gazve el-Ebvâ gazvesidir. O, 12 safer 2. yılda Kureyş ve Damra oğulları'nı cezalandırmak maksadıyla Medine'den ayrılarak Veddan'a kadar ilerledi ve Muhşi b. Amr ed-Damri, kendisiyle bir antlaşma imzaladı. 

Ali b. Muhammed, hocalarından naklettiği bir rivayette şöyle dedi: 

Hz. Peygamber safer ayının Pazartesi günü Medine- 
'den ayrıldı ve Rebiu”l-Evvel ayının başlarında şehre dön- 


dü. Bu bölge (el-Ebvâ), Medine ile Mekke arasında dört konaklık bir mesafede yer almaktadır. 


BUVÂT GAZVESİ 
İbn İshak şöyle dedi: 


Bu yılın Rabiw'l-Ahir ayında Resülüllah (S. A. V.) 
Kureyş kabilesine ait ticaret kervanını ele geçirmek için Radvâ, civarındaki Buvât bölgesine bir gavze düzenledi. Fakat, herhangi bir olayla karşılaşmadı. 


Ali b. Muhammed şöyle dedi: 


Hz. Peygamber bu maksatla Rebiw'l-Ahir ayının 3'üne tekâbul eden Salı günü Medine'den ayrıldı ve bu ayın onunda geri döndü. Bu bölge (Buvât), Şam yolu üzerinde Medine- 
'den üç konaklık bir mesafede yer almaktadır. 
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EL-UŞEYRE GAZVESİ 
İbn İshak şöyle dedi: 


Sonra Resülüllah (S. A. V.), Cümâda'l-Ulâ ayında el-Üşeyre gazvesine çıktı ve herhangi bir olayla karşılaşmadı. 
O (Resülüllah), bu gazve esnasında Beni Müdlic ile bir antlaşma imzaladı. 


Ali şöyle dedi: 


Hz. Peygamber Cümâda”l-Ulâ ayının başında Medine- 
'den ayrıldı ve bu ayın bitişine beş gün kala şehre geri döndü. 


SEFEVÂN GAZVESİ 
İbn İshak şöyle dedi: 


Sonra, O (Hz. Peygamber), Kurz b. Câbir'i -bu adam Medine'ye ait koyun sürülerine saldırmıştı- yakalamak maksadıyla Medine'den ayrıldı ve Cumâda'l-Ahire ayında, Bedir bölgesinde yer alan Sefevân'a kadar ilerledi. O (Hz. 
Peygamber), herhangi bir olayla karşılaşmadan Receb ayında Medine'ye döndü. Bu gazve aynı zamanda Birinci Bedir Gazvesi olarak bilinmektedir. 


ÇÜHEYNE GAZVESİ 
Ali şöyle dedi 


Sonra, O (Hz. Peygamber), Şaban ayının ortasında Salı günü Cüheyne bölgesine saldırı düzenledi ve burada da herhangi bir olayla karşılaşmadı. 


BÜYÜK BEDİR GAZVESİ 
İbn İshak şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.)'a, Ebü Süfyan'ın, Kureyş'e ait bir ticaret kafilesinin başında Suriye'den hareket ettiği haberi geldi. O'da (Hz. Peygamber), bu kafileyi ele geçirmek için yola çıktı. 
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İbn İshak şöyle dedi: 
O (Hz. Peygamber), Ramazan ayının üçünden sonra, 


Çarşamba günü, adı geçen kafileyi yakalamak maksadıyla Medine'den ayrıldı. Bu gavze Bedir gazvesidir. 


İbn İshak şöyle dedi: Ebü Ca'fer b. Muhammed b. Ali bana şunu nakletti: 


Bedir vakası, Ramazan ayının onyedisi Cuma günü meydana geldi. Yezid b. Züray'-Sa'id-Katâde yoluyla gelen rivayet de bu şekildedir. 


Ebü Davud-Şu be-Ebü İshak-Huceyr-'Alkama ve el-Esved-Abdullah yoluyla rivayet edilmiştir. 


Kadir gecesini, iki ordunun (İslam ordusu ile Kureyşli müşriklerin ordusu) karşılaştığı Ramazan ayının ondokuzu veya yirmibirine denk gelen gecede kutlayınız. 


Ebü Nu'aym el-FadI b. Dukeyn-Amr b. Osman b. Mevhib-Musa b. Talha yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Eyyüb (el-Ensari)'e Bedir gazvesi hakkında bir soru soruldu, o da şöyle dedi: “Bu gazve Ramazan ayının onyedisi veya ondokuzundan sonra, başka bir değişle bu ayın bitmesine onüç gün veya onbir gün kala meydana geldi.”. 


Halife-Süleyman b. Davud-Huşeym-Husayn b. Abdurrahman-Abdullah b. Şeddad yoluyla rivayet edilmiştir. 


İki taraf (müslümanlarla müşrikler), Ramazan ayının ondokuzuncu günü karşı karşıya geldiler. 
EL-KÜDR GAZVESİ 
İbn İshak şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.), Ramazan ayının sonunda Bedir- 
'den döndü. Şevval ayının başlarında döndüğü de söylenir. O (Hz. Peygamber), Medine'de bir kaç gece kaldıktan sonra kendi idaresindeki bir orduyla, Beni Süleym üzerine yürüdü ve el-Küdr diye adlandırılan bir su kuyusuna ulaştı. 
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Burada üç gece kaldıktan sonra herhangi bir olayla karşılaşmadan geri döndü. 
İbn İshak şöyle dedi: 


O (Hz. Peygamber), bu gazvede Muhammed b. Mesleme'yi, Medine'ye yerine vekil bıaktı. 


İbn İshak şöyle dedi: 


O (Hz. Peygamber), bu gazveye Şevval ayının başlarında çıktı ve aynı ayın onunda Medine'ye döndü. 


ES-SEVİK GAZVESİ 
İbn İshak şöyle dedi: 
O (Hz. Peygamber), Zi”l-Hicce ayında bu sefere çıktı. 


İbn İshak-Mühammed b. Cafer b. ez-Zübeyr ve Yezid b. 
Rümân yoluyla rivayet edilmiştir. 

Ebü Süfyan beraberindekilerle birlikte Mekke'ye dönünce, Hz. Muhammed'e karşı bir saldırı düzenlemeden cenabetlik sebebiyle başına su dokundurmayacağına dair nezretti. O, Kureyş'e mensup ikiyüz süvari ile birlikte Mekke- 
'den ayrıldı. Bu durum üzerine Resülüllah (S. A. V.) da, onu yakalamak maksadıyla sefere çıktı ve Karkaretü'l-Küdr bölgesine kadar ilerleğii, sonra buradan geri döndü. Beraberindeki sahabiler ©'na: “Ya Resülallah! Bu olay bizim için bir gazve sayılır mı? diye sordular.”. O'da “evet” şeklinde cevap verdi. 


Ali b. Muhammed şöyle dedi: 


O (Hz. Peygamber), bu gazveye Zi'l-Hicce ayının yedisi Pazar günü çıktı ve aynı ayın bitişine sekiz gün kala Pazartesi günü Medine'ye geri döndü. 


BEDİR GAZVESİNDE RESÜLÜLLAH”IN (S. A. V) YANINDA ŞEHİT DÜŞENLERİN İSİMLERİ 


el-Muttalib oğulları'ndan 
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Kureyş'in el-Muttalib b. Abdumenaf b. Kusay oğullar'ndan: Ubeyde b. el-Hâris b. el-Muttalib. Onu, 'Utbe b. 
Rabi'a öldürdü, vuruşma sırasında ayağını kopardı ve es-Safra” da vefat etti. 


Zühre oğulları'ndan 


Zühre oğulları'ndan: Umeyr b. Ebi Vakkas. Onu, Amr b. Abduvüdd adında bir müşrik öldürdü. Zü'ş-Şimâleyn b. 
Abdamr b. Nazla (Huza'a kabilesine mensup müttefikleri idi). Bu şahsı, Üsâme el-Cüşemi öldürdü 

Adiyy oğulları'ndan 

Adiyy b. Ka'b oğulları'ndan: Akıl b. el-Bükeyr. Bu şahıs, Leys oğulları'ndan olup, Adiyy oğulları'nın müttefiki idi. Onu, Mâlik b. Züheyr öldürdü. Ömer b. el-Hattab'ın azadlı kölesi Mihc&w. Bu şahsa, bir ok isabet etti ve ölümü-ne sebep oldu. 

el-Hâris oğullarından 

el-Hâris b. Fihr oğulları'ndan: Safvan b. Beyza. Bu şahsı, Tu'ayme b. Adiyy adında bir müşrik öldürdü. 

Ebü Anese'nin şehit düşmesi 

Ali b. Muhammed-Abdulaziz b. Ebi Sâbit-Davud b. 
Husayn-İkrime-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir: 

Resülüllah (S. A. V.)'ın azadlı kölesi Ebü Enese Bedir gazvesinde şehit düştü. 

Ensar'dan 


Ensar'dan Amr b. Avf oğulları'ndan: Sa'd b. Hayseme. 
Bu şahsı, Tu'ayme b. Adiyy öldürdü. Diğer bir rivayete göre onu, Amr b. Abduvüdd öldürmüştür. Mübeşşir b. Abdulmunzir b. Zübeyr. Bu şahsı, Ebü Sevr öldürdü. Bazı râvilere göre, onu, Zenber adında bir müşrik öldürmüştür. 


el-Hazrec oğulları'ndan 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el-Hazrec oğulların'dan: Yezid b. el-Hâris. O, İbn Füshum diye de tanınır. Bu şahsı, Nevfel b. Muaviye adında bir müşrik öldürdü. 


Selime oğulları'ndan 


Selime oğulların'dan: Umeyr b. el-Hümam. Bu şahsı. 
Halid b. el-A'lem adında bir müşrik öldürdü. 


Habib oğullarından 


Habib b. Abduhârise oğulların'dan: Râfi” b. el-Mu'alla. Bu şahsı, İkrime b. Ebi Cehil öldürdü. 


Adiyy oğulları'ndan 


Adiyy b. en-Neccâr oğulları'ndan: Hârise b. Sürâka b. 
el-Hâris. Onu, Hibban b. el-Arika, havuzdan su içerken öldürdü. 

Mâlik oğulları"ndan 

Mâlik b. en-Neccâr oğulları'ndan: “Afra'nın iki oğlu Avf ve Muavviz. “Afra” annelerinin adıdır, onlar el-Hâris b. 
Sevâd'ın oğullarıdırlar. Muavviz'i, Ebü Müsâfi adında bir şahıs öldürdü. Avf ise, Zürayk oğulları'ndan biri olan İb- 


nu Mö'is yaraladı ve bu şahıs almış olduğu yara neticesinde Medine'de öldü. 


UBEYDE'NİN SiFU'L-BAHR'A SERİYYESİ 


Halife-Bekr-İbn İshak ve Vehb, babası İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


İlk seriyye, Rabiwl-Evvel ayında gönderilen ve seksen kişiden oluşan Ubeyde b. el-Hâris'in seriyyesidir. Diğer bir rivayete göre, bu seriyye altmış muhacirden oluşmaktaydı ve aralarında ensardan hiç kimse bulunmuyordu. 
Bu Kumandan, maiyyetindeki kişilerle Sifu'l-Bahr'a oradan da Seniyyetü'l-Mer'e diye bilinen bölgenin kısımlarında yer alan ve Hicaz'da bir sulak yer olarak tanınan Ahyâ'ya kadar ilerledi. Ubeyde burada Kureyş'den bazı kişilere rastladı. Fakat iki taraf arasında herhangi bir savaş 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meydana gelmedi. Buna rağmen Sa'd b. Mâlik bu esnada bir ok attı. Bu ise, İslam'da atılan ilk ok idi. Sonra iki taraf herhangi bir olaya sebebiyet vermeden oradan ayrıldılar. 

İbn İshak şöyle dedi: 

O gün Zühre oğulları müttefikleri'nden el-Mikdad b. 
Amr ve Nevfel b. Abdumenâf oğulları müttefiki Utbe b. Gazvan müşriklerin safından müslümanların safına kaçtılar. 
Aslında bu iki şahıs müslümandılar ve müslümanlara katılmak maksadıyla onlarla birlikte çıkmışlardı. Bu esnada, müşriklerin başında İkrime b. Ebi Cehl kumandan olarak bulunuyordu. 


İbn İshak şöyle dedi: 


Ebü Ubeyde'nin sancağı, Resülüllah (S. A. V.)'ın İslam'da vermiş olduğu ilk sancaktır. 


İbn İshak şöyle dedi: 
Bazı âlimler, Resülüllah (S. A. V.)'ın, onu (Ubeyde), 


el-Ebva” gazvesi dönüşü Medine'ye varmadan önce savaşa gönderdiğini ileri sürmektedirler. 


HAMZA'NIN SiFU'L-BAHR'A SERİYYESİ 
Ali b. Muhammed şöyle dedi. 


Resülüllah (S. A. V.)'ın savaşa göndermiş olduğu ilk seriyye, H. 2 yılının Rebiu'l-Evvel ayında Cüheyne topraklarında yer alan ve el-'Ays bölgesinde bulunan Sifu'l-Bahra gönderdiği Hamza b. Abdulmuttalib kumandasındaki seriyyedir. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Resülüllah (S. A. V.), Hamza b. Abdulmuttalib'i muhacirlerden oluşan otuz süvarinin başında Sifwl-Bahr'a gönderdi. O (Hamza), maiyyetinde Kureyşli üçyüz süvari bulunan Ebü Cehi ile karşılaştı. İki taraf arasında aracı olarak 


görev yapan Mecdiyy b. Amr el-Cüheni herhangi bir olayın meydana gelmesine engel oldu. Taraflar olay yerinden ayrıldılar ve aralarında kayda değer bir hâdise meydana gelmedi. 


İbn İshak şöyle dedi: 


Bazı insanlar, Hamza'nın sancağının Resülüllah tarafından verilen ilk sancak olduğunu ileri sürmektedirler. 


Amr b. el-Münahhal-bir kişi- Asım el-Ahval-eş-Şa'bi yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.)ın vermiş olduğu ilk sancak, Ümeyye oğulları'nın müttefiki Abdullah b. Cahş'a verilen sancak olsa gerektir. 


SA'D B. MÂLİK SERİYYESİ 
İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Sonra, muhaçirlerden sekiz kişiden meydana gelen Sa'd b. Mâlik seriyyesi gerçekleşti. Bu seriyye, Hicâz topraklarından olan el-Harrar'a kadar ilerledi. Fakat düşmanla karşılaşmadan geri döndü. 


İbn İshak şöyle dedi: 


O (Hz. Peygamber), Birinci Bedir gazvesi esnasında Abdullah b. Cahş b. Riâb'ı, muhacirlerden sekiz kişiyle birlikte Receb ayında Nahle'ye gönderdi. Bu esnada, içinde Amr b. el-Hadrami'in de bulunduğu Kureyş'e ait bir ticaret kervanı geçti. Seriyye mensupları, Osman b. Abdullah b. el-Muğire ile Hişam b. el-Muğire'nin azadlısı el-Hakem b. Keysân'ı esir aldılar. Bu olay, Receb ayının sonlarında meydana geldi. el-Hakem, Bi'r-i Ma'üne'de öldürüldüğü güne kadar Allah'ın Elçisi (S. A. V.)'nin yanında kaldı. Osman b. Abdullah b. el-Muğire ise, fidye ödedi. Abdullah b. Cahş şöyle dedi: Ele geçirdiğiniz ganimetlerinizden beşte biri Resülüllah'ın hissesidir. Bu esnada, Allah, beşte bir hisseyi daha farz kılmamıştı. Böylece o, kervanın beşte birini Resülüllah'a ayırdı, diğer kısımları da arkadaşlarına dağıtt. 
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İbn İshak şöyle dedi: 

Bu konudaki haber ez-Zühri-Yezid b. Rümân-Urve b. 
ez-Zübeyr yoluyla rivayet edilmiştir. 

ABDULLAH B. GALİB EL-LEYSİ'NİN 
SEFERE GÖNDERİLMESİ 

İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 

Resülüllah (S. A. V.), Şevval ayında Abdullah b. Galib el-Leysi'yi gönderdi. 

Ali b. Muhammed yoluyla rivayet edilmiştir. 


Onu (Abdullah b. Galib el-Leysi'yi), Şevval ayının onunda gönderdi ve o, bu ayın onaltısında geri döndü. 


EBU SÜFYAN'IN KERVANININ 
HABERLERİNİ İZLEME İŞİ 
İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: Resülüllah, Talha b. Ubeydullah ve Sa'id b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl'i, kervanın haberlerini izlemek için gönderdi. 


Aynı zamanda Besbes b. Amr ve Adiyy b. Ebü'z-Zağba'yı da, Ebü Süfyan b. Harb'ın haberlerini öğrenmek için gönderdi. 


KIBLE'Yİ, KÂBE'YE ÇEVİRME MESELESİ 

Bu yıl (2. yıl) kıble'nin yönü değiştirildi. 

Bu konuda Allah, Peygamberi Muhammed (S. A. V.)'e şöyle diyor: “Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. 
Hoşnud olacağın kıble'ye seni ey Muhammed elbette çeyireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm semtine çevir”203. 


Ebü Davud-el-Mesudi-Amr b. Murre İbn Ebi Leyla-Mu'az b. Cebel yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), Medine'ye geldikten sonra onaltı ay boyunca Beytü'l-Makdis'e doğru yönelerek namaz kıl- 


203 Bakara, 144. 
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dı. Ve Allah şu ayeti indirdi: “Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Hoşnud olacağın kıbleye seni ey Muhammed elbette çevireceğiz”204, 

Ebü Davud-Şu'be-Ebü İshak-el-Berâ” b. “Azib yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. Vv.) Medine'ye geldikten sonra onaltı ay boyunca Beytü'l-Makdis'e yönelerek namaz kıldı. 

Yezid b. Zürey'”-Sa'id-Katâde yoluyla da aynı rivayet nakledilmiştir. 

Abdulvehhab b. Abdulmecid-Yahya b. Sa'id-Sa'id b. 
el-Müseyyib yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.), onaltı ay boyunca Beytü'l-Makdis'e doğru namaz kıldı. O, ancak Bedir gazvesinden iki ay önce kıbleyi değiştirdi. 

ed-Dahhak b. Muhalled-Osman b. Sa'd el-Kâtib-Enes b. Mâlik yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.), dokuz veya on ay sonra Beytü'l-Makdis'e doğru namaz kılmayı bıraktı. O, Medine'de öğle namazı kılıyordu. Önce, Beytü'l-Makdis'e doğru iki rekat namaz kıldı, sonra yüzünü Kâbe'ye doğru çevirdi. Bunun üzerine sefihler şöyle dediler: Onları daha önce yönelmiş oldukları kıblelerindek çevirmedi. 

Ebü”l-Velid-Zâide-Simak-İkrime-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 

Bu olay, (Kıble'nin değiştirilmesi) onaltı ay sonra gerçekleşti. 

Bekr-İbn İshak ve Vehb-babası-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 

Kıble'nin değiştirilmesi, O'nun (Resülüllah'ın), Medine'ye gelişinden onyedi ay sonra, Receb ayında gercekleşti. 


204 Bakara, 144. 
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İbn Ebi Adiyy-Eş'as-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.), iki yıl Beytü'l-Makdis'e yönelerek namaz kıldı. Sonra kıble'ye doğru namaz kılması emredildi. 

Bu yıl, (2. yıl) Resülüllah (S. A. V.), Aişe ile evlendi. 

Veki'-Süfyan-İsmail b. Ümeyye-Abdullah b. Urve-Urve-Aişe yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.), beni Şevval ayında nikahladı ve Şevval ayında benimle evlendi. 


Ali b. Muhammed-Ebü Zekeriyya el-'Aclâni-Ebü'z-Zübeyr-Câbir b. Abdillah yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), Aişe ile Bedir'den döndükten sonra evlendi. 


Bu yıl, Abdullah b. ez-Zübeyr dünyaya geldi. O, mühacirlerden doğan ilk çocuktur. Bu yıl, el-Nu'man b. Beşir b. 
Sa'd dünyaya geldi. Yine bu yıl içinde Resülüllah (S. A. 
V.Y'ın kızı Rukayya vefat etti. 

İbn İshak şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.)'ın kızı Rukayya, Allah'ın, Resülüllah'a bahşettiği Bedir zaferinin haberi geldiği zaman vefat etti. 


Bu yıl, Ali, Fatıma ile evlendi. Bu yılda, Ramazan ayı farizası (oruç) indirildi. Bu yılda Osman Maz'ün vefat etti. 


YIL 3 (624/25) 
ZÜ EMER VE BAHRÂN GAZVESİ 


Bekr-İbn İshak ve Vehb-babası-İbn İshak yoluyla ri-vayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), es- Sevik gazvesinden döndü ve Zi'l-Hicce ayının kalan kısmı ile Muharrem veya buna yakın bir süre Medine'de kaldı. Sonra Necid bölgesindeki Gatafân kabilesine karşı saldırı düzenledi. Bu ise, Zü Emer gazvesidir ve bu sefer, Safer ayına kadar sürdü. Sonra düşmanla karşılaşmadan geri döndü. Sonra, Rebiu'l-Evvel ayında Kureyş ve Beni Süleym'e karşı bir sefer düzenledi. Bu sefer esnasında, Hicaz'da yer alan el-Füru' civarındaki Bahrân maden ocağına kadar ilerledi ve Cümada'l-Ulâ ayı geçinceye dek burada kaldı, sonra düşmanla karşılaşmadan geri döndü. 


BENİ KAYNUKÂ KUŞATMASI 
İbn İshak şöyle dedi: 


O'nun (Hz. Peygamber'in) gazvelerinden birisi de Beni Kaynukö” meselesidir. 


İbn İshak-'Asım b. Ömr b. Katâde yoluyla rivayet edilmiştir. | 

Beni Kaynukö”, Bedir gazvesi ile Uhud savaşı arasında Resülüllah (S. A. V.)'la aralarındaki anlaşmayı bozan ilk yahudi topluluktur. İsteklerini kabul edene kadar Resülüllah (S. A. V.), onları kuşattı ve onları, Abdullah b. Übeyy b. 
Selül'un hatırı için bağışladı. 


İbn İshak-Ebü İshak b. Yesâr-Ubâde b. el-Velid b. Ubâde b. es-Sâmit yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A V.), Beni Kaynukö' yahudileri ile savaşınca, Abdullah b. Übeyy b. Selül uzlaşma çabasında bulundu. Onlar hakkında bilgi vardır, fakat burada anlatılması uzun sürer. 


Bu yılda Resülüllah (S. A. V.) Ramazan'da Beni “Amir b. Sa'sa'a'dan Zeyneb bint Huzeyme ile evlendi. O, aynı zamanda Ümmü'i-Mesâkin olarak da bilinir. Bu kadın, Hz. 
Peygamber'in yanında iki veya üç ay yaşadı. Yine bu yılda, Hz. Peygamber, Şaban ayında, Hafsa bint Ömer ile evlendi. 


Bu yıl, Osman b. Affan, Resülüllah'ın kızı Ümmü Külsüm ile evlendi. Bu yılda, el-Hasen b. Ali b. Ebi Talib dünyaya geleli: 
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UHUD GAZVESİ 


Bekr-İbn İshak ve Vehb-babası-İbn İshak-ez-Zühri ve Yezid b. Rümân ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), 14 Şevval, Cuma akşamı sefere çıktı. Savaş, Şevval ayının ortasında, Cumartesi günü meydana geldi. 


Ali b. Muhammed (b. Abdullah) b. Ebi Seyf Selâm b. 
Ebi Muti'-Katâde-Sa'id b. el-Müseyyib yoluyla rivayet edilmiştir. 

Uhud savaşında Resülüllah (S. A. V.)'ın bayrağı Hz. 
Aişe'ye ait siyah Yemen burdesinden yapılmıştı. Ensar'ın bayrağına da el-*Ukâb denilmekteydi. Ordusunun sağ kanadında Ali b. Ebi Talib, sol kanadında da el-Munzir b. Amr es-Sâ'idi yer almaktaydı. Piyade kuvvetleri komutanlığında ez-Zübeyr b. el-Avvam (bir rivayete göre el-Mikdad), merkezde Hamza b. Abdulmuttalib ve okçu birliği başında da Abdullah b. Cübeyr el-Ensari ve Sa'd b. Mâlik vardı. Sancak ise, Beni Abduddâr b. Kusay yandaşı Mus'ab b. 'Umeyr'e verilmişti. O, savaş esnasında öldürülünce, Allah'ın Peygamber'i, sancağı Ali'ye verdi. Râvilerin rivayetine göre O'nun (Hz. Peygamber'in) üç sancağı vardı. Mühacirlerin sancağı Mus'ab b. “Umeyr, bir sancak Ali b. Ebi Talib ve bütün Ansar'ın sancağı da el-Münzir b. Amr tarafından taşınmaktaydı. Kureyşlilerin sancağını ise, Talha b. Ebi Talha b. Abdülüzzâ taşımaktaydı. Onu, Ali b. Ebi Talib savaş esnasında öldürdü. Sancağı, Ebü Sa'd b. Ebi Talha b. Abdülüzzâ aldı. 
Onu da Sa'd b. Mâlik öldürdü. Müşriklerin sancağını bu sefer, Osman b. Ebi Talha taşıdı. Onu da Hamza b. Abdulmuttalib öldürdü. Sonra, sancağı Musâfi” b. Talha eline aldı. Onu da 'Asım b. Sâbit b. Ebi'l-Akleh öldürdü. Bu sefer onu, el-Cülâs b. Talha taşıdı. Onu da yine Asım b. Sâbit öldürdü. 
Arkasından sancağı Ertat b. Abdişurahbil b. Hâşim b. Abdimenaf b. Abdiddar kaldırdı. Onu da Mus'ab b. “Umeyr öldürdü. Sonra onu Ebü Yezid b. “Umeyr b. Abdimenaf b. Abdüddar eline aldı. Onu da Kuzmân öldürdü. Sonunda, onu, Habeşistanlı köleleri olan Suâb taşıdı. Bu sonuncuyu da yine Kuzman öldürdü. 


İbn İshak şöyle dedi: 

Artık sancağı kimse taşımak istemiyordu. Böylece Kureyş yenilgiye uğradı. 

Bekr-İbn İshak ve Vehb-babası-İbn İshak-Yahya b. 
Abbad b. Abdullah b. ez-Zübeyr-babası Abdullah b. ez-Zübeyr-ez-Zübeyr yoluyla rivayet edilmiştir. 


Vallahi Hind (Ebü Süfyan'ın karısı)'in ve arkadaşlarının eteklerini dişleri ile tutarak kaçtıklarını gördüm. 
Hatta ayaklarında halhallarını da gördüm. Bu esnada, okçularımız da onları hezimete uğrattığımızda yağmalamak maksadıyla müşriklerin çadırlarına doğru yöneldiler ve sırtımızı atlılara karşı korumasız bıraktılar. Böylece arkamız- dan düşman saldırdı. Tam bu sırada, bir adam “Muhammed öldürüdü” diye bağırdı. Onların sancaklarını taşıyan bütün adamları öldürmüşken-hatta ona (sancağa) kimse artık yaklaşmıyordu-biz artık kaçmaya başladık, onlar da bizi kovalamaya başladılar. 


UHUD GAZVESİNDE RESÜLÜLLAM'IN (S. A. V.) YANINDA ŞEHİT DÜŞENLERİN İSİMLERİ 
Beni Hâşim'den 
Hâşim b. Abdimenaf b. Kusay oğulları'ndan: Hamza b. 


Abdulmuttalib. Onu, Cübeyr b. Mutim'in kölesi vahşi öldürdü. 


Beni Ümeyye'den 


Ümeyye b. Abdişems oğulları'ndan: Abdullah b. Cahş b. Riâb. Bu şahıs, Beni Esed b. Huzeyme oğulları'ndan olup müttefikleri idi. 


Abduddar oğulları”ndan 


Abduddar oğulları'ndan: Mus'ab b. Umeyr b. Hâşim, Onu, İbn Kami'a el-Leysi öldürdü. 
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Mahzüm oğulları'ndan 
Mahzüm oğulları'ndan: Şemmas b. Osman b. eş-Şerid. 
Ensar'dan 


Ensar'dan, sonra, Abdüleşhel oğulları'ndan: Amr b. 
Mu'az b. en-Nu'man, el-Hâris (İbn Enes) b. Rafi”, Umâre b. 
Ziyad es-Seken, Seleme b. Sâbit b. Vakş, Amr b. Sâbit b. 
Vakş. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Asım b. Amr b. Katâde, bana, babaları Sâbit'in de bu savaşta öldüğünü anlattı. 


Rifâ'a b. Vakş, Huseyl b. Câbir (Bu şahıs, el-Yaman b. 
Ebü Huzeyfe'dir). Müslümanlar, onu, savaş esnasında yanlışlıkla öldürmüşlerdi. Huzeyfe diyetini, katillerine tasaddukta bulundu. Sayfiyy b. Kayziyy, Hubab b. Kayziyy, Abbad b. Sehl ve el-Hâris b. Evs b. Mu'az (Toplam on iki kişi). 


Zafer oğulları'ndan 


Zafer oğulları'ndan: Yezid b. Hâtıb b. Ümeyye b. Rafi” (yalnız bir kişi). 


Râtic'den 
Râtic ehlinden: İlyas b. Evs b. Atik b. Amr b. Abula'- 


lâ b. Ze'ura” b. Ceşm b. Abduleşhel, Ubeyd b. et-Tihan, Habib b. Zeyd b. Temim (üç kişi). 


Amr b. Mebzül oğullar'ından 


Amr b. Mebzül oğulları'ndan: Ebü Hubeyre b. el-Hâris (b. 'Alkame) b. Amr b. Sakf b. Mâlik b. Mebzül ve Amr b. 
Mutraf (b. 'Alkame) b. Amr (iki kişi). 


Amr b. Mâlik oğulları'ndan 

Amr b. Mâlik oğulları'ndan: Evs (b. Sâbit b.) el-Munzir (bir kişi). 

Adiyy oğulları'ndan 
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Adiyy b. en-Neccâr oğulları'ndan: Enes b. en-Nadr b. 
Damdam b. Zeyd b. Hiram (bir kişi). 


Mâzin oğulları'ndan 

Mâzin b. en-Naccâr oğulları'ndan: Kays b. Muhalled ve Kisan (onların kölesi) (iki kişi). 

Dinâr oğullar'ından 

Dinâr b. en-Neccâr oğulları'ndan: Süleym b. el-Hâris. 

el-Hâris oğulları'ndan 

el-Hâris b. el-Hazrec oğulları'ndan: Hârice b. Zeyd b. 
Ebi Züheyr, Sa'd b. el-Rabi' (İbn Amr) b. Ebi Züheyr (bu iki şahıs bir mezara defnedildi) ve Evs b. el-Erkam b. Zeyd b. 
Kays (üç kişi). 

el-Ebcer oğulları'ndan 


el-Ebcer oğulları'ndan ki, onlar aynı zamanda Hudre oğulları olarak da tanınmaktadırlar: Mâlik b. Sinan b. Ubeyd b. Sa'lebe b. Abd b. el-Ebcer (bu şahıs Ebi Sa'id el-Hudri'nin babasıdır), Sa'd b. Süveyd b. Kays ve Utbe b. Rabi” b. Rafi” (üç kişi). 

Zübey'a oğulları'ndan 

Amr b. Avf, sonra da Zübey'a b. Zeyd oğulları'ndan: Ebu Süfyan b. el-Hâris b. Kays b. Zeyd, Hanzala b. Ebi Amir b. Sayfiyy (bu şahıs meleklerin yıkadığı kişi lakabı ile tanınır). Onu, Şeddad b. el-Esved b. Şe'ub öldürmüştür (iki kişi). 

Ubeyd oğullarından 

Ubeyd b. Zeyd oğulları'ndan: Enis b. Katade (bir kişi). 

Sa'lebe oğullarından 

Swlebe b. Amr b. Avf oğulları'ndan: 


Ebü Hayye (bu şahıs annesi tarafından Sa'd b. Hayseme'nin kardeşidir) ve okçuların emiri Abdullah b. Cübeyr b. en-Nu'man (iki kişi). 
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es-Selm oğulları'ndan 

es-Selm (İbn İmrüilkays) b. Mâlik b. el Evs oğullar'ndan: Hayseme Ebü Sa'd b. Hayseme (bir kişi). 

el—Aclan oğullarından 


Onların (es-Selm oğulları) müttefikleri el-Aclan oğulları'ndan: Abdullah b. Seleme (bir kişi). 


Muaviye oğulları'ndan 


Muaviye b. Mâlik oğulları'ndan: Sübey” b. Hâtıb b. el-Haris (b. Kays) b. Heyşe. 


en-Neccâr oğulları'ndan 


en-Neccâr, sonra da Sevâd b. Mâlik oğulları'ndan: Amr b. Kays ve oğlu Kays b. Amr, Sâbit b. Amr b. Zeyd ve Amir b. Muhalled (dört kişi) 


Beni Sa'ide 
Sa'ide b. Ka'b b. el-Hazrec oğulları'ndan: Sa'lebe b. 


Sa'd b. Mâlik, Sakf b. Ferve b. el-Bediyy (iki kişi), el-Berk olarak söyleyenler de vardır. 

Tarif oğulları'ndan 

Sa'd b. Ubâde'nin akrabalarından olan Tarif oğulları: Abdullah b. Amr b. Vehb b. Sa'lebe ve Cüheyne'den muttefikleri olan Damra (iki kişi). 

Avf oğulları'ndan 

Avf b. el-Hazrec, sonra da Sâlim, daha sonrada Mâlik b. el—Aclan b. Zeyd b. Ganm b. Sâlim oğulları'ndan: Nevfel b. 
Abdullah, Abbas b. Ubâde b. Nadle b. Mâlik b. 'Aclan, Nu'man b. Mâlik b. Sa'lebe ve Beli kabilesinden müttefikleri olan el-Mucezzir b. Ziyad (bu şahsı el Hâris b. Süveyd b. 
es-Sâmit öldürdü ve kâfir olarak Mekke'ye kaçtı), Abbâd b. 
Hashâs (bu şahıs, Nu'man b. Mâlik ve el-Mucezzir b. Ziyad ile birlikte bir mezara defnedildi.) (toplam beş kişi). 


S&öide oğulları'ndan 
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Sâ'ide b. Ka'b b. el-Hazrec oğulları'ndan: Sa'lebe b. 
Sa'd b. Mâlik 

el-Hublâ oğulları'ndan 

el-Hublâ'dan: Rifâ'a b. Ömer (bir kişi). 

Selime oğulları'ndan 


Selime, sonra da 'Hirâm oğulları'ndan: Abdullah b. 
Amr b. Hiram (bu şahıs Ebü Câbir olarak tanınır, Onu Usâme b. el-A'var b. Ubeyd öldürdü. Bir rivayete göre el-Hâris b. 'Abd oğulları'ndan İbn Zeyd ve Amr b. el-Cemüh bir mezara defnedildiler. Hallâd b. Amr b. el-Cemüh ve Amr b. el-Cemüh'un azadlı kölesi Ebü Eymen (dört kişi). 


Sevâd oğulları'ndan 


Sevâd b. Ganm oğulları'ndan: Süleym b. Amr b. Hadide ve azadlı köleleri *Antere ve Sehl b. Kays b. Ebi Ka'b b. el-Kayn (üç kişi). 

Zürayk oğulları'ndan 

Zürayk b. Amir oğulları'ndan: Zekvân b. Abü Kays (bir kişi) ve Ubeyd b. el-Muw'allâ b. Levzân 


Muhâcir ve Ensar'dan Resülüllah (S. A. V.)'ın yanında şehit olan müslümânların toplamı altmış beş kişidir. 


Yezid b. Z üray”-Sa 'iJd-Katâde-Enes b. Mâlik yoluyla rivayet edilmiştir. 

O gün (Uhud savaşında) yetmiş kişi şehit düştü. 
RESÜLÜLLAH”IN (S.A.V) HAMRÂVW'L-ESED 
SEFERİNE ÇIKMASI 

İbn İshak şöyle dedi: 

Uhud savaşının ertesi günü ki, bu on altı Şevval Pazartesi günüydü, Resülüllah (S. A. V.)'ın müzzini, düşmanı takip etmek maksadıyla ezân okudu ve şu açıklamada bulundu: “Dünkü savaşımıza katılanlar dışında kimse bizimle 


bu sefere katılmasın.” Câbir b. Abdullah b. Amr b. Hirâm onunla konuştu ve şöyle dedi: “Babam beni kızkardeşlerime 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göz kulak olmam için bırakmıştı.”Resülüllah (S. A. V.), ona, savaşa katılması için izin verdi. O da böylece kendisiyle çıktı. Resülüllah (S. A. V.) yola çıktı ve Hamrâw'l-Esed'e kadar ilerledi. Burası Medine'den sekiz mil uzaklıktadır. O, Pazartesi, Salı ve Çarşamba'yı burada geçirdi. Sonra Medine'ye döndü. 

İbn İshak-Abdullah b. Ebi Bekr yoluyla rivayet edilmiştir. 

Mu'dbbad el-Huzâ'i, Resülüllah (S. A. V.)'a uğradı -O, bu esnada müşrikti- ve şöyle dedi: “Ey Muhammed! Vallahi arkadaşlarının başlarına gelenler bizi üzmüştür.” Sonra, Resülüllah (S. A. V.), Hamrâwl-Esed'deyken Mu'abbad buradan ayrıldı ve er-Ravha'da Ebü Süfyan ve yanındakilerle görüştü. Bu esnada onlar, Resülüllah (S. A. V.)'a karşı dönmek kararı almışlar ve şöyle konuşuyorlardı: “O'nun (Hz. 
Peygamber'in) en iyi arkadaşları, komutanları ve ileri gelenlerini öldürdük.”. Ebü Süfyan, Muabbad'ı görünce şöyle dedi: “Sende ne haber var Ey Mu'abbâd!” O da şöyle dedi: “Muhammed daha önce hiç görmediğim bir toplulukla hareket etmiş, sizi yana yana arıyorlar, daha önceki (Uhud) savaşınıza katılmayanlar etrafına toplanmışlardır.”. Bunun üzerine Ebü Süfyan ve beraberindekiler oradan ayrıldılar. 


ER-RACİ GÜNÜ 
Bu yıl, er-Raci' olayı meydana geldi. 


Bekr-İbn İshak ve Vehb-babası-İbn İshak-Asım b. Ömer b. Katâde yoluyla rivayet edilmiştir. 


Uhud savaşından sonra, 'Adal ve el-Kâhe'den bazı kişiler Resülüllah'a gelerek şöyle dediler: “Yâ Resülallah! Aramızda müslümanlar var, arkadaşlarından bazılarını bizimle gönder dini yönden bizi aydınlatsınlar, bize Kur'an okusunlar ve İslâm'ın prensiplerini öğretsinler.” Resülüllah (S. A. V.), arkadaşlarından altı kişiyi onlarla gönderdi. 
Onlar şunlardır: Mersed b. Ebi Mersed el-Ganevi (Bu şahıs Hamza b. Abdulmuttalib'in müttefikiydi), Halid b. el-Bükeyr el-Leysi (bu şahıs 'Adiyy b. Ka'b oğullarının müttefikiydi), Amr b. Avf oğullarının dostu Asım b. Sâbit b. Ebi'l-Akleh, Cahcaba b. Kulfe b. Amr b. Avf oğullarının dostu Hubeyb b. Adiyy, Beyâze b. Amir oğullarının dostu Zeyd b. ed-Desine ve Zafer oğulları müttefiki Abdullah b. Târık. 


Resülüllah (S. A. V.), Mersed b. Ebi Mersed'i toplulu— ğa idareci tayin etti ve gelen kişilerle yola çıktılar. er-Racia -Hicaz bölgesinde yer alan el-Hede yöresinde Hezil kabilesine ait bir çeşmedir- vardıklarında bu kişiler müslümanlara hiyanet ettiler ve Hezil kabilesini üzerlerine saldılar. Bu esnada Mersed, Halid b. el-Bükeyr ve Asım b. Sâbit düşmana karşı savaştılar ve orada öldürüldüler. Hubeyb, Abdullah b. Tarık ve Zeyd b. ed-Desine esir düştüler. 
Sonra, onları, Mekke'ye götürmek için yola çıkardılar. Dahran'a vardıklarında Abdullah b. Tarık ellerini iplerden kurtardı ve kılıcını eline aldı. Fakat, onu taşlayarak öldürdüler. Mezarı Dahran'dadır. Hubeyb ile Zeyd b. ed-Desine- 
'yi ise Mekke'ye götürerek orada sattılar. Hubeyb'i Nevfel oğullarının muttefiki Huceyr b. Ebi İhâb et-Temimi satın aldı. Zeyd'i de Safvan b. Ümeyye satın aldı ve Allah, ona rahmet etsin orada öldürüldü. Hubeyb ise, müşrikler onu asmak için et-Tan'im bölgesine götürdüler. Bu esnada o, onlara şöyle dedi: “İki rekat namaz kılmama izin verir misiniz? Onlar'da, “olür” dediler. Böylece o iki rek'at namaz kıldı ve bu namazı güzel kıldı ve tamamladı. Hubeyb öldürülme esnasında iki rekat namaz kılmayı başlatan ilk kişidir. 

Abdullah b. Davud-Ma'mer-ez-Zühri yoluyla rivayet edilmiştir. 


Öldürülme esnasında iki rek'at namaz kılmayı başlatan ilk kişi Hubeyb'dir. 


Halife-Bekr-İbn İshak ve Vehb-babası-İbn İshak-Yahya b. “Abbad b. Abdullah b. ez-Zübeyr-babası-Ukbe b. el-Hâris yoluyla rivayet edilmiştir. 


100 


“Vallahi, Hubeyb'i ben öldürmedim. Zira ben, o esnada bu işi yapmak için çok küçüktüm. Fakat Abduddar oğullarının dostu Ebü Hübeyre harbeyi aldı ve onu elime verdi. 
Sonra harbe elimde olduğu halde elimden tuttu ve onun vücuduna sokarak onu öldürdü.”. 


Ca'fer b. Avn -İbrahim b. İsmail-ez Zühri-Ca'fer b. 
Amr b. Ümeyye-Babası yoluyla rivayet edilmiştir: 


Resülüllah (S. A. V.), beni, Hubeyb'e gönderdi. Gece vakti onun bulunduğu yere çıktım, iplerini kestim ve attım. 
Arkamda bağırtısını duydum, sonra döndüm baktım fakat bir şey göremedim. 


YIL 4 (625/26) 
Bİ'R-i MA ÜNE KONUSU 
Bu yıl, Bi'r-i Ma'üne olayı meydana geldi. 


Bekr-İbn İshak ve Vehb-babası-İbn İshak-Ebü İshak b. Yesâr-el-Muğire b. Abdullah b. el-Hâris b. Hişam ve Abdullah b. Ebi Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Bera” Amir b. Mâlik b. Ca'fer Mula'ibw'l-Esinne, Resülüllah (S. A. V.)'ın yanına geldi. Resülüllah, ona müslüman olmayı teklif etti. Fakat, o, bunu kabul etmedi ve aynı zamanda İslam'dan da uzakta kalmadı ve şöyle dedi: “Ey Muhammed! Arkadaşlarından bazı kişileri Necid'e göndererek onları İslam'a davet etsen.”. Bunun üzerine Resülüllah (S.A.V.), Uhud savaşından dört ay sonra, Safer ayında Sâ- 
'ide oğullarından el-Munzir b. Amr'ı müslümanların en iyilerinden kırk kişinin başında gönderdi. Onlar arasında şunlar vardı: el-Haris b. es-Samme, Adiyy b. en-Neccâr oğullarından Hirâm b. Milhan, Urve b. Esma b. es-Salt es-Sülemi, Nâfi” b. Budeyl b. Verkha' el-Huzâ'i, Ebü Bekr es-Sıddik'ın azadlı kölesi Amir b. Füheyre ve müslümanların en iyilerinden bazı kişiler. Bu müslümanlar, Amir oğullarına ait toprak ile Süleym oğulları toprakları arasında yer alan Bi'r-i Ma'üne'de indiler. Buraya vardıktan sonra Resü- 


101 


lüllah (S. A. V.)'ın mektubunu adamlarından birisi ile Amir b. et-Tufeyl'e gönderdiler. O, Resülüllah'ın mektubuna bakmadan onu öldürdü, sonra Amir oğullarını yardıma çağırdı. Fakat onlar, onun, bu isteğini geri çevirdiler ve şöyle dediler: “Biz Ebâ Berra'yı koruyamayız.” Sonra müslümanlara karşı Süleym kabileleri olan 'Usayye, Ri'l ve Zekvan kabilelerini yardıma çağırdı. Bu kabileler onun yardımına koştular. Müslümanlar onlarla savaştılar ve biri dışında hepsi öldürüldü. Onlardan Ka'b b. Zeyd yaralı olarak kurtuldu. O, bu olaydan sonra Hendek savaşında öldürüldüğü güne kadar yaşadı. 


İbn İshak şöyle dedi: Hişam bana şunu anlattı: 


Cümâdâ”i-Ulâ ayında202 Ali b. Muhammed şöyle dedi: “O (Hz. Peygamber), Cumâdâ'l-Ulâ ayının başında (Lühyân oğullarına karşı) sefere çıktı. Onlar, bunu haber aldılar ve dağlara kaçtılar. Resülüllah (S. A. V.), buradan '“Usfan'a doğru yürüdü.” 


İbn İshak şöyle dedi: 

“Uyeyne b. Hısn (b. Huzeyfe) b. Bedr, Medine dolaylarına saldırı düzenledi. Resülüllah (S. A. V.), onu yakalamak için sefer düzenledi. Bu olay, Zi Kared gazvesi olarak bilinir. 

HZ. PEYGAMBER'İN (A. S.) 5. YILDAKİ SERİYYELERİ 


O (Hz. Peygamber), Abdullah b. Enis'i, Lühyân oğullarından Halid b. Süfyan'a karşı gönderdi ve onu öldürdü. 
Amr b. Ümeyye ve Seleme b. Eşyem'i, Ebü Süfyan b. Harb'ı öldürmek için gönderdi. O (Hz. Peygamber), Abdullah b. Revâha'yı, bir seriyyenin başında gönderdi. O da Yusir b. Rizâm'ı öldürdü. Yine O, Zeyd b. Hârise'yi bir seriyyenin başında Fezara'ya karşı Vadi'l-Kurâ'ya gönderdi ve bu kumandan onun arkadaşlarından çoğunu öldürdü. Sonra Ümmü 


205 Burada kopukluk vardır. (Çeviren) 
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Karfe'ye karşı Zeyd'in ikinci seferi yapıldı ve Zeyd, onu öldürdü. Sonra Ömer b. el-Hattab'ı, el-Kâre'ye gönderdi. Bu sefer esnasında onlar dağlara sığındılar. Arkasından Bilâl b. Mâlik el-Müzni'yi, Mâlik b. Kinâne oğullarına karşı gönderdi. Fakat, onlar, daha önceden geleceğini haber aldılar ve onunla savaşmak için hazırlık yaptılar. O, bu sefer sırasında, onlardan sadece bir at ele geçirdi. Nihayet Beşir b. 
Süveyd el-Cüheni'yi, el-Hâris b. Abumenât b. Kinâne oğullarına karşı gönderdi. Bu durum üzerine, onlar bir ağaçlık bölgeye sığındılar. Fakat Beşir, burayı ateşe vererek onları yaktı. Resülüllah (S. A. V.), onu, bu davranışdan dolayı kınadı. 


Ali b. Muhammed şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.) bu üç seriyyeyi, Lühyân oğullarına karşı sefer yaparken, düşmana karşı gönderdi. Sonra bu sefer esnasında “Usfân'a geldi ve buradan, Ebü Ubeyde b. 
el-Cerrah'ı, bir ordunun başında Tayy ve Esed kabileleri-— nin bulunduğu el-Ehlâfa doğru gönderdi. Fakat, onlar, bunu duyarak müslümanlara karşı hazırlık yaptılar. Bu yüzden Ebü Ubeyde herhangi bir olayla karşılaşmadan geri döndü. Bu esnada O (Hz. Peygamber), Ömer b. el-Hattab'ı, Mekke ile Medine arasında Türebe bölgesine gönderdi, fakat o, savaşmadan geri döndü. Türebe, Amir oğullarına ait bir bölgedir. Sonra, Hz. Peygamber, Muhammed b. Mesleme'yi, Kilâb oğullarından olan el-Kurata” üzerine gönderdi. O, önce Ca'fer oğulları üzerine yürüdü, fakat onlar geldiğini öğrenerek müslümanlara karşı hazırlık yaptılar. Bu olay sırasında arkadaşları öldürüldü ve kendisi: kaçarak kurtuldu. 
Arkasından, Hz. Peygamber, el-Hâris b. el-Hazrec oğullarından birisi olan Beşir b. Sa'd'ı Fedek'e gönderdi. Mürre oğulları onunla savaştılar ve bu olay esnasında arkadaşları öldürülürken kendisi yaralı olarak geri döndü. Nihayet O (Hz. Peygamber), Galib b. Abdullah el-Leysi'yi sefere gönderdi ve bu şahıs daha önce Beşir'in arkadaşlarını öldüren kişilerin hepsini öldürdü. Galib'in ordusu altmış atlıdan oluşmaktaydı. 
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Bekr-İbn İshak-Ya'kub b. “Ata'-Müslim-Cündüb b. 
Mekis el-Cüheni yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.) Galib b. Abdullah el-Kelbi (Leys'e bağlı Kelb kabilesi)'yi el-Kudeyd bölgesinde oturan el-Mülevvih oğullarına karşı gönderdi ve üzerlerine baskın düzenlenmesini emretti. Râvi, zikrettiği bir haberde: “Ben- 
'de onun seriyyesindeydim. Düşmanın adamlarını öldürdük ve sürülerini önümüze katarak getirdik” dedi. 


YIL 6 (627/28) 
HZ. PEYGAMBER'İN (A. S.) 6. YILDAKİ SERİYYELERİ 


O (Hz. Peygamber), Beşir b. Sa'd'ı, Hayber'e gönderdi. 
Fakat o, düşmanla karşılaşmadı. Ka'b b. “Umeyr el-Gifâri- 
'yi, Zâtu Etlâh'a gönderdi, bu sefer sırasında Ka'b'ın arkadaşları öldürüldü. Onları, Kuda'â kabilesi mensupları öldürdü. Sonra O, Abdurrahman b. Avf'ı, Kelb kabilesine karşı gönderdi. Abdurrahman orada Teıâdur bint el-Esbağ ile evlendi. Arkasından Ali b. Ebi Talib'i, Fedek'te oturan Abdullah b. Sa'd oğulları üzerine gönderdi ve o, burayı ele geçirdi. Hz. Peygamber Osman b. Affan'ı hac mevsiminde Kâbe'ye hediye edilen develerin idaresine tayin etti ve Abdullah b. Revâha'yı da Ali (b. Ebi Talib) ile Hayber arasında bulunması için Hayber'e gönderdi. 


Bu yıl (6. yılı), Resülüllah (S. A. V.), Ümmü Habibe'yi nikahladı ve onunla 7. yılda evlendi. Bu yıl, Amr b. el-As müslüman oldu. 

ELÇİLERİN, EMiR VE KRALLARA 
GÖNDERİLMESİ 

Bu yıl, O (Hz. Peygamber), Hâtıb b. Ebi Belta'a'yı, el-Mıkavkıs'a, Şücö” b. Ebi Vehb'i, el-Hâris b. Ebi Şimr'e, Sa-lit b. Amr'ı, Hevze b. Ali el-Hanefi'ye, Abdullah b. Huzâ-fe'yi, Kisrâ'ya ve Dihye b. Halife'yi de anlaşma yapmak için Kayser'e gönderdi. 
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Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Bu yılda, Şireveyh, babası Kisra Hüsrev Eberviz'i öldürdü. Bu yılda, Şireveyh vebası ortaya çıktı ve yine bu yılda Şireveyh öldü. 


BENİ EL-MUSTALIK GAZVESİ 
6. yılda, Beni el-Mustalık gazvesi vukuu buldu. 


Bekr-İbn İshak ve Vehb-babası-İbn İshak-Asım b. Ömer b. Katâde ve Abdulah b. Ebi Bekr ve Muhammed b. Yahya b. Hibban yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), el-Mustalık oğullarının kendisi ile savaşmak için hazırlık yaptıklarını haber aldı. Bunun üzerine, onlara karış sefere çıktı ve onlarla Kudeyd bölgesinde yer alan ve el-Müreysi' diye bilinen kendilerine ait sulak arazide karşılaştı. İki taraf burada savaştı. Allah, el-Mustalık oğullarını yenilgiye uğrattı ve içlerinden ölenler oldu. Bu gazve sırasında Resülüllah (S. A. V.), onların oğullarını, kadınlarını ve mallarını müslümanlara dağıttı. Kendisi (Hz. Peygamber) de kadın esirlerden Cüveyriye bint el-Hâris b. Ebi Dırar'ı seçti. 


İbn İshak-Muhammed b. Ca'fer b. ez Zübeyr-Urve- Aişe yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), el-Mustalık oğullarından kadın esirleri müslümanlara dağıttığında, Cüveyriye bint el-Hâris, Sâbit b. Kays b. Şimas veya onun amcası oğlunun hissesine düştü. Fakat o (Cüveyriye), kendini azat ettirmek maksadıyla para ödedi. Sonra, Resülüllah, onun parasını ödeyerek kendisiyle evlendi. 


Abdulvehhab b. Abdulmecid-Eyyüb-Ebü Kulâbe yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.), Cüveyriye bint el-Hâris'i esir alarak ele geçirince, babası geldi ve şöyle dedi. “Kızım esir 


olarak alınamaz, zira o asil bir kadındır.” Hz. Peygamber, Ona: “Git bunu kendisine sor” dedi. O da “çok iyi ve çok gürzel bir iş yaptın” dedi. Babası, ona (Cüveyriye'ye), “kavmini zor durumda bırakma!” deyince, o da ben Allah ve Resülü'nü seçtim” dedi. Bunun üzerine babası da, ona, “Allah senin belanı versin ve verdi de”. İşte bu gazve esnasında İfk ehli Aişe hakkında söylediklerini söylediler ve hakkında Kur'an'dan şu ayetler indirildi: “Muhammed'in eşine o yalanı uyduranlar içinizden bir güruhtur...”205, HUDEYBİYYE MUSALAHASI 

İbn İshak şöyle dedi: 

Bu gazve (el-Mustalık oğulları gazvesi) Şaban ayında meydana geldi. Sonra, Resülüllah (S. A. V.), Medine'ye döndü ve Ramazan ile Şevval aylarını burada geçirdi. Zi'l-Ka'de ayında savaş değil, “Umre için yola çıktı. 

İbn İshak-ez-Zühri-Urve-el-Misver b. Mahreme ve Mervan b. el-Hakem yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), el-Hudeybiye yılında savaş değil, Beyt (Kâbe)'i ziyaret etmek maksadıyla yola çıktı ve yanında da yetmiş kadar kurbanlık deve götürdü. Beraberindeki insanlar da yediyüz kişiden oluşuyordu. 


Abdulvehhab-Halid el-Huzzâ'-el-Hakem b. Abdullah el-A'rac-Ma'kil b. Yesâr yoluyla rivayet edilmiştir. 


Hudeybiye günü güneşten korumak maksadıyla Resülüllah'ın kafasının üstüne bir ağaç dalı tuttuğunu ve O'nun, insanlardan kendisine bey'at etmelerni istediğini gördüğünü anlatarak ve onların firar etmemek şartıyla bey'at ettiklerini ve bu esnada sayılarının da-bin dörtyüz kişiden meydana geldiğini bildirmektedir. 


İbn Zürey'-Sa'id b. Katâde yoluyla rivayet edilmiştir. 


Sa'id b. el-Müseyyib'e şöyle dedim: “Câbir b. Abdullah'ın, Hz. Peygamber'e bey'at edenlerin bin dörtyüz kişi 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olduğunu söylediğini duydum.” O da şöyle cevap verdi: “Câbir unutmuştur, onlar bin beşyüz kişiydiler.” 


Bişr b. el-Mufaddal-Kurre-Katâde-Sa'id b. el-Müseyyib yoluyla rivayet edilmiştir: 

Câbir (Allah ona rahmet eylesin) yanlış söylemiştir. 
Bizzat kendisi bana bin beşyüz kişi olduklarını söylemişti. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Resülüllah (S. A. V.), müşriklere, savaşmak istemediğini bildirmek maksadıyla Osman b. Affan'ı Mekke'ye gönderdi. 

İbn İshak-Abdullah b. Ebi Bekr yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.)'a, Osman'ın öldürüldüğü haberi geldi. Bunun üzerine, insanlardan bey'at aldı ve şöyle dedi: “Onlarla savaşmadan buradan ayrılmayacağız. Sonra, kendisine bu haberin doğru olmadığı bildirildi. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Sonra o yıl geri dönmesi ve daha sonraki yılda gelip, Beyti ziyaret etmesi şartıyla Süheyl b. Amr, O'nunla antlaşma imzaladı. 


YIL 7 (628/28) 
HAYBER GAZVESİ 
İbn İshak şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.), Hudeybiyye'den döndükten sonra, Zi'l-Hicce ayı ile Muharrem ayının bir kısmını Medine- 
'de geçirdi. Sonra, Muharrem ayının sonunda buradan ayrıldı. 


Ali b. Muhammed şöyle dedi: 


O (Hz. Peygamber), Muharrem ayında Medine'den ayrıldı ve Hayber'i, Safer ayında fethetti ve Rabiw'l-Evvel ayının başında da geri döndü. 
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İbn İshak şöyle dedi: 

Resülüllah (S. A. V.), onların kalelerini birer birer fethetti. Onların fethedilen ilk kaleleri Nâ'im kalesiydi. 
Sonra, Ebü'l-Hukayk oğullarına ait el-Kamüs kalesi fethedildi. Resülüllah (S. A. V.), bu savaş esnasında kadın esirler ele geçirdi. Safiyye bint Huyeyy b. Ahtab onlardan biridir. Resülüllah, onu, kendine ayırdı. Onların fethedilen en son kalesi el-Vatih ve es-Sülâlim idi. Bu iki kalede bulunan yahudileri yirmi küsur gece muhasara altında tuttu. 


İbn İshak-Abdullah b. Sehl b. Abdurrahman b. Sehl (Hârise oğullarından biridir)-Câbir b. Abdullah yoluyla rivayet edilmiştir. 


Yahudi Merhab, kalelerinden dışarı çıktı. Muhammed b. Mesleme, onunlâ mübarezeye çıkarak kendisini öldürdü. 
Sonra Merhab'ın kardeşi Yâsir mübareze için savaş meydanına çıktı. 


İbn İshak, bu konuda şöyle dedi: 


Hişam b. Urve'nin iddiasına göre bu düşmanın karşısına ez-Zübeyr b. el-Avvam çıktı ve onu öldürdü. Resülüllah (S. A. V.) onlari, kaleleri el-Vatih ve es-Sülâlim'de kuşattı. Bunun üzerine, onlar, Resülüllah'dan kendilerini topraklarından çıkarmasını ve kanlarını dökmemesini istediler, O'da, onların bu isteğini kabul etti. Yine Resülüllah- 
'dan, kendileri ile malları konusunda yarı yarıya bölüştürme ilkesine göre muamelede bulunmasını istediler. Resülüllah, bu isteklerini geri çevirmedi. 


FEDEK MUSALAHASI 
İbn İshak şöyle dedi: 
Fedek halkı Resülüllah (S. A. V.)'ın Hayber hakına karşı yaptıklarını duyunca, Resülüllah'a bir elçi göndererek kendilerini de yurtlarından uzaklaştırmasını, kanları-— 


nı dökmemesini ve mallarını kendilerine bırakmasını teklif ettiler. O'da, onların bu isteğini kabul etti. Bu yüzden Hayber, müslümanlara dağıtılmış fey hükmüne haizken, Fedek Resülüllah (S. A. V.)'a aitti. Zira, onlar, bu yerler için ne at ve ne de deve sürdüler. 


Ebü'i-Velid-Hammad b. Seleme-Sâbit-Enes yoluyla rivayet edilmiştir: 

Safiyye, Dihyetü'l-Kelbi'nin hissesine düştü, Resülüllah (S.A. V.), onu, yedi baş deveye satın aldı. 

İbn İshak söyle dedi: 


Dihye daha önce Safiyye'yi Resülüllah'dan istemişti. 
Hz. Peygamber, onu, kendine ayırınca, Dihye'ye de onun iki amcası kızını verdi. 


MÜSLÜMANLARDAN HAYBER'DE 
ÖLDÜRÜLENLERİN İSİMLERİ 
Kureyş'den 


Eslem kabilesinden: Ümeyye b. Abdişems oğulları'nın muttefiki Esed b. Huzeyme oğulları'ndan Amir b. el-Ekü' ve Rabi'a b. Eksem b. Sahbere ve yine onların müttefiki Sakf b. 
Amr Esedi, Rifâ'a b. Mesrüh ve Sa'd b. Leys oğulları'ndan Abdullah b. el-Hubeyb b. Ehib. 


Ensar'dan 


Ensar'a bağlı Selime oğulları'ndan: Bişr b. el-Berra' b. 
Ma'rür (bu şahıs zehirli koyun etinden vefat etti) ve el-Fudayl b. en-Nu'man. 


Zürayk oğulları'ndan 
Zürayk oğulları'ndan: Mes'üd b. Sa'd. 
Evs kabilesinden 


Evs daha sonra da Abduleşhel oğulları'ndan: Muhammed b. Mesleme'nin kardeşi Mahmud b. Mesleme, Amr b. Avf oğulları'ndan Ebü'd-Dabâh b. Sâbit, Mübeşsir b. Abdulmünzir b. Zübeyr, Ebü Süfyan b. el-Hâris, el-Hâris b. Hâtıb, Urve b. Mürre, Evs b. el-Fâtik ve Üneyf b. Habib. 


Gifâr oğullarından 
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Gifâr oğulları'ndan: “Umâre b. Ukbe (bu şahıs okla öldürüldü). 


İbn İshak şöyle dedi: 

Resülüllah (S. A. V.), Hayber'e Muharrem ayında hareket etti. 

Ali b. Muhammed şöyle dedi: 


O (Hz. Peygamber), Muharrem ayında hareket etti ve orayı (Hayber'i) Safer ayında fethetti. Rabiu'l-Evvel ayının başında da Medine'ye geri döndü. 


VÂDİ'L-KURÂ KUŞATMASI 
İbn İshak şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.), Hayber işini bitirince, oradan Vâdi'l-Kurâ'ya geçti ve bu bölge halkını birkaç gece kuşattı, sonra da oradan ayrıldı. 


FEDEK MUSALAHASI 

İbn İshak şöyle dedi: 

Fedek halkı, Resülüllah'a elçi göndererek topraklarıyla birlikte yurtlarının yarısı karşılığında, onunla anlaşma yapmak istediler. Hz. Peygamber, onların bu teklifini kabul etti. Böylece Redek'in yarısı yalnızca Resülüllah'a (S. 
A. V.) ait oldu. Çünkü müslümanlar, Fedek için ne at ve ne de deve sürmüşlerdi. 


RESULÜLLAH”IN (S. A. V) 7. YILDAKİ 
SERİYYELERİ 
İbn İshak şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.), Rabiw'l-Evvel, Rabiw'l-Ahir, Cümâda'l-Ulâ, Cümâda'l-Ahire, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını Medine de geçirdi ve bu süre içinde Seriyyeler gönderdi. Gönderdiği Seriyyeleri şunlardır: Zeyd b. Hârise'yi, Cüzâm'a, Amr b. el-As'ı, Zâtü's-Selâsil'e gönderdi. Ebü'l- 
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'Arcâ” Seriyyesi'ni, Beni Süleym kabilesine karşı gönderdi ve bu kişi ile arkadaşları, onlar tarafından öldürüldüler. 
Arkasından, O, Zeyd b. Hârise'yi bir Seriyyenin başında |1- rak dolaylarındaki Nahl bölgesine, Abdullah b. Ebi Hadred ve yanındaki iki kişiyi Medine'den sekiz mil uzaklıktaki Rifâ'a b. Kays el-Ceşmi'nin ikamet ettiği el-Gâbe'ye gönderdi. Son olarak da yine Abdullah b. Ebi Hadred'i bir Seriyyenin başında İdam vadisine gönderdi ve o, burada Amir b. 
el-Adbat ile karşılaştı. 


KAZA “UMRESİ 
İbn İshak şöyle dedi: 
Sonra, Hz. Peygamber, Zi'l-Ka'de ayında Kaza umre- 


sini yerine getirmek için Medine'den ayrıldı. O, Mekke'de üç gün kaldıktan sonra oradan ayrıldı. 


Bu yıl, Hz. Peygamber Meymüne bint el-Hâris'i nikahladı. 


İbn İshak-Ebân b. Salih ve İbn Ebi Nüceyh-Ata'-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), bu seferi esnasında ihramda iken Meymüne bint el-Hâris'i nikahladı. Hz. Peygamber'i onunla el-Abbas b. Abdulmuttalib evlendirdi ve Zi'l-Hicce ayında Serif bölgesinde gerdeğe girdi. 

Bu yıl, Ümmü Habibe bint Ebi Süfyan Medine'ye geldi ve Resülüllah (S. A. V.), onunla evlendi. Bu yılda Hâtıb b. Ebi Belte'a, Mıkavkıs tarafından Hz. Peygamber'e hediye olarak gönderilen Resülüllah'ın oğlu İbrahim'in annesi Mâriye, beygiri Düldül ve eşeği Ya'für'u getirdi. Bu yılda Ca'fer b. Ebi Talib Habeşistan'dan geldi. Bu yılda, Resülüllah (S. A. 
V.), Safiyye bint Huyeyy ile evlendi. Bu yılda, Ümmü Külsüm bint Ukbe b. Ebi Mu'ayyıt mühâcir olarak Medine- 
'ye geldi. Yine bu yılda Ebü Hüreyre ve 'İmrân b. Husayın Hayber savaşı esnasında, Halid b. el-Velid de Hudeybiye musalahası ile Hayber savaşı arasında müslüman oldular. 
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YIL 8 (629/30) 
MÜ'TE SAVAŞI 


Bu yıl, Ca'fer b. Ebi Talib, Zeyd b. Hârise ve İbn Revâha'nın öldürüldükleri Mü'te savaşı meydana geldi. 


Bekr-İbn İshak-Muhammed b. Ca'fer b. ez-Zübeyr Urve b. ez-Zübeyr yoluyla rivayet edilmiştir: 


Resülüllah (S. A. V.), 8. Yılının Cümâda'l-Ulâ ayında Mü'te'ye bir ordu gönderdi. Bu orduya Zeyd b. Hârise'yi kumandan tayin etti. Eğer Zeyd öldürülürse, yerine Ca'fer b. 
Ebi Talib geçecek, Şayet o da öldürülürse, yerine Abdullah b. Revâha geçecektir. Herakl'ın ordusu, onları el-Belka bölgesinde karşıladı ve Zeyd, Ca'fer ve İbn Revâha bu savaş esnasında öldürüldüler. Sonunda, Halid b. el-Velid bayrağı aldı ve müslümanlârı savaş meydanından çekerek Medine'ye getirdi. f 

MEKKE'NİN FETHİ 


Bu yıl ki, bu Hicretin sekizinci yılıdır, Resülüllah (S. 
A.V.), Mekke'yi fethetti. 


Bekr-İbn İshak-ez-Zühri-Ubeydullah b. Abdullah b. 
“Utbe yoluyla rivayet edilmiştir: 

Resülüllah (S.JA. V.), Ramazan ayının onundan sonra Mekke'yi ele geçirmek için hareket etti. 

Ali b. Muhammed-Hammâd b. Seleme Ali b. Zeyd-Sa'id b. el-Müseyyib yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.), Mekke'yi, Medine'ye hicretinin sekizinci yılının Ramazan ayında fethetti ve orada onbeş gün kaldı. Sonra da buradan ayrıldı. Ayrılırken de Attab b. 
Useyd'i Mekke'ye vali tayin etti. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Hz. Peygamber, Mekke'yi Ramazan ayının bitmesine oh gün kala fethetti. 
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MEKKENİN ÇEVRESİNDEKİ BÖLGELERE 
SERİYYELER GÖNDERİLMESİ 
Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 
Resülüllah (S. A. V.), Seriyyelerini, Allah'a davet et- 


meleri için Mekke'nin çevresindeki bölgelere gönderdi ve onlara savaş yapmaları için emir verdi. 


HALİD'İN CÜZEYME OĞULLARINA SERİYYESİ 


İbn İshak-Hukeym b. Hukeym b. Abbâd b. Hanef-Ebü Ca'fer Muhammed b. Ali yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), Mekke'yi fethedince, Halid b. el-Velid'i İslam'a davet etmek maksadıyla gönderdi. O da, Cüzeyme b. Amir b. Abdimenât'a ait el-Gumeysâ adındaki sulak araziye geldi ve burada bazı insanları öldürdü. (Bunların hakkında bilgi vardır). 


EL-UZZA PUTUNUN YIKTIRILMASI 


Sonra, Resülüllah (S. A. V.), Halid b. el-Velid'i el- 
'Uzzâ'ya gönderdi. Burası bir hurma ağacı çevresinde yapılmış Kureyş, Kinâne ve Mudar kabilelerine ait büyük bir evdi. 

Yahya b. Sa'id-Eclah-İbn Ebi”i-Hüzeyl yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.), Halid'i, el-*Uzzâ'ya göndererek burayı yıktırdı ve yıkarken de şöyle diyordu: Seni inkar ederim, seni kötülüklerden tenzih edemem. Ben, Allah'ın, seni aşağıladığını gördüm. 

HUNEYN GAZVESİ 


Vehb-babsı-İbn İshak-Amr b. Şu'ayb-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir. 

Ayrıca İbn İshak şöyle dedi: ez-Zühri, bana şöyle anlattı: Hevâzin yahudileri Resülüllah'ın faaliyetleri ve Allah'ın kendisine bahşettiği fetih haberlerini duyunca, 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Mâlik b. Avf en-Nasri, onları savaşa hazırladı. Resülüllah, yanında Mekkelilerden iki bin kişi olduğu halde arkadaşlarından oluşan onbin kişilik bir orduyla Mekke'den hareket etti. Çıkarken de İbn Useyd'i, Mekke'ye vali tayin etti. İki taraf, Huneyn'de karşılaştılar. Müslümanlar önce bozguna uğradılar, sonra toparlanarak düşmana karşı saldırıya geçtiler ve Allah, müşrikleri hezimete uğrattı. 


Ali b. Muhammed şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.), Şevval ayının ortasında, Pazartesi günü Huneyn'e doğru hareket etti. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Huneyn savaşı esnasında Müslümanlardan Ebü Amir el-Eş'ari ile birlikte bazı kişiler şehit düştüler. Fakat, onlardan Ebü Amir dışında Resülüllah (S5. A. V.)'dan hadis nakledenler olup olmadığını bilemiyorum. Onlar şunlardır: 


Eymen b. el-Muttalib (Bu şahıs atı tarafından düşürülerek hayatını kaybetti) ve Surâke b. el-Hubâb Ensari. 


ET-TAİF GAZVESİ 
İbn İshak şöyle dedi: 
Resülüllah (S. A. V.), Huneyn gazvesini tamamladıktan sonra Taif'e ddgğru hareket etti ve buradaki insanları 


yirmi küsür gece kuşatma altında tuttu, sonra oradan ayrıldı. 


Ubeydullah b. Musa-Talha b. Ceber-el-Muttalib b. 
Abdullah-Mus'ab b. Abdurrahman b. Musa-Talha b. Ceber el-Muttalib b. Avf-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), onları (Taiflileri), onyedi veya ondokuz gün kuşattı, fakat orayı alamadı. Bu kuşatma esnasında Ebü Bekre Resülüllah (S. A. V.)'ın yanına geldi. 


Ümeyye b. Halid-Şu'be-Asım el-Ahvel-Ebü Osman yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Bekre, Taif gazvesinden önce Resülüllah'a geldi. 
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Ömer b. Ali-Haccac-el-Hakem-Mukassim-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), Taif kölelerinden kendisine gelip teslim olanları azad etti. 
RESULULLAHIN (S. A. V.) EL-Cİ'RANE'YE 
İNİŞİ 
Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), Taif'den ayrılarak el-Ci'râne'ye geçti ve burada Hevâzin kabilesinden ele geçirilen mallarla kadın ve çocukları, savaşa katılan müslümanlara dağıttı. O, bu ganimetlerden kalpleri İslam'a ısındırılanlara da verdi. 


Ebü Ubeyde-Hammâd-Hişam b. Urve-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 

Resülüllah (S. A. V.), sayıları altıbin olan savaş esirlerini müslümanlara dağıttı. 

KALBLERİ İSLAM'A ISINDIRILANLARIN 
İSİMLERİ 

Ebü Süfyan b. Harb, Safvan b. Ümeyye, Hukeym b. Hizâm, en-Nadr b. el-Hâris b. Kelede, el-Hâris b. Hişam, Süheyl b. Amr, Huveytıb b. Abdul'uzzâ, el-'Alâ b. Câriye, 'Uyeyne b. Hısn, el-Akra' b. Hâbis, Mâlik b. Avf en-Nasri (Hz. 
Peygamber, onlardan her birine yüz deve verdi). O, Mahre- 


me b. Nevfel, “Umeyr b. Vezefe, Hişam b. Amr, Sa'id b. Yerbü” ve Abbas b. Mirdas'a da yüz deveden az verdi. 


MÜSLÜMANLARDAN ET-TAİF SAVAŞINDA 
ŞEHİT DÜŞENLERİN İSİMLERİ 
Ümeyye oğulları'ndan 


Kureyş, sonra da Ümeyye oğulları'ndan: (Sa'id b.) 
Sa'id b. el-As b. Ümeyye. Ezd kabilesinden, müttefikleri olan “'Arfata b. Hubâb b. Habib. 


Teym b. Mürre'den 
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Teym b. Mürre oğulları'ndan: Abdullah b. Ebi Bekr es-Sıddik. Bu şahıs bir okla vuruldu ve Resülüllah'ın (S.A. V.) 
vefatından sonra Medine'de vefat etti. 


Mahzüm'dan 


Mahzüm b. Yakaze oğulları'ndan: Abdullah b. Ebi Ümeyye b. el-Muğire. Bu şahıs, kendisine atılan bir oktan öldü. 

Adiyy oğulları'ndan 


Adiyy oğulları'ndan: Abdullah b. Amir b. Rabi'a. Bu şahıs Yemenliler'den olup, onların (Adiyy oğulları) müttefikiydi. 

Sehm oğulları'ndan 


Sehm b. Amr oğulları'ndan: es-Sâib b. el-Hâris b. Kays ve kardeşi Abdullah b. el-Hâris. 


Sa'd oğulları'ndan 


Sa'd b. Leys oğulları'ndan: Cüleyha b. Abdullah b. 
Muharib. 


Ensar'dan 


Ensar'a bağlı Selime oğulları'ndan: Sâbit b. Ceza”. Ceza' ise, dişi tilki demektir. 

Mâzin oğullarından 

Mâzin b. en-Neccâr oğullarından: el-Hâris b. Sehl b. 
Ebi Sa'sa'a. 

Sâ&'ide oğulları'ndan 

Sâ'ide oğulları'ndan: el-Munzir b. Abdullah. 

Evs'den 

Evs kabilesinden: Rakim b. Sâbit. 

Taif gazvesinde şehit olanların toplamı oniki ikişidir. 

İbn İshak şöyle dedi: 
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Sonra, Resülüllah (S.A. V.), Umre için el-Ci'râne'den ayrıldı, sonra da “Attab b. Useyd'i Mekke'ye vali tayin ederek Medine'ye gitti. 8. yılda hac mevsimini “Attab idare etti. 
Müşrikler de kendi inaçlarına göre hac yaptılar. 


Bu yıl, İkrime b. Ebi Cehl müslüman oldu. Bu yılda, Resülüllah'ın (S. A. V.) oğlu İbrahim dünyaya geldi. Bu yılda, Resülüllah'ın kızı Zeyneb vefat etti ve yine bu yılda, Hz. 
Peygamber, Fâtıma bint ed-Dahhâk el-Kilâbiyye ile evlendi. 

YIL 9 (630/31) 

Bu yıl, Tebük gazvesi vuku buldu. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Resülüllah (S. A. V.) Tebük'e hareket etti ve orada Ey- 


le hükümdarı, kendisiyle barış anlaşması imzalamak istedi. 
Böylece Resülüllah da onunla bir barış anlaşması imzaladı. 


Ebü'i-Hasan şöyle dedi: 
Hz. Peygamber, Tebük'e Receb ayının başında hareket etti. 
SEFERDEN GERİ BIRAKILAN ÜÇ KİŞİ 


Tebük Gazvesinde, sefeden geri bırakılan üç kişinin hikâyesi vardır. Bunlar Ka'b b. Mâlik, Hilâl b. Ümeyye ve Merâre b. el-Rabi'dir. 


DÜME'NİN UKEYDİR'İNE GÖNDERİLEN 
SERİYYE 
İbn İshak şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.) Halid b. el-Velid'i, Düme'nin Ukeydir'ine gönderdi. O, Yemenliler'den birisi olan Ukeydir b. Abdulmelik'dir. Bu şahıs bir kraldı. Halid, onu alarak Resülüllah'ın (S. A. V.) yanına getirdi. Hz. Peygamber, bu şahsın kanının dökülmesini yasakladı. O da cizye vermeyi 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kabul etti. Sonunda Hz. Peygamber onu köyüne (Düme) gönderdi. 


BERAAT SÜRESİNİN NAZİL OLMASI 
İbn İshak şöyle dedi: 


Resülüllah (S. A. V.), H. 9. Yılda, Hz. Ebü Bekr'i, Hac mevsimini idare etmesi maksadıyla Mekke'ye gönderdi. Arkasından da Hz. Ali'yi, Berâat suresini insanlara duyurması için gönderdi ve bu yıldan sonra bir müşrikin hac yapmaması ve bir insanın çıplak olarak Beyt (Kâbe)'i tavaf etmemesi hususunda emir verdi. 


Abdul'alâ b. Abdul'alâ-Ma'mer-Ebü İshak-el-Hâris-Ali yoluyla rivayet edilmiştir. 


Mü'min bir insanın dışında kimsenin Cennet'e giremeyeceğini, bu yıldan sonra herhangi bir müşrikin el-Mescidwl-Harâm'a (Kâbe) ayak basamayacağını, çıplak bir kimsenin Kâbe'yi tavaf edemeyeceğini ve Allah'ın Resülü ile arasında anlaşması bulunanların bu anlaşma süresi sona erinceye kadar şartlara uyulacağını bildirmekle emrolundum. 


KABİLELERE AİT HEYETLERİN RESÜLÜLLAH'A 
© (S.A.V) GELİŞİ 


Bu yıl, Arap Heyetleri Resülüllah'ın yanına geldi. Atârid b. Hâcib b. Zürâre, ez-Zeberkân b. Bedir, Kays b. Asım ve Amr b. el-Ehtem Temim kabilesinin ileri gelenleri ile birlikte Medine'ye geldiler. Bu esnada Sa'd b. Bekr oğulları Dımam b. Sa'lebe'yi, Medine'ye gönderdiler. Bu şahıs buraya geldikten sonra müslüman oldu ve kabilesine dönünce, onlar da müslüman oldular. 


el-Cârud ile el-Munzir b. Sâvi, Abdulkays kabilesinden bir heyetle Medine'ye geldiler. Sonra, aralarında Müseylime b. Habib el-Kezzâb'ın da bulunduğu Hanife oğulları heyeti geldi. Daha sonra, Zeydü'l-Hayl başkanlığındaki Tayy kabilesi heyeti geldi. Adiyy b. Hâtim ise, bir müddet 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sonra Medine'ye geldi. Arkasından da, Ferve b. Müseyk el-Muradi ve Amr b. Ma'dikerib el- Zübeydi, kabile heyetleri ile birlikte Medine'yi ziyaret ettiler. 

9. Yılda, Resülüllah (S. A. V.), en-Necâşi Ashame'nin vefat haberini aldı. bu yıl, Resülüllah'ın (S. A. V.) kızı Ümmü Külsüm vefat etti. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi. 


Hicri tarihin dokuzuncu yılında farslar, Şehribırâz ve Erdeşir Şireveyh'i öldürdüler. Yine bu yılda onlar (Farslar), şehribıraz'ı öldürdüler ve yerine Kisra'nın kızı Büran'ı hükümdar yaptılar. 


YIL 10 (631/32) 
VEDA? HACCI 
Bu yıl, Resülüllah (S. A. V.) Veda' haccını yaptı. 


NECRANLILARIN MÜSLÜMAN OLUŞU 


Bu yıl, Resülüllah (S. A. V.), Rebiu'l-Ahir veya Cümâda'l-Ulâ ayında Halid b. el-Velid'i, Necrân'a Belhâris b. 
Ka'b kabilesine gönderdi ve onlar müslüman oldular. Sonra, Hz. Peygamber, ona (Hz. Halid) geri dönmesi için mektup yazdı. O da Belhâris kabilesinden bazı kişilerle birlikte Medine'ye geldi. Bu kişiler müslüman olduktan sonra kabilelerinin yanına döndüler. Resülüllah (S. A. V.), Amr b. 
Hazm'i, onları, din konusunda aydınlatması, onlara sünneti öğretmesi ve zekâtlarını toplaması için yanlarına gönderdi. 


Bu yıl, Resülüllah'ın (S. A. V.) oğlu İbrahim vefat etti. 
Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Bu yıl, Kisra'nın kızı Büran öldü ve kız kardeşi Ezremâ bint Kisrâ İran'a kraliçe oldu. 


YIL 11 (632-33) 
RESÜLÜLLAHPIN (S. A. V.) VEFATI 
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Bu yıl, Resülüllah (S. A.V.) Rebiw'l-Evvel ayının onikisinden sonra Pazartesi günü vefat etti. Râvilerin rivayetine göre Hz. Peygamber, mezkür ayın ikinci gecesinden sonra vefat etti ve Çarşamba gecesi defnedildi. 


RESÜLÜLLAF'IN (S. A. V.) YAŞI 


Resülüllah'ın (S. A. V.) yaşı hususunda çelişkili haberler vardır. 


Ebü Davud-Züheyr-Ebi İshak-Ubeydullah b. “Utbe yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.) vefat ettiği zaman altmışüç yaşındaydı. 


Amir b. Sa'd şöyle dedi: Cerir bana şunu anlattı: 


Muaviye'nin yanındaydık ve o şöyle dedi: “Resülüllah (S.A. V.) vefat ettiği Zaman altmışüç yaşındaydı.” 


Ebü Ahmed ve Selm b. Kuteybe-Yunus b. Ebi İshak-Ebü's-Sefer-eş-Şa'bi-Muaviye b. Ebi Süfyan yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.) altmışüç yaşında vefat etti. 


Abdulvehhab b. Abdulmecid-Yahya b. Sa'id-Sa'id b. 
el-Müseyyib yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.) altmışüç yaşında vefat etti. 


Ebü Ubeyde-Hammad b. Seleme-Ebi Hamre-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S.A. V.) altmışüç yaşında vefat etti. 


Ebü'l-Abbas-Abdurrezzak-İbn Cerih-ez-Zühri-Urve-Aişe yoluyla rivayet edilmiştir: 


Hz. Peygamber, altmışüç yaşında vefat etti. 


İbn Ebi Adiyy-Davud-eş-Şa'bi yoluyla rivayet edilmiştir 


Hz. Peygamber, altmışüç yaşında vefat etti. 
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Abdulvehhab ve İbn Züray”'-Hişam-İkrime-İbn Abbas yoluyla rivayet edilmiştir. 


Hz. Peygamber, altmışüç yaşında vefat etti. 


Yezid b. Züray'-Yunus b. Ubeyd-Hâşim oğulları'nın azadlı kölesi Ammâr b. Ebi Ammâr yoluyla rivayet edilmiştir, 

İbn Abbas'a, Hz. Peygamber'in yaşını sordum. O da şöyle dedi: Hz. Peygamber altmışbeş yaşında vefat etti. 


Mu'az b. Hişam-Ebü Katâde-el-Hasen-Dağfel b. Hanzale yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.) altmışbeş yaşında vefat etti. 

Ebü Asım, Eş'as-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 

Hz. Peygamber, altmışüç yaşında vefat etti. 

Abdulvehhab-Hişam-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 

Hz. Peygamber, altmış yaşında vefat etti. 


İsmail b. Sinan-Hammad b. Seleme-Amr b. Dinâr Urve b. ez-Zübeyr yoluyla rivayet edilmiştir. 


Hz. Peygamber, altmış yaşında vefat etti. 


Sehl b. Bekkâr-Vüheyb- Yunus-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir. 


Hz. Peygamber, altmış yaşında vefat etti. 
Mu'az b. Hişam-babası-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir. 
Hz. Peygamber, altmışiki yaşında vefat etti. 
FATIMA'NIN (R. A.) VEFATI 


Bu yıl, Resülüllah'ın (S. A. V.) kızı Fâtıma vefat etti. 
Bir rivayete göre sekiz ay, diğerine göre altı ay, bir başka rivayete göre de yetmiş gün Hz. Peygamber'in vefatından sonra vefat etti. 
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Ebü Vehb es-Sehmi-Hâtim b. Ebi Sağire-Amr b. Dinâr yoluyla rivayet edilmiştir. 


Hz. Fâtıma, babasından sekiz ay sonra vefat etti. 


Ebü Asım-Kehmes b. el-Hasen-İbn Bureyde yoluyla rivayet edilmiştir. 


Hz. Fâtıma, babasından sonra yetmiş gün ve gece yaşadı. 


Muhammed b. Muaviye-Süfyan-Amr b. Dinâr-Muhamrmed b. Ali yoluyla rivayet edilmiştir. 


Hz. Fâtıma, babasından sonra altı ay yaşadı. 
İbn Şihab da şöyle dedi: 
O, (Hz. Fâtıma) babasından sonra üç ay yaşadı. 


Ahmed b. Ali-Cerir-Yezid b. Ebi Ziyad-Abdullah b. 
el-Hâris yoluyla rivayet edilmiştir. 

Hz. Fâtıma, babasından sekiz ay sonra vefat etti. 
RESÜLÜLLAFPIN (S. A. V.) ÂMİLLERİNİN 
İSİMLERİ 

Hz. Peygamber, gazveleri esnasında İbn Ümmü Mektüm'u, onüç defa Medine'ye idareci tayin etti. Bu gazveler şunlardı: el-Ebva', Buvât, Zi'1-“Uşeyre, Kurez b. Câbir'i bulmak için Cüheyne bölgesine çıkışında, Bedir'e hareket ettiğinde, sonra Ebü Lübâbe'yi geri göndererek, onu, Medine'ye idareci tayin etti, es-Sevik, Gâtafân, Uhud, Hamrâu'l-Esed, Behrân, Zâtü'l-Rika' ve Haccetü'l-Vedaw. O (Hz. Peygamber), Mekke, Huneyn ve et-Taif gazvelerine giderken Ebâ Rehm el-Gifâri Külsüm b. Husayn'ı, Karkaretü'l-Küdr gazvesinde Muhammed b. Mesleme'yi, Beni'l-Mustalık gazvesinde Nemile b. Abdullah el-Leysi'yi, Hudeybiye gazvesinde ed-De'l oğulları'ndan “Uveyf b. el-Ezbat'ı, Hayber gazvesinde Ebü Rahm el-Gifari'yi, Kaza'Umresinde yine Ebü Rahm'ı, Tebük gazvesinde Süba b. “Arfata el-Gifari'yi, bazı gazvelerinde de Galib b. Abdullah el-Leysi'yi Medine'ye idareci tayin 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etti. Hz. Peygamber, Mekke'den ayrılırken de buraya Attab b. Useyd'i vali tayin etti. Bu vali, Hz. Peygamber ve Hz. Ebü Bekr'in vefatına kadar görevinde kaldı. Hz. Peygamber, ayrıca, Osman b. Ebi'l-As es-Sakafi'yi Taif'e, Sâlim b. Mu'atteb'i Sakif kabilesinin Ahlâf koluna bağlı Mâlik oğullarına, Amr b. Sa'id b. el-A5'ı, Hayber, Vâdi'l- Kurâ, Teyma ve Tebük'a bağlı Arap köylerine amil olarak görevlendirdi. Resülüllah (S. A. V.), vefat ettiği zaman Amr burada idareciydi. 
Bunun dışında Hz. Peygamber, el-Hakem b. Sa'id b. el-As'ı çarşıya muhtesib tayin etti. Ayrıca, Hz. Peygamber, Yemewi birkaç bölgeye ayırdı ve San'a'ya Halid b. Sa'id b. el-Ası, Kinde ve es-Sadef'e el-Muhâcir b. Ebi Ümeyye'yi, Hadramevte Beyâza oğullarından Ziyad b. Lebid el-Ensari'yi, el-Cened ile kadılık, İslam'ı ve prensiplerini insanlara öğretme ve onlara Kur'an'ı Kerim'i okuma işine Mu'az b. Cebeli, Zübeyd, Rima, Aden ve Sahil'e de Ebü Musa el-Eş'ari- 
'yi görevlendirdi. Yemen'deki bu amillerin görevlendirildi— ği bölgelerdeki zekâtların toplanması işine de Mu'az b. Cebeli idareci tayin etti. Hz. Peygamber, Amr b. Hazm'ı, Belhâris b. Ka'b kabilesine, Ebü Süfyan b. Harb'ı Necran'a vali yaptı Hz. Ali'yi, yine Necran'a gönderdi ve o buradaki zekâtları toplayarak Haccetü'l-Veda' esnasında Resülüllah'a (S. A. V.) iltihak etti. Yine O, Ümeyye oğullarının müttefiki Sa'id b. el-Kışb el-Ezdi'yi, Cüreş ve denizine, el-'Ala” b. 
el-Hadrami'yi el-Bahreyn'e vali tayin etti, sonra onu azlederek Ebân b. Sa'id'i buraya ve denize vali yaptı. Resülüllah (S. A. V.) vefat ettiği zaman Ebân el-Bahreyn'de hala görevindeydi. Ayrıca O, Amr b. el-As'ı 'Uman'a vali tayin etti ve Resülüllah vefat ettiğinde bu şahıs, orada görevinin başında bulunuyordu. Râvilerin rivayetine göre, Hz. Peygamber, Ebü Zeyd el-Ensari'yi, 'Uman'a, Amir b. Luey oğullarından Salit b. Salit'ı Yemâmelilere gönderdi ve onlar müslüman oldular. Böylece Resülüllah (S. A. V.), ellerinde bulunan toprakları ile mallarını onlara bıraktı. 


RESÜLÜLLAFY'IN (S. A. V.) ELÇİLERİNİN 
İSİMLERİ 
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Hz. Peygamber, Osman b. Affan'ı, Hudeybiye musalahasının yapıldığı yılda Mekkelilere, Amr b. Ümeyye ed-Damri'yi bir hediyeyle Mekke'ye Ebü Süfyan'a, Urve b. 
Mes'ud es-Sakafi'yi Taif'te bulunan kavmine, Çerir b. Abdullah'ı da Yemen'deki Zi Kila” ve Zi Ruayn kabilelerine gönderdi. Ayrıca O, Veber b. Yuhannes'i Yemen'de ikâmet eden Ebnâ'ya gönderdi. Bir rivayete göre onlara (Ebna') Veber b. Muhassan el-Gilfâni'yi, diğer bir rivayete göre Muhşi b. Vebre'yi, üçüncü bir rivayete göre de Huneys el-Ezdi'yi elçi olarak gönderdi. Hz. Peygamber Hubeyb b. Zeyd b. Asım'ı bir elçi sıfatıyla Müseylime el-Kezzab'a gönderdi. Fakat, Müseylime, onu öldürdü. Sonra O, Salit b. Salit'i Yemâ-— melilere, Abdullah b. Huzâfe es-Sehmi'yi Kisra'ya, Dihye b. 
Halife el-Kelbi'yi Kayser'e, Şuca” b. Vehb el-Esedi'yi el-Hâris b. Ebi Şimr el-Gassani'ye (Cebele b. el-Eyhem'e), Hatıb b. Ebi Belte'a'yı İskenderiye hükümdarı Mukavkıs'a ve Amr b. Ümeyy ed-Damri'yi Habeşistan kralı en-Necaşi'ye elçi gönderdi. 

RESÜLÜLLAHIN (S. A. V.) ZEKÂT 
ÂMİLLERİNİN İSİMLERİ 

Hz. Peygamber, Abdurrahman b. Avf'ı Kelb, Adiyy b. 
Hâtim'i, iki müttefik kabile olan Tayy ve Esed (bir rivayete göre Esed kabilesine el-Ebâ b. Kays el-Esedi'yi, Fezârâ kabilesine de “Uyeyne b. Hısn'ı gönderdi), el-Velid b. Ukbe b. 
Ebi Muayyıtı el-Mustalık, el-Hâris b. “Avf el-Mürri'yi Benü Mürre, Mesud b. Ruhayle el-Eşca'i'yi Eşça”, Benü Abdullah b. Gatafan ve Benü “Abs, el-'Acem b. Süfyan el-Belevi'yi “Uzre, Selâman ve Cüheyne'den Beli, Mâlik b. Nüveyre- 
'yi Benü Hanzala, ez-Zeberkan b. Bedir'i “Avf ve el-Ebnöâ”, Kays b. Asım el-Minkari'yi Mukâis, Esed ve Gatafan kabilelerine zekât amili olarak gönderdi. Ayrıca 'Utârid'i Darem, Amir b. Mâlik b. Ca'fer'i Benü Amir b. Sa'sa'a, Abbas b. Mirdâs'ı Benü Süleym kabilelerine, Hevâzin'in Ceşm, Nasr, Sakif ve Sa'd b. Bekr kollarına Mâlik b. “Avf el-Nasri'yi ve ed-Dahhak b. Süfyan el-Kilâbi'yi de Benü Kilâb kabilelerine aynı maksatla gönderdi. 
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RESÜLÜLLAH (S. A. V) İÇİN KÂTİPLİK 
YAPANLARIN İSİMLERİ 


Zeyd b. Sâbit, Hz. Peygamber'in vahy kâtibiydi. Ayrıca Hz. Peygamber için Muaviye b. Ebi Süfyan ve Hanzala b. 
Rabi” el-Esedi de kâtiplik yapmışlardır. Abdullah b. Sa'd b. 
Ebi Serh de bir müddet Hz. Peygamber için vahiy kâtipliği yaptı, sonra da dinden döndü ve Mekke'ye kaçtı. 


 RESULÜLLAH'IN (S.A. V) HÂCİBİ, GİDER SORUMLUSU, MAL MEMURU, HÂDİMİ, İKİ 
MÜEZZİNİ VE KORUMA GÖREVLİSİ 


Hz. Peygamber'in yanına girmek için izin verilen görevli azadlı kölesi Enese idi. Gider sorumlusu Bilal'dı, mal memuru da Mu'aykib b. Ebi Fatıma idi. Bir rivâyete göre Mu'aykib mühürdarı idi. Enes b. Mâlik, O'na hizmet ederdi. 
Müezzini Bilâl ve İbn Ümmü Mektüm'du. Bedir savaşında Sa- 
'id b. Zeyd el-Ensari, Bedir'den döndüğünde Zekvân b. Abdukays, Uhud'da Muhammed b. Mesleme, Hendek savaşında ez-Zübeyr b. el-Avvam, Hayber'de Safiyye ile evlendiği gece Ebü Eyyüb (el-Ensari) koruma görevliliğini yaptı. Diğer zamanlarda da Hz. Peygamber'in korumasını Sa'd b. Mâlik ve “Aiz b. Amr el-Müzeni üstlendi. 


EBÜ BEKR ES-SIDDİK'IN HALİFELİĞİ 


11. Yılda, Resülüllah'ın (S. A. V.) vefatının ertesi günü olan Salı günü çoğunluk sağlanarak Ebü Bekr'e bey'at edildi. Ebü Bekr'in ismi: Abdullah b. Ebi Kuhâfe'dir, Ebü Kuhâfe'nin ismi: Osman b. Amir b. Ka'b b. Sa'db. Teym b. 
Mürre b. Ka'b b. Luey b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. en-Nadr b. 
Kinâne'dir. Onun (Ebü Bekr'in) annesinin ismi de: Üm-mü”l-Hayr bint Sahr b. Amir b. Amr b. Ka'b b. Sa'd b. Teym b. 
Mürre'dir. Ebü Bekr halife olduktan sonra Üsâme b. Zeyd kumandasındaki orduyu sefere gönderdi. 


ÜSÂME ORDUSUNUN GÖNDERİLMESİ 
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Ali ve Musa b. İsmail-Hammad b. Seleme-Hişam b. Urve-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.), vefatına sebep olan hastalığı sırasında şöyle dedi: “Üsâme'nin ordusunu gideceği yere gönderiniz.”. Resülüllah (S. A. V.), vefat ettiği zaman Üsâme Cüruf bölgesinde idi. Üsâme, buradan Ebü Bekr'e yazarak şöyle dedi: 


“Olayların en büyüğü meydana geldi. Arapların dinden döneceğini tahmin ediyorum, üstelik Resülüllah'ın (S. A. V.) en iyi arkadaşları ve en iyi silah kullananlar benimledir. Eğer uygun görürsen yerimizde kalalım.”. 


Ebü Bekr, ona bir mektup yazarak şöyle dedi: 


“Görevime, Resülüllah'ın (S. A. V.) emrettiği bir seferle başlamaktan daha iyi bir şey olamazdı. Beni bir kuşun alıp götürmesi bundan daha sevimlidir. Fakat, eğer uygun görürsen Ömer b. el-Hattab'a kalması için izin ver.” 

O da (Üsâme), Hz. Ömer'e izin verdi. Sonra Üsâme gideceği yere hareket etti. | 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ebü Bekr insanlara 'Üsâme ordusunu göndermeleri için emir verdi. Bu durum karşısında, onlar da şöyle dediler: “Araplar sana karşı ayaklandı, sende insanları yolundan uzaklaştırmakla herhangi bir şey yapamazsın. O'da şunu söyledi: “Ebü Bekr'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki, aslanların bu köyde beni yiyeceğini bilsem bile, Resülüllah'ın (S. A. V.), gönderilmesini emrettiği bu orduyu göndereceğim.”. 


Ali b. Muhammed-Osman b. Abdurrahman ve ez-Zühri yoluyla aynısı rivayet edilmiştir. 
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Üsâme, Rabiuw'i-Evvel ayının sonunda hareket etti ve Suriye topraklarına kadar ilerledi, sonra geri döndü. Onun, bu seferi gidiş ve dönüş olarak kırk gün sürdü. 


RİDDE 


Araplar irtidat ederek zekâtı vermediler. Resülüllah— 'ın (S. A. V.) arkadaşları, Hz. Ebü Bekr'e şöyle dediler: “Zekât vermemelerine razı ol!” O da şöyle dedi:”Resülüllah'a verdikleri bir yıllık zekâtı bile bana vermezlerse onlarla savaşırım.”. 


EBU BEKR'İN (R. A) ZÜ'L-KISSA'YA HAREKET ETMESİ 


Sonra O (Hz. Ebü Bekr), Zi"l-Kıssa'ya hareket etti ve Sinan ed-Damriyi Medine'ye idareci tayin etti. İbn Mesud'u ise, Medine'nin dağlık bölgelerine görevlendirdi: 


Abdulvehhab-Yahya b. Sa'id yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Bekr şöyle dedi: “Bana bir 'İkal veya bir ip vermemezlik ederlerse onlarla savaşırım.”. 


Ali b. Muhammed-Abdullah b. Ömer el-Ensâri-Hişam b. Urve-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Bekr Medine'den Cümâda'l-Ahire ayının ortasında ayrıldı. 


Ali-Osman b. Abdurrahman-ez-Zühri yoluyla rivayet edilmiştir. 

Ebü Bekr, Zi'l-Kıssa'ya, Cümâda'l-Ulâ ayının onunu muteakip ve Üsâme b. Zeyd'in, Medine'ye dönmesinden sonra hareket etti ve oraya vardı. Burası, Medine'den iki ulaklık uzaklıkta olup, Irak yönünde bir bölgedir. O, Medine'ye Sinan b. ed-Damri'yi ve Medine'nin dağlık kısımlarının korumacılığına Abdullah b. Mesud'u görevlendirdi. 
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Abdurrahman b. Mehdi-Abdulaziz b. Abdullah b. Ebi Seleme-Abdulvahid b. Ebi “Avn-el-Kasım b. Muhammed-Aişe yoluyla rivayet edilmiştir: 


Resülüllah (S. A. V.) vefat edince, babamın başına gelen musibet yüce dağların başına gelseydi onları yıkardı. 
Nifak, Medine'de göründü ve Araplar irtidat etti. Vallahi, onlar bir noktada ihtilafa düşmediler ki, babam İslam'daki en büyük musibete kendisini atmasın. 


TULEYHA EL-ESEDİ'NİN İRTİDADI 
Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Bekr, Halid b. el-Velid'i orduya başkumandan, Sâbit b. Kays b. Şimas'ı Ensar bölüğüne kumandan yaptı ve ordunun tüm sorumluluğunu Halid'e verdi. O da Medine'den hareket etti. Bu esnada, Ebü Bekr de onlarla birlikte Medine'den iki ulaklık bir mesafede bulunan Zi”l-Kıssa'ya kadar ilerledi. O, burada ordugahını kurdu, ordularını şavaşa hazırladı ve Halid'e öğüt vererek, birisinin adı Katan, diğerinin de Gamr Merzük olan iki sulak bölgede ikâmet eden Tuleyha'ya karşı dayanıklı olmasını emretti, sonra da Medine- 
'ye döndü. 


Ali b. Muhammed-Mesleme-Davud-Amir ve Ebü Ma”- şer-Yezid b. Rümân yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ebü Bekr Zi'l-Kıssa'ya hareket etti ve düşman üzerine ordusunun başında gitmek istedi. Bu durum üzerine, müslümanlar, ona şöyle dediler: “Sen, onlar üzerine gitmekle bir şey elde edemezsin, nereye gideceğini de bilmiyoruz, kendisine güvendiğin ve itmat ettiğin bir kişiyi orduya kumandan tayin et ve Medine'ye dön! Zira sen orayı nifakla kaynar bir şekilde bıraktın.”. Bunun üzerine o, Halid b. el-Velid'i, orduya başkumandan, Ensar'a da Sâbit b. Kays b. 
Şemmas'ı kumandan yaptı. Ayrıca ordusunun tüm sorumluluğunu Halide verdi ve ona Tuleyha'ya karşı dayanıklı olmasını emretti. Bu esnada, Ebü Bekr bir tuzak hazırladı ve Halid'e şöyle dedi: “Ben, sana şu ve şu bölgede yetişeceğim.” 
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Mesleme-Davud-Amir ve Osman b. Abdurrahman-ez-Zühri yoluyla rivayet edilmiştir. 


Halid, Tuleyha'ya karşı Zi'l-Kıssa'dan ikibin yediyüz ile üçbin kişiden meydana gelen bir orduyla hareket etti ve “Ukkaşe b. Mıhsan ile Beli kabilesinden müttefikleri olan Sâbit b. Akrem b. Sa'lebe el-Ensari'yi öncü kuvvet olarak gönderdi. Bu şahıslar, Katan'a geldiler ve orada avı ile birlikte Tuleyha'ya giden bir avcıya rastladılar. Onu, burada öldürerek yanında bulunan eşyayı da aldılar. Bu esnada Huveylid'in iki oğlu Tuleyha ile Seleme dışarı çıkarak 'Ukkâşe ile Sâbite rastladılar ve onları öldürdüler. Halid, Buzâha'ya yürüdü ve burada Tuleyha ve yanında bulunan “Uyeyne b. Hısn el-Fezâri ve Kurre b. Hübeyre el-Kuşeyri ile karşılaştı. İki taraf şiddetli bir şekilde savaştı. Allah, Tuleyha'yı yenilgiye uğrattı ve o, Suriye'ye kaçtı. Uyeyne ve Kurre b. Hübeyre ise, esir edildi. Halid, onları Ebü Bekr'e gönderdi. O da, onları öldürmedi. Sonra, insanlar Buzâha- 
'dan ayrıldı. Bazıları Gamre Merzük'a geldiler. Halid, onların üzerine baskın düzenledi ve onlardan bir çok insanı öldürdü. Şiddetli bir savaştan sonra diğerleri de yenilgiye uğradılar. 


Bekr-İbn İshak-Muhammed b. Talha b. Yezid b. Rukâne-Ubeydullah b. Abdullah b. “Utbe yoluyla rivayet edilmiştir. 

“Uyeyne, Fezâra oğullarından yediyüz kişilik bir kuvvetle Tuleyha'nın yanında savaştı. İnsanlar yenilgiye uğradı ve Tuleyha Suriye'ye kaçtı ve ordusu dağıldı. 


BENİ SÜLEYMP'İN İRTİDADI 


Ali b. Muhammed ve Musa b. İsmail-Hammâd b. Seleme-Hişam b. Urve-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 


Araplar dinden çıktı ve Süleym oğulları Ebü Bekr'e gelerek şöyle dediler: “Araplar dinden çıktı, bize silah yardımında bulun!” O da, kendilerine silah dağıttı. Sonra 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onlar, Ebü Bekr'le savaşmaya başladılar. Bunun üzerine Abbas b. Mirdas şöyle dedi: 


“Niçin ona karşı savaşmak için silahını alıyorsunuz. Bundan dolayı sizin Allah indinde suçlarınız vardır.” 


Ebü Bekr, Halid b. el-Velid'i, Süleym oğullarına karşı gönderdi. O da, onları ahırlara koyarak kendilerini ateşe verdi. Sonra, Halid yoluna devam ederek Buzâha'da Esed ve Gatafan kabileleri ile karşılaştı ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. Sonra, onları, Butâh bölgesinde kıstırdı. Bunun üzerine, onlar bayraklarıyla geldiler ve müslüman oldular. 
Sonra Hz. Halid şöyle dedi: “Vallahi Müseylime ile savaşmadan bu işi bitirmeyeceğim.” Ensar'da şöyle dedi: “Bu, Ebu Bekr'in sana yapılması için emir vermediği bir görüştür, Medine'ye dön!” O da şöyle dedi:”Hayır! Vallahi, onunla savaşmadan olmaz.” Bu durum üzerine Ensâr geri döndü ve bir gece boyu yol aldıktan sonra şöyle dediler:”Vallahi arkadaşlarımız düşmanı yenerse o zaman biz aşağılanmış oluruz. Yok eğer yenilgiye uğrarlarsa o zaman da biz, onlara ihanet etmiş oluruz. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 


Sâbit b. Kays şöyle dedi: “Biz, seninle hareket etmeyeceğiz. “Haberin devamı daha önce belirtilen rivayetle uyum içindedir. Halid bir veya iki ulaklık mesafe katetmişti ki, kendisine adam göndererek şöyle dediler: “Biz sana yetişene kadar konakla!” O da kendisine yetişmelerine kadar yerinde kaldı. 


BENİ TEMİM'İN İRTİDADI 


Sonra, o (Halid), Benü Temim toprağı olan el-Butâh'a varana kadar yoluna devam etti ve buradan seriyyeler gönderdi. Fakat, bu esnada herhangi bir savaş meydana gelmedi. Mâlik b. Nüveyre, Hanzala oğullarından bir toplulukla esir olarak getirildi ve o da boyunlarını vurdu. 
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Ali b. Muhammed-Osman b. Abdurrahman-ez-Zühri yoluyla İbn İshak'ın rivayet ettiğinin aynısı rivayet edilmiştir. 

Ali b. Muhammed-Ebü Zekeriya Yahya b. Ma'in el- 
'Aclâni-Sa'id b. İshak-babası-dedesi-Ebü Katâde yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Bekr, Ridde için gönderdiği Halid ve diğer emirlerine tavsiyede bulunarak herhangi bir eve geldiklerinde orada ikamet etmelerini, bu esnada ezan sesi duyarlarsa veya onların namaz kıldıklarını görürlerse; onlara, neden isyana kalkıştıklarını ve neden ona (Hz. Ebü Bekr) zekâtı menettiklerini sormadan harekete geçmemelerini emretti. Ayrıca ezan sesi duymadıkları ve namaz kılana rastlamadıkla— rı gibi bir durum hasıl olursa, oraya baskın düzenlemelerini ve mürtedleri öldürüp evlerini yakmalarını tavsiye etti. 

Ravi (Ebü Katâde) sözüne şöyle devam etti: 


Tuleyha, Gatafân, Hevâzin ve Süleym'e karşı sürdürdüğü savaşı bitirene kadar Halid ile beraberdim. Sonra O, Temim oğulları yurduna doğru yürüdü. Bu sırada Halid, bizi önüne yerleştirdi ve güneş batmaya yöneldiğinde onlardan bir ev halkına vardık. Fakat, onlar, bize karşı ayaklandılar ve şöyle dediler: “Siz kimsiniz?” Biz de, “müslüman olan, Allah'ın kullarıyız.” dedik. Onlar da şöyle dediler: “Biz de Allah'ın müslüman kullarıyız.” Halid daha önce seriyyelerini göndermişti ve onlar, burada ezan sesi duymamışlardı. Bir grup insan da el-Mekrâr yönünde yer alan el-Ba'uze'de onlarla savaşmışlar ve kavminden bazı esirlerle birlikte Mâlik b. Nüveyre'yi getirmişlerdi. Halid, onların silahlarının alınmasını istedi. Sonra, sabah olunca öldürülmelerini emretti. 


Bekr-İbn İshak-Talha b. Ubeydullah b. Abdurrahman b. Ebi Bekr-Ebü Katâde yoluyla da aynı şekilde rivayet edilmiştir. 
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Onların (Temim oğulları) üzerine yürüyünce silaha sarıldılar. Bu esnada, onlara şöyle dedik: “Biz müslümanız.” Onlar da “bizde müslümanız” dediler. Onlara: “Yanınızdaki bu silahlar nedir?” dedik. Onlar da bize: “yanınızdaki bu silahlar nedir?” dediler. Bu sefer onlara: “Eğer söyledikleriniz doğruysa, silahlarınızı bırakın.” dedik. 
Onlar da silahlarını bıraktılar ve onlarla birlikte namaz kıldık. 


Ebü Yakdan-Tufeyl yoluyla rivayet edilmiştir. 


Halid Ba'uze'ye geldi. Bu esnada müezzinleri Ebü'|- Celâl yoktu. Böylece kimse ezan okumadı. Halid, onların üzerine baskın düzenledi ve aralarında Bişr b. Ebi Süd el-Guddâni'nin de bulunduğu bazı insanları öldürdü. Bu esnada on yaşında olan Mirdas b. Udeyye kaçmıştı. 


Ali b. Muhammed-İbn Ebi Zi'b-ez-Zühri-Sâlim-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Ketâde, Ebü Bekr'e gelerek, Mâlik ve arkadaşlarının öldürüldüklerini haber verdi. Ebü Bekr, bu olaya çok üzüldü. Sonra, Ebü Bekr Halide mektup yazarak Medine'ye gelmesini talep etti. O da, bu emir üzerine Medine'ye geldi. 
Ebü Bekr, ona şöyle dedi: “Halid'in te'vil yapıp da hataya düşmesinden başka bir suçu var mı ki?” Sonra Ebü Bekr, Halid'i görevine geri! igönderdi. Mâlik b. Nuveyre'nin diyetini (kan parası) ödedi ve esirlerle malları sahiplerine geri verdi. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 


Halid, Ebü Bekr'in yanına girerek meydana gelen olayı ona anlattı ve ondan özür diledi. Ebü Bekr de onun, bu özrünü kabul etti. Mütemmim b. Nuveyre, kardeşi Mâlik b. 
Nuveyre'ye ağıt yakarak şöyle dedi: 


Hayatta hayr içinde yaşadık ve bizden önce Kisra ve Tubba'lıları ölüm yakaladı. Uzun zaman Cezime şerap mudavimleri gibiydik, hatta hiç kaçıp kaybolmazlar denildi. Ayrıldıktan sonra, sanki ben ve Mâlik 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bir araya gelmek için beraberce bir gece bile geçirmemişiz. Arzusu bütün evcil develeri ağlatmak olan ne yaşlı bir deve, akrabalarına özlem duymuş ve bu özlemle geri getirilmiştir. Ne de emzirmeden çekilen bir yavruyu ve düştüğü yeri seyreden, bu tek yavruyu seven, bu üzüntülü yavrunun üzüntüsünü hatırlayarak, birisi o yavruya acıdığında diğerlerinin de bu acıya ortak olduğu üç dişi deve bulunmaktadır. O gün ki, fasih bir münadi, Mâlik'in benden ayrılmasını haber verdi, beni mağlup etti. Senin ipinin kopmasından sonra, bütün iplerin koptuğunu gördüğüm halde sabırdan bana bir fayda gelir mi? Allah, yağmur yüklü siyah ve yoğun bulutları getirtip Mâlik'in mezarının bulunduğu yeri sulasın ve burasını verimli kılsın. 
Allah, uzun müddet yağan yağmuru iki derenin içine yağdırsın ve burada ilk yağmurla güzel bitkiler yeşertsin. Almaktan aciz olsa ve toprak olup üzerindeki yer bitkisiz kalsa bile benden ona selam olsun.”. 


EL-YEMÂME HABERİ 
Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ebü Bekr, Halid b. el-Velid'i Yemâme'ye gönderdi ve ona Müseylimetü'l-Kezzâb'a karşı dayanıklı olmasını emretti. O, Yemâme'ye yaklaşınca, buradaki bir vâdiye indi ve Numeyr oğullarından bir kişiyi yakalamak için çıkan, aralarında Müccâ'a b. Merâre'nin de bulunduğu yirmi kişiyi yakaladı. Halid, onlara şöyle dedi: “Ey Hanife oğulları bu konuda (Ridde'yi kasdediyor) ne diyorsunuz?” Onlar da: Bizden bir Peygamber, sizden bir Peygamber olsun” diyoruz. Halid kılıçla onların üzerine yürüdü ve Müccâ'a dışında hepsini öldürdü. Müccâ'a, ondan öldürülmek yerine zincire vurulmasını istedi. Sonra, Halid, onların üzerine yürüdü ve iki taraf savaşmaya başladı. Bu savaşta müşriklerden ilk öldürülen kişi Reccâl b. “Unfuve oldu ve iki taraf çok şiddetli bir savaş yaptı. Müslümanlar önce bozguna uğradılar, fakat arkasından toparlandılar. Bu esnada Sâbit b. Kays 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b. Şemmas şöyle dedi: “Ey Müslümanlar! Kendinizi ne kötü eğitmişsiniz. Allah'ım bunların yaptıklarından sana sığınırım.”. Sonra düşmanla savaştı ve öldü. 


Mu'az b. Mu'az-Avn-Musa b. Enes b. Mâlik yoluyla rivayet edilmiştir: 


Yemâme savaşında insanlar bozguna uğrayınca Enes b. 
Mâlik, Sâbit b. Kays'ın yanına geldi ve onu, baldırlarını açmış onları tedavi ederken gördü. Sonra yanında oturdu ve şöyle dedi: “Ey Amca! Neden gelmiyorsun, seni engelleyen nedir?” 


O'da: “Ey yeğenim! Hemen şimdi geliyorum.” dedi ve tedaviye devam etti. Sonra geldi, oturdu ve şöyle dedi: 


“Resülüllah'la (S. A. V.) birlikte düşmana karşı bu şekilde savaşmazdık, arkadaşlarınızdan ne kötü şey öğrenmişsiniz.”. Sonra düşmana karşı savaştı ve öldü. 


İbn “Uleyye-Eyyüb-Sumâme b. Abdullah b. Enes-Enes yoluyla rivayet edilmiştir. 


Yemâme savaşı esnasında Sâbit b. Kays'a uğradım. Bu esnada o, kendini tedavi ediyordu. Ona: “Ey Amca! Gelmiyor musun?” dedim.”. O da, “hemen geliyorum ey yeğenim!” dedi. Sonra geldi ve öldüğü ana Kadar savaştı. 


Ali ve Musa-Hammad b. Seleme-Hişam b. Urve-baba-sı yoluyla rivayet edilmiştir. 


Savaş sırasında müslümanlar geri çekilerek çadırlara kadar yaklaştılar. Bu durum üzerine, es-Sâib b. el-Avvam şöyle dedi: “Ey insanlar! Çadırlara kadar sokuldunuz, bir insanın çadırından öteye kaçacak yeri yoktur, geri dönünüz.”. Müslümanlar geri döndüler ve Allah, müşrikleri bozguna uğrattı ve Müseylime öldürüldü. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Müslümanlar, çadırlarına kadar ricat edince, Zeyd b. 
el-Hattab şöyle dedi: “Çadırlardan öteye gidilecek yer yoktur.”. Sonra savaştı ve düşman tarafından öldürüldü. 
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Mu'az b. Muw'az-İbn “Avn-Muhammed-yoluyla rivayet edilmiştir: 

Bazıları Yemâme savaşında Zeyd b. el-Hattab'ı öldüren kişinin Ebü Meryem el-Hanefi olduğu görüşündeydiler. Ebü Meryem, Hz. Ömer'e şöyle dedi: “Ey Mü'minlerin emiri! 
Allah, Zeyd'i elimle korudu ve onun eliyle de beni desteklemedi.”. 


Ali b. Muhammed-el-Mubarek b. Fedâle-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir. 

Bazıları Zeyd b. el-Hattab'ın, Ebü Meryem tarafından öldürüldüğünü savunmaktadırlar. 

Ebü'i-Hasen-Ebü Hüzeyme el-Hanefi-Kays b. Talik yoluyla şöyle rivayet edilmiştir: 

Onu (Zeyd'i), Ebü Meryem'in amcası oğlu Seleme b. Sabih öldürdü. 

el-Ensâri-babası-Sumâme-Enes b. Mâlik yoluyla rivayet edilmiştir. 


el-Berâ', Muhakkimu'i-Yemâme ile mübâreze yaptı. 
Her biri diğerine bir darbe indirdi. Bu esnada Muhakkimu'l-Yemâme el-Berâ'nın elinde bulunan kalkana bir darbe indirdi ve kılıç eline isabet etti. el-Berâ' ise, onun ayağına bir darbe indirdi ve ayağını kopardı, sonra kılıcını alarak boğazını kesti. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 


Abdurrahman b. Ebi Bekr, Muhakkimu'l-Yemame'ye bir ok attı ve onu öldürdü. 


Ali b. Muhammed-Eyyüb b. “Utbe Yahya b. Ebi Kesir-Ebü Abdurrahman yoluyla rivayet edilmiştir. 


Abdurrahman b. Ebi Bekr, Muhakkimu'l-Yemâme'ye bir ok attı ve bu ok boğazına isabet etti ve onu öldürdü. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 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Müslümanlar, onlara karşı taarruza geçtiler ve onları el-Hadika'ya sığınmaya zorladılar. Aralarında Allah'ın düşmanı Müseylime de vardı. el-Berâ' şöyle dedi: “Ey Müslümanlar! Beni omuzlayın!” Onlar da, kendisini omuzların- da taşıyarak duvarın üzerine çıkmasına yardımcı oldular. O, duvarı atladı ve el-Hadika'de onlarla savaşmaya başladı ve müslümanlar adına orayı fethetti. Böylece, Allah, Müseylime'yi öldürdü. 

el-Ensâri- babası-Sumâme-Enes b. Mâlik yoluyla rivayet edilmiştir. 


el-Berâ', kendini, onların (düşman) üzerine attı ve kapıyı açtı. O, bu esnada ok yarası ve kılıç darbesi şeklinde seksenin üzerinde yara alarak çadırına getirildi. Halid, bir ay müddetle onun başında bekledi. 


Bekr-İbn İshak-Abdullah b. el-Fadl b. Abdurrahman b. Abbas b. Rabia el-Hâşimi-Süleyman b. Yesar-İbn Ömer yoluyla rivayet edilmiştir. 


O gün bir kişinin şöyle bağırdığını duydum: “Onu, siyah köle öldürdü.“ 


Bekr-İbn İshak-Abdullah b. el-Fadl b. Abdurrahinan b. Abbas b. Rabia b. el-Hâris-Süleyman b. Yesâr-Ca'fer b. 
Amr b. Ümeyye ed-Damri-Vahşi yoluyla rivayet edilmiştir: 


İnsanlar, Müseylime'ye karşı sefere çıktığında, ben de çıktım ve yanıma Hamza'yı öldürdüğüm harbemi de al-dım. 
İki taraf birbirine girince, Müseylime'yi elinde kılıcı olduğu halde gördüm ve o zaman onu tanımıyordum. Bu esnada, onu öldürmek için hazırlandım, aynı zamanda diğer taraftan Ensar'dan bir kişi de onu öldürmek için hazırlanmıştı ve ikimizin de hedefi oydu. Harbemi elimde oynatarak iyice hazırladım ve ona doğru atarak onu vurdum. Ensar'dan olan kişi de onu kılıçla vurdu. Ancak Rabb'ın, hangimizin onu öldürdüğünü bilir. Eğer onu ben öldürdümse, o zaman ben, Resülüllah'dan (S. A. V.) sonra insanların en hayırlısını ve en kötüsünü öldürmüş oldum. Râvilerin rivayetine göre onu, Mâzin b. el-Neccar oğullarından Abdullah b. Zeyd b. 
Asım b. Ka'b öldürmüştür. Bunu, Allah, daha iyi bilir. 


Halife-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Müseylime öldürülünce, Halid, Müseylime'yi kendisine göstermesi için kelepçelere bağlı olan Müccâ'a b. Merâre ile birlikte cesetlerin bulunduğu yere gitti ve öldürülen düşman askerlerini yoklamaya başladı. Bu esnada o, Muhakkimu'l-Yemâme b. et-Tufeyl'e rastladı. Bu adam cüsseli biriydi. Halid şöyle dedi: “Arkadaşınız bu mu?” O da şöyle dedi: “Hayır, bu ondan daha iyi biridir. Bu, Muhakkimu”!- Yâmeme'dir.”. Sonra Halid, el-Hadika'ya girdi ve sarışın, tıknaz ve ayakları düzgün bir cesetle karşılaştı. Müccâ'a şöyle dedi: “Arkadaşımız budur.”. Halid de şunu söyledi: “Allah, seni helak etsin! Sizi bu duruma düşüren meğer buymuş!” O da: “Gerçekten de öyle oldu” dedi. 


İbn İshak şöyle dedi: 

Sonra Müccâ'a, kavmi adına Halid'in kendisiyle anlaşma yapmasını istedi. O da, onunla altın, gümüş, zırh ve kölelerin yarısı üzerine anlaşma imzaladı. Anlaşmadan sonra kaleler fethedildi ve içinde kadınlarla çocuklardan başka bir şey bulunamadı. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Ebü Bekr, Seleme b. Selâme b. Vakş ve Abduleşhel oğullarından olan Ebü Nuheyk b. Evs'i, Halid b. el-Velid'e göndererek Hanife oğullarından bulüğ çağına gelenleri hayatta bırakmamasını emretti. Fakat, onlar vardıklarında iki taraf arasında barış anlaşmasının imzalandığını gördüler. 


İbn İshak-Abdullah b. Ebi Bekr yoluyla rivayet edilmiştir. 

Ebü Bekr es-Sıddik, Ensar'dan bir kişiyi Halide göndererk Hanife oğullarından buluğ çağına gelen herkesi öldürmesini emretti. 
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Ebü Ubeyde-Hammad b. Seleme-Sâbit-Enes yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Ducâne, kendini el-Hadika'ya attı ve bu atlama sırasında ayağı kırıldı. O, düşmana karşı savaştı ve orada öldürüldü. 


Ebü'l-Hasen-Ebü Ma'ser-Zeyd b. Eslem ve diğerleri yoluyla rivayet edilmiştir: 


Bu savaş esnasında Mühacir ve Ensar'dan yüz kırk kişi öldürüldü. Toplam ölü sayısı ise, dörtyüzelli kişiydi. 

Ebü”l-Hasen-Selam b. Ebi Mut'-Katâde-İbn el-Museyyib yoluyla rivayet edilmiştir: 

Yemâme şehitleri beşyüzdür, aralarında elli veya otuz Kur'an hafızı vardır. 

EL-YEMÂME SAVAŞINDA ŞEHİT DÜŞENLERİN 

İSİMLERİ 
Abduşems oğulları'ndan 


Kureyş, sonra da Abduşems b. Abdumenâf oğulları'ndan: Ebü Huzeyfe b. “Utbe b. Rabia b. Abdişems ve Ebü Huzeyfe'nin azadlı kölesi Sâlim b. Maw'kil (Bu iki kişi Bedir savaşına katılmışlardır). 


Esed b. Huzeyme! oğulları'ndan 


Abduşems oğulları'nın muttefki olan Esed b. Huzeyme oğulları'ndan: Şuca'a b. Vehb b. Rabia (Bu kişi Bedir savaşına katılmıştır). 


Süleym oğulları'ndân 


Esed b. Huzeyme oğulları'nın muttefiki olan Süleym oğulları'ndan: Safvan b. Ümeyye b. Amr ve kardeşi Mâlik b. 
Ümeyye b. Amr (Bu iki kişi Bedir savaşına katılmışlardır). 


Hadramevt'den 


Ali b. Muhammed-Ebü Ma'şer-Yezid b. Rümân ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 
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Onların müttefikleri olan Hadramevtten: Abduşems oğulları'nın muttefiki olan Mahreme b. Şureyh ve Tufeyl b. 
Amr b. ed-Dusi. 


Ebü Ma'şer şöyle dedi: 
Ebü Ma'şer'in sözüne göre el-Hakem b. Sa'id b. el-As. 
el-Muttalib oğullarından 


el-Muttalib b. Abdimenâf b. Kusayy oğulları'ndan: Cübeyr b. Mâlik, annesi Buhayne bint el-Hâris b. el-Muttalib'dir. Bu kişi Ezd kabilesinden olup onların müttefikidir. 


Esed oğullarından 


Esed b. Abdul'uzzâ oğullarından: es-Sâib b. el-Avvam b. Huveylid (Bu kişi ez- Zübeyr'in kardeşidir). 


Abduddâr oğulları'ndan 


Abduddâr oğulları'ndan: Onların (Abduddâr oğulları) müttefiki olan Yezid b. Evs. 


Zühre oğulları'ndan 

Ebü Ma'şer'in rivayeti dışında İbn ishak şöyle dedi: Zühre b. Kilâb oğulları'ndan: Hayy b. Câriye. 

Ebü Ma'şer ise şöyle dedi: 


Onların (Zühre oğulları) müttefiki olan Ya'la b. Câriye es-Sakafi. 


Ebü Ma'ser şöyle dedi: 

Ebü Basir “Utbe b. Esid'in kardeşi Habib b. Esid b. 
Câriye. 

Mahzüm oğullarından 


Mahzüm b. Yakaze oğulları'ndan: el-Velid b. Abdişems b. el-Muğire. 


İbn İshak şöyle dedi: 
Ve Hukeym b. Hazen b. Ebi Vehb b. Amr b. Aiz. 
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Ebü Ma''şer ise şöyle dedi: 


Sa'id b. el-Müseyyib'in dedesi Hazen b. Ebi Vehb ve Hukeym b. Ebi Vehb. 


Adiyy oğulları'ndan 
Her iki ravi de (İbn İshak ve Ebü Ma'şer) şöyle dedi: 


Adiyy b. Ka'b oğulları'ndan Zeyd b. el-Hattab b. Nüfeyl ve Abdullah b. Ömer b. Becre. 


Ebü Ma'şer ise şöyle dedi: 


Onlar Yemen kökenli bir ailedir. Bücre b. Halef b. 
Südad b. Abdullah b. Kurat b. Rizah onları manevi evlat edinmiştir. 


Leys oğulları'ndan 


Leys oğulları'ndan Amir b. el-Bükeyr. (Bu kişi Bedir- 
'e katılmıştır). 


Sehm oğullarından 


Sehm b. Amr oğulları'ndan: Habeşistan muhacirlerin- den Ebü Kays b. el-Hâris b. Kays. 


İbn İshak şöyle dedi: 
Ve Abdullah b. el-Hâris b. Kays. 
Amir b. Lüey oğulları'ndan 


Amir b. Lüey oğulları'ndan: Abdullah b. Mahreme b. 
Abdullah b. Mahreme b. Abduluzzâ b. Ebi Kays ve Abdullah b. Süheyl b. Amr (Bu iki kişi Bedir'e katılmışlardır). 


İbn İshak şöyle dedi: 


Ve es- Salit b. Amr, Amr b. Ebi Üveys b. Sa'd b. Ebi Serh b. el-Hâris b. Habib b. Huzeyfe b. Nasr b. Mâlik b. Hasel ve Rabia b. Ebi Hareşe. 


Munkiz oğulları'ndan 
Munkiz b. Amr (b. Muaviye) oğulları'ndan: Ebü Ali b. 
Abdullah b. el-Hâris b. Rahda. 
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Ebü Ma'şer şöyle dedi: 
Salit öldürülmedi. 


Onların toplamı yirmidört kişiden ibarettir. İçlerin- den dokuzu Bedir'e katılanlardandır. 


Ensar'dan 


Ensardan, sonra da, Evs'e bağlı Abduleşhel oğullar'ndan şehit olanlar şunlardır: Abbad b. Bişr b. Vakş (Bu kişi Bedir'e katılmıştır), Abdullah b. Atik, Râfi” b. Sehl (Bu kişi müttefiktir), Hâcib b. Yezid (Bu kişi müttefiktir), Süheyl b. Adiyy (İbn İshak şöyle dedi Bu ikisi Ezdşenüe'den Râticliler'dendirler), Mâlik b. Evs ve 'Umeyr b. 
Evs. 

Cehcebe oğulları'ndan 

Cehcebe oğulları'ndan: Talha b. 'Utbe ve el-Hâris b. 
Mâlik'in azadlı kölesi Rebâh. 

Enif oğulları'ndan 

Enif oğulları'ndan: Ebü 'Akil (Bu kişi Bedir'e katılmıştır). 

el-*Aclân oğullar'ndan 

el-*Aclân oğulları'ndan: Ma'n b. Adiyy b. el-Cedd b. 
“Aclân. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Ve Cervel b. el-Abbas b. Amir b. Sâbit. 

Ebü Ma'şer şöyle dedi: 

Amir b. Sâbit. 

el-Hazrec'den 


el-Hazrec, sonra da, el-Hâris b. el-Hazrec'den: Sâbit b. 
Kays b. Şemmas, Beşir b. Abdullah, Kuleyb b. Bişr b. Te-mim (Bu kişi onların müttefikidir). 


el-Hublâ oğulları”ndan 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el-Hublâ oğullarından: Abdullah b. Abdullah b. Übeyy b. Selül (Bu kişi Bedir'e katılmıştır) ve Abdullah b. 
“Utbân (Bu kişi Esed oğulları'ndan olup, onların (Hublâ oğulları) müttefikidir. 


Sâlim oğulları'ndan 


Sâlim b. Avf oğulları'ndan: Sâbit b. Hüzzâl, İyâs b. 
Vedefe (Bu iki kişi Bedir'e katılmıştır). 


S4&'ide oğullarından 


Sâ'ide oğulları'ndan: Es'ad b. Yerbü”, Sa'd b. Câriye b. 
Luzân b. Abuvedd b. Zeyd, Ebü Dücâne b. Hareşe ve müttefiki olan Sa'd b. Hammâz. 


Selime oğulları'ndan 


Selime, sonra da, Hiram oğullarından: Ukbe b. Amir b. 
Nâbi (Bu kişi Bedir?e katılmıştır). 


Ebü Ma'şer şöyle dedi: 

Ve müttefik olan Muhâş el-Himyeri. 

Ganm oğullarından 

Ganm b. Ka'b oğulları'ndan: Seleme b. Mesud b. Sinan. 
Sevâd oğulları'ndan 


Sevâd oğulları'hdan: Damra b. 'İyâz (O, Abdullah b. Enis'in amcası oğludut). 


Mâzin oğullarından 

Mâzin b. en-Neccâr oğulları'ndan: Ebü Habbe b. Guzziyye b. Amr. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Ve Habib b. Zeyd. 

Amr b. Mebzül oğulları'ndan 


Amr b. Mebzül oğullarından: Habib b. Amr b. Muhsan. 
Bu kişi giderken yolda öldürdü. 


Mâlik b. en-Neccâr oğulları'ndan 
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Mâlik b. en-Neccâr oğulları'ndan: “Umâre b. Hazm b. 
Zeyd (Bu kişi Bedir'e katılmıştır), Yezid b. Sâbit b. ed-Dahhak (Zeyd'in kardeşdir). O, bir okla vuruldu ve yolda öldü. 
Sâbit b. Halid b. Amr (b. en-Nu'man) b. Harsa' ve Ferve b. 
en-Nu'man b. İsâf. 


Zürayk oğulları'ndan 
Zürayk oğulları'ndan: Aiz b. Mâis. 


Ensar'dan şehit olanların toplamı otuzdört kişidir. 
Mühacir ve Ensar'dan şehit olanların toplamı ise ellisekiz— dir. 

EL-BAHREYN'İN İRTİDADI 


Ebü Ubeyde-Hammâd-Ali b. Zeyd-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir. 


el-Huttam, el-Cârüd'u iple bağladı. 


Ali-Abdurrahman b. Ebi Bekre-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 

Ebü Bekr, el-*Alâ b. el-Hadrami'yi Bahreyn'e gönderdi. Onlar, el-Cârüd'un yanındaki birkaç kişi dışında irtidat etmişlerdi ve iki taraf Cüvâsa'da karşı karşıya geldi. 
Allah, onları yenilgiye uğrattı ve içlerinden birçoğu müslümanlar tarafından öldürüldü. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


el-Alâ , onları Cüvâsa'da kuşattı. Hatta Müslümanlar az kalsın yorgunluktan perişan oluyorlardı. Bu esnada, çok yüksek ve şiddetli sesler duymaya başladılar. Abdullah b. 
Hazef şöyle dedi: “Bırakın kaleden inip sizlere haber getireyim.” Böylece, o, kaleden indi ve düşman askerleri tarafından götürüldü. Düşman askerleri ona şöyle dediler: “Sen kimsin?” O da kendini bir kabile mensubuymuş gibi göstererek “Yâ Ebcerâh” diye bağırmaya başladı. Ebcer adında bir kişi onu, tanıdı ve ona iyilikte bulundu. Sonra o, arkadaşlarına dönerek düşman askerlerinin sarhoş olduklarını 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haber verdi. el-*'Alâ ve maiyyetindekiler gece vakti üzerle-— rine bir baskın düzenleyerek, onları korkunç bir şekilde öldürdüler. 


“UMÂN, EN-NÜCEYR, HADREMEVT VE 
YEMEN'İN İRTİDADI 


Ebü Bekr, İkrime b: Ebi Cehl'i, Uman'a gönderdi. Ebü Bekr, el-Muhacir b. Ebi Ümeyye el-Mahzümi ve Ziyad b. Lebid el-Ensâri'yi de en-Nüceyr halkına karşı gönderdi -Onlar irtidat etmişlerdi, aralarında da el-Eş'as b. Kays da vardı- ve onları kuşattılar. el-Eş'as, kendine, oğluna ve mallarına dokunmamaları karşilığında kale kapısını onlara açacağını teklif etti. Onlar da bunu kabul ettiler. Böylece o, kalenin kapısını açarak müslümanların girmesine yardımcı oldu. Müslümanlar, 'kalede bulunan herkesi öldürdüler ve el-Eş'as'ı, Ebü Bekr'e gönderdiler. Ebü Bekr, ona iyilikte bulundu ve hayatını bağışladı. 


İbn İshak şöyle dedi: 


Kinde kabilesinden bir grup Câriye b. Sürâke ile Ziyad b. Lebid'e karşı ayaklandılar. 


İbn İshak-Abdullah b. Ebi Bekr yoluyla rivayet edil- 


miştir. i 


Ziyad b. Lebid, ece vakti onlara karşı baskın düzenledi ve şu dört kralı öldürdü: Cemed, Mehvas, Meşrah ve Ebza'a. 

Bu yılda el-*Asiyyü”l-Esved el-Kezzab öldürüldü. 

Ebü'i-Hasen-Ya'kub b. Davüd es-Sakafi yoluyla rivayet edilmiştir. 


San'a'da hocalarımıza el-*Ansi'nin öldürülmesi hususunda soru soruldu. Onlar da şöyle dediler: Dazeveyh, Kays ve Feyrüz onun (el-Ansi) evine girdiler ve Feyrüz boynunu kırarak onu öldürdü. Ravilerin rivayetine göre, onu, Kays b. 
Mekşüh öldürmüştür. 
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Ebü'-Hasen-Osman b. Abdurrahman-ez-Zühri yoluyla rivayet edilmiştir 

Feyrüz, Dazeveyh ve Kays, onu öldürmek maksadıyla evine girdiler. 

Bu yılda Abdullah b. Ebi Ebkr es-Sıddik vefat etti. 
Taif savaşında kendisine atılan bir ok yarasından rahatsızdı ve bu ok yarası ölümüne sebep oldu. Bu yılda, Hac mevsimini “Attab b. Useyd b. Eb”1-*Ays b. Ümeyye idare etti. Râvilerin rivayetine göre, Hacc'ı Abdurrahman b. avf, başka bir rivayete göre de Ömer b. el-Hattab idare etti. 


Bekr-İbn İshak ve Vehb b. Cerir-babası-İbn İshak-Nâfi” yoluyla rivayet edilmiştir. 

11. Yılda, Hacc'ı, Ömer b. el- Hattab idare etti ve aynı yılda da azatlısı Eslem'i, el-Eş'ariyyin kabilesine mensup bazı kişilerden satın aldı. 

Veki” b. el-Cerrah-el-A'meş-Ebü Vâil yoluyla rivayet edilmiştir. 

Ebü Bekr, Ömer'i, Haccı idare etmesi için Mekke'ye gönderdi. 

Bu yıl, Sa'd b. 'Ubâde el-Ensari vefat etti. Râvilerin rivayetine göre o, Hicretin onbeşinci yılında öldü. 


YIL 12 (633/34) 


Bu yıl, Ebü Bekr, Halid b. el-Velid'i Basra'ya gönderdi. Bu esnada, buraya Hindistan toprağı denilmekteydi. 

Avn b. Kehmes b. el-Hasen-'İmrân b. Hadir-İsmi Mukâtil olan bizden bir adam-Kutbe b. Katâde es-Sedüsi yoluyla rivayet edilmiştir. 

Halid b. el-Velid atlarıyla üzerimize hücum etti. Biz de “biz müslümanız” dedik. Böylece o, bizi rahat bıraktı ve onunla birlikte el-Übülle'ye çıkarak orayı fethettik. Hatta onlar, köpeklerine bile altın ve gümüş tabaklarda yemek yediriyorlardı. 
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Ali b. Muhammed şöyle dedi: 


Nehru'l-Mer'e halkı onikibin dirhem karşılığında onunla (Halid) barış anlaşması imzaladılar. Böylece o da, oradan ayrıldı. 


Ali b. Muhammed şöyle dedi: 


Oranın kadın hükümdarı, onunla Re'sw'l-Fehrec'ten, Nehru'l-Mer'e'ye kadar barış yaptı. 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir. 

Halid Meysan'a girdi ve oraya bağlı köylerdeki insanlardan ganimet ve esirler ele geçirdi. Nehru'l-Mer'e hükümdarı Tamahic, onunla barış anlaşması imzaladı. Sonra O, Basra'ya döndü. Arkasından da Kesker ve Zendeverd üzerinden Sevâd'a doğru yürüdü ve Basra'ya Kutbe b. Katâde es-Sedüsi'yi idareci bıraktı. 


Ali b. Muhammed, Ebü Ubeyde, Ebü'i-Yakdân ve başkaları şöyle dediler: 


Halid, Ulleys ve Sevvâd köyleri için, İbn Saluta ile 12 
yılın Safer ayında, bin dinar karşılığında anlaşma yaptı. 


Yahya b. Zekeriya b. Ebi Zâide-babası-es-Şa'bi yoluyla rivayet edilmiştir; 


Ülleys halkı, Halid ile 12. Yılının Receb ayının üçünü müteakip Cumartesi günü bin dinar karşılığında anlaşma yaptılar ve Barüsuma'yı fethetti. Ayrıca Abdulmesih (b. 
Amr) b. Bukayle ve İyâs b. Kabisa et-Tâi doksanbin dirhem karşılığında, onunla anlaşma imzaladılar. Sonra, O (Halid), el-Enbar'a yürüdü ve buranın halkı kendisiyle anlaşma yaptılar. Halid, buradan el-Musennâ b. Hârise eş-Şeybâni'yi, Bağdad panayırına gönderdi ve oraya baskın düzenledi. 


Ebü Ubeyde, Ali b. Muhammed ve başkaları şöyle dediler. 


Halid b. el-Velid, “'Aynw't-Temr'e geldi ve burayı kuşattı. Sonra buranın halkı, onun şartlarına göre kaleden indiler. Halid, onların bazılarını öldürdü, bazılarını da esir aldı. Sirin Ebü Muhammed b. Sirin, o esirlerdendir. Yesâr- 
'da onlardandır. Bu şahıs, Kays b. Mahreme'nin kölesi idi. 
es-Sire müellifi Muhammed b. İshak b. Yesâr onun oğludur. 
Musa b. Nusayr'ın babası Nusayr, Rebâh ve iki oğlu Ebü Abdullah ve Ubeydullah da onlardandırlar. Onlardan biri de Hürmüz'dür -Basra'da bunlara Harâmize denir- Bunlar bir grup olup sayıları kırkı bulur, isimlerini zikretmek istemiyorum. 


Bu yıl, Resülüllah'ın (S. A. V.) kızı Zeyneb'in kocası Ebwl-As b. er-Rebi' vefat etti. 


Bu yıl,Ebü Bekr es-Sıddik Hacc'ı idare etti. Yine bu yılda, Hacdan önce Receb ayında Ebü Bekr Umre için ayrıldı ve yerine Ömer'i buraya idareci bıraktı. O, Hac'a gittiğinde de yerine Osman b. Affan'ı idareci tayin etmişti. 


YIL 13 (634/35) 
Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Bekr Hac'dan dönünce Amr b. el-As, Yezid b. Ebi Süfyan, Ebü Ubeyde b. el-Cerrah ve Şurahbil b. Hasene'yi Filistin dolylarına gönderdi ve el-Belka” yolunu takip etmelerini emir verdi. 


İbn İshak şöyl dedi: 


Ebü Bekr, Halid b. el-Velid'e mektup gönderdi, o da bulunduğu yerden Suriye'ye yürüdü ve Mercü Râhıt'da Gassan ülkesine baskın düzenledi. Sonra, yoluna devam ederek Busra kanalına geldi. Burada, Onun yanına Yezid b. Ebi Süfyan, Ebü Ubeyde b. el-Cerrah ve Şurahbil b. Hasene de vasıl oldu. Halid, Busra halkı ile anlaşma yaptı. Burası Suriye- 
'nin fethedilen ilk şehriydi. Halid bu seferi esnasında Tedmür halkı ile de anlaşma imzaladı. Sonra o, Havvârin'e geçti ve burada bazı insanları öldürdü, bazılarını da esir aldı. 
Arkasından Mercü Râhıttaki Gassan köylerine baskın düzenledi ve burada da insanları öldürdü ve esir aldı. 
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İbn İshak şöyle dedi: 


Sonra hepsi birden Filistin'e doğru yöneldiler ve er-Ramle ile Beytü Cibrin arasında yer alan Ecnâdin'de Rumlarla karşılaştılar. Bu esnada, her kumandan kendi ordusunu idare ediyordu. Bazı insanlar, Amr b. el-As'ın, İslam ordusunu idare ettiğini iddia ederler. Rumların başında da el-Kubuklar vardı. Bu savaş sırasında el-Kubuklar öldürül-dü ve Allah müşrikleri yenilgiye uğrattı. Bu olay 13. Yılın Cümâdâl-Ulâ ayının bitmesine üç gün kala, Cumartesi günü meydana gelmişti. 


İbn İshak şöyle dedi: 


Ecnâdin savaşında kendilerinden Hadis ezberlenen Na'im b. Abdullah el-Nehhâm el-Adevi ve Hişam b. el-As b. 
Vâil es-Sehmi de şehit düştüler. 


Ebü'i-Hasen şöyle dedi: 


O gün (Ecnâdin) el-Fadl b. Abbas b. Abdulmuttalib ve Ebân b. Sa'id b. el-Asda şehit düştüler. 


İbnw'l-Kelbi şöyle dedi: 
O gün, el-Fadl b. Abbas şehit oldu. 
İbn İshak şöyle dedi: 


Bu yılda 13. Yılın Cümâda'l-Ulâ ayının bitmesine oniki gün kala, Perşembe günü Mercü's-Suffer savaşı meydana geldi. İslam ordusunun kumandanı da Halid b. Said idi. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir. 

Mercü's-Suffer savaşında Halid b. Sa'id b. el-As şehit düştü. Râvilerin rivâyetine göre Amr b. Sa'id b. el-As, el-Fadl b. Abbas ve İkrime b. Ebi Cehil de bu savaşta şehit ol- 


dular. Başka bir rivayete göre Ebân b. Sa'id de o gün şehit oldu. 


İbn İshak şöyle dedi: 
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O gün (Mercü's-Suffer), müşriklerin kumandanı Felkat idi ve müşriklerden çok insan öldü ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. 

İbn İshak şöyle dedi: 

Sonra iki ordu 13. Yılın Zi'l-Ka'de ayında Fihl'de karşı karşıya geldi. Allah, müşrikleri yenilgiye uğrattı ve onlardan büyük miktarda insan öldürüldü. 

Bu yılda Hac mevsimini Abdurrahman b. Avf idare etti. 

Ümeyye b. Halid-Abdullah b. Ömer-Nafi'-İbn Ömer yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ömer, Halife olunca, Abdurrahman b. Avf Hacc'ı idare etmek maksadıyla Mekke'ye gönderdi. Sonra halifeliği süresince Ömer Hac mevsimini bizzat kendisi idare etti. 


EBU BEKR ES-SIDDİK'IN (R.A.) VEFATI 
VE YAŞI 


Bu yıl, Ebü Bekr (Allah'ın rahmeti ve rızası onun üzerine olsun) vefat etti. 


İbn İshak şöyle dedi: 

O (Ebü Bekr), Resülüllah'ın (S. A. V.) vefatından iki yıl, üç ay ve oniki gün sonra vefat etti. 

Ali b. Muhammed, Ebü'l-Yakdân ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir. 


O, (Ebü Bekr) Cümâdöâ”l-Ahire ayının bitmesine sekiz gün kala, salı günü vefat etti. Ebü Bekr, altmışüç yaşında vefat etti ve yaşı hususunda ihtilaf yoktur. 


Ebü Davud-Züheyr-Ebü İshak-Abdullah b. Utbe yoluyla rivayet edilmiştir. 


Resülüllah (S. A. V.) altmışüç yaşında vefat etti. 


Amir b. Sa'd-Cerir b. Abdullah-Muaviye yoluyla rivayet edilmiştir. 
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Resülüllah (S. A. V.) altmışüç yaşında vefat etti. 

Ebü Ahmed ve Selem-Yunus b. Ebi İshak-Ebü's-Sefer- es-Şa'bi-Muaviye yoluyla rivayet edilmiştir. 

Ebü Bekr altmışüç yaşında vefat etti. 

İbn Ebi Adiyy-Davud-Amir yoluyla rivayet edilmiştir. 

O (Ebü Bekr), altmışuç yaşında vefat etti. 

Abdulvehhab-Yahya b. Sa'id-Sa'id b. el-Müseyyib yoluyla rivayet edilmiştir. 

O (Ebü Bekr), altmışüç yaşında vefat etti. 

İbn Ebi Adiyy-Habib b. es-Şehid-Meymün b. Mehrân-Yezid b. el-Asamm i yoluyla rivayet edilmiştir. 

Hz. Peygamber (S. A. V.), Ebü Bekr'e şöyle dedi: “Ben mi büyüğüm? Yoksd sen.”. O da şöyle dedi: “Elbette ki, sen daha büyük daha cömert daha hayırlısın, ben de senden yaşlıyım. 

EBU BEKR ES-SIDDİK'IN (R. A.) HALİFELİK 
SÜRESİ 

Onun idareciliği iki yıl, üç ay ve yirmi gün (bazılarına göre on gün) sürgü. Ebü Bekr, Ebü Kuhâfe'nin Mekke'deki evinde dünya'ya geldi. 

ÖMER B. EL-HATTAB'IN (R. A.) HALİFELİĞİ 


Bu yıl, Ömer'e bey'at edildi. Ömer'in annesi, Hanteme bint Hâşim b. el-Muğire b. Abdillah b. Ömer b. el-Manzüm- 
'dur. Bu yılda, Ömer b. el-Hattab'a bey'at edildi. O, Halid b. 
el-Velid'i Suriye, el-Müsennâ b. Hârise'yi de Sevâd (Küfe Sevâd'ı) bölgesi başkumandanlığından azletti. O (el-Müsennâ), mezkur bölgede savaş yapıyordu. 


Mu'az-İbn Avn-MuHamiried yoluyla rivayet ediliniştir. 


Ömer, halife olunca şöyle dedi: “Dinine yardım ede- nin Allah olduğunu öğrensin diye Halidi azledeceğim.”. 
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Ali ve Musa-Hemmâd b. Seleme-Hişam b. Urve-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ömer halife olunca, Ebü Ubeyde'ye şunu yazdı: 


“Ben seni başkumandan tayin ettim ve Halid'i görevinden azlettim.”. 


Ebü Bekr, mürtedlere karşı savaşmak için Medine'den Zü'l-Kıssa'ya hareket etti ve Medine'ye Sinan ed-Damri'yi vekil tayin etti. Bazılarına göre o, Üsâme b. Zeyd ile İbn Mesud'u Medine'nin dağlık kısımlarına görevlendirdi. 


EBU BEKR'İN (R. A) ÂMİLLERİNİN 
İSİMLERİ 
Bahreyn'de, Ebü Bekr'in vefatına kadar el-*Alâ b. el- 


Hadrami valilik yaptı. Ömer halife olunca, onu görevinde bıraktı. 


el-Ensâri-İbn Avn-Musa b. Enes yoluyla rivayet edilmiştir. 

Ebü Bekr, Enes'i, Bahreyn'e vali tayin etti. Ebü Bekr, İkrime b. Ebi CehV'i 'Umam'a gönderdi (Buranın halkı irtidat etmişlerdi ve bu kumandan onları yenmişti). Sonra, onu, Yemen'e gönderdi. Ayrıca o, 'Uman'a Huzeyfe el-'Alkâni'yi idareci tayin etti. Bu şahıs, Ebü Bekr'in vefatına kadar görevinde kaldı. Ebü Bekr, el-Muhacir b. Ebi Ümeyye el-Mahzumi ile Ziyad b. Lebid el-Ensâri'yi Yemen'e gönderdi. el-Muhacir Sana'a'ya, Ziyad ise, en-Nüceyr halkını muhasara ettikten sonra-en-Nüceyr konusunu daha önce yazmıştık-oranın sahil bölgelerine idareci tayin edildi. Ya'lâ b. Ümeyye de Havlân'a vali oldu. Ebü Bekr, 'Attâb b. Esid'i görevinde bıraktı. Ebü Bekr ve Attab aynı günde vefat ettiler. Ebü Bekr, Osman b. Ebi'l-As'ı Taif'deki görevinde bıraktı. Ayrıca O, Salit b. Kays'ı Yemâme'ye vali tayin etti. Suriye'deki durumu ve Halid b. el-Velid'in Irak'taki hikayesini daha önce yazmıştık. 
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Ebü Bekr 12. Yılda hac yaptı ve Medine'ye Ensar'dan Katâde b. en-Nu'man ez-Zaferi'yi idareci bıraktı. Râvilerin rivayetine göre o, Medine'ye İbn Ümmi Mektüm'ü idareci tayin etti. 


İbn İshak şöyle dedi: 


Bir rivayete göre, 12. Yılda, Ömer b. el-Hattab, diğerine göre de Abdurrahman b. Avf, Hacc'ı idare etti. Onun (Ebü Bekr) kâtibi Osman b. Affan, hâcibi azadlısı Şedid idi. 
Bir rivayete göre Zeyd b. Sâbit de onun için yazdı. Onun (Ebu Bekr) döneminde müsteşarlık ve kadılık işlerine Ömer b. 
el-Hattab bakardı. Ebü Bekr, Ebü Ubeyde b. el-Cerrah'ı, önce Beytülmal sorumlusu tayin etti sonra da onu Suriye- 
'ye vali yaptı. Ayrıca müezzini Ammar b. Yasir'in azadlısı Sa'd el-Karaz'dı. , 


EBÜ UBEYD ES-SAKAFİ'NİN IRAK'TA 
FETİHLERİ 
Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 


Bu yıl, Ömer, Ebü Ubeyd b. Mesud es-Sakafi'yi Irak'a gönderdi ve o, el-Hire ile el-Kâdisiye arasında bir yerde, Câbân'la karşılaştı. Ebü Ubeyd, onun ordusunu dağıttı ve arkadaşlarını esir allı. Câbân, kendi için fidye ödedi. Sonra o (Ebü Ubeyd), Kesker'e baskın düzenledi ve orada Nersi ile karşılaştı. Bu savaşta Allah, onları (Farsları) hezimete uğrattı ve Ebü Ubeyd Bârüsmâ'ya girdi. İbnu'l-Ender Zeğar insan başına dört dirhem cizye ödemek suretiyle, onunla anlaşma imzaladı. Ebü Ubeyd, el-Müsennâ b. Hârise'yi Zendeverd'e gönderdi. Bu bölge halkı, ona karşı direnince, o da onlardan bazılarını öldürdü, bazılarını da esir aldı. Ayrıca o (Ebü Ubeyd), buradan Asım b. Amr el-Esidi'yi, Nehru Cevber'e ve Urve b. Zeydü'i-Hayl'i ez-Zevâbi'ye gönderdi. 
Onlar, bu bölge halkları ile Bârüsmâ anlaşması gibi anlaşma yaptılar. el-Merâzibe, savaştan kaçarak Yezdicerd'e dönünce, Hürmüzân, onları aşağıladı ve bu davranışlarından dolayı da kendilerini şiddetle kınadı. O, Behmen b. Hümüzân Zü'l-Hâcib'i yanına çağırarak kendisini onikibin kişilik bir ordunun başına kumandan tayin etti ve Direfş Kabyân adlı sancağı ona verdi; onlar bu sancağı uğurlu sayıyorlardı. Ayrıca, ona (Behmen) bol miktarda silah verdi ve savaş araç gereçi olarak çok ağır melzeme tahsis etti. Bunun dışında beyaz fili de onun emrine verdi. Ebü Ubeyd, bu ordunun hareketini duyunca, Fırat nehrini geçti ve buradaki köprüyü tahrip etti. Zü'l-Hâcib buraya gelerek Kassu'n-Nâtife ordugâhını kurdu. Bu esnada, kendisi ile Ebü Ubeyd arasında Fırat nehri bulunmaktaydı. O (Zü'I-Hâcib), Ebü Ubeyd'e bir elçi göndererek ya bizim tarafa geç veya biz senin tarafına geçelim dedi. Ebü Ubeyd şöyle dedi: “Biz, sizin tarafa geçeriz.” İbn Sâluta, ona bir köprü yaptı ve onlar buradan diğer tarafa geçtiler. İki taraf bir dar geçitte karşılaştılar. Bu da 13. Yılın Ramazan ayının sonu veya Şevval'ın başlarında idi. Zü'l-Hâcib Calinos, yanında beyaz fil ve Direfş Kabyân olduğu halde savaş meydanına geldi ve iki taraf çok şiddetli bir savaş yaptılar. Ebü Ubeyd, filin hortumuna, Ebü Mihcen ise, dizlerine darbe indirdiler. 


Ebü Ubeyd (Allah ona rahmet eylesin) bu savaşta öldürüldü. Ebü Ubeyd savaştan önce şöyle demişti: “Eğer öldürülürsem Cebr b. Ebi Ubeyd kumandanınız olsun! O da, öldürülürse yerine Ebü Cebr b. Ebi Ubeyd geçsin, o da öldürülürse, yerine Habib b. Ebi Rabia b. Amr b. Umeyr geçsin, o da öldürülürse, yerine Ebü Kays b. Habib b. Rabia b. 
Amr b. Umeyr geçsin, o da öldürülürse, yerine Abdullah b. 
Mesud b. Amr b. Umeyr (Bu şahıs Ebü Ubeyd'in kardeşidir) geçsin.”. Bir rivayete göre, onun yerine geçen ilk kişi Abdullah b. Mesud oldu. Diğer emirlerin hepsi savaş sırasında öldürüldüler. el-Müsenna b. Hârise bayrağı eline aldı. Müslümanlar çok sayıda ölü verdiler ve Cisr'e doğru kaçtılar. 
Onları, el-Müsenna b. Hârise, Urve b. Zeyd, el-Kulcu'd-Dabbi, Asım b. Amr el-Esidi ve Amr b. es-Salt es-Sülemi himaye ettiler ve bu şekilde el-Cisr'e vardılar. Onlardan önce, el-Cisr'e Abdullah b. Yezid el-Huttami vardı. Bir rivayete göre, buraya varan ilk kişi Abdullah b. Yezid es-Sakafi'dir. O, Cisr'i tahrip ederek şöyle dedi: “Dininiz için savaşınız!” Bunun üzerine insanlar Fırat nehrine daldılar ve 


153 


birçoğu burada boğuldu. Sonra el-Müsenna Cisr'i onardı ve müslümanlar nehri geçtiler. Bu savaşta müslümanlardan binsekizyüz kişi şehit oldu. 


Bir rivayete göre öldürülmüş ve suda boğulmuş olarak dört bin kişi hayatını kaybetti. İnsanları el-Müsenna b. Hârise eş-Seybani toparladı. Ömer, bu haberi duyunca, Cerir b. Abdullah el-Beceli'yi oraya gönderdi. 


Bu haberin aynısı el-Velid b. Hişam-babası, dedesi yoluyla da rivayet edilmiştir. 


EL-ALÂ” B.EL-HADRAMİ, EZ-ZÂRE VE 
EL-GÂBEY'İ FETHEDİYOR 
Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Ebü Bekr öldüğünde, el-Alâ” b. el-Hadrami ez-Zâre halkını kuşatıyordu: Ömer, onu görevinde bıraktı. ez-Zâre merzubanı ile el-Berâ b. Mâlik mübâreze yaptı. el-Berâ', onu öldürerek silahı ile kemerini aldı. Bunların fiyatı otuz bin dirhem tuttu. el-Berâ şöyle dedi: “Bu benim malımdır.” 
Fakat Ömer, devletin hissesi olan beşte biri ondan aldı. 
Sonra, düşman ordusundan bir kişi el-Alâ'ya geldi. O da kendisine emân verdi. Bu adam, ez-Zâre'den dışarı akan ve şehir halkının buragan su ihtiyacını karşıladığı bir gözeyi ona gösterdi. el-Alâ” bu gözeyi dışardan kapadı. Böylece onlar, şehirin üçte birini ve şehirde bulunan altın ve gümüşün de üçte birini vermek şartıyla, onunla anlaşma yaptılar. el-Alâ”, el-Gâbe şehrine de baskın düzenleyerek, buradaki Farsları öldürdü. 


13. Yılda Hac mevsimini Abdurrahman b. Avf idare etti. 


YIL 14 (635/36) 
DIMAŞK”IN FETHİ 


Bu yıl, Dımaşk fethedildi. Ebü Ubeyde b. el-Cerrah, Halid b. el-Velid ile birlikte hareket ederek, onları (Dımaşk halkı) kuşattı. Onlar kendisiyle anlaşma yapmak istediler ve el-Câbiye kapısını ona açtılar. Halid de kapılardan birini kuvvet kullanarak açtırdı. Ebü Ubeyde, onlarla barış anlaşması imzaladı 


el-Velid b. Hişam-babası-Dedesi yoluyla rivayet edilmiştir. 

Bu esnada insanların kumandanı Halid idi ve O, şehir halkı ile anlaşma yapmaya karar verdi. Fakat o, daha anlaşmayı imzalamadan görevinden azledildi ve yerine Ebü Ubeyde vali tayin edildi. Ebü Ubeyde, Halid'in anlaşmasını devam ettirdi ve anlaşma metnini değiştirmedi. Onların elindeki anlaşma Halid'in ismini taşır, bu doğru değildir. 
Zira Ömer halife olur olmaz Halid'i azletmişti, yeni valiyi tayin ederken, Halid'i azletmişti. 

Abdullah b. el-Mügire-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Ubeyde, onlarla (Dımaşklılar) müslümanlara kiliselerinin ve evlerinin yarısını vermeleri ve cizye ödemeleri müslümanların da bayramlarına karışmamaları ve kiliselerinden bir yerin yıkılmaması karşılığında anlaşma imzaladı. O (Ebü Ubeyde), bu şartlarla şehir halkı ile anlaşma yaptı ve diğer toprakları da kılıç zoruyla teslim aldı. 


İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 


Barış anlaşması, 14. Yılın Receb ayının ortasında Pazar günü gerçekleşdi ve onlarla anlaşmayı yapan Ebü Übey- de b. el-Cerrah idi. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Ubeyde, onlarla Receb ayın da anlaşma imzaladı. 
FİHL VAKASI 

İbnul-Kelbi şöyle dedi: 


Sonra 14. Yılın Zi'l-Hicce ayının bitmesine sekiz gün kala, Cumartesi günü Fihl Vakası meydana geldi. Müslümanlar şiddetli bir savaştan sonra toprakları ele geçirdiler. Onlar (Fihl halkı), Ebü Ubeyde'ye anlaşma teklif ettiler. O da, bu teklifi kabul ederek onlarla anlaşma yaptı ve aralarında anlaşma metni yazarak imzaladılar. 


Bekr b. Atıyye şöyle dedi: 


Ebü Ubeyde, onları (Fihl halkını) Receb, Şaban, Ramazan ve Şevval aylarında muhasarada tuttu. İki taraf arasında anlaşma, 2i'l-Ka'de ayında gerçekleşti. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 
Fihl, 13. Yılda Dımaşk'dan önce fethedildi. 

HUMUS VE BA'LBEK'İN FETHİ 
İbn İshak ve başka râviler şöyle dedi: 


Bu yıl (14. Yılı kasdetmişlerdir), Humus ve Ba'lebek Zi'l-Ka'de ayında 'Ebü Ubeyde tarafından barış yoluyla fet-hedildi. 


BASRA'NIN FETİHLERİ 
Ali b. Muhammed-hocaları yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ömer b. el-Hattab 14. yılda, Beni Sa'd b. Bekr mensubu Şureyh b. Amir'i Basra'ya gönderdi ve ona şunu söyledi: “Müslümanları koruyucu ve kollayıcı ol!” O, Ehvaz üzerine yürüdü ve Dâris'te ğldürüldü. Bu durum üzerine, Ömer, 14. 
yılın Rabiwl-Evvel gyında Beni Mâzin b. Mansur mensubu Utbe b. Gazvan'ı Basfta'ya gönderdi. Fakat o, orada birkaç ay kaldı ve hiç savaş yapmadı. Bunun üzerine, Ömer, onun yerine Abdurrahman'ı (bir rivâyete göre Abdullah b. Sehl el-Ensâri'yi) gönderdi. Fakat o, Basra'ya varmadan vefat etti. 
Sonra, Ömer Bahreyn'de bulunan el-Al b. el-Hadrami'ye yazarak şöyle dedi: “Utbe'nin yanına git! Ben onun görevini sana verdim.” el-Alâ' Basra'ya gitmek için yola çıktı ve oraya varmadan önce Beni Temim toprağı olan Tiyâs'ta vefat etti. Sonra, Utbe savaşa çıktı ve el-Übülle, Fırat ve Abâzkubâz'ı fethederek Meysan'da bazı esirler ele geçirdi. Yesâr Ebü'l-Hasen b. Ebi'l-Hasen el-Basri onlardandır. 
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Bir rivayete göre, Fırat'ı fetheden kişi, Utbe tarafından görevlendirilen Mücâşi' b. Mesud'tur. Râvilerin rivayetine göre Meysan, Destu Meysan, Abâzkubâz ve Dicle'nin iki kıyısını, Utbe b. Gazvan'ın valiliği sırasında el-Muğire b. 
Şuw'be fethetmiştir. 


Müslim ve ed-Dahhak-Süvâde b. Ebii-Esved-Katade yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ömer, Utbe b. Gazvan'ı savaşa gönderdi ve o, el-Übülle'de savaştı. 


Marhum b. Abdulaziz-babası-Halid b. Umeyr el-Adevi yoluyla rivayet edilmiştir. 

Utbe b. Gavzan'la birlikte el-Übülle üzerine yürüdük ve orayı fethettik, sonra da Fırat'a doğru ilerledik. 


Avn b. Kehmes-İmrân b. Hudayr-Bizden biri olan Mukâül adında bir adam-Kutbe b. Katâde es-Sedüsi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Halid b. el-Velid ile birlikte el-Übülle'ye saldırdık ve orayı fethettik. Bu haber doğru değildir. Zira Halid, Basra'ya Ebü Bekr zamanında uğramıştır. 


Meysân esirlerinden biri de Abdullah b. Avn'ın dedesi Ertabân'dır. 

el-Velid b. Hişam-babası-İbn Avn-babası-Ertaban yoluyla rivayet edilmiştir. 

Meysân kilisesinde din görevlisiydim. Abdullah b. 
Zürre el-Müzeni'nin hissesine düştüm 

Ebü Ömer eş-Şeybâni-kendisine haber verenler-Mü-c âlid-es-Şa'bi yoluyla rivayet edilmiştir. 

Kisra'nın kızı ve Şireveyh'in kız kardeşi Tamahic, Meysân için Utbe b. Gazvân ile anlaşma imzaladı. Râvilerin rivayetine göre, Nehrwl-Mer'e hükümdarı, Bam Ezdan'ı göndererek İbn Gazvan ile nehrinin ötesinden büyük köprüye kadar olan topraklar için anlaşma yaptı. 
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Ebü'i-Yakdân-Sadake b. Ubeydullah el-Mâzini-Sâbit b. Umâre-Guneym b. Kays yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ütbe b. Gazvan ile beraberdik. Şeker kamışı tarlaları— nın arkasındaki yere varınca şöyle dedi: “Burası Arapların yerleşim merkezlerinden değil. “Böylece o, el-Hureybe'ye yerleşti 


Safvân b. İsa-Ebü Nuâme-Halid b. Umeyr el-Adevi yoluyla rivayet edilmiştir. 


Utbe b. Gazvan el-Mirbed mevkiine geldiğinde kalın Kezzân taşını gördü ve şöyle dedi: “Burası Basra'dır. Allah- 
'ın adıyla buraya konaklayın!”. 


Gander-Şu'be-Akil b. Talha-Kabisa yoluyla rivayet edilmiştir. | 


Hureybe'de, Utbe b. Gazvan ile beraberdik. 


Abdullah b. Meymün-Avf-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir. 

Utbe b. Gazvan, el-Übülle'yi fethetti. Bu esnada, el-Übülle mescidi yanında, müslümanlardan yetmş kişi öldürüldü Sonra o (Utbe), Fıratı geçerek burayı kılıç zoruyla aldı. 


İbrahim b. Salih b. Dirhem-babası-Ebü Hüreyre yoluyla rivayet edilmiştir. 


Hz. Peygamber (S. A. V.) şöyle buyurdu: Übülle'de el- 
'Aşşâr Mescid'inde, onlar dışında kimsenin Bedir şehidleri ile birlikte bulunmayacağı şehitler haşrolunacaktır. 


Bu yılda, Utbe b. Gazvan Mihcen b. el-Adru'a Basra Ulu camiini yapması için emir verdi: O, mescidi kamışla yaptı. Sonra, Utbe, Hac için Basra'dan ayrıldı ve yerine Mücâşi' b. Mesud'u vekil bırakarak Fırat üzerine yürümesini emretti. Muğire b. Şu'be'ye, Mücâşi' gelinceye kadar halka namaz kıldırmasını emretti. Bu esnada, Meysan halkı, Abâzkubâzlılar'ın büyüklerinden olan el-Feylekân kumandasında el-Muğire'ye karşı hazırlık yaptılar. el-Muğire onları yenilgiye uğrattı ve fetih haberini Ömer'e iletti. Sonra Ömer, Utbe'ye işinin başına dönmesini emretti ve o, buradan ayrılmadan önce vefat etti. Böylece Ömer, el-Muğire'yi Basra'ya vali atadı. 


Bu yıl, Ömer, Cerir b. Abdullah el-Beceli'yi Sevâd topraklarına gönderdi. Bu esnada, el-Müsennâ b. Hârise burada baskınlar düzenliyordu. Cerir, Mehran'la karşılaştı ve 
14. yılın Safer ayında Mehran'ı öldürdü. Cerir ve el-Müsenna valilik görevi için ihtilafa düştüler. Bunun üzerine, Ömer, Sa'd b. Mâlik'i gönderdi ve onlara bir mektup yazarak yeni valiyi (Sa'd b. Mâlik) dinlemelerini ve ona itaat etmelerini yazdı. Onlar da ona itaat ettiler. 


Bu yıl, el-Müsenna b. Hârise vefat etti. Bu yıl, Abdurrahman b. Ebi Bekre Basra'da doğdu. O, burada doğan ilk çocuktur. Bu yıl, Ömer b. el-Hattab Ramazan ayında teravih namazının kılınmasını emretti. Bu yılda Abdurrahman b. 
Avf Hz. Peygamber (S. A. V.Y'in eşlerine Hac yaptırdı. Bu yıl, Ebü Bekr es-Sıddik'ın babası Ebü Kuhâfe Osman b. Amr vefat etti. 14. Yıldan 23. Yıla kadar Ömer b. el-Hattab (R. A.) 
Hac mevsimini idare etti. 


YIL 15 (63/37) 
ÜRDÜN, BİKA”, BA'LEBEK VE HUMUS 
FETİHLERİ 
Abdullah b. el-Muğire-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 
Şurahbil b. Hasene, Taberiyye hariç Ürdün'ün hepsini 


savaş yoluyla fethetti. Taberiyye halkı ise, onunla antlaşma yaptılar. 


Bu iki râvinin rivayetine göre, Ebü Ubeyde, Halid b. 
el-Velid'i göndererek el-Bikâ toprağını ele geçirdi ve Ba'lebek halkı onunla anlaşma yaptılar. O da, kendilerine bir anlaşma metni yazdı. 


İbn Muğire-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 
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Halid, onlarla evlerinin ve kiliselerinin yarısı karşılığında anlaşma yaptı ve haraç koydu. 


İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 


Sonra Ebü Ubeyde Humus'a gitmek için hareket etti ve Halidi öncü kuvvet olarak gönderdi. Rumlar onunla şiddetli bir şekilde savaştılar. Sonra Rumlar yenilgiye uğrayarak şehirlerine kaçtılar. Halid, onları muhasara etti. Bunun üzerine, onlar malları, canları, kiliseleri ve Humus toprakları karşılığında yüzyetmişbin dinar vermek suretiyle, onunla anlaşma imzaladılar. 


Abdullah b. Muğire-babası yoluyla rivayet edilmiştir. 

Ebü Ubeyde, şehir konusunda onlarla Dımaşk halkı ile yaptığı anlaşma gibi anlaşma yaptı ve diğer şehirlerini kılıç zoru ile ele geçirdi. 


İ Mezkür haberin aynısı, Hâtim b. Muslim ile ona-İbn Ishak'dan anlatan kimse yoluyla rivayet edilmiştir. 
YERMÜK SAVAŞI 
Bu yıl, Yermük savaşı meydana geldi. 
Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Rumlar, Yermlik'e geldiler ve onların ordusu, yüzbin Rum ve Herakl'in hadımı Süflar'ın kumanda ettiği Kudâ'a kabilelerinden oluşuyordu. 

İbnw'l-Kelbi şöyle dedi: 

Rumlar üçyüzbin kişiden oluşuyordu ve başlarında Bâhan-Farslar dan biri olup, Hıristiyan dinini seçerek Bizans'a kaçtı-vardı. Ebü Ubeyde diğer bölgelerdeki kuvvetlerle ordu kumandanlarını kendine bağladı. Ömer de Sa'id b. 
Amir b. Hızyem'i, ona yardıma gönderdi. Şiddetli bir savaştan sonra, Allah, müşrikleri yenilgiye uğrattı ve onlardan birçoğu öldürüldü. 


İbnu'i-Kelbi şöyle dedi: 
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Savaş 15. Yılın Receb ayının beşinde Pazartesi günü meydana geldi. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Yermük savaşında, Amr b. Sa'id b. el-As, Ebân b. Sa- 
'id b. el-As, İkrime b. Ebi Cehil, Abdullah b. Süfyan b. Abdulesed ve Sa'id b. el-Hâris b. Kays şehit oldular. 


Ebü'i-Hasen şöyle dedi. 


Ebân b. Sa'id Ecnâdin savaşında öldü. Bir rivayete göre o, Mercü's -Suffer'de öldürüldü. 


el-Velid b. Hişam şöyle dedi. 
Mercü's-Suffer savaşında İkrime öldürüldü. 
Ebü'i-Hasen şöyle dedi. 
Yermük savaşında Sehl b. Amr ve el-Hâris b. Hişam da şehit düştüler. 
IRAK'TA TiRÂ NEHRİ VE DESTU MEYSÂN'IN 
FETHİ 


Bu yıl, Irak'ta Tirâ nehri Destu Meysân ve buraya bağlı köyler fethedildi. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edi!lmiştir. 

el-Muğire b. Şube, onlarla bir milyon yüzbin dirhem karşılığında anlaşma imzaladı. Sonra, onlar kâfir oldular. 
Böylece, daha sonra, Ebü Musa burayı fethetti. 


Ali b. Muhammed-en-Nadr b. İshak-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir: 

el-Muğire b. Şube, Tirâ nehrini kılıç zoru ile fethetti ve orada Haddu'n-Nuşecam'ı buldu; o buranın idarecisiydi. 


EL-KÂDİSİYYE SAVAŞI 
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Bu yıl, el-Kâdisiye savaşı meydana geldi. Müslümanların başında Sa'd b. Mâlik vardı. Müşriklerin başkumandanı ise Rüstem'di, yanında da Calinos ile Zü'l-Hâcib bulunmaktaydı. 


Birden fazla râvi-Ebü “Avâne-Husayn-Ebü Vâil yoluyla rivayet edilmiştir. 


Müslümanlar yedibin ile sekizbin arasındaydı. Rüstem'de altmişbin kişilik bir ordu ile karşımızdaydı. 


Yezid b. Zürey'-el-Haccac-Humeyd b. Hilâl-Halid b.'Umeyr yoluyla rivayet edilmiştir. 


Rum ordusu kırkbin kişiden oluşmaktaydı. el-Haccac şöyle dedi: Abdullah, bana şunu anlattı: Onlarla yetmiş fil bulunmaktaydı. 


Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Rüstem'in ordusunda, divanının en iyi askerlerinden altmişbin kişi vardı. Müslümanlar ise, altıbin veya yedibin kişiden oluşuyordu. 


Şüreyk'i duyan birisi Ubeyde'den İbrahim'in şöyle dediğini nakletti: 


Müslümanların sayısı sekizbin ile dokuzbin arasındaydı. Ayrıca, onlara ikibin kişi daha katıldı ve düşmanla karşılaşmak için bir ay kadar beklediler. Sa'd, Zühre b. Hüveyye'yi düşmana baskın düzenlemek maksadıyla gönderdi. 
O da, es-Seylahin'de Şarzâz b. Azâzbeh ile karşılaştı. Bu esnada Şarzâz öldürüldü. Onu, Bükeyr b. Abdullah el-Leysi öldürdü. Müslümanlar büyük miktarda süs eşyası ve mücevher ele geçirdiler ve Sa'd, Ömer'e mektup göndererek ondan yardım istedi. 


İbn Zürey'-Haccac-Humeyd b. Hilal-Halid b. Umeyr yoluyla rivayet edilmiştir. 


Basralılar, ona (Sa'd) bin beşyüz adam gönderdiler; ben de (Halid) onlarla idim. 


İbn İshak, şöyle dedi: 
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el-Muğire b. Şu'be dörtyüz kişiyle, Kays b. Mekşuh da yediyüz kişiyle hareket ettiler. 


Ebü'i-Hasen şöyle dedi. 


İki taraf üç gün boyunca çok şiddetli bir savaş yaptılar. Başlangıcı, Şevval ayının bitmesine üç gün kala, Pazartesine tesadüf etmişti. Bir rivayete göre savaş, Ramazan ayının bitmesine bir kaç gün kala başlamıştı. Allah, müşrikleri yenilgiye uğrattı ve Rüstem öldürüldü. Bir rivayete göre onu, Zühre b. Hüveyye, başka bir rivayete göre, Hilal b. 
Üllefe, üçüncü bir rivayete göre de Amr b. Ma'dikerib öldürdü. Bazılarına göre, o, susuzluktan öldü. Hanzala b. Rabia el-Üseydi ise, Zü”l-Hacib'i öldürdü. Sa'd, Zühre b. Hüveyye'ye emir vererek farsları takip etmesini istedi. O da, onları el-Harrar'da yakayarak Calinos'u öldürdü ve selebini yani üzerinde bulunanları aldı. Bir rivayete göre, onu, Kesir b. Şihab öldürdü. Zühre ve maiyyetindekiler el-Harrar'dan es-Seylahin'e, oradan da en-Necef'e kadar onları takip ve öldürmeye devam ettiler. Akşam olunca, Zühre, onları bıraktı ve geri döndü. 

Ebü “Avâne-Husayn-Ebü Vâil yoluyla rivayet edilmiştir: 

Onları Fırat nehrine kadar takip ettik ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. Sonra, onları, es-Surat'a kadar kovala- 


dık ve orada Allah, kendilerini yenilgiye uğrattı. En sonunda onları, el-Medain'e sığınmaya mecbur ettik. 


Yetmiş filin sürücüleri, müslümanlar tarafından hendeğe atıldılar. 


Ebü Mıhsan'ı duyan birisi bize, Husayn'dan, Ebü Vâilin şöyle dediğini nekletti: 

Hendeği, birbirini öldürmüş cesetler üzerinde yürüyerek geçtim. 

Ebü Vâil şöyle dedi. 


Onların üzerinde silahları yoktu. 
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EL-MEDÂİN'İN FETHİ 
Ebü'i-Hasen şöyle dedi: 


Sonra, Sa'd, Kâdisiye'den çıkarak onları (Farsları) takip etmeye başladı. Bu esnada, Hireliler, yanına gelerek şöyle dediler: “Biz, eski, anlaşmamıza bağlıyız. Bistam nehrinin sahibi Bistam, Sa'd'ın yanına geldi ve onunla anlaşma imzaladı. Sa'd, Fırat nehrini geçti ve Ners'de Basbahri adında bir kişinin idaresinde bir toplulukla karşılaştı. Bu adamı, Zühre b. Hüveyye öldürdü. Sonra o, Kusa'da el-Firuzân adında bir kişinin idaresinde bir toplulukla karşılaştı ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. Arkasından Deyru Ka'b'de el-Ferruhan adında bir kişinin idaresindeki bir toplulukla karşılaştı ve Allah, onları da hezimete uğrattı. Sonra, Sa'd ve müslümanlar, yollarına devam ettiler ve el-Medâin'e gelerek, burayı fethettiler. Sa'd b. Ubeyd b. en-Nu'man, el-Cisr savaşından birkaç ay sonra el-Kâdisiye savaşında öldürüldü. 


Bu hususta bir rivayet vardır. 


Muhammed b. Ömer-Muhammed b. Hazim-el-A'meş-Habib b. Suban yoluyla rivayet edilmiştir. 


Sa'd b. Mâlik ile beraberdim, bir adam ona gelerek şöyle dedi: “Ancak (bu azıcık su, sizi nehri geçmekten alıkoyuyor!” Sonra, atinı nehre sürdü. Bu esnada, Dicle nehri, onu Zorladı. Sonra ©: “Hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölmez” ayetini okudu. İnsanlar atlarını nehre sürdüler. Farslar, onların bu durumunu görünce, “delirdi, delirdi” dediler. Böylece insanlar nehri geçtiler-ve bu esnada onlar bir su kabı dışında hiç bir şeylerini kaybetmediler. O su kabı eğerin ipine asılıydı, suya düştü ve suyun üzerinde yüzdü- günü gördüm. Ordugâhlarını bastık ve burada adam boyun- da çuvallarla kâfür vardı. Onların ineklerini ele geçirdik ve onlardan birkaçını kestik. Bu esnada, insanlar kâfüru et üzerine koyarak şöyle dediler: “Acemlerin tuzu ne tatsızdır. Sonra altın kaplar ele geçirdik, hatta bazı kişiler sarı-— yı beyazla yani altını, gümüşle takas etmeye başladılar. 
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Ebü Mıhsan'ı duyan birisi bize Husayn'dan, Ebü Vâilin şöyle dediğini nakletti: 

Onları el-Medâin'e girmeye mecbur ettik ve oraya girdiler. Müslümanlar da Deyruw'l-Mesâlih'e indiler. Onlarla savaşmaya başladık. Müslümanlar şöyle dediler: “Onlar evlerdedir. Oysa, bizler açıkta ve çöllerdeyiz, gelin onların üzerine inelim.” Müslümanlar, el-Medâin'in yukarısından ve aşağısından ilerlediler. Suya girerek onların bulunduğu tarafa geçtik ve kendilerini doğu cephesinde kuşattık. Kuşatma sırasında açlıktan köpek ve kedileri yediler. Sonra, bir bölük koruma eşliğinde aileleri ve ağırlıkları ile birlikte şehirden çıktılar ve giderek Celüla'ya yerleştiler. 


Mesleme'yi duyan birisi bize Davud b. Ebi Hind'den eş-Şa'bi'nin şöyle dediğini nakletti: 

“Dicle'ye atını süren ilk kişi Sa'd idi.” 

Ali b. Muhammed-Ebü'z-Zeyyal-Humeyd b. Hilal yoluyla rivayet edilmiştir. 


Nehri geçen ilk kişi Hilal b. “Ullefe idi. Bir rivayete göre nehri geçen ilk kişi Abdulkays kabilesinden bir kişi idi. 

Ebü'I-Hasen-Hubab b. Musa-Asım b. Behdele-Zurr b. 
Hubeyş yoluylu rivayet edilmiştir. 


Sa'd, nehri dörtyüz kişiyle geçti ve onlar, atlar üzerinde, yerde konuştukları gibi konuşuyorlardı. 

Mesleme-el-Müsennna, Ebü Osman yoluyla rivayet edilmiştir. 

O gün, bir adam suya düşerek boğuldu. O, kırmızı ile sarı arasında bir renkte olan bir at üzerinden kaydı. At ise nehirden çıktı ve kafasını oynatarak yelesini temizledi. 

Sa'id b. el-Müseyyib, Ömer'in halife seçilmesinden iki yıl sonra, dünyaya geldi. Nevfel b. el-Haris'de Ömer'in halife seçilmesinden iki yıl sonra vefat etti. 
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Bu yıl, Ömer, Osman b. Ebi”l-Asi'yi “Uman ve el-Bahreyn topraklarına vali tayin etti ve o, 'Uman'a hareket etti. 
Ayrıca, onun kardeşi el-Hakem b. Ebi'l-Asi'yi el-Bahreyn'e gönderdi. 


YIL 16 (637) 
EL-EHVAZ'IN FETHİ 


Bu yıl, Ehvaz fethedildi. Sonra oranın halkı eski dinlerine döndüler. 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir. 

el-Muğire, Ehvaz'a vardı ve el-Birzân iki milyon sekizyüz doksan dirhem karşılığında onunla anlaşma imzaladı. Daha sonra, el-Eş'ari onların üzerine baskın düzenledi. 


r 


HALEB, ANTAKYA, MENBİC VE 
BEYTÜ'L-MAKDİS'İN FETHİ 
Bu yıl, Haleb, Antakya ve Menbic fethedildi. 
Abdullah b. el-Muğire şöyle dedi: 


Babam, bana şunu söyledi: Ebü Ubeyde, el-Yermük savaşı bittikten sonraj Amr b. el-Asi'yi Kınnesrin'e gönderdi. O da Haleb, Menbic ve Antakya halkıyla anlaşma yaparak Kınnesrin'in diğer topraklarını kılıç zoru ile fethetti. 


İbnuw'l-Kelbi şöyle dedi: 


Ebü Ubeyde, Haleb halkı ile barış yaptı ve onlara bir anlaşma metni yazdı. Sonra Ebü Ubeyde, oradan hareket etti, öncü kuvvetlerinin başında da Halid b. el-Velid vardı. O, İliy&” halkını kuşatınca, onlar da Hz. Ömer'in gelip anlaşma metnini imzalaması şartıyla kendisiyle barış yapmak istediklerini bildirdiler. Ebü Ubeyde, onların bu isteğini Hz. 
Ömer'e yazdı. Hz. Ömer, buraya gelerek onlarla anlaşma imzaladı ve şehirde birkaç gün kaldıktan sonra Medine'ye gitti. 
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İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 
Bu olay 16. Yılda gerçekleşmişti. 


Bekr-İbn İshak-Muhammed b. Talha b. Rukâne-Sâlim b. Abdullah b. Ömer yoluyla rivayet edilmiştir. 

İliya” halkı, Ömer'e giderek cizye ödemek şartıyla onunla anlaşma yaptılar. Böylece, müslümanlar burayı fethetmiş oldular. 


Bu yıl, Resülüllah'ın (S. A. V.) oğlu İbrahim'in annesi Mâriye vefat etti. Yine bu yılda, Sa'd b. “Ubâde el-Ensari Suriye'de öldü. 


YIL 17 (638) 


Bu yıl, Ömer b. el-Hattab Serğ'e gitti ve Medine'ye Zeyd b. Sâbit'i yerine vekil tayin etti. Bu esnada, orada veba salgını vardı. Bu yüzden o, Medine'ye geri döndü. 

Bu yıl, el-Hâris'in iki oğlu Ebü Bekre ve Nâfi”, Şibl b. 
Ma'bed ve Ziyad, el-Muğire b. Şu'be'nin aleyhine şâhitlik yaptılar. Böylece, Ömer onu, Basra valiliği görevinden azletti ve yerine Ebü Musa el-Eş'ari'yi vali atadı. 


EBU MUSA EL-EŞ'ARİ'NİN FETİHLERİ 

Amir b. Hafs şöyle dedi: 

Ebü Musa, Basra'ya 17. Yılda geldi. Hz. Ömer, ona mektup yazarak “Ehvâz'a hareket et” dedi. Ebü Musa, Basra- 
'ya “İmran b. Husayn'ı vekil tayin ederek oradan ayrıldı ve Ehvaz'a gelerek burayı fethetti. Bir rivayete göre de barış yoluyla fethetti. Hz. Ömer, buranın halkına on milyon dörtyüzbin dirhem cizye yükledi. 

Reyhan b. İsmet-Ömer b. Merzük-Ebü Ferkad yoluyla rivayet edilmiştir: 
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Biz, Ehvâz'da, Ebü Musa el-Eş'ari ile beraberdik. Bu esnada, onun (Ebü Musa) atının üzerinde ipekten zırh vardı. 


Yahya b. Abdurrahman-Abdurrazzak-Ma'mer-Eyyüb-İbn Sirin yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Musa, Ehvaz'ı fethetti. 


Ebü'-Hasen-Hallâd b. Ubeyde-Ali b. Zeyd-Abdurrahman b. Ebi Bekre yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ehvaz barış yoluyla veya kılıç zoruyla fethedildi. 


el-Velid b. Hişam-Mesleme b. Muhârib, Kahzem yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ziyad, valiliği esnasında Ehvaz'ın barış yoluyla fethedilmesini, kılıç zoruyla fethedilmesinden ayırmak istedi, fakat buna gücü yetmedi. 


Ebü Asım-'İmran b. Hadir-Ebü Miclez yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ömer, Ehvaz'ı, halkı müslümanlara dağıtıldıktan ve kadınları müslümanlar tarafından câriye olarak kullanıldıktan sonra cizye statüsüne aldı. Sonra es-Sübân ve Nehru Tirâ halkı, Ebü Musâ ile anlaşma yaptılar. sonra o, Menâzir- 
'e yürüdü ve oradâki insanları muhasara etti arkasından buradan ayrıldı. O,'er-Rebi' b. Ziyad el-Harisi'yi yerine vekil tayin etti. O da, burayı kılıç zoruyla alarak insanların bazılarını öldürdü, bazılarını da esir aldı. Müslümanlardan el-Muhacir b. Ziyad el-Hârisi burada öldürüldü. 


CELÜLÂ SAVAŞI 


Bu yıl, Celülâ savaşı meydana geldi: Yezdicerd b. Kisra el-Medâin'de kaldı. Yezdicerd, el-Cibal bölgesine mektup yazarak asker topladı ve onları Celülâ'ya sevketti. Burada Hurrezâd b. Hurrehürmüz'ün komutasında büyük bir ordu meydana geldi. Sa'd, Ömer'e bir mektup yazarak durumu ona bildirdi. Ömer, ona yazarak şöyle dedi: “Yerinde kal 


168 


ve onlara bir ordu sevket! Allah, sana yardım eder ve vadini yerine getirir.” Bunun üzerine, Sa'd, Hâşim b. “Utbe b. Ebi Vakkas'ı orduya kumandan tayin etti. İki taraf karşılaşınca, müslümanlar bozguna uğradılar. Sonra Allah, müşrikleri yenilgiye uğrattı ve onlardan bir çoğu öldürüldü. 
Arkasından, müslümanlar ordugâhlarını ele geçirdiler ve burada bulunan bol miktardaki mal, silah, hayvan ve kadınlara el koydular. Burada ele geçen ganimetlerin miktarı onsekiz milyon dirhemi buldu. 


Şu'ayb b. Hayyan, Amr b. Yahya, Seyf-Mücâlid-eş-Ş a'-bi yoluyla rivayet edilmiştir. 

Celülâ'da otuz milyon dirhem ganimet dağıtıldı. 

Ebü Mıhsan'ı dinleyenler bize Husayn'dan, Ebü Vâil— in şöyle dediğini nakletti. 


Onlarla Celülâ'da savaştık. Bu esnada, müslümanlar kaçmaya başladılar. Hâşim, şöyle bağırdı: “Ey müslümanlar nereye nereye! Arkanızda bıraktıklarınızı koyup, Ömer'e yenilgiye uğramış durumda mı gideceksiniz?” Müslümanlar düşmanın üzerine yürüdüler ve Allah, onları hezimete uğrattı. Böylece Celülâ, fetihlerin fethi olarak adlandırıldı. 


“Assam b. Ali-A'meş-Şammer b. Atiyye yoluyla rivayet edilmiştir. 


Celülâ'da hisseler üç bin kadardı. 


Ebü Medyen-Amr b. Yahya-Seyf-Ubeyde-Şakik yoluyla rivayet edilmiştir. 


Bu savaşa “Celülâ savaşı” denildi. Zira o, kötülükten korunmuş oldu. 


Birden fazla râvi-Ebü “Avâne-Husayn-Ebü Vâil yoluyla rivayet edilmiştir: 


Celülâ, “fetihlerin fethi” olarak adlandırıldı. 
Şu'ayb-Amr b. Yahya-Seyf yoluyla rivayet edilmiştir. 


Celüla savaşı, 17. Yılda meydana geldi. 
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Mu'az b. Hişam-babası-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir: 

Celülâ savaşı, 19. Yılda meydana geldi. 

Ebü'l-Yakdan şöyle dedi 


Ümmü”i-Hezil, Bistam, Hiyyac, “İmran b. el-Fudayl Celülâ esirlerindendir. 


Sonra, müslümanlar el-Medâin'e döndüler. Tasuc halkı Sa'd'a gelerek anlaşma imzaladılar. Sa'd, onları kendi memleketlerinde bıraktı. 


KUFE'NİN KURULMASI 


Ebü Mıhsan'ı dinleyenler, bana, Husayn'dan Ebü Vâil- 
'in şöyle dediğini naklettiler: 


Müslümanlar döndüler ve el-Medain'e yerleştiler, fakat oranın havasına Aalışamadılar ve bu durumu Hz. Ömer'e şikayet ettiler. Hz. Ömer şöyle dedi: “Develer el-Medâin'de yaşayabiliyorlar mı?” Onlar da: “Hayır, zira burada sivrisinekler vardır” dediler. Hz. Ömer: “Develerin dayanamadığı bir memlekete Araplar dayanamaz, oradan dönünüz!” Bunun üzerine, el-Hire'ye gitmek için oradan ayrıldık. Yolda, Hireli bir adamla karşılaştık, o bizim oraya gitmemizi istemiyordu. O, bize şöyle dedi: “Size bir şehir tavsiye edeyim; orası sivrisineklerden yüksekte, pirelerden alçakta yerleşen, çölü bulunan ve köylerle içiçe olan bir yerdir.”Bizi Küfe'ye götürdü. Böylece insanlar burada evler yaptılar ve buraya yerleştiler. 


YIL 18 (639) 
KITLIK (ER-REMÂDE) YILI 
Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Bu yıl, er-Remâde yılı yaşandı. İnsanlar şiddetli bir açlık yaşadılar. Böylece Ömer, yanında el-Abbas olduğu halde yağmur duasına çıktı ve şöyle dedi: Allah'ım, Peygamberi'nin amcası yüzü hürmetine yağmur istiyoruz. 
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“AMVÂS TÂ'UN'U 
Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir. 


Bu yılda, Suriye'de “Amvas Tâ'unu yayıldı ve Ebü Ubeyde b. el-Cerrah, Mu'az b. Cebel, Yezid b. Ebi Süfyan, Şurahbil b. Hasene ve el-Hâris b. Hişam b. el-Muğire bu salgın hastalıktan dolayı vefat ettiler. 


ER-RUHA (URFA), SÜMEYSÂT VE 
EL-CEZİRE'NİN FETHİ 
İbn İshak şöyle dedi: 
18. Yılda er-Ruha fethedildi. 
Hâtım b. Müslim bana şöyle nakletti: 


Ebü Musa, er-Ruha ve Sümeysât'ı barış yoluyla fethetti. Bunlar dışındaki şehirleri de kılıç zoruyla zaptetti. 


O (Hâtım b. Müslim), şöyle dedi: 


Ebü Ubeyde b. el-Cerrah, “İyâz b. Ganm el-Fihri'yi el-Cezire'ye göndermişti. O, bu şehirleri fethettikten sonra Ebu Musa ile biraraya geldi. O, buradan hareket edince, Ebü Musa da onunla beraber hareket etti ve birlikte Harran, Nusaybin ve el-Cezire'nin diğer bölgelerini fethettiler. Râvilerin rivayetine göre Ebü Ubeyde Halid b. el-Velid'i, el-Ce-Zire'ye gönderdi ve o, Ebü Musa ile bir araya gelince er-Ruha ve Sat'ın onun tarafından fethedildiğini gördü. Halid, buradan Ebü Musa ileİyâz'ı Harran'a gönderdi ve buranın halkı ile anlaşma yaptılar. Sonra, Halid, Nusaybin'e giderek orayı fethetti. Sonra, o, Amid” e dönerek orayı anlaşma, Nusaybin ile Amid arasındaki bölgeleri de kılıç zoruyla fethetti. 


el-Cezire halkından bir yaşlı adam bana şunu nakletti: * 

İyâz b. Ğanm el-Cezire'ye bağlı bu şehirlerin ve diğerlerinin barış işleriyle görevlendirildi ve onlara bir anlaşma metni hazırladı. Bu anlaşma halâ onların elindedir ve 'İyaz”ın adına düzenlenmiştir. 


Veki? b. el-Cerrah-Sevr-Abdurrahman b. “Aiz yoluyla rivayet edilmiştir. 

Halid b. el-Velid, Amid'de bir hamama girdi ve burada bir Hadis zikretti. 


Bir adamr- el-Muğire b. Ziyad el-Mevsili-'Ubâde b. Nesiyy yoluyla rivayet edilmiştir. 


Ebü Musa, Küfelilerle desteklendi ve Sümeysât'a indi ve burada bir Hadis zikretti. 


Mu'az b. Hişam-babası-Katâde, Yunus b. Cubeyr yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ebü Musa Darâ'da korku namazı kıldı. Darâ, el-Cezi-re şehirlerindendir. Burası ile Nusaybin arasında bir kaç fersah mesafe bulunmaktadır. 


Hâtım b. Muslim bana şunu nakletti: 


Ömer, “İyâz”ı sefere gönderdi ve o, Musul'u fethederek yerine, “Utbe b. Ferkad'ı iki kaleden birine idareci tayin etti. O, kale dışında buranın bütün topraklarını kılıç Z70- ruyla fethetti. Mez kale halkı 18. Yılda onunla anlaşma imzaladılar. 


HULVÂN, MÂHÂT VE MASEBEZÂN'IN 
FETHİ 


Muhammed b. Muaviye-Ebü Ubeyde-es-Semuri yoluyla rivayet edilmiştir. 


Sa'd, Cerir b. Abdullah el-Beceli'yi Celülâ'dan sonra Hulvan'a gönderdi ve o, burayı kılıç zoruyla fethetti. 

Râvilerin rivayetlerine göre, bilakis o, Hâşim b. Utbe- 
'yi, Hulvan'a gönderdi. Sonra, onlar Nihavend'e varınca anlaşmayı bozdular. Sonra Hâşim, Mahdinâr'a yürüdü ve buradaki halkı Azerbaycan'a sürdü. Sonra, onlar, Sa'd'a elçi 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göndererek onunla anlaşma imzaladılar. Hâşim ise, el-Mâhât ve Mâsebezân'ı fethetti. 


CÜNDİSÂBUR VE SÜS'UN FETHİ 


Bu yıl, Cündisâbur ve Süs barış yoluyla fethedildi. Ebu Musa, bu iki şehir halkı ile anlaşma imzalayarak Ehvaz- 
'a geri döndü. 


SÜRRAK VE RÂMEHÜRMÜZ'ÜN FETHİ 
Abdullah b. el-Muğire, babasından bana şunu naklet-t 


Râmehürmüz'e ilk girenler, dörtyüz kişiden meydana gelen müslümanlardır. Onlar, el-Abbâdi köyüne saldırdılar ve buradaki insanların bir kısmını öldürdüler, bir kısmını da esir aldılar. Sonra, onlar Sürrak'a bağlı Sahretâc'a gittiler ve bir kısmı orada öldürüldü. Ebü Musa harekete geçerek Sürrak, Râmehürmüz ve buraya bir fersah uzaklıkta yer alan bir dağ üzerindeki bir şehir'e kadar uzanan toprakları sulh yoluyla fethetti. Onlar, Ebü Musa ile yılda toplamı sekizyüzbin dirheme varan bazı eşyalar üzerine anlaşma yaptılar. 


Abdullah-Mervan b. Muaviye-Humeyd et-Tavil-Habib b. Yahya-Halid b. Zeyd yoluyla rivayet edilmiştir : 


Onun (ravi) bir gözü Sürrak'ta sakatlanmıştı. O, şöyle dedi: “Onları Süraklıları) muhasara etmiştik.” 


Hemmâd b. Zeyd-Asım el-Ahvel-Fuzeyl er-Rikaşi yoluyla rivayet edilmiştir. 


Sahretâclıları kuşattık. Bu esnada bir köle, bir emân yazısı yazarak, onu bir okla attı ve onlar çıktılar. Ömer bir mektup yazarak müslümanlara, onların kölelerine dokunmamaları için talimat verdi. Sonra, Ebü Musa, buradan ayrıldı ve yerine Ebü Mevyem'i görevlendirdi. 


Râvilerin rivayetine göre, Ebü Meryem, mezkür iki köyün sulh sorumluluğunu yüklendi. Bir başka rivayete göre, Râmehürmüz'ü, Cerir b. Abdullah fethetti. Ömer, onu, Tüster halkını muhasarada tutan Ebü Musa'ya ek kuvvet olarak göndermişti. 


TÜSTER'İN FETHİ el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir. 
Ebü Musa, Râmehürmüz'ün bütün topraklarını fethetti, sonra da o, Tüster'e gitti ve orada yerleşti. 
RiŞEHR'İN FETHİ 
Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Bu yıl, Herem b. Hayyan Rişehr halkını muhasara etti. 
Kralları, bir kadının erkek çocuğunu yediğini gördü ve şöyle dedi: “Şimdi Araplarla anlaşma yaparım.”. O, Herem'le, şehri kendilerine bırakması şartıyla antlaşma imzaladı. 


KÜFE'NİN KURULMASI 
Bu yıl, insanlar Küfe'ye yerleşti ve Sa'd, buranın camisini yaptırdı. 
YIL 19 (640) 
KAYSÂRİYYE'NİN FETHİ 


Bu yıl, Kaysâriyye fethedildi. Ordunun emiri Muaviye b. Ebi Süfyan ve Sa'id b. Amir b. Hizyem idi ve her emir kendi ordusunun kumandanıydı. Bu savaşta, Allah müşrikleri yenilgiye uğrattı ve onlardan birçoğu öldürüldü. 


İbnw'i-Kelbi şöyle dedi: 

Bu savaş 19. Yılda meydana gelmiştir. 

İbn İshak ise şunu söyledi: 

Bu savaş 20. Yılda vuku bulmuştur. 
TEKRİT'İN FETHİ 
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Bu yıl, yani 19. Yılda Tekrit fethedildi. 
SUHÂB VE TEVVEC'İN FETHİ 


Bu yıl, Şehrek Fârs topraklarında öldürüldü. Onu Bâb b. Zi'l-Cerre öldürdü. 

Ebü'i-Yekdân şöyle dedi: 

Onu (Şehrek), Cedid b. Mâlik el-Yahmudi öldürmüştür. 

Ebü'i-Hasen şunu söyledi: 


Savaş 19. Yılın Zi”l-Hicce ayında Suhab'da meydana geldi ve müslümanların başında kumandan olarak el-Hakem b. Ebi'l-As vardı. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Onlar, müslümanlarla Suhab'da karşılaştılar, başlarında da Herem b. Hayyan el-Abdi vardı. 


Gassan b. Mudar-Sa'id b. Yezid-Ebü Nadire veya başka biri yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman ve el-Hakem yol katederek Şehrek'le Rişehr'de karşılaştılar ve orayı fethettiler. el-Yahmud'dan, Cedid b. 
Mâlik veya Mâlik b. Cedid adında bir adam Şehrek'in başını, Osman b. Ebi'l-AS'a getirdi. Müslümanlar Tevvec'e geldiler ve burada evler yaptılar, sonra da buradan başka bir yere geçtiler. 

Ebü Üsâme-el-*Alâ b. el-Minhal-Asım b. Kuleyb-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 


Tevvec'i kuşattık, başımızda da Mucâşi' b. Mesud vardı ve orayı fethettik. 


Abdullah b. Muğire-babası yoluyla rivayet edilmiştir, 
Şehrek öldürülünce, Bertiyân adında bir adam kaçtı - 


Bu adam Faris'in büyüklerindendi-Ve Ramehürmüz'ün Sebil Köyünün el-Tucân bölgesinde saklandı ve orada etrafına bir grup insan toplandı. Ebü Musa, ona karşı bir ordu göndererek onu, bir yıl veya daha az bir müddetle muhasara etti, Fakat o, buradan İstahr şehrine kaçtı. 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir. 

Onlar, Hz. Ömer, kendilerine bir mektup yazarak istedikleri yere gitmeleri için dört ay süre tanıdığı güne kadar orada kaldılar ve istahr'a gittiler. 


Bu yıl, Rumlar, Abdullah b. Huzâfe es-Sehmi'yi esir aldılar. 


YIL 20 (640/41) 
MISIR'IN FETHİ 
Bu yıl, Mısır fethedildi 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi Abdullah b. Muğire- babası ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ömer, Amr b. el-As'a Mısır'a gitmesi için mektup yazdı, oda bu emri yerine getirdi. Ayrıca Ömer, ez-Zübeyr b. el-Avvam'ı, ona yardımcı kuvvet olarak gönderdi. Yanında Umeyr b. Vehb el Cumahi, Büsr b. Ertât el-Amiri ve Hârice b. Huzâfe de bulunuyordu. O (ez-Zübeyr), Elyen kapısına varınca, Mısırlılar direniş gösterdiler. O da, burayı savaşla fethetti. Kaldde bulunanlar ise, onunla antlaşma yaptılar. ez-Zübeyr, şehrin süruna çıkan ilk kişi idi. Sonra, insanlar da onu takip ederek aynı şeyi yaptılar. ez-Zübeyr b. el-Avvam, burayı fethedenlere dağıtması için Amr'la konuştu. Amr, konuyu Ömer'e yazdı. Ömer de ona şunu yazdı: Bir öğün veya birkaç öğün yemek, bir nimeti sonsuzatiğ$ bir kişiye tahsis etmekten daha hayırlıdır. 


İbn Ebi Lehi'a'yı duyanlar bize, İbrahim b. Muhamrmed el-Hadrami'den, oda Ebü'l-Aliye'den, babasının şöyle dediğini nakletti: 

Amr b. el-As'ın, minberde şöyle dediğini duydum yere orturduğumda Mısır Kıptileri'nden hiçbir kişinin üzerinde ne ahdi ne de antlaşması vardı. İsteseydim onları öldürürdüm, isteseydim satardım, isteseydim beşte bir hisseyi çıkarır, kalan kısımları da savaşanlara dağıtırdım. Sadece Antâbülüs halkı bunun dışındadır. Zira onların uygulanması gereken antlaşmaları vardır. 


İbn Lehi'a-Yezid b. Ebi Habib-Süfyan b. Vehb el-Havlâni yoluyla rivayet edilmiştir: 
Amr b. el-As'la birlikte Mısır'ı savaşla fehettik. 


Abdullah b. Salih'i duyanlar bize, Musa b. Ali'den, babasının şöyle dediğini nakletti : 

Mağ'rib bölgesinin tümü savaşla fethedilmiştir. 

Sa'id b. Ebi Meryem'i duyanlar bize İbn Lehi'a'dan, o da, Amr b. Yezid” den, o da Abdullah b. Dinar'dan, İbn Ömer'in şöyle dediğini nakletti: 

Mısır, anlaşmasız fethedildi. 

İbn Lehi'a, es-Salt b. Ebi Asım Şöyle dedi: 

Hayyân b. Şureyh'in kâtibi es-Salt b. Ebi Asım, bana, Ömer b. Abdulaziz'in, Hayyan b. Şureyh'e gönderdiği mektubunu okuduğunu ve burada Mısır'ın akid ve antlaşma yapmadan savaşla fethedildiğini haber verdi. 

Ebü Lehi'a şöyle dedi: Ebü Sercün bana Abdulmelik b. 
Cünâde'den, babasının (o da Mısır'ı fethedenlerdendi) şöyle dediğini nakletti: 

Akid ve antlaşma yapmadan Mısır'a girdik. 

Abdullah b. Salih'i duyanlar bize, İbn Lehi'a'dan, o da, el-Hâris b. Yeliz el-Hadrami'den “Uley b. Rebâh'ın şöyle dediğini nakletti: 

Ebü Bekr es-Sıddik, Hâtib b. Ebi Belte'a'yı, Mısır'ın Kura'ş-Şarkiyye'de bulunan el-Mukavkıs'a gönderdi. Onlarda kendisine cizye ödediler. Bu durum, Amr b. el-A5'ın Mı- 


sır'ı fethettiği güne kadar devam etti. O (Amr b. el-As), onlarla savaşı. Böylece, bu sulh bozuldu. 
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Abdullah b. Salih'i duyanlar bize el-Leys'den, Yezid b. Ebi Habib'in şöyle dediğini nakletti: 

el-Mukavkıs, Kıptilerden her kişiden iki dinar cizye alması şartıyla Amr b. el-As'la antlaşma imzaladı. Herakl, bunu duydu ve İskenderiyye şehrinin kapılarını kapamaları ve Amr'a, kendisine karşı savaşacaklarını haber vermeleri için ordular sevketti. Amr, onlarla savaştı ve Ömer'e bir mektup yazarak şöyle dedi: 


“amma ba'du! Allah, İskenderiyye'yi akid ve antlaşma yapmadan savaşla bize açtı.”. 


Aynı râvi şöyle dedi: 


Yezid b. Ebi Habib'in sözüne göre İskenderiyye dışında Mısır'ın bütün toprakları sulh yoluyla fethedilmiştir. 
el-Leys de bu şekilde söylerdi. 


ANTÂBÜLÜS'ÜN FETHİ 


Abdullah b. Salih'i duyanlar, bize, el-Leys'den, o da, Sehl b. Akil'den, Abdullah b. Hübeyre'nin şöyle dediğini nakletti: 


Ömer, Antâbülüs (Burası Afrika ile Mısır arasında yer alan Berka şehirlerindendir) halkı ile cizyelerini ödemek için, sevdikleri;oğullarından bazılarını satmak suretiyle cizye karşılığında antlaşma yaptı. 

İbn Ebi Meryem'i duyanlar, bize, İbn Lehi'a'dan, Mersed b. Abdullah el-Hadrami'nin şöyle dediğini nakletti: 

Antâbülüs'a vali tayin olduğunda, Antâbülüs halkı- 


nın müslümanlarla yapmış oldukları antlaşma metnini kendisine getirerek gösterdiklerini anlattı. 


Abdullah b. Salih'i duyanlar, bize, İbn Lehi'a'dan, Yezid b. Ebi Habib'in şöyle dediğini nakletti: 


Mısır halkı ile Araplar arasında ne antlaşma ne de misak vardır. Bizimle, onlar arasında sadece karşılıklı menfaata dayanan bir anlaşma vardır. Biz, onlara bir miktar 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buğday ve mercimek veririz, onlar da bize köle verirler. 
Ayrıca onların kölelerini satın almamız şarttır. 


TÜSTER SAVAŞI 


el-Velid b. Hişam-Babası, dedesi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Musa, Ehvaz, Menâzir, Nehru Tirâ, Cündisâbur ve Râmehürmüz'ü fethettikten sonra Tüster'e yürüdü ve Babu'ş-Şarkiy'e geldi ve buradan Ömer'e bir mektup yazarak, ondan yardım istedi. Ömer, Ammar'a yazarak, Ebü Musa'ya yardım et dedi. Ammâr, Hulvân'da bulunan Cerir b. Abdullah'a bir mektup yazarak Ebü Musa'nın yanına git dedi. Cerir, bin kişilik bir ordunun başında ona gitti ve orada birkaç ay kaldı. Sonra, Ebü Musa, Ömer'e bir mektup yazarak onların kendisine bir yarar getirmediklerini bildirdi. Bunun üzerine, Ömer, Ammâr'a yazarak Türster'e gitmesini istedi. O da, bu emir üzerine yola çıktı. Ayrıca, Ömer, ona, Medine'den de destek sağladı. 


Ali b. Abdullah-Kurrâd Ebü Nüh-Osman b. Muaviye el-Kureşi-babası-Abdurrahman b. Ebi Bekre yoluyla rivayet edilmiştir: 

Onlar, orada bir yıl kaldılar. Tüster halkından bir adam Ebü Musa'ya gelerek şöyle dedi: “Senden, kanımı ve aile fertlerimin kanını koruman ve mallarımızı ve evlerimizi bize bırakman karşılığında, sana şehre girişi gösterebili— rim.”. O da şöyle dedi: “Bu teklifini kabul ediyorum.”. Bunun üzerine adam ona şunu söyledi: “Benimle, yol yürümeye dayanıklı ve akıllı birini gönder sana açık bir haber getirsin.”. Ebü Musa, Mecze'e b. Sevr es-Sedüsi'ye adam göndererek şöyle dedi: “Bana, kavminden yol yürümeye dayanıklı ve akıllı birini ver.”. Mecze' e de söyle dedi: “Bu iş için beni gönder.”. Adam, onu yanına alarak su kanalından onu içeri soktu. Bu yer bazen öyle dar oluyordu ki, karnı üzerine sürünerek ilerliyordu. Bazen de öyle genişliyordu ki, ayakta yürümeye devam ediyordu ve sonunda şehre girdi. Ebü Musa, Mecze'e'den giriş yolunu, sür yolunu ve 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Hürmüzân'ın evini iyice öğrenmesini istedi ve ona “benden önce herhangi bir şey yapma” dedi. Adam onu, Hürmüzân'ın yanına götürdü. Bu esnada, onu öldürmek istedi. Sonra Ebü Musa'nın “benden önce bir şey yapma” şeklindeki sözünü hatırladı ve bunu yapmaktan vazgeçerek, Ebü Musa'nın yanına döndü. Ebü Musa, insanları kendisi ile gelmeye çağırdı. Üç yüzün üstünde insan onun bu çağrısına uydu. Ebü Musa, onlara, her kişinin iki elbise giymesini, bundan başka da bir şey giymemesini ve kılıcını yanına almasını emretti. Abdurrahman şöyle dedi: “Onlar, sanki kazlara benziyorlardı. Burayı geçene kadar yüzdüler. Sonra, onları suyun girdiği deliğe kadar götürdü ve tekbir getirdi. Sonra otuzbeş veya otuzaltı kişiyle beraber şehre girdi.”. Ebü Musa, askerlerden bir kısmını bulunduğu bölgeye yerleştirdi. 
O, yanında kalan askerlerle de sürun üzerine çıktı. Nize-— Kin de yanında bulunduğu bir müşrik acem, üzerine inince, Mezce'e onu bıçaklayarak öldürdü. Bu esnada, sürun üzerindeki müslümanlarla kapı yanındaki müslümanlar tekbir getirmeye başlayarak kapıyı açtılar. Arkasından müslümanlar şehre girdiler. Hürmüzân kendine ait bir kuyuda saklandı. 


Ebü'-Hasen şöyle dedi: 

Ebü Musa'dan #mân isteyen ve girişi onlara gösterme- ye çalışan kişi Sinbe' idi. 

Ebü”'i-Hasen-el-*Alâ b. Mu'az el-Mâzini yoluyla rivayet edilmiştir: 

Tüster halkından bazı yaşlı insanlar bana şunu nakletti: Müslümanlar, şehre gece girdiler ve Çarşamba günü- 


nün sabah vakti onlarla savaştılar. Sonra Hürmüzân yenilgiye uğrayarak kaleye girdi. 

Eb'l-Hasen-Seleme b. Osman-Ali b. Zeyd-Enes b. Mâlik yoluyla rivayet edilmiştir: 


Onlarla sabaha kadar savaştık ben ve bizden hiç bir kimse öyle vaktine kadar sabah namazını kılamadı. Bütün dünya beni, o namaz kadar sevindirememiştir. 
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İbn Züray'-Sa'id, Katâde-Enes yoluyla rivayet edi)- miştir: 

O gün öyle vaktine kadar namaz kılamadık. Bütün dünya beni o namaz kadar sevindirememiştir. 

Ebü Amr eş-Şeybâni-Ebü Hilâl er-Râsibi-İbn Sirin yoluyla rivayet edilmiştir: 

el-Berra” b. Mâlik, Tüster savaşında öldürüldü. 

Yahya b. Sa'id-Habib b. Şihab-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ben, Tüster kapısında ateş yakan ilk kişiydim. Savaş 


dü. O (Ebü Musa), beni kavminden on kişinin üzerine görevlendirmişti. 

İsmail b. İbrahim-Habib b. Hişam-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 

Tüster fethine Ebü Musa'nın yanında katılmıştım. O, öyle ile ikindi namazını ayrı, akşam ile de yatsıyı ayrı cem ederek kılıyordu. 


Abdurrahman b. Osman-Habib b. Şihab-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ebü Musa bana şöyle dedi: “Askerlerden on kişiyi seç, seninle beraber esirleri korusunlar.”. O, ganimetleri dağıtırken atlıya bir, atına bir, yaya olan askere de bir hisse verdi ve şöyle dedi: Esirlerden kadınla çocuğunu birbirinden ayırma! Ayrıca, o gün bana fazladan bir köle daha verdi. 


Ebü”i-Hasen-Mübârek b. Fedâle-Muaviye b. Kurre yoluyla rivayet edilmiştir: 


Tüster'de şehrin kapısından giren ilk kişi Abdullah b. Muğaffel el-Müzeni idi. 


Ali b. Ebi Seyf-el-Mübârek b. Fedâle, el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 
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Ebü Musa Tüster halkını iki yıl boyunca muhasarada tuttu. 


İbnwl-Mübârek-Mücâlid-es-Şa'bi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Musa, onları (Tüster halkını) onsekiz ay muhasara etti. Hürmüzân ise, bu süre boyunca Tüster'deki kalede kaldı. Sonra o, Ömer'in, şehir halkı ile yapmış olduğu antlaşma mucibince bulunduğu yerden çıktı. 


Abdulvehhab-Humeyd-Enes yoluyla rivayet edilmiştir: 

Tüster'i kuşattık, Hürmüzân, Ömer'in antlaşması mucibince kaleden dışarı çıktı. Yanına gittikten sonra, Ömer, ona “konuş” dedi. O da şöyle dedi: “Canlı konuşması mı? 
Yoksa ölü mü?” Ömer, ona: “konuş, sana bir kötülük gelmeyecektir.” dedi. Bunun üzerine, oda şunu söyledi: “Biz ve siz ey Arap milleti! Allah bizimle sizi hiç birleştirmedi. Daha önceleri biz, sizi aşağılar ve öldürürdük. Sonra, Allah, sizinle beraber olunca, size gücümüz yetmez oldu.”. 


Ömer şöyle dedi: “Ey Enes ne diyorsun?” Bende şöyle dedim: “Ey Mü'minlerin emiri! Geldiğim yerde büyük bir insan topluluğu ve güçlü bir düşman bıraktım. Eğer, onu öldürürsen, oradaki düşman, hayattan ümit keser ve bu da onların gücüne güç katmış olur.” Bu sözüm üzerine, Ömer şunu söyledi: “el-Berra” b. Mâlik ve Mecze'e b. Sevr'i öldüren kişiyi mi yaşatayım?”. Onu öldüreceğinden korktuğum için, kendisine (Ömer) şöyle dedim:” Onu öldürmen imkansız. Zira sen biraz önce ona, konuş sana kötülük gelmeyecektir dedin.” O benim bu sözümü duyunca, bana: “senin dışında şâhitlik yapacak birini getir.” dedi. Ben de ez-Zübeyr'i kendisine getirdim : O zaman, Ömer, onu öldürmekten vazgeçti. 
Sonra Hürmüzân müslüman oldu ve kendisine maaş bağlandı. 


Ali-Kurrad-Osman b. Muaviye-babası-Abdurrahman b. Ebi Bekre yoluyla rivayet edilmiştir: 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Müslümanlar, Hürmüzân'ın etrafını sardılar, daha yanına varmadan ona emân tanıdılar. Böylece o, Ömer'in hükmü üzerine kaleden indi. Ebü Musa, onu ve arkadaşlarını Ömer'e gönderdi. 


Bu yıl, “İyâz b. Ganm vefat etti. Yine bu yıl, Safiyye b. 
Abdulmuttalib vefat etti. 


YIL 21 (641/42) 
NİHÂVEND SAVAŞI 
Bu yıl, Nihâvend savaşı meydana geldi. 


el-Ensari-en-Nehhâs b. Kuhmen b. el Kasım b.Avf- babası-bir adam-es-Saib b. el-Akra” yoluyla rivayet edilmiştir: 

Farslar, müslümmanlara karşı öyle bir ordu topladılar ki, hiç bir zaman onun gibi bir ordu toplanmamıştı. 
Mâh, İsbahan, Hemezan, Rey, Kumis, Azerbaycan ve Nihavend halkı müslümanlara karışı bu orduda yer aldılar. Bu haber Ömer'e ulaşınca, müslümanları toplayarak onlarla istişarede bulundu. Fakat burada çok farklı görüşler ortaya atıldı. Sonra Ali şöyle dedi: “Ey Mü'minlerin emiri! Küfelilere haber gönder ve halkın üçte biri oradan hareket etsin, üçte biri de ailelerini korumak için orda kalsınlar. Sonra, Basralılara da aynı şekilde emir ver.” Bunun üzerine Ömer şunu söyledi: “Orduya kimi kumandan yapacağıma dair bana fikir verin!” Onlar da: “Ey Mü'minlerin emiri! Görüş bakımından sen bizden daha iyisin ve kavmini hepimizden da iyi bilirsin.” Ömer şöyle dedi: “Ben öyle, bir kimseyi kumandan tayin edeceğim ki, mızraklarla karşılaşacak ilk kimse o olacaktır. Ey Saib! Şu mektubumu en-Nu'man b. Mukarrin'e götür. Küfelilerin üçte biri ile yola çıksın ve Basralılara da mektup göndersin. Sen de ele geçirdikleri ganimetler üzerine görevlisin. Bana kötü bir şey iletme. Ayrıca kimsenin ganimetten hissesini, ondan alıkoyma. Eğer, en-Nu'man savaş esnasında öldürülürse yenine Huzeyfe geçsin, 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Huzeyfe de öldürülürse, yerine Cerir geçsin. Şayet, o ordunun hepsi öldürülürse sakın bir daha seni görmeyeyim.” 


Musa b. İsmail-Hammâd b. Seleme-Ebü “İmran el-Cüveni-'Alkame b. Abdillah el-Müzeni-Ma'kil b. Yesâr yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ömer, Hürmüzân ile İsbahan, Faris ve Azerbaycan konusunda istişarede bulundu ve bunların hangisinin fethine öncelik vermesini sordu. Hürmüzân şunu söyledi: “İsbahan başdır, Faris ve Azerbaycan iki kanattır. Şayet kanatlardan birini koparırsan baş, diğer kanata doğru eğilim gösterir. 
Eğer başı kesersen, iki kanat birden düşer.” Ömer, mescide girdi ve en-Nu'man b. Mukarrin'i namaz kılarken gördü ve onu savaşa gönderdi. Ayrıca o, Küfelilere haber göndererek ona yardım etmelerini istedi. Böylece, oradan sefere çıktılar yanında Huzeyfe b. el-Yemân, ez-Zübeyr b. el-Avvam, el-Mugire b. Şube, el-Eş'as b. Kays, Amr b. Ma'dikerib ve İbn Ömer (Abdullah) bulunmaktaydı. Sonra müslümanlar Nihavend'e vardılar 


O (Ma'kil b. Yesar), es-Sâib'in naklettiği rivayete döndü ve şöyle dedi: 


İki taraf Çarşamba günü Nihavend'de karşılaştılar. 
Savaş esnasında, İslam ordusunun sağ kanadında bir çözülme vardı. Fakat, sol kanat ile saflar dayanıklılık gösterdi. 
Sonra, onlar Perşembe gülü karşı karşıya geldiler Bu esnada, İslam ordusunun sol kanadında çözülme oldu ve sağ kanat ile saflar dayanıklılık gösterdi. Sonra, Cuma günü tekrar burun buruna geldiler. Bu esnada, en-Nu'man gövdesi yere yakın bir siyah Berzün (Beygir) üzerinde geldi ve bayrak taşiyan her kabilenin bulunduğu yere uğrayarak onlara konuşma yaptı ve kendilerini savaşa teşvik ederek şöyle dedi: 

“Onlar, (düşman) size karşı iddiaya girdiler ve yarıştırlar. Siz de onlara karşı çok büyük bir idiaya girdiniz. Onlar, çuvallar dolusu eşya için size karşı yarışa girdiler. Sizde onlara karşı İslam'ı ve ailelerinizi korumak maksadıyla birbirinizle yarışa girdiniz. Düşman askerlerinden dengi olan kişiyi başkasına bırakan birisini görmek istemiyorum. Zira bu davranış alçaklıktır. Fakat, her kişinin işi kendi dengi ile savaşmaktır. Ben, sancağı üç defa sallayacağım, ilk defa salladığımda, her asker kendi çadırından çıksın ve hazırlansın. İkinci defa salladığımda, asker kendisini hazırlasın durumunu düzeltsin. Üçüncü defa salladığımda, ben saldıracağım siz de Allah'ın bereketiyle saldırınız! Ve hiç biriniz sağına soluna bakmasın.” 


Bu savaşta, en-Nu'man ilk ölen kimse oldu. Huzeyfe sancağı aldı ve Allah, fethi onlara nasib etti. 


Halife, Hammad b. Ebi “İmran-Alkame-Ma'kil b. Yesar yoluyla nakledilen rivayete döndü ve şöyle dedi: 


en-Nu'man şunu söyledi: 

“Ben, Resülüllah'ın (S. A. V.), günün ilk kısmında savaşmadığı takdirde, güneşin batma vaktini, rüzgârın esmesini ve Alalh'ın yardımının gelmesini beklediğini gördüm.” 

O sözlerine şöyle devam etti: 


“Ben sancağımı üç defa sallayacağım; ilk defa salladığımda, asker ihtiyacını görsün ve abdestini alsın. İkinci defa salladığımda, asker elbisesine ve kılıcına baksın. Üçüncü defa salladığımda, saldırınız ve bir asker diğerine dönüp bakmasın. Eğer en-Nu'man öldürülürse, kimse başını çevrip ona bakmasın. Ben, Allah'dan bir dilekte bulunacağım. Bu duaya herkes âmin desin.” 


O, şöyle dua etti: “Allah'ım, müslümanların zaferiyle en-Nu'man'a şehadet nasib et ve onlara fethin yolunu aç!” 
Onun bu duasına müslümanlar da “âmin” dediler. O, sancağı üç defa salladı; askerlerde savaştı ve o ilk ölen kimse oldu. 
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Bu yıl, Osman b. Ebi'l-As Tevvec'e yerleşti ve orayı şehir yaptı. Sevvâr b. Hubbâr el-Abdi, Sâbur'a gönderildi ve Ukbetwt-Tin'de öldürüldü. Osman, Sifü'l-Bahr ile es-Sevâhil'e baskın düzenledi. Osman, el-Cârud'u sefere gönderdi ve Ba'kabe, el-Cârud'u öldürdü. 


Bu yıl, Sa'd, en-Nu'man b. Mukarrin'i Kesker'e gönderdi ve orada Zendeverd halkı ile antlaşma yaptı. 


Bu yıl, Küfeliler, Sa'd b. Mâlik'i Ömer'e şikayet ettiler, o da kendisini görevinden azletti ve Ammar b. Yâsir'i namaz, İbn Mesud'u Beytülmal ve Osman b. Huneyf'i de toprakları ölçtürmek için görevlendirdi. 


Bu yıl, Resülüllah'ın müezzini Bilâl vefat etti. 


Bu yıl, Resülüllah'ın (S. A. V.) eşi Zeyneb bint Cahş vefat etti. 


Bu yıl, Esid b. Huzeyr vefat etti. Râvilerin rivayetine göre Ebü'i-Heysem b. et-Teyhân yine bu yılda vefat etti. Diğer bir rivayete göre Ebü'l-Heysem, Sıffin savaşına katılmıştır. 


el-Asma'i şöyle dedi: 


Bu konuyu onun akrabalarına sordum. Onlar da şöyle dediler: “O, Resülüllah hayattayken vefat etti.”Bu yılda, el-Hasen b. Ebi'l-Hasen ye Amir eş-Sa'bi dünyaya geldiler.” 

el-Velid b. Hişam-Ömer-Ziyad el-A'cem yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Musa, Ömer'in mektubunu bize getirerek okudu. 
O, mektubunda şöyle yazıyordu: 


“Allah'ın kulu, Mü'minlerin emiri Ömer'den, Osman b. Ebi'l-AS'a; sana selam olsun! Ammâ ba'du; ben sana destek olsun diye Abdullah b. Kays'ı gönderdim. Eğer bir araya gelirseniz, Osman kumandan olsun ve birbirinize karşı uyumlu olun! Vesselâm.” 


Ziyad el-A'cem şöyle dedi: 
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İstahr kuşatması uzayınca, Osman, Ebü Musa'ya şunu söyledi: “Ben, bu etrafımızdaki köylere akın yapmak maksadıyla emirler göndermek istiyorum. Ganimet ele geçirirlerse şehirde bulunan askerlerle aralarında bölüşürler. “Ebu Musa da şöyle dedi: “Ele geçirdikleri ganimetleri onlarla paylaşmalarına gerek görmüyorum, bu ganimetler onların olur.” Osman: “Bunu yaparsan şehirde kimse kalmaz, hepisi süratle giderek ganimet isterler.” dedi. Böylece müslümanlar Osman'ın görüşünü benimsediler. 


Bu yıl, Halid b. el-Velid (Allah, ona rahmet eylesin) , Suriye'de vefat etti. 


İSKENDERİYYE'NİN FETHİ el-Velid şöyle dedi: 
Bu yılda, İskenderiyye fethedildi. Orayı, Amr b. el-As fethetti. 


Yahya b. Abdurrahman, o da Abdullah b. Vehb'den, o da Harmele b. 'İmran'dan, Ebü Temim'in, son İskenderiyye fethine katıldığını ve bu esnada kumandanlarının da Amr b. 
el-As olduğunu anlattığını nakletti. 


YIL 22 (642/43) 
ED-DiNEVER, MASEBEZÂN VE MÂHDINAR'IN 
FETHİ 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Huzeyfe b. el-Yeman, Nihavend savaşından sonra Nihavend şehrine gitti ve Dinar, yıllık sekizyüzbin dirhem karşılığında onunla antlaşma yaptı. Sonra, Huzeyfe b. el-Yeman ed-Dinever şehrine saldırdı ve orayı savaşla fethetti. Burası daha önce Sa'd tarafından fethedilmişti, fakat şehir halkı yeniden ayaklanmışlardı. Sonra, Huzeyfe Masebezân'a saldırdı ve orayı savaşla fethetti. Burası da daha önce Sa'd tarafından fethedilmişti ve sonradan ayaklanmışlardı. 
Mâh için ise, bundan farklı rivayetler nakledilmiştir. râvilerin dediklerine göre Ebü Musa, Mâhdinar'ı fethetmiştir. 
Bir başka rivayete göre Mâhdinar'ı es-Sâib b. el-Akra' fethetmiştir. 


Gander ve Yezid b. Hârün-Şu'be-Kays b. Müslim-Tarık b. Şihab yoluyla rivayet edilmiştir: 


Basralılar, Mâh'ı fethe çıktılar. Küfeliler de Ammârın idaresinde onlara yardım ettiler. Onlar (Küfeliler) ele geçirilen ganimetlere ortak olmak istediler. Fakat Basralılar, bunu kabul etmediler ve konuyu Ömer'e yazdılar. Ömer de ganimetin savaşa katılanlar arasında dağıtılmasını yazdı. 


HEMEZAN VE REY'İN FETHİ 
Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Huzeyfe Hemezan'a saldırdı ve orayı savaşla fethetti. 
Burası, daha önce fethedilmemişti. Sonra o, Rey'e saldırdı ve orayı da savaşla fethetti. Burası da daha önce fethedilmemişti. Huzeyfe'nin fetihleri burada sona erdi. 


Ebü Ubeyde şunu söyledi: 


Huzeyfe'nin bütün bu fetihleri 22. Yılda meydana geldi. Râvilerin dediklerine göre Hemezan'ı 24. Yılda, el-Muğire b. Şu'be fethetmiştir. Bir başka rivayete göre, burayı, el-Muğire'nin emriyle Cerir b. Abdullah fethetmiştir. | 


AZERBAYCAN'IN FETHİ 
Bu yıl Azerbaycan fethedildi. 
İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 


Azerbaycan, 22. Yılda fethedildi. Müslümanların kumandanı da el-Muğire b. Şu'be idi. 


Ali b. Muhammed, bize şunu söyledi: 


Onlarla (Azerbaycanlılar), 22. Yılda Huzeyfe sekizyüzbin dirhem karşılığında antlaşma yaptı. 
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Ebü Ubeyde şöyle dedi: 

Azerbaycan'ı Hz. Ömer zamanında Suryeliler'le Küfelilerin yer aldığı bir orduyla Habib b. Mesmele el-Fihri, şiddetli bir savaştan sonra kılıç zoruyla fethetti. Yanların-— da Huzeyfe de vardı. Râvilerin dediklerine göre Azerbaycan'ı “Utbe b. Ferkad fethetmiştir. 


Yezid b. Züray'-et-Temimi-Ebü Osman yoluyla rivayet edilmiştir: 

Biz, 'Utbe b. Ferkad ile birlikteyken Ömer'in mektubu geldi. 

Azerbaycan esirleri şunlardır: Ebü İshak el-Hadreminin iki oğlu Abdullah ve Yahya'nın aile fertleri ve Ebu'l-Aliye el-Kâtib'in aile fertleri. 

ETRÂBÜLÜS VE İSKENDERİYYE'NİN FETHİ 


Bu yıl, Amr b. el-As Etrâbülüs'u savaşla fethetti. Bu yıl, Ömer, Ammar'ı Küf valiliği görevinden azletti. Bu yıl, Amr b. el-As, İskenderiyye'yi fethetti. 


el-Velid-babası ve amcası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir: 
Amr b. el-As, İskenderiyye'yi fethetti. Sonra O, Etrâ- 


bülüs'a bağlı Lebde'ye geldi ve orayı fethetti. Arkasından 
24. Yılda buradan geri döndü. 


Yahya b. Abdurrahman, o da Abdullah b. Vehb'den, oda Harmele b. “İmran'dan, Ebü Temim'in, son İskenderiyye fethine katıldığını ve bu esnada kumandanlarının da Amr b. el-As olduğunu anlattığını nakletti. 

İbn Lehi'a-el-Hâris b. Yezid-Ebü Temim el-Geyşâni yoluyla rivayet edilmiştir: 

Amr b. el-As ile beraberdik. Bu esnada o, Etrâbülüs'u fethetti. 


YIL 23 (643/44) 
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BİRİNCİ İSTAHR GAZVESİ 

Bu yıl, Birinci İstahr gazvesi meydana geldi. 

Bekr-İbn İshak yoluyla rivayet edilmiştir: 

Birinci İstahr savaşı 23. Yılda meydana geldi ve fethedilemedi. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Birinci İstahr savaşı 23. yılda meydana geldi ve fethedilemedi. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman b. Ebi”l-As, Hz. Ömer zamanında yıllarca Tevvec'den, İstahr'a saldırı düzenledi. Bu esnada Osman yaz mevsiminde savaşır, sonra döner kış mevsimini Tevvec'de geçirirdi. 

HZ. ÖMER'İN (R. A) ÖLDÜRÜLMESİ, 
YAŞI VE HALİFELİK SÜRESİ 

Bu yıl, Ömer b. el-Hattab (Allah, ona rahmet eylesin) öldürüldü. O, Zi”1- Hicce ayının bitmesine üç gün kala, hançerle vuruldu ve üç gün yaşadı. Râvilerin dediklerine göre, o, vurulduktan sonra yedi gün yaşadı. 

İbn “Uleyye-Sa'id-Katâde-Sâlim b. Ebi”I-Ça'd-Ma'dan b. Talha yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ömer, Zi”l-Hicce ayının bitmesine dört gün kala, Çarşamba günü öldürüldü. 

Yahya b. Muhammed-Abdulaziz b. “İmran-Muhammed b. Abdullah b. el-Hüzeyl yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ömer, Fil olayından onüç yıl sonra dünyaya geldi. 


Üsâme b. Zeyd-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir: 
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Ömer'in şöyle dediğini duydum: “büyük Füccâr savaşından dört yıl sonra doğdum.” 

Ebü Davud-Züheyr-Ebü İshak-Amir b. Sa'd-Cerir-Muaviye yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ömer altmışüç yaşında vefat etti. 

Ebü Ahmed ve Selem-Yunus b. Ebi İshak-Ebü's-Sefer- eş-Şa'bi-Muaviye yoluyla da aynısı rivayet edilmiştir. 

İbn Ebi Adiyy-Davud-Amir yoluyla da aynısı rivayet edilmiştir: 

Ubeydullah b. Ömer-Nafi'-İbn Ömer yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ömer öldüğünde, yaşı elinin üzerindeydi. 

İbn “Uyeyne'yi duyanlar, bize, ez-Zühri'nin şöyle dediğini naklettiler: 

O (Hz. Ömer) öldüğünde ellidört yaşındaydı. 

Mu'az-babası-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir: 


O (Hz. Ömer) öldüğünde elliiki yaşındaydı. Suheyb, onun namazını Hz. Peygamber'in mezarı ile Minber arasında kıldırdı. Onun halifeliği on yıl, altı ay beş veya dokuz gün sürdü. 


Bu yıl, Katâde b. en-Nu'man el-Ensari vefat etti ve namazını Ömer kıldırdı. Rabia b. el-Hâris b. Abdulmuttalib de Ömer'in halifeliği zamanında vefat etmiştir. 


ÖMER B.EL-HATTAB'IN (R. A ) ÂMİLLERİNİN İSİMLERİ 


Mekke amilleri: Muharriz b. Hârise b. Rabia b. Abduluzzâ b. Abdişems. Sonra, onu azletti ve yerine Kunfüz b. 'Umeyr b. Cüd'ân et-Teymi'yi vali tayin etti. Sonra, onu azlederek yerine Nâfi” b. Abdulhâris el-Hüzâ'i'yi görevlendirdi. Nâfi”, Ömer'in yanına gidince, yerine azatlısı Abdurrahman Ebzâ'yı vekil tayin etti. Ömer, Abdurrahman'ı azlederek yerine Halid b. el-As b. Hişam b. el-Muğire el-Mahzumi'yi vali tayin etti. 

Hz. Ömer, hilâfeti sırasında hacca gittiği zaman Zeyd b. Sâbit'i iki defa Medine'ye vekil bıraktı. Diğer haclarında da Ensar'dan beş kişiyi ve Kiâne'den üç kişiyi aynı maksatla görevlendirdi. O, Suriye'ye gittiği zaman Zeyd b. Sâbit'i Medine'ye vekil tayin etti. 


Hâtim b. Müslim, onu haber veren kişi-İbn İshak-Ya”- kub b. Utbe yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ömer, Zeyd'i Medine'ye vekil tayin etti ve Suriye'den ona şöyle yazdı: 


Ömer b. el-Hattab'dan, Zeyd b. Sâbit'e. 


Ebü Muaviye'yi duyanlar, bana el-Haccâc b. Ertat'tan, Nafi”in şöyle dediğini naklettiler: 


Ömer, hac yapmak istediğinde Zeyd b. Sâbit'i yerine vekil bırakırdı. 


Ubeydullah b. Ebi Humeyd'i duyanlar, bana Ebü'i-Melih'in şöyle dediğini naklettiler: 


Ömer, bazı haâclarında Abdullah adında bir dayısını yerine vekil bırakırdı. 


Ömer, Abdulldh b. Ebi Rabia el-Mahzumi'yi Yemen'e vali tayin etti. O, Bahreyn'e el-*Alâ b. el-Hadrami'yi vali tayin etti. Sonra, ona bir mektup yazdı. O da bunun üzerine Basra bölgesine hareket etti ve oraya varmadan önce yolda vefat etti. 


"Ömer, Kudâme b. Maz'un'u Bahreyn'e tayin etti. Sonra, onu azlederek yerine Osman b. Ebi'l-As'ı görevlendirdi. 
Buraya Ömer'in vali tayin ettiği kişiler arasında Ebü Hüreyre ve “İyâş b. Ebi Sevr de bulunmaktadır. O, 'Uman'a Ensar'dan biri olan Bilal adında bir kişiyi vali tayin etti. Sonra orayı Osman b. Ebi'l-As'a bağladı. Hz. Ömer, Basra'ya Sa'd b. Bekr oğullarından Şureyh b. Amir'i vali yaptı. Fakat bu vali Ehvaz bölgesinde öldürüldü. Bu sefer, oraya (Basra) 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Mâzin b. Mansur oğullarından “Utbe b. Gazvan'ı görevlendirdi. Sonra “Utbe buradan ayrıldı ve yerine Mucâşi' b. Mesud'u vekil bırıktı. Mucâşi” gazalara katılan biriydi, “Utbe, el-Muğire b. Şube'ye şöyle dedi: “Mucaşi”in döndüğü güne kadar sen insanlara namaz kıldır.”. Ömer, el-Muğire'yi vali tayin etti, sonra da onu azlederek yerine Ebü Musa'yı görevlendirdi. Ebü Musa, Ömer'in öldürüldüğü güne kadar Basra'da görevinde kaldı. 


KADILAR 


Ömer, Ebü Meryem el-Hanefi'yi Basra kadılığına tayin etti. Sonra, onu, azlederek yerine Ka'b b. Sür el-Lakiti— 'yi görevlendirdi. O, Ömer'in öldürülmesine kadar kadı olarak görevine devam etti. O, Küfe'ye Sa'd b. Mâlik'i kadı tayin etmişti. Sonra, onu azlederek yerine Ammar b. Yasir'i görevlendirdi. Arkasından, Sa'd'ı tekrar görevine iade etti ve sonra, onu bir daha azlederek yerine Cübeyr b. Mut'im'i kadı yaptı. Sonra, onu daha görev yerine gitmeden azletti ve yerine el-Muğire b. Şwbe'yi tayin etti. O (el-Muğire), Ömerin öldürülmesine kadar bu görevinde kaldı. Selman b. Rabia el-Bahili, Ömer, onu ve Sa'd'ı ikinci defa Küfe kadılığına görevlendirmiştir. Sonra, Ömer, Şureyh'i buraya kadı yaptı. Râvilerin dediklerine göre o, Şureyh'den önce, Abide es-Sülmâni'yi Küfe'ye kadı tayin etti. 

Sonra o (Hz. Ömer), 22. Yılda Şureyh'i Küfe'ye kadı tayin etti. Yemâme'de Seleme b. Selâme b. Vakş el-Ensari kadılık görevinde bulunuyordu. O (Hz. Ömer), Osman b. Ebi'l-As'ı Taifte kadılık görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek yerine Süfyan b. Abdullah es-Sakafi'yi kadı tayin etti. 


Şam Ülkeleri Filistin, Ürdün, Dımaşk, Bwlebek, el-Belka? ve Humus 

Hz. Ömer halife olunca, Halid'i görevinden azlederek Ebü Ubeyde b. el- Cerrah'ı Suriye'ye genel vali tayin etti. 
Ebü Ubeyde, Suriye'yi fethedince, Yezid b. Ebi Süfyan'ı Filistin ve yörelerine, Şurahbil b. Hasene'yi Ürdün'e, Halid b. 
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el-Velid'i Dımaşk'a, Habib b. Mesleme'yi Humus'a vali tayin etti. Sonra Habib'i azlederek yerine Abdullah b. Kurat es-Sümâli'yi görevlendirdi. Sonra, onu da azlederek yerine 'Ubâde b. es-Sâmit el-Ensari'yi vali yaptı. Sonra, onu da azlederek Abdullah b. Kurat'ı tekrar görevine iade etti. Sonra, 'Umvas veba salgını baş gösterdi ve Ebü Ubeyde bu hastalıktan ölünce, yerine. Mu'az'ı vekil bıraktı. Mu'az'da ölünce, Yezid b. Muaviye'yi, o da ölünce, kardeşi Muaviye b. Ebi Süfyan'ı yerine vekil tayin etti. Ömer, Muaviye'yi yerinde bıraktı. 


Ömer, Amr b. el-As'ı Filistin ve Ürdün'e, Muaviye'yi Dımaşk, Ba'lebek ve el-Belka'ya Sa'id b. Amir b. Hizyem'i Humus'a vali tayin etmişti. Sonra, Şam'ın (Suriye) bütün bölgelerini Muaviye b. Ebi Süfyan'ın idaresine verdi. 


Mısır ve el-Cezire 


Ömer, Amr b. el-As'a bir mektup yazdı. Bunun üzerine, o da Mısır'a giderek orayı fethetti. O, Ömer'in öldürülmesine kadar burada vali olarak görev yaptı. Ayrıca Ömer, 'İyâz b. Ganmv'i el-Cezire (buranın haberini daha önce yazmıştık) bölgesine gönderdi. Sonra, onu, azlederek yerine Habib b. Mesleme el-Fihri'yi görevlendirdi ve İrminiyye ile Azerbaycan'ı da oniun idaresine verdi. Sonra, onu da azletti ve yerine “Umeyr b. Sa'd el-Ensari ile Sa'id b. Amir b. Hizyem'i görevlendirdi. O (Ömer), Amr b. el-As'a bir mektup yazdı. Bunun üzerine, o da Mısır'a giderek orayı fethetti ve Ömer'in öldürülmesine kadar burada vali olarak görev yaptI. 

HZ. ÖMER'İN (R. A.) KÂTİPLERİ, HACİBİ, HAZİNE SORUMLUSU VE BEYTÜLMAL'İNE BAKAN 
MEMURLAR 

Hz. Ömer'in kâtibi Zeyd b. Sâbit idi. Mu'aykib de onun için yazdı. Onun, Basra divanında kâtibi Abdullah b. 
Halef el-Huza'i Ebü Talhatu't-Talhât idi. Küfe divanında ise, Ebü Cübeyre b. ed-Dahhak el-Ansari kâtipliğini yapmaktaydı. 
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Hz. Ömer'in hâcibi, azadlısı Yerf”, hazinecisi Yesâr, Beytülmal sorumlusu Abdullah b. el-Erkam idi. 

Ümeyye b. Halid-Mâlik b. Enes-Zeyd b. Eslem yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ömer, Abdullah b. Erkam'ı Beytülmal sorumlusu tayin etti. 

Ömer, Mekke'de Beyin (Mescidwl-Harâm) kapısından girerken solda yer alan el-Hattab'ın evinde dünyaya geldi. 

23. Yılda, Resülüllah'ın (S. A. V.) azadlısı Ebü Kebşe vefat etti. Ömer'in halfeliğinin sonlarında Rafi” b. Ömer et-Tâi vefat etti. Ömer'in halifeliğinin sonlarında -râvilerin dediklerine göre 23. Yılda- Urve b. ez-Zübeyr dünyaya geldi. 

YIL 24 (644/45) 
OSMAN'IN (R. A.) HALİFELİĞİ 


Bu yıl, Osman b. Affan b. Ebi”l-As b. Ümeyye b. Abdişems b. Abdimenâf halife seçildi. Annesi Ervâ bint Kureyz b. Habib b. Rabia b. Abdişems'dir. Onun da annesi, el-Beyza” Ümmü Hukeym bint Abdulmuttalib b. Hâşim b. Abdimenâf'dir. 


HEMEZAN'IN FETHİ 
Bu yıl, el-Cebel bölgesine bağlı Hemazan Şehri fethedildi. 
Ebü Amr eş-Şeybani şöyle dedi: 


Orayı (Hemezan) 24. Yılının Rabiu'l-Evvel veya Cümâda'l-Ulâ ayında el-Muğire b. Şube fethetti. 


Ali b. Muhammed şunu söyledi: 


el-Muğire b. Şu'be, Küfe'de vali iken Cerir b. Abdullah'ı gönderdi ve orayı (Hemezan) fethetti. 
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Ebü Ubeyde şöyle dedi: 
Hemezan'ı 22. Yılda Huzeyfe fethetti. 
el-Asma'i-İbn Ebi'z-Zinâd yoluyla rivayet edilmiştir: Biz Hemezanlıyız. 
REY'İN FETHİ 


Bu yıl, Ebü Musa, Basralılarla birlikte Rey şehrini fethetti. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Rey şehrini bu yıldan önce Huzeyfe fethetmişti. Sonra, onlar ayaklandılar. Böylece, Ebü Musa, onlarla savaştı. 


Ebü Amr eş- Şeybani şunu söyledi: 


Rey'i, el-Berâ' b. Azib 24. Yılda sulhla veya savaşla fethetti. 


Hâtim b. Müslim şöyle dedi: 
Rey'i, Karaza b. Ka'b el-Ensari fethetmiştir. 
Ali b. Muhammed şunu söyledi: 


Rey'in bazı yerlerini Ebü Musa, bazı yerlerini de Karaza b. Ka'b fethetmiştir. 


24. Yılda, Hac mevsimini Abdurrahman b. Avf idare etti. Bu yıl, Sürâke b. Mâlik b. Ca'şem vefat etti. 
YIL 25 (645/46) 
Muhammed b. Muaviye-Ebü Ubeyde-Ma'mer b. el-Müsennâ-es-Semüri yoluyla rivayet edilmiştir: 


Rey halkı ayaklanınca, Ebü Musa 25. Yılda onlarla savaştı. Râvilerin dediklerine göre şehir halkının bir kısmı ayaklanmıştı. 

Bu yıl, Osman b. Affan, Sa'd b. Mâlik'i Küfe valiliğinden azletti ve yerine el-Velid b. Ukbe b. Muayyıt'ı görevlendirdi. el-Velid, Kuteybe b. Ma'n b. Mâlik oğullarından 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Selman b. Rabia el-Bahili'yi onikibin kişilik bir orduyla Berze'a'ya gönderdi ve bu kumandan orada bazı insanları öldürdü, diğerlerini de esir aldı. 


Ebü Ubeyde-es-Semüri yoluyla rivayet edilmiştir: Ömer, Selman b. Rabia'yı Berze'a'ya gönderdi ve o, burayı fethetti. 
İSKENDERİYYE'NİN AYAKLANMASI 
VE YENİDEN FETHEDİLMESİ 


Bu yıl, İskenderiyye halkı ayaklandı. Böylece, Mısır- 
'da valilik yapan Amr b. el-As onlarla savaştı ve bazılarını öldürdü, bazılarını da esir aldı. Osman, esirleri tekrar zimmet statüsüne aldı. 


Muhammed b. Sa'id el-Bahili şöyle dedi: 


Bu yılda, Bizans kralı Manuel hadımları gemilerle İskenderiyye'ye gönderdi. el-Mukavkıs dışında buranın halkı ayaklandılar. Hac mevsimini Osman b. Affan idare etti. Amr b. el-As, 25. Yılının Rebiw'l-Evvel ayında onlarla sa-vaştı ve burayı (İskenderiyye) savaşla fethetti. Amr b. el-AS, Aynuşşems dışındaki Mısır topraklarını savaşla fet-hetti. 
Zira Aynuşşems sulh yoluyla fethedilmişti. 


YIL 26 (446/47) 
SÂBÜR'UN FETHİ 


Bu yıl, Sâbür fethedildi. Ordunun kumandanı da Os-man b. Ebi'l-As es-Sakafi idi. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman b. Ebi'l-As onlarla (Sâbür halkı) üç milyon üçyüzbin yedilik dirhem karşılığında antlaşma yaptı. 


Ali b. Muhammed-Yahya b. Zekeriya-Mücâlid-eş-Şa'bi yoluyla rivayet edilmiştir: 
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Osman b. Ebi'l-As 26. Yılda, Sâbür halkıyla üç milyon küsur karşılığında anlaşma imzaladı. Onlar, bu antlaşmalarına kalelerin amili Kazerün'u da dahil ettiler. 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman b. Ebi'l-As, Herem b. Hayyan el-Abdi'yi Kal'atw'ş-Şuyüh (Yaşlılar kalesi) diye tanınan Bahre kalesine gönderdi ve orayı savaşla fethederek halkını esir aldı. Ayrıca o, Kazerün'da yer alan Kal'atu'r-Ruhbân halkı ile sulh yaptı. Sonra, onlar ayaklandılar ve müslümanlardan iki atıyı öldürdüler. Osman, mezkür kaleye geldi ve askerleri öldürerek, kadın ve çocukları esir aldı. 


Bu yıl, Osman'b. Affan Mescidwl-Harâm'ı genişletti. 
Ayrıca, o (Osman), 26. Yıldan 36. Yıla kadar hac mevsimini idare etti. 

YIL 27 (647/48) 
ERRECÂN VE DERÂBCERD'İN FETHİ 

Bu yıl, Errecân ve Derâbcerd fethedildi. 

Ali b. Muhammed b. Mesleme b. Muharib-Davud b. Ebi Hind yoluyla rivayet;jedilmiştir: 

Osman b. Eb”l'As ve Ebü Musa el-Eş'ari, 27. Yılda, Errâcan halkıyla iki milyon ve ikiyüzbin dirhem karşılığında antlaşma yaptılar. Onlar, Derâbcerd halkıyla da iki milyon ikiyüzbin dirhem karşılığında antlaşma yaptılar. 

el-Velid b. Hişam şöyle dedi: Babam, dedemin şöyle dediğini nakletti: 

el-Hürbüz, Derâbcerd için beş milyon ikiyüzbin yedilik dirhem, çuvallar ve kıymeti düşük bazı eşya ödemek suretiyle sulh yaptı. 


İBN EBİ SERH İFRİKİYYE'DE SAVAŞIYOR 
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Bu yıl, Osman b. Affan, Amr b. el-As'ı Mısır valiliğinden azletti ve buraya Abdullah b. Sa'd b. Ebi Serh'i vali tayin etti. 

Abdullah b. Ebi Serh görevine başladıktan sonra, fetih maksadıyla İfrikiyye'ye gitti, yanında da Abâdile (Abdullahlar), Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amr ve Abdullah b. ez-Zübeyr vardı. O, Kayrevan'dan yetmiş mil uzaklıkta bulunan Büsbeytıle'de Cürcir'le karşılaştı. Cürcir, ikiyüzbin kişilik bir orduya kumanda ediyordu. Savaşta Cürcir öldürüldü ve müslümanlar esir ve ganimet ele geçirdiler. 


Muhammed b. Sa'd şöyle dedi: 


Atlı bir askerin hissesi üçbin miskal altın, yaya bir askerin hissesi de bin miskal altına ulaştı. 

İbn Ebi Serh, Kamude'nin şehri Sübeytıle'ye yerleşti, Kusür ve Medâin halkı, ona elçiler göndererek onunla ikiyüzbin rıtıl altın karşılığında sulh yaptılar. 

İbn Lehi'a'yı duyanlar, bize, Ebü”l-Esved'den, Ebü İdris'in şöyle dediğini naklettiler: 

İbn Lehi'a'yı duyanlar, Ebü'l-Esved'den, Ebü İdris'in, Abdullah b. Sa'le birlikte İfrikiyye'ye gittiğini anlattığını nakletti. O (Ebü İdris), şöyle dedi: 

Abdullah, orayı (İfrikiyye) fethetti ve her asker bin dinar ganimet ele geçirdi. 

YIL 28 (648/49) 
AZERBAYCANIN FETHİ 


Bu yıl, Azerbaycan işgal edildi. Bu savaşta, müslümanların emiri el-Velid b. Ukbe idi. Bu esnada, Abdullah b. 
Şibli el-Ahmesi Azerbaycan'a geldi ve Azerbaycanlılar onunla Huzeyfe ile yapmış oldukları sulh gibi sulh yaptılar. 


KIBRIS'IN DURUMU 


199 


İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 

Bu yılda, Muaviye b. Ebi Süfyan deniz seferine çıktı, yanında da Abdumenâf oğullarından hanımı Fahite bint Karaza bulunmaktaydı. Ayrıca, Ubâde b. es-Sâmit ve hanımı Ümmü Hirâm bint Milhan el-Ensariyye de bu orduda yer almaktaydılar. Onlar, Kıbrıs'a geldiler ve bu esnada Ümmü Hiram vefat etti, mezarı oradadır. 


Bu yıl, Abdullah b. ez-Zübeyr, Osman'a İfrikiyye'nin fetih haberini getirdi. Yine bu yılda, İbnwl-Kelbi'nin, hocalarından bana naklettiğine göre Osman b. Affan, Bintü'!- Ferâfise el-Kelbiyye ile evlendi. 

YIL 29 (649/50) 
İBN AMiR'İN BASRA VE FÂRİS'E VALİ TAYİN EDİLMESİ 


Bu yıl, Osman b. Affan, Ebü Musa el-Eş'ari'yi Basra, Osman b. Ebi”l-As'ı da Fâris valiliği görevinden azletti ve bu iki bölgenin idaresini Abdullah b. Amir b. Kureyz'e verdi. 


el-Velid b. Hişam, bana şunu söyledi: Babam, dedem- den, el-Hasen'in şöyle dediğini nakletti: 


Ebü Musa şunu söyledi: “Yanınıza anneanneleri ve halaları iyi olan bir genç geliyor. İki ordu da onun emrine verilmiştir.” Böylece, İbn Amir geldi. 


Ebü”l-Yakdan'ın aynısını zikrettiğini duymuştum, o şöyle dedi: 


İbn Amir Basra'ya geldiğinde yirmidört veya yirmi-beş yaşındaydı. 
İSFAHAN'IN FETHİ el-Velid-babası-dedesi-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 
İbn Amir savaşa çıktı ve ordusunun öncü kuvveti kumandanı Abdullah b. Büdeyl el-Huzâ'i idi: O, İsbahan'a geldiğinde Basra'ya yerine birini vekil tayin etmişti. İsbahan halkı, onunla Fâris halkının ödediği gibi ödemeleri karşılığında sulh yaptı. 


Ebü'i-Yakdan da aynısını söyledi. 


Osman el-Kureşi-Abbad b. Râşid-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 


İsbahan'ı, Ebü Musa fethetmiştir. Bir başka rivayete göre İsbahan'ı Sâriye b. Zenim ed-Düeli, Basralılar'la birlikte, sulh yoluyla veya savaşla fethetmiştir. 


İSTAHR'IN FETHİ 


el-Velid -babası- dedesi-Ebü”l-Yakdan-Ebü”!-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 


İbn Amir İstahr'a yürüdü, Öncü kuvvetleri kumandanı da Ubeydullah b. Ma'mer et-Teymi idi. Bu savaşta, Ubeydullah öldürüldü ve orayı İbn Amir savaşla fethetti ve düşman askerlerinin bazılarını öldürdü, bazılarını da esir aldı. 


el-Velid b. Hişam, amcasından babasının şöyle dediğini nakletti: 

Onlar (İstahr halkı), İbn Amir'e karşı şiddetli bir şekilde savaştılar ve İbn Ma'mer, bu savaşta öldürüldü. İbn Amir; Şayet, onları yenerse kanlarının şehrin kapısından akmasına kadar onları katledeceğine dair yemin etti. Müslümanlar, onların şehrinden bir delik açarak hiç haberleri olmadan aralarına karıştılar. Bu esnada, İbn Amir, insanları öldürmede çok aşırıya kaçtı. Kanlar akmayınca, ona, insanları tükettiniz dediler. Bunun üzerine, askerlere emir vererek şehrin kapısından çıkmasına kadar kanlar üzerine su döktüler. 


el-Velid b. Hişam şöyle dedi: 


Hammad b. Ebi Süleyman el-Kufi el-Fakih İsbahan esirlerindendir. Ayrıca, Abdurrahman Ebü Cebele b. Abdurrahman el-Bahili, Ebü Bekre'nin azadlısı Kuhzem ve Amr b. 
el-As'ın azadlısı Verdan da onlardandır. 


el-Asma'i bana Medinelilerin kârisi (Kuran okuyucusu) Nâfi” b. Ebi Nu'aym'in şöyle dediğini nakletti: 


Köken olarak İsbahanlıyız. 
el-Velid-Amcası yoluyla rivayet edilmiştir: 


Mihran et-Tercüman, Ubeydullah el-Kâtib'in dedesi ve Atıyye ailesi İsbahan esirlerindendir. 


el-Velid-babası-dedesi ve Ebü'i-Yakdan ve Ebü”i-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 


İbn Amir Hulvam'a yürüdü. Onlar sulhu bozmuşlardı. 
O, burayı H. 29. Yılda sulh ve savaş yoluyla fethetti ve onlardan çok insan öldürdü. 


Bu yıl, Osman b. Affan, el-Velid b. Ukbe'yi Küfe valiliği görevinden azletti ve yerine Sa'id b. el-As'ı vali tayin etti. Sa'id, buradan İrminiyye'ye savaşa çıktı. Selman b. Rabia el-Bahili, oranın (İrminiyye) bir bölgesine geldi. Sa'id, orada bir düşman ordusuyla karşılaştı. Selman ise, Belencer'e doğru ilerledi ve orada (Allah ona rahmet eylesin) öldürüldü. Râvilerin dediklerine göre Ömer, Selman'ı Belencer'e göndermişti.  : 


EL-BİLKAN, BERZE'Â, CÜRZÂN, HiZÂN 
VE BELENCER'İN DURUMU 
Ebü Haid şöyle dedi: Ebü'Ii-Berra' şunu şöyledi: 


Selman, el-Bilkan'a savaşa çıktı ve buranın halkı, onunla sulh yaptılar. Sonra o, Berza'a'ya geldi. Buranın halkı da sulh yaptılar ve burayı ele geçirdi. O, bir kumandanını Cürzan'a gönderdi. Buranın halkı onunla sulh yaptılar. Selman ise, Hizân'a gitti ve buranın halkı, onunla sulh yaptılar. Sonra, oradan Maskat'a gitti ve buranın halkı da kendisiyle sulh yaptılar. O, Belencer de öldürüldü. Bunun üzerine, Osman, Habib b. Mesleme el-Fihri'ye mektup yazarak bir orduyla Suriye'den, mezkür bölgeye gitmesini istedi. 
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Habib, Darbu'l-Hades bölgesinden yola çıktı ve Cürzân halkı, onunla sulh yaptılar. O, el-Metamir'e fidye ödedi ve onlara bir antlaşma metni yazdı. 


CÜRCAN'IN FETHİ 


Bu yıl, Sa'id b. el-As Cürcan'a savaşa çıktı. Râvilerin dediklerine göre o, 30. Yılda Cürcan'a gitti ve orayı fethetti. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Sa'id, Cürcan'da bir adamı boynundan vurdu ve kılıç dirseğinden çıktı. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Azerbaycan da ayaklandı ve Sa'id b. el-As, onlarla savaşmaya çıktı ve orayı fethetti. 


Bu yıl, Osman, Resülüllah'ın (S. A. V.) mescidini genişletti. 


YIL 30 (650/51) 
FÂRİS, HORASAN VE SİCİSTAN FETİHLERİ 


el-Velid, babasından dedesinin, ayrıca Ebü'l-Yakdan ve Ebü'l Hasen'in bana, naklettiklerine göre, İbn Amir 30. 
Yılda Cür'un üzerine yürüdü ve orayı fethetti ve bol miktarda ganimet ele geçirdi. Sonra o, Derâbcerd'e bağlı el-Kariyân ve el-Fişcân'ı fethetti. Bu iki yer, Osman b. Ebi”l-Asın anlaşmasına dahil değildi. Yine İbn Amir Erdeşirhurre'yi fethederek bazı insanları öldürdü, bazılarını da esir aldı. 


Ebü'I-Hasen-Mesleme-Davud b. Ebi Hind yoluyla rivayet edilmiştir: 


İbn Amir 30. Yılda Fâris topraklarını fethedince; Yezdicerd b. Kisrâ kaçtı ve İbn Amir ve Müçâşi” b. Mesud es-Sülemi onu takip ettiler. 
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el-Velid-babası-dedesi yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ömer b. el-Hattab'ın iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah ve Abdullah b. ez-Zübeyr Cür'da, İbn Amir ile birlikte idiler. 


Ebü'I-Hasen şöyle dedi: 


Mücâşi' ayrıldı ve es-Sircân'a geldi. Râvilerin dediklerine göre İbn Amir Herem b. Hayyan'ı oraya gönderdi. Bir başka rivayete göre Hürmüz'u, Râşid b. Amr fethetmiştir. 
Sonra, İbn Amir Horasan'a gitmek için ayrıldı ve er-Rabi” b. 
Ziyad el-Hârisi'yi Sicistan'a gönderdi, o da Zâlık, Şervâz ve Nâşirüz'ü fethetti. er-Rabi' burada Irak'ta harac amili olarak görev yapan Abdurrahman Ebü Salih b. Abdurrahman'ı, annesiyle birlikte ve Sicistan'ın bazı köylerinden de Leys oğullarının azadlısı İbrahim b. Yesar'ı esir aldı. Ayrıca O, Zerene şehrini kuşattı ve buranın halkı her birinin yanında altından yapılmış bir cam bulunan bin köle karşılığında onunla sulh yaptılar. İbn Amir Horasan'a gitti, öncü kuvvetlerinin başında da el-Ahnef b. Kays vardı ve orada Herat halkıyla karışlaşarak, onları yenilgiye uğrattı. Ayrıca o, Ebreşehir'i sulhla, bir rivayete göre de savaşla fethetti. 
İbn Amir, oradan Emir b. Ahmer el-Yeşkuri'yi göndererek Tüs ve çevresindeki yerleşim birimlerini fethetti ve Serahs halkından yanına gelenlerle yüzellibin dirhem karşılığında sulh yaptı. Bunun dışında, İbn Amir el-Esved b. Külsüm el-Adevi (Teym 'Adiysidir)'yi Ebreşehir topraklarından olan Beyhak'a gönderdi ve bu kumandan orayı fethetti ve (Allah, ona rahmet eylesin) orada öldürüldü. 


Sonra Kunârâ, Ebreşehir'in kalan kısımları için bir milyon dirhem ve yüzbin ölçek yiyecek karşılığında antlaşma yaptı. Bu esnada, Merv halkı da elçiler göndererek sulh yapmak istediler ve İbn Amir iki milyon ikiyüz dirhem karşılığında onlarla antlaşma yaptı. Râvilerin dediklerine göre Merv halkı ile İbn Amir tarafından gönderilen Hâtim b. en-Nu'man el-Bahili sulh yapmıştır. İbn amir, el-Ahnef b. Kays'ı dörtbin kişilik bir orduyla sefere gönderdi. Bunun üzerine, Toharistan, Cüzcân, Fâryâb ve Tâlakan halkı Tokan şah idaresinde ona karşı büyük bir hazırlık yaptılar. 
İki taraf arasında şiddetli bir savaş meydana geldi ve Allah, müşrikleri yenilgiye uğrattı. 
Ezher b. Sa'd-İbn Avn-Muhammed yoluyla rivayet edilmiştir: 
“Her kumandanın kanalı kanla doldurmaya ve düşman askerlerinin boyunlarını kırmaya hakkı vardır.” 


Ebü'-Hasen şöyle dedi: 


Müslümanlar, onları (düşman), onüç fersah uzunluğunda olan bir meydanda öldürdüler. Sonra, el-Ahnef, Mervu'r-Rüz'dan, Belh şehrine yürüdü ve buranın halkı dörtyüzbin dirhem karşılığında onunla sulh yaptılar. Sonra o, Harizm'e geldi, fakat burada kalamadı ve geri döndü. 


İbn Amir, Huleyd b. Abdullah b. Züheyr'i Bâzeğis ve Herât şehirlerine gönderdi ve bu kumandan oraları fethetti. 
Sonra, bu iki şehir halkı, bu tarihten sonra müslümanlara karşı ayaklandılar. 


TABERİSTAN'IN FETHİ 


Bu yıl, Sa'id b. el-As Taberistan'ı kuşattı. Bölge halkı kendilerinden bir kişiyi öldürmemesi şartıyla ondan eman istediler. O da, bir kişi dışında onların hepsini öldürdü. 


Ali b. Muhammed-Ali b. Mücâhid-Haneş b. Mâlik yoluyla rivayet edilmiştir: 


Sa'id b. el-As, 30. Yılda Taberistan üzerine yürüdü. 
Rivayetin devamını da yukarıdaki gibi nakletti. 


Bu yıl, Muazzid eş-Şeybani öldürüldü. Bir başka rivayete göre Selman b. Rabia da bu yılda öldürülmüştür. 


Ebü Halid şöyle dedi: 
Ebü'k-Hattab el-Esedi şunu söyledi: 
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Selman, 31. Yılda öldürüldü. 
BASRA'DA EL-ÜBÜLLE NEHRİNİN 
KAZILMASI 
Bu yıl, Ziyad, el-Übülle nehrini kazdırdı ve onu el- 


Cebel bölgesine kadar devam ettirdi. Bu nehrin kazılması işini Ziyad adına Abdurrahman b. Ebi Bekre idare etti. 


Bu yıl, Hâtib b. Ebi Belte'a vefat etti. Yine bu yılda, Ebü Esid es-Sâ'idi vefat etti. 

Yahya b. Sa'id-Süfyan-Eş'âs b. Süleym-el-Esved b. Hilal-Sa'lebe b. Zühdem yoluyla rivayet edilmiştir: 

Taberistan'da Sa'id b. el-As ile beraberdik. Bu esnada 


o, Şöyle dedi: “Hanginiz Resülüllah'la (S. A. V.) korku namazı kıldınız?” Huzeyfe “ ben” dedi ve hadisi zikretti. 


YIL 31 (651/52) 


Bu yıl, İbn Amir hac için Nisâbur'dan ayrıldı ve yerine Kays b. el-Heysem es-Sülemi, Nâfi b. Halid et-Tâhi, Huleyd b. Abdullah el-Hanefi ve Hâtim b. en-Nu'man el-BahilÜyi vekil bıraktı. Bâşka bir rivayete göre bilakis yanlız Kays b. el-Heysem'i yerine vekil bıraktı. 


Bu yıl, İbn Amir Ebi Serh, Mısır'ın el-Massisa bölgesinde yer alan Zendan üzerine yürüdü. 
Bu yıl, İbn Amir Basra nehrini kazdırdı. O, bu nehri 


Tazât'tan başlatarak Basra'nın ortasından geçirdi. Ayrıca O, eş-Şibbak'a kadar uzanan Esâvire nehrini de kazdırdı. 


Annesi (İbn Amir'in annesi) Decâce bint es-Salt'da Basra'nın ortasına Ümmü Abdullah nehri diye tanınan nehrini kazdırdı. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Basra nehrine kadar uzanan nehir ile Basra'nın ortasında Basra çarşısı yanında yer alan ikinci nehir, İbn Amir 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tarafından, Hz. Osman zamanında açıldı. Râvi bu nehirlerin hangi tarihte açıldığını bildirmemiştir. 


Bu yıl, Ebü Süfyan b. Harb vefat etti. 
YIL 32 (652/53) 


Bu yıl, Abdurrahman b. Avf, Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Zeyd Sahibwl-Ezân ve Ebü Talha el-Ensâri vefat ettiler. Bu yıl içinde Ebü Zerr, İbn Mesud'tan önce vefat etti ve onun namazını Ebü Mesud kıldırdı. Râvilerin rivayetlerine göre, Übeyy b. Kab yine bu yılda vefat etmiştir. Bir başka rivayete göre Übeyy, Ömer b. el-Hattab zamanında vefat etmiştir. 


İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 
Bu yılda, Muaviye Kustantiniyye körfezinin üzerine yürüdü. 
YIL 33 (653/54) 
ABDULLAH B. HAZİM'İN KÂRIN'LA 
SAVAŞMASI 


Bu yıl, Karın, Bâzeğis ve Herât'ta büyük bir ordu topladı ve kırkbin kişiyle geldi. Bunun üzerine, Kays b. el-Heysem, bölgeyi terk ederek gitti. Müslümanları, Abdullah b. Hâzim es-Sülemi idare etti ve dörtbin kişilik bir orduyla Karın'la savaşarak ordusunu yenilgiye uğrattı. Müslümanlar, bu savaşta bol miktarda esir ele geçirdiler. 


Ebü'I-Yakdan şöyle dedi: 


es-Salt b. Hureys el-Hanefi, Ziyad b. er-Rabi' el-Hârisi ve aynı zamanda Abdullah b. Avn el-Fakih'in anne annesi olan Avn b. Ertaban'ın annesi mezkür esirlerdendirler. 


Abdullah b. Hâzim es-Sülemi, müslümanların zaferini İbn Amir'e yazdı. O da, kendisini buraya vali tayin etti. 


ZERENC'İN FETHİ 
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Bu yıl, İbn Amir, Abdurrahman b. Semüre b. Habib'i Sicistan'a gönderdi. Zerenc halkı, onunla sulh yaptılar ve Oo, Hz. Osman'ın durumunun bozulmasına kadar orada kaldı. 


MALATYA VE İFRiKBE'NİN DURUMU 

İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 

Bu yılda, Muaviye b. Ebi Süfyan Malatya ve İfrikbe üzerine yürüdü. O, bundan başka Rum toprağında yer alan Hısnü”l-Mer'e'nin üzerine de yürüdü. 

HABEŞİSTAN'IN DURUMU 


Bu yıl, İbn Ebi Serh Habeşistan üzerine yürüdü ve bu savaşta Muaviye b. Hudeyc bir gözünü kaybetti. 


Bu yıl, el-Abbas b. Abdulmuttalib (Allah ona rahmet eylesin) vefat etti. Bu yıl, el-Mikdad b. el-Esved (Allah ona rahmet eylesin) vefat etti. Yine bu yılda, insanların Osman'ı (R. A.) suçlamaya başladığı vakit Amir b. Rabi'a vefat etti. 


YIL 34 (654/55) 

Bu yıl, Küfeliler, Said b. el-As'ı şehirden çıkararak yerine Ebü Musa el-Eş'ari'yi vali yaptılar. Ayrıca, onlar, Osman'a bir mektup Yazarak Ebü Musa'yı vali olarak görevlendirmesini istediler, o da, onların bu isteğini yerine getirdi. 

Bu yıl, el-Cere'a olayı meydana geldi. Osman, Sa'id b. 
el-A5'ı tekrar Küfe'ye geri göndermişti. Bunun üzerine, Kufeliler şehir dışına çıkarak, onu şehre sokmadılar. 


İbnwl Kelbi şöyle dedi: 


Bu yıl, İbn Ebi Serh Mısır'a bağlı es-Savari'nin üzerine yürüdü. Bu yılda, Ubâde b. es-Sâmit ve Ebü Abs b. Ceber vefat etti. 


YIL 35 (655/56) 
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OSMAN B. AFFAN (R. A.) ZAMANINDA 
FİTNENİN BAŞLAMASI 


Bu yıl, Osman (R. A.), isyancılar tarafından kuşatıldı ve öldürüldü. 


Ebü'l-Hasen şöyle dedi: 


Mısırlılar, Abdurrahman b. “Udeys el-Belevi, Basralılar Hukeym b. Cebele el-Abdi, Küfeliler el-Eşter Mâlik b. 
el-Hâris el-Naha'i idaresinde Osman'ın konusunu görüşmek için Medine'ye geldiler. Mısırlıların, Medine'ye gelişi Zi'l- ka'de'nin başlangıcında ve Çarşamba günü gerçekleşti. 


el-Mu'temir b. Süleyman şöyle dedi: Babamın şunu söylediğini duydum: Ebü Nadire, Ebi E-sid el-Ensari'nin azadlısı Ebü Sa'id'in şöyle dediğini nakletti: 


Osman, Mısırlıların Medine'ye geldiğini duydu ve onları karşılamaya çıktı. Bu esnada, onlar şöyle dediler: “Adamlarına Kur'an getirmelerini söyle!” O da bir Kur'an getirilmesini istedi. Mısırlılar, ona, “yedinci sureyi aç - Onlar Yunus suresi'ne yedinci sure diyorlardı- dediler.”Osman şu ayete kadar okudu: “... De ki: Size Allah mı izin verdi, yoksa Allah'a karşı yalan mı uyduruyorsu-— nuz?”207. Ona şöyle dediler: “Dur! el koyduğun topraklar konusunda acaba sana Allah mı izin verdi, yoksa Allah'a karşı yalan mı uyduruyorsun?” O da “ayetleri okumaya devam edin, bu ayetler şu şu konularda inmiştir. Toprağı hapsetme konusu ise, Ömer, onu, benden önce zekât develeri için yapmıştır. Halife seçilince, zekât develerinin sayısı arttı, ben de bu yüzden hapsedilen toprakları da artırdım, okumaya devam edin!” Onlar kendisine bir ayet gösterince, o da “okumaya devam edin! Zira bu ayet şu konuda indirildi” diyor ve Mısırlılar, onun bu sözlerini duyunca, başka bir şey söylemiyorladı. Sonra ondan söz alarak kendisine bazı şartları yazdırdılar. O da, onlardan, kendisine karşı gelmemelerini, ileri sürmüş oldukları şartları uyguladığı 


207 Yunus 59 
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müddetce ayrılık ve problem çıkarmamalarını istedi. Böylece durumdan memnun bir şekilde geri döndüler. Yolda giderken bir adamın kendilerine doğru gelip tekrar uzaklaştığını ve bunu birkaç defa yaptığını görünce, ona neyin var dediler? O da şöyle dedi: “Ben Mü'minlerin emirinin Mısır valisine gönderdiği elçisiyim.” Mısırlılar, onun üzerini aradılar, yanında Osman'ın adına yazılmış ve onun mührü ile mühürlenmiş ve Mısır valisine, kendilerini asması veya öldürmesi veyahut ellerini ve ayaklarını kesmesi için emir verdiği mektubu buldular. Bu durum üzerine, Medine'ye geri dönerek Ali'nin yanına geldiler ve ona şöyle dediler: “Allah'ın düşmanının hakkımızda şunu, şunu yazdığını görmüyor musun? Allah, onun kanını helal kılmıştır; kalk, bizimle gel ona gidelim.“ Ali de şöyle dedi: “Vallahi ben sizinle gelmem.” Bu söz üzerine, onlar şunu söylediler: “O zaman, bize neden mektup yazdın?” O da: “Vallahi ben asla size mektup yazmadım” dedi. Bunu duyan Mısırlılar birbirlerine bakmaya başladılar. Bu olaydan sonra Ali Medine- 
'den ayrıldı. Mısırlılar, Osman'a giderek ona şöyle dediler: “Hakkımızda şunu şunu yazdın.” O da şunu söyledi. “Şu i-ki şeyden birini kabul etmeniz gerekir. İki müslümanı şâ-hit tayin etmeniz veya mektubu yazmadığım, başkasına yazdırmadığım ve bunddn habersiz olduğum hususunda ondan başka İlah olmayan Allah'a yemin etmem. Bir kişinin dili ile bir mektup yazılabilir ve bir mühür taklit edilerek başka bir mühür yapılabilir.” Bunun üzerine Mısırlılar: “Allah, senin kanını helal kılmıştır, sen ahdi ve misâkı bozdun” dediler ve onu (Allah, ondan razı olsun) kasrında muhasara ettiler 


İbn Uleyye-İbn Avn-Muhammed yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman, Ali ile diğer bir adamı onlara gönderdi. Ali şöyle dedi: “Allah'ın kitabı size verildi ve rıza göstermediğiniz her konuda yapılanları inkar ediyor ve hoşnutsuzluğunuzu açığa vuruyorsunuz.” Onların ileri gelenlerinden bazı kimseler, Ali (R. A.) ile gelerek şu beş konuda antlaşma yaptılar: Sürgün edilen bir kimse yerine dönecek, yoksul bir kimseye yardım edilecek, Fey artırılacak, dağıtımda eşitlik ilkesine riayet edilecek ve güvenilir güçlü kimseler vali olarak vilayetlere tayin edilecek. Onlar, bu hususları bir antlaşma metnine yazdılar. Ayrıca, İbn Amir Basra, Ebü Musa el-Eş'ari Küfe valiliği görevine tekrar iade edilecekler. 


İbn Uleyye-İbn Avn-el-Hasen-Vessâb yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman, beni Mısırlılara gönderdi ve el-Eşter'i onun yanına çağırdım. Osman, ona şöyle dedi: “İnsanlar benden ne istiyorlar?” O da şunu söyledi: “Onlar, senden üç şey istiyorlar ve bunların birinden bile vazgeçmeleri imkansızdır.” Osman: Bu üç şey nedir?” dedi. O da: “Senden, bu iş sizindir, istediğinizi halife yapın diyerek iktidardan çekilmeni ve cezalandırılmana rıza göstermeni ve eğer bunları kabul etmezsen, onlar seni öldüreceklerdir. “Bunun üzerine, Osman, ona şöyle dedi: “Bunlardan birinden bile vazgeçmeyecekler mi?” O da: Birinden bile vazgeçmeyecekler.” dedi. Bu söz üzerine O (Hz. Osman), şunu söyledi: “İk— tidarı onlara bırakmak konusuna gelince; Allah'ın bana giydirdiği bir elbiseyi üzerimden asla çıkarmam.” 


el-Hasen dışında birisi şöyle dedi: 


Osman: “Vallahi boynumun vurulması, Allah'ın bana giydirdiği gömleği çıkararak Muhammed (S. A. V.) ümmetinin biribirine düşman olmalarından daha sevimlidir. Cezalandırılmama rıza göstermem ise; Ben iki arkadaşımın (Hz. 
Ebü Bekr ve Hz. Ömer) Önümde cezalandırılmalarına rıza gösterdiklerini biliyorum, bedenim üzerime ceza uygulayamam ki! Beni öldürmeye gelince, eğer beni öldürürseniz, benden sonra asla birbirinizi sevemezsiniz, asla birlikte namaz kılamazsınız ve benden sonra asla bir düşmana karşı birlikte savaşamazsınız.” 


Kehmes b. el-Minhal-Sa'id b. Ebi Urübe-Ya'la b. Hukeym-Nâfi” yoluyla rivayet edilmiştir: 
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İbn Ömer (Abdullah) Osman'ı ziyaret etti, yanında da el-Muğire b. el-Ahnes vardı. Bu esnada Osman İbn Ömer'e şunu söyledi: “Bak şunların dediğine, bana iktidarı bırak ve kendini öldürtme! diyorlar.” İbn Ömer ise şöyle dedi: “Eğer iktidarı bırakırsan dünyada ebedi kalacak mısın?” O da: “Hayır” dedi. İbn Ömer: “Eğer onu (iktidarı) bırakmazsan seni öldürmekten -başka herhangi bir şey yapabilecekler mi?” diye sordu, O da: “Hayır” dedi. İbn Ömer ona: “Onlar, sana Cennet veya Cehennem verebilecekler mi?” diye sordu, o da: “Hayır” dedi. Bunun üzerine İbn Ömer, ona şöyle dedi: “Allah'ın sana giydirdiği bir gömleği çıkarmanı uygun görmüyorum. Zira bu iş ileride bir sünnet haline gelir ve halifesini veya imamını sevmeyen her topluluk onu öldürmeye kalkışır.” | 


Ömer b. Ebi Halife-Ümmü Yusuf bint Mâhik-Annesi yoluyla rivayet edilmiştir: 


Osman'ın ziyaretine gittim. Bu esnada O kuşatma altındaydı ve kucağında Kur'an vardı. Onlar (isyancılar) “halifeliği bırak” diyorlardı, o ise “hayır Allah'ın bana giydirdiği bir elbiseyi asla çıkarmam. 

Yezid b. Hârün-Abdulmelik-Ebü'i-Kindi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman dışarı çıktı ve şöyle dedi: “Beni öldürmeyin! 
Eğer beni öldürürseniz, böyle olursunuz” ve o iki elinin parmaklarını birbirine soktu, yani birbirinize düşman olursunuz. li 


Ebü Davud-Sehlu's-Serrac-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman, onlara (isyancılar) şöyle dedi: “Beni öldürmeyin! Vellahi eğer beni öldürürseniz bir düşmana Karşı asla 


birlikte savaşamazsınız, asla aranızda fey bölüşemezsiniz ve asla bir daha birlikte namaz kılamazsınız. 


el-Hasen şöyle dedi: 
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Vallahi bu kavim birlikte namaz kılsa da kalpleri ayrıdır. 


Ebü Bekr el-Kelbi-Mis'ar-Abdulmelik b. Meserre-en-Nidal b. Sebire yoluyla rivayet edilmiştir: 


Osman'ın şöyle dediğini duydum: “Eğer birine zulmetmişsem, bu fiilimden dolayı Allah'a sığınırım, eğer zulme uğramışsam bana zulmedeni de bağışladım.” 


Gander-Şu'be-Sa'd b. İbrahim-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman'ın şöyle dediğini duydum:”Hak uğrunda ayağımı bir zincirle bağlamak gerekiyorsa bağlayın!”. 


Kehmes b. el-Minhal-Sa'id b. Ebi'Urübe-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir: 


Osman kuşatıldığında onlara gelerek şöyle dedi: “Bana bir adam gösterin onunla konuşayım.” Onlar da Sa'sa'a b. 
Suhân'ı gösterdiler. Osman, ona şunu söyledi: “Sizi bana karşı çıkmaya iten sebep nedir?” O da şöyle dedi: “Biz, Allah Rabbımızdır dediğimiz için memleketlerimizden çıkarıldık.” Bu söz üzerine, Osman ona: “Yalan söyledin, siz, onlar değilsiniz, biz onlarız. Zira, Mekkeliler bizi yurdu— muzdan çıkardılar. Böylece Allah şöyle dedi: “Onları biz yeryüzüne yerleştirirsek namaz kılarlar, zekat verirler, uygun olanı emrederler. İşlerin sonucu Allah'a aittir”208, Bu ise beladan ziyade övgü idi.” 


Gander-Şube-Simak b. Harb-Hanzala b. Kinan yoluyla rivayet edilmiştir: 


Osman yanımıza gelerek şöyle dedi: “Mahdüc'un iki oğlu aranızda mı?” Ve o sözüne şöyle devam etti, sizi Allah— 'a şâhit kılarım, Ömer'in şöyle dediğini bilmiyor musunuz: Rabia günahkârdır ve haindir, ben vallahi onların maaşları ile bir aylık yoldan gelen insanların maaşlarını bir tutamam. Onlardan birinin tayı çadırının ipi yanındadır ve bir 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günde onların maaşını beşyüz dirhem artırdım ve kendilerini onlara kattım.” Onun bu sözü üzerine onlarda “evet” dediler. Osman, sözüne şöyle devam etti: “Allah için size hatırlatıyorum bilmiyor musunuz? Siz ikiniz bana gelerek kendi kabilesi baş yiyendir, Rabia da başdır. el-Eş'as b. 
Kays, onları yedi, dediniz. Bunun üzerine, ben de onu (Eş- 
'as'ı) görevden aldım ve yerine ikinizi tayin ettim.” Onlar da “evet” dediler. Osman şöyle dedi: “Allah'ım, onlar eğer benim iyiliğimi inkar ediyorlarsa ve nimetimi değiştiyorlarsa, onları imamlarından razı etme. Bir imamı da onlardan razı etme!” 


el-Mu'temir-babası-Ebü Nadire-Ebü Esid'in azadlısı Ebü Sa'id yoluyla rivayet edilmiştir: 


Osman, bir gün yanlarına gelerek onlara “Sizlere selam olsun” dedi. Bir kişinin içinden cevap vermesi dışında hiç birinin, selamına cevap verdiğini duymadım. Osman şunu söyledi: “Sizi, Allah'a yemine çağırırım biliyor musunuz? Ben paramla Rume su kuyusunu satın alarak insanların içimine verdim ve ona inen ipimi müslümanlardan herhangi birinin ipi gibi yaptım (sudan faydalanmayı kasdediyor).” Onlar da “evet” dediler. O, sözüne devam ederek şöyle dedi: “O zaman niçin ondan su içmemi engelliyor ve orucumu deniz suyu ile açmama sebep oluyorsunuz -deniz suyu demekle tuzlu kuyu suyunu kasdetmektedir- Sizi Allah- 
'a yemine çağırırım biliyor musunuz? Ben şu ve şu toprağı satın alarak Mescid'i genişlettim. Acaba benden önce birinin orada namaz kılmaktan menedildiği hususunda herhangi bir bilginiz var mı? Sizi Allah'a yemine çağırırım biliyor musunuz? Allah'ın Peygamber'i şunu ve şunu zikretti (burada kendi hakkında söylenen sözleri dile getirdi). O, ayrıca209 zikretti ve bunun üzerine, ona, dokunmama kanaati yayıldı ve insanlar “Mü'minlerin emiri'ne dokunmayın” demeye başladılar. 


209 Burada yer alan iki kelimenin ne manaya geldiği anlaşılamamıştır. 
(Çeviren) 
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Yahya b. Ebi'i-Haccac Ebü Eyyüb el-Hakani-el-Cüreyri-Ebü'I-Verd b. Sümâme yoluyla rivayet edilmiştir: 


“Sizi, Allah'a yemine çağırırım biliyor musunuz? Resülüllah (S. A. V.) Sebir dağındaydı, yanında da Ebü Bekr, Ömer ve ben vardım. Bu dağ öyle hareket etti ki, taşları neredeyse düşecek gibi oldu. Bu esnada Resülüllah (S. A. V.) 
şöyle buyurdu: Hareket etme! Zira üzerinde ancak Peygamber, Sıddik ve şehit vardır. Onlar da “Allah'ım evet” dediler.” O da şöyle dedi: “Kâö'be'nin Rabbi'ne yemin ederim ki, benim için şâhitlik yaptılar.” 


İbn Uleyye-Eyyüb-İbn Ebi Melike-Abdullah b. ez-Zübeyr yoluyla rivayet edilmiştir: 


Osman'a şöyle dedim: “Evde seninle basiretli bir topluluk vardır. Allah, onlardan sayıca daha az olan bir gruba bile yardım eder, bize izin ver!” O da şunu söyledi: “Benim için kanını döken bir kişinin durumunu Allah'a nasıl açık— larım.” 


İbn Mehdi-Sa”id b. Abdurrahman-Muhammed b. Sirin-Salit yoluyla rivayet edilmiştir: 


Osman, onlarla savaşmamızı istemedi. O, bize izin verseydi, onları Medine hudutlarından çıkarıncaya kadar savaşırdık. 


Abdulvehhab b. Abdulmecid-Yahya b. Sa'id-Abdullah b. Amir b. Rabia yoluyla rivayet edilmiştir: 


Evde Osman'la beraberdim. O, bu esnada şöyle dedi: “Dinlemeyen ve itaat etmeyen herkese söyle elini ve silahını kullanmasın. Benim yanımda en iyiniz elini ve silahını kullanmayan kişidir.” Sonra, o şunu söyledi: “Ey İbn Ömer kalk, insanlar arasında sevap dile!” Bu söz üzerine İbn Ömer, kalktı ve onunla birlikte Adiyy b. Sürâke oğullarından bazı kişiler ve İbn Muti” de kalktı ve kapıyı açarak dışarı çıktılar. Böylece, isyancılar eve girerek Osman'ı (R. A.) öldürdüler. 
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Mu'az -İbn Avn-Nafi? yoluyla rivayet edilmiştir: 

İbn Ömer, evde Osman'la beraberdi. 

Ubeydullah b. Abdillah b. Avn-babası-Nâfi”' yoluyla rivayet edilmiştir: 

İbn Ömer, Hz. Osman'ın öldürüldüğü gün evde iki defa zırhını giymiştir. 

Kehmes-İbn Ebi “Urübe-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir: 

Zeyd b. Sâbit, Osman'a şöyle dedi: Bu Ensar kapıda şunu söylüyorlar: “Eğer istersen iki defa Allah'ın Ensar'ı oluruz.” O ise, şöyle dedi: “Buna ihtiyacım yoktur. Bırakın!» 

Kehmes-İbn Ebi Urübe-Ya”lâ b. Hukeym-Nâfi? veya başkası yoluyla rivayet edilmiştir: 

İbn Ömer o gün kılıcını kuşanmıştı. Hatta Osman, öldürülmesinden endişe ederek, ondan evden çıkmasını istedi. 

el-A'meş-Ebü Salih-Ebü Hüreyre yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman'a şöyle dedim: “Bu gün yanında vuruşmak ne güzel!” O da şunu söyledi: “Senden, evden çıkmanı istiyorum.”. 

Kehmes-İbn Ebi “Urübe-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Hüreyre kılıcını kuşanmıştı. Fakat, Osman, onu bundan meneyledi. 

Abdula'lâ ve Kehmes-İbn Ebi” Urübe-Katâde ve Abdula'la yoluyla rivayet edilmiştir: 


el-Hasen b. Ali Osman'ın yanından ayrılan son kişiydi. 

Abdurrahman b. Mehdi-Husayn b. Bekr-Yahya b. Atük-Muhammed b. Sirin yoluyla rivayet edilmiştir: 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Hasen, Hüseyin, İbn Ömer, İbnu'2z-Zübeyr ve Mervan, silahlarını çekerek eve girdiler. Osman, onlara şöyle dedi: “Sizden dönmenizi, silahlarınızı bırakmanızı ve evinize gitmenizi istiyorum.” Bu söz üzerine, İbn Ömer, Hasen ve Hüseyin evden çıktılar. Bu esnada, İbnu'z-Zübeyr ve Mervan şunu söylediler: “Biz de buradan ayrılmak istemiyoruz.” 


el-Muw'temir-babası-Ebü Nadire-Ebü Esid'in azadlısı Ebü Sa'id yoluyla rivayet edilmiştir: 


Osman kapıyı açtı ve Mushafı önüne koydu. Bu esnada, bir adam yanına girdi. Osman, ona şöyle dedi: “Aramızda Allah'ın kitabı vardır.”Fakat o, kılıcı yukarı kaldırdı. 
Osman kendini korumak için elini kaldırdı, böylece kılıç onun elini kesti, bilemiyorum onu kolundan ayırdı mı? Yoksa onu keserek kolundan ayırmadı mı?”. O (Ebü Sa'id), şöyle dedi:”Vallahi, bu bilek hizasından kesilen ilk eldi.”. 


İsmail-İbn Avn-el-Hasen-Vessab yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ruveycil geldi ve o kurda benziyordu, kapıdan baktı ve geri döndü. Sonra, Muhammed b. Ebi Bekr onüç kişiyle birlikte geldi ve onu (Hz. Osman'ı) sakalından tutarak öyle çekti ki, azı dişlerinin takırtısı duyuldu ve şöyle dedi: “Muaviye sana yaramadı, İbn Amir sana yaramadı, mektupların bile sana bir fayda vermedi.” O da (Hz. Osman) şunu söyledi: “Ey yeğenim! Sakalımı bırak!”. Râvi sözüne şöyle devam etti: “Ben onu gördüm, o (Muhammed), yanındaki adamlardan birinden gözüyle yardım istedi -yani ona gözüyle işaret etti- O da bir bıçakla üzerine yürüdü ve kafasını kesti. Sonra elini çek dedi. Arkasından da üzerine yürüdüler ve vallahi, Allah, ona rahmet eylesin onu öldürdüler.” 


el-Mu'temir-babası-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Bekr'in oğlu (Muhammed) onun sakalını tuttu ve Osman şöyle dedi: “Bana karşı öyle bir tutum sergiledin ki 


baban olsaydı bunu asla yapmazdı.”. Muhammed bunu duyunca onu bırakarak dışarı çıktı. 
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el- Mu'temir-babası-Ebü Nadire-Ebü Sa'id yoluyla rivayet edilmiştir: 

Sedüs oğullarından “kara ölüm” diye tanınan bir adam üzerine giderek, onu boğdu ve onu kılıçla vurmadan önce boğdu ve şöyle dedi: “Vallahi, onu boğmaktan daha kolay bir şey görmedim. Onu boğarken nefesinin cinler gibi cesedinde oynadığını gördüm.”. 


Ebü Nadire, Ebü Sa'id'in rivayeti dışında şöyle dedi: 


et-Tuceybi, üzerine giderek boğazına bir bıcak sürdü ve onun kanı Allah'ın “...Onlara karşı sana Allah yetecektir...”Z1Ö sözü üzerine döküldü. Verilen habere göre kan izi hala Mushafta vardır, silinmemiştir. 


Kehmes-İbn “Urübe-Katâde yoluyla rivayet edilmiştür: , 

Osman'ı öldürmeyi üzerine alan Esed b. Huzeyme o-ğullarından Rümân adında bir adamdı. İbn Ebi Bekr onun (Hz. Osman) sakalını tuttu, Rümân da yanında bulundurdu- 


ğu bıçaklarla onu öldürdü. 

Ebü'l-Hasen-Ebü: Zekeriyael-'Aclâni-Nâfİ'-İbn Ömer yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Bekr'in oğlulonu bıçaklarla boynundaki şah da- 


marlarından kesti, Sudân b. Humran'da bir harbe ile onun karnını yırttı. 


Ebü Davud-Muhammed b. Talha-Safiyye'nin azadlısı Kinâne yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ben, Osman'ın öldürülmesi olayını gördüm. Ben de ona: “Onu, kim öldürdü dedim?” O da: “Mısırlılardan Himâr adında bir adam” dedi. 


Halid b. el-Hâris-'İmran b. Hudeyr-Abdullah b. Şefik yoluyla rivayet edilmiştir: 


210 Bakara 
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Osman'ı savlecanla (eğri çomak) vuran ilk kişi, Ruman el-Yemâni idi. 

Halid b. el-Hâris-İmran b. Hudeyr yoluyla rivayet edilmiştir: 

Abdullah b. Şefik olmayabilir. Birisi bana, onun (Hz. 
Osman'ın) kanından ilk damlalar Mushaf'ta yer alan (...Onlara karşı sana Allah yetecektir....211) ayeti üzerine akmış— tır. Ebü Hureys bu konuda bilgi vererek, onunla Süheyl en-Nümeyri'nin, mezkür Mushafı getirerek kendisine gösterdiklerini ve kan damlasının (...Onlara karşı sana Allah yetecektir...212) sözünün üzerinde olduğunu gördüğünü zikretmiştir. O, şöyle dedi: “Kan damlası o Mushaf'ın yaprak-ları arasındadır, hâlâ silinmemiştir.” 


Ebü Asım-Ömer b. Ebi Zâide-babası-Ebü Halid el-Vâlibi yoluyla rivayet edilmiştir: 


Aişe şöyle dedi:”Ona önce tevbe ettirdiler, sonra kendisini yıkanmış elbise gibi terkettiler, daha sonra da onu öldürdüler.”. 


Ebü Kuteybe-Yunus b. Ebi İshak-Avn b. Abdullah b. 
“Utbe yoluyla rivayet edilmiştir: 


Aişe şöyle dedi: “Size vurulan kırbaca kızardım da, Osman'a vurulan kılıca kızmaz mıyım? Ona önce özür dilettirdiniz, sonra kendisini temiz kalp gibi terkettiniz, daha sonra da onu öldürdünüz.” 


Ravh b. Ubâde-Sa'id b. Abdurrahman-İbn Sirin yoluyla rivayet edilmiştir: 


Aişe şöyle dedi: “Onu (Hz. Osman), kabı yıkar gibi yıkadınız, sonra da öldürdünüz.” 


Muhammed b. Amr-Ebü Muaviye el-A'meş-Huseyme-Mesrük yoluyla rivayet edilmiştir: 


211 Bakara, 138 
212 Bakara, 138 
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Aişe şöyle dedi:” Onu (Hz. Osman), pislikten temizlenmiş elbise gibi terkettiniz sonra yaklaştınız ve kendisini koçun boğazlandığı gibi boğazladınız.”Mesrük şöyle dedi: Ona, şunu söyledim: “Bu senin işindi, insanlara mektup yazarak ona karşı çıkmaları için kendilerine emir verdin.” 
Bu söz üzerine, Aişe şöyle dedi: “Mü'minlerin kendisine iman ettiği ve kâfirlerin kendisini inkara kalkıştığı Allah'a yemin ederim ki, bu meclise oturduğum ana kadar onlara beyaz üzerine kara (mektup) yazmadım.” A'meş şunu söyledi: Râvilerin görüşlerine göre, Onun dilinden isyancılara mektup yazılmıştır. 


Bu yıl, Osman, Abdullah b. Abbas'ı göndererek Hac mevsimini idare etti. Ali de Kurban bayramında insanlara namaz kıldırdı. 


Bu yıl, Osman (Allah ona rahmet eylesin), Zi”l-Hicce ayının bitmesine birkaç gün kala, Cuma günü öldürüldü. 


el-Mu'temir b. Süleyman, babamdan, Ebü Osman el-Mehdi'nin şöyle dediğini duydum: 


Osman, Teşrik günleri (Kurban bayramının son üç günü)'nin ortasında öldürüldü. 


Ebü'I-Hasen-Ebü iMa”şer-Nafi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Osman, 2Zi'l-Hicce ayından onyedi veya onsekiz gün sonra Cuma günü öldürüldü. 


Abdula'lâ b. el-Heysem şunu söyledi: Babam bana Hasen'e $öyle dediğini nakletti: 


Osman'ı öldürenler arasında Mühacir ve Ensar'dan bir kimse var mıydı? O da: “Hayır” Onu, öldürenler Mısır-lılar- dan bazı çiftçilerdi. 


Yahya, o da İsmail'den, Kays'ın şöyle dediğini nakletti. Sa'id b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl'in şunu söylediğini duydum: 
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Uhud dağı bile Osman'a yapılanları reddetseydi, onu haklı görürdüm. 


Osman, Mekke'de “el-Hakem'in evi denilen” Ebü'l-As'ın evinde doğdu. Râvilerin dediklerine göre o, Kurban bayramında Medine'de öldürüldü. Bu hususta el-Ferezdak şöyle demiştir: 

“Osman! Onu Kurban bayramı sabahı öldürerek kanını döktüler.”. 


Beni Ca'de mensubu Nâbiğa ise, onun hakkında şunu söylemiştir: 
“Daha kurban etleri taşınmadan bir hanif müslüman olarak İbnu Affan'ı öldürdüler.”. 
el-Kasım b. Ümeyye b. Ebi es-Salt ise, onunla ilgili şöyle demştir: 


Ömrüme yemin ederim ki, Resülüllah'ın Kurban bayramlarında yaptığının hilâfına, ne kötü biçimde onu (Hz. 
Osman'ı) boğazladınız. 


Osman gece vakti defnedildi. Onun namazını Cübeyr b. Mutim kıldırdı. Râvilerin dediklerine göre onun namazını Hukeym b. Hizam, başka bir rivayete göre el-Misver b. 
Mahreme kıldırmıştır. 


OSMAN B. AFFAN'IN (R.A) HALİFELİK 
SÜRESİ VE YAŞI 


Onun, halifeliği onbir yıl, onbir ay ve onsekiz gün, bir başka rivayete göre ondört gün sürmüştür. Yaşı konusunda ise, çelişkili haberler vardır: 

Mu'az b. Hişam şöyle dedi: Babam bana Katâde'nin şöyle dediğini nakletti: 

O (Hz. Osman), öldürüldüğü zaman seksen altı yaşındaydı. 


Ebü”i-Yakdan şöyle dedi: Ebü'l-Mikdam bana şunu nakletti: 
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O, öldürüldüğü zaman sekseniki yaşındaydı. Bir başka rivayete göre o öldürüldüğünde seksendört yaşındaydı. 


Yahya b. Muhammed-Abdulaziz b. Ebi İmran-Muhammed b. Abdullah el-Mahzumi yoluyla rivayet edilmiştir: 


Osman, öldürüldüğü zaman sekseniki yaşındaydı. 


Bu yıl, el-Muğire b. el-Ahnes b. Şerik es-Sakafi, Dâr (ev) olayında Osman'la (Allah, ona rahmet eylesin) birlikte öldürüldü. 


OSMAN B.AFFAN'IN(R.A.) ÂMİLLERİNİN 
İSİMLERİ 
Mekke 


Mekke'ye Ali b. Adiyy b. Rabia b. (Abdul'uzzâ) b. 
Abdişems b. Abdimenğf vali tayin edildi. Yine oraya, Halid b. el-As b. Hişam b. el-Muğire el-Mahzümi vali atandı. Osman öldürüldüğünde o, orada valiydi. 


Medine 


Hz. Osman Hac'a gittiği vakit, Medine'ye Zeyd b. Sâbii vekil tayin ederdi. 


Basra 


O (Hz. Osman), Ebü Musa el-Eş'ari'yi dört yıl boyunca Basra'ya vali yaptı. Ebü Musa, savaşa çıktığı vakit “İmrân b. Husayn'ı yerine vekil bırakırdı, bazen de Ziyad'ı vekil tayin ederdi. Sonra o, Ebü Musa'yı azlederek yerine Abdullah b. Amir b. Krueyz'i Basra'ya vali tayin etti. Daha önce İbn Amir'in, Horasan ve Sicistan'a atadığı valileri, onun valilik görevine dair yılların tarihinde yazmıştık. 


Küfe 

Ömer öldürüldüğü zaman el-Muğire b. Şu'be Küfe'de vali idi. Osman, onu kısa bir müddet görevinde bıraktı. Sonra, kendisini azlederek yerine Sa'd b. Mâlik'i görevlendir- 


di. Sonra, onu da azlederek yerine el-Velid b. Ukbe b. Ebi Muayyıt'ı vali tayin etti. Daha sonra, onun görevine son verdi ve yerine Sa'id b. el-As'ı vali atadı. Küfeliler, Sa'id'i görevinden uzaklaştırarak, yerine, Ebü Musa el-Eş'ari'yi vali yaptılar. Arkasından da Osman'a mektup yazarak onu Küfe- 
'ye vali tayin etmesini istediler. Osman, Allah, ona rahmet eylesin öldürüldüğü güne kadar onu görevinde bıraktı. 


Mısır 


Hz. Osman Amr b. el-As'ı Mısır valiliği görevinden azlederek, yerine Abdullah b. Sa'd b. Ebi Serh'i vali tayin etti. Osman (Allah ona rahmet eylesin) öldürüldüğü güne kadar o, Mısır'da valilik yaptı. 


Suriye 

O (Hz. Osman), Muaviyye b. Ebi Süfyan'ı Suriye'de görevinde bıraktı. 

OSMAN B.AFFAN'IN POLİS TEŞKİLÂTI 
BAŞKANI, HÂCİBİ, BEYTÜLMAL 
SORUMLUSU VE KÂTİBİ 

Osman Şurta (Polis) teşkilâtı başkanı tayin eden ilk halifedir. Onun Polis Teşkilatını Teym Kureyş oğulların-— dan Abdullah b. Kunfüz idare etmekteydi. Hâcibi, Humrân b. Ebân, Beytülmal sorumlusu da Abdullah b. Arkam'dı. 


Sonra, Abdullah b. Arkam görevinden istifa etti. O da istifasını kabul etti. Onun kâtibi ise, Mervan b. el-Hakem'di. 


KADILAR 
Basra Kadılığı 


Basra'da Ka'b b. Sür kadıydı. Sonra Osman, Ebü Musa el-Eş'ari'ye emir vererek insanlar arasında kadılık yapmasını istedi. Sonra, İbn Amir'i, Basra'ya vali tayin edince, O, Ka'b b. Sür'u kadı atadı. Ka'b, Cemel vakasında öldürüldüğü güne kadar burada kadılık yaptı. Onun (Ka'b) ölümüne atıcısı belli olmayan bir ok sebep oldu ve o savaşmadı. 


Küfe Kadılığı 
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Osman'ın öldürüldüğü güne kadar Küfe'de Şureyh kadılık yaptı. 


Yemen 


Bel'adeviyye'den Yalâ b. Ümmeyye, annesi Münye'dir. 
Osman'ın öldürdüğüne kadar San'a'da Sümâme adında bir adam valilik görevinde bulundu. 


Horosan 


Osman, İbn Amir'i 29. Yılda Basra'ya vali tayin etti. 
İbn Amir savaşa çıkınca, Ziyad'ı Basra'ya vekil bıraktı. O, İsbahan, Hulvan, Kirman ve Horasan'ın tümünü fethetti. Onun fetihlerini daha önce tarih kısımında yazmıştık. Sonra o, Sâbur'dan ihram giyerek 33 Yılda Kays b. el-Heysem el-Sülemi'yi yerine Horasan'a vekil bıraktı. Karın ona karşı büyük bir ordu toplayınca, Kays, buradan ayrıldı. Böylece, insanların idaresini Abdullah b. Hazim es-Sülemi üstlendi ve Karın'la karşılaştı. Karın bu savaşta öldürüldü ve arkadaşları savaş meydanını bırakarak kaçtılar. O, fetih konusunu İbn Amir'e yazdı. O da, Osman'ın öldürülmesine kadar onu Horasan'da görevinde bıraktı. 


Sicistan 


İbn Amir, er-Rehi” b. Ziyad el-Harisi'yi oraya vali tayin etti. O da Zâlık'ı fethederek Zerenc halkı ile sulh yaptı. 
Sonra, oradan ayrıldı ve yerine Belharis kabilesinden bir adamı vekil bıraktı. Sonra İbn Amir, H. 33. Yılda İbn Semüre b. Habib'i Sicistan'a vali tayin etti. Bu vali, Osman'ın durumunun bozulmasına kadar orada kaldı. Sonra geri dönerek yerine Emir b. Ahmer el-Yeşkuri'yi vekil bıraktı. Sicistan halkı bu valiyi oradan uzaklaştırdılar. 


Sind 


Osman, Hukeym b. Cebele el-Abdi'yi buraya gönderdi. O da Mekran'a vardıktan sonra Osman'ın yanına geldi. 
Osman bu ülkenin durumunu ona sordu; o da, “oranın suyu az, hırsızı yaman, arazisi dağlıktır. Oraya giden ordunun sayısı fazla olursa askerler aç kalır; az olursa kaybolurlar” 


224 


diye cevap verdi. Bunun üzerine Osman, oraya kimseyi savaşa göndermedi. 


Bahreyn 
Ebü Halid şöyle dedi: Ebü'l-Hattab şunu nakletti: 


İbn Amir, Osman'ın hilâfeti esnasında Abdullah b. 
Sevvâr el-Abdi'yi oraya gönderdi ve o, Osman'ın öldürülmesine kadar orada kaldı. Onun (Hz. Osman) oraya tayin ettiği valilerden birisi de Mervan b. el-Hakem'dir. 


SÂİFE (YAZ MEVSİMİ SAVAŞLARI) 


Osman, Muaviye'ye bir mektup yazarak Bizans topraklarına yürümesini istedi. O da, Yezid b. el-Hurr el-Absi'yi, sonrada Abdurrahman b. Halid b. el-Velid'i iki Sâife'ye birden gönderdi. Sonra onu azlederek Süfyan b. Avf el-Gâmidi'yi bu iş için görevlendirdi. Bu esnada, Süfyan kara yoluyla savaşa çıkardı, deniz kuvvetlerine de Cünâde b. Ebi Ümeyye'yi vekil bırakırdı. Bu durum Süfyan'ın vefatına kadar böyle devam etti. Sonra Muaviye bu iş için Abdurrahman b. Halid b. el-Velid'i, arkasından da Ubeydullah b. Rebah'ı görevlendirdi ve o, Bizans topraklarında kış mevsimini geçirdi. 

YIL 36 (656/57) 
ALİ B. EBİ TALİB'İN (R. A.) HALİFELİĞİ 


Bu yıl, Ali b. Ebi Talib b. Abdulmuttalib'e bey'at edildi. Annesi, Fatıma bint Esed b. Hâşim b. Abdimenâf b. 
Kusayy b. Kilâb'dır. 


TALHA, ZÜBEYR VE ÂİŞE'NİN (R. A.) İSYANI 


Bu yıl, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. el-Avvam, yanlarında Aişe Ümmü'i-Mü'minin olduğu halde Basra'ya geldiler. Bu esnada, burada Ali adına Osman b. Huneyf el-Ensari vali olarak bulunmaktaydı. Osman b. Huneyf, Hukeym b. Cebele el-Abdi'yi onlara karşı gönderdi. O da Talha ve Zübeyr'le ez-Zâbüka'da -Burası Basra limanı karşısın-— 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da erzak depolarının bulunduğu yerdir- karşılaştı. Vuruşma enasında Hukeym b. Cebele öldürüldü. Yine bu savaşta Resülüllah'ın (S. A. V.) sahabilerinden Mücâşi” b. Mesud es-Sülemi de öldürüldü. 


Bu yıl, Ali, Medine'den ayrıldı ve buraya Sehl b. Hurneyf el-Ensari'yi vali tayin etti. Ali, el-Hasen b. Ali b. Ebi Talib ve Ammar b. Yâsir'i insanları orduya katılmaya çağırmak maksadıyla Küfe'ye gönderdi ve Ali, kendisi de Basra- 
'ya geldi. 


CEMEL VAKASI 


Bu yıl, Cemel vakası 36. yılının Cümâda'l-Ahire ayı-— nın onunu müteakip Cuma günü Basra'nın ez-Zâviye (Tuffwl-Basra yöresi) bölgesinde vuku buldu. 


Bu yıl, Talha b. Ubeydulla savaşta öldürüldü. Atıcısı belli olmayan bir ok gelip ona isabet etti ve onu öldürdü. 


Mu'az b. Hişam-babası-Katâde el-Cârüd b. Ebi Sebüre yoluyla rivayet edilmiştir. 


Cemel vakası esnasında, Mervan baktı ve şöyle dedi: “Bu günden sonra intikamımı alamam. Sonra, ona (Talha) bir ok atarak onu öldürdü.” 


Cüveyriyye b. Esma'yı duyanlar bize Yahya b. Sa'id- 
'den, amcasının şöyle dediğini naklettiler: 


Mervan, Talha'ya bir ok attı ve onu öldürdü. Zübeyr ise, savaştan dönerken Vadi's-Sibâ” bölgesinde öldürüldü. Onu, Umeyr b. Cermüz el-Mücâşi'i öldürmüştür. Ayrıca savaşta Muhammed b. Talha b. Ubeydullah ve Abdurâhman b. 
Attab b. Esid de öldürüldü. Ali'nin Basra'ya gelmesinden önce meydana gelen Birinci Cemel savaşında Mücâşi' b. Mesud es-Sülemi ve Hukeym b. Cebele el-Abdi öldürüldü. 


Bu yıl, Nu'aym b. Mesud el-Eşca'i vefat etti, O, Osman'ı gördü. 
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Bu yıl, H. 36. yılının başında Huzeyfe b. el-Yemân vefat etti. 


Ebü'l-Yakdân ve Ebü'l-Hasen şöyle dedi: 


Merv merzübanı Mahuveyh b. Azer, 36. yılda Ali'ye gelerek sulhu yeniledi ve Ali, ona bir antlaşma metni yazdı. Fakat, onlar daha sonra sulhu bozarak isyan ettiler. 
Bunun üzerine Ali, Avn b. Ca'de b. Hübeyre b. Ebi Vehb el-Mahzumi'yi gönderdi. Fakat o bir şey yapamadı. 


Bu yıl, “İmran b. el-Fudayl el-Burcumi ve Haseke b. 
Attab el-Habati Küfe'den ayrılarak Sicistan'ın bazı bölgelerine baskın düzenlediler ve Zerenc sahibi onlarla sulh yaptı. 

Bu yıl, Ali, Basra'dan çıkarak Küfe'ye geldi. Sonra O, Muaviye'nin üzerine yürümek için buradan ayrıldı ve Ebü Mesud Ukbe b. Amr el-Bedri'yi Küfe'ye vekil tayin etti. 


CEMEL VAKASV'NIN GENİŞ HABERİ 

Bu yıl, Cemel vakası meydana geldi. 

Ebü'i-Yakdân şöyle dedi: 

Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. el-Avvam ve Aişe Basra'ya gelerek el-Mirbed'in üst kısmına indiler. Onlar ed-Debbâğin -Burası Sikketü'i-Mirbed semtinde Zirbiyy köşkünün önünde yer alır- mahallesine geldiklerinde insanlar öyle bir şekilde toplandılar ki, bir taş atılsa mutlaka bir insanın kafasına düşerdi. Burada, Talha ve Aişe bi- 


rer konuşma yaptılar ve bu esnada insanlar tarafından anlaşılmayan sözler sarfedildi. 


Ebü Bekr-Avf-Ebü Recâ' el-Utâridi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Talha b. Ubeydullah'ın yanına gittim. İnsanlar onun etrafını sarmış, kendisi de devesinin üzerinde oturuyordu. 


O, şöyle konuştu: “Ey insanlar! Susar mısınız?” Onlar ise, bildiğini yapıyor ve susmuyorlardı. Bunun üzerine, O, şöyle dedi: “Yazıklar olsun! Sizler Ateş kelebekleri ve tamah” sineklerisiniz. 
Ebü”'i-Hasen-el-Hüzeli yoluyla rivayet edilmiştir: 


A YA 


Onlar, ed-Debbâğin bölgesinden inince, insanlar tarafından taşlandılar. Böylece, oradan Nehd oğullarının bulunduğu mevkiden geçerek, Beni Mâzin sonra da Beni Hısn mezarlıkları yanından geçtiler. Nihayet el-Müsennât bölgesinden geçerek el-Cebel bölgesinde indiler. 


Hâtim b. Müslim-Yusuf b. Abde-İbn Sirin yoluyla rivayet edilmiştir: 


Talha ve Zübeyr Sa'd oğullarının bölgesinde indiler. 
Ebü'-Yakdan şöyle dedi: 


Ali, o günlerde Osman b. Huneyf el-Ensari'yi Basra- 
'ya vali tayin etmişti. Talha, Zübeyr ve beraberindeki insanlar yürüyerek ez-Zâbuka'ya geldiler. Burada, karşılarına Osman b. Huneyf ve adamları çıktılar ve akşama kadar savaştılar. Sonra anlaşarak aralarındaki savaşı durdurmak için bir antlaşma metni yazdılar. Buna göre, iki taraf savaşı durdurmaya valilik konağı, mescit, Beytülmal ve erzak evinin Osman b. Huneyf'in elinde kalmasına, Talha ve Zübeyr- in şehrin herhangi bir semtinde ikâmet edebilmelerine ve Ali'nin şehre geleceği'güne kadar iki grubun birbirine dokunmamasına karar vererek anlaştılar. 


Ebü'i-Yakdan şöyle dedi: 
Aişe, Talha ve Zübeyr bulundukları yerden ayrılarak Tâhiyetü b. Ubeyd'e yerleştiler. 


Ebü”'i-Hasen-el-Hüzeli-el-Carüd b. Ebi Sebre-Sinan b. 
Seleme b. el-Muhabbik el-Hüzeli yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ertesi sabah İbnw'z-Zübeyr (Abdullah) arkadaşlarına yiyecek temin etmek maksadıyla erzak evi olarak bilinen ez-Zâbüka'ya uğradı. Bu esnada Hukeym b. Cebele el-Abdi, Abdulkays ve Bekr b. Vâil kabilelerinden yediyüz kişilik 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bir kuvvetle aynı yere geldi ve iki taraf burada savaştılar. 
Böylece, Hukeym b. Cebele, kardeşi er-Ra'l b. Cebele ve oğlu el-Eşref b. Hukeym bu savaşta öldürüldüler. 


Ebü'l-Yakdan şöyle dedi: 
Hukeym'i, el-Huddan kabilesinden Duhaym adında bir 


kişi öldürdü. Başka bir rivayete göre, onu, Yezid b. el-Esham el-Huddâni öldürmüştür. 


Ebü'i-Yakdan şunu söyledi: 

Hukeym ile birlikte Hanzala el-Hüzzâni de öldürülmüştür. 

Ebü'i-Hasen-Mesleme-Davud b. Ebi Hind yoluyla rivayet edilmiştir: 

İbnwz Zübeyr'in adamlarından Mücâşi” b. Mesud es-Sülemi bu savaşta (Birinci Cemel) yaralandı ve Yeşkur oğul- 


larının bölgesinde yer alan evine kaldırıldı. Bu yaranın tesirinden ölünce de kendi evinde defnedildi. 


Ebü'l-Yakdan şöyle dedi: 

Ali, Hasan b. Ali ve Ammar b. Yasir'i asker toplamak maksadıyla Küfe'ye gönderdi. 

Gander-Şu'be-el-Hakem-Ebü Vâil yoluyla rivayet edilmiştir: 

el-Hasen ve Ammar Küfelileri orduya katılmaya çağırdıklarında Ammar şöyle dedi: “Vallahi ben biliyorum ki 

o (Hz. Aişe) dünya ve ahirette O'nun (Hz. Peygamber) ha- 


EN Fakat, Allah, sizi onunla belaya sokmuştur ya ona (Hz. Ali) uyacaksınız ya da öbürüne (Hz. Aişe). 


Gander-Şu'be-Sa'd b. İbrahim-Eslem kabilesinden bir adam yoluyla rivayet edilmiştir: 


Medinelilerden oluşan dörtbin kişilik bir kuvvet olarak Ali ile beraberdik. 


Ebü Gessân-Ya'kub el-Kumi-Ca'fer b. Ebi”i- Muğhire-Sa'id b. Cübeyr yoluyla rivayet edilmiştir: 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Cemel vakasında Ensar'dan sekizyüz kişi, Bey'atu'r-Ridvan'a katılmış olanlardan da dörtyüz kişi Ali'nin yanında yer almıştı. 


Ebü Bekr-Abdulmelik-Selem b. Kuheyl yoluyla rivayet edilmiştir: 


el-Hasen b. Ali ve Ammar Küfe'ye gelerek insanları orduya katılamaya çağırdılar. Şehirden altıbin ile yedibin kişi bu çağrıya cevap vererek Zikâr bölgesinde bulunan Aliye katıldılar. Ali, bu orduyla birlikte -yanında da onbin kişiden oluşan bir ordu vardı- Basra'ya geldi. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Ali, Zikâr'dan Başra üzerine yürüdü. Bu esnada o, öncü kuvvetlerine Abdullah b. Abbas'ı görevlendirdi. Sonra o, kumandanları tayin etti, bayrakları dağıttı ve sancağı oğlu Muhammed b. Ali'ye verdi. 


Ebü'i-Yakdân şöyle dedi: 
Ali'nin sancağı, oğlu Muhammed b. Ali'nin elindeydi. 
Ebü Ubeyde şöyle:dedi: 


Süvari kuvvetleri :kumandanı Ammar b. Yâsir, piyâde kuvvetler kumandanı Muhammed b. Ebi Bekr idi. Ordunun sağ kanadına -ki bu bölük Basra ve Küfe Rabiası'ndan meydana gelmekteydi- “Albâ” b. el-Heysem es-Sedusi, bir başka rivayete göre Abdullah b. Ca'fer, sol kanadına da -ki bu bölük Basra ve Küfe Mudarı'ndan oluşuyordu- el-Hasen b. Ali görevlendirilmişti. Râvilerin dediklerine göre ordunun sağ kanadına el-Hasen, sol kanadına el-Hüseyn b. Ali kumandan tayin edilmiştir. Talha ve Zübeyr'in sancağı ise Abdullah b. Hukeym b. Hizam'a verilmişti. Süvari kuvvetleri kumandanı Talha b. Ubeydullah, piyade kuvvetleri kumandanı Abdullah b. ez-Zübeyr idi. Ordunun sağ kanadına -ki bu bölük Mudar kabilesinden oluşuyordu- Abdullah b. Amir, bir başka rivayete göre Abdullah b. el-Hâris, sol kanadına 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da -ki bu bölük Yemenliler'den meydana geliyordu- Mervan b. el-Hakem atanmıştı. 


Ebü'l-Hasen-el-Hüzeli-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ali, ez-Zâviye'den, Talha, Zübeyr ve Aişe de el-Furda'dan hareket ettiler. İki taraf, 36. yılının Cümâda”l-Ahire ayının ortasında, Perşembe günü Ubeydullah b. Ziyad Köşkünün bulunduğu yerde karışlaştılar. Savaş ise Cuma günü meydana geldi. 


Ali b. Asım-Husayn-Amr b. Cavân el-Ahnef b. Kays yoluyla rivayet edilmiştir: 


İki taraf karşılaşınca, ilk öldürülen kişi Talha b. Ubeydullah oldu. Bu esnada, Ka'b b. Sür Basra'dan çıktı, elinde de Mushaf vardı. O, yanındaki Mushafı açarak iki taraf arasında durdu ve insanları kan dökmemeye çağırdı. Fakat o, o şekilde öldürüldü. 


Ebü'l-Yakdân şöyle dedi: 

Ka'b b. Sür boynunda bir Mushaf, üzerinde bir bornos ve elinde bir asa olduğu halde savaş meydanına çıktı ve Hz. 
Aişe'nin devesinin yolarını tuttu. Bu esnada kimin tarafın- 


dan atıldığı belli olmayan bir ok ona isabet ederek ölümüne sebep oldu. 


Mu'az b. Hişam-babası-Katâde-el-Carüd b. Ebi Sebre el-Hüzeli yoluyla rivayet edilmiştir: 


Mervan b. el-Hakem Cemel Vakası esnasında Talha b. 
Ubeydullah'a baktı ve şöyle dedi: “Bu günden sonra intikamımı almam imkansızdır.”. Sonra, ona bir ok atarak onu öldürdü. 


Ebü Abdurrahman el-Kureşi-Hammad b. Zeyd-Kurre b. Halid-İbn Sirin yoluyla rivayet edilmiştir: 


Talha'ya bir ok atıldı ve ok tam boğazına isabet etti. 
Râvilerin dediklerine göre, Mervan, oku, kendisinin attığını itiraf etmiştir. 
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Cüveyriyye b. Esmâ'-Yahya b. Sa'id-Amcası yoluyla rivayet edilmiştir: 
Mervan, Talha b. Ubeydullah'a bir ok attı, sonra Ebân 


b. Osman'a dönerek şöyle dedi: “Babanın bazı katillerinden hakkını aldık.”. 


Abdurrahnman b. Mehdi-Hammad b. Zeyd-Yahya b. 
Sa'id yoluyla rivayet edilmiştir: 

Talha şöyle dedi: “Bana rağmen Cerm oğullarının rızasını satınca, el-Kuse'i'nin pişman olduğu gibi pişmanlık duydum.”». 

Ali b. Asım-Husayn-Amr b. Câvân el-Ahnef yoluyla rivayet edilmiştir: 

Zübeyr savaştan çekilince, Amr b. Cürmüz onu Vadi's-Sibâ” mevkiinde öldürdü. 

Bişr b. el-Mufaddal-Mansur b. Abdurrahman-eş-Sa'bi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Dört kişi dışında Bedir savaşına katılıpta Cemel vakasına katıldığını söyleyen olursa veya beşinci bir şahsı 


zikrederlerse, bil ki Ali ve Ammar bir tarafta, Talha ve Zübeyr de bir tarafta yer almışlardı. 


İsmail b. Ebi Hallid-Kays yoluyla rivayet edilmiştir: ) 

Cemel vakasında Talha'nın dizine bir ok atıldı, onu sarmaya çalıştıkları zaman şişiyordu, bıraktıklarında da kan fışkırıyordu. Bunun üzerine o (Talha) şöyle dedi: “Bırakın aksın! Bu oku, Allah göndermiştir. Bu esnada insanlar yenilgiye uğradılar ve onlardan birçok kimse öldürüldü.”. 

Kehmes b. el-Minhal-Sa'id-Katâde yoluyla rivayet edilmiştir: 

Cemel vakasında yirmibin kişi öldürüldü. 


Vehb b. Cerir-babası-Muhammed b. Ebi Ya'kub ed-Dabiyy yoluyla rivayet edilmiştir: 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Basralılar'dan, Ezd kabilesinden ikibinbeşyüz, Dabbe oğullarından da sekizyüz kişi öldürülmüştür. 


Vehb-el-Mu'allâ Ebü Hâtim-babaannesi yoluyla rivayet edilmiştir: 


Cemel vakasında öldürülen insanların yanına gittik ve onları kamışla saydık, sayılarının yirmibin kişi olduğunu gördük. 


Ebü'i-Yakdan-er-Rakin b. el-Kasım-Ali b. Zeyd yoluyla rivayet edilmiştir: 


Cemel vakasında yedibin kişi öldürülmüştür. 


Hâtim b. Müslim-Abdurrahman b. Halid b. el-As-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 


Cemel vakasında onüçbin kişi öldürüldü. Sadece Ali- 
'nin arkadaşlarından dörtyüz ile beşyüz arasında insan öldürülmüştür. 


Ebü”i-Hasen-Muhammed b. Salih es-Sakafi-İbn Cerih-İbn Ebi Müleyke yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ali'nin arkadaşlarından beş yüz kişi öldürüldü. 


Abu Abdurrahman-Hammad b. Zeyd-ez-Zübeyr b. el-Hırrit yoluyla gelen bir rivayete göre Ebü Lebid'e şöyle denildi: 

“Ali'yi seviyor musun?”. O da şunu söyledi: “Güneş şuradan buraya gelene kadar kavmimden ikibinbeşyüz kişiyi öldüren bir adamı nasıl sevebilirim?” 


CEMEL VAKASV'NDA ÖLDÜRÜLENLERİN 
İSİMLERİ 
Ümeyye oğulları'ndan 
Ümeyye oğulları'ndan: Abdurrahman b. Attab b. Esid. 
Habib b. Abdişems oğulları'ndan 


Habib b. Abdişems oğulları'ndan: Abdurrahman b. 
Abdullah b. Amir. 
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Abduluzzâ b. Abişems oğullarından 


Abduluzzâ b. Abdişems oğulları'ndan: Ali b. Adiyy b. 
Muharriz b. Hârise b. Rabia b. Abduluzzâ 


Esed oğulları'ndan 


Esed b. Abduluzzâ oğulları'ndan: ez-Zübeyr b. el- Avvam -Onu Umeyr b. Gürmüz öldürdü- ve Abdullah b. Hukeym b. Hizam. 


Abduddar oğulları”ndan 


Abduddar b. Kusay oğulları'ndan: Abdullah b. Musâfi b. Talha b. Ebi Talha. 

Abd b. Kusay oğulları'ndan 

Abd b. Kusay oğulları'ndan: el-Hâris b. Nüfeyz'in azadlısı Abdullah. 


Zühre oğulları'ndan 


Zühre b. Kilab oğulları'ndan: el-Esved b. Avf, Abdullah b. el-Muğire b. el-Ahmes b. Şarik, Abdullah b. Ebi Osman b. el-Ahnes b. Şarik (Sakif'den iki müttefikleri idi), Ma'bed b. el-Mikdad b. el-Esved (Behrâ'dan müttefikleri idi) İ 

Mahzüm oğulları'ndân 

Mahzüm b. Yakaza oğulları'ndan: Abdurrahman b. el-Velid b. Abdişems, Abdullah b. Ebi Burde b. Ma'bed b. Vehb b. “Aziz ve Ma'bed b. Züheyr b. Ebi Ümeyye. 


Teym b. Mürre oğulları"ndan 


Teym b. Mürre oğulları'ndan: Talha b. Ubeydullah, oğlu Muhammed b. Talha, Abdurrahman b. Ebi Seleme b. el-Hâris. 

Cümah oğulları'ndan 


Cümah oğulları'ndan: Muti”in azadlısı Safvan, Abdurrahman b. Vehb b. Esid, Abdullah b. Übeyy b. Halef, Umeyr 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b. Vehb'in bir oğlu, Müslim b. Amir b. Humeyl, Kinde'den müttefikleri Nu'aym b. es-Salt ve Abdullah b. Hâni' 


Sehm oğullarından 


Sehm b. Amr oğulları'ndan: Kays b. Adiyy'nin bir oğlu. 


Amir oğulları'ndan 


Amir b. Lüey oğulları'ndan: Amr b. Abdullah b. Ebi Kays, Ebü Süfyan b. Huveytıb ve azatlıları Ebü'l-Ahnes. 


el-Hâris oğullarından el-Hâris b. Fihr oğulları'ndan: Bir kişi 
Temim oğullarından 


Temim oğullarından: Hilal b. Veki' ed-Dârimi ve Ebü'l-Cerba' el-Gilâni. 


Ğaylân oğulları'ndan 


Gaylân b. Mâlik oğulları'ndan: Mâzin b. Mâlik b. Amr b. Temim'in kardeşleri. 


Ebü'l-Yakdan şöyle dedi: 

es-Secf b. Sa'd b. Avf el-*Uceyfi, Ferâfise ve Ammâr da öldürüldü (İki kişi). 

Belhüceym'den 

Belhüceym'den: Hanzala b. Dırar ed-Dabiyy. 

Kays 'İlân'dan 

Kays b. “İlan sonra da Süleym oğulları'ndan: Asım b. 
Kays b. es-Salt ve oğlu Amr b. Asım, Şebib b. el-Heysem, 


Mu'avviz b. Esmâ? b. es-Salt ve al-Haccac b. “Ullât'ın kardeşi Muarriz b. “Ullât 


Bâhile'den 
Bâhile'den şunlar öldürüldü: Kuteybe b. Müslim'in amcası Küleyb b. Amr. 


Yemen'den 
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Yemen'den: Ka'b b. Sür el-Lakiti ve Sebre b. Şeymân el-Huddani'nin bir oğlu. 


Tahiye'den 
Ebü'-Yakdan şöyle dedi: 


Tahiye'den otuz kişi öldürüldü ve onlar Nâfi” b. Halid et-Taci mescidinin yanında defnedildiler. 


el-Cehâdım'dan 


el-Cehâdım'dan otuz kişi öldürüldü şu kişiler onlardandır: Kays b. Suhbân ve Cüdân b. “Aiz Ebü Abdullah b. 
Cüdân. Bu savaşta Amr b. el-Eşref de öldürüldü -o, Ziyad b. 
Amr'dır ve öldürüldüğünde devenin yularını tütyordu- Onu el-Hâris b. Abdu'ş-Şârık el-Gâmidi öldürdü. Onu da Amrb. 
el-Eşref öldürdü. Onlar ikiside birbirini öldürmüşlerdir. 


Bize gelen habere göre, Ali'nin arkadaşlarından da şunlar öldürülmüştür: Suhan'ın iki oğlu Zeyd ve Seyhan, 'İlbö” b. el-Hâris es-Sedüsi, Hind el-Cemeli ve Süleym'in iki oğlu ve Mihref b. Süleym'in iki kardeşi es-Suk'üb ve Abdulla. 


Eşhel b. Hâtim ve Ubeydullah b. Abdullah b. Avn-İbn Avn-Ebü Recâ' yoluyla rivayet edilmiştir: 


O gün deveyi görmüştüm, atılan oklardan kirpi gibi olmuştu, bir adam da onun yularını tutmuş şöyle söylüyordu: “Biz Dabbe oğullarıyız, devenin sahipleriyiz. Eğer ölüm gelirse, biz onunla savaşırız. Ölüm, bizim için, baldan daha tatlı bir şeydir. Osman'ın kanının intikamını, kılıçlarla alırız. 


Râvi (Ebü Recâ') sözüne devam ederek şöyle dedi: 


Allah'a yemin ederim ki, çok geçmedi devenin ön a- 
.yakları büküldü ve yere düştü. Bu esnada askerleri “annemiz, annemiz” diye bağırmaya başladılar. Bir adam, Ebü Recâ'ya şöyle dedi: “O gün sen ne yaptın?” O da şunu söyledi: “Bir kaç ok atmıştım, fakat, isabet edip etmediğini bilemiyorum.” 
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Ali b. Asım-Husayn-Ebü Cemile el-Bukâi yoluyla şöyle rivayet edilmiştir: 

Ben, Mü'minlerin annesinin devesinin ayakları kılıçla vurulduğunda Ali ile aynı safta bulunuyordum. Muhamrmed b. Ebi Bekr ve Ammar b. Yasir, iki saf arasında birbiri ile yarış yaparcasına ona doğru koştular ve rahlin (semerin) ipini keserek onu (Hz. Aişe) hevdeci ile birlikte taşı-— dılar. 


Hübeyre b. Hadir el-Adevi'yi duyanlar bize Evfa b. 
Delhüm el-Adevi'nin şöyle dediğini naklettiler: 


Aişe şöyle dedi: “Adiyy oğullarının sesleri kesilme- den devemin başı başkasına teslim olmadı.” 


Gander ve Ebü Davud, Şu'be'den bize Amr b. Mürre- 
'nin şöyle dediğini naklettiler: 


Abdullah b. Seleme ve el-Hâris b. Süveyd'i Cemel vakasını yad ederlerken duydum. el-Hâris şöyle dedi: Hayır! 
Vallahi Cemel vakası gibisini görmedim. Biz mızrakları onların göğsüne, onlar da mızrakları bizim göğsümüze dayadılar. Öyle ki, insanlar bu mızrakların üzerinde yürümek isteselerdi, yürürlerdi. Vallahi o gün, o savaşa katılmamak için şu kadar para vermeye razı olurdum. 


Abdullah b. Seleme şöyle dedi: 


Vallahi o gün, o savaşa katılmamak ve Ali'nin katıldığı herhangi bir savaşa katılmamak yerine, bu kadar malım olsaydı bile beni onun kadar sevindiremezdi. 


Ubeydullah b. Musa-Mis'ar-Amr b. Mürre-el-Hâris b. 
Cümhan el-Cu'fi yoluyla rivayet edilmiştir: 


Cemel vakası başlayınca, biz, mızrakları onların göğüslerine, onlar da mızrakları bizim göğsümüze dayadılar. 
Öyle ki, insanlar mızraklar üzerinde yürümek isteselerdi, rahtaça yürürlerdi. Râvi sözüne devam ederek şöyle dedi: Bu esnada ben bu tarafta yer alanların: “La ilâhe illallah 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vallahu akber”, karşı tarafta yer alanların da “Lâ ilâhe illallah vallahu akber” dediklerini duyuyordum. 


Bu yıl, Selman el-Fârisi ve Kudâme b. Maz'un el-Cümâhi vefat etti. Bu yılda, insanlar için hac mevsimini Ubeydullah b. el-Abbas b. Abdulmuttalib idare etti. Râvilerin dediklerine göre bu yıl hac mevsimini Abdullah b. Abbas idare etmiştir. 


HİNDİSTAN'IN DURUMU 


Bu yıl, el-Hâris b. Mürre el-Abdi insanları, Hindistan üzerine yürümeye çağırdı. O, Mükran'ı geçerek Kandâbil ülkesine girdi ve Kikan dağlarına kadar sokuldu ve orada büyük sayıda esir ele geçirdi. Sonra düşmanları ondan intikam aldılar. Böylece el-Hâris ve arkadaşları orada öldürüldüler. 


YIL 37 (657/58) 
SIFFIN SAVAŞI 


Bu yıl, 37. yılının Safer ayının yedisini müteakip çarşamba günü Sıffin savaşı meydana geldi. Sulh ise, aynı yılın Safer ayının onunu müteakip Cumartesi gecesi gerçekleşti. 


Bu yıl, Ammar b. Yasir ve Hâşim b. 'Utbe öldürüldüler. Bu yılda, iki hakem, Ali tarafından tayin olunan Ebü Musa el-Eş'ari ve Muaviye tarafından tayin olunan Amr b. 
el-As Ramazan ayında Dümeti”i-Cendel'de bir araya geldiler. Râvilerin dediklerine göre, onlar Dümetü'!-Cendel'e yakın bir yerde olan Ezruh'ta toplandılar. Ali, bu toplantıya İbn Abas'ı da gönderdi. Fakat o, bu toplantıya katılmamıştır. Muaviye bu toplantıya katılmadı ve iki hakem herhangi bir karara varamadılar. Böylece toplantıya katılanlar oradan ayrıldılar ve Şam halkı 37. yılın Zi'l-Ka'de ayında halife olarak Muaviye'ye bey'at ettiler. 


Bu yıl, Ali'nin Sıffin dönüşü Habbab b. el-Erett Küfe- 
'de vefat etti. 
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Ali, Sehl b. Huneyf'i Fâris'e vali tayin etti. Fakat buranın halkı onu, görevinden uzaklaştırarak bölge dışına çıkmaya, zorladılar. Bunun üzerine Ali, Ziyad'ı vali olarak oraya gönderdi ve oranın halkı ona yakınlık gösterdiler ve kendisiyle anlaşma yaparak haracı ödediler. 


Bu yıl, Ali, Benü Nâciye ve Maskale b. Hübeyre arasındaki olay meydana geldi. Onlara dair haberler bulunmaktadır. Onları burada zikretmek istemiyorum. 


ŞEBES B. RİB”i İSYANI 
Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Bu yılda, yirmibin kişiden oluşan Şebes b. Rib'i idaresindeki Harura haricileri ayaklandılar. Ali, onların yanına giderek kendileri ile münâzare yaptı. Böylece onlarda ordusuna geri döndüler. 


el-Mu'temir b. Süleyman şöyle dedi:Babamdan, o da Enes'den, Şebes b. Rib'i'nin şöyle dediğini duydum: 


Ben Haruralılar'ı hürriyete kavuşturan ilk kşiyim. 
Bir adam da şöyle dedi: “Bunda övüneceğin birşey görmüyorum.”. 


Bu yıl, hac mevsimini Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib idare etti. 


YIL 38 (658/59) 
MUHAMMED B. EBi BEKR'İN ÖLDÜRÜLMESİ 


Bu yıl, Ali, el-Eşter'i Mısır'a vali tayin etti ve o, görev yerine varmadan el-Kulzüm'da vefat etti. Bunun üzerine Ali, Muhammed b. Ebi Bekr'i buraya vali yaptı. Bu esnada, Amr b. el-As, onun üzerine, yürüdü ve savaştılar. Savaş sırasında Muhammed b. Ebi Bekr yenilgiye uğradı. Râvi sözüne devam ederek şöyle dedi: Muhammed, içinde ölü bir eşek bulunan bir harabeye sığındı ve eşeğin gövdesi içinde gizlenmeye çalıştı. Fakat o, bu eşeğin gövdesinde yakıldı. Râvilerin dediklerine göre onu, Muaviye b. Hudeyc savaş esna- 


239 


sında öldürmüştür. Bir başka rivayete göre, onu, Amr b. el-As'a getirdiler, o da kendisini idam ederek öldürdü. 

Gander-Şu'be-Amr b. Dinâr yoluyla rivayet edilmiştir: 

Muhammed b. Ebi Bekr, Anır b. el-As'a esir olarak getirildi. Amr, ona şöyle dedi: “Yanında ahdin var mı? Bir kimseden vali tayin edildiğine dair bir belgen var mı?” O da “Hayır” dedi. Böylece Amr öldürülmesi için adamlarına emir verdi, onlar da kendisini öldürdüler. 


SIFFiN SAVAŞININ GENİŞ HABERİ 


Ebü'l-Hasen-Mesleme b. Muharib-Harb b. Halid b. Yezid b. Muaviye yoluyla rivayet edilmiştir: 

Muaviye, Suriy'den Sıffin'e yetmişbin kişilik bir orduyla çıktı. 

Harb şöyle dedi: 

Zeyd b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib'e şunu sordum: “Ali, kaç kişiyle Sıffin'e gelmişti? O da: “Yüzbin” dedi. 

Ebü'l-Hasen-Ebü”l-Vezir-İbn İshak ve İsmail b. Mücâlid-eş-Sa'bi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ali, Sıffin'e ellibin kişilik bir orduyla gitti. 

Ebü'i-Hasen-Hubab b. Musa-Câbir-Ebü'l-Hemra'?' yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ali doksanbin kişilik bir orduyla Sıffin'e geldi ve Muaviye ondan daha erken gelerek Fırat suyunu ele geçirdi. 
Ali ve ârkadaşları bölgeye varınca, Suryeliler onları su almaktan alıkoydular. Bunun üzerine, Ali, el-Eş'as b. Kays'ı ikibin kişilik bir orduyla Suryeliler'e karşı gönderdi. Muaviye adına suyu tutmakla görevli Ebü'l-A'var es-Sülemi de beşbin kişiden oluşan bir orduya kumanda ediyordu. İki taraf çetin bir muharebe sergilediler ve el-Eş'as suyu ele geçirdi. 

Ebü Nu'aym bize Musa b. Kays'ın şöyle dediğini nakletti: Hucr b. Anbes'den şunu duydum: 


Ali ile su arasına engel konuldu. Bunun üzerine, Eş- 
'as b. Kays'a haber verdiler. O da onları sudan uzaklaştırdı. 
Sonra insanlar H. 37. Yılın Safer ayının yedisini mütehakip Çarşamba günü karşılaştılar. Ali'nin sancağı Hâşim b. “Utbe b. Ebi Vakkas'a verilmişti. Ali'nin sol kanadında Rabia vardı, başlarında da İbn Abbas bulunmaktaydı. Onun sağ kanadında Yemenliler yer almaktaydı, başlarında da el-Eş'as b. 
Kays vardı. Ali de, Basra ve Küfe Mudarı'nın başında merkezde yer almıştı. Muviye'nin sancağı ise, el-Muhârik b. es-Sabah el-Küla'i'nin elindeydi. Muaviye ordusunun sol kanadında Mudar yer almıştı, başlarında da Zü'l-Kilâ? bulunuyordu. Ordunun sağ kanadında da Yemenliler vardı. 
Muaviye de, zırhlıların yer aldığı eş-Şehba' bölüğünü idare ediyordu. 


Ebü Gassan-Abdusselam b. Harb-Yezid b. Abdurrahman-Ca'fer (Zannedersem o İbn Ebi'l-Muğire'dir)-Abdullah b. Abdurrahman b. Ebzâ-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 

Biz sekizyüz kişi olarak Ali ile birlikte savaştık. İki taraf Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi gecesi savaştılar. Sonra mushaflar kaldırılarak sulha davet ettiler ve birbirlerinden yetmiş ölü vererek ayrıldılar. Suryeliler- 
'den kırkbeşbin, Iraklılar'dan da yirmibeşbin kişi öldürüdü. Ravilerin dediklerine göre ölü sayısı altmışbin kişi idi. 


Abduw'l-A'lâ-Hişam-Muhammed b. Sirin yoluyla rivayet edilmiştir: 


Savaşan taraflar kamışla sayılmış yetmişbin ölü vererek bölgeden ayrıldılar. 


Muaviye ordusundan ölenlerden bazıları şunlardı: Zü Kilâ', Havşeb, Ubeydullah b. Ömer b. el-Hattab, Amr b. el-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Hadrami, Hâbis b. Sa'd et-Tâi ve birçok kimseyle birlikte Urve b. Davud ed-Dımaşki 


Ali'nin arkadaşlarından şunlar öldürüldüler: Ammar b. Yasir, Hâşim b. “Utbe b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Büdeyl b. Verka' el-Huza'i, Abdullah b. Ka'b el-Muradi ve birçok kimseyle birlikte Abdurrahman b. Kelede el-Cümahi. 


Yahya b. Erkam-Yezid b. Abdulaziz-babası-Habib b. 
Ebi Sâbit yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ali'nin sancağı Hâşim b. 'Utbe b. Ebi Vakkas'ın elindeydi, süvari kuvvetleri kumandanı Ammar b. Yasir, piyâde kuvvetleri kumandanı Abdullah b. Büdeyl idi. Sağ kanatta el-Eş'as b. Kays, sol kanatta Abdullah b. Abbas yer almıştı. 
Sağ kanat piyade kuvvetlerine Süleyman b. Sured el-Huza'i, sol kanat piyade kuyvetlerinde el-Hâris b. Mürre el Abdi kumandan tayin edilmiştir. Merkezde Basra ve Küfe Mudarı, sağ kantta Yemenliler, sol kanatta Rabia yer almıştı. 
Kureyş, Esed, Kinâne kabilelerine Abdullah b. Ca'fer b. Ebi Talib, Basra Temim'ine el-Ahnef b. Kays, Huza'a'ya Amr b. 
el-Hamk, Küfe Bekr'ine Nu'aym b. Hübeyre, Sa'd ve er-Rebab'a Cariye b. Kudâme, Becile'ye Rifâ'a b. Şeddad, Küfelilere Ruveym b. el-Hâris, Basra Amr ve Hanzala'sına A'yen b. Dubey'a el-Mücâşi'i, Kuda'a ve Tay'ya Adiyy b. Hâtim, Küfe Lehâzim'ine Abdüllah b. Hicil el-İcli, Küfe Temim'ine Muhammed b. Utârid, Yemen Ezd'ine Cündüb b. Züheyr, Kufe Amr ve Hanzala'sına Şebes b. Rib'i, Hemdan'a Sa'id b. 
Kays, Basra Lehâzim'ine Hureys b. Câbir el-Hanefi, Küfe Sa'd ve er-Rebab'ına et Tufeyl b. Şübrüme, Mezhic'e el-Eşter b. el-Hâris, Küfe Abdulkays'ına Sa'sa'a b. Suhan, Küfe Kays'ına Abdullah b. Tufeyl el-Kinâni, Basra Abdulkaysına Hukeym b. Cebele'nin kardeşi Amr b. Cebele, Basra Kureyş'ine el-Hâris b. Nevfel el-Hâşimi ve Basra Kays'ına Kabisa b. Şeddad el-Hilâli kumandan tayin edilmişlerdi. 


Muaviye'nin sancağı ise Abdurrahman b. Halid b. el-Velid b. el-Muğire el-Mahzumi'ye verilmişti. Süvari kuvvetleri kumandanlığına Ubeydullah b. Ömer b. el-Hattab, piyâde kuvvetleri kumandanlığına Müslim b. Ukbe el-Mürri, sağ kanata Abdullah b. Amr b. el-As, sol kanata Habib b. Mesleme el-Fihri, görevlendirilmişti. Sağ kanatta yer alan Humuslular'a Zü'l-Kilâ”, Kınnesrinliler'e Züfr b. el-Hâris, sol kanatta yer alan Ürdünlüler'e Ebwl-A'var es-Sülemi, Filis— tinlilere Mesleme b. Muhalled kumandanlık yapıyordu. Dımaşklılar'ın piyade kuvvetlerine Büsr b. Ertat, Humusluların piyâde kuvvetlerine Havşeb Zü Zalim, Kınnesrinliler'in piyâde kuvvetlerine Tarif b. el-Hashas el-Hilâli, Ürdünlülerin piyade kuvvetlerine Abdurrahman el-Kaysi, Filistinlilerin piyade kuvvetlerine el-Hâris b. Abdw'l-Ezdi, sağ kanat piyade kuvvetlerine Habis b. Sa'd et-Tâi ve sol kanat piyade kuvvetlerine Bilâl b. Ebi Hüreyre ed-Düsi kumandan tayin edilmişti.Ayrıca Dımaşk Kays'ına Hassân b. Bahdel el-Kelbi, Dımaşk Kindesi'ne İbn Huvey es-Sekseki, Humus Kindesi'ne Yezid b. Hübeyre es-Seküni, Hadremi ve Himyeriler'e İbn Afif, Ürdün Kuda'a'sına Hubeyş b. Delece, Filistin Kinane'sine Şerik el-Kinâni, Ürdün Mezhici'ne Muhârik b. el-Hâris ez-Zebidi, Filistin Cüzamı ve Lahm'ına Nâtil b. Kays el-Cüzâmi, Ürdün Hemdan'ına Hamza b. Mâlik, Ürdün Has'am ve Lefhas'ına Fülân b. Abdullah el-Has'am ve Ürdün Gessan'ına Yezid b. Ebi'n-Nems başkanlık yapıyordu. 


Ebü Abdullah-Hammad b. Zeyd-Hişam-Hassân-İbn Sirin yoluyla rivayet edilmiştir: 

Sıffin ölüleri yetmişbine varmıştı. 

Ebü Ubeyde-Hammad b. Seleme-Ali b. Zeyd-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 

Cündüb, Ali'nin yanında Sıffin savaşına katılmıştı. 

Ebü Abdullah-Şerik-Mensur yoluyla rivayet edilmiştir: 

İbrahim'e şöyle dedim: “Alkame, Ali'nin yanında Sıffin savaşına katıldı mı?” O da şunu söyledi: “Evet! Ve o kı- 


lıcını kana boyadı ve kardeşi Übeyy b. Kays bu savaşta öldürüldü. 
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Şube'yi duyanlar bana şunu naklettiler: el-Hakem'e şunu sordum: 


“Ebü Eyyüb Sıffin'e katıldı mı?” O da şöyle dedi: “Hayır! Fakat o en-Nehrevan savaşına katıldı.” 


Ebü Gessan-Abdusselâm b. Harb-Yezid b. Abdurrahman-Ca'fer (Zannedersem o İbn Ebi”i-Muğire'dir)-Abdullah b. Abdurrahman b. Ebzâ-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 


Biz Bey'atü'r-Rıdvan'da bey'at eden sekizyüz kişi olarak Ali ile savaşa katıldık ve içimizden altmışüç kişi öldürüldü, Ammar b. Yasir de onlardan biridir. 


Bu yıl, Muaviye b. Ebi Süfyan, Basra şehrini ele geçirmek maksadıyla Abdullah b. el-Hadrami'yi oraya gönderdi. 
bu esnada Basra'da İbn Abbas'ın vekili olarak Ziyad bulunuyordu. İbnu'l-Hadrami, Temim oğullarının yanına yerleşti, Ziyad ise Ezd kabilesine sığınarak Sabire b. Şeyman el-Huddâni'nin evine konuk oldu. Ziyad Ali'ye bir mektup yazarak ona konu hakkında bilgi verdi. Ali, A'yen b. Dubey'a el-Mücâşi'i'yi Basra'ya gönderdi. Bu kumandan bir tuzak neticesinde yatağında öldürüldü. Bunun üzerine Ali, Câriye b. Kudâme es-Sa'di'yi. Basra'ya Sünbil'in evinde kuşattı, sonra da evi ateşe vererk içinde bulunan el-Hadrami ve arkadaşlarını yaktı. 


NFHREVAN SAVAŞI 


Bu yıl, Nehrevan savaşı meydana geldi. Haricilerin başında Abdullah b. Vehb er-Râsibi bulunuyordu. Az sayıdaki insan dışında Abdullah b. Vehb ve arkadaşları bu savaşta öldürüldüler. Bu savaşta Ali'nin ordusunun sağ kanadında kumandan olarak Kays b. Sa'd b. “Ubâde, sol kanadında da Hucr b. el-Edber el-Kindi görevlendirilmişti. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Savaş, 38. Yılın Şa'ban ayında meydana gelmişti. Haricilerin sağ kanadında Hurküs b. Züheyr es-Sa'di, sol kanadında da Şebib b. Becre el-Eşca'i ile Şureyh b. Evfa el-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Absi görevlendirilmişti. İki taraf şiddetli bir savaş yaptılar. Abdullah b. Udeyye ise, yaralı olarak kurtuldu. Şebib b. 
Becre, el-Müstevrid b. Alefe, Muaviye'nin arkadaşı el-Berk ve Verdan b. Mecma' el-*Ukeli adındaki hariciler de kurtuldular. el-Müstevrid'in babası Alefe de bu savaş es-nasında öldürüldü. Ali'nin arkadaşlarından Yezid b. Nü-veyre el-Ensari ve Ebü Amir Ukbe b. Amir el-Cüheni bu sa-vaşta öldürülmüşlerdir. 


Ebü Nu'aym-Musa b. Kays-Seleme b. Kuheyl-Zeyd b. 
Vehb yoluyla rivayet edilmiştir: 


Ali, haricilerle savaştı ve onların büyük bir kısmı savaş esnasında öldürüldü. Ali'nin arkadaşlarından da oniki veya onüç kişi onlar tarafından katledildi. 


Bu yıl, hariciler, Abdullah b. Habbâb b. el-Erett'i öldürdüler, başlarında da Mis'ar b. Fedeki vardı. 


Bu yıl, Sehl b. Huneyf Küfe'de vefat etti ve namazını Ali ve Suheyb b. Sinan kıldırdı. 


Bu yıl, Hacc'ı Kusem b. Abbas b. Abdulmuttalib idare etti 


YIL 39 (659/60) 


Bu yıl, Ebü Meryem Fırat bölgesinde isyan çıkardı. 
Ali, Yahya b. Hani'yi onun üzerine gönderdi. Sonra, Ali de üzerine yürüdü ve Ebü Meryem öldürüldü. Bu haberi Ebü Ubeyde zikretmiştir. 

Ebü Ubeyde şöyle dedi: 

Sonra, Adiyy oğullarından biri olan el-Müstevrid b. 
Alefe isyan çıkardı ve Ma'kil b. Kays er-Reyahi onun üzerine gönderildi ve onlar mübâreze yoluyla biribirini öldürdüler. Bu olay, 39. yılda meydana gelmiştir. 

Bu yıl, Muaviye b. Ebi Süfyan Hac mevsimini idare 


etmesi maksadıyla Yezid b. Şecre er-Ruhavi'yi Mekke'ye gönderdi. Mekke valisi Kusem b. Abbas onu engellemeye çalıştı. Ebü Sa'id el-Hudri ve başkaları, onlara arabuluculuk yaptılar. Sonra, Şeybe b. Osman'ın Hacc'ı idare etmesi ve hacılara namaz kıldırması şartıyla aralarında bir antlaşma imzaladılar. 


YIL 40 (660/61) 


Bu yıl, Muaviye b. Ebi Süfyan Amir b. Lüey'den biri olan Büsr b. Ertat'ı Yemen'e gönderdi. Burada Ubeydullah b. 
Abbas b. Abdulmuttalib vali olarak görev yapmaktaydı. Abdullah görevini bırakarak Küfe'ye kaçtı ve Büsr, Yemen'i ele geçirdi. Bunun üzerine, Ali, Câriye b. Kudâme es-Sa'di'yi Yemen'e gönderdi. Büsr bunu duyunca, orayı bırakarak kaçtü ve Ubeydullah b. Abbas görev yerine döndü. O, Ali'nin (Allah, ona rahmet eylesin) öldürüldüğü güne kadar da orada kaldı. 


Bu yıl, Ali b. Bbi Talib (Allah ona rahmet eylesin) Ramazan ayının bitmesine yedi gün kala Cuma sabahı öldürüldü. Onun yaşı konusunda çelişkili haberler bulunmaktadır. 


Ali-Abdurrezzak-Ma'mer-Katâde-el-Hasen yoluyla rivayet edilmiştir: 
Ali, onbeş yaşında müslüman oldu. 
| 
Hâtim b. Müslim; Ona haber verenler-eş-Sa'bi yoluyla rivayet edilmiştir: 
Ali öldürüldüğü zaman ellisekiz yaşındaydı. 


Yahya-Abdulaziz b.'İmrân-Muhammed b. Abdullah el-Müemmil el-Mahzümi yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ali, Mekke'de Hâşim oğulları Şi'b'inde (Mekke dağın- da yer alan bir çeşme) doğdu, Küfe'de öldürüldü ve namazını oğlu el-Hasen kıldırdı. 


EL-HASEN B. ALİ'NİN HALİFE SEÇİLMESİ 


Ali'nin halifeliği dört yıl dokuz ay ve altı gün-Ravilerin dediklerine göre üç gün, diğer bir rivayete göre de ondört gün sürmüştür. Sonra, el-Hasen b. Ali b. Ebi Talib'e bey'at edildi. Annesi, Fatıma binti Resülillah (S. A. V.)'dır. 


Bu yıl, Ali b. Abdulah b. Abbas, Ali'nin öldürüldüğü sabahın gecesinde dünyaya geldi. Yine bu yılda, el-Eş'as b. 
Kays ve Mu'aykib b. Ebi Fatıma vefat etti ve Hac mevsimini el-Muğire b. Şu'be idare etti. 


ALİ B. EBi TALİB'İN (R. A.) ÂMİLLERİNİN İSİMLERİ 
Horasan 


Ali, buraya Avn b. Ca'de el-Muhzumi'yi gönderdi. Fakat, buranın halkı onu memleketlerine sokmayarak geri gönderdiler. Bunun üzerine o, Huleyd b. Kurre et-Temimi- 
'yi Horasan'a vali tayin etti. 


Sicistan 


Cemel savaşının bitişinden sonra Haseke b. Attab el-Habti ve “İmran b. el-Fudayl el-Bürcümi, bazı Arap yoksul ve hırsızları ile birlikte isyan başlattılar ve Zâlık'a gelerek kadın ve ganimet ele geçirdiler. Zerenc sahibi onlarla sulh yaptı. Böylece şehre girdiler. Ali, Abdurrahman b. Cerud et-Tâi'yi üzerlerine gönderdi. Savaş esnasında Haseke onu öldürdü. Bunun üzerine, Ali, İbn Abbas'a “Sicistan'a bir adam gönder” diye bir mektup yazdı. O da, Rib'i b. el-Anberi'yi Sicistan'a gönderdi ve bu kumandan Haseke ve 'İmran'ı yenilgiye uğratarak Ali'nin öldürülmesi ve Muaviye- 
'nin halife seçilmesine kadar orada kaldı. 


Sind 


el-Hâris b. Mürre el-Abdi, Ali zamanında bir ordu oluşturarak Mükran ülkesine yürüdü ve orada düşmanları yendi ve ganimet ele geçirdi. Bu esnada, her taraftan insanlar ona koştular. Fakat, bu ülke halkı ona karşı bir ordu meydana getirerek onunla savaştılar. Böylece, az savıdaki insanlar dışında, el-Hâris ve adamları öldürüldüler. Muaviye b. Ebi Süfyan zamanına kadar da kimse bu ülkeye savaşa çıkmadı. 
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Bahreyn 

Ali'nin buraya vali tayin ettiği kişiler şunlardır: Ömer b. Ebi Seleme, Kudâme b. el-'Aclân ve en-Nu'man b. el- 
'Aclân el-Ansari. 


Yemen 


Ubeydullah b. el-Abbas buranın valisiydi. Muaviyye, Büsr b. Ertat'ı buraya gönderince, Ubeydullah görevini bırakarak Küfe'ye kaçtı. Böylece, Büsr buraya yerleşti. Ali, Câriye b. Kudâme'yi Yemen'e gönderdi. Bunun üzerine Büsr buradan kaçı ve Ubeydullah görevinin başına döndü ve o, Ali'nin (Allah, ona rahmet eylesin) Küfe'de öldürülmesine kadar görevinde kaldı. 


el-Cezire el-Eşter Mâlik buranın valisiydi. 
KADILAR 

Basra Kadılığı: İbn Abbas, Ali'nin halifeliği zama-nında Ebü'l-Esved ed-Düeli'yi kadı tayin etmişti. Ravilerin dediklerine göre, ed-Dahhak b. Abdullah el-Hilâli kadı tayin edilmiştir. Başka bir rivayete göre, o ( İbn Abbas), Abdulllah b. Füdâle el-Leysi'yi kadı tayin etmiştir. 

Küfe Kadılığı: Ali, Şureyh'i kadı tayin etti. Sonra, o-nu azlederek Muhammed b. Huleyde eş-Şeybani'yi birkaç ay kadı tayin etti. Sonra, onu da azlederek tekrar Şureyh'i gö- 


revlendirdi ve o, Ali'nin öldürülmesine, bu görevinde kaldı. 


POLİS TEŞKİLÂTI BAŞKANLARI 


Ma'kil b. Kays er-Reyahi ve Mâlik b. Hubeyb el-Yarbu'i Polis Teşkilatı başkanıydılar. el-Hamis Polis Teşkilatına ise, el-Esbuğ b. Nübâte el-Mücaşi'i bakıyordu. 


KÂTİPLERİ 
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Sa'id b. Nimrân el-Hemdani ve Ubeydullah b. Ebi Rafi” 
HÂCİBİ 
Azadlısı Kanber Ebü Zeyd. 
Ali, Mekke'de Abdulmuttalib oğulları Şi'b'inde doğdu, Küfe'de öldürüldü. Oğlu Hasen namazını kıldırdı ve Kü- 


fe'nin er-Rahbe mevkiinde defnedildi. Ravilerin dedikleri ne göre, o, Hire'nin Neccef köyünde defnedilmiştir. 


Mekke 


Ali, Halid b. Sa'id b. el-As b. Hişam b. el-Muğire el-Mahzumi'yi buradan azlederek yerine Ebü Katâde el-Ensari'yı vali tayin etti. Sonra onu azletti ve yerine Kusem b. 
Abbas'ı görevlendirdi. Kusem, Ali'nin öldürüldüğü güne kadar burada görevinde kaldı. Ubeydullah b. el-Abbas da Ali'nin öldürüldüğü güne kadar Yemen'de vali olarak görevine devam etti. 


Medine 


Ali, Basra'ya giderken Medine'ye Sehl b. Huneyf'i vali tayin etti. Sonra, onu azlederek Temmam b. Abbas'ı buraya vali yaptı. Sonra, onu da azlederek yerine Ebü Eyyüb el-Ensari'yi atadı. Ebü Eyyüb el-Ensari, Medine'den ayrılınca, yerine Ensar'dan bir adamı vekil bıraktı ve bu şahıs Ali- 
'nin (Allah, ona rahmet eylesin) öldürüldüğü güne kadar görevinde kaldı. 


Mısır 


Ali, Muhammed b. Ebi Huzeyfe b. Utbe b. Rabi'a'yı Mısır'a vali tayin etti. Sonra, onu azlederek buraya Kays b. 
Sa'd b. 'Ubâde'yi atadı. Sonra, onu da azlederek yerine el-Eşter Mâlik b. el-Hâris en-Naha'i'yi görevlendirdi. Fakat bu vali görev yerine varmadan önce vefat etti. Bunun üzerine o, Muhammed b. Ebi Bekr'i buraya vali tayin etti. Muhammed burada öldürüldü ve Amr b. el-As, Mısır'ı ele geçirdi. 
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Basra 


Ali, Basra'ya Osman b. Huneyf el-Ensari'yi vali tayin etti. Fakat, Talha ve Zübeyr, onu Basra'dan uzaklaştırdılar. 
Sonra, Ali Basra'ya geldi. O, Basra'dan ayrılırken, Abdullah b. el-Abbas'ı, buraya vali olarak görevlendirdi. İbn Abbas buradan ayrılınca, yerine Ziyad'ı vekil tayin etti. Muaviye, Amr b. el-Hadrami'yi (Onun haberlerini daha önce yazmıştık.), Basra'ya gönderdi. Sonra, İbn Abbas Basra'ya döndü, arkasından da Hicaz'a gitti. Bunun üzerine o Ebü”l-Esved ed-Düeli'yi buraya vali tayin etti ve bu vali, Ali'nin öldürüldüğü güne kadar görevini sürdürdü. 


Küfe 


Ali, Küfe'ye Karaza b. Ka'b el Ensari'yi vali tayin etti. Sonra, Ali Küfe'ye geldi. O, Sıffin'e giderken, Ebü Mesud el-Bedri'yi buraya görevlendirdi. Sonra, Ali, Küfe'ye döndü ve Nehrevan'a ayrılırken de yerine Hani” b. Haveze en-Naha'i'yi vekil tayin etti. Bu şahıs, Ali'nin öldürüldüğü güne kadar görevinde kaldı. 

Mu'az b. Afrâ', Ebü Mesud, Ka'b b. Mâlik, Ebü Râfi”, 


Hassân b. Sâbit ve Mw'aykib, Ali b. Ebi Talib'in zamanında vefat ettiler. 


i YIL 41 (661/62) 
) N Se A 
MUAVİYE B. EBi SÜFYÂN 
CEMAAT (BİRLİK VE BERABERLİK) YILI 


Birlik ve beraberlik bu yılda gerçekleşti. el-Hasen b. 
Ali b. Ebi Talib ve Muaviye bir araya geldiler. Onlar, Sevâd topraklarında yer alan Enbar bölgesinde bir evde toplandılar ve aralarında sulh yaptılar. Böylece el-Hasen b. Ali, hilâfeti Muaviye'ye teslim etti. Bu olay, 41. Yılın Rabiu'l-Evvel veya Cümada'l-Ulâ ayında gerçekleşti. 


Hasen b. Ali'nin halifelik süresi yedi ay, yedi gün sürmüştür. O (Hasen), babasının valilerini görevlerinde bıraktı. el-Muğire b. Şu'be Hasen'in dilinden bir belge uydurarak 40. yılda Hac mevsimini idare etti. Hasen, 49. yılda 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Medine'de vefat etti, namazını o esnada Medine valisi olan Sa'id b. el-As kıldırdı. Hasen, öldüğünde kırkaltı yaşındaydı. O, 3. Yılda Medine'de doğdu. Annesi, Resülüllah'ın (S. A. V.) kızı Fatıma'dır. Böylece, insanlar Muaviye'nin idaresi altında toplandı. Onun (Muaviye) annesi, Hind bint “Utbe b. Rabia b. Abdişems b. Abdimenâf'dır. 


İBN EB?”L-HAVSA'NIN, MUAVİYE'YE 
KARŞI İSYANI 
Muaviye, Küfe'ye girince, Abdullah b. Ebi'l-Havsa Nuhayle'de ona karşı isyan başlattı. Muaviye, Zühre oğullarının müttefiki Halid b. Arfata el-Uzri'yi, bir grup Küfeli askerle onun üzerine gönderdi. Ebü Ubeyde ve Ebü'l-Hasen 


tarafından nakledilen rivayete göre, Ebü'l-Havsa” H. 41. Yılın Cümâda'l-Ulâ yaında öldürüldü. 


HAVSERE B. ZİRA'IN İSYANI 
Ebü Ubeyde ve Ebü'I-Hasen şöyle dediler: 


İbn Ebi”-Havsa” öldürülünce, Havsere b. Zira isyan başlattı. Muaviye, Abdullah b. Avf b. Ahmer'i, bin kişilik bir orduyla onun üzerine gönderdi. Harvsere, 41. Yılın Cümada'l-Ahire ayında öldürüldü. 


SEHM VE EL-HATIM'İN İSYANI 

Ebü Ubeyde ve Ebü'i-Hasen şöyle dedi: 

Bu yılda, Sehm b. Galib el-Hüceymi, el-Hatim el-Bahili -el-Hatim'in adı Ziyad b. Mâlik'tir- ile birlikte Cisru”l-Basra bölgesinde bir isyan başlattı ve o, Resülüllah'ın (S. A. 
V.) arkadaşı Ubâde b. Karas el-Leysi'yi öldürdü ve Sehm ile el-Hatim ondan kendilerine emân vermesini istediler. Oda her ikisine de emân verdi ve arkadaşlarından birkaçını da öldürdü. 

Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Sehm b. Galib, Kudâme b. Maz'un'un azadlısı Sa'd'ı de öldürmüştür. 
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UKBE B. NÂFİ'İN İFRİKİYYE VALİLİĞİ 
Bu yıl, Amr b. el-As-Mısır'da valilik yaparken Ukbe b. Nâfi el-Fihri'yi -Amr'ın teyzesinin oğludur- İfrikiyye— 'ye görevlendirdi. Ukbe, Lubiyye ve Merakkıyye'ye varınca, bu iki bölgedeki halk ona itaat etti. Sonra, onlar ayaklanınca, Ukbe üzerlerine yürüdü ve bazılarını öldürdü, bazılarını da esir aldı. 


Bu yıl, Abdullah b. Amir b. Kureyz Basra'ya Mervan b. 
el-Hakem Medine'ye ve Abdurrahman b. Halid b. el-As b. 
Hişam b. el-Muğire Mekke'ye vali tayin edildiler. Râvilerin dediklerine göre Mekke'yeel-Hâris b. Halid b. Hişam görevlendirilmiştir. Sonra, bu iki şehir (Mekke ve Medine) ile Taif, Mervan b. el-Hakem'in idaresine verilmiştir. 


Bu yıl, Muaviye! Bizanslılar'la sulh yaptı. 


Bu yıl, Hac mevsimini Utbe b. Ebi Süfyan b. Harb idare etti. 


Bu yıl, el-Haccac b. Yusuf dünyaya geldi. 
YIL 42 (662/63) 


Bu yıl, İbn Amir, Abdurrahman b. Semüre'yi Sicistan- 
'a gönderdi. Bu sefer esnasında, onun yanında el-Hasen b. 
Ebi'l-Hasen, el-Mühellep b. Ebi Sufre ve Katri b. el-Fücâe de vardı. O (Abdurrahmah), Zerenc'i ve Sicistan'ın bazı kasabalarını fethetti. 


Bu yıl, Ukbe b. Nâfi” İfrikiyye üzerine yürüdü ve Gadâmis'i fethederek bazı insanları öldürdü, bazılarını da esir aldı. 


Bu yıl, İbn Amir, Râşid b. Amr el-Cüdeydi'yi Hindistan'a vali tayin etti. 


Ebü Halid şöyle dedi: Ebö'l-Hattab şunu söyledi: 


Râşid orada kaldı ve bölgenin bazı kısımlarına baskınlar düzenledi ve Sind ülkesine girdi. 
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Bu yıl, Habib b. Mesleme el- Fihri, İrminiyye'de vefat etti. Safvan b. Ümeyye, Osman b. Talha ve Rukâne b. Abduyezid, Muaviye'nin hilafetinin ilk günlerinde vefat ettiler. 
Ebü Bürde b. Niyâr ve Rifâ'a b. Râfi' ise Muaviye'nin kıya— mının ilk günlerinde öldüler. 


Bu yıl, Hac mevsimini Anbese b. Ebi Süfyan b. Harb idare etti. 


YIL 43 (663/64) 


Bu yıl, Abdurrahman b. Semüre, Sicistan ülkesinden er-Ruhhac ve Zablüstan'ı fethetti. 


Bu yıl, Ukbe b. Nâfi” el-Fihri, savaşa çıktı ve Sudan ülkesinden bir kasabayı fethetti. Ayrıca o, Barka'ya bağlı Veddan'ı da fethetti. Bu yerlerin hepsi İfrikiyye'de'dir. 


Bu yıl, Büsr b. Ertat Bizans topraklarında kışladı. 


Bu yıl, Muaviye, Abdullah b. Sivar el-Abdi'yi Mükran ülkesine vali tayin etti. 


Bu yıl, Amr b. el-As Ramazan bayramında Mısır'da öldü. Râvilerin dediklerine göre o, 42. Yılda vefat etmiştir. 
Ayrıca, bu yılda, Muhammed b. Mesleme el-Ensari ve Abdullah b. Sellam da vefat etmiştir. Hac mevsimini Mervan b. 
el-Hakem idare etti. 


YIL 44 (664/65) 
KABİL'İN FETHİ 
Bu yıl, İbn Amir Kabil'i fethetti. Bu savaş esnasında 


Ebü Katâde el-Adevi Kabil'de öldürüldü. Râvilerin dedikle-— rine göre burada öldürülen Ebü Rifâ'a el-Adevi idi. 


Kabil'de esir edilenler şunlardır: Mekhul eş-Şami, Sâlim b. 'Aclân el-Eftas ve Kisân Ebü Eyyüb b. Ebi Temime es-Sühtiyani. İbn Ömer'in azatlısı Nâfi” ve Mihran Ebü Humeyd et-Tavil de onlardandır. 
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Bu yıl, el-Mühelleb b. Ebi Sufre Hindistan üzerine yürüdü ve Kandabil'e girdi. Sonra, Kabil dağının eteklerinde yer alan Bette ve Elâhur'a doğru ilerledi. Buradan onun karşısına düşman ordusu çıktı ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. Bu savaş esnasında, müslümanlar bol miktarda ganimet ele geçirerek hiç bir zayiat vermeden geri döndüler. 


Bu yıl, Muaviye ile Ziyad arasındaki olay meydana geldi (Muaviye'nin Ziyad'ı kendi ailesine katmasını kasdetmektedir). 


Bu yıl, İbn Amir Muaviye'nin yanına gitti ve Kays b. 
el-Heysem es,-Sülemi'yi Basra'ya velkil tayin etti. 


İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 


Bu yılda, Abdurrahman b. Halid, Bizans topraklarında kışladı. 


Hac mevsimini Muaviye b. Ebi Süfyan idare etti. 
YIL 45 (665/66) 


Bu yıl, Muaviye, İbn Amiri Basra valiliği görevinden azletti ve el-Hâris b. Amr el-Ezdi'yi buraya vali tayin etti. 
Bu vali, yıl başında Basra'ya geldi. Sonra, onu da azlederek Ziyad'ı görevlendirdi. Ziyad, Basra'ya Rabiu'l-Evvel ayında geldi ve Cisru'l-Basra bölgesinde isyan çıkaran Sehm b. Galib el-Hüceymi'yi öldürdü ve cesedini direğe astı. 

Bu yıl, İbn Amir Abdullah b. Sevvar el-Abdi'yi savaşa gönderdi. O da el-Kikân'ı fethederek ganimetler ele geçirdi. Kikân beygirlerinin kökeni o atların neslinden gelir. 
Sonra o, geri döndü ve Hazzaz b. Kerraz el-Abdi'yi yerine vekil tayin etti. Muaviye, onu tekrar görev yerine gönderdi ve İbn Amir'i azletti. 


Bu yıl, Muaviye b. Hudeyr İfrikiyye üzerine yürüdü ve orada bir dağda konakladı. Bu esnada o, yağmura tutul-du. 
Bu yüzden de oraya Cebelü'l-Memtür denildi. 
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Hac mevsimini Mervan b. el-Hakem idare etti. 


Bu yıl, Abdurrahman b. Halid b. el-Velid, yine Bizans topraklarında kışladı. Bu yıl, Muaviye b. Ebi Süfyan, Muaviye b. Hudeyc'ı savaşa gönderdi. O da Muhassin'a kadar gitti ve bazı insanları esir aldı. Fakat o, bu sefer esnasında ne bir şehir ne de kale ele geçirdi, sonra bölgeyi terkederek geri döndü. 


Bu yıl, Zeyd b. Sâbit ve Seleme b. Selâme b. Vakş vefat ettiler. 


Hac mevsimini Mervan b. el-Hakem idare etti. 
YIL 46 (666/67) 


Bu yıl, Muaviye, Abdurrahman b. Semüre'yi Sicistan valiliğinden azletti ve buraya er-Rebi” b. Ziyad b. er-Rebi' el-Hârisi'yi görevlendirdi. Türkler toplandılar ve Kabilşah bir ordu hazırlayarak müslümanların üzerine yürüdü. Onlar Kabil'de bulunan müslümanların dışarı çıkardılar. Sonra, Zablüstan ve Rahhac'ı ele geçirerek Büst'e kadar ilerlediler. er-Rebi' b. Ziyad Büstte onlarla karşılaştı ve Allah, Rutbili yenilgiye uğrattı. er-Rebi', onu er-Rahhac'a kadar takip etti. 


İbnwl -Kelbi şöyle dedi: 
Bu yılda, Mâlik b. Abdullah Ebü Hukeym Bizans top- 


raklarında kışladı. Râvilerin dediklerine göre burada kışlayan Mâlik b. Hübeyre el-Fezâri'dir. 


Hac mevsimini Utbe b. Ebi Süfyan b. Harb idare etti. 
YIL 47 (667/68) 


Bu yıl, Abdullah b. Sevvar el-Abdi, Kikân üzerine yürüdü. Bunun üzerine, Türkler, ona karşı hazırlık yaptılar. 
Böylece, Abdulah b. Sevvar ve o orduda yer alan bütün askerler öldüler ve müşrikler Kikân ülkesini ele geçirdiler. 


İbnw'l-Kelbi şöyle dedi: 
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Bu yılda, Mâlik b. Hübeyre Bizans topraklarında kışladı. Ayrıca, Ebü Abdurrahman el-Kayni de Antakya'da kışladı. Bu yılda, Ruveyfi” b. Sâbit el-Ensari Entablüs'dan savaşa çıktı ve İfrikiyye'ye girdi, sonra bu yıl içinde de geri döndü. 

Hac mevsimini Anbese b. Ebi Süfyan idare etti. 

YIL 48 (668/69) 


Bu yıl, Muaviye, Mervan b. el-Hakem'i Medine valiliği görevinden azletti ve oraya Sa'id b. el-As'ı görevlendirdi. 


Ebü'l-Yakdan şöyle dedi: 


Abdullah b. Sevvar öldürülünce, Muaviye Ziyad'a bir mektup yazarak şunu söyledi: “Hindistan ülkesine faydası olacak bir adamı seç ve oraya gönder!” Bunun üzerine, Ziyad, Sinan b. Seleme.b. Muhabbık el-Hüzeli'yi Hindistan'a gönderdi. 

İbnu”l- Kelbi şöyle dedi: 

Bu yıl, Ebü Abdurrahman el-Kayni Antakya'da kışladı. 

Bazıları da şöyle dediler: 


Antakya'da kışlayan Amir b. Lüey oğullarından İbn 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Mukriz'di. ; 
Hac mevsimini Sa'id b. el-As idare etti. 
YIL 49 (669) 


Bu yıl, Ziyad, Basra'da Vail oğullarından ismi Ziyad b. 
Mâlik olan el-Hatim el-Bahili el-Harici'yi öldürdü. 


Sa'id b. Seleme'nin oğullarından biri, bana, babasının şöyle dediğini nakletti: 


Kuteybe b. Müslim, 49. Yılda el-Hatim'in öldürüldüğü gün dünyaya geldi. 
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ŞEBİB B. BECRE'NİN İSYANI 


el-Muğire b. Şu'be'nin Küfe'deki valiliği sırasında Şebib b. Becre isyan çıkardı. el-Muğire, Kesir b. Şihab el-Hârisi'yi, onun üzerine gönderdi ve bu kumandan, onu Azerbaycan'da öldürdü. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Şebib b. Becre (O, Küfe'den Nehrevan savaşına katılmıştı), el-Muğire b. Şu'be'ye karşı Erzak evi yanında bir isyan başlattı ve öldürüldü. 


İbnuw'i-Kelbi şöyle dedi: 
Bu yıl, Mâlik b. Hübeyre Bizans topraklarında kışladı. Râvilerin dediklerine göre burada Fedâle b. Ubeyd el- 


Ensari kışlamıştır. Abdullah b. Mes'ade ise, karada kışladı. 


Hac mevsimini Sa'id b. el-As idare etti. 


Bu yıl, el-Hasen b. Ali b. Ebi Talib (Allah, ona rahmet eylesin) vefat etti. 


YIL 50 (670) 


Bu yıl, Şa'ban ayında el-Muğire b. Şu'be Küfe'de vefat etti ve yerine oğlu Urve vekil tayin edildi. Râvilerin dediklerine göre, Cerir b. Abdullah vekil tayin edildi. Muaviye, Ziyad'ı Küfe ile Basra'ya vali tayin ederek, Irak'ı onun idaresine verdi. Ziyad, er-Rabi' b. Ziyad el-Hârisi'yi Sicistan valiliği görevinden azlederek Ubeydullah b. Ebi Bekre'yi oraya görevlendirdi ve ona el-Herâbize'yi öldürmeyi ve bulunduğu bölge ile Sicistan arasında ateşler yakmasını emretti. 


KAYREVAN'IN KURULMASI 
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Bu yıl, Muaviye, Ukbe b. Nâfi'i İfrikiyye'ye gönderdi. 
O da burada Kayrevan şehrini kurdu ve burada üç yıl ikâmet etti. 


AbdwI1-A'lâ b. Abdu'I-4'lâ-Muhammed b. Amr b. Alkame-Yahya b. Abdurrahman b. Hâtıb yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ukbe b. Nafi” İfrikiyye'yi fethedince, Kayrevan üzerinde durdu ve şöyle dedi: “Ey Vâdi halkı biz buraya yerleşeceğiz inşâallah. Üç defa atınızı ileri sürünüz!” Ravi sözüne şöyle devam etti: “Bir taş ve ağaç görmekdik ki, altından bir hayvan çıkmasın. Bu hayvanların hepsi vâdinin içine indiler.” Sonra, o (Ukbe), şunu söyledi: “Allah'ın adıyla ininiz!”. 

İFRİKİYYE'NİN DURUMU VE MAĞRİB 
CELÜLÂSV'NIN FETHİ 


Bu yıl, Mesleme b. Muhalled-Mısır valisi iken-Muaviye b. Hudeyc'i savaşa gönderdi. O da bazı esirler ele geçirerek hiç bir zayiat vermeden geri döndü. 


Ebü Halid şöyle dedi: 


Mesleme b. Muhalled, Muaviye b. Hudeyc'i savaşa gönderdi ve Muaviye b. Ebj Süfyan, Mervan b. el-Hakem (O, Muaviye'nin Medine valişi idi.)'e yazarak şunu söyledi: “Abdulmelik b. Mervan'ı Medine askerlerinin başında Mağrib ülkesine gönder!” Böylece, Abdulmelik b. Mervan gelerek Muaviye b. Hudeyc ile birlikte İfrikiyye topraklarına girdi. 
Sonra, Muaviye b. Hudeyc, onu (Abdulmelik) bir atlı taburu ile Mağrib topraklarında yer alan Celulâ'ya gönderdi. O, bu şehir halkını kuşattı ve şehre karşı mancınıklar yerleştirdi. Bu esnada Muaviye b. Hudeyc ona bir mektup yazarak oradan ayrılmasını istedi, o da bu emri yerine getirdi. Bu esnada, şehrin duvarı düşmek üzereydi ve biraz sonra düştü. Abdulmelik adamlarını alarak geri döndü ve dönerken de düşman askerlerini öldürdü ve kadınlarla çocukları esir aldı. İbn Hudeyc, bir ordu gönderdi ve onlar bir şehre geldiler. Bu şehir halkı, onunla sulh yapmak istediklerini söylediler, o da onların bu teklifini kabul etti. O (Muaviye b. Hudeyc), SI. yılda buradan ayrıldı. 


Bu yıl, Yezid b. Muaviye Bizans topraklarına yürüdü, yanında da Ebü Eyyüb el-Ensari bulunmaktaydı. 


Bu yıl, Muaviye b. Ebi Süfyan, Suriyeliler'i oğlu Yezid b. Muaviye'ye bey'at etmeye çağırdı. Onlar da onun bu çağrısına uydular ve Yezid'e beyat ettiler. 


Bu yıl, Abdullah b. Amir Bizans topraklarında kışladı. Bu yılda, Râşid b. Amr el-Cüdeydi Hindistan'da öldürüldü. 


Hac mevsimini, Yezid b. Muaviye Bizans topraklarındaki fetih hareketini sona erdirdikten sonra idare etti. 


Bu yıl, Ebü Eyyüb el-Ensari Bizans topraklarında vefat etti. Ayrıca Abdurrahman b. Semüre de bu yılda vefat etti ve namazını Ziyad kıldırdı. Yine bu yıl, Ebü Musa (Kufe'de), el-Hakem b. Amr el-Gifâri (Horasan'da), Râşid b. 
Amr el-Cüdeydi (Hindistan'da) ve el-Muğire b. Şu'be vefat ettiler. 


Bu yıl, Ziyad tarafından gönderilen er-Rebi' b. Ziyad el-Hârisi Horasan'a geldi ve buradan Belh üzerine yürüdü. 
Burası, el-Ahnef'den sonra sulhu bozmuştu ve er-Rebi' ile sulh yaptılar. Sonra er-Rebi”' Kühistan üzerine yürüdü ve burayı savaşla fethetti. 


IRAK'IN, ZİYAD'IN İDARESİNE VERİLMESİ el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Mugire-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 


50. Yılda Irak, Ziyad'ın idaresine verildi. Onun (Ziyad), Basra'da Polis Teşkilatı Başkanı, Salebe b. Yerbü” oğullarından biri olan Abdullah b. Hısn idi. Küfe'de ise, bu görevi Şeddad b. el-Heysem el-Hilâli üstlenmişti. Ayrıca, onun harac kâtibi Zadân Ferruh, Yazışma kâtibi Abdurrahman b. Ebi Bekre ve Cübeyr b. Hayye, hâcibi azadlısı Mihran'dı. O (Ziyad), ellüç yaşında vefat etmiştir. 


Bu yıl, Amr b. el-Hamk el-Huzâ'i Musul'da öldürüldü. Onu, Abdurrahman b. Ümmü'i-Hakem'in amcası Abdurrahman b. Osman es-Sakafi öldürdü. 


Yahya b. Abdurrahman-İbn Lehi'a Bukeyr b. Abdullah b. el-Eşec-Süleyman b. Yesâr yoluyla rivayet edilmiştir: 

İbn Hudeyc ile birlikte İfrikiyye üzerine yürüdük ve o, beşte bir hissenin dağıtımından sonra bize fazladan iki-de bir pay verdi. 


KiKÂN'IN DURUMU 


Bu yıl, Ziyad, Râşid'in öldürülmesinden sonra, Sinan b. Seleme b. el-Muhabbık'i Hindistan ülkesine vali tayin etti. 

Ebü'i-Yeman en-Nebbal şöyle dedi: 


Sinan'la birlikte Kikan üzerine yürüdük, büyük bir düşman topluluğu üzerimize geldi ve bu esnada Sinan şöyle dedi: “Müjdeleyin, zira siz iki şey arasındasınız: eiicelee yin, Zira Siz iki şey arasındasınız: Cennet ve ganimet.” Sonra, eline yedi taş alarak düşmanı beklemeye başladı ve arkadaşlarına şunu söyledi: “Saldırdığımı görürseniz, siz de saldırın!” Güneş göğe yükselince, düşmana bir taş attı ve tekbir getirdi, sonra elindeki taşları ardı sıra atmaya başladı ve sadece yedinci taşı kaldı. Güneş kaybolunca O, elindeki yedinci taşı da attı, sonra da “ha, mim lâ yünsarün” dedi ve tekbir getirerek düşmana saldırdı. Bu arada biz de onunla beraber saldırıya geçtik, düşman askerleri arkadan omuzlarını bize döndüler ve böylece onları öldürdük. Sonra dört Fersah kadar yürüdük ve bir kalede korunmaya çalışan bir grub insana rastladık. Onlar bize şöyle dediler: “Vallahi bizi siz öldürmediniz, bizi, ancak şimdi aranızda görmediğimiz, alaca atların üzerinde oturan ve başlarında beyaz sarıkları bulunan adamlar öldürdüler.” Biz de “Bu, Allah- 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ın bir yardımı ve lutfudur” dedik ve geriye döndüğümüzde vallahi bizden bir adam dışında kimse öldürülmedi. Sinan'a şöyle dedik: “Düşmanı bekledin ve ancak güneş batınca onlarla savaştın.” O da şunu söyledi: “Resülüllah (S. A. V.) de bu şekilde savaşırdı.” 


Hac mevsimini Muaviye idare etti. 
YIL 51 (671) 
HÜCR B. ADİYY'İN ÖLDÜRÜLMESİ 


Bu yıl, Muaviye b. Ebi Süfyan Hucr b. Adiyy b. el-Edber, Muharriz b. Şihab, Kabisa b. Dubay'a b. Harmele el-Kaysi ve Rabia'dan Sayfiyy b. Füseyl'i öldürdü. 


Bu yıl, Ka b b. 'Ucre vefat etti. 
YEZİD B. MUAVİYE İÇİN BEY'AT 
ALINMASI 


Vehb b. Cerir b. Hazim bize şunu nakletti: Babam, bana, en-Nu'man b. Râşid'den, o da ez-Zühri'den, Aişe'nin azadlısı Zekvânm'ın şöyle dediğini nakletti: 


Muaviye, oğlu Yezid için bey'at almaya karar verince, Hac yapmak maksadıyla bin kişiyle birlikte Mekke'ye geldi. O, Medine'ye yaklaşınca, İbn Ömer, İbnu'z-Zübeyr ve Abdurrahman b. Ebi Bekr onu karşılamaya çıktılar. Muaviye şehre geldikten sonra minbere çıkarak Allah'a hamdü senâda bulundu, sonra oğlu Yezid'i zikrederek şöyle dedi: “Bu iş (hilâfet) için kim ondan daha haklıdır.” Sonra buradan ayrılarak Mekke'ye geldi, burada tavafını yaptı ve evine girdi. O, İbn Ömer'i yanına çağırdı ve teşehhüd getirerek şöyle dedi: 


“amma ba'du; ey İbn Ömer! Sen, bana emirsiz bir kara gece geçirmek istemeyeceğini anlatırdın. Ben seni müslümanların iktidarına karşı gelme konusunda ve onların birliğini bozmaya kalkışman hususunda uyarıyorum.”. 
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O (Muaviye) konuşmasını bitirince, İbn Ömer konuştu ve Allah'a Hamdü Senâ'dan sonra şöyle dedi: 


“Amma ba'du; senden önce halifeler vardı ve onların oğulları vardı, senin oğlun onların oğullarından hayırlı değildir. Onlar, oğulları için, senin oğlun için istediğini istemediler. Fakat, onlar müslümanlar için insanların en iyisini halife seçtiler ve sen burada beni müslümanların iktidarına karşı çıkmam ve onların birliğini bozmam konularında uyarıyorsun. 
Halbuki, bunu ben hiç bir zaman yapmam. Ben sadece müslümanlardan bir kişiyim. Eğer onlar bir kişiyi halife seçerlerse, ben ancak onlardan bir ferdim.”. 


Muaviye bunu duyunca, “Allah sana rahmet eylesin” dedi. Sonra İbn Ömer evden dışarı çıktı. Muaviye, Abdurrahman gelince, Muaviye teşehhüdde bulundu ve konuşmaya başladı. Fakat, Abdurrahman onun konuşmasını keserek şöyle dedi: 


“Vallahi sen, oğlunun halifeliği konusunda, seni Allah'ın vekili tayin etmemizi bizden talep ediyorsun. Bizde Vallahi! bunu asla yapmayız. Vallahi! Bu iş (hilâfet) müslümanlar arasında şura yoluyla olacaktır veya onu sana parçalanmış olarak geri veririz. Sonra, yerinden fırladj| ve ayağa kalktı.”. 


Muaviye şöyle dedi: “Allah'ım ondan hakkımı isteğin şekilde al!” Sonra şunu söyledi: “Yavaş ol ey adam! Suryelileri buraya çekme. Ben korkarım ki, benden önce üzerine gelecekler ve yakın zamanda bey'at ettiğini haber alacağım. 
Bu durum gerçekleştikten sonra da git istediğini yap.” Sonra o (Muaviye), İbnu'z-Zübeyr'e adam göndererek yanına çagırdı ve ona şöyle dedi: 


“Ey İbnu'z-Zübeyr! Sen bir delikten çıkınca, diğerine giren hileci bir tilki gibisin. Sen bu iki adama (İbn Ömer ve Abdurrahman b. Ebi Bekr) gittin ve burun deliklerine üfürdün ve onları görüşlerinin dışında bir istikamete yönelttin.” 


262 


İbnwz-Zübeyr de konuştu ve şöyle dedi: 


“Eğer idarecilikten bıktıysan, onu bırak bir köşeye çekil ve oğlunu getir bey'at edelim. Acaba seninle birlikte oğluna bey'at edersek hanginizi dinleyece— ğiz? Hanginize itaat edeceğiz? Vallahi asla ikinize de bey'at etmeyeceğiz.”. 


Sonra, kalktı. Bu esnada, Muaviye, evi bırakarak minbere çıktı ve Allah'a Hamdü Senâda bulundu ve şunu söyledi: 

“Biz insanların sözlerini delilsiz ve yanlış bulduk. İbn Ömer, İbnw'z-Zübeyr ve İbn Ebi Bekr es-Sıddik'ın Yezid'e bey'at etmediklerini iddia etmişlerdir. 
Oysa, onlar, onu (Yezid) dinlediler ve ona itaat ve bey'at ettiler.”. 


Bunun üzerine, Suriye'liler, ona, Hayır! Vallahi insanların önünde ona bey'at etmeden razı olmayız, aksi taktirde hepsinin boynunu vururuz. dediler. Muaviye şöyle dedi: “Yavaş! Sübhânallah! İnsanlar ne çabuk Kureyş'e kötülük yapmak istiyorlar. Bu günden sonra, bu sözü kimseden dinlemek istemiyorum.” Sonra, minberden indi. Bunun üzerine, insanlar şöyle dediler: “İbn Ömer, İbnu'z-Zübeyr ve İbn Ebi Bekr bey'at etmişler.” Onlar da şöyle diyorlardı: “Hayır! Vallahi bey'at etmedik. İnsanlar da onlara beyat ettiniz diyorlardı. Muaviye bu olaydan sonra buradan ayrılarak Suriye'ye gitti. 


Vehb, bize babasının, Eyyüb'den, Nafi'in şöyle dediğini nakletti: 

Muaviye bir konuşma yaparak İbn Ömer'i zikretti ve şöyle dedi: “Vallahi ya bey'at eder yada onu öldürürüz.” 
Bunun üzerine, Abdullah b. Abdullah b. Ömer babasının yanına gitti ve durumu ona anlattı. O, Mekke'ye üç defa gitti, durumu anlatınca da İbn Ömer ağladı ve bu haber Abdullah b. Safvan'a ulaşınca, o da İbn Ömer'in yanına gitti ve şunu söyledi: “O, (Muaviye) gerçekten böyle mi konuştu?” O da “evet” dedi. Abdullah b. Safvan ona: “ne yapacaksın, onunla savaşacak mısın?” diye sordu. O da şöyle dedi: “Ey İbn Safvan sabretmek ondan daha hayırlıdır.” Bunun üzerine, İbn Safvan şunu söyledi: “Vallahi eğer o, bunu isterse onunla savaşacağız.” Muaviye Mekke'ye geldi ve Zü Tuva'ya konakladı, Abdullah b. Safvan, onun yanına giderek şöyle dedi: “Oğluna bey'at etmedği takdirde İbn Ömer'i öldüreceğini sen mi iddia ediyorsun?” O da şunu söyledi: “Ben İbn Ömer'i öldüreceğim! Vallahi ben onu asla öldürmem.” 


Vehb b. Cerir şöyle dedi: Cüveyriye b. Esma' bana şunu söyledi: Medineli yaşlıların şunu naklettiklerini duydum: 


Muaviye, Mekke'ye yakın bir yere geldiğinde Mürr'i geçince koruma görevlisine şöyle dedi: Taşıdığım insanlar dışında kimsenin benimle yürümesine izin verme! Böylece o, yalnız olarak yürümeye başladı ve Erâk bölgesinin ortasına geldiğinde, onu Hüseyn b. Ali karşıladı. Muaviye onu görünce, şöyle dedi: “Hoş geldin ey Resülüllah'ın (S. A. V.) 
kızının oğlu ve müslümanların gençlerinin efendisi! Ebü Abdullah için bir binek getirin!” Bu söz üzerine adamları bir beygir getirdiler ve Hüseyin ona bindi. Sonra, Abdullah b. Ebi Bekr çıkageldi. Muaviye, onu görünce şöyle dedi: “Hoş geldin Kureyş'in büyüğü ve efendisi ve bu ümmetin Sıddik'ının oğlu! Ebü Muhammed'e bir binek getirin!” Bu söz üzerine adamları .bir binek getirdiler ve Abdurrahman ona bindi. Sonra, İbn Ömer çıka geldi. Muaviye onu görünce, şunu söyledi: “Hoş geldin Resülüllah'ın (S. A, V.)'ın sahabisi, Faruk'un oğlu ve müslümanların efendisi!” Sonra ona bir binek istedi, İbn Ömer'de ona bindi. Sonra, İbnu'z-Zübeyr geldi. Muaviye, onu görünce, “hoş geldin Resülüllah'ın (S. A. V.) dostunun, es-Sıddik'ın ve Resülüllah'ın (S. 
A. V.) halasının oğlu!” dedi, sonra, ona bir binek istedi, İbnu'z-Zübeyr de ona bindi. Sonra, o, aralarında yürümeye başladı ve Mekke'ye ilk giren ve oradan son çıkan kişiler oldular. Bir sabah yoktu ki, aralarında sevgi ve cömertlik olmasın ve o (Muviye), hac farizasını bitirerek ağırlıkları-— nın ayrılmasına, Kâbe'ye gitmesinin yaklaşmasına ve kafilesinin hızlı bir şekilde yürümesine kadar durumu hakkında onlara hiçbir şey söylemedi. Bazı insanlar, diğerlerinin yanına gelerek şöyle dediler: “Ey insanlar! Aldanmayınız vallahi o, bunu sizi sevdiği ve takdir ettiği için yapmadı ve o bunu, ancak sizinle işi olduğu için yaptı ona bir cevap hazırlayın!” Onlar, Hüseyn'e geldiler ve şöyle dediler: “Ey Ebü Abdullah! Onunla konuş!” O da: Aranızda Kureyş- 
'in yaşlısı ve efendisi varken, konuşmak için o, daha uygundur.” dedi. Bu söz üzerine, onlar, Abdurrahman b. Ebi Bekre gelerek “onunla sen konuş ey Ebü Muhammed” dediler. O da “aranızda Resülüllah'ın (S. A. V.) sahabisi ve müslü-manların efendisinin, yani Ömer'in oğlu varken bu iş bana düşmez.” diyerek tekliflerini geri çevirdi. Böylece onlar İbn Ömer'e gelerek ona şöyle dediler: “Sen! O da “aradığınız ben değilim fakat konuşma işini İbnu'z-Zübeyr'e verin o si-ze yeter” dedi. Bunun üzerine, onlar İbnu'z-Zübeyr'e gide-rek ona “sen konuşur musun ey İbnu'z-Zübeyr” dediler. O da şunu söyledi: “Evet, eğer bana karşı çıkmayacağınıza söz verirseniz onunla konuşurum.” dedi. Onlar da “evet, söz veriyoruz” dediler. İzin çıktı ve Muaviye, kendisiyle konuşmak için onlara izin verdi ve yanına girdiler. Muaviye bir konuşma yaparak Allah'a hamdü senâda bulundu ve şöyle dedi: 


“Size karşı muamelemi, sılayı rahmımı, sizi bağışlamamı ve sizden gelen davranışlara tahammülümü öğrendiniz. Mü'minlerin emirinin oğlu Yezid kardeşi niz, amcanız oğlu ve görüş olarak içinizdeki insanların en iyisidir. Ben hilafet ismiyle onu seçmenizi ve azleden, tayin eden, vergileri toplayan ve dağıtan insanlar olmanızı istedim. Bu konuda kimse işinize müdahele etmesin.”. 


Onlar bu sözleri duyunca sustular. Bunun üzerine, O (Muviye): “Bana cevap vermeyecek misiniz?” dedi. Onlar yine sustular. Sonra o, İbnw'z-Zübeyr'e dönerek şöyle dedi: “Söyle ey İbnu'z-Zübeyr! Ömrüme yemin ederim ki, sen onların sözcüsüsün.” O da şunu söyledi: “Evet, ey Mü'minlerin emiri! Sana üç şeyden birini yerine getirmeni öneriyoruz. Hangisini yapmak istersen yapabilirsin.” Muaviye “babanın hatırı için onları açıkla” dedi. O da şunu söyledi: “İstersen Resülüllah'ın (S. A. V.) yaptığı gibi yaparsın. İstersen Ebü Bekr'in yaptığı gibi yaparsın ki, o Resülüllah- 
'dan (S. A. V.) sonra ümmetin en hayırlı insanıdır. İstersen Ömer'in yaptığı gibi yaparsın ki, o, Ebü Bekr'den sonra ümmetin en hayırlı insanıdır.” Muaviye şöyle dedi: “Babanın hatırı için onlar nasıl yaptılar.” O da şunu söyledi: “(S. A. 
V.) vefat etti ve bu hususta (hilafet) herhangi bir vasiyet bırakmadı ve kimseyi halife tayin etmedi. Müslümanlar bu iş için Ebü Bekr'i uygun gördüler. İstersen bu işi Allah'ın iradesine teslim et ve müslümanlar kendilerine bir halife seçsinler.” Bu söz üzerine, Muaviye şunu söyledi: “Fakat bu gün arazında Ebü Bekr gibi birisi bulunmamaktadır. Ebü Bekr öyle bir adamdı ki, önünde boyunlar kesilirdi ve ben aranızda ayrılık çıkmayacağından emin değilim. İbnu'z-Zübeyr'de şöyle dedi: “Doğru diyorsun, vallahi bu ümmetin başına geçmemizi istemiyorsun. O zaman Ebü Bekr'in yaptığı gibi yap!” Muaviye: “babanın hatırı için Ebü Bekr nasıl yaptı?” dedi. O da şunu söyledi: “Neseb bakımından Kureyş'e uzak olan bir aileden, babasının oğullarından ve yakınlarından olmayan birini halife seçti. İstersen Abduşems oğulları dışında Kurey$'den herhangi bir adamı halife seçebilirsin.” Bunun üzerine Muviye: “babanın hatırı için üçüncüsü nedir?” dedi. O da, şöyle dedi: “Ömer'in yaptığı gibi yaparsın. Muaviye: “Ömer nasıl yaptı?” dedi. O da şunu söyledi: “Bu işi şura yoluyla Kureyş'en altı kişiye bıraktı ve bunlar arasında ne oğullarından, ne babasının oğullarından ne.de kabilesinden biri vardı. Muaviye: “Bunun dışında söyleyeceğin bir şey var mı?” diye sordu. O da: “hayır” dedi. Sonra diğer sahabilere dönerek “sizin diyeceğiniz bir şey var mı?” diye sordu. Onlar da: Bizde “hayır” diyoruz” dediler. Bunun üzerine, Muaviye şöyle konuştu: 


“Ben bununla size uyaran özür diletir örneğini göstermek istedim ve içinizden bazı kişiler kalkarak beni insanların içinde yalanlamaya çalışırdı ve ben 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buna tahammül eder onu affederdim. Şimdi ben bir şeyler söylüyorum, eğer doğru söylediysem bu benim doğrumdur. Yok eğer yalan söylediysem yalanım benimdir ve ben sizin için Allah'a yemin ediyorum ki, şimdi önümde içinizden bir insan bana karşı bir söz söylerse, o sözü kendisine dönmeden önce kafası bana getirilecektir. Herkes kendi nefsiyle ilgilensin.” 


Sonra o, koruma görevlisini yanına çağırarak şöyle dedi: “Bu adamlardan her birinin başı ucuna adamlarından iki kişiyi görevlendir. Eğer birisi önümde doğru veya yanlış bir söz söylerse, onu kılıçları ile öldürsünler.” Sonra o, dışarı çıktı, onlar da onunla birlikte çıktılar. 


Muaviye minbere çıktıktan sonra Allah'a Hamdü Senâda bulundu ve şunu söyledi: 


“Bu dört kişi (Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib, Abdurrahman b. Ebi Bekr, Abdullah b. Ömer b. el-Hattab ve Abdullah b. ez-Zübeyr) müslümanların efendileri ve en iyileridirler. Onlar olmadan bir şeye karar veremeyiz, onlarla istişarede bulunmadan bir şeyi uygulamaya koyamayız ve onlar rıza göstererek benden sonra Mü'minlerin emirinin oğlu Yezid'e bey'at ettiler. Allah'ın adıyla beyat edin!”. 


Bunun üzerine, oradaki insanlar onun (Muaviye) eline vurarak bey'at ettiler. Sonra o, devesine binerek Medine- 
'den ayrıldı. İnsanlar, mezkür dört sahabi ile görüşerek onlara şöyle dediler: “Önceleri bir takım iddialarda bulundunuz sonra razı oldunuz ve birbirinize karşı sevgi göstererek onun isteğine uygun hareket ettiniz!” Onlar da şunu söylediler: “Vallahi biz hiç bir şey yapmadık.” Bu söz üzerine, insanlar, onlara: “Adam yalan söylediği zaman neden kendisini yalanlamadınız?” dediler. Sonra Medine halkı ve insanlar bey'at ettiler. Arkasından da o (Muaviye) Suriye- 
'ye gitti. 

Abdurrahman b. Mehdi-Süfyan-Muhammed b. el-Münkedir yoluyla rivayet edilmiştir: 
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Yezid b. Muaviye'ye bey'at edildiğinde İbn Ömer şöyle dedi: “Eğer hayırlı çıkarsa rıza gösteririz, yok eğer kötü çıkarsa o zaman sabrederiz.”. 


Abdurrahman-Ebü Avâne-Davud b. Abdullah el-Evdi-Humeyd b. Abdurrahman yoluyla rivayet edilmiştir: 


Yezid b. Muaviye halife seçildiğinde Resülüllah'ın (S. 
A. V.) sahabilerinden birinin yanına gittik ve o şöyle dedi: “Yezid, Muhammed ümmetinin en iyisi değil demiyor musunuz? Fıkıh yönünden onların en çok fıkıh bileni ve şeref yönünden de onların en şereflisi de değil demiyor musunuz?” Biz de “evet” dedik. Bunun üzerine o, “ben de öyle söylüyorum, fakat, vallahi Muhammed ümmetinin birleşmesi bana ayrılmasından daha sevimlidir. Muhammed ümmetinin rahatça girebildiği bir kapı, bir kişinin ondan girmesi konusunda aciz kalır mı?” dedi. Biz de “hayır” dedik. O, sözüne devam ederek şöyle dedi: “Muhammed ümmetinden her bir kişi dese ki, ben kardeşimin kanını dökmem ve onun malını almam. Bu söz onlar için yeterli midir?” Biz de “evet” dedik. Bunun üzerine o “Benim de size öylemek istediğim budur.” dedi. Sonra o, sözüne devam ederek şunu söyledi: Resülüllah (S. A. V.) şöyle dedi: “Hayadan sana ancak iyilik gelir.” , 

İsmail b. Sinan-Hammad b. Seleme Ya'lâ b. Ata'-Amcası yoluyla rivayet edilmiştir: 


Yezid b. Muaviye, onu, Abdullah b. ez-Zübeyr'e gönderdiği zaman Abdullah b. Amr'la beraberdim. Abdullah b. 
Amr'ın, İbnwz-Zübeyr'e şöyle dediğini duydum: “Biliyorsun ki, ben kitapta senin sıkıntılar çekeceğini ve halife olmadığın halde halife olarak çağrılacağını gördüm ve ben Ye-zid b. Muaviye'nin halife olduğunu görüyorum.”. 


Eşhel-İbn Avn-Muhammed-Ukbe b. Evs es-Sedüsi-Abdullah b. Amr b. el-As yoluyla rivayet edilmiştir: 


Kutsal toprağın kralı Muaviye ve oğludur. 


268 


51. Yılda, Hac mevsimini Muaviye b. Ebi Süfyan idare etti. 


Bu yıl, Fedâle b. Ubeyd el-Ensari Bizans toprakların-da denizde kışladı. 


Bu yıl, Amr b. Hazm el-Ensari, Cerir b. Abdullah el-Beceli, Sa'id b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, Resülüllah'ın (S. A. 
V.) hanımı Meymüne, Ka'b. 'Ucre el-Ensari vefat ettiler ve bu yılda, ez-Zühri dünyaya geldi. 


YIL 52 (672) 


Bu yıl, Ubeydullah b. Ebi Bekre, bir milyon dirhem karşılığında Kabil ve ülkesi üzerine Rutbil ile sulh yaptı. 


Hac mevsiminiSa'id b. el-As idare etti. 


Bu yıl, Büsr b. Ertat Bizans topraklarında kışladı. Yanında da Süfyan b. Avf el-Ezdi bulunmaktaydı. 


Bu yıl, Ebü Bekre Basra'da vefat etti ve namazını Ebü Berze el-Eslemi kıldırdı. Yine bu yıl, “İmran b. Husayn Basra'da vefat etti. 


YIL 53 (672/73) 


Bu yıl, Ziyad b. Ebi Süfyan Küfe'de vefat etti ve yerine Basra'ya Semüre b. Cündüb, Küfe'ye de Abdullah b. Halid b. Esid'i vekil tayin etti. Muaviye, Abdullah b. Halid'i azlederek yerine ed-Dahhak b. Kays el-Fihri'yi vali tayin etti. Ayrıca o, Ubeydullah b. Ebi Bekre'yi Sicistan valiliği görevinden azlederek, buraya Abbad b. Ziyad'ı görevlendirdi. Abbad, Kandahar üzerine yürüdü ve Beytü'z-Zeheb'e (Altın evi) kadar ilerledi. Burada Hindistanlılar ona karşı savaşa hazırlandılar. Abbad, onlarla savaştı ve Allah, Hindistanlıları yenilgiye uğrattı. Bu vali, Muaviye vefat edene kadar Sicistan'da kaldı. 


Bu yıl, Abdurrahman b. Ümmü'l-Hakem Bizans topraklarında kışladı. Bu yıl, Muaviye, Ubeydullah b. Ziyad'ı Horasan'a vali tayin etti. Bu yılda, Yezid b. el-Mühelleb 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doğdu ve Ziyad elliüç yaşında vefat etti. Râvilerin dediklerine göre, bu yılda, Abdurrahman b. Ebi Bekr es-Sıddik vefat etmiştir. 


KARiB VE ZEHHÂF'IN İSYANI 


Ziyad'ın Irak valiliği esnasında Karib ve Zehhâf olayı meydana geldi. Onlar iki teyze oğullarıdırlar. 


Vehb b. Cerir, bize, babasından Cerir b. Yezid'in şöyle dediğini nakletti: 


Karib ve Zehhâf, Ziyad'ın valiliği sırasında Ramazan ayında yetmiş kişiyle birlikte isyan çıkardılar. Onlar, kendi mescidlerinde namaz kılmakta olan Dubey'a oğullarının üzerine yürüdüler ve onlardan Rü'be b. el-Muhbil adında bir adamla karşılaştılar ve onu öldürdüler. 


Vehb, babasının, ez-Zübeyr b. el-Hırrit'den, Ebü Lebid'in şöyle dediğini nakletti: 

Rü'be b. el-Muhbil öldürüldüğü gecenin akşam vakti kendisine anlatılan bir konu hakkında şöyle dedi: Eğer doğru söylüyorsan evime dönmeden önce Allah, bana şehâdeti nasib eylesin. O gece, evine varmadan onu yakaladılar ve öldürdüler. Sonra Kutay'a oğullarının mescidine geldiler. 


Vehb şöyle dedi; 


Babam, bana, Katan wli-Ezrak'tan, onlardan bir yaşlı adamın şöyle dediğini nakletti: 


Biz mescitte namaza durmuştuk, aniden mescidin kapılarını tutular ve “hüküm ancak Allah'a âittir” diye bağır- 
“maya -başladılar. Sonra, mescitteki insanları'öldürmeye koyuldular. Bu esnada, insanlar duvarlara tırmandılar ve bazıları da kapılara koştular. Bir adam da minâreye çıkarak oradan ey Allah'ın askerleri yetişiniz! şeklinde bağırmaya başladı. Fakat, hariciler onun yanına çıktılar ve kendisini öldürdüler. Mescitte cesetlerden başka kimse kalmayınca ve diğerlerinin de kaçmasıyla birlikte mahalleye çıkarak “hüküm ancak Allah'a aittir” diye bağırmaya başladılar. Bu 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esnada Kutay'a oğullarından bir adam evinin kapısından dışarı çıktı ve tam kapısının önünde onlarla burun buruna geldi. Haricilerden birisi, kafasını çıkarınca, ona kılıçla bir darbe vurdu ve çenesi ile birlikte sakalını kesti. Adam geri dönerek kapıyı kapadı. Bu esnada, bu şahıs daha yeni evlenmişti. Hanımı kırmızı bir boyayla boyanmış bir eşarpla onun yarasını sardı, sonra yarası kapanarak iyileşti. 


Katan şöyle dedi: 


Bu adamın (Çenesinden yaralanan adam) yanına uğradım, ağzında kılıç darbesinden meydana gelen bir eğrilik vardı. 


Katan sözüne şöyle devam etti: 


O adam da bana onların hikayesini anlattı ve şunu söyledi: Gittiler, bu esnada mahalleden bir kişi elindeki kılıcıyla onlara doğru yürüdü, evlerin çatılarında onu gören bazı insanlar kendisine şöyle seslendiler: “Ey filan Haruralılar'a (Haricilere) dikat et!” Onlardan bir adam da: “Biz Haruralılar değiliz, biz koruma görevlileriyiz.” dedi. 
Bu söz üzerine, adam ona güvendi ve durdu. Böylece ona doğru yürüdüler ve kendisini öldürdüler. Sonra yürüyerek el-Mw'âvil mescidine girdiler ve içindeki insanların hepsini öldürdüler. Sonra yollarına devam ederek Rahbetü Beni Ali'ye doğru ilerlediler. 


Vehb, bize şöyle anlattı: Babam, bana, Cerir b. Yezid-—” in şöyle dediğini nakletti: 


Onlar, Rahbetü Beni Ali'ye geldiler ve Ali oğulları onların karşısına çıktılar. Onlar (Ali oğulları) okçuydular ve Haricileri oka tuttular ve hepsini öldürdüler. 


Râvi sözüne şöyle devam etti: 


Biz gençtik, sabah olunca dışarı çıktık ve onların Sa'- diler'in mezarlığı yanında asıldıklarını gördük. Bu esnada, bir câriye geldi, elinde, içinde birkaç dirhem bulunan bir kap vardı, onlara bakarak şöyle dedi: “Sabrettiğiniz için size selam olsun ve meskeniniz cennet olsun!” O da onlar gibi götürüldü ve yanlarında asıldı. 


Râvi şöyle dedi: 


Hâlâ onu, yanında dirhemler olduğu halde ve kimsenin ona dokunmadığı halini görür gibiyim. O, sözüne şöyle devam etti: “Karib ve Zehhâf, biri diğerinin teyzesi oğlu idi.”. 

Vehb-Gassan b. Mudar-Sa'id b. Yezid yoluyla rivayet edilmiştir: 

Karib, Zehhâf ve Ziyad Küfe'de Semüre de Basra'da isyan çıkardılar. Bir gece dışarı çıkarak Yeşkur oğulları mezarlığına geldiler. Onlar, daha önce Mudar Haricileri ile Yeşkur mezarlığında toplanmak üzere anlaşmışlardı. Fakat, Mudar Haricileri, onların bu toplantısına katılmadılar. Bunun üzerine, onlar birbirlerine: “dağılalım” dediler. Diğerleri de şöyle dedi: “İçinizde her kişi nereden çıktığını biliyor. Böyle yaparsanız takip edilirsiniz ve öldürülürsünüz.” 
Bu olay Ramazan ayında gerçekleşti ve sayıları yetmiş kadardı. Onlar, ilk olarak Dubey'a oğullarının bölgesine uğradılar ve onlardan yaşlı birisi olan Hubkan adında bir adamın yanına geldiler. Bu adam, onları görünce, onlardan birisini Polis Teşkilâtında görevli İbn Hısn olduğunu zannederek “merhaba ey Ebü'ş-Şa'sâ”l Dedi ve onu öldürdüler. 
Sonra, onlar, Ezd kabilesinin mescitlerine dağıldılar, onlardan bir grupta Ali oğullarının bulunduğu yere doğru ilerledi. Onların bir kısmı de el-Mu'âvil mescidine geldiler. Bu esnada, Seyf b. Vehb arkadaşlarıyla beraber mızrak ve kalkanlarla onların karşısına çıktılar. O, 'bir kişiyi vurduğu zaman onu yerden yukarı kaldırıyordu ve üzerine gelen bütün Haricileri öldürdü. Karib ile Zehhâf üzerine de Ali oğullarından ve Râsib oğullarından bazı gençler oklarla saldırdılar. Karib şöyle dedi: “Onların arasında filan, yani Abdullah b. Evs et-Tâhi var mı?” -Bu adam Tavk ve Ev'in amcasıdır ve daha önceleri kendisine karşı düşmanca bir tavır takınmaktaydı- Onlar da, “evet” dediler. Karib, ona 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“gel seninle mübâreze edelim” dedi. Böylece, Abdullah b. 
Evs, onu öldürdü ve başını arkadaşlarına getirdi. 


Râvi sözüne devam ederek şöyle dedi: 


Ziyad, Küfe'den geldi, yanında da Mesud b. Amr vardı. Ziyad onu kınayarak şöyle dedi: “Şunu yaptınız ve bunu yaptınız.” Mesud da “bu doğru değildir” dedi. Bunun üzerine Ziyad: “Resülüllah'ın (S. A. V.) sahabisi yalan mı söyledi” dedi. Sonra, sözüne devam ederek şunu söyledi: “Ey Tâhiye halkı! Onlara karşı savaşmasaydınız hepinizi hapishaneye gönderirdim.” 


Râvi şöyle dedi: 

Ali oğulları ile Râsib oğulları kendilerinin onları öldürdüklerini ileri sürdüler. Bunun üzerine, Ali oğulları “bizimle onlar arasında oklar hüküm versin” dediler. İnceleme sonucunda ölüler üzerinde Ali oğullarının oklarının daha fazla olduğunu gördüler. 

Sa'id b. Yezid şöyle dedi: 

Karib ve Zehhâf, Haruralılar'dan Nehrevan Haricileri— dir. 

Râvi şöyle dedi: 

Karib İyâd oğullarından, Zehhâf da Tayy oğullarından idi ve ikisi teyze oğulları idiler. 

Vehb-Gessan b. Mudar-Sa'id b. Yezid-Ebü Bilâl yoluyla rivayet edilmiştir: 


Karib! Allah, onu yakınlaştırmasın. Allah'a yemin ederim ki, gökten yere düşmek bana onun yaptığı gibi yapmamdan -yani insanları öldürmede aşırıya kaçmak- daha sevimlidir. 


Vehb şöyle dedi: Babam şunu söyledi: 


Ziyad, Karib ve Zehhâf'tan sonra Harurâlılar konusunda şiddet kullanmaya başladı ve onları öldürdü. Ayrıca O, 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Semüre'ye öldürülmeleri için emir verdi. O da, onlardan birçoğunu öldürdü. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Zehhâf, Tayy kabilesindendir. Karib ise, İyâdi'dir, İyâd b. Sud ve Rü'be b. el-Muhbili öldürdüler. Sonra Câbir b. 
Ka'b el-Cüdeydi'yi öldürdüler. Arkasından Bükeyr b. Vâil el-Tâhi'yi kolundan vurdular ve o kendini korudu. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Ziyad atına bindi, Şakik b. Sevr, Hucâr b. Ebcer ve Abbad b. Husayn el-Habti onu takip ettiler. Böylece, onlar Şakik'i yüzünden yaraladılar ve Hucâr b. Ebcer'i yere yıktılar, fakat Şakik onu ellerinden kurtardı. Bazıları Ziyad'ın Ali oğullarına şöyle 'dediğini ileri sürdüler: “Onlar kurtulursa benden maaş alamazsınız.” Askerler onlarla savaştılar ve kandınlarla çocuklar evlerin çatılarından onları taşladılar. Böylece hepsi öldürüldü. 


Hac mevsimini Sa'id b. el-As idare etti. 
YIL 54 (673/74) 


Bu yıl, Muaviye, Sa'id b. el-A5'ı Medine'den azletti ve yerine Mervan b. el-Hakem'i görevlendirdi. Mervan, Mus'ab b. Abdurrahman b. Ayf'ı Medine'ye kadı tayin etti. 


Bu yıl, Ubeydullah b. Ziyad Horasan üzerine yürüdü. 
O, Buhara'ya giderken nehri develerle geçti. O, Buhara'ya giderken nehri geçen ilk Arap'tır. Ubeydullah, bu sefer esnasında, Buhara'nın mulhakatından Zâmin ve Beykend'in yarısını fethetti. 


Muaviye, Semüre b. Cündüb'ü Basra valiliği görevinden azlederek buraya Abdullah b. Amr b. Gaylân es-Saka-fi'yi altı ay müddetle vali tayin etti. Bu yılda, Muaviye, ed-Dahhak b. Kays'ı Küfe'ye vali tayin etti. Bu yılda, Muhammed b. Mâlik Bizans topraklarında kışladı. 


Hac mevsimini Mervan b. el-Hakem idare etti. 
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Bu yıl, Mesleme b. Muhalled, Halid b. Sâbit el-Fehmi- 
'yi Mağrib ülkesinin üzerine gönderdi ve ona, Ensar'dan Ebuw'l-Mühacir Dinar'ı yerine vekil tayin etmesini emir verdi. Mesleme oradan ayrıldı ve Ebü'l-Mühacir'i yerine vekil bıraktı. 


Hâtim b. Müslim bana şöyle dedi: 


ed-Dahhak b. Kays, Küfe valisi iken Maskala b. Hübeyre eş-Şeybani'yi Taberistan'a gönderdi ve o beşyüzbin beşli dirhem, yüz Taylesan ve üçyüz köle karşılığında şehir halkıyla sulh yaptı. 

Bu yıl, Dihye, Birek'in kölesini öldürdü. O da kendisini öldürdü. Bu yılda, Hukeym b. Hizam, Mahreme b. Nevfel, Ebü Katâde, Amir b. Lüey oğullarından Huveytıb b. Abduluzzâ, Sübân ve Sa'id b. Yerbü” el-Mahzümi vefat etti. 


YIL 55 (674/75) 


Bu yıl, Muaviye, Abdullah b. Gaylân'ı Basra valiliği görevinden azletti ve buraya Ubeydullah b. Ziyad'ı görevlendirdi. Muaviye'nin öldüğü güne kadar o, burada valilik yaptı ve Yezid halife olunca, onu görevinde bıraktı. 


Bu yıl, Süfyan b. Avf Bizans topraklarında kışladı. Bu yılda, Yezid b. Şecre er-Ruhâvi savaşa çıktı ve düşman tarafından öldürüldü. Bazıları da şöyle dediler: O, bu savaş esnasında öldürülmedi, daha sonra öldürüldü. 


Hac mevsimini Mervan b. el-Hakem idare etti. 
Bu yıl, Sa'd b. Mâlik ve Ebü'l-Yeser öldüler. 
Ebü”l-Hasen şöyle dedi: 
Zeyd b. Sâbit de bu yılda vefat etmiştir. 
YIL 56 (675/76) 
SEMERKAND'IN DURUMU 


Bu yıl, Muaviye, Ubeydullah b. Ziyad'ı Horasan valiliğinden azletti ve buraya Sa'id b. Osman b. Affan'ı görevlendirdi. Sa'id, yanında el-Mühelleb b. Ebi Sufre, Talha b. Abdullah b. Halef Talhatü't-Talhât Teymw'I-Lât kabilesinden Evs b. Sa'lebe ve Rabi'a b. Asel el-Yerbu'i olduğu halde, Semerkand üzerine yürüdü. Soğdlular şehir dışına çıkarak onunla savaştılar. Sa'id, onları şehirlerinin içine girmeye zorladı. Onlarda, kendisiyle sulh yaparak rehineler verdiler. 


Bu yıl, Mesud b. Ebi Mesud Bizans topraklarında kışladı. Râvilerin dediklerine göre burada kışlayan Cünâde b. 
Ebi Ümeyye idi. 


Hac mevsimini el-Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan idare etti. 


Bu yıl, İshak b. Yahya b. Talha b. Ubeydullah Horasan'da vefat etti. bu yıl, Peygamber'in (S. A. V.) hanımı Cüveyriyye bint el-Hâriş vefat etti. 


YIL 57 (676/77) 


Bu yıl, Muaviye ed-Dahhak b. Kays'ı Küfe valiliğinden azletti ve buraya Abdurrahman b. Ümmü'l-Hakem'i görevlendirdi. 


Bu yıl, Muaviye b. Ebi Süfyan Hassân b. en-Nu'man el-Gessani'yi İfrikiyye'ye gönderdi ve oradaki Berberiler, onunla sulh yaptılar. Böylece, o da bölge topraklarına harac koydu. Hassan, Muaviye'nin ölümüne kadar burada görev yaptı. 

N Bu yıl, Muaviye, Mervan b. el-Hakem'i Medine'den azletti ve buraya el-Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan'ı görevlendirdi. O, Muaviye'nin ölümüne kadar burada vali olarak kaldı. 
el-Velid, İbn Zeme'a el-Amiri'yi. Medine'ye kadı tayin etti. 


Bu yıl, Sa'id b. Osman Horasan valiliğinden azledildi ve buraya Ubeydullah b. Ziyad vali tayin edildi. 


Bu yıl, Abdullah b. Kays Bizans topraklarında kışladı. Yine bu yılda Mü'minlerin annesi Aişe ve Ebü Hüreyre vefat ettiler. 
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Hac mevsimini el-Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan idare etti. 


YIL 58 (677/78) 
Halife şöyle dedi: 


Bu yılda, Mâlik b. Abdullah Bizans topraklarında kışladı. 


Bu yıl, Yezid b. Şecre er-Ruhâvi savaşa çıktı ve o arkadaşları ile birlikte öldürüldü. 


Hac mevsimini el-Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan idare etti. 


Bu yıl, Ubeydullah b. el-Abbas b. Abdulmuttalib ve Ukbe b. Amir el-Cüheni vefat ettiler. 


Bakiyy şöyle dedi: 


İbn Bükeyr'e okundu, bu esnada ben de Leys'den duydum, o şöyle dedi: 


58. yılda Ukeydir ve Sa'id b. Yezid'in Rodos ve Mâlik b. el-Ebcer'in İfrikiyye seferleri gerçekleşti. Bu yılda, Mervan, Medine valiliği görevinden alındı ve buraya el-Velid b. Utbe tayin edildi. 


Bakiyy şöyle dedi: Bekkâr b. Abdullah, Muhammed b. 
“Aid'den bana şunu yazdı: el-Velid, bana Yezid dışında birisinin şöyle dediğini nakletti: 

58. yılda, Amr b. Mürre el-Bezendün'da kışladı ve el-Husayn'b. Nümeyr Bizans yazlıklarına baskın düzenledi. 

Halife ve Leys şöyle dediler: 


O yılda, insanların Hacc'ını el-Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan idare etti. 


YIL 59 (678/79) 
EL-MUHÂCİR'İN KARTÂCENNE ÜZERİNE 
YÜRÜMESİ 
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Halife şöyle dedi: 


Bu yılda, Dinar Ebü'l-Muhâcir savaşa çıktı ve Kartacenne'ye geldi. İki taraf karşılaşınca, her iki tarafta çok sayıda ölü ve yaralı verdi ve ancak gecenin bastırması onları durdurdu. Müslümanlar o gece Tunus karşısındaki bir dağa çekildiler. Sonra, müslümanlar, onlarla yeniden savaşmaya başladılar. Sonra, adayı onlara bırakarak düşmanla sulh yaptılar. el-Muhacir Ebü'l-Muhâcir kuyularına doğru yöneldi ve Mile'yi fethetti. Onun bu savaş sırasında bölgede ikâmeti yaklaşık iki yıl sürdü. 


Bu yıl, Amr b. Mürre el-Mübri Bizans topraklarında karada kışladı. O yıl, denizde savaş yapılmadı. 


Bu yıl, Sa'id b. el-As, Cübeyr b. Mut'im, Şeybe b. Osman ve Abdullah b. Amir b. Kureyz vefat ettiler. 


Bu yıl, Ebü Cemile el-A'rabi'nin oğlu Avf vefat etti. 
MUAVİYE B. EBİ SÜFYÂN'IN VEFATI 


Bu yıl, Muaviye Receb ayının bitmesine sekiz gün kala, Perşembe günü Dımaşk'ta vefat etti. Onun namazını oğlu Yezid b. Muaviye kıldırdı. Râvilerin dediklerine göre Yezid cenaze namazına katılmadı, onun namazını ed-Dahhak b. 
Kays kıldırdı. Muaviye seksen iki yaşında vefat etti. Râvilerin dediklerine göre, o seksen yaşında, bir başka rivayete göre ise, seksenaltı yâşında vefat etmiştir. Onun halifeliği ondokuz yıl üç ay ve yirmi gün sürmüştür. Muaviye, Mekke- 
'de Ebü Süfyan b. Harb'in evinde doğdu. Râvilerin dediklerine göre o, Utbe b. Rabia'nın evinde dünyaya gelmiştir. 


Muaviye'nin halifeliğinin sonlarında Üsâme b. Zeyd, Amr b. Avf, Safvan b. el-Mu'attıl, Osman b. Huneyf, Mecme' b. Câriye, Ebü Humeyd es-Sâ'idi, Hiraş b. Ümeyye, İbn Buhayne, Kays b. Sa'd b. Ubâde, Ebü Cehm b. Huzeyfe, Mesleme b. Muhalled, Bilâl b. el-Hâris el-Müzeni, el-Hâris b. el-Ezma el-Hemdani, Mihcen b. el-Edru” (bu şahıs Muaviye'yi gördü), Fedâle b. Ubeyd ve Şeddâd b. Evs vefat ettiler. Râvilerin dediklerine göre Şeddad 41. yılda vefat etmiştir. 
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RODOS'UN DURUMU 


Bakiyy şöyle dedi: Yahya b. Abdullah b. Bükeyr'e okundu, bu esnada ben de Leys'den duydum o, şöyle dedi: 


59. Yılda, Cünâde b. Ebi Ümeyye, Alkame b. Cünâde el-Haceri ve Alkame b. el-Ahsem'in Rodos seferi gerçekleşti. 

Bu yıl, insanların Haccını Muhammed b. Ebi Süfyan idare etti. 

Bakiyy şöyle dedi: Bekkar b. Abdullah, o da Muhammed b. “Aiz'den, o da el-Velid'den bir adamın şöyle dediğini bana yazdı: 


59. Yılda, Cünâde b. Ebi Ümeyye Bizans topraklarında kışladı. 


Bakiyy şöyle dedi: İbn Nümeyr bize şunu söyledi: Ebü Hüreyre 59. Yılda vefat etti. 
MUAVİYE DÖNEMİNDE KADILAR 

Halife şöyle dedi: 

Basra 

Ümeyre b. Yesribi ed-Dabiyy burada kadıydı. Onu İbn Amir b. Husayn görevlendirdi. Fakat o, kendisini görevden almasını istedi. İbn Amir de onun bu isteğini kabul etti. Ziyad, buraya sırasıyla Abdullah b. Fedâle el-Leysi'nin kardeşi Asım b. Fedâle'yi ve Zurâre b. Evfa el-Hareşi'yi ka- 


dı tayin etti. Şureyh de Ziyad'la birlikte Basra'da bir-yıl kadılık yaptı. Onun için Abdullah b. Uzeyne de Kadılık 


yaptı. 

Küfe 

Ziyad'ın, onu, kendisiyle birlikte Basra'ya götürmesi- ne kadar burada Şureyh kadılık yaptı. Sonra, burada Şurey- 


h'in dönmesine kadar Mesrük b. el-Ecda' bu görevi üstlendi. 
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Medine 


Mervan, buraya Abdullah b. Nevfel b. el-Hâris'i kadı tayin etti. 48. Yılda, Mervan'ın görevden alınmasına kadar o burada kadılık yaptı. Sonra, Sa'id b. el-As buraya vali tayin edilince, Ebü Seleme b. Abdurrahman b. Avf'ı kadı atadı ve o, Sa'id b. el-As azledilene kadar görevinde kaldı. 
Mervan b. el-Hakem 54. Yılda, ikinci defa Medine'ye vali tayin edildi ve buraya Mus'ab b. Abdurrahman b. Avf'ı kadı olarak görevlendirdi. O, Mervan'ın 57. Yılının 2i”l-Ka'de ayının sonlarında azledilmesine kadar görevini sürdürdü. 
Sonra, el-Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan buraya vali oldu. O, Muaviye'nin ölümüne kadar İbn Zeme'a el-Amiri'yi kadı olarak çalıştırdı. 


YAZIŞMA, DİVAN, HÂCİBLİK, POLİS TEŞKİLATI, KORUMA GÖREVLİLİĞİ VE MÜHÜR İŞLERİNE BAKAN GÖREVLİLER 


Halife şöyle dedi: 


Yazışmalar kâtibi Ubeyd b. Evs el-Gessâni idi. Divan işlerine ve Muaviye'nin başdanışmanlığına Sargon b. Mansur er-Rumi görevlendirilmişti. Onun hâcibi, azatlısı Ebü Eyyüb, Polis Teşkulâtı:Başkanı azatlısı Yezid b. el-Hurr idi. 
Yezid vefat edince, Muâviye onun yerine Kays b. Hamza el-Hemdani'yi görevlendirdi. Sonra, onu azlederek yerine Zühl b. Amr el-'Uzri'yi atadı. 


O (Muaviye), ilk defa koruma görevliliğini İhdas eden ve ilk defa mühür divanını kuran kişidir. Onun döneminde koruma görevlilerinin başında Himyer'in azatlısı el-Muhtar, mühür divanın başında da Abdullah b. Amr el-Himyeri görev yapmaktaydı. 


Muaviye (Allah ona rahmet eylesin) 59. Yılın Receb ayının bitmesine sekiz gün kala, Perşembe günü vefat etmiştir. 


Halife şöyle dedi: 
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Irak'ın bütün bölgelerine vali tayin edilen ilk kişi Ziyad b. Ebi Süfyan'dır. Bunu, ona veren Muaviye'dir ve bu olay 50. Yılda gerçekleşmiştir. Ziyad, elliüç yaşında öldüğü güne kadar burada vali olarak görev yaptı. 


YIL 60 (679/80) 


Bakiyy şöyle dedi: İbn Bükeyr'e okundu, bu esnada ben de Leys'den duydum o şöyle dedi: 


60. Yılın Receb ayının dördüncü gecesinden sonra Mü'minlerin emiri Muaviye vefat etti ve yerine Yezid b. Muaviye halife oldu. 

Bu yıl, Mısır halkı Rodos'a yiyecek taşıdılar. 

Bu yıl, el-Velid b. Utbe Medine valiliğinden azledildi ve Medine, Mekke ve Taif'e Amr b. Sa'id görevlendirildi. O yıl insanların Hacc'ını Amr b. Sa'id idare etti. Sonra o, Zi'l-Hicce ayının başlarında görevinden alındı ve el-Velid b. 
Utbe vali tayin edildi. 


Harmele, İbn Bükeyr'den naklettiği rivayete şunu ekledi: 

Hüseyn b. Ali (R. A.) Irak'a, İbnu'z-Zübeyr de Mekke- 
'ye gittiler. 

O (Harmele) şöyle dedi: 


Bekkâr b. Abdullah, Muhammed b. Aiz'den el-Velid dışında birisinin Muaviye'nin yaz savaşlarına tayin ettiği emirleri bana yazmıştı. Ben de onu duyduğum gibi yazmaya çalıştım. 


MUAVİYE'NİN, AMR B. MUAVİYE EL-UKAYLİI 
İLE OLAN HABERİ 


İsmail b. “İyaş-Safvan b. Amr-Sa'id b. Hanzala yoluyla rivayet edilmiştir: 


Muaviye b. Ebi Süfyan Amr b. Muaviye el-Ukayli'yi Yaz savaşlarına emir tayin etti. Geri dönünce, Muaviye, ona 


281 


beşte bir gelirinin ne kadar tuttuğunu sordu. O da bu konuda açıklama yaptı. Ona: “nerede” diye sordu. Amr da: “Muhâcirlerden birisin! Ayakları ile yürürken görüyorum ve onu taşıyamıyorum, sen de kalkmış bana beşte bir hisseyi mi soruyorsun?” dedi. Bu söz üzerine, Muaviye: “Yaşadığım sürece bu görevi bir daha üstlenmeyeceksin” dedi. O da şunu söyledi: “C zaman, bu konu ile hiç ilgilenmeyeceğim. 
Arkasından da şu şiiri okudu: 


“Kureyş ganimetimi Dımaşk'ta birbirlerine bağışlarken, ben arkadaşlarımı terkedeyim. Bu asla adalet değildir. Ben bir emir olarak mal toplayan bir tüccar değilim ve uzun süren emirliği cimrilikle isteyemem. Dımaşk şeyhi (Muaviye) malını tutmak istiyor diye ben malımı kilitleyerek saklayamam.”. 


| . ğ 
Muhammed b. “Aiz-Ismail b. “İyaş-Safvan b. Amr-Ebü Hisbe yoluyla rivayet'edilmiştir: 
Amr b. Muaviye el-Ukayli, ordunun kumandanı olduğu halde atından iner ve ayaklarını sıvıyarak köle, koyun ve at sürülerini sürmede arkadaşlarına yardım ederdi. 


Muhammed-Mervan b. Muhammed-Rüşdeyn b. Sa'd-el-Hasen b. Subân-Yezid yoluyla rivayet edilmiştir: 


Dönüşte kumandân olarak Şamlıların (Suriyeliler) başında, Abdullah b. Kdys el-Fezâri, Mısırlıların başında Avvam el-Yahsubi, Medineliler'in başında Abdulaziz b. 
Mervan bulunmaktaydı. Ayrıca, cemaata Avvam imâmlık yapıyordu. 


Muhammed-Mervan b. Muhammed-Rüşdeyn b. Sa'd-el-Hasen b. Subân -Yezid yoluyla rivayet edilmiştir: 


Abdullah b. Kays el-Fezâri Muaviye'nin hilâfeti zamanında Menkabe'yi fethetti. O gün her müslümanın ganimetten aldığı pay yüz dinar bir okka işlenmemiş altın ve bir tas altından ibaretti. 


Muhammed şöyle dedi: 
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Daha önceki rivayette adı geçen o emirler hakkında Mervan'a hiç birşey sormadım. Onların hepsi yukarıda adı geçen savaşta birarada mıydılar? Yoksa bu savaş onların katıldığı savaştan daha önce miydi? 

Muhammed şöyle dedi: el-Velid b. Müslim bana şunu nakletti: 


Muaviye'nin onlara en son tavsiyesi şu oldu: “Rumların boğazını sıkın! Zira siz böyle yaparsanız diğer milletleri de boyunduruk altına alırsınız.” 


el-Velid şöyle dedi: 

Muaviye 60. Yılın Receb ayında vefat etti ve onun hilâfeti ondokuz buçuk yıl sürdü. 

Muhammed şunu söyledi: 


Vakidi, bana, Muaviye'nin yetmişsekiz yaşında öldü- günü nakletti. 


YEZİD B. MUAVİYE B. EBi SÜFYÂN'IN HALİFE OLMASI Muhammed şöyle dedi: el-Velid b. Müslim şunu söyledi: 
Yezid b. Muaviye halife oldu ve o yıl Mâlik Suriye'nin üzerine yürüdü. 
Muhammed şunu söyledi: İbn Nümeyr, bize şunu nakletti: 


Bilal b. el-Hâris el-Müzeni 60. Yılda vefat etti. Muaviye ise, 60. Yılın Receb ayında vefat etti ve Yezid b. Muaviye'ye bey'at edildi. O (Yezid), Amr b. Sa'id b. el-As'ı Medine'ye görevlendirdi ve Amr, 60. Yılda Hac mevsimini idare etti. 


HZ. HÜSEYN'İN, IRAK'A GİDİŞİ 
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Hüseyn b. Ali, 61. Yılın Muharrem ayının onundan sonra öldürüldü. Sonra, Amr 60. Yılda Medine valiliğinden azledildi. 


Halife şöyle dedi: 


Bu yılda, Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib, amcası oğlu Müslim b. Akil b. Ebi Talib'i kendisine bey'at etmeleri maksadıyla Küfeliler'e gönderdi ve birçok insan ona bey'at etti. 
Yezid b. Muaviye, Irak'ın idaresini Ubeydullah b. Ziyad'a verdi. O da Iraklılar'la savaşa çıktı ve Müslim b. Akil ve Hâni' b. Urve el-Muradi'yi öldürdü. 


Bu yıl, Hüseyn b. Ali, Küfe'ye gitmek maksadıyla Mekke'den ayrıldı. 


el-Ferezdak şöyle dedi: 


Hac yapmak maksadıyla yola çıktım, Zâtü 'Irk'a vardığımda kurulmuş çadırlar gördüm ve “bunlar kime aittir” diye sordum. Onlar da “Hüseyn b. Ali'ye aittir” dediler. 
Bunun üzerine, ona doğru yöneldim ve kendisine şöyle dedim: “Ey Resülüllah'ın (S. A. V.) oğlu! Hacdı çabuk bitirmene sebep nedir?” O da şunu söyledi: “Onlar (Yani Kufe halkı) bana mektup yazarak içinde bulundukları durumu anlattılar. Sonra, O bâna şunu sordu: Gelirken oradaki insanlar ne durumdaydilar?” Ben de şöyle söyledim: “Babam ve annem sana feda olsun! Orayı terkederken kalpler seni, kılıçlar Ümeyye oğullarını destekliyordu, zafer ise gökteydi.”. 

.Halife şöyle dedi: 


60. Yılda Katâde b. De'âme es-Sedüsi, Hişam b. Urve, Süleyman b. Mühran el-A'meş ve İsmail b. Ebi Halid dünyaya geldi. 


YEZİD, MEDİNE VALİSİNDEN KENDİSİ 
İÇİN BEYYAT ALMASINI İSTİYOR 
Halife şöyle dedi: 
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Bu yılda, Yezid b. Muaviye azadlısı Rüzeyk'ı el-Velid b. Utbe'ye gönderdi. 


Vehb b. Cerir, bana şunu nakletti: Babam, bana Muhammed'den Muaviye'nin azadlısı Rüzeyk'ın şöyle dediğini nakletti: 


Muaviye ölünce, Yezid b. Muaviye, beni, Medine emiri olan el-Velid b. Utbe'ye gönderdi. Ona, Muaviye'nin öldü- günü ve Hz. Hüseyn, Abdurrahman, Abdullah ve İbnu'z-Zübeyr'e haber göndererek kendisine bey'at etmelerini emretmesini yazdı. Rüzeyk sözüne şöyle devam etti: “Benim için izin al!” dedim. O da: “Yatak odasına girdi, onun yanına girmek imkansız.” dedi. Bunun üzerine “ben, ona bir buyruk getirdim.” dedim O da yanına girdi ve ona haber verdi. 
Böylece vali, yatağında olduğu halde ona izin verdi ve Yezid'in, Muaviye'nin ölümünü ve kendisinin halife seçilmesini bildiren mektubunu okuyunca, Muaviye'nin ölümüne çok üzüldü ve yerinden ayağa kalkarak kendini yatağına atmaya başladı. Sonra o, Mervan'a haber gönderdi, o da geldi ve üzerinde beyaz bir gömlek ve güllü bir aba vardı. Vali, ona, Muaviye'nin öldüğünü anlattı ve Yezid'e bey'at etmeye davet etmesini isteğini haber verdi. 


Zürayk şöyle dedi: 


Mervan, Muaviye'ye acıdı ve ona hayırlı dualarda bulundu ve şunu söyledi: “Şimdi onlara (Hz. Hüseyn, Abdullah b. el-Hattab, Abdurrahman b. Ebi Bekr ve Abdullah b. 
Zübeyr) adam gönder ve kendilerini bey'ata çağır. Eğer bey- 
'at ederlerse mesele yok. Yok eğer; bunu yerine getirmezlerse boyunlarını vur!” O da şöyle dedi: “Sübhânallah! Hüseyn b. Ali ve İbnw'z-Zübeyr'i mi öldüreyim?” Bu söz üzerine, Mervan şunu söyledi: “Sana söylediğim tamamen budur.” 


Vehb bana şunu nakletti: Cüveyriye b. Esma' şöyle dedi: Sayılarını bilemediğim Medineli hocalarımızın şöyle dediklerini duydum: 
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Muaviye öldü ve o anda el-Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan Medine'de vali idi. Onun ölüm haberi kendisine ulaştı. Böylece o, Mervan b. el-Hakem ve Ümeyye oğullarından bazı kişilere haber göndererek kendisine gelen haberi onlara iletti. Mervan şöyle dedi: “Şimdi bu saatta Hüseyn ve İbnu'z-Zübeyr'e adam gönder. Eğer onlar bey'at ederlerse mesele yok. Yok eğer; etmezlerse boyunlarını vur!” Bu esnada Abdurrahman b. Ebi Bekr az önce vefat etmişti. İbnu'z-Zübeyr geldi ve ona Muaviye'nin öldüğü söylendi. O da, ona acıdı ve kendisine hayırlı duada bulundu. el-Velid ona “bey'at et”! 
Dedi. O da: “Şimdi bey'at zamanı değildir, ayrıca benim gibi birisi burada sana bey'at etmez. Minbere çıkarsın, sana bey'at ederim ve insanlar da gizli olarak değil, açık bir şekilde sana bey'at ederler.” 


Bu esnada, Mervan sıçradı ve şöyle dedi: “Onun boynunu vur! Zira o fitne ve şer sahibidir.” O da: “Ey İbnu'z-Zerkâ! Sen tecâvüzkâr birisin” dedi ve onu susturdu: Bunun üzerine, el-Velid şöyle dedi: “Çıkarın onlar yanımdan!” O, el-Velid arkadaşca, sır saklayan ve cömert birisiydi, adamları hemen onları dışarı çıkardılar. Bu esnada Hüseyn b. Ali de oraya geldi, fakat o arkadaşları ile birlikte buradan ayrılana kadar hiç bir konuda konuşmadı. Sonra, Mervan el-Velid'in yanına döndü ve şunu söyledi: “Vallahi uykun- dan kalkınca, sana kötülük yapacağını göreceksin. Böylece, Mervan, hemen onun arkasından casuslar gönderdi. İbnu'z-Zübeyr, evine girer girmez abdest almak için su istedi ve abdest aldıktan sonra namaz kılmaya başladı. Bunun dışında o, oğlu Hamza'ya devesini el-Fur” yönünde yer alan ve Medine'den bir ulak uzaklıkta bulunan el-Huleyfe'ye götürmesini emir verdi. Onun, orada büyük miktarda malı vardı. O, namaz kılmaya devam etti. Gece yarısı olunca ve casuslar yakasını bırakınca bineğine bindi ve el-Huleyfe'ye gitti. Hüseyn de o gece yola çıktı ve onlar Mekke'de biraraya geldiler. İbnu'z-Zübeyr, ona şöyle dedi: “Şi'an ve babanın şi'asının yanına gitmekten seni alıkoyan nedir? 
Vallahi onlar gibi adamlarım olsaydı yanlarına giderdim.” 


286 


O, şöyle dedi: 


Yezid, Amr b. Sa'id'i, el-Velid'in yetersizliğinden korktuğu için el-Velid b. Utbe'nin üzerine vali olarak Medine'ye gönderdi. Amr, oraya girince minbere çıktı ve Allah'a hamdü senâda bulundu. Sonra İbnu'2z-Zübeyr ve yaptıkları hakkında konuşma yaptı ve şöyle dedi: “O, Mekke'ye sığındı, vallahi onun üzerine yürüyeceğiz. Sonra vallahi eğer Mekke'ye girerse, onların burunlarına rağmen onu (Mekke) da kendisiyle birlikte yakarız. 


Vehb şöyle dedi: Cüveyriyye şunu söyledi: Müsâfih, bana Kureyş'ten bir adam (ismini unuttum) ın, Abdulmelik b. Mervan ile birlikte Amr b. Sa'id'in minberi altında otururlarken, onun (Sa'id) şöyle dediğini nakletti: 


Onların burnuna rağmen. Bu esnada Abdulmelik parmağını burunun üzerine koydu ve şöyle dedi: “Allah'ım! 
Burnum, Beytin Kâbe'nin üzerine ordu sevkedilmesini hiç istememektedir.” Bu konuda başka haberlerde vardır. 


Hac mevsimini Amr b. Sa'id idare etti. 
YIL 61 (680/81) 
HZ. HÜSEYN VE ARKADAŞLARININ 
ÖLDÜRÜLMESİ 


Bu yıl, Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib (Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun) 61. Yılın Muharrem ayının onundan sonra Perşembe ve Aşura günü öldürüldü. Onunla birlikte, Ca'fer b. Ali b. Ebi Talib de öldürüldü. 

Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Onunla birlikte Ca'fer b. Ali b. Ebi Talib de öldürüldü. Annesi Ümmü'l-Benin bint Hizam b. Halid'dir. Halid, Kilâb oğullarından biri olan el-Vahid oğullarındandır. 


Ebü'I- Hasen şöyle dedi: 


Onunla birlikte Osman b. Ali de öldürüldü. Annesi yine Ümmü"l-Benin'dir. 
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Ebü Ubeyde ve Ebü'i-Hasen şunu söylediler: 


Ayrıca onunla Ali b. Ebi Talib'in iki oğlu el-Abbasu'l-Asğar ve Muhammed b: Ali el-Asğar da öldürülmüştür. 
Anneleri, Lübâbe bint Ubeydullah b. el-Abbas'dır. 


Ebl-Hasen şöyle dedi: 
Onun annesi Ümmü Veled'dir. 
Ebü Ubeyde ve Ebü'r-Hasen şunu söylediler: 


Ali b. Hüseyn b. Hüseyn b. Ali de onunla öldürüldü. 
Annesi, Leyla veya Lebna bint Ebi Mürre b. Urve b. Mesud b. 
Muw'atib es-Sakafi'dir. Onun (annesinin) annesi de Meymüne bint Ebi Süfyan b. Harb b. Ümeyye'dir. 


Ebü'i-Hasen şöyle dedi: 


Onunla birlikte Ubeydullah b. Ali, b. Ebi Talib de öldürüldü. Annesi, Kelb kabilesinden er-Rebâb bint İmri'u'l-Kays'dır. Ayrıca Ebü Bekr b. Ali b. Ebi Talib, el-Kasım b. 
Hasen b. Ali b. Ebi Talib, Muhammed b. Abdullah b. Ca'fer - annesi Teymuw'l-Lât b. Sa'lebe b. Ukâbe oğullarından el-Havsâ' bint Hasef b. Sakf b. Rabia b. 'Aiz'dir- Müslim b. Akil b. Ebi Talib -annesi “Halebe” diye tanınan bir kadındır- Abdurrahman b. Müslim b. Akil -annesi Rukayye bint Ali b. Ebi Talib'dir- ve Muhammed b. Ebi Said b. Akil b. Ebi Talib onunla birlikte öldürüldüler. 


Muhammed b. Muaviye-Süfyan-Ebü Musa yoluyla rivayet edilmiştir: 

el-HasenwI-Basri'nin şöyle dediğini duydum: Hüseyn ile ailesinden onaltı erkek öldürülmüştür. O gün yer yüzünde onların durumuna benzeyen bir aile yoktu. 

el-Hasen b. Ebi Amr-Fıtr b. Halife-Münzir es-Sevri-İbnu'l-Hanefiyye yoluyla rivayet edilmiştir: 


Hüseyn b. Ali ile birlikte onyedi kişi öldürüldü. Onların hepsi Fatıma'nın karnında hareket etmiştir. 
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Hüseyn'in öldürülmesi işini Şimr b. 2Zi'l-Cevşen yerine getirdi. Ordunun kumandanı da Ömer b. Sa'd b. Mâlik'ti. 


Bu yıl, Mâlik b. Abdurrahman el-Has'ami Bizans topraklarına yürüdü ve o, Konya'da bir savaş yapmıştı. 


Hac mevsimini el-Velid b. Ütbe b. Ebi Süfyan idare etti. 


Bu yıl, Hamza b. Amr el-Eslemi vefat etti. Bu yıl, Ömer b. Abdulaziz ve Sa'id b. İyâs el-Hariri dünyaya geldiler. 


İbn Bükeyr'e okundu. Bu esnada, bende Leys'den şunu duydum: 


61. Yılda, Hüseyn b. Ali ve arkadaşları (Allah onlardan razı olsun) öldürüldüler ve insanların Haccını el-Velid b. Utbe idare etti. 


İbn Nümeyr bana şunu nakletti: 


Sonra, Amr Medine valiliğinden azledildi ve el-Velid b. Utbe buraya görevlendirildi ve 61. Yılda insanların Hac- 
'cını o idare etti. Hüseyn b. Ali ise, Muharrem ayının onun-dan sonra ödürüldü. 


Bekkâr b. Abdullah bana Muhammed b. “Aiz'den, el-Velid b. Müslim'in şöyle dediğini yazdı: 
61. Yılda, Mâlik b. Abdullah Konya'ya yapılan yaz savaşını idare etti. 
YIL 62 (681/82) 


Bu yıl, Selem b. Ziyad Harizm üzerine yürüdü. Buranın halkı büyük miktardaki mal karşılığında onunla sulh yaptılar. Sonra o, Semerkand'a geçti ve onlar da kendisiyle sulh yaptılar. 

Bu yıl, Ubeydullah b. Ziyad, el-Münzir b. el-Cârüd'u Kandabil'e vali tayin etti ve el-Münzir serhatta öldü. Bunun üzerine, el-Hakem b. el-Münzir b. el-Cârüd savaşa çıktı ve Kandabil'i ele geçirdi. İbn Ziyad Sinan b. Seleme'yi gönderdi, o da Mukan'ı fethetti. Sonra, Yezid b. Muaviye buraya Abdurrahman b. Yezid el-Hilâli'yi gönderdi. 


Bu yıl, Kabil halkı anlaşmayı bozdular ve Ebü Ubeyde b. Ziyad b. Ebi Süfyan'ı esir olarak götürdüler. Bunun üzerine, Yezid b. Ziyad b. Ebi Süfyan savaşa çıktı ve düşmanın üzerine taaruza geçti. Onlar da kendisine karşı savaştılar ve bu savaş esnasında Yezid b. Ziyad öldürüldü. Ayrıca, onunla birlikte Zeyd b. Cüd'an Ebü Ali b. Zeyd b. Cüd- 
'an el-Fakih, Vasle b. Eşyem Ebü's-Sahbâ el-Adevi ve oğlu Amr b. Kuteybe, Büdeyl b. Nu'aym el-Adevi, Osman b. Adem el-Adevi ve doğruluk ehlinden bazı kişiler de öldürüldüler. 


Bu yıl, Abdullah b. Esed b. Kurz el-Kasri Kaysâriyye üzerine yürüdü. Burası, el-Hades'den sonra yer alır. 


Bu yıl, yaz akınları başladı, ordunun kumandanı da Husayn b. Nümeyr es-Seküni idi ve o Suriye üzerine yürüdü. 

Bu yıl, Alkame b. Kays el-Naha'i vefat etti. 


Hac mevsimini Osman b. Muhammed b. Ebi Süfyan idare etti. 


YIL 63 (682/83) 
HARRE OLAYI 
Bu yıl, Harre olayı meydana geldi. 
Ebü”l-Yakdan şöyle dedi: 


Osman b. Muhammed 62. yılda Hac mevsimini idare etti ve o, Medine'ye gelerek burada bir ay ikâmet etti. Sonra aralarında Abdullah b. Ebi Amr b. Hafs b. el-Muğire el-Mahzümi, Muhammed b. Amr b. Hazm el-Ensari ve Kureyş'e mensup bazı kişilerle Adiyy b. Ka'b oğullarına bağlı Sürâka oğullarından bir kişinin yer aldığı bir heyet Yezid b. 
Muaviye'yi ziyaret etti. Daha sonra, onlar Medine'ye geldi-— ler ve Yezid'i kötüleyerek, onu tanımadıklarını duyurdular ve kendisini halifelikten azlettiler. 
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Vehb b. Cerir, bize şunu anlattı: Cüveyriyye b. Esma” bana şunu söyledi: 


Medineli bazı alimlerin şöyle dediklerini duydum: Yezid b. Muaviye'yi ziyâret edenlerden birisi de Abdullah b. Hanzala idi, yanında da sekiz oğlu vardı. Yezid, ona yüzbin dirhem ve oğullarından her birine de elbiseleri ve ağırlıkları dışında onbin dirhem verdi. Abdullah b. Hanzala, Medine'ye geldikten sonra, insanlar onun yanına giderek şöyle dediler: “Haberler nasıl?” O da şunu söyledi: “Öyle bir adam yanından geldim ki, şu oğullarımdan başka adam bulmazsam dahi onlarla kendisine karşı savaşırdım.” Onlar kendisine: “Duyduk ki o, sana hediye vermiş, iyi karşılamış ve para yardımında bulunmuş” dediler. O da şöyle dedi: “Öyle yaptı, fakat ben bunu ondan sadece kendisine karşı kuvvet kazanmam için kabul ettim. Sonra o, insanları ona karşı kışkırttı. Onlar da kendisine bey'at ettiler. 


Ebü'l-Yakdan şöyle dedi: 


Onlar, rıza ve şuraya davet ettiler ve Kureyşliler'e Abdullah b. Muti” el-Advi'yi, Ensar'a Abdullah b. Hanzala el-Gasil ve Mühacirler'in kabilelerine Mw'kil b. Sinan el-Eşca'i'yi kumandan tayin ettiler. Sonra, Osman b. Muhammed b. Ebi Süfyan ve buradaki Ümeyye oğullarına mensup kişileri Medine'den kovdular. 


Vehb, bana şunu söyledi: Babam, bana Eyyüb'den, o da İkrime'den İbn Abbas-'ın Taifteyken onların durumunu sorduğunu ve kendisine şöyle cevap verildiğini nakletti: 


Abdullah b. Muti'i Kureyş'e, Abdullah b. Hanzala'yı da Ensar üzerine emir yaptılar. O da (İbn Abbas) şöyle dedi: “İki emir mı? O zaman helâk oldular.” 


Vehb şöyle dedi: Babam, bana şunu nakletti: 


Medine halkı Ümeyye oğulları ile Mervan'ı kovunca, onlar Cüfeyl'e gittiler ve Mervan, buradan Yezid'e onların görüşünü yazdı. Bunun üzerine, Yezid, bir çadır istedi ve onu köşkünün dışında kurdu ve Müslim b. Ukbe el-Mürri idaresinde Şam (Suriye) halkını savaşa hazırladı. O, bu işi üç gün geçmeden tamamladı. Üçüncü günün sabah vakti bölükler kendisine gösterildi ve bu esnada o şunu söyledi:” Eğer ordu taaruza geçer de Vâdi'l-Kura'ya gelirse ve onların kadınları biraraya gelerek onu seyrederlerse, bunu Ebü Bekr'e haber verin.” 


Vehb şöyle dedi: Cüveyriyye b. Esma' bana şunu nakletti: Medineli bazı alimlerin şöyle dediklerini duydum: 


Muaviye'nin ölümü yaklaşınca, Yezid'i yanına çağırdı ve ona şöyle dedi: “Medine halkı ile başına gelecekler var. 
Eğer onlar, bunu yapmaya kalkışırlarsa üzerlerine Müslim b. Ukbe'yi gönder, o, öğütünü dinlediğimiz adamdır. Medine halkı yapacaklarını yapınca, Yezid üzerlerine Müslim b. 
Ukbe'yi gönderdi. Bunun üzerine, Medineliler kendileri ile Suryeliler arasında yer alan bütün su kuyularına adamlar göndererek her birine bir tuluk katran döktüler ve bu kuyuları kullanılmaz hale getirdiler. Allah, onlara gökten yağmur gönderdi. Böylece, onlar, Medine'ye geldikleri ana kadar kova ile su içmediler. 


Ebü'I-Yakdan şöyle dedi: 


Yezid, Müslim b. Ukbe'yi kumandan tayin etti ve o, bu esnada hastalanmıştı. :Yezid, ona şunu söyledi: “Eğer sana bir şey olursa, yerine Husayn b. Nümeyr'i kumandan tayin et!” 


Vehb, Cüveyriyye'den naklettiği haberinde şöyle dedi: 

Medineliler büyük bir orduyla ve hiç görülmemiş bir durumda savaşa çıktılar. Suryeliler onları görünce, korktular ve onlara karşı savaşmak istediler. Müslim, emir vererek koltuğunu iki saf arasına yerleştirdi. Sonra o, münâdilerine şu emri okumalarını istedi: “Ya yanımda savaşınız, ya da bırakınız!” İnsanlar, onlarla savaşmaya hız verdiler ve arkalarından Medine'nin içinden tekbir sesleri duydular. Bu esnada Suryeliler'den Hârise oğulları, onların üzerine saldırdılar. İnsanlar yerde yaya olarak savaşıyorlardı. 
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Sonunda Medineliler yenilgiye uğradılar. Bu esnada Abdullah b. Handala, uykuya dalmış ve oğullarından birine yaslanmıştı. Bunun üzerine, oğlu, onu uykudan uyandırdı. O, gözlerini açıktan sonra durumu görünce, büyük oğluna savaşmak için emir verdi. O da bu emri yerine getirdi ve Suriyeliler tarafından öldürüldü. Abdullah, oğullarını birer birer savaşa sürdü ve böylece sıra sonuncusuna geldi. Sonra o, kılıcının kınını kırdı ve savaşmaya başladı ve Suriyeliler tarafından öldürüldü. Bunun üzerine, Müslim b. Ukbe Medine'ye girdi ve insanları, Yezid b. Muaviye'nin köleleri kabul edip, aileleri, kanları ve malları konusunda istediği gibi hüküm verme yetkisine sahip olduğu şeklinde bey'ata çağırdı. Hatta Abdullah b. Zema'a getirildi -O, Yezid b. Muaviye'nin çok samimi arkadaşıydı- ve Müslim, ona şöyle dedi: “Mü'minlerin emiri, kanına, ailene ve malına hüküm verir şekilde ve onun kölesi sıfatıyla bey'at et!” O da şunu söyledi: “Mü'minlerin emirinin amcası oğlu sıfatıyla ve kanıma, aileme ve malıma istediği hükmü verebilir şekilde sana bey'at ederim. “Bunun üzerine, o, “onun boynunu vurun!” dedi. Bu esnada Mervan yerinden fırladı ve onu kendi himayesine aldı ve şöyle dedi: “İstediğin gibi bey'at eder. 
Bu söz üzerine, Müslim: “Vallahi bnu ondan asla kabul etmem.” dedi ve sözüne devam ederek şunu söyledi: “Ya onu bırakın, ya da hepsini birden öldürün! Böylece Mervan, onu bıraktı ve İbn Zeme'a'nın boynu vuruldu. 


Ebü'-Hasen şöyle dedi: Avâne şunu söyledi: 


Müslim, Yezid b. Abdullah b. Zeme'a'yı huzuruna getirtti ve ona “Bey'at et!” dedi. O da: “Allah'ın Kitabı ve Peygamberi'nin sünneti üzerine sana bey'at ederim.” dedi. Bu söz üzerine, o da öldürülmesi için emir verdi. 


Vehb, bize şunu söyledi: Babam, bana el-Hasem'in şöyle dediğini nakletti: 


Harre olayında Zeyneb'in iki oğlu öldürüldü ve onların cesetleri onun evine kaldırıldı. Bunun üzerine, o şöyle dedi: “Bizi, Allah yarattı ve hepimiz ona döneriz. Onlardan dolayı ne büyük musibet içindeyim ve bunun musibeti, onun musibetinden daha büyüktür. Sonra, elini uzatarak savaştı ve öldürüldü ve bu esnada ben üzerine korkuyordum. 
Diğeri ise, elini çekti ve öldürüldü ve ben aslında onun ölmesini istiyordum. 


Vehb b. Cerir, bize şunu söyledi: Ebü Ahil ed-Davra- ki bize Ebü Nadire'niri şöyle dediğini nakletti: 

Ebü Sa'id el-Hudri, Harre olayı esnasında bir mağara- ya girdi. Sonra bir adam onun üzerine girdi ve dışarı çıktı ve Suriyeliler'den bir adama şöyle dedi: “Sana bir adam göstereyim, git onu öldür! Suriyeli asker, mağaranın kapısına gelince, Ebü Sa'id'e -bu esnada Ebü Sa'id'in boyununda bir kılıç vardı- şöyle dedi: “Çık bana doğru!” O da şunu söyledi: “Hayır! Eğer üzerime girersen seni öldürürüm.” 
Bunun üzerine, Suriyeli asker içeri girdi. Bu esnada, Ebü Sa'id kılıcı yere koydu ve şöyle dedi: “Günahımla ve günahınla burada kal ve Cehennemliklerden ol! Bu da zalim kimselerin cezasıdır.” Sonra Ebü Sa'id el-Hudri ona “Sen miydin? dedi. O da: “Evet” dedi. Bunun üzerine, Ebü Sa'id ona: “Benim için istiğfarda bulun” dedi. O da:”Allah seni bağışlasın” dedi. 


HARRE OLAYINDA ÖLDÜRÜLENLERİN 
| İSİMLERİ 
Hâşim oğulları'ndan 


Kureyş'ten sonra da Hâşim oğulları'ndan: Ebü Bekr Abdullah b. Cafer b. Ebi Talib, el-Fadl b. el-Abbas b. Rabia b. el-Hâris b. Abdulmuttalib, Abdullah b. Nevfel b. el-Hâris b. Abdulmuttalib ve Abbas b. Utbe b. Ebi Leheb. 


Onların müttefiklerinden 


Ebü Talib'in müttefiklerinden olan Süleym b. Mansur- oğulları'ndan: Süleyman b. Safvan b. Abbad b. Şeyban, el-Esved b. Abbad b. Şeyban, Utbe b. Ma'bed veya Ma'bed b. 
Utbe b. Şeyban, Muhammed b. Ukbe b. Dübeyye b. Câbir ve kardeşi Süleyman ve Ceri b. Hazm b. Câbir. 
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el-Muttalib oğulları"ndan 


el-Muttalib b. Abdimenâf oğulları'ndan: Yahya b. Nâfi?” b. “Uceyr b. Abdiyezid b. Hâşim ve Abdullah b. Nâfi” b. 
“Uceyr. 


Onların muttefiklerinden 


Onların müttefiki olan Süleym oğulları'ndan: Ceyfer b. Abdullah b. Mâlik, Râvilerin dediklerine göre Ca'fer b. 
Abdullah b. Mâlik. 


Nevfel oğulları'ndan 


Nevfel b. Abdimenâf oğulları'ndan: Davud b. el-Velid b. Karaze b. Abdiamr b. Nevfel ve oğlu el-Velid b. Davud ve Mâzin b. Mensür oğullarından müttefikleri olan Ubeydullah b. Utbe b. Gazvân. 


Ümeyye oğulları'ndan 


Ümeyye b. Abdişems b. Abdimenâf oğulları'ndan: İsmail b. Halid b. Ukbe b. Ebi Muayyıt, Mervan b. el-Hakem- 
'in azatlısı Ebü 'Albâ' ve en-Nemir'in kız kardeşinin oğlu Yezid'in oğulları Süleym, Amr ve el-Velid. 


Esed oğulları'ndan 


Esed b. Abduluzzâ b. Kusay oğulları'ndan: Vehb b. 
Abdullah b. Zeme'a b. el-Esved b. el-Muttalib b. Esed b. 
Abduluzzâ, Yezid b. Abdullah b. Zeme'a (bu kişi boğularak öldürüldü.), Ebü Seleme b. Abdullah b. Zeme'a, el-Mikdad b. Vehb b. Zeme'a, Yezid b. Abdullah b. Vehb b. Zeme'a, Halid b. Abdullah b. Zeme'a'nın bir oğlu, el-Muğire b. Abdullah b. es-Sâib b. Ebi Hubeyş b: el-Muttalib b. Esed'in iki oğlu Abdullah ve Amr, Abdurrahman b. Abdullah b. Ebi Züeyb b. Adiyy b. Nevfel b. Esed'in bir oğlu ve Adiyy b. 
Tü-veyt b. Habib b. Esed. 


Onların müttefiklerinden 


Müttefiklerinden: Ezd kabilesine bağlı Nemir'den Abdullah b. Abdurrahman b. Hâtıb b. Ebi Belte'a ve Üsâme b. 
el-Hayar. 
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Abdududâr oğulları'ndan 


Abduddâr b. Kusay oğulları'ndan: Abdullah b. Abdurrahman b. Müsâfi' b. Talha b. Ebi Talha (Ebü Talha'nın ismi Abdullah b. Abduluzzâ b. Osman b. Abduddar'dır.), Muhammed b. Eyyüb b. Sâbit b. Abdulmünzir b. Alkame b. 
Kelede, Mua'ab b. Ebi Umeyr b. Ebi Aziz, Müsâfi'in iki oğlu Yezid ve Zeyd ve Abdurrahman b. Amr b. el-Esved. 


Zühre oğulları'ndan 


Zühre oğulları'ndan: Zeyd b. Abdurrahman b. Avf, Ebân b. Abdullah b. Avf, “İyâz b. Hasen b. Avf -Hasen ise, İbnu'z-Zübeyr olayında öldü- Muhammed b. el-Esved b. Avf es-Salt b. Mahreme b. Nevfel b. Vehib b. Abdimenâf b. Zühre, Muhammed b. el-Misver b. Mahreme, Abdullah b. Abdurrahman b. el-Esved b. Abdiyağüs, İsmail b. Vehib b. el-Esved b. Abdiyağüs, Sa'd b. Ebi Vakkas'ın oğulları Umeyr ve Amr, İshak b. Hâşim b. Utbe b. Ebi Vakkas, “İmrân b. Abdurrahman b. Nâfi” b. Utbe b. Ebi Vakkas ve Muhammed b. 
Nâfi' b. Utbe Ebi Vakkas. 


Zühre oğulları'nın müttefiklerinden 
Onların müttefiklerinden: 


Sakif'den el-'Alâ ib. Câriye'nin oğulları Osman, el-Cülâs ve Muhammed, Ebü Abdullah b. Mevhib b. Rebâh ve Bişr b. es-Sâib'in oğulları Abdullah ve Ubeydullah. 


Teym b. Mürre oğulları'ndan 


Teym b. Mürre oğulları'ndan: Ya'kub b. Talha b. Ubeydullah, Ubeydullah b. Osman b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Ka'b; Abdullah b. Muhammed b. Ebi Bekr ve Muab-bed b. 
el-Haris b. Halid b. Sahr b. Amir b. Amr b. Kab. 


Teym b. Mürre oğulları'nın müttefiklerinden 


Onların müttefiklerinden: Devs'den Musa b. el-Hâris b. et-Tufeyl. Râvilerin rivayetlerine göre o, Ezd Şenüe'dendir. Aynı zamanda o, anne tarafından Aişe ve Abdurrahman b. Ebi Bekr'in kardeşidir. el-Hâris b. el-Münkiz b. et-Tufeyl, annesi tarafından İbn Ebi Atik'in kardeşi olan et-Tufeyl Ebü'l-Husayn, Ammar b. Suheyb, Muhammed b. Suheyb'in oğulları Mus'ab ve Halid. 


Mehzüm oğulları'ndan 


Mehzüm oğulları'ndan: Abdullah b. Ebi Amr b. Hafs b. el-Muğire, Ebü Sa'd b. Abdurrahman b. el-Hâris b. Hişam -annesi el-Hâris b. Ka'b oğulları'ndandır- Abdullah b. 
el-Hâris b. Abdullah b. Ebi Rabi'a, Müslim -bir başka rivayete göre Mesleme b. Ebi Bered b. Muabbed b. Vehb b. 'Aiz. 


Adiyy oğulları'ndan 


Adiyy b. Ka'b oğulları'ndan: Ebü Bekr b. Ubeydullah b. Ömer b. el-Hattab, Asım b. Ömer b. el- Hattab'ın oğulları Abdullah ve Süleyman, Ömer veya Amr b. Sa'id b. Zeydb. 
Amr b. Nüfeyl, Ebü Bekr b. Abdurrahman b. Sa'id b. Zeydb. 
Amr b. Nüfeyl, Muhammed b. Süleyman b. Muti”, Abdullah b. Nâf” b. Abduamr b. Abdullah b. Nadle, İbrahim b. Nu- 
'aym b. Abdullah b. en-Nahhâm -Bir başka rivayete göre, onun adı İbrahim b. Nuaym b. Abdullah şeklindedir- Muhammed b. Ebi'l-Cehın b. Huzeyfe b. Gânım -Bu son iki kişi boğularak öldürüldüler- ve Hudeyc veya Hudeyc b. Ebi Hasme b. Huzâfe b. Gânım. 


Adiyy oğulları'nın müttefiklerinden 


Onların müttefiklerinden: es-Sirri'nin oğulları İyâs ve Ya'la ve Leys oğullarından Yusuf b. Habib Sehm b. Amr oğullarından 


Sehm b. Amr b. Hasis oğulları'ndan: Züeyb b. Amr b. 
Huneys b. Huzdfe b. Sa'd b. Sehm ve oğlu ve Sehm b. Amr oğulları'nın müttefikleri olan Miyâh b. Halef ve Fedâle b. 
Miyah 


Cümah oğullarından 


Cümah b. Amr oğulları'ndan: Abdulmelik b. Hattab, el-Hâris b. Ma'mer b. Habib b. Vehb b. Huzâfe b. Cümah, 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Hattab b. el-Hâris b. Hattab b. Amr b. el-Hâris b. Hâtıb b. 
el-Hâris b. Ma'mer. 


Cümah oğulları'nın müttefiklerinden 


Onların müttefiklerinden: Osman -bir başka rivayete göre Amr b. Kesir b. es-Salt- ve Nu'aym b. Lüt veya Lüt b. 
Nuaym b. es Salt el-Kindi. 


Amir b. Lüey oğullarından 


Amir b. Lüey oğulları'ndan: Abdurrahman b. Huveytıb b. Abduluzzâ. Abdulmelik b. Abdurrahman b. Huveyıb, Rabia b. Sehm veya Sehl b. Abdullah b. Zeme'a, Abdurrahman b. Zeme'a b. Kays, Amr b. Abdullah b. Zeme'a, Abdullah b. Abdullah b. Zeme'a, Abdullah b. Abdurrahman b. 
Amr b. Hatıb, Kureyş sahifesinin sahibi Salit b. Abdullah b. Amr b. Hâşim, Hâşim b. Hamza, Hişam b.Abdulesved b. 
Hâşim b. Kinâne, Hâşim b. Kinâne b. Osman b. Hısn'ın oğulları Rabia ve Kinâne, el-Hayar b. Abdurrahman b. el-Hayar, Ebü Süleyman b. Abdullah b. el-Hayar, Süleyman b. 
Üveys b. Sa'd b. Ebi Serh, Ebü Amr b. AbdIllah b. Amr b. Üveys, el-Hâris b. Abdullah b. Kinâne ve Ma'is oğullarından kız kardeşlerinin oğlu Bbü Kays b. Abdurrahman b. Adiyy. 


Huceyr oğulları'ndan 


Huceyr veya Hacer b. Ma'is oğullarından: Fedâle b. 
Halid b. Nâile b. Revâha, 'Iyâz b. Halid b. Nâile b. Hürmüz veya Herem b. Revâha, Halid'in oğulları el-Hâris ve Müslim, Muhammed b. Abdurrahman b. et-Tufeyl, “İyâz b. Ebi Selâm b. Yezid b. Abdullah b. Mâlik b. Rabi'a b. Vehb ve Zeyd veya Yezid b. Abdullah b. Muüsâfi' b. Enes b. Abd b. Vüheyb b. 
Dabâb. 


el-Hâris b. Fihr oğulları'ndan 


el-Hâris b. Fihr oğulları'ndan: Şu'ayb b. Ebi Abdullah, Mirdas b. Avf, İbrahim b. İsrail ve Musab b. Abdullah b. Ebi Hayseme . 


Kays b. el-Hâris b. Fihr oğulları'ndan 
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Kays b. el-Hâris b. Fihr -O, “el-Halc” olarak ta bilinir- oğulları'ndan: Züfr b. el-Hâris veya İbn Süveyd, Mâlik b. Süveyd'in bir oğlu, Ukayl b. Züfr, Rabi'a b. Ziyad, Şeybe'nin oğulları Usâse ve el-Alâ”, Züheyr b. Abdullah ve Ziyad b. Ebi Ümeyme 


Muharib b. Fihr oğulları'ndan 


Muharib b. Fihr oğulları'ndan: Nüfeyl b. Abdullah b. 
Vehb b. Sa'd b. Amr b. Habib b. Amr b. Şeyban veya (Şeybe) b. Muharib'in oğulları Abdurrahman, Abdullah ve Katan, Abdullah b. Nadle b. Abdullah b. Vehb, Sa'id b. Rebâh b. 
Amr b. el-Muğterif b. Hacvan b. Amr b. Habib, Ebân b. Hasel veya (b. Hassân) b. Rebâh, el-Velid b. “İsme, el-Al” b. 
Yezid b. Enes b. Abdullah b. Hacvan, Habib b. Nâfi” b. Mudarris, el-Velid b. Hamme b. Abdullah b. Hacvan ve Huseym b. Nâfi' b. Mudarris. 


Böylece Harre olayında öldürülen Kureyş mensubu kişilerin toplamı yetmişyedidir. 

Ensar'dan olan Avf oğulları'ndan 

Ensar'ın Evs kabilesine bağlı Avf oğulları'ndan da şu kişiler öldürülmüştür: Abdullah b. Hanzala ve yedi oğlu, onların bazıları şunlardır: Abdurrahman, el-Hâris, el-Hakem ve Asım, Mucemmi'in oğulları Yahya ve Abdullah, İsa b. Abdurrahman b. Yezid, Ukkâşe b. Yezid b. Abdurrahman b. Yezid b. Câriye, Amr b. Süveyd b. Ukbe b. “Uveym b. Sâ- 
'ide ve Ebü”l-İyâl b. Ukbe b. “Uveym b. Saide 

Haneş b. Avf oğulları'ndan 


Haneş b. Avf b. Amr b. Avf oğulları'ndan: Sehl b. Osman b. Huneyf, Amr b. Sehl, Muhammed b. Osman b. Huneyf ve Habib b. Abbâd b. Huneyf. 


Sa'lebe oğulları'ndan 


Sa'lebe oğulları'ndan: Havvat'ın oğulları Habib ve Ömerveya Amr. 


Cahcabâ oğulları'ndan 
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Cahcabiâ b. Kelefe oğulları'ndan: “İyâz b. Amr b. Belil, Amr b. Amr b. Belil, Amr b. Ukbe b. 'Utvâre ve İbn Hanzala- 
'nın azatlısı Zekvân. 


el-*Aclan oğullarından 


el-*Aclan oğulları'ndan: 'Umâre veya Ammar b. Seleme ve Abdurrahman b. el-Hâris b. Seleme 


Muaviye b. Mâlikoğulları'ndan 


Muaviye b. Mâlik oğulları'ndan: Muhammed b. Beşir, Abdullah b. Kuleyb veya İbn Ubeyd (0, yaralandı ve bu yaranın etkisiyle öldü), Cübeyr'in oğulları Muhammed ve “Utbe veya 'Ubeyd, Sâbit'in oğulları Ubeydullah ve el-Alâ, es-Sâib Abdullah, el-Hâris b. Sa'lebe'nin oğulları Sa'lebe ve Amir, Sa'd b. Abdullah, Abdullah b. Hazm b. Amr b. Ümeyye ve Utbe b. el-Eş'as b. Ka'b. 


Abduleşhel oğulları'ndan 


Abduleşhel oğulları'ndan: Abdullah b. Sa'd b. Mu'az ve Muhammed b. Beşir b. Mu'az. 

Ze'ur&” oğulları'ndan 

Ze'urâ' oğulları'ndan: Amr b. Yezid b. es-Seken, Abbad b. Raşid b. Râfi' b. Kays, Musa b. Abdullah, Ca'fer b. 
Sa'lebe Seleme veya Mesleme b. Abbad b. Selkân, Abbad b. 
Selkan b. Selâme b. Vakş ve Şeybe b. Abdulaziz. 

en-Nebiten 

en-Nebit'ten: Sa'id b. Cübeyr ve Sa'd'in oğulları Abdullah b. Sa'd, Abbâd, Sa'ide ve Ebü Cübeyre. 

Hârise b. el-Hâris oğullarından 

Hârise b. el-Hâris oğulları'ndan: Abdullah b. Abdurrahman b. Sehl, Kinâne b. Selh b. Abdullah b. Evs b. Kayziyy, Abdullah b. Üveys ve müttefikleri Sehl b. Ebi Umâme 


Ca'fer b. Sa'lebe b. Mahisa, Sâ'ide b. Esed b. Sa'ide ve Yezid b. Muhammed b. Seleme 


Züfr oğulları'ndan 
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Züfr oğulları'ndan: Sâbit b. Kays b. el-Hâtim'in oğulları Amr, Muhammed ve Yezid, Muhammed b. Ebi Nemle b. 
Zürâre. 


Mâlik b. en-Neccâr oğullarından 


Hazrec kabilesine bağlı Mâlik b. en-Neccâr oğulların- 
'dan: Amr b. Sa'id b. el-Hâris b. es-Samme, Zeyd b. Sâbit b. 
ed-Dahhak'ın oğulları Sa'id, Süleyman, Zeyd, Yahya ve Ubeydullah, Umâre b. Zeyd b. Sâbit b. ed-Dahhak'ın oğulları Muhammed ve Zeyd, Muhammed b. Amr b. Hazm, Muhammed b. Amr b. Hazm'ın oğulları Abdurrahman, Osman ve Abdulmelik, Amr b. Hazm'ın oğulları Câbir ve Muaviye -Râvilerin dediklerine göre Muhammed b. Amr b. Hazm ile birlikte ailesinden onüç kişi öldürülmüştür- el-Alâ” b. Abdullah b. 
Rakim b. Nadle, Amr b. el-Mu'alla b. Amr, el-Alâ” b. Abdullah b. Nu'aym b. Nadle, Mâlik b. Mu'az b, Amr b. Kays, Muhammed b. Abdullah b. Abdurrahman b. Es'ad b. Zürâre, Kays b. Sa'd b. Kays b. Amr b. Süheyl, Abdurrahman b. Eb”2-Zinâd b. Ebi”i-Verd b. Kays b. Fehd, İbrahim b. Temim b. Kays b. Kahd, Abdurrahman b. Sa'd, Abdurrahman b. Mu-” az, Halid b. Safvan, Abdurrahman b. Sa'd, Zeyd b. Ebi Amr b. 
Amr b. Mihsan, Yahya b. Amr, Muhammed b. Übeyy b. Ka'b, “Aiz b. Ebi Kays b. Enes b. Kays, Enes b. Muhammed b. 
Abdullah b. Ebi Talha, Amr b. Ebi Amr, İsmail b. Abdurrahman b. Hassân b. Sâbit, Muhammed b. Abdulmelik b. Nübeyt, Amir b. Ukbe, Umâre b. Amr b. Hazm ve Kays b. Ebi”l-Verd b. Kahd. 

Adiyy b. en-Neccar oğulları'ndan 

Adiyy b. en-Neccâr oğulları'ndan: Bekr b. Abdullah b. 
Kays b. Sareme, Mâlik b. Sevâd b. Guzziye, Avn b. Rifâ'a, Amr b. Abdullah, el-Hâris b. Sürâka, Enes b. Mâlik'in oğul-ları Abdullah ve Yahya 

Dinar b. en-Neccâr oğullarından 

Dinar b. en-Neccâr oğulları'ndan: Sa'd b. Umeyr b. Ehib. 


Mâzin oğulları'ndan 
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Mâzin b. en-Neccâr oğulları'ndan: Amr b. Temim b. 
Guzziyye, Nu'man b. Amr b. Sa'd b. Amr b. Guzziyye, Ebü Davud b. Umeyr b. Mâlik'in oğulları Sa'd ve Ca'fer, Abdullah b. Zeyd b. Asım ve oğlu Ebü Hasen, Abdullah b. Hâris b. 
Abdullah b. Ka'b ve kardeşleri Abdurrahman ve Kays, Amr b. Ebi Hasen, Utbe b. Cerir ve Yemenliler'den akrabaları olan Hukeym b. Ebi Kuhğâfe 


el-Hars oğulları'ndan 


el-Hars b. el-Hazrec oğulları'ndan: Abdurrahman 5. 
Hubeyb b. İsâf, Muhammed b. Abdurrahman b. Halid b. İsaf, Halid b. İsafın oğulları Muhammed ve Abdullah, Ubeydullah b. Enis b. Seken b. İsâf, Sa'd b. Kuleyb b. İshaf, Sâbit b. 
Kays b. Şemmas'ın oğulları Muhammed, Yahya ve Abdullah, Ebü Nu'aym b. Ebi Fedâle b. Sâbit, Lebib b. Büsr b. Yezid, Abdullah b. 'Utbe b. Simâk, Abdurrahman b. Abdullah b. 
Husayn, Abdullah b. er-Rebi” b. Sürâka, es-Sâid b. Abdullah b. Sa'lebe, Amir b. el-Hars b. Sa'lebe, Sa'd b. Ubeydullah, Abdullah b. Hasen b. Amr b. Ümeyye, ez-Zerkıyyin'den “Utbe b. el-Eş'as b. Ka'b. 


Avf oğulları'ndan 

Avf b. el-Hazrec oğulları'ndan: Abdullah b. Rabi'a b. 

Bilâl. i 
Sâlim b. Avf oğullarından 


Sâlim b. Avf oğulları'ndan: Nevfel b. Muhammed b. 
Abbad b. Ubâde b. es-Sâmit, Muhammed b. Ka'b b. “Ucre ve kardeşi Sa'd b. Ka'b ve Sâbit b. Abdullah b. İyâs. 


Selime oğulları'ndan 


Selime oğulları'ndan: Mu'az b. es-Samme, Eyyüb b. 
Abdullah b. Mu'az, Amr b. Haşrem, Abdurrahman b. Ebi Katâde b. Rib'i, Yezid b. Ebi”l-Yüsr, Yahya b. Sayfiyy b. el-Esved b. Vehb b. Ka'b b. Mâlik ve Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi”'l-Münzir. 


Be yâze oğulları'ndan 
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Beyâze oğulları'ndan: Abdullah b. Ziyad b. Lebid. 
Zürayk oğulları"ndan 


Zürayk oğulları'ndan: Urve b. Ebi Umâre ve oğlu Osman b. Urve, Ukbe b. Ebi Umâre ve kardeşi Mesud, Sa'd b. 
Osman b. Halede, Seleme b. Kays b. Sâbit b. Halede, Amir b. 
Abdurrahman b. Amr, el-Muttalib b. Amir b. Amr b. Halede, el-Hâris b. Rifâ'a b. Râfi” b. Mâlik ve Süleyman b. Ebi'l- 
'İyyaş b. Muaviye b. Sâmit. 


el-Muw'allâ ailesinden 


el-Mw'allâ ailesinden: Sa'id b. Ebi Sa'id b. Evs b. el-Mu'allâ, Sehl b. Ebi Sa'id, el-Hâris b. Utbe b. Ubeyd b. el-Mu'allâ, Muhammed b. Amr b. Kays ve Ebü Eyyüb el-Ensâri- 
'nin azatlısı Kesir b. Eflah. 


Harre olayında Ensar'dan öldürülen kişilerin toplamı yüzyetmişüçü bulmaktadır. Kureyş ve Ensar'dan öldürülenlerin toplamı ise üçyüzaltı kişidir. 


Ebü'l Hasen şöyle dedi: 


Harre vakası 62. Yılın Zi'l-Hicce ayının bitmesine üç gün kala meydana gelmiştir. 


Boğularak öldürülenler 


Ma'kil b. Sinan el-Eşca'i, Muhammed b. Ebi Huzeyfe el-Adevi ve Muhammed b. Ebi'i-Cehm b. Huzeyfe boğularak öldürüldüler. 


63. Yılda Selm b. Ziyâd, Talha b. Abdullah b. Halef el-Huza'i'yi vali olarak Sicistan'a gönderdi ve kardeşi Ebü Ubeyde b. Ziyad için fidye ödemesini emretti. O da, Ebü Ubeyde için beşyüzbin dirhem ödedi. Böylece o, kardeşinin yanına gitti ve Talha Sicistan'da kaldı. 


UKBE B. NÂFİİN ŞEHİT EDİLMESİ 


Bu yıl, Ukbe b. Nâfi” savaşa çıktı ve Kayrevan'da Zü-heyr b. Kays el-Belevi'yi yerine vekil tayin etti. O, Uzak Süs'e geldi ve burada ganimet ele geçirdi ve geri döndü. Kasile b. Kizem -o, hıristiyandı- onunla karşılaştı ve Ukbe b. Nâfi”, Ensar'dan Ebü'l Muhâcir ve bütün arkadaşlarını öldürdü. Sonra Kesile oradan ayrıldı ve Züheyr b. Kays Kayrevan'dan bir ulak ötede onunla karşılaştı ve Kesile ve arkadaşlarını öldürdü. Onlar feci bir şekilde öldürüldüler. 


63. Yılda, Hac mevsimini Abdullah b. ez-Zübeyr idare etti. Râvilerin dediklerine göre insanlar, Abdurrahman b. 
Zeyd b. Hattab'ın Hac mevsimini idare etmesi konusunda antlaşma yaptılar ve o insanlara namaz kıldırdı. Bir başka rivayete göre, bu yıl hiç bir emir Haccı idare etmedi. 


Osman b. Osman-Hişam b. Urve-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 


Abdurrahman b. Zeyd b. el-Hattab Hac mevsiminde bir konuşma yaptı. Ayrıca o hilalı görme konusunda bir hadis nakletti. 


Bu yıl, Şeybe b. Osman (0, Yezid b. Muaviye'yi gördü). 
Rabia b. Ka'b el-Eslemi (0, Harre olayını gördü) ve Nevfel b. 
Muaviye vefat etti. 


Yezid b. Muaviye zamanında Büreyde el-Eslemi, Abdulmuttalib b. Rabia b.:el-Hâris b. Abdulmuttalib b. Hâşim vefat ettiler. 


——...—.—. 


İbn Ziyad'ın Irak valiliği sırasında Resülüllah'ın (S. 
A. V.) sahabilerinden Ma'kil b. Yesâr el-Müzeni, 'Aiz b. Amr b. el-Müzeni, Ebü Berze el-Eslemi, Basra'da vefat et-tiler. 
Mesrük b. el-Ecda' ve Ebü Beşir el-Mâzini de Harre olayından sonra vefat etti. 


İBNU'Z-ZÜBEYR YEZiD'E BEY'AT ETMEYİ 
REDDEDİYOR 


Ebü”i-Hasen-Mekkeliler'den bir adam-Salih b. Kisan-Abdulaziz b. Mervan yoluyla rivayet edilmiştir: 


Yezid, İbn “Uzâh el-Eş'ari'yi, İbnu”z-Zübeyr'e göndererek onu bey'atına çağırdı, yanında da gümüşten bir kelepçe ve bir ipek bornos vardı. O, İbnu'z-Zübeyr'in yanına geldi- bu esnada İbnu'z-Zübeyr Ebtuh'ta oturuyordu, yanında da Eyyüb b. Abdullah b. Züneyr b. Ebi Ümeyye el-Mehzümi bulunmaktaydı ve o gün el-Hâris b. Halid b. el-As b. Hişam b. el-Muğire Mekke valisi idi- İbn Uzâh onunla konuştu. Bu esnada, İbnu'z-Zübeyr de yere oturmuş parmağı ile toprağı deşiyordu. Eyyüb, ona, ('İbn “Uzâh) şöyle dedi: “Ey Ebü Bekr! Onların öncü kuvveti olmayasın.” İbnu'z Zübeyr başını kaldırarak şunu söyledi: “Dediniz ki, o (Yezid) ellerimi kelepçeye bağlayıp beni yanına götürmeden bey- 
'atımı kabul etmeyeceğine yemin etmiştir. Allah, onun yeminini doğru kılmasın!” İbnu'z-Zübeyr sözünü sürdürerek şöyle dedi: 

“Taş, çiğneyen azı dişleri altında ufalanana ka- 


dar haktan başkasına asla musamaha göstermem ve onu istemem.”. 


Sonra, o, şunu söyledi: “Vallahi Yezid'e asla bey'at etmem ve onun İitaatı altına girmem. 


KABE'NİN YAKILMASI 

el-Ensari ve Gander-İbn Cerih yoluyla rivayet edilmiştir: 

İbnw'z-Zübeyr Mescid'i (Kâbe) askeri karargâh haline getirdi ve içine fustat (kıldan çadır) ve çadırlar kurdu. Suriyelilerden bir adam Cümah oğulları kapısını yaktı ve yangın ilerleyerek Kâbe'nin kapısına kadar vardı veonu da yaktı. 

İbn Cerih şunu söyledi: İbn Ebi Ammar'ın şöyle dediğini duydum: 

Suriyeliler'den bir adam Zemzem'in kıyısında şöyle 


bağırdı: “Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki, her iki taraf ta helak olmuştur. 


İbn Cerih şöyle dedi: İbn Ebi Melike şunu söyledi: 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İbnu'z-Zübeyr o bölgede bulunan Dâru'n-Nedve yanına geçerek şöyle demeye başladı: “Yâ Rab, Yâ Rab! Bunun meydana geleceğini bilseydim. Yâ Rab, Yâ Râb! Kâbe'nin iç kısmı öyle inceldi ve yapısı öyle zayıfladı ki, bir kuş üzerine konduğu zaman taşları dökülmeye başladı. 


Ebü'I-Hasen-Bakiyye b. Abdurrahman-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 


Yezid b. Muaviye, Mekkelilerin, İbnu”z-Zübeyr'i kendisine bey'at etmeye davet ettiklerini ve onun, onların bu teklifini kabul etmediğini haber alınca, en-Nu'man b. Beşir el-Ensari ve Hümâm b. Kabisa en-Nümeyri'yi, Hicaz vilayetini ve sevdiği atamayı yapmak karşılığında, kendisine bey- 
'ata davet etmek maksadıyla İbnw'z-Zübeyr'e gönderdi. 

Onlar, İbnu'z-Zübeyr'in yanına geldiler ve Yezid'in kendilerine emrettiği şeyi ona ilettiler. İbnu'z-Zübeyr şöyle dedi: “Bana, içki içen, namazı bırakan ve avlanma ile meşgul olan bir adama bey'at etmemi mi emrdiyor sunuz?” 
Bu söz üzerine, Hümam şunu söyledi: “Söylediklerin için sen ondan daha uygunsun.” Kureyş'den bir adam ona bir tokat attı. Sonra her ikisi de Yezid'in yanına döndüler. Bu duruma Yezid kızdı ve ancak ellerinde kelepçe olduğu halde onun bey'atını kabul Edeceğine dair yemin etti. 

) 


YIL 64 (683/84) 
YEZiD B. MUAVİYE'NİN VEFATI 


İbnu Bükeyr'e okundu, ben de Leys'den duyuyordum, o şöyle dedi: 


“Mü'minlerin emiri Yezid 64. Yılın Rabiu'l-Evvel ayının Bedir gecesinde vefat etti. 


Bu yıl, Kâbe, Rebiw'l-Ahir ayının üçüncü gününden sonra Cumartesi günü yakıldı. 


MERVAN B. EL-HAKEM'E BEYYAT 
EDİLMESİ 
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Bu yıl, Zi'i-Ka'de ayında el-Câbiye'de Mü'minlerin emiri Mervan'a bey'at edildi. Yine bu yıl, Zi'l-Hicce ayında Kurban bayramından iki gece sonra Râhıt vakası meydana geldi. 


Bu yıl, Eksil'in (Kuseyle) öldürüldüğü gün, Mağrib, Züheyr tarafından fethedildi. 


Harmele İbn Bükeyr'den naklettiği rivâyetine şunu ekledi: Hac mevsimini İbnu'z-Zübeyr idare etti. 


İBNU'Z-ZÜBEYR'İN ÜZERİNDEN KUŞATMANIN KALDIRILMASI VE HARİCİLERİN ONA KARŞI İSYANI 


İbn “İyâş şöyle dedi: 
Yezid b. Muaviye ölünce, Suriyeliler, el-Husayn'la 


birlikte Mekke'den ayrıldılar. İbnu'z-Zübeyr'in bazı arkadaşları da ondan ayrıldılar. 


Bu durum üzerine, Hariciler birbirine şöyle dediler: “Ona, (İbnwz-Zübeyr) Osman hakkında ne düşündüğünü sorar mısınız?” Böylece onun yanına geldiler ve kendisine şunu söylediler: “Osman hakkında ne diyorsunuz?” Bu söz üzerine, o, etrafına baktı ve arkadaşlarının az olduğunu gördü ve şöyle dedi: “Gidin akşam vakti bana gelin.”! Arkasından da arkadaşlarına toplanmalarını emretti. Sonra, Hariciler geldiler ve ona:”Osman konusunda ne diyorsun?” 
dediler. O da şöyle cevap verdi: “Onu diri ve ölü olarak halife kabul ederim. Bunun üzerine, onlar şöyle dediler: “Allah, seni yüz üstü bıraksın.” Sonra oradan ayrıldılar. 
Daha sonra, Necde Yemâme'de, Nâfi'de Basra'da isyan çıkardılar ve böylece Hariciler bölünmüş oldular. 


Bekkâr, Muhammed'den, “Aiz'in şöyle dediğini bana yazdı: 
Yezid b. Muaviye 64. yılın Rabiw'l-Evvel ayının orta- 


sında vefat etti. Onun halifeliği üç yıl ve sekiz ay sürmüştür. 
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Muhammed şöyle dedi: Abdulawlâ bana şunu nakletti: Yezid b. Muaviye otuzsekiz yaşında vefat etti. 
Muhammed b. “Aiz şöyle dedi: 


Yezid b. Muaviye, Yezid b. Esed'i Bizans toprakları üzerine gönderdi. 


Muhammed b. Abdullah b. Nümeyr bize şunu nakletti: 


Yezid, Medine'ye Amr b. Sa'id b. el-A5'ı vali tayin etti. Amr, Yezid b. Muaviye'ye bey'at edildiği yıl olan 60. 
Yılda insanların Haccını idare etti ve ona (Yezid) 60. Yılın Receb ayında bey'at edildi. Sonra o, Amr'ı Medine valiliği görevinden azlederek buraya el-Velid b. Utbe'yi görevlendirdi. el-Velid 61. Yılda insanların Haccını idare etti. Sonra, 62. Yılda yine el-Velid b. Utbe Hac mevsimini idare etti. Sonra o (Yezid), el-Velid'i görevden alarak yerine Osman b. Muhammed b. Ebi Süfyan'ı vali tayin etti. Böylece Medineliler, onu ve Medine'de bulunan bütün Ümeyye oğullarını şehirden çıkardılar. Bunun üzerine, 63. Yılda kendisine bey'at edilmeden önce insanların Haccını Abdullah b. ez-Zübeyr idare etti. 


İbn Nümeyr bize şunu nakletti: 


Yezid b. Muaviye Rabiu”l-Evvel ayının ondördüncü gecesinden sonra vefat etti. 

İbn Nümeyr bize şunu nakletti: 

İbnw'z-Zübeyr'e 64. Yılda bey'at edildi. Kâbe ise, 64. 
Yılın Rabiu'l-Evvel ayının üçüncü gününden sonra, Cumartesi günü yakıldı. Abdullah b. ez-Zübeyr velâ yoluyla 64. 


Yılından 71. Yıla kadar sekiz yıl insanların Haccını idare etti. 


KABE'NİN KUŞATILMASI 
Halife şöyle dedi: 


Bu yılda, Müslim b. Ukbe (Allah ona rahmet etmesin ve laneti onun üzerine olsun) öldü. O, Suriyeliler'in kumandanı olarak Mekke'ye giderken ağır hastaydı ve el-Ebva” mevkiinden çıkınca ağırlaştı. Böylece o öleceğini öğrenince, Husayn b. Nümeyr el-Kindi'yi yanına çağırarak şöyle dedi: “Seni çağırdım ama bilemiyorum seni vekil mi tayin etsem yoksa boynunu mu vursam?” O da: “Allah seni islah eylesin! Ben senin okunum, beni isteğin yere atabilirsin.” 


Bunun üzerine Müslim şunu söyledi: “Sen sert yapılı kaba bir bedevisin! Kureyş'in bu bölgedeki insanları, bir kimse yoktur ki, iki kulağından tutup da onun görüşüne hâkim olmasınlar (onu istedikleri gibi yönetmesinler). Eğer onlarla karşılaşırsan, sakın iki kulağını onlara teslim etme! Askerlerinle birlikte önce karar verin, sonra silahla mücadele edin, Arkasından da çekilin!”. 


Husayn b. Nümeyr ordusuyla birlikte Mekke'ye gitti ve Yezid'in ölümüne kadar burayı muhasara etti. Yezid'in ölüm haberi, İbnw'2-Zübeyr'e Husayn'dan önce ulaştı. İbnu'z-Zübeyr onlara şöyle seslendi:” Ne için savaşıyor sunuz, adamınız (Yezid) öldü?” Onlar da şunu söylediler: “Onun halifesi için savaşıyoruz.” İbnu'z-Zübeyr, onlara “fakat onun halife tayin ettiği halifesi de öldü.” dedi. Onlar da şöyle dediler: “Biz ondan sonra halife seçilen için savaşıyoruz. Bunun üzerine, İbnuw'z-Zübeyr, onlara, “o, kimseyi halife tayin etmedi.” dedi. Bunu duyan Husayn da şunu söyledi: “Bu dediğin doğruysa ne suratli bir haberdir. Müslim b. Ukbe 64. Yılın Safer ayında öldü. Husayn'ın, Yezid'in ölümüne kadar devam eden Mekke'yi kuşatması elli gün sürdü. Husayn, Kâbe'ye karşı mancınıklar kurdu ve 64. Yılın Rabiwl-Ahir ayının beşinden sonra Salı günü burayı yaktı. Kuşatma esnasında el-Misver b. Mahreme öldürüldü ve Mus'ab b. Abdurrahman b. Avf vefat etti. 


YEZiD B. MUAVİYE'NİN VEFATI 


Bu yıl, Yezid b. Muaviye, Humus şehrinden olan Havârin'de öldü ve namazını Râbiwl-Evvel ayının Bedir gecesin-— de, oğlu Muaviye b. Yezid b. Muaviye kıldırdı. Annesi Meysün bint Becdel el-Kelbiyye'dir. O, öldüğünde otuzsekiz yaşındaydı. Râvilerin dediklerine göre o öldüğü zaman kırk küsur yaşındaydı. Onun halifeliği üç yıl, dokuz ay ve yirmiiki gün sürmüştür. Ondan sonra, oğlu Muaviye b. Yezid b. 
Muaviye halife oldu. O babasının valilerini görevlerinde bıraktı ve hiç kimseyi vali tayin etmedi. O, yirmibir yaşında öldüğü güne kadar hastaydı. Başka bir rivayete göre O, yirmi yaşında ölmüştür. Onun namazını el-Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan kıldırdı. Halifeliği ise, yaklaşık birbuçuk ay sürdü. 
Râvilerin dediklerine göre, Muaviye, babası Yezid'den kırk gün sonra öldü ve öldüğü zaman onsekiz yaşındaydı. 


YEZiD ZAMANINDA KADILAR 
Halife şöyle dedi: 


Basra'da fitne meydana gelene kadar Abdurrahman b. 
Uzeyne el-Abdi kadılık yaptı. 


Şureyh ise, Küfe'de kadılık yaptı 


.Medine'de Amr b. Sa'id tarafından Abdullah b. Osman et-Teymi kadı tayin edildi. 


MİRDAS B. ÜDEYYE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ 


İbn Ziyad'ın Irak'taki valiliği sırasında Mirdas b. Üdeyye olayı meydana geldi O, Rabia b. Hanzala oğulların-dan Mirdas b. Hudeyr'dit. O, kırk kişiyle birlikte isyan çıkardı ve kimseyi öldürmedi, kimsenin yolunu kesmedi ve hiç kimsenin malına dokunmadı. Sonunda yiyecekleri ve paraları tükendi ve sefil bir durumdu dilenmeye başladılar. 
Bunun üzerine, İbn Ziyad üzerlerine bir ordu gönderdi. Fakat, onlar, bu orduyu yenilgiye uğrattılar. Orduyu Abdullah b. Hısn es-Sa'lebi idare ediyordu ve onun arkadaşlarından bazılarını öldürdüler. Sonra o (İbn Ziyad), Abbad b. 
Ahdar'ı gönderdi ve bu kumandan Meysan nehrinin kıyısında onların hepsini öldürdü. 


Fâris'e giden bir kervandaki insanlar bana şunu naklettiler: 
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Onları atlarını sürerken gördü. Bu esnada, Ebü Hilâl konuştu ve şöyle dedi: “Daha önce bize verilenleri gördünüz. Belki de sabretseydik bizim için daha hayırlı olurdu. 
Çok kötü duruma düştük ve fakirleştik, bize yardım edin! 
Allah yardım edenleri mükafâatlandırır.” Ravi sözünü sürdürerek şöyle dedi: Bunun üzerine, tâcirler tabakları getirip önüne koydular. O da şunu söyledi: “Hayır! Sadece her adama iki dirhem verirseniz yeterlidir. Belki de onları yemeden öldürülürüz.”. Böylece o, kendi ve arkadaşları için seksen dirhem aldı. Sonra Basralılar, onların üzerine bir ordu gönderdiler ve hepsini öldürdüler. 


NÂFİ B. EL-EZRAK VE MÂHÜZ'UN OĞULLARI 
ABDULLAH VE EZ-ZÜBEYR'İN İSYANI 


Nâfi? b. el-Ezrak isyan çıkararak insanların yolunu kesmeye başladı. İbn Ubeys, onun üzerine yürüdü. Nâfi” öldürüldü, İbn Ubeys de öldürüldü. Râvi şöyle dedi: Biz onlardan beş kişi öldürdük, onlar da bizden beş kişiyi öldürdüler. İbn Ubeys öldürüldü, böylece Basralılar Rabia es-Salitö'yi başkan yaptılar. İbnw'l-Ezrak ölünce, Hariciler Abdullah b. Mahüz'u başkan tayin ettiler. Onlar da öldürülünce, Basralılar, Hârise b. Bedr el-Guddâni, Hariciler ise, ez-Zübeyr b. Mahüz'u başkan yaptılar. Hârise insanlarla birlikte savaş meydanından çekildi, ez-Zübeyr ise Medâin'e gitti. 

Muaviye b. Kurre el-Müzeni şöyle dedi: 


Yirmibin kişiydik, İbn Ubeys'le isyan başlattık. Bu esnada, İbn Ubeys bir konuşma yaparak şöyle dedi: “Ey insanlar! Biz ancak ecir ve sevap kazanmak için ayaklandık. 
aranızdan kim bizim görüşümüze katılıyorsa bizimle gelsin. Değilse, suçu yoktur bizimle gelmesin.”. Râvi sözünü sürdürerek şunu söyledi: İkibin kişilik bir orduyla yola çıktık ve Destevâ'da onunla karşılaştık ve savaşmaya başladık. Bu esnada, bizden beş emir öldürüldü. Biz de onlardan beş emir öldürdük. Ayrıca, bu savaş esnasında babam Kurre de öldürüldü. Bunun üzerine, babamın katilinin üzerine yürüdüm ve onu öldürdüm. Akşam olunca, onlardan çok az sayıda insan hayatta kaldı. Harurâlılar yaklaşık beşyüz kişiydiler. Savaş sırasında İbnw'l-Ezrak ve İbn Ubeys öldürüldüler. Biz ve onlar karışılıklı birbirimize bakmaya başladık ve açlık ve yorgunluktan içimizden hiç bir kişi savaşmak için elini oynatmıyordu. Bunun üzerine, insanlar şöyle dediler: “Gece bastırıncaya kadar onları bıraksak.”. 
Diğerleri ise, şunu söylediler: “Onlara karşı savaşı dürdurmayın.”. Fakat insanlar sessizliği tercih ettiler. Böylece Yemâme'den onlara yardım geldi. Sonunda, onlara karşı dayanamayarak yenilgiye uğradık ve Basra'ya girdik. Sonra, onlar güçlendiler ve İbnwl-Mahüz'a bey'at ettiler. Arkasından da Ahvaz ve Fâris'i ele geçirerek haracı topladılar. 

Bu yılda Hümâm b. el-Hâris ve Ebü Meysere vefat etti. 

İBNU'Z-ZÜBEYR, KENDİSİ İÇİN BEYYAT 
İSTİYOR 

64. Yılında İbnu'z-Zübeyr insanaları kendine bey'at etmeye çağırdı. O, bunu Yezid b. Muaviye'nin ölümünden sonra yaptı. Böylece, 64. Yılın Receb ayının yedisinden sonra ona bey'at edildi. O, Yezid ölmeden önce ne kendisi 


insanları bey'ata çağıtdı ne de insanlar onu buna çağırdı- 


, 


lar. 

Râvi şöyle dedir! 

Aba sahibi Ebü Harre mevâliden bir adamdı ve o çok şeçi' (cesaretli) şair ve savaşçı birisiydi, o şunu söyledi: “Ey İbnu'z-Zübeyr! Biz kan dökmedik ve insanları da öldürmedik, ancak bunu senin zamanında yaptık.”. Bunun üzerine, o (İbnw'z-Zübeyr) şöyle dedi: “Benden başka kime bey'at edeceksiniz.”. O da şunu söyledi: “Bizim, seni, ona davet etmemizi bekleyemez miydin?” O, İbnw'z-Zübeyr'den ayrıldı, sonra şu mısraları okumaya başladı. 


“Mevâli dünü kınamakla geçirdi. Açlık ve malın yağma edilmesi ancak Mevâli'ye şikâyet edilir. Bize düşen nedir? Ve onlar bizden ne fayda beklediler. 
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Hangi krallar iktidarı ele geçiripte kazandılar. 
Allah'a, asla ödün vermeyeceğimiz bir yeminle bağlanıyoruz ve artık ondan vazgeçildikten sonra hayatta bir daha şuraya asla dönmeyeceğiz.” 


İbnw'z- Zübeyr daha önce halife seçiminde şuraya baş vurmaya davet ediyordu. Fakat o, Yezid'in ölümünden üç ay sonra, insanları kendine bey'at etmeye çağırdı. Böylece 64. 
Yılın Receb ayının dokuzuncu gününden sonra ona bey'at edildi. 

YEZiD'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA BASRA'DA UBEYDULLAH B. 
ZİYAD'IN HABERİ 


İbn Ziyad, insanlara bir konuşma yaparak Yezid'in ölüm haberini bildirdi ve şöyle dedi: “Kendinize bir vali seçiniz!” Bunun üzerine el-Ahnef şunu söyledi: “İnsanlar bir halife seçene kadar biz senin görevinde kalmanı istiyoruz”. 
İbn Ziyad ise “gelen maaşlarınızı verelim.” dedi. Böylece o, maaş kütüklerini açtı ve Basralılar'a maaşlarını ödedi. Bu esnada, Seleme b. Züeyb er-Reyâhi ayaklanarak el-Mirbed mevkiinde insanları İbnu'z-Zübeyr'in bey'atına çağırdı. İbn Ziyad maaşların ödemesini durdurdu ve kendisine karşı isyan edenlerle savaşmak konusunda kardeşleri ve aile fertleri ile istişarede bulundu. Onlar da kendisine, isyan edenleri kendi hallerine bırakmayı tavsiye ettiler. O da, onları bırakarak 64. Yılın Cümâda'l-Ahire ayında Mesud'un yanına gitti ve orada iki ay kaldı. O, ancak Şa'ban ayında valilik konağına döndü. Râvilerin dediklerine göre İbn Ziyad, Mesud'un yanında kırk gün kalmıştır. Bir başka rivayete göre o, orada üç ay aldı ve bu esnada valilik konağı yağma edildi. Bunun üzerine, el-Ahnef olay yerine gelerek “ben hayattayken İbn Ziyad'ın evine kimse giremez” dedi ve insanların oraya girmesini engelledi. Ayrıca, o Beytülmal, Hapishane ve Divan'a adamlar göndererek oraları koruma altına aldı. Bir yandan da Basralılar, kendilerine vali seçmek maksadıyla biraraya geldiler ve onlar bu iş için Abdullah b. 
el-Hâris b. Nevfel b. Abdulmuttalib'ı uygun gördüler. Onun annesi Bint Ebi Süfyan b. Harb b. Ümeyye'dir. Bunun üzerine, Mâlik b. Mesma' ve Süveyd b. Mencüf, onunla pakt kurmak ve İbn Ziyad'ı valilik konağına geri getirmek maksadıyla Mesud b. Amr'ın yanına gittiler. İbn Ziyad, Abbad b. 
Ziyad'a şöyle dedi: “Aralarındaki paktı sağlam temellere dayandır!”. 


İki taraf aralarında bir antlaşma metni yazdılar ve Mesud, onu kendi mührü ile mühürledi. Ayrıca o, Mâlik b. 
Mesma' için de bir metin yazarak kendi mührü ile mühürledi ve her iki antlaşma metnini de Zira” Ebü Hârün b. Zira en-Nümeyri'nin eline verdiler. Sonra İbn Ziyad'a şöyle dediler: “Gel seni valilik konağına geri götürelim.” İbn Ziyad ise şunu söyledi: “Gidiniz, Mesud idareciniz olsun, eğer savaşı kazanırsanız, O zaman istediğinizi yaparsınız. Böylece Mesud ve arkadaşları valilik konağına doğru yürüdüler ve Mesud'un arkadaşları 'mescide girerek avluda bulunan bulüğ çağına gelmemiş bir kız çocuğu öldürdüler. el-Ahnef bu olayı duyunca, Temim oğullarına adam göndererek gelmelerini istedi. Bunun üzerine onlar geldiler, Temim oğullarından bir adam da Süleym oğulları bölgesinde beygiri yanında duran Mesud'un yanına geldi ve onu öldürdü. Bu esnada Esâvire de oklarla saldırdılar ve mescitte bazı kişileri öldürdüler. Mâlik b. Mesa” kaçarak Adiyy oğullarının yanına geldi ve insanlar yenilgiye uğradılar. Bunun üzerine, Tavvaf b. el-Mu'allâ es-Sedüsi isyan çıkararak Evs köşkü yanında “Hüküm ancak Allah'a aittir” diye bağırmaya başladı. İnsanlar onu taşa tuttular. Böylece atı, onu götürerek Basra kanalına attı. 


Abdullah b. ez-Zübeyr, 64. Yılın Ramazan ayında Abdullah b. Yezid el-Hatmi'yi Küfe'de namaz kıldırmak, İbrahim b. Muhammed b. Talha b. Ubeydullah'ı orada haraç toplamak için gönderdi. Ayrıca o, Abdullah b. el-Hâris'i kırk gün Basra'daki görevinde bıraktı. Sonra o, Enes b. Mâlik'e bir mektup yazarak insanlara namaz kıldırmasını emretti. 
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MERVAN B. EL-HAKEM'İN HALİFE OLMASI 


İnsanlar, 64. Yılın Zi'l-Ka'de ayının ortasında Mervan b. el-Hakem'e bey'at ettiler. Annesi, Amine bint Alkame b. 
Safvan el-Kinâni'dir. 


RÂHIT SAVAŞI 


Bu yıl, Suriye'de Râhıt vakası meydana geldi. el-Câbiye halkı, Ümeyye oğullarından olan kimseler, onların azat-İıları ve İbn Ziyad dışında Suriyeliler İbnu'z-Zübeyr'e bey- 
'at etmişlerdi. Onlar ise, Zi'l-Ka'de ayının ortasında Mervan b. el-Hakem'e, o öldükten sonra da Halid b. Yezid b. Muaviye'ye bey'at ettiler. Sonra, onlar, ed-Dahhak'ın üzerine yütüdüler ve iki taraf Mercü Râhıt'ta karşılaştılar ve yirmi gün boyunca orada savaştılar. Sonra, ed-Dahhak b. Kays yehilgiye uğradı ve kendisi ve arkadaşları öldürüldü. Bu esnada Mervan'la onuçbin kişi vardı. Dahhak'ın ordusu da altmışbin kişiden oluşuyordu. Her iki taraf burada yirmi gün kalarak her gün savaştılar. İbn Ziyad, Mervan'a şöyle dedi: “Dahhak, Kays kabilesinin en iyi savaşçıları ile gelmiş, hile yaparak ancak onlarla baş edebiliriz. Onlara sulhu teklif et ve savaşı durdut! Sonra atlı askerleri hazır tut, onlar savaşı durdurunca üzerlerine gönder!”. İki taraf karşılıklı olarak birbirine elçiler gönderdiler ve sonunda ed-Dahhak, savaşı durdurdu. Bu esnada Mervan, atlılarla onlara karşı taaruza geçti. Bunun üzerine, karşı tarafın askerleri hazırlıksız olarak panik içinde bayraklarına koştular ve bu sırada ed-Dahhak öldürüldü. Ayrıca, Kays kabilesinin atlı askerlerinden bir kısmı öldürüldü ve o gün Züfr b. el-Hâris'in üç oğlu birden öldürüldü. Bu olayın anısına Züfr b. 
el-Hâris şöyle dedi: 


“Ömrüme yemin ederim ki, Mervam'ın sebep olduğu Râhıt vakası aramızda kalıcı bir bölünme meydana getirdi. Ey babasız! Bana kılıcını göster. Ben savaşın ancak uzayacağını görüyorum. Birbiri arkasından katledilen İbn Amr ve İbn Ma'n ve Hemmâm'ın öldürülmesinden sonra, bir kişinin arzusu ve isteği kaır mı? Kelb kabilesi mızraklarımıza hedef olmadan gider ve Râhıt kurbanları yerli yerinde terkedilir mi? Bundan önce benden, savaş meydanından kaçışım ve arkamda iki arkadaşımı terkedişim gibi, doştlar- dan uzaklaşmak ve onların yakınlıklarını bırakmak adeti görülmemiştir. Akşam vakti iki taraf arasında konuşup durdum ve ancak insanlardan bana karşı olanlarla, benim yanımda yer almayanlardan başkasını göremedim. Ona kötülük yaptığım bir gün yüzünden, bütün iyi günlerim ve savaşta gösterdiğim üstünlükler boşa gider mi? Atlı askerler mızraklara hedef olmadan ve kadınlarımız Kelb Kabilesinin kadınların- dan intikam almadan asla sulh yapılamaz. Bitkiler, toprağın çöplüğünde yetişebilir. Fakat, kalplerdeki acılar olduğu gibi kalır ve devam eder.”. 


64. Yılda İbnu'z-Zübeyr Kâbe'yi yıktı ve yeniden inşa etti ve ona yaklaşık taştan yedi zira' ekledi. 


Yezid b. Muaviye'nin vefatından sonra Rey halkı antlaşmayı bozdular. Bunun üzerine, Küfe valisi Amir b. Mesud, Muhammed b. Umeyr b. Utârid'i onların üzerine gönderdi ve onlar bu kuniandanı yenilgiye uğrattılar. Sonra Oo, onların üzerine Attab b. Verkâ er-Reyâhi'yi gönderdi. Böylece el-Burcan öldürüldü ve müşrikler yenilgiye uğradılar. 


Bu yıl, Yunus b. Ubeyd dünyaya geldi. 


Bu yıl, Mervan kendine, kendisinden sonra oğlu Abdulmelik b. Mervan'a daha sonra da diğer oğlu Abdulaziz b. 
Mervan'a bey'atı yeniledi ve bu olay 65. yılda gerçekleşti. 


YIL 65 (684/85) 


Yahya b. Bükeyr'e okundu, bu arada ben de Leys'den şunu duydum: 


65. Yılın Rabiu'l-Ahir ayının ilk günlerinde Mervan Mısır'a girdi. Sonra o, Cümâda'l-Ahire ayının ilk günlerinde vefat etti. 
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ABDULMELİK B. MERVAN'IN 
HALİFE OLMASI 


Mü'minlerin emiri Abdulmelik, Ramazan ayında İliyâ'da halife seçildi. 


Bu yıl, Hubeyş b. Delece öldürüldü ve Mü'minlerin emiri Abdulmelik Humus'da kurban kesti 


İbnuw'z-Zübeyr Hac mevsimini idare etti. 


İbn Bekkâr, bana, Muhammed b. “Aiz'den el-Velid'in şöyle dediğini yazdı: 


Abdulmelik b. Mervan'a bey'at edildi ve o, Butnânu Habib'e geldi. 

İbn Nümeyr bize şunu nakletti: 

Suriyeliler,Abdulmelik b. Mervan'a bey'at ettiler. 


İbn İyyâş-Muhammed b. el-Munteşir-el-Mühelleb b. 
Ebi Sufre yoluyla rivayet edilmiştir: 


O savaşımız -Katri'ye karşı savaşı veya Ahzab savaşını kasdetmektedir- konusunda çoğu zaman o, bize şöyle derdi: “Vallahi ben şüphe etmekteyim. Zira, onlar, Abdulmelik'i halife yapacaklar.” Biz de ona: “Allah, emiri ıslah eylesin bunu nereden biliyorsun” derdik. Mühelleb de şöyle derdi: “Selem b. Ziyad, beni, Horasan'dan, Şam'da bulunan Yezid b. Muaviye'nin yanına gönderdi. Ona gittim ve Vallahi ben onun koltuğunun yakınında bir yerde baş ucun- da durmuş ve ellerim dirseğindeyken onun mabeyncisi geldi ve ona şöyle dedi: “Abdulmelik b. Mervan girmek için izin istiyor.” Yezid b. Muaviye şunu söyledi: “Onun ve babasının ihtiyaçlarını karşılamadık mı?” Oda, o, seninle ayak üstü konuşmak istiyor ve oturmayacak.” dedi. Bunun üzerine, Yezid şöyle dedi: “Ona izin ver, girsin.” el-Mühelleb şu-— nu söyledi: Esmer, gözleri iri ve siyah, yüzü hoş ve güzel bir adam içeri girdi, başında da siyah bir sarık vardı, Kurra'nın yaptığı gibi o sarığının ucunu önünden ve arkasından sarkmıştı. Yezid'le konuştu ve Yezid ona şöyle dedi: “Evet ve açık kalplilikle.” O gittikten sonra, Yezid gözleriy— 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le onu takip etti, sonra bana gelerek şunu söyledi: “Ey Mühelleb! Bende “Emredersin ey Mü'minlerin emiri!” dedim. O da: Kitaplarla meşgul olanlar onun halife olacağını iddia ediyorlar.” Bu söz üzerine, ben ona “Allah daha iyisini bilir. Vallahi eğer halife olursa, o, İslam'da temiz bir insandır ve aşiret içinde de hakkı ve adaleti savunan ve uzlaştırıcı bir insandır.” dedim. O sözünü şöyle sürdürdü: “el-Mühelleb'in bu sözleri Abdulmelik'e götürüldü. O, daima kendisine teşekkürlerini bildirirdi, tâki ona yazacağını yazdı. Daha sonra da onu Horasan'a vali tayin etti.” 


Halife şöyle dedi: 


Bu yılda Mervan, Rabiwl-Ahir ayında Ubeydullah b. 
Ziyad'ı altmışbin kişilik bir ordunun başında Irak'a gönderdi. 


Bu yıl, Süleyman b. Sured, el-Müseyyib b. Necbe ve Teymu'i-Lât b. Sa'lebe kabilesinden Abdullah et-Teymi öldürüldü. 


Bu yıl, İbnw'z-Zübeyr, Muhammed b. Ali b. Ebi Talib İbnwl-Hanefiyye'yi kendisine bey'ata çağırdı. Bunun üz&- rine, bnu'z-Züheyr, onu aralarında Amir b. Vâsile Ebü't-Tufeyl'in de bulunduğu bir grup arkadaşıyla Hâşim oğulları Şi'b'inde hapsetti ve onlara karşı ağır tehditte bulundu. 
Sonra o, el-Muhtar Ebü Abdullah el-Cedeli'yi göndererek onları hapsedildikleri yerden çıkardı. Sonra, Abdulmelik b. 
Mervan b. el-Hakem'e bey'at edildi. Annesi Aişe bint el-Muğire b. Ebi'l-As'dır. Bu yılda, Mervan b. el-Hakem 65. 
Yılın Ramazan ayının üçüncü gününden sonra Dımaşk'ta vefat etti. o, öldüğü zaman altmışüç yaşındaydı, namazını oğlu Abdulmelik b. Mervan kıldırdı. halifeliği dokuz ay ve onsekiz gün sürdü. Mervan, Mekke'de Ümmü Ebi”l-Hakem'in evi denilen Ebü”l-As'ın evinde doğdu. Râvilerin dediklerine göre o, Taifte doğmuştur. 


Onun (Mervan) Polis Teşkilatı Başkanı Yahya b. Kays el-Gessani, kâtibi Sargon b. Mansur er-Rümi ve hâcibi azatlısı Sehl b. el-Esved idi. 
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Râvilerin dediklerine göre o (Mervan), Şaban ayının son gününde altmışdört yaşındayken vefat etti. 


YIL 66 (685/86) 


İbn Bükeyr “e okundu, bu esnada ben de Leys'ten şunu duydum: 


66. yılda Birinci Butnan savaşı meydana geldi. U-beydullah b. Ziyad ve arkadaşlarının Hâzir'de ve Nâtil ve arkadaşlarının Filistin'de öldürülmeleri de bu yılda gerçekleşti. O yıl Mü'minlerin emiri Selemiyye'de kurban kesti. Mısır'da veba salgını görüldü ve Ecnâdin savaşı meydana geldi. Bu yılda insanların Haccını İbnu'z-Zübeyr idare etti. 


Halife şöyle dedi: 


Bu yılda, el-Muhtar b. Ebi Ubeyd Küfe'yi ele geçirdi. 
Böylece, Rifâ'a b. Şeddad, Habib b. Suhban ve Abdullah b. 
Sad b. Kays Cenâbetü's-Seb'de öldürüldüler. Ayrıca bu olayda Ömer b. Sa'd b. Ebi Vakkas ve oğlu Hafs b. Ömer b. Sa'd de öldürülmüştür. 


Bu yıl, İbrahim b. el-Eşter, İbn Ziyad, Husayn b. Nümeyr es-Seküni ve Şurahbil b. Zi'l-Kilâ'ı Suriye halkından bazı kişilerle birlikte Musul topraklarından olan el-Hâzir- 
'de öldürdü. Bu olay sırasında el-Eşter'in arkadaşlarından, Ebü İshak es-Subey'i'nin kendisinden rivayet naklettiği Hübeyre b. Yüreym de öldürüldü. 


Bu yıl, Necde b. Amir Hac yaptırdı. Bu esnada, İbnw'l-Hanefiyye kendi, arkadaşları, Necde kendi arkadaşları ve İbnu'z-Zübeyr de bir grup insanla ayrı ayrı Hac yaptırdılar!. 


Bu yıl, Zeyd b. Erkam el-Ensari, Esma” b. Hârice b. 
Bedir el-Fezâri vefat etti. 


Bu yıl, Abdullah b. Avn b. Ertaban el- Fakih doğdu. 
İbnu'i-Kelbi şöyle dedi: 
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Adiyy b. Hâtim et-Tâi, el-Muhtar zamanında vefat etti. 
YIL 67 (686/87) 


İbnu'l-Bükeyr'e okundu. Bu esnada ben de Leys'den şunu duydum: 


Butnân savaşı, el-Muhtar b. Ebi Ubeyd ve Ömer b. Sa'- d'ın öldürülmesi 67. Yılda gerçekleşti. Bu yılda, Mü'minlerin emiri Dımaşk'ta Kurban kesti. 


Harmele, naklettiği rivayetine şunu eklemiştir: İbnu'z-Zübeyr, insanların Haccını idare etti. 
EL-MEZÂR SAVAŞI 

Halife şöyle dedi: 

Bu yılda, el-Mezâr savaşı meydana geldi. Bu yılda, Ömer b. Ali b. Ebi Talib ve Muhammed b. el-Eş'as b. Kays öldürüldüler. Ayrıca, el-Muhtar b. Ebi Ubeyd de bu yılda öldürüldü. O, köşkteyken Hanife oğullarından Tarif ve Tiraf adındaki iki kardeş, üzerine giderek onu öldürdüler ve başını Mus'ab'a getirdiler. O da kendilerine otuzbin dirhem verdi. Bu yılda, adı Abdullah b. Amir olan, İbn Mesud'un arkadaşı Ebü”l-Kenüd öldürüldü. 


| 
Bu yıl, el-Ahnef 4. Kays Küfe'de vefat etti ve namazını Mus'ab b. ez-Zübeyr kıldırdı. Mus'ab, onun cenâzesinde yeleksiz yürüdü. Râvilerin dediklerine göre o, bir cenâzede yeleksiz yürüyen ilk kişidir. 
YIL 68 (687/88) 
İbn Bükyr'e okundu. Ben de Leys'in şöyle dediğini duydum: 


68. Yılda Yemen'de Mevâli ile er-Reyyân savaşı meydana geldi. 


O yıl, Mü'minlerin emiri savaşa çıkmadı. 


320 


Bu yıl, “Abis b. Sa'id vefat etti veo yıl, Mü'minlerin emiri Dımaşk'ta kurban kesti. 


İbnw'z-Zübeyr, insanların Haccını idare etti. 

Bekkar, Muhammed b. “Aiz'in şöyle dediğini bana yazdı: 

Bu yıl açlık meydana geldi. Böylece 68. Yılda Suriyeliler savaşa çıkmadılar. 

Bu yıl, İbn Abbas, Taif”te vefat etti. 

Halife şöyle dedi: 

Bu yıl, Câbir b. el-Esved ez-Zühri, Sa'id b. el-Müseyyib'i, İbnu'z-Zübeyr'e bey'at etmeye zorladı. Sa'id, bu teklifi kabul etmeyince, Câbir, ona altmış deynek vurdu. 


Bu yıl, Câbir b. Abdullah el-Ensari, Zeyd b. Halid el-Cüheni, Ebü Vakid el-Leysi ve Resülüllah'ın (S. A. V.) sahabilerinden Ebü Şureyh el-Huzâ'i vefat etti. 


YIL 69 (688/89) 
Yahya b. Abdullah'a okundu. Bu esnada ben de Leys- 
'in şöyle dediğini duydum: 
69. Yılda, Butnan el-Ahire ve Hessân Evras savaşları meydana geldi. 


Bu yıl, İbn Muharriz'in arkadaşları yakalandılar. Aynı zamanda Mü'minlerin emiri Dımaşk'ta kurban kesti. 

Bekkâr, Muhammed b. 'Aiz'in şöyle dediğini bana yazdı: 

Abdulmelik er-Redğa (Çamur-balçık) yılı olarak bilinen 69. Yılda Butnanu Habib'e gitti. Suriyeliler bu savaşa katılmadılar. Böylece, o (Abdulmelik), onların 70. Yıldaki maaşlarının beştebirine el koydu. 


Halife şöyle dedi: 


321 


Bu yılda el-Cârif veba salgını yayıldı ve Enes b. Mâlik'in çok sayıdaki oğulları bu hastalıktan öldüler. 


Bu yıl, Abdullah b. el-Abbas, Taif'te vefat etti ve namazını İbnwi-Hanefiyye kıldırdı. 


YIL 70 (689/90) 


İbn Bükeyr'e okundu. Bu esnada ben de Leys'in şunu dediğini duydum: 


70. Yılda, Mü'minlerin emiri savaşa çıkmadı. Bu yıl, Umeyr b. el-Hubab öldürüldü. O yıl, Mü'minlerin emiri Dımaşk'ta kurban kesti. 


İnsanların Haccını İbnu'z-Zübeyr idare etti. 


Bekkâr, bana Muhammed b. 'Aiz'in şöyle dediğini yazdı: 


Suriyeliler er-Redğa yılında savaşa çıkmadılar. Böylece 70. Yılda maaşlarının beştebiri kesildi. 


Halife şöyle dedi: 


Amr b. Sa'id b. el-As, Abdulmelik b. Mervan'ı azletti ve Abdurrahman b. Ümmi'i-Hakem'i Dımaşk'tan kovdu. O bu esnada Dımaşk'ta halife idi. Bunun üzerine, Abdulmelik, onun yanına gitti ve hepisi Amr'ın, Abdulmelik'ten sonra halife olması, her şehirdeki valinin yanında Amr'ın da valisinin bulunması şartıyla anlaşmaya vardılar. Böylece, Amr, şehir kapısını açtı ve Abdulmelik içeri girdi. Sonra, ona hiyanet ederek onu öldürdü. Öldürmeden önce de ona şöyle dedi: “Kalıp ta benimle olan akrabalık ilişkini düzelteceğini bilsem sana devlet büyüklerinin kanıyla fidye ödetirdim. Fakat, bir deve sürüsünde iki damızlık bulundu mu mutlaka birisi diğerini sürüden çıkarmaya çalışır.” 
Sonra, Abdulmelik, onu öldürdü ve şu mısraları söyledi: 


“Kudretli ve işini sağlama alan birisi gibi bir saldırı yapmak ve onun hiddetini yatıştırmak maksadıyla ona yaklaştım. Ayrıca ben, bunu dinim için taassub ve kızgınlığımdan yaptım. Zira kötülük yapanın 

yolu iyilik yapanın yolu gibi değildir.” 

Aslında şiir Behiyy'e aittir. Abdulmelik, onu, sadece bir örnek olarak burada okumuştur. 


Bu yıl, Ebü Füdeyk Necde b. Amir öldürüldü. Röâşid b. 
Amr, Ebü Hâşim'i, onun üzerine gönderdi ve onu öldürdü. 


Bu yılda, Asım b. Ömer b. el-Hattab vefat etti. Yine bu yılda, Ebü'l-Eşheb el-Utâridi Ca'fer b. Hayyan vefat etti. 


YIL 71 (690/91) 

İbn Bükeyr'e okundu. Bu esnada ben de Leys'in şöyle dediğini duydum: 

/1. Yılda, Ferseta savaşı meydana geldi. O yıl, Mü'- minlerin emiri Dımaşk'ta kurban kesti. İnsanların Haccını İbnu'z-Zübeyr yaptırdı. 

Halife şöyle dedi: 

Bu yıl, Ebü Füdeyk Abdullah b. Sevr b. Kays b. Sa'lebe Bahreyn'e geçti. Bunun üzerine Mus'ab b. ez-Zübeyr, Abdurrahman b. el-İskâfı onun üzerine gönderdi ve iki taraf Cuvâsa'da karşılaştılar. Bu esnada, Abdurrahman ve Basralılar yenilgiye uğradılar. 


YIL 72 (691/92) 


Yahya b. Abdullah b. Bükeyr'e okundu. Bu esnada ben de Leys'in şöyle dediğini duydum: 


72. Yılda, Mü'minlerin emiri Küfe üzerine yürüdü. 


Bu yıl, Mus'ab b. ez-Zübeyr Mesken'de öldürüldü. Bu yılda Hassân b. Nu'man Evrâsu'l-Feth üzerine yürüdü. O yıl, insanların Haccını el-Haccac b. Yusuf idare etti. O, İbnu'z-Zübeyr'le savaştı ve sonra Haccı idare etti. 


İbn “İyyâş şöyle dedi: 
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Abdulmelik en-Nuhayle'ye gelerek Mus'ab'ı öldürünce, Halid b. Abdullah b. Halid b. Esid b. Ebi'l-As b. Ümeyye'yi Basra'ya vali tayin etti ve şunu söyledi: “Cüfrelilere (el-Cüfre savaşında Halid'le birlikte İbnu'z-Zübeyr'in amillerine karşı savaşan ve savaşı kazanmasında destek olan insanlar) ikramda bulun ve onları mükafaatlandır, el-Mühelleb'i, Ezârikâ (Hariciler)'ya karşı sürdürülen savaş kumandanlığından azlet ve onu, Ehvaz ve Dicle yöresine amil ata, el-Muğire b. el Mühelleb'i, Fesâ ve Derâbcerd'e görevlendir ve Sa'id b. el-Mühelleb'i, Errecan ve Sabur'a vali tayin et!” 


Halife şöyle dedi: 


Bu yılda, Mus'ab b. ez-Zübeyr öldürüldü. Mus'ab b. 
ez-Zübeyr'in valiliği! sırasında el-Berâ” b. Azib ve Abdullah b. Ebi Hadred vefat etti. Mus'ab öldürüldüğünde kırkbir yaşındaydı. 


Bu yıl, Kabisa b. Câbir el-Esedi, Vasile b. Züfr el-Absi, Abdullah b. es-Sâmit el-Leysi, Suveyd b. Mencüf es-Sedüsi ve Ubeyde b. Kays es-Sülmâni vefat etti. Râvilerin dediklerine göre, Ubeyde el-Muhtar b. Ebi Ubeyd zamanında vefat etmiştir. Bu yılda, Hişam b. Abdülmelik dünyaya geldi. 

Bu yıl, Abdulmelik, kardeşi Bişr b. Mervan'ı Küfe'ye vali tayin etti. Yine bu yılda, Osman b. Affan'ın azatlısı Tarık b. Amr Medine'yi ele geçirdi ve insanları Abdulmelik'e bey'ata çağırdı. Ayrıca o, Talha b. Abdullah b. Avf'ı Medine'den uzaklaştırdı. Talha, burada İbnu'z-Zübeyr'in valisi olarak görev yapıyordu. 


Bu yıl, Abdulmelik b. Mervan, el-Haccac b. Yusuf'u, İbnuw'z-Zübeyr'e karşı savaşmak maksadıyla Mekkeliler'in üzerine gönderdi ve yine bu yılda, iki taraf arasında Zi'l-Ka'de ayında ilk çarpışma meydana geldi. Bu yılda, Haccac, Kâbe'ye karşı mancınık yerleştirdi. 


YIL 73 (692/93) 
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Bu yıl, Abdullah b. ez-Zübeyr, Cümâda'l-Ahire ayının bitmesine on üç gün kala Salı günü öldürüldü. O öldürüldüğünde, yetmişüç yaşındaydı ve Hicret yılında doğmuştu. 


73. yılda, Avf b. Mâlik el-Eşca'i ve Esmâ' bint Ebi Bekr es-Sıddik vefat etti. 


Bu yıl, Abdullah b. Safvan b. Ümeyye, Kâbe'nin örtüsünden tuttuğu halde öldürüldü ve Abdullah b. Muti'a bir mancınık taşı isabet ederek ölümüne sebep oldu. 


Mus'ab öldürüldükten sonra, Humran b. Ebân Küfe'yi ele geçirdi ve buradaki insanları Abdulmelik b. Mervan'ın bey'atına çağırdı. 


Hac mevsimini Haccac b. Yusuf idare etti. 
KADILAR 


Hişam b. Hübeyre b. Fedâle el-Leysi Basra'da kadı idi. Şureyh azledilince, Mus'ab, Küfe'ye Sa'id b. Nimran el-Hemdani'yi kadı tayin etti. Sonra, onu, azlederek buraya Abdullah b. Utbe b. Mesud'u görevlendirdi. O, Mus'ab'ın ölümüne kadar burada kadı olarak görev yaptı. 


İnsanlar, Abdulmelik'i halife olarak tanıdılar. Abdullah b. ez-Zübeyr Hac mevsimini 64. yıldan 72. yılın Hac mevsimine kadar idare etti. Bu yıl, insanların Haccını İbnu'z-Zübeyr idare etti. Fakat, onlar, Arafa'da vakfayı yapamadılar. Haccac da Suriyeliler'in Haccını idare etti. Onlar da Kâbe'yi tavaf edemediler. 


İbnu'z-Zübeyr'in hâcibi, Hâtıb b. Ebi Belte'a'nın azatlısı Abdullah b. Sa'd idi. Abdullah b. Safvan b. Ümeyye b. 
Halef, ise onun bütün idari işlerine bakmaktaydı. İbnu'z-Zübeyr'in ölüdürülmesine kadar idareciliği dokuz yıl, iki ay ve birkaç gün sürmüştür. O, 2. yılın Cümâda'l-Ulâ ayında Ebü Bekr'in Senah'daki evinde dünyaya gelmişti. 


İbn Bukeyr'e okundu. Bu esnada ben de Leys'in şöyle dediğini duydum: 
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73. Yılın, Cümâda'l-Ulâ ayında Abdullah b. ez-Zübeyr öldürüldü ve Kureyb b. Ebrehe, İskenderiyye'ye indi. Bu yılda, Ebred b. Hübbar, ordusuyla İfrikiyye'ye geldi ve Abdurrahman b. Muaviye el-Ma'bere'de Reşid'in yanına geldi. 
O yıl, insanların Haccını el-Haccac b. Yusuf idare etti. 


İbn Bekkar bana İbn “Aiz'in şöyle dediğini yazdı: 

73. yılda, Muhammed b. Mervan Sübeysita üzerine yürüdü ve o, Rumlar'la savaşarak onları yenilgiye uğrattı. 

İbn Nümeyr bize şunu nakletti: 


İbnw'z-Zübeyr 73. yılın Cümâda'l-Ahire ayının onyedinci gecesinden sonra Salı günü öldürüldü. 

Halife şöyle dedi: 

73. yılda, insanların Haccını Haccac b. Yusuf idare etti. 

YIL 74 (693/94) 

İbn Bükeyr'e okundu. Bu esnada ben de Leys'in şöyle 

dediğini duydum: 


74. yılda, Abdurrahman b. Mervan İskenderiyye'ye indi. Bu yılda, Kahine öldürüldü. Bu yılda, Süfyan b. Vehb İfrikiyye'ye geldi. Yine Hu yılda, Muhammed b. Mervan Zab bölgesinde Rumlar'la sayaştı. O yıl, insanların Haccını Haccac b. Yusuf idare etti. 


Bekkâr, bana, Muhammed b. “Aiz'in şöyle dediğini yazdı: 

74. yılda, Muhammed b. Mervan Enderliye'nin (Enderin) üzerine yürüdü. 

Halife şöyle dedi: 

Bu yılda Abdulmelik, Irak idaresini kardeşi Bişr b. 
Mervan'a verdi, O, 74. Yılın Zi'l-Hicce ayında Basra'ya gel- 


di. Bu yılda, Haccac, el-Hicr bitişiğindeki Kâbe duvarını yıktı ve el-Hicr'i Kâbe'nin dışarısına nakletti. O, Kâbe'nin 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atkasındaki kapıyı kapadı ve el-Hicr'den sonra gelen Kâbe'nin duvarını yaptı. Bu yıl Hac mevsimini de kendisi idare etti. 


Bu yıl, Râfi” b. Hudeyc, Abdullah b. Ömer b. el-Hattab, Ebü Sa'id el-Hudri, Seleme b. el-Ekü” vefat etti. Yine bu yılda, Abdullah b. Sa'd b. Hayseme, Abdullah b. ez-Zübey— tin öldürülmesinden sonra vefat etti. 


YIL 75 (694/95) 


İbn Bükeyr'e okundu. Bu esnada ben de Leys'in şöyle dediğini duydum: i 

75. yılda, Abdulaziz b. Mervan Suriye'ye gitti, Habbab b. Mersed İskenderiye'ye indi, Ziyad b. Hannâta vefat etti ve el-Esbuğ b. Abdulaziz vali tayin edildi. O yıl, insan-İarın Haccını Mü'minlerin emiri Abdulmelik b. Mervan idare etti. 


Bu yıl, Umeyr b. Ubeyd el-Havlani, ordularıyla birlikte aniden İfrikiyye'ye geldi. 


İbn Bekkâr, bana, Muhammed b. “Aziz'in şöyle dediğini yazdı: 

75. yılda, Muhammed b. Mervan, Rumlar'a karşı yaz savaşlarına çıktı. Rumlar, Cümâda'l-Ulâ ayında el-A'mâk üzerine yürüdüler. Orada Ebân b. el-Velid b. Ukbe b. Muayyıt ve Dinâr b. Dinâr onlarla karşılaştılar ve Allah, onları (Rumları) yenilgiye uğrattı. 


EL-HACCAC'IN, EZÂRİKA İLE SAVAŞMASI 


75. yılda, Haccac Irak'a geldi. Sonra, Haccac insanları Ezârika'ya karşı savaşmaları için teşvik etti ve buradan ayrılarak Rüstakabâz'a geldi. Buradaki halk onu azlederek. 
Abdullah b. el-Cârud'a bey'at ettiler. Bunun üzerine, iki taraf birbirleriyle savaştı ve bu esnada İbnwl-Carüd ve Abdullah b. Hukeym el Mucâşi'i öldürüldü. el-Gazbân b. el-Kubw'seri ve Teymw-Lât oğullarından “İkrime b. Rib'i el-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Feyyaz, bazı Iraklılar'la kaçarak Suriye'ye gittiler. Onlar hakkında rivâyetler bulunmaktadır. 


DAVUD B. EN-NU'MAN'IN İSYANI 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 


Bu yılda, Mâzin b. Abdulkays oğullarından olan Davud b. en-Nu'man Tuffu'l-Basra bölgesinde yer alan Mevkü'da isyan çıkardı. O, bu bölgeyi hicret evi edinen ilk kişidir. Bunun üzerine, Basra valisi el-Hakem b. Eyyüb es-Sakafi, onun üzerine bir ordu gönderdi ve onu öldürdü. 


Amir b. Hafs bana şunu nakletti: 


Bahreyn halkından birisi olan Davud isyan çıkardı. 
Bunun üzerine, babasi ona şöyle dedi: “Bu görüşü bırak, yüz ceribden meydana gelen şu bostanım senin olsun.” O da, şunu söyledi: “Ey babacığım! Bostanında sivrisinek vardır. Oysa, ben içinde sivrisinek olmayan bir bostan istiyo-— rum.”. Sonra o, Basra'ya gelerek Mevkü'a yerleşti. Böylece, el-Hakem b. Eyyüb, bir orduyla Abbad b. Husayn'ı onun üzerine gönderdi ve o, Davud'u öldürdü. Bu konuda Davud şöyle dedi: | 

“Davud'u hdtırlayınız ki, o kendini sattı ve canını yüce cennetleri kazanmak için feda etti.” 


İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 
Bu yılda, Muhammed b. Mervan, Rumlar Mer'iş (Ma- 


raş) bölgesinde yer alan el-'Amk'a saldırınca, yaz savaşlarına çıktı. 


Hac mevsimini Abdulmelik b. Mervan idare etti. 

Ebü Asım-İbn Cüreyc-babası yoluyla rivayet edilmiştir: 

Abdulmelik b. Mervan İbnu'2z-Zübeyr'in öldürülme- 


sinden iki yıl sonra, 75. yılda, Hac yapmak maksadıyla yanımıza geldi ve bize bir konuşma yaparak şöyle dedi: 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“Ammâ ba'du; Benden önce bazı halifeler vardı. 
Bu mallardan yerler ve başkalarına da yedirirlerdi. 
Vallahi, ben bu ümmetin hastalığını, kılıçtan başka bir şeyle tedavi etmem. Aynı zamanda ben, ne zayıf kabul edilen Halife (Hz. Osman'ı kasdediyor)'yim ne de hile yapan Halife (Muaviye b. Ebi Süfyan'ı kasdediyor)'yim. Ey insanlar! Biz, bayrak taşıyarak isyan çıkarmak veya minber üzerine şıçramak dışında, sizden gelen her türlü zayıf davranışa tahammül ederiz. 
Şu adam, Amr b. Sa'id'dir. Hakkı onun hakkıdır ve yakınlığı onun yakınlığıdır.” 


Bunu söylerken, o kafasıyla işaret ederek söyledi, biz de kılıcımızla işaret ederek söyledik. 


el-Velid b. Hişam, bana, babasından, dedesinin şöyle dediğini nakletti: 

Bişr b. Mervan 74. yılda, Irak valiliğine tayin edildi ve o kırk yaşın üzerindeyken 75. Yılın ilk günlerinde vefat etti. 


Bişr'in valiliği zamanında Resülüllah'ın sahabilerinden Câbir b. Semure es-Sevâi, Ebü Cühayfe Vehb es-Sevâi, Hareşe b. el-Hurr el-Fezâri, Evs b. Dam'ic, Ubeyd b. Fadle Huza'i, Asım b. Damra es-Selüli, Şeddad b. el-Ezma', Abdullah b. “Utbe b. Mesud ve Ebü Abdurrahman es-Sülemi vefat etti. 


YIL 76 (695/96) 
SALİH B. MÜSERRİH VE ŞEBIB B. YEZiD'İN 
İSYANI 


Bu yıl, Salih b. Müserrih Safer ayında el-Cezire bölgesinde isyan başlattı. Bunun üzerine, Muhammed b. Mervan b. el-Hakem, Adiyy b. Adiyy b. Umeyre el-Kindi'yi onun üzerine gönderdi. Savaş esnasında Adiyy yenilgiye uğradı. Böylece, Muhammed b. Mervan, Halid b. Abdullah es-Sülemi ve el-Hâris b. Ceüne el-Amiri'yi ona karşı gönderdi ve iki taraf çok şiddetli savaştılar. Bu esnada, Salih b. Müserrih Irak'a doğru yöneldi ve onu takip etmediler. Sonra, Mervan, onun üzerine el-Eş'as b. Umeyre el-Hemdani'yi gönderdi ve iki taraf Cuhâ'da karşılaşarak çok şiddetli bir savaş yaptılar. Bu esnada Salih yaralandı. Sonra, o, 76. yılın Cümâda'l-Ahire ayının bitmesine onüç gece kala Salı günü vefat etti ve Salih yerine Şebib b. Yezid'i kumandan tayin etti. Böylece, Şebib, Sevre b. Ebcer ile görüştü. Sonra Şebib gitti ve Sa'id b. Amr el-Kindi ile karşılaştı. İki taraf çok şiddetli bir savaş yaptılar. Sonra Şebib oradan ayrıldı ve Küfe'ye gelerek şehre girdi ve burada Anbese b. Ebi Süfyan'ın azatlısı Ebü Süleym ve Ebü'i-Leys b. Ebi Süleym'i öldürdü. Ayrıca, O, Adiyy b. Amr ve Ezher b. Ubeydullah el-Amiri'yi de öldürdü. Bu esnada Gazâle Küfe mescidine girdi ve burada virdini okudu, sonra da minbere çıktı. O, daha önce bunları yapacağına nezretmişti. Bu konuda, Utbân b. 
Vasile eş-Şeybani şunu'söyledi: 


“Gazâle bizdendir. O nezir sahibidir ve çok hamd eden birisidir. Onun, Müslümanlar'ın hissele— rinde payı vardır.”. 


“İmran b. Huttan es-Sedüsi de Haccac'ı kınayarak şöyle dedi: 


“Bana karşı arslan kesilir, savaşlarda ise deve kuşudur. O, kanadı yumuşak bir kartaldır, korkusundan gece ıslık çalan kuşun ıslığından bile korkarak kaçar. Çıkıpta savaşta Gazale ile mübâreze yapsaydın. 
Ama senin kalbin bir kuşun kanatları altındaydı. Gazâle, atlı kahramanlar vererek kalbini parçaladı ve geçen dünkü akşam gibi ancak görüntülerini bıraktı.” 


Sonra Şebib Küfe'den ayrıldı. Bunun üzerine Hacac, Zâide b. Kudâme es-Sakafi'yi bir grup askerle onun üzerine gönderdi ve iki ordu aşağı Fırat bölgesinde karşılaştılar. 
Fakat, Zâide öldürüldü. Sonra, Haccac, Abdurrahman b. Muhammed b. el-Eş'as'ı, onun üzerine gönderdi. Fakat o, onunla savaşmadı. Sonunda o, Osman b. Katan el-Harisi'yi, ona karşı gönderdi ve iki taraf 76. yılın Zi'l-Hicce ayında karşılaştılar. Savaş esnasında Osman b. Katan öldürüldü ve arkadaşları kaçtılar. 


76. yılda, Abdullah b. Ümeyye b. Abdullah Sicistan'a girdi. Fakat, bazı insanlar onun yolunu kestiler. Bunun üzerine o, onlara para verdi ve böylece yoluna devam etmesi-— ne izin verdiler. Abdulmelik b. Mervan, onu görevinden a2- lederek buraya Musa b. Talha b. Ubeydullah'ı gönderdi. 


Bu yıl, Muhammed b. Mervan Malatya bölgesinden Bizans toprakları üzerine yürüdü. 


Bu yıl, el-Esved b. Yezid, Mürre b. Şurahbil el-Hemdani, Sa'id b. Vehb el-Hivani ve Amr b. Meymün el-Evdi vefat etti. Râvilerin dediklerine göre Amr b. Meymün el-Evdi74. Yılda ölmüştür. 


YIL 77 (696/9T) 


EL-HACCAC İLE ŞEBiB 
ARASINDAKİ SAVAŞIN 
HABERİ 


Bu yıl, Haccac, Attab b. Verka' er-Reyâhi'yi, Şebib'in üzerine gönderdi. Attab, onunla Küfe Sevâd'ında karşı karşıya geldi. Bu savaş esnasında Attab öldürüldü, arkadaşları da yenilgiye uğradılar. Atlar, o gün çok yaşlı birisi olan Zühre b. Haviyye el-A'raci'yi çiğnediler ve öldü. Ayrıca, Tağlib oğullarından Kabisa adında bir adam Suhbe adında bir adamı öldürdü. Bunun üzerine, Haccac, el-Hâris b. Muaviye b. Ebi Zür'a b. Mesud es-Sakafi'yi ona gönderdi ve iki taraf Zürâre'de karşılaştı. Savaş esnasında, el-Hâris öldürüldü, arkadaşları da yenilgiye uğradılar. Sonra, Şebib Fırat nehrini geçerek es-Sehbâ'ya geldi ve burada bir mescit yaptırdı. Haccac üç gün boyunca, ona karşı asker sevketmedi. Sonra dördüncü gün onun üzerine Nasr oğullarının azatlısı Ebü'l-Verd'i gönderdi ve Şebib, onu öldürdü. Sonra, Osman'ın azatlısı Tuhman'ı, onun üzerine gönderdi. Şebib, onu da öldürdü. Sonunda, Haccac, kendisi onun üzerine yürüdü ve Şebib'i mescidinden uzaklaştırdı. İki taraf şiddetli bir savaş yaptılar. Bu esnada, Gazâle öldürüldü. Gece olunca, Şebib Fırat'ı geçti ve Haccac köprüyü tahrip eti. Sonra Haccac, Habib b. Abdurrahman b. Zeyd el-Hakemi'yi üç bin kişilik bir orduyla onun üzerine gönderdi ve o, Enbar'da Şebib'le karşılaştı. İki taraf, gece bastırana kadar biribirlerine karşı direndiler ve Şebib buradan ayrılarak Ehvaz'a geldi. Burada vali olarak Muhammed b. Musa b. Talha b. Ubeydullah bulunuyordu. Bu şahıs, Şebib'in karşısına çıktı ve onu mübârezeye çağırdı. Bunun üzerine, Şebib onunla mübareze yaptı ve onu öldürdü. Sonra, Şebib buradan Kirman'a gitti ve orada yaklaşık iki ay kaldı. Sonra o, Ehvaz'a döndü. el-Haccac, Habib b. Abdurrahman b. Zeyd el Hakemi ile Süfyan b. el-Ebred el-Kelbi'yi onun üzerine gönderdi. 
Şebib onlarla Düceyl köprüsü üzerinde karşılaştı ve iki taraf gece vaktine kadar savaştılar. Sabah olunca, Şebib köprü üzerine geldi ve bu esnada köprü tahrip edildi. Şebib suya düşerek boğuldu. O, ölmeden önce, Batin'i yerine kumandan tayin etmişti. Batin emân istedi. Süfyan, ona eman verdi. 
Sonra Haccac, onu öldürdü. 


Hac mevsimini Ebân b. Osman b. Affan idare etti. 
İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 
el-Velid b. Abdulrhelik, Bizans topraklarına yürüdü 


ve o, Malatya ile el-Massisa arasındaki bölgeye kadar ilerledi. 


YIL 78 (697/98) 


Bu yıl, el-Mühelleb b. Ebi Sufre, Haccac'ın yanına geldi. Bu esnada, o, Ezârika'yı yenmişti. Haccac, Süfyan b. 
el-Ebred el-Kelbi'yi Haricilerle savaşmaya gönderdi ve O, Katari b. Fücâe'yi öldürdü. 

Ebü'-Yakdân şöyle dedi: 

Katari'yi öldürme işini Sevre b. Ebcer ed-Dârimi ve İbnwl-Eş”'as'ın azatlısı Bâzân üstlenmişti. 
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Bu yıl, Kays b. Sa'lebe oğullarının azatlısı Abdirabbihi öldürüldü. 

Bu yıl, Haccac, Ubeydullah b. Ebi Bekre'yi Sicistan'a, el-Mühelleb'i de Horasan'a vali tayin etti. Ubeydullah b. Ebi Bekre , oğlu Ebü Berze'a'yı savaşa gönderdi ve düşman askerleri ordusunu dar bir geçitte sıkıştırdılar. Böylece, Şureyh b. Hani' el-Harisi öldürüldü. Bu esnada, müslümanlar çok zorluk ve açlık çektiler ve bu ordunun büyük kısmı öldürüldü. Abdullah b. Abbas b. Rabia b. el-Haris b. Abdulmuttalib da bu faciada öldü. 


Bu yıl, Haccac, Sa'id b. Eslem b. Zür'a'yı Mükran'a gönderdi ve onu, Sâme b. Lüey oğullarından el-Hâris el-Allafiyyeyn'in oğulları Muhamed ve Muaviye öldürdü. 

İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 

Bu yılda, Muharriz b. Ebi Muharriz, Bizans toprakları üzerine yürüdü ve Ezkale'yi fethetti. Savaştan döndükten sonra onlar, el-Hades yolunu müteâkip şiddetli bir yağmu- 


ra yakalandılar ve bu olay esnasında bir çok insan hayatını kaybetti. 


Bu yıl, Hassân b. en-Nu'man el-Gessani Kayrevan'dan geri döndü ve Abdulmelik'in yanına geldi. O da kendisini İfrikiyye'ye geri gönderdi ve Etrâbülüs'ü da ona bağladı. 
Sonra, o, Mısır'da bulunan Abdulaziz'in yanına geldi. Fakat Abdulaziz, onu görev yerine göndermedi ve onun yerine Musa b. Nusayr'ı görevlendirdi. Bunun üzerine, Hassân tekrar Abdulmelik'in yanına gedi. Abdulmelik ona evinde oturmasını emretti. 


Hac mevsimini el-Velid b. Abdulmelik idare etti. 


Bu yıl, Resülüllah'ın (S. A. V.) sahabilerinden Zeyd b. 
Halid el-Cüheni ve Abdurrahman b. Ganm el-Eş'ari vefat etti. 

Bu yıl, Şureyh b. Hani' el-Harisi ve Abdullah b. Abbas b. Rabia b. el-Hâris b. Abdulmuttalib, İbn Ebi Bekre ile birlikte Sicistan'da öldüler. Ayrıca Resülüllah'ın (S.A. V.) 
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sahabilerinden Amr b. Hureys el-Mahzumi de bu yılda öldürülmüştür. 


Bu yıl, el-Haccac Süleyman b. Kunedir el-Kuşeyri öldürüldü. 


YIL 79 (698/99) 


Bu yıl, Haccac, Mürre b. Ubeyd oğullarından olan Müccö” b. Si'ri Mükran'a vali tayin etti ve ona el-Allafiyyeyn'in iki oğlu (Muhammed ve Muaviye)nu yakalamasını emretti. Fakat, onlar kaçtılar ve Müccâ' orada vefat etti. 


ER-REYYAN EN-NÜKR!'NİN BAHREYN'DE 
İSYANI 


Bu yıl, Haccac, Muhamed b. Sa'sa'a el-Kilâbi'yi Bahreyn'e vali tayin etti ve “Uman'ı da onun idaresine verdi. 
Ayrıca o, Ziyad b. Er-Rabi' el-Hârisi'yi görevden azletti. 
Muhammed b. Sa'sa'a, Basra bölgesinde Ebü Recö' köşkünün sahibi Abdülmelik b. Abdullah b. Ebi Recâ' el-Avezi'yi görevlendirdi. Bahreyn'in el-Hatt şehrine bağlı Tâb diye bilinen köyde er-Reyyan en-Nükri onlara karşı isyan başlattı. 
Ayrıca, 'Uman'dan da Meymün el-Haravri ona katıldı. Bu savaş sırasında, Abdulmelik yenilgiye uğradı ve Muhammed b. Sa'sa'a kaçarak deniz yoluyla Haccac'ın yanına geldi. Daha önce, Haccac Yezid b. bi Kebşe'yi Muhammed b. Sa'sa'a- 
'ya yardım için göndermişti. Fakat Muhammed, Yezid b. Ebi Kebşe gelmeden kaçmıştı. 


Bu yıl, Haccac, Hârün b. Zirâ en Nümeyri'yi Hindistan serhaddine vali tayin etti ve el-Allafeyyeyn'in oğullarını yakalamasını emretti. Böylece o, onlardan birini öldürdü. Diğeri ise kaçtı. 


Bu yıl, İbnwl-Hakem Bizans torakları üzerine yürüdü ve o, Mercü'ş-Şahm'da bazı hayvanlar ele geçirdi. 


Bu yıl, el-Velid b. Abdulmelik, Malatya bölgesinden Bizans toprakları üzerine yürüdü ve ganimet ve esirler ele geçirdi. 
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MUSA B. NUSAYR'IN MAĞRİB 
ÜZERİNE YÜRÜMESİ 
Bu yıl, Musa b. Nusayr, Mağrib üzerine yürüdü. 


Bekr b. Atiyye, bana, Avâne'nin şöyle dediğini nakletti: 


Musa b. Nusayr'ın, Berberiler'den üzerlerine yürüdüğü ilk grup, Ukbe b. Nâfi”i öldürenlerdi. Musa, bizzat kendisi onların üzerine yürüdü ve o, onlardan bazılarını öldürdü, bazılarını da esir olarak ele geçirdi. Bu esnada, onların kralı Kesile kaçtı. 


Muhammed b. Sa'id şöyle dedi: 


Musa öldürerek ve esir ele geçirerek yoluna devam etti ve Tubne ve Sanhace'ye geldi. 81. Yılda meydana gelen bu olayda onların ele geçirdikleri esir sayısı yirmibini buldu. 
Hac mevsimini Ebân b. Osman b. Affan idare etti. 


7/9. Yılda, Ubeydullah b. Ebi Bekre Sicistan'da vefat etti. 


Bu yılda, Abdurrahman b. Abdullah b. Mesud vefat etti. 70. Yıl ile 80. Yıl arasında Hişam b. Hübeyre el-Leysi el-Kadi, Hittan b. Abdullah er-Rikâsi, Ubeydullah b. Ubeydullah b. Ma'mer et-Teymi, Safvan b. Muharriz el-Mâzini ve Habbe b. Cüveyn el-Areni Haccac'ın Irak'a geldiği ilk günlerde vefat ettiler. 


YIL 80 (699/700) 


Bu yıl, el-Mühelleb b. Ebi Sufre, Horasan ülkesinden Keş ve Nesfin üzerine yürüdü ve 81. Yılda İbnwl-Eş'as'ın, Haccac'ı azletmeye davet ettiği mektubun kendisine geldiği ana kadar, onları muhasara altında tuttu. Bunun üzerine, el-Mühelleb, onları bırakarak geri döndü. 


Bu yıl, Yezid b. Ebi Kebşe, Bahreyn'de er-Reyyan en-Nükri ile karşılaştı. Bu esnada, er-Reyyan'ın yanında Ezd kabilesinden Ceyda' adında bir kadın vardı. Onlar, ez-Zâre meydanında karşı karşıya geldiler ve er-Reyyan, Ceyda' ve 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er-Reyyan'ın bütün arkadaşları öldürüldüler. Sonra Yezid bölgeyi terkederek geri döndü. 


Haccac, Katan b. Ziyad b. er-Rab'i el-Hârisi'yi Bahreyn'e vali tayin etti. Burada Davud b. Amir b. el-Hâris, ona karşı isyan çıkardı ve bu isyan esnasında Davud öldürüldü. 


Bu yılda, Suriye halkı şiddetli bir veba salgınına maruz kaldı ve o yıl, onlar savaşa çıkmadılar. 


Hac mevsimini Ebân b. Osman idare etti. 


80. Yılda, en-Nemir'in kız kardeşinin oğlu es-Sâib b. 
Yezid, Cünâde b. Ebi Ümeyye, Ebü İdris el-Havlâni, Cübeyr b. Nüfeyr, Abdurrahman b. Abdulkari ve Abdullah b. Ca'fer b. Ebi Talib vefat etti. 


Ebü'-Hasen şöyle dedi: 
Abdullah b. Ca'fer 84. Yılda vefat etmiştir. 
YIL 81 (700/01) 
İBNU'L-EŞ'AS, HACCAC'A KARŞI İSYAN 
EDİYOR 

Bu yıl, İbnw'l-Eş'as Sicistan'da isyan etti ve Haccac'ı öldürmek için geldi. i 
Ebü'-Hasen ve Ebü'l-Yakdan bana şunu naklettiler: 


İbnwl-Eş'as, Irak'a gitmeye karar verince, Ebü Ömer b. Zerr el-Hemdani'yi yanına çağırarak onu giydirdi ve kendisine para yardımında bulundu ve insanları kışkırtması için emir verdi. Böylece o, her gün hikaye anlatır ve Haccac- 
'a çatardı. Sonra, onlar (İbnwl-Eş'as ve adamları) Haccac'a karşı isyan ettiler ve bu esnada, Abdulmelik'e karşı ayaklandıklarını açığa vurmadılar. 


Ümeyye b. Halid, bana, şunu nakletti: İbnwl-Eş'as hareket ettiğinde şu şiiri okudu: 


“O, krallara karşı ayaklandı ve “'Urâ ağacı, milletlerin efendileri ve Erkam ailesinin yakışıklı, ön 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saflarda yürümeye alışmış, alnı açık oğlu Mâcid hep onun sancağı altında yürüdüler. 


Ayrıca O, şu şiiri de okudu. 


Cerm kabilesinin komşularına sor! Onlara karşı karışmış kireci gideren bir savaş başlattım mı? Ayrıca, mahallenin kadınlarının açık bir şekilde evin avlusunda bitkileri kullanarak ateş yakmalarına sebep oldum mu? 


Bunun üzerine, Lüey b. Şakik b. Sevr es-Sedüsi, Haccac'a gelerek ona haber verdi. O da, anında kendisini Abdulmelik'e gönderdi. Abdulmelik'de onu Haccac'a göndererek, kendisine ordu gönderilene kadar savaş hazırlığı yap-— masını emretti. Sonra, Haccac, onlara karşı yürüdü ve iki taraf Tüster'de karşılaştı. Râvilerin dediklerine göre bu savaş esnasında Haccac'ın ordusu bozguna uğradı ve Basra'ya girdi, İbnwl-Eş'as'da onu takip etti. 

Ebü'l-Yakdan şöyle dedi: 

Zâdân Ferruh, Haccac'a şunu söyledi: “Basra'yı, ona bırak ve ayrıl onunla (İbnwl-Eş'as) birlikte olan Basralılar hanımlarını ve çocuklarını bir kokladılar mı bir daha onunla savaşa çıkmazlar. Bunun üzerine, o, Tuffu'l-Basra bölgesine giti. Bu esnada, İbnwl-Eş'as Basra'ya girdi. Böylece, ordusunda bulunan Basralılar'ın hepsi şehirde kaldılar. 


Muhammed b. Mu'az, bana, babasından babaannesinin şöyle dediğini nakletti: 

İbnwl-Eş'as'ın münâdisinin şöyle dediğini duydum: “er-Rahac'da bey'at edenler nerede?” 


Kureş b. Enes'i duyanlar, bana, İbn Avn'ın şöyle dediğini naklettiler: 


İbnwl-Eş'as'ı minberde oturmuş ve kendisini yalnız bırakanları çok ağır bir şekilde tehdit ederken gördüm. 
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81. Yılda, Musa b. Nusayr Tubne'ye geldi ve burada birçok insanı öldürdü, birçoğunu da esir aldı. 


Hac mevsimini Süleyman b. Abdulmelik idare etti. 
YIL 82 (701/02) 
EZ-ZÂVİYE SAVAŞI 

Bu yıl, Muharrem ayında ez-Zâviye savaşı meydana geldi. 

Ebü'-Hasen ve Ebü”l-Yakdan bana şunu nakletütiler: 

İbnwl-Eş'as, Basra'dan ayrıldı ve ez-Zâviye'de Haccac'la karşı karşıya geldi. İki taraf çok şiddetli bir savaş yaptılar. O gün, Ebü'l-Cevzâ' er-Rab'i, Ukbe b. Abdulgâfir el-Avazi, Ukbe b. Vişâc el-Bursâni ve Abdullah b. Galib el-Cühdami öldürüldü. 

Selm b. Kuteybe, bana, Selam b. Miskin'in şöyle dediğini nakletti: 

Abdullah b. Gâlib ez-Zâviye savaşında öldürüldü. 

Yahya b. Muhammed, bana, Gassan b. Mudar'dan Sa'id b. Yezid'in şöyle dediğini nakletti: 

Ebül-Cevzö', Abdullah b. Galib ve Ukbe b. Abdulğâfir ez-Zâviye savaşında öldürüldüler. 

! 

Süleyman b. Harb, bana, Hammad b. Zeyd, o da el-Mu- 
'allâ b. Ziyad'dan, Mürre b. Dibab'ın şöyle dediğini nakletti: 

ez-Zâviye savaşı esnasında Ukbe b. Abdulğâfir'e uğra- 


dım ve oda can çekişiyordu. Beni görünce, “şöyle seslendi: Dünya ve ahiret gitti.” 


O gün Hemdan kabilesinden Abdurrahman b. Avsece öldürüldü. O, savaş sırasında İbnwl-Eş'as'ın sağ kanadında kumandandı. Bu esnada, “İmran b. 'Usam ed-Dab'i'yi Haccac'a getirdiler, o da kendisini boğarak öldürdü. 
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Ali b. Muhammed bana Ubeydullah b. Ömer el-Bekrâvi'nin şöyle dediğini nakletti: 


Abdulmelik, Haccac'a insanları bey'ata çağır, isyan çıkarıp bayrak taşıyan ve Mü'minlerin emirine dil uzatanlar dışında birisi kâfir olduğunu ikrarda bulunursa, onu serbest bırak şeklinde mektup yazdı. O da bu istek üzerine, insanları bey'ata çağırdı ve Dubey'a oğulları geldiler, Haccac mektubu onlara okudu. Bu esnada, “İmran b. Usâm ayağa kalktı. Haccac, onu yanına çağırdı ve kendisine şöyle dedi: “Kâfir olduğunu açıklar mısın?” o da şunu söyledi: “O'na, inandığım günden beri, Allah'ı inkara kalkışmadım.” Bunun üzerine Haccac, onu öldürdü. 


İbnw'l-Eş'as, yenilgiye uğrayarak ordusunu başka birisine bıraktıktan sonra, insanlar el-Mirbed'de üç gün savaştılar ve bu esnada onları, Abdurahman b. el-Abas b. Rabi'a b. el-Hâris b. Abdulmuttalib idare etti. 


Bu esnada, Matar b. Nâciye er-Reyahi bir saldırı düzenleyerek Küfe'yi ele geçirdi. Sonra, İbnwl Eş'as onun yanına geldi ve Matar b. Nâciye ona bey'at etti. Arkasından, Haccac, onu takip etti ve iki taraf Dirw'l-Cemâcim'de karşılaştılar. 


Ümeyye b. Halid, bana, Avâne'nin şöyle dediğini nakletti: 


Cemâcim'de onlar arasında seksenbir çarpışma meydana geldi. 


İbnwl-Eş”as'ın aleyhine sonuçlanan son çarpışma dışında bunların hepsi Haccac'ın aleyhine sonuçlandı. Sonunda, o (İbnwl-Eş'as) yenilgiye uğradı. Diruw'l-Cemâcim'de kurradan Huzeyfe'nin azatlısı Ebü'l-Bahteri ve Ebü'l-Bahteri et-Tâi öldürüldü. 


Gander, bana, Şube'den Amr b. Mürre'nin şöyle dediğini nakletti: 

Kurra, Diru'l-Cemâcim savaşında Ebü'l-Bahteri et-Tâi'ye geldiler ve ondan kendilerine kumandanlık yapmasını istediler. O da şöyle dedi: “Ben Mevâliden bir kişiyim, kendinize Araplar'dan birisini kumandan yapın!” Bunun üzerine, onlar, Cehm b. Zahr b. Kays'ı kumandan yaptılar. 


Süfyan'ı duyanlar, bana, Ebân b. Tağlib'den, Seleme b. 
Kuheyl'in şöyle dediğini naklettiler: 


Ebü'l-Bahteri'yi, Diru'l-Cemâcim savaşında gördüm. 
Bir adam mızrakla ona saldırdı ve onu öldürdü. Bu esnada, İbnu”l-Eş'as Dirwl-Cemâcim'den çekilerek Basra'ya geldi ve Haccac onu takip etti. Sonra o, buradan çıkarak Düceylu'l-Ehvaz bölgesinde yer alan Mesken'e gitti, burada da Haccac onu takip etti. Sonunda, onlar Mesken'de karşılaştılar. Bu esnada İbnwl-Eş'as yenilgiye uğradı ve arkadaşlarından çoğu öldürüldü, bir çoğu da suda boğuldu. 


Ümeyye b. Halid, bana, Şube'den, Amr b. Mürre'nin şöyle dediğini nakletti: 


Mesken'de, Düceyl gecesinde Abdurrahman b. Ebi Leyla, Abdullah b. Şeddad b. el-Hâd ve Ebü Ubeyde b. Abdullah b. Mesud kayboldu. 


Ali b. Abdullah, bana, Süfyan'dan, Ebü Ferve'nin şöyle dediğini nakletti: 

İbn Ebi Leyla Süverâ'da kayboldu. Ayrıca, Haccac, onlardan bir çoğunu esir aldı. Şu kişiler onlardan bazılarıdır: İmrân b. Usam el-Anzi, Abdurrahman b. Servân, A'şâ Hem-dan ve Feyruz Husayn. 


Ebü'l-Yakdan şöyle dedi: Selm b. Cârüd b. Ebi Sebre el-Hüzeli, bana şunu nakletti: 


“İmran b. “Usâm el-Anzi, Haccac'a getirildi ve o şöyle dedi: “Sen “İmran mısın?” O da: “Evet” dedi. Haccac, ona: “Ben Irak'a geldikten sonra senin gibilerin gönderilmemesi gerekirken, seni Mü'minlerin emirine göndermedim mi?” 
dedi. O da “Evet” dedi. Haccac ona, “Aynı zamanda kavminin efendisi eşin Maviye bint Mesma'ı da, ona layık olmadı-— ğı halde seninle beraber göndermedim mi?” dedi. O da: “Evet” dedi. Haccac, ona, “O zaman seni Allah'ın düşmanı İbnu'l-Eş”as'la birlikte isyana iten sebep nedir?” dedi. O da: “Beni Bâzân bu işe zorladı” dedi. Haccac, ona, “Ailenin gerdek gecesinde neredeydin?” dedi. O da, “Beni Bâzân bu işe zorladı” dedi. Haccac ona, “Basra'nın harap olması esnasında neredeydin?” dedi. O da, “Beni Bâzân bu işe zorladı” dedi. Bu esnada bir adam, onun sarığını başından çıkardı ve kafasının traş edilmiş olduğu ortaya çıktı. Haccac ona, “Üstelik bir de kafanı traş ettirmişsin! Allah beni konuşturmasın, eğer seni konuşturursam” dedi ve boynunun vurulmasını emretti. Böylece onun boynu vuruldu. 

Râvi şöyle dedi: 

Sonra, Abdulmelik b. Mervan, 'İmran b. Usam el-Anzi'yi sordu ve kendisine şöyle denildi: “Onu, Haccac öldürdü.” Abdulmelik “Niçin?” dedi. Yanındakiler de: “İbnw'l-Eş'as'la birlikte isyan çıkardı” dediler. Bunun üzerine, oda şunu söyledi: “Şu mısraları söyledikten sonra, onu öldürmemesi gerekirdi.” 


“Efendi oğlu olan Mu'atb'ı, kumruları “Avsec (bir çeşit dikenli ağaç) ağacına sığınan bir şahin misâli onların üzerine gönderdin. Eğer onun ateşi ile pişir-sen, bizi olgunlaştırırsın. Yok eğer; başka bir ateşle pişirirsen asla olgunlaşamayız. O, bir av hayvanı istediğinde, ondan kurtuluş yoktur. Zira O, şiddetli kükreyen bir arslandır.”. 


Sonra İbnwl-Eş'as Horasan'a gitmek için yola çıktı. 
Fakat yenilgiye uğrayan arkadaşları da onunla gitmek istediler. Bunun üzerine, onları bırakarak Sicistan'da bulunan Rutbilin yanına gitti. İnsanların idaresini Abdurrahman b. 
el-Abbas b. Rabia b. el-Haris b. Abdulmuttalib üstlendi. 
Kardeşi Yezid'in valisi olarak Herat'ta görev yapan el-Mufaddal b. el-Mühelleb, onunla (İbnwl-Eş'as) karşılaştı ve onu yenilgiye uğrattı, arkadaşlarından da bazı kimseleri esir aldı. Muhammed b. Sa'd b. Mâlik ve el-Helkam b. Nu'aym da onlardandırlar. 
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Amir b. Salih b. Rüstem, bana, Ebü Bekr el-Hüzeli'nin şöyle dediğini nakletti: 


Yezid b. Talha b. Abdullah b. Halefw't-Talhât, en-Nadr b. Enes b. Mâlik, Abdullah b. Fedâle ez-Zehrâni, Sa'd b. Necd ve Yemenliler'den birçok kimse hapsedilmişlerdi. Yezid b. 
el-Mühelleb, onları serbest bıraktı ve onları giy-dirdi. 
Sonra, Mudarlılar'ı Haccac'a gönderdi. Onlardan Hac-cac'la ilk konuşan kişi el-Helkam b. Nuaym'dı. O, Haccac'a şöyle dedi: “Allah, sana lanet eylesin ey Haccac! Bu Mezun (“Uman)'lu (Yezid'i kasdediyor) elinden kaçarsa yazık olur. 
Haccac'da ona, “Niçin” dedi. O da şöyle dedi: “Zira, o kendi ailesini salı vermede uyanık davrandı ve Mudarlılar'ı zincirlerle bağlanmış olarak sana gönderdi. Kendi ailesini ölümün sıcağından kavmini kullanarak korudu. Böylece, kavmin onun yanında daha tehlikeli idi.” Bu söz üzerine, Haccac ona: “Yalan söyledin” dedi ve öldürülmesi için emir verdi. 


Aynı râvi bana şunu nakletti: 


Haccac, Muhammed b Sa'd b. Mâlik'e şöyle dedi: “Ey Şeytan'ın gölgesi, insanların en adisi! Nasr oğulları (Amr b. 
Eb?s-Salt b. Kunara'yı kasdediyor)'nın kölesine müezzin olmaya razı oldun. Son, onun öldürülmesini emretti. Böy- 


lece o, öldürüldü. 


Onlar arasında ilk çarpışma 81. Yılın son günlerinde Kurban bayramında Tüster'de meydana geldi. İkinci çarpışma 82. Yılın ilk günlerinde Muharrem ayında ez-Zâviye'de vuku buldu. Üçüncü çarpışma 82. Yılın Safer ayında, Pazar günü el-Mirbed'de gerçekleşti. Dördüncüsü, Dirw'l-Cemâcim'de meydana geldi. Yenilgi, 82. Yılın Cümadâ'l-Ulâ ayının ondördüncü gecesinden sonra gerçekleşti. Beşinci çarpışma ise, 82. Yılın Şaban ayında Düceyl gecesinde vuku buldu. 


Ebü Ubeyde-Amr b. İsa Ebü Na'âme el-Adevi yoluyla rivayet edilmiştir: 
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Mekke'den ayrıldığım zaman insanlar Muharrem ayında ez-Zâviye'de bulunuyorlardı. el-Hâris'in yanına geldim ve o, bu esnada kendini üstün addederek bir arslan postu altında oturuyordu. Ona selam verdim. O da selamımı aldı ve nesebimi hatırlayarak beni tanıdı.Bu esnada, yanına bir adam geldi ve şöyle dedi: “Haccac, bölüklerini hendekten dışarı çıkardı.” Bunun üzerine o, kafasını kaldırıp güneşe baktı ve şunu söyledi: “Bu vakit savaş vakti değildir.” Sonra başka birisi geldi ve aynı şeyi söyledi.” Sonra o (el-Hâris) bir adama şöyle dedi: “Şu yükseğe çık ve bak!” O da dediğini yaptı ve şunu söyledi: “Bölüklerin çıktığını görüyorum ve iki ordu savaş hazırlığına başlamışlar.” Bunun üzerine, o şöyle dedi: “Atımı ve kılıcımı getir!” Sonra kılıcını kuşandı. Bu esnada, ben koluna baktım, arslan kolu gibiydi. Sonra o, kürsüye oturdu ve atlılar yanına gelmeye başladılar. 
Ona ilk gelen kişiler Teym (Kureyş Teym'ı) oğullarının azatlısı Ebül“İlic ve oğulu oldu. Sonra Mücâhid b. Belte'& el-Anberi, arkasından da Cehdam b. Abbad b. Husayn geldi. 
Sonunda Teym oğulları atlıları geldiler ve onları saydım, altmış kişiydiler. Böylece o, atına bindi. Bu esnada, ne yapacaklarını görmek için onları takip ettim. Ezd bölüğü geldi ve o, anları savaşa teşvik ederek iyi davranışlarını dile getirdi, Suriyeliler'i kötüledi ve arkadaşlarına şöyle dedi: Saldırın!” Onlar da safları yardılar. O, bunu defalarca yaptı ve onun bu çalışması akşama kadar südü. Sonra, ben evi-— me döndüm. Bu olay Muharrem ayının sonunda Çarşamba günü meydana geldi. Onların seslerini gecenin bir yerinde hep duyardım. Sonra, sesler kesildi ve birbirine karşı savunmaya başladılar. Sonra, Perşembe günün sabahı şiddetli bir şekilde savaştılar ve iki taraf birbirlerine karşı, gece onları ayırana kadar dayanıklılık gösterdiler. Sonra, üçüncü gün güneş çıktıktan sonra karşılaştılar ve ta'n ve darb şeklinde savaştılar. Bu esnada, Haccac, Abdurrahman b. 
Müslim'e emir vererek el-Müsennât'a geçmesini ve oradan da Basra'ya gitmesini istedi. Bu haber Iraklılar'a ulaştı. 
Böylece el-Hariş onları engellemeye çalıştı ve el-Cisr (Köprü) yanında karşılaştılar. Bu çatışma sırasında, el-Hariş'in 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arkadaşlarından otuz kişi öldürüldü. Bu esnada, Ebü Bekr b. 
el-Hantef b. es-Secef savaşın yapıldığı bölgeye geldi. Suriyeliler'den bir kişi el-Hariş'in kafasına vurdu ve 6, Basra'ya kaldırıldı ve şöyle dediler: “el-Hariş öldürüldü.” İki taraf birbirine karşı dayanıklılık gösterdi. İbnwl-Eş'as'ın sağ kanat kumandanı Abdurrahman b. Avsece, Abdullah b. 
Rizâm, Ziyad b. Mukâtil ve Tufeyl b. Amir bu savaş sırasında öldürüldüler. Bu esnada, Süfyan b. el-Ebred saldırıya geçti ve insanlar kaçışmaya başladılar. Savaş meydanında sadece Kur'an hafızları ve dayanıklılık gösterenler kalabildi. Ukbe b. Abdulgâfir, bir grup kurra ile birlikte öldürüldü. Abdullah b. Amir b. Mesma', maiyyetindeki üçyüz kişiyle öldürüldü. Ayrıca, Anze'nin azatlısı Kettân sahibi Kesir Ebü Ömer de öldürüldü ve onunla beraber Mevaliden ikiyüz kişi katledildi ve insanlar yenilgiye uğradılar. Süfyan b. el-Ebred onları takip etti. Böylece, onlar Basra'ya girmek zorunda kaldılar. Fakat o, onları öldürdü, sonra geri döndü. O, bu saldırı sırasında önüne gelenlerden dörtyüz veya daha çok insan öldürdü. 


İBNU'L-EŞ”AS İLE BİRLİKTE İSYANA KATILAN|KURRA'NIN İSİMLERİ 


Müslim b. Yesâr Müzeni, Râvilerin dediklerine göre, o Ebü Bekr'in azatlısıdır. Başka bir rivayete göre o, Osman b. 
Affan'ın azatlısıdır, Ukbe b. Abdulğafir el-Avezi, (savaşta öldürüldü) Ukbe b. Visâc el-Bursâni, (savaşta öldürüldü) Abdullah b. Galib el-Cühdami, (savaşta öldürüldü) en-Nadr b. Enes b. Mâlik, Ebül-Cevzâ, (0, savaşta öldürüldü) “İmran b. Usam ed-Dab'i, (boğularak öldürüldü.) Seyyâr b. Selâme Ebü'i-Minhal er-Reyahi, Ebü Nüceyd el-Cühdami, Ebü Şeyh el-Henâi ve el-Hasen b. el-Hasen (kerhen savaşa katıldı ve öldürülmedi.). 


Ümeyye b. Halid, bana, Hammad b. Zeyd'den, Eyyüb” ün şöyle dediğini nakletti: 
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İbnwi-Eş'as'a şöyle denildi: “Eğer Aişe'nin devesinin etrafında öldükleri gibi etrafında ölmelerini istiyorsan el-Hasen'i de ayaklanmaya kat.” 


İbnwl-Eş'as'la isyana katılan Küfeli kurralar da şunlardır: Sa'id b. Cübeyr, Amir eş-Şa'bi, Abdullah b. Şeddad b. 
el-Hâd (o, Düceyl gecesinde kayboldu) ve Abdurrahman b. 
Ebi Leyla bu şahıs da yine Düceyl gecesinde kayboldu. 


Gander bana Şu'be'den, Husayn'ın şöyle dediğini nakletti: 

İbn Ebi Leyla'nın Cemâcim gecelerinde insanları savaşa teşvik ettiğini gördüm. 

İbnwl-Eş'as”la isyana katılan kurralardan bazıları da şunlardır: Ebü Ubeyde b. Abdullah b. Mesud, el-Ma'rür b. 
Süveyd, Muhammed b. Sa'd b. Mâlik (0, boğularak öldürüldü), Talha b. Misraf el-Eyâmi, Zebid b. el-Hâris el-Eyâmi, Sakif'in azatlısı Ata” b. es-Sâib ve Ebü'i-Bahteri et-Tâi (savaşta öldürüldü). 


Abdurrahman bana Hammad'dan Eyyüb'ün şöyle dediğini nakletti: 

İbnwl-Eş”as'la bir kişi öldürülmedi ki, kendi isteğiy— le olmasın. Onlardan bir kişi de kurtulmadı ki, kendisini kurtaran Allah'a hamdetmesin. 


Muhammed b. Talha'nın şöyle dediği bana nakledildi: 


Zebid, beni, el-Alâ” b. Abdulkerim'le gülerken gördü ve şunu söyledi: “Cemâcim savaşını görseydin hiç gülmezdin, ellerim veya şöyle dedi: Sağ kolum pazumdan kopsaydı da o savaşa katılmasaydım.” 


Ebü'l-Hasen şöyle dedi: Avâne şunu söyledi: Haccac, Mesken'de beşbin veya dörtbin esir öldürdü. 


Yine o, el-Hasen el-Cüfri'den, Mâlik b. Dinar'ın şöyle dediğini nakletti: 
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İbnwl-Eş'as'la beşyüz kurra isyana katıldı ve onların hepsi savaşın gerekli ve meşru olduğunu savunuyordu ve bu esnada Tufeyl b. Amir b. Vâsile öldürüldü. 


el--Asma'i şöyle dedi: Osman es-Şehham bana şunu nakletti: 


eş-Şa'bi, Haccac'a getirilince, ona serzenişte bulundu. 
Bunun üzerine, eş-Şa'bi de şöyle dedi: “Toprağımız kuraklık geçirdi, evimiz bize üzüntü verdi, bizi bir korku sardı güvenimizi kaybettik ve kör bir fitneye tutulduk. Bu fitne esnasında, ne iyilik yapan takva sahibi insanlardık, ne de kötülükleri işleyen güçlülerdik.” Bu söz üzerine, Haccac, ona şöyle dedi: “Baban hatırına öyle deme!” 


Bu yıl-82. Yıl- Süveyd b. Gafle, Zürr b. Hubeyş -bir rivayete göre Zürr Cemâcim savaşından önce ölmüştür- Ebü Vail, Zâzân, Rib'i b. Hiraş, Zeyd b. Vehb, Hüzeyl b. Şurahbil ve Ebü'ş-Şa'sâ'- Onların hepsi Cemâcim savaşından sonra öldüler- ve Meymün b. Ebi Şebib- bu şahıs Cemâcim savaşı esnasında öldü- vefat ettiler. 


Bu yıl, Haccac, Kumeyl b. Ziyad en-Naha'i'yi öldürdü. 
Yine bu yılda, el-Mühelleb b. Ebi Sufre Merv şehrinde vefat etti. j 


Bu yıl, Kuteybe b. (Müslim, Amr b. Ebi”'s-Saldt b. Kunara, Ebü's-Salt, es-Salt ib. Eb”s-Salt, Musa b. Kesir el-Hârisi ve Bükeyr b. Ebi Hârün el-Beceli'yi öldürdü. 


Bu yıl, Abdulmelik, kardeşi Muhammed'i İrminiyye- 
'ye gönderdi ve buranın halkı onunla karşılaştılar. Savaş esnasında Muhammed onları yenilgiye uğrattı. Sonra, ona sulhu teklif ettiler, o da bunu kabul etti. Bunun üzerine Oo, Nebih b. Abdullah el-Anzi'yi, onların üzerine idareci tayin etti. Fakat, onlar bu valiye hiyanet ettiler ve onu öldürdüler. 


Bu yıl, Abdullah b. Abdulmelik b. Mervan Bizans topraklarından el-Masisa bölgesinde yer alan Hısn Sinan'ı fethetti. 
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Bu yıl, Musa b Nusayr, el-Muğire b. Ebi Berede el-Abdi'yi, Sanhâce üzerine gönderdi. 


Hac mevsimini Ebân b. Osman idare etti. 
YIL 83 (702) 


Bu yıl, Haccac, Muhammed b. el-Kâsım'ı Fâris'e vali tayin etti ve ona Kürtleri öldürmesini emretti. 


Bu yıl, Haccac, İbnw-Eş'as konusunu görüşmek üzere Umâre b. Temim el-Kayni'yi Rutbil'e gönderdi ve o, Rutbil ile sulh yaptı ve onunla İbnwl-Eş'as'ın bir araya gelmeleri- ne göz yumdu. Sonra, onu (İbnwl-Eş'as) ve ailesinden bazı kişileri kelepçeye vurarak Haccac'ın yanına gelmek için yo-— la çıktı. Umâre, İbnw'l-Eş'as'ı, Ebü”l-*Anz adında bir adamla birlikte aynı boyunduruğa bağlamıştı. Onlar er-Ruhhac'a gelince, İbnwl-Eş'as kendini köşkün üzerinden aşağıya bıraktı ve böylece olay sırasında her ikiside birden öldü. Umâre, İbnwl Eş'as'ın başını Haccac'a getirdi. 


Ebü'I-Hasen bize şöyle dedi: 


Onun (İbnwl-Eş'as) başı Haccac'a getirilince, Haccac şu şiiri okudu: 

“Onun eceli ve ahmaklığı ancak yıkılışı seçti. O, bileği kuvvetli ve yüzü çirkin birine rastladı. O (0- nu yakalayan kişi) çirkin yüzlü, şecaatlı, azimli, ata binmede ve zırhlı yiğitlerin boğazlarını sıkmada usta birisidir. Hadim İbn Vâhisa uzaklara ve cehennem'e gitsin. O, er-Rahman'a kınanmış olarak kavuştu.”. 


Sonra, Haccac, onun başını Abdulmelik'e gönderdi. 
Abdulmelik'te onu, Mısır valisi Abdulaziz'e gönderdi. 


Bu yıl, Abdulmelik b. Mervan kardeşi Muhammed'i, İrminiyye'ye gönderdi ve buradaki halk onunla sulh yaptılar. Bunun üzerine o, Ebü Şeyh b. Abdullah el-Ganevi ve Amr b. es-Sadiyy el-Ganevi'yi onların üzerine idareci tayin etti. Fakat, onlar bu iki idareciye hiyanet ederek onları öldürdüler. 
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Bu yıl, Abdullah b. Abdulmelik b. Mervan Bizans topraklarına yürüdü ve o, Suriye ve Lü'lüe'de Rumlar”la karşılaştı. Bu savaş esnasında Rumlar yenilgiye uğradılar. 


Bu yıl, Hac mevsimini Hişam b. İsmail el-Mahzümi idare etti. 


YIL 84 (703) 


Bu yıl, Abdulaziz b. Mervan Mısır'da vefat etti. Bunun üzerine, Abdulmelik, oğulları el-Velid ve Süleyman'a bey- 
'at etti. 


Hişam b. İsmail b. İbrahim, Sa'id b. el-Müseyyib'i, el-Velid ve Süleyman'a bey'at etmeye çağırdı. Fakat o, iki emire birden bey'at etmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine, Hişam, ona yüz değnek vurdu. 


Ebü'l-Yakdan şöyle dedi: 


Sa'id b. el-Müseyyib, Hişam b. İsmail'e şunu söyledi: “Abdulmelik, el-Velid'e bey'at etmemi istiyorsa, o zaman kendisi tahtı bıraksın.” Bu söz üzerine, Hişam, ona şöyle dedi: “O zaman şu kapıdan gir ve şu kapıdan çık!” O, bunu insanlar bey'at etmiş bilsinler diye yaptı. Fakat Sa'id bunu kabul etmedi ve şunu söyledi: “Bu konuda kimse beni aldatamaz.” Böylece Hişam, ona yüz değnek vurdu. Sonra, ona, kendisini asacakmış gibi!ldavranarak kıldan bir şalvar giydirdi. 

Ebü'i-Yakdan şöyle dedi: Ebü'-Mikdam şunu söyledi: 


Sa'id b. el-Müseyyib'i yanımızdan geçirdiler, bu esnada biz de medresedeydik. Ona yüz değnek vurulmuş ve üzerinde kıldan bir şalvar vardı. Onu asmakla korkutmak için götürdüler. Sa'id daha sonra şöyle dedi: “Beni asmayacaklarını önceden bilseydim, onların baskısıyla şalvarı giymezdim.” Abdulmelik, Hişam'ın, Sa'id'e yaptıklarını öğrenince, şunu söyledi: “Hişam ne kötü iş yapmıştır. Sa'id gibisine kırbaçla vurulmaz. Onun boynunu vurması veya kendisini bırakması gerekirdi.” 
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Hac mevsimini Hişam b. İsmail el-Mahzumi idare etti. 


Bu yıl, Musa b. Nusayr İfrikiyye topraklarından Şükümâ üzerine yürüdü ve Urbe'ye geldi. Buranın halkı ona karşı savaştılar. Sonra, Allah, buranın fethini gerçekleştirdi ve Musa bir çok kişiyi öldürdü, bir çoğunu da esir aldı. 

Ebü Halid b. Sa'id, bana, Ebü Bera el-Nümeyri'nin şöyle dediğini nakletti: 

Rumlar, Muhammed b. Mervan'ın valilik yaptığı İrminiyye üzerine yürüdüler. Fakat Allah, onları yenilgiye uğrattı. Bu yıla, “yangın yılı” denir. Zira, Muhammed b. Mervan, Rumlar'ın yenilgiye uğramalarından sonra Osman b. 
Affan'ın azatlısı Ziyad b. el-Cerrah ve Hübeyre b. el-A'rac el-Hadrami'yi onların üzerine gönderdi. O, onları kiliselerinde yaktı ve oranın insanlarını ve köylerini sattı. Yangın, en-Neşeva ve el-Büsfürcân'da meydana geldi. 


Ebü'1-Bera” şöyle dedi: 

es-Sisecanlı Ümmü Yezid b. Esid o savaşta esir alınmıştı. O, es-Sisecân Patriği'nin kızı idi. 

İbnu'l Kelbi şöyle dedi: 


Bu yıl, Abdullah b. Abdulmelik b. Mervan Bizans topraklarına yürüdü ve o, Turende (Turanta)'ye kadar ilerledi. 


Bu yıl, Abdullah b. Abdulmelik el-Massisa'yı inşa etti. 
YIL 85 (704) 


Bu yıl, Muhammed b. Mervan, İrminiyye üzerine yürüdü ve yaz mevsimi ile kışı burada geçirdi. 

Ebü Halid, bana, Ebü Bera' en-Nümeyri'nin şöyle dediğini nakletti: 

Muhammed b. Mervan döndü ve yerine Abdullah b. 


Hâtim b. en-Nu'man el-Bahili'yi vali tayin etti. Abdullah b. 
Hâtim öldü. Bunun üzerine, Muhammed b. Mervan, onun kardeşi Abdulaziz b. Hâtim'i görevlendirdi. Abdulaziz, burada (İrminiyye) Debil, en-Neşeva ve Berze'a şehirlerini kurdu. 


İbnw'I-Kelbi şöyle dedi: 

85. Yılda el-Massisa'da bulunan Abdullah b. Abdulmelik Yezid b. Huneyn'ı savaşa gönderdi ve Rumlar büyük bir orduyla onunla karşılaştılar. Böylece insanlar Süsene- 
'de öldürüldüler. Ayrıca, Meymün el-Cürcümâni Antakyalılar'dan bin kişiyle birlikte Tuvane'de öldürüldü. 


Hac mevsimini Hişam b. İsmail b. İbrahim el-Mahzumi idare etti. 


85. Yılda, Resülüllah'ın (S. A. V.) sahabilerinden Va-sile b. el-Esku' el-Leysi ve Abdullah b. Amir b. Rabia (bu şahıs Peygamber'den (S. A. V.) duymuştu) vefat etti. 


YIL 86 (705) 


Bu yıl, Kuteybe b. Müslim b. Amr vali olarak Horasan'a geldi ve burada onu, Belh dihkanları (çiftçileri) karşıladılar ve onunla birlikte yürüdüler. Sonra, es-Suğanin kralı bazı hediyeler ve altından bir anahtarla onun yanına geldi ve ülkesini ona teslim etti. 


İbnw'l-Kelbi şöyle dedi: 
86. Yılda, Abdulmelik'in vefatından önce, Mesleme b. 


Abdulmelik Bizans üzerine yürüdü ve Tulak kalesi ile el-Ahrem kalesini fethetti. 


Bu yıl, Musa b. Nusayr, el-Muğire b. Ebi Berede el-Abdi'yi gemilerle savaşa gönderdi ve o, Evliye'yi fethetti. 
Burası, Mağrib ülkesine bağlı Sıkılye (Sicilya) şehirlerinin ilkidir. 

ABDULMELİK B. MERVAN”IN VEFATI 

86. Yılda, Abdulmelik b. Mervan vefat etti. 
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el-Velid b. Hişam bana, babasından, oda, dedesinden ve Abdullah b. Muğire, babasının şöyle dediğini naklettiler: 


Abdulmelik, 86 Yılın Şevval ayının ortasında, altmış üç yaşındayken Dımaşk'ta vefat etti ve namazını el-Velid b. 
Abdulmelik kıldırdı. 


Abdulmelik 23. Yılda, Medine'de Hudeyle oğullarının bölgesinde bulunan Mervan'ın evinde doğdu. Râvilerin dediklerine göre o, 26. Yılda doğmuştur. 


Bu yıl, Kabisa b. Züeyb el-Huzâi, Resülüllah'ın (S. A. 
V.) sahabilerinden Ebü Umânie el-Bahili, Abdullah b. Ebi Evfa el-Eslemi ve Mitraf b. Abdullah b. eş-Şahir vefat etti. 
Abdulmelik b. Mervan'ın halifeliği sırasında Resülüllah'ın (S. A. V.) sahabilerinden Büsr b. Ertat ve Ömer b. Ebi Seleme, Alkame b. Vakkas el-Leysi, Guneym b. Kays el-Mâzini ve Ümeyye b. Abdullah b. Halid b. Esid vefat etti. 


ABDULMELİK'İN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 


Medine 


Mus'ab b. ez-Zübeyr öldürülünce -72. Yılda- Osman b. 
Affan'ın azatlısı Tarık b. Amr Medine'yi ele geçirdi ve insanları Abdulmelik'e bey'at etmeye çağırdı. Abdullah b. 
ez-Zübeyr öldükten sonra, Abdulmelik, Haccac b. Yusuf'u Mekke, Medine ve Taif'e vali tayin etti. Bu tayin olayı. 73. 
Yılda gerçekleşti. Bu esnada, Haccac Mekke'ye gittiği zaman Medine'ye Abdullah b. Kays b. Mahreme'yi vekil tayin ederdi. Sonra, Haccac Irak'a vali tayin edildi ve buradan ayrıldı. 75. Yılda Abdulmelik b. Mervan buraya Yahya b. el-Hakem b. Mervan'ı görevlendirdi. Sonra Yahya b. el-Hakem Suriye'ye gitti ve yerine Ebân b. Osman'ı vekil tayin etti. 
Böylece, Abdulmelik, onu görevinde bıraktı. Sonra, 83 Yılda, onu azelderek yerine Hişam b. İsmail el-Mahzumi'yi görevlendirdi. Abdulmelik'in ölümüne kadar Hişam görevinde kaldı. 
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Mekke 


Haccac 75. Yılda, buradan ayrılınca, Mekke'ye Kays b. 
Mahreme'yi vekil tayin etti. Abdulmelik onu azlederek buraya Nâfi” b. Alkame b. Safvan'ı görevlendirdi. Abdulmelik- 
'in ölümüne kadar Nâfi' görevinde kaldı. 


Yemen 


Abdulmelik'in ölümüne kadar Muhammed b. Yusuf burada valilik yaptı. 


Basra 


Mus'ab öldürülünce, Abdulmelik, Halid b. Abdullah b. Halid b. Esid'i buraya vali tayin etti. O, buraya 72. Yılın sonunda vardı. Sonra, onu azlederek burayı Bişr b. Mervan b. 
el-Hakem'e verdi ve Bişr 74. Yılın sonunda 2Zi'l-Hicce ayında buraya vardı. O, burada bir ay kaldı, sonra vefat etti. 
O, buraya Halid b. Abdullah b. Halid b. Esid'i vekil bırakmıştı. Fakat Abdulmelik, b. Mervan onu görevinden aldı. 
Abdulmelik Haccac'ı genel vali yaptı. Haccac, 75. Yılın Receb ayında Irak'a geldi ve el-Hakem b. Eyyüb es-Sakafi'yi aynı yılda Basra'ya vali tayin etti. İbnu'l-Eş'as'ın, Abdulmelik'i halife tanımayarak 82. Yılın ilk günlerinde Basra'ya geldiği ana kadar o burada valilik yaptı. Bunun üzerine el-Hakem b. Eyyüb, Haccac” ın yanına gitti. İbnu'l-Eş'as Basra'ya Abdullah b. İshak b. el- -Eş”as'ı görevlendirdi. Sonra onu, azlederek yerine Abdullah b. Muğaffel ailesinden bir adamı -Hâtim b. Müslim'e göre o Gamidi idi- tayin etti. 
Daha sonra, İbnwl-Eş'as yenilgiye uğradı. Böylece, Haccac, buraya el-Hakem b. Eyyüb'ü vali tayin etti. 

Küfe 

Mus'ab öldürülünce, Abdulmelik birkaç ay süreyle Katan b. Abdullah el-Hârisi'yi buraya vali tayin etti. Sonra, onu azletti ve buraya iki yıl süreyle Bişr b. Mervan'ı görevlendirdi. Sonra, Basra'yı da onun idaresine verdi. 
Bişr, buradan ayrıldı ve yerine Amr b. Hureys el-Mahzumi- 


'yi vekil bıraktı. Sonra Haccac, 75. Yılda Küfe'ye geldi ve Ürve b. el-Muğire b. Şu'be'yi buraya vali tayin etti. Râvilerin dediklerine göre Haccac, Küfe'ye Havşeb b. Rüveym eş-Şeybâni'yi vali yaptı. Sonra onu azlederek el-Berâ” b. Kabisa es-Sakafi'yi görevlendirdi. Sonra onu da azlederek buraya Abdurrahman b. Abdullah el-Hadrami'yi atadı. Matar b. 
Nâciye er-Reyâhi, onu, buradan uzaklaştırdı ve insanları İbnwl-Eş'as'a bey'at etmeye çağırdı. Sonra, İbnwl-Eş'as Küfe'ye geldi. Arkasından da Diru'l-Cemâcim'e gitti ve buraya Abdullah b. İshak b. el-Eş'as'ı vekil tayin etti. Sonra, İbnwl-Eş'as el-Cemâcim'de yenilgiye uğrayınca, Haccac Kufe'ye geldi. Sonra o, Basra'ya gitti ve buraya Dımaşklılar- 
'dan Umeyr b. Hani'yi vali tayin etti. Sonra, onu görevinden azletti. Sonunda o, el-Muğire b. Abdullah b. Ebi Akil'i vali, Ziyad b. Cerir b. Abdullah'ı da Polis Teşkilatı Başkanı tayin etti ve bu görevliler, Abdulmelik'in ölümüne kadar görevlerinde kadılar. 


Horasan 


Abdulmelik -Mus'ab'ın öldürüldüğü yıl- Abdullah b. 
Hâzim'e, kendisini Horasan valiliğine atadığına dair yazı yazdı ve mektubu Sevre b. Ebcer ed-Darimi ile gönderdi. İbn Hâzim ona şöyle dedi: “Temim oğulları ile Süleym oğullarını birbirine düşürmek istemeseydim seni öldürürdüm. 
Fkat mektubunu yemen gerekir.”. Bu söz üzerine, o da mektubu yedi. Sonra, Abdulmelik, Bükeyr b. Veşşah es-Sureymi'ye yazarak şöyle dedi: “Onu öldürürsen veya Horasan- 
'dan çıkarırsan emir sensin.” Böylece, Bükeyr İbn Hâzim'i öldürdü. ve Ümeyye b. Abdullah b. Halid b. Esid Horasan'a gelene kadar burada valilik yaptı. Sonra, Abdulmelik, onu azlederek Ümeyye'yi görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve 79. 
Yılda el-Mühelleb b. Ebi Sufre'yi buraya vali tayin etti. 
Sonra, el-Mühelleb 82. Yılda öldü ve yerine oğlu Yezid'i vekil bıraktı. Abdulmelik, Yezid'i iki yıl veya daha çok görevinde bıraktı. Sonra o, Horasan'ı Haccac'ın idaresine verdi. 
Haccac, buraya Kutybe b. Müslim'i vali tayin etti ve o, 86. 
Yılda Abdulmelik'in vefatından önce buraya vardı. 


Sicistan 
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Abdulmelik, buraya Abdullah b. Ali b. Adiyy b. Hârise b. Rabia b. Abduluzzâ b. Abdişems'i vali tayin etti. 
Sonra, onu azletti ve burayı Horasan'la birlikte Ümeyye b. 
Abdullah b. Halid b. Esid'in idaresine verdi. Bu olay, 73. 
Yılda gerçekleşti. Ümeyye, buraya oğlu Abdullah b. Ümeyye'yi yaklaşık üç yıl süreyle vali atadı. Abdulmelik, onu azlederek, buraya Muhammed b. Musa b. Talha b. Ubeydullah'ı görevlendirdi. Fakat, Şebib el-Haravri 77. Yılda, onu görev yerine varmadan önce Ehvaz'da öldürdü. Sonra, Ümeyye azledildi ve Sicistan Haccac'ın idaresine verildi. Haccac, 
78. Yılda, buraya Ubeydullah b. Ebi Bekre'yi vali tayin etti. 
Ubeydullah, 79. Yılda vefat etti ve yerine oğlu Ebü Berze'a'yi vekil bıraktı. Haccac, Mühelleb'e yazarak yanından bir adamı Sicistan'a göndermesini istedi. O da, Veki' b. 
Bekr b. Vâil el-Ezdi'yi buraya gönderdi. Sonra, Haccac, 80. 
Yılda Abdurrahman b. Muhammed b. el-Eş'as'ı buraya vali tayin etti. O, Haccac'a karşı geldi ve 81. Yılın sonunda buraya vekil tayin ederek Irak'a gitti. Sonra Haccac, buraya, Umâre b. Temim el-Kayni veya el-Lahmi'yi görevlendirdi. 
Sonra, onu azlederek 84. Yılda buraya Abdurrahman b. Süleym'i vali atadı. Sonra, Abdulmelik, Haccac'a yazarak Mesma” b. Mâlik'i Sicistan'a vali tayin etmesini istedi. Oda, bu emri uyguladı ve Mesma' öldüğü güne kadar bu görevde kaldı. Ölünce de kardeşinin oğlu Muhammed b. Şeyban'ı buraya vali tayin etti. Haccac, onu azlederek buraya el-Eş'as b. 
Bişr el-Kelbi'yi görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve burayı Kuteybe b. Müslim'in idaresine verdi. Kuteybe, buraya kardeşi Amr b. Müslim'i gönderdi. Sonra Kuteybe buraya geldi ve bir süre sonra da ayrılarak yerine Abdirabbihi b. Abdullah b. Ömer el-Leysi'yi vekil bıraktı. Bütün bunlar 86. 
Yıl ile 87. Yılın bir bölümünde gerçekleşti. Abdirabbihi, Kuteybe'nin 93. Yılda kendisini azledene kadar burada valilik yaptı. 


KADILAR 


Basra kadıları 
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Abdulmelik b. Mervan 72. yılda Mus'ab b. ez-Zübeyrin öldürülmesi sırasında Halid b. Abdullah b. Esid'i Basra'ya vali tayin etti. Halid, Basra'ya Ubeydullah b. Ebi Bekre'yi kadı tayin etti ve o, Haccac b. Yusuf'un şehre gelişine kadar kadı olarak görev yaptı. Haccac, onu görevinde bıraktı. Sonra Haccac, Hişam b. Hübeyre el-Leysi'yi buraya kadı tayin etti. Daha sonra da o, Abdurrahman b. Uzeyne el-Abdi'yi Basra'ya kadı atadı. 


Küfe Kadıları 


Mus'ab'ın öldürülmesi sırasında insanlar Abdulmelik'e bey'at ettikten sonra, Şureyh'i kadı olarak görevine iade etti. Sonra Haccac geldi ve onu görevinde bıraktı. Sonra, Şureyh görevinden istifa etti. Haccac'da onun istifasını kabul etti. Sonra, Haccac, Ebü Berede b. Ebi Musa el-Eş'ari'yi kadı tayin etti. O, Cemâcim savaşından sonra istifasını verdi, Haccac'da onun istifasını kabul etti ve yerine Ebü Bekr b. Ebi Musa el-Eş'ari'yi görevlendirdi. Ebü Bekr, öldüğü güne kadar burada kadılık yaptı. Sonra, Haccac, Amir b. Şurahbil eş-Şa'bi'yi Küfe'ye kadı tayin etti. 


Medine 


Mus'ab b. ez Zübeyr öldürülünce, Osman b. Affan'ın azatlısı Tarık b. Amr burayı ele geçirdi ve insanları Abdulmelik'e bey'at etmeye çağırdı. Sonra, Abdulmelik 73. 
Yılda Haccac b. Yusuf'u buraya vali tayin etti. Haccac, Abdullah b. Kays b. Mahreme'yi buraya kadı atadı . O, Haccac Irak'a gidene kadar kadı olarak görev yaptı. Haccac gidince onu Medine'ye vekil tayin etti. Sonra, Abdulmelik, 76. Yılda amcası Yahya b. el-Hakem'i Medine'ye vali atadı. Sonra o, Ebân b. Osman b. Affan'ı yerine vekil olarak görevlendirdi ve Abdulmelik, onu görevinde bıraktı. Ebân b. Osman, Nevfel b. Mesâhik el-Amiri'yi Medine'ye kadı tayin etti. Nevfel, Ebân'ın 83. Yılda azline kadar kadılık yaptı. Abdulmelik, Medine'ye Hişam b. İsmail b. İbrahim el-Mahzumi'yi vali atadı. Hişam, Abdulmelik'in ölümüne kadar Amr b. Halede ez-Züraki'yi Medine'ye kadı tayin etti. 
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Suriye 
Burada Abdulmelik'in kadısı Ebü İdris el-Havlani i- 


Sind 

Haccac, 78. Yılda buraya Sa'id b. Eslem el-Kilâbi'yi vali tayin etti. Onu, Sâme b. Lüey oğulları'ndan el-Hâris el-Allâfiyyeyn'in oğulları Muhammed ve Muaviye öldürdü. Bunun üzerine, Haccac 79. Yılda Mürre b. Ubeyd oğulları'ndan biri olan Mücca' b. Si'r'i buraya vali atadı. Mücca' ölünce, Haccac 80. Yılda, Muhammed b. Hârün b. Zira'ı buraya görevlendirdi ve o, Abdulmelik'in ölümüne kadar görevinde kaldı. 


Bahran (Bahreyn) 


Abdulmelik b. Mervan, Ömer b. Ubeydullah'ı gönrerdi ve o, Ebü Füdeyk'i öldürdü. Sonra, Abdulmelik, buraya İbn Esid b. el-Ahnes b. Şarik es-Sakafi'yi vali tayin etti. Haccac, buraya Sinan b. Seleme b. Muhabbık el-Hüzeli'yi görevlendirdi. O, ölünce yerine oğlu Musa b. Sinan b. Seleme- 
'yi vekil bıraktı. Sonra, Haccac, Sa'id b. Hassân el-Esidi'yi buraya vali tayin etti. Sonra o, buraya Ziyad b. er-Rabi' el-Hârisi'yi görevlendirdi. Sonra onu, 79. Yılda azlederek buraya Muhammed b. Sa'sa'a el-Kilâbi'yi atadı. Muhammed b. 
Sa'sa'a buraya Abdulmelik b. Abdullah el-Avazi'yi görevlendirdi. Bu esnada, er-Reyyan en-Nükri, ona karşı isyan başlattı ve Abdulmelik kaçtı, arkasından Muhammed de kaçtı. Bunun üzerine, Haccac, Yezid b. Ebi Kebşe'yi gönderdi ve o, er-Reyyan'ı öldürdü ve onun cesedini direğe astı. 
Sonra, Yezid geri döndü ve Haccac, buraya Katan b. Ziyad b. 
er-Rebi' el-Hârisi'yi vali tayin etti. Katan, Haccac ve el-Velid'in ölümüne kadar burada valilik yaptı. 


“Uman 


Haccac, 70. Yıl dolaylarında, Musa b Sinan b. Seleme- 
'yi buraya gönderdi. Sonra, Abbad'ın oğulları Sa'id ve Süleyman buraya hâkim oldular. Bunun üzerine, Haccac Tufeyl b. Husayn el-Behrâni'yi buraya gönderdi ve o, Sa'id ve 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Süleyman'ı şehirden uzaklaştırdı. Bu esnada, Haccac, ona yazarak yerine birini vekil bırakarak geri dönmesini istedi. O da Hâcib b. Şeybe'yi vekil tayin etti ve bu şahıs orada öldü. Böylece, İbn Abbâd buraya hâkim oldu. Haccac, buraya Mücca' b. Si'ri gönderdi, sonra da onu oradan uzaklaştırdı ve yerine Muhammed b. Sa'sa'a'yı vali tayin etti. İbn Abbad, onu öldürdü. Bunun üzerine, Haccac Sevre b. el-Hurr'ı buraya gönderdi ve o, İbn Abbâd”ı öldürdü. Sonunda, Haccac, buraya, Sa'id b. Hassân el-Esidi'yi vali atadı. 


Mısır 


Abdulaziz b. Mervan buraya vali tayin edilmişti. Abdulaziz, 84. Yılda vefat edince, Abdulmelik, buraya oğlu Abdullah b. Abdulmelik'i vali tayin etti ve o, babasının 86. 
Yılda ölümüne kadar Mısır'da valilik yaptı. Abdulmelik 74. 
Yılda, buraya Hassân b. en-Nu'man'ı vali tayin etti. O, 78. 
Yılda buradan ayrılarak yerine Süfyan b. Mâlik el-Fehmi'yi vekil bıraktı ve Abdulmelik'in yanına geldi. Fakat Abdulmelik, onu geri çevirdi. Abdulaziz'de onu tekrar görev yerine göndermedi. Musa b. Nusayr 79. Yılda Bedir b. Süfyan b. 
Mâlik'i buraya vali tayin etti. 

İfrikiyye 

79. Yılda, Musa b. Nusayr burada vali tayin edildi ve Abdulmelik'in ölümüne kadar da görevinde kaldı. Abdulmelik, Musa'dan önce buraya Hassân b. en-Nu'man el-Gassani'yi vali tayin etmişti. Fakat, Mısır'da vali olarak görev yapan Adülaziz, onu görev yerine göndermemişti. O, onun yerine buraya Musa b. Nusayr'ı gördermişti. 

el-Cezire 


Abdulmelik buraya kardeşi Muhammed b, Mervan'ı vali tayin etti. Muhammed, Abdulmelik ve el-Velid'in ölümüne kadar burada görev yaptı. 

İrminiyye ve Azerbaycan 


Bu iki bölge, Abdulmelik'in ölümüne kadar 83. Yılda tayin edilen Muhammed b. Mervan'ın idaresine verildi. 85. 
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Yılda, Muhammed b. Mervan azledildi ve İrminiyye ve Azerbaycan'a Abdullah b. Hâtim b. en-Nu'man el-Bahili'yi vekil tayin etti. Abdullah, burda ölünce, Muhammed b. Mervan, bu iki vilayete Abdulaziz b. Hâtim b. en-Nu'man'ı vali ata-dı. 

el-Yemâme 

Yezid b. Hübeyre, sonra da Abdulmelik'in ölümüne kadar İbrahim b. Arabi burada valilik yaptılar. 

Yaz Savaşları 


Mâlik b. Ubeydullah el-Hanefi. Sonra, Abdulmelik, oğlu el-Velid b. Abdulmelik'i buraya vali tayin etti. Sonra, Muhammed b. Mervan b. el-Hakem, arkasından da Amr b. 
Muharriz el-Eşca'i burada görev aldılar. 


Suriye'ye Bağlı Bölgeler: 

Filistin i 

Oğlu Süleyman b. Abdulmelik. 
Humus 

Oğlu Abdullah b. Abdulmelik. 
Ürdün 

Ebü Osman b. Meran b. el-Hakem. 
el-Belka j 


Yusuf b. Ömer'in kardeşi Muhammed b. Ömer es-Sakafi. 


Hac Mevsimini İdare Edenler 


73. ve 74. Yılda, Haccac b. Yusuf, 75. Yılda, Abdulme-lik b. Mervan, 76. ve 77. Yılda, Ebân b. Osman, 79. 
Yılda, el-Velid b. Abdulmelik, 7/9. ve 80. Yılda, Ebân b. 
Osman, 81. Yılda, Süleyman, 82. Yılda, Ebân b. Osman, 83. 
Yıldan 86. Yıla kadar Hişam b. İsmail el Mahzumi. 


Şurta (Polis Teşkilatı) 
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Yezid b. Ebi Kebşe es-Sekseki, sonra Abdulmelik onu azletti ve Ebü Nâtil Riyah b. Abde el-Gassani'yi atadı. Sonra, onu azlederek bu göreve Abdullah b. Zeyd el-Hakemi'yi tayin etti. Sonra, onu azletti ve ölümüne kadar Ka'b b. Humeyd el-Absi'yi görevlendirdi. 


Mektup Kâtibi 
Azatlısı Ebü'z-Züayzi'a. 
Harac ve Ordu Divanı 


Sargon b. Mansur er-Rumi. Sargon öldü. Böylece, o (Abdulmelik), Haşin (Kuda'a'dan bir koldur)'in azatlısı Süleyman b. Sa'd'ı bu göreve atadı. 


Mühür Divanı, Beytülmallar ve Hazineler 

Kabisa b. Züeyb el-Huzâ'i. Kabisa öldü. Bunun üzerine, o, Ömer b. el-Hâris'i görevlendirdi. 

Hâcib 

Azatlısı Ebü Yusuf. 

Koruma Görevlileri 


Himyer'in azatlısı Adiyy b. “İyyaş. Sonra, bu görevi Ebü'l Zü'ayzi'a'ya sonra da Muharib oğullarının azatlısı er-Reyyan b. Halid b. er-Reyyân'a verdi. er-Reyyan ölünce, yerine oğlu Halid b. er-Reyyan'ı görevlendirdi ve Halid, Abdulmelik'in ölümüne kadar bu görevde kaldı. 


Abdulmelik'in halifelik süresi, kendisine bey'at edildiği günden başlayarak on üç yıl, üç ay ve yirmisekiz gün sürmüştür. 


EL-VELiD B. ABDULMELİK'İN HALİFE 
OLMASI 


Sonra 86. Yılın Şevval ayının ortasında el-Velid b. 
Abdulmelik'e bey'at edildi. el-Velid'in annesi, Vellâde bint el-Abbas b. Cez' b. el-Hâris b. Züheyr b. Cüzeyme (Cü-zeyme Abs b. Bağiz oğulları'ndandır)'dır. 
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el-Velid 52. Yılda, Medine'de Hudeyle oğullarının bölgesinde bulunan Abdulmelik'in evinde doğdu. 


Abdulmelik b. Mervan'ın halifeliği zamanında Ömer b. 
Ebi Seleme el-Mahzumi -O, Peygamber'den (S. A. V.) riva-yet nakletmiştir- Alkame b. Vakkas el-Leysi, Zürâre b. Evfa el-Hareşi, Abdurrahman b. Üzeyne (80. Yıldan sonra ve 90. 
Yıldan önce), Abdullah b. Utban el-Esedi ve Utbe b. en-Nedr es-Selmi vefat etti. 


YIL 87 (705/06) 


Bu yıl, Nizek Tarhan, Kuteybe b. Müslim'in yanına geldi ve onunla sulh yaptı. Ayrıca o, elinde bulunan esirleri serbest bıraktı. 


KUTEYBE BEYKEND'İ FETHEDİYOR 


Bu yıl, Kuteybe; Beykend'i fethetti. Müslümanlar, Soğdlular'dan yardım istediler ve onları büyük bir topluluk halinde getirdiler. Böylece, Allah, müşrikleri yenilgiye uğrattı ve müslümanlar, onları takip ederek birçoğunu öldürdüler, bazılarını da esir aldılar. Onlardan bazı insanlar da şehre sığındılar ve sulh talep ettiler. Kuteybe onlarla sulh yaptı ve Kuteybe oğullarından bir adamı onlar üzerine idareci tayin ettikten sonra yanlarından ayrıldı. Fakat onlar, Kuteybe'nin bütün drkadaşlarını öldürdüler. Bunun üzerine, Kuteybe geri döndü. Onlar kendisine sulh arz ettiler. Fakat o, bunu kabul etmedi ve burayı savaşla ele geçirerek şehirde bulunan askerlerin hepsini öldürdü. O, bu esnada büyük miktarda altın ve gümüş kaplar ele geçirdi. 


Bu yıl, Musa b. Nusayr, oğlu Abdullah b. Nusayr'ı Mağrib ülkesinden Serdâniye üzerine gönderdi ve o, Kivele- 
'yi fethetti. 


Bu yıl, yine Musa b. Nusayr, Abdullah b. Huzeyfe el-Ezdi'yi Serdâniye üzerine gönderdi ve o burada esir ve ganimetler ele geçirdi. 
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Bu yıl, el-Velid b. Abdulmelik Dımaşk mescidini inşa etti. 


Bu yıl, el-Velid b. Abdülmelik, Ömer b. Abdülaziz'e emir verdi, o da Resülüllah'ın (S. A. V.) mescidini yeniden yaptırdı ve onu daha da genişletti. 


Bu yıl, Şevval ayında Basra'da “Genç Kızlar” olarak adlandırılan veba salgını görüldü. 


Bu yıl, Mesleme b. Abdülmelik savaşa gitti ve Füy'am'ı ve Bühayretü'l-Fürsan'ı fethetti. Bu esnada onun ordusu Kaluzima Sels'e kadar ulaştı ve burada bazı kimseleri öldü— dü, bazılarını da esir aldı. 


Hac mevsimini Ömer b. Abdulaziz b. Mervan idare etti. 

87. Yılda, Kadı Şureyh ve el-Mikdam b. Ma'dikerib vefat etti. 


Ebü Nu'aym şöyle dedi: 


Şureyh, 76. Yılda öldü. Resülüllah'ın (S. A. V.) sahabilerinden Utbe b. Abdusselmi de bu yılda vefat etti. 


Bu yıl, Şu'be b. el-Haccac doğdu. Yine bu yıl, Irak valisi Ömer b. Hübeyre el-Fezâri dünyaya geldi. 


YIL 88 (706/07) 
KUTEYBE TUMUŞKES VE ERMESİNE 
ÜZERİNE YÜRÜYOR 


Bu yıl, Kuteybe b. Müslim Tumuşkes üzerine yürüdü. 
Buranın halkı da onu karşıladı ve kendisiyle sulh yaptı. 
Sonra o, Ermesine üzerine yürüdü ve buranın halkı onunla sulh yaptı. Böylece o, buradan ayrıldı. Fakat Türkler, soğdlular ve Fergâna halkı ile birlikte onların üzerine saldırdılar. Onlar, Çin kralının kız kardeşinin oğlu idaresindeki, bir rivayete göre ikiyüzbin kişilik bir orduyla müslümanlarla savşatılar. Allah, bu savaşta müslümanları galib kıldı ve Müşriklerin birliğini bozdu. 
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Bu yıl, Muhammed b. Mervan İrminiyye üzerine yürüdü ve yaz mevsimi ile kışı burada geçirdi. 


Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik ve el-Abbas b. el-Velid b. Abdulmelik savaşa gittiler ve kışı burada geçirdiler. 
Bu esnada, Rumlar, onlara karşı büyük bir ordu hazırladılar ve üzerlerine saldırdılar. Bu savaşta Allah, Rumları yenilgiye uğrattı ve onlardan bir çok insan öldürüldü. Râvilerin dediklerine göre onlardan ellibin kişi öldü. Böylece, Allah, Cersüme ve Tıvane'nin fethini kolaylaştırdı. 


Hac mevsimini Ömer b. el-Velid b. Abdulmelik idare etti. 


Bu yıl, Resülüllah'ın (S. A. V.) sahabilerinden Abdullah b. Büsr es-Selmi vefat etti. 


YIL 89 (707/08) 


Bu yıl, Kuteybe b. Müslim, Buhara kralı Verdânhudâh üzerine yürüdü. Fakat o, onların gücü karşısında tutunamadı ve geri döndü. 


Bu yıl, Musa b. Nusayr, oğlu Abdullah b. Musa'yı savaşa gönderdi. O, Miyorka ve Menorka -Sıkılye (Sicilya) ve Endülüs arasında iki adadır- 'ya geldi ve bu iki yeri fethetti. Bu savaşa, “el-Eşrâf Savaşı” denir. Zira, Abdullah'ın yanında eşraftan bir çok kimse bulunmaktaydı. 


Bu yıl, Musa b. Nusayr, oğlu, Mervan b. Musa'yı es-Süsü'l-Aksa üzerine gönderdi. Bu savaşta ele geçen esirler kırkbini buldu. Bu yılda Mesleme b. Abdulmelik, Ammuriyye üzerine yürüdü. O, burada müşriklerden bir toplulukla karşılaştı ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. 


Hac mevsimini Ömer b. Abdulaziz b. Mervan idare etti. 

Bu yıl, Halid b. Abdullah el-Kasri, Mekke'ye vali tayin edildi. 89. Yılda, Abdullah b. Sa'lebe b. Su'ayr öldü. 80 


Yılından sonra ve 90 Yılından önce de Zürâre b. Evfa, Abdurrahman b. Üzeyne, Muabbed el-Cüheni, Humeyd b. Abdurrahman el-Himyeri, Yunus b. Cübeyr Ebü Gulâb, Ebü Eyyüb el-Ezdi, Kusâme b. Züheyr, Ebü's-Sevvâr el-Advi, Nasr b. Asım el-Leysi, Yahya b. Ya'mur, İbn Bekre'nin oğulları Abdurrahman ve Müslim ve Huseyme b. Abdurrahman vefat etti. 


YIL 90 (708/09) 


Bu yıl, Kuteybe b. Müslim, Verdânhudâh üzerine ikinci defa yürüdü. Bunun üzerine, Verdânhudâh Soğd, Türk ve çevrelerindeki milletlere haber göndererek yardım istedi. Kuteybe, onlarla savaştı ve Allah, onları yenilgiye uğratarak ordularını dağıttı. 


Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik Suriye üzerine yürüdü ve burada yer alan beş kaleyi fethetti. 


Bu yıl, el-Abbas b. el-Velid b.Abdulmelik savaşa gitti ve o, Erzen'e kadar ilerledi, sonra da geri döndü. 


Hac mevsimini Ömer b. Abdulaziz b. Mervan idare etti. 

Bu yıl, Abdurrahman b. el-Misver b. Mahreme ve Ebü Zübyân el-Cenbi vefat etti. 

YIL 91 (709/10) 

Bu yıl, el-Velid b. Abdulmelik, Muhammed b. Mervan'ı el-Cezire, İrminiyye ve Azerbaycan valiliği görevinden azletti ve buraya Mesleme b. Abdulmelik'i görevlendirdi. 
Mesleme 91. Yılda, Türkler üzerine yürüdü ve Azerbaycan yönünden el-Bâb'a kadar ilerledi. O, burada bazı şehir ve kaleler fethetti ve el-Bâb'ın arkasında yer alan bölgeler de onun boyunduruğu altına girdi. 


Hac mevsimini el-Velid b. Abdulmelik idare etti. 


Bu yıl, Resüllüh'ın (S. A. V.) sahabilerinden Sehi b. 
Sa'd es-Sâ'idi vefat etti. 


YIL 92 (710/11) 
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Bu yıl, Muhammed b. el-Kâsim b. Ebi Akil es-Sakafi Kannezbür'u fethetti. O, Ermayil şehrini de savaşla fethetti. 

Bu yıl, Kuteybe, Şaman, Keş ve Nesef'i fethetti. Bu esnada, Haccac, ona yazarak Rutbil üzerine yürümesini istedi. 
O da bu emri yerine getirdi ve Rutbil onunla sulh yaptı. 


Bu yıl, Musa b. Nusayr, azatlısı Tarık'ı savaşa gönderdi. Bunun üzerine, Tarık deniz sahilinde yer alan Tanca'ya geldi ve buradan Endülüs'e geçti. Oranın kralı kendisiyle savaştı ve O, bazı insanları öldürdü, bazılarını da esir aldı. 
Fakat o, daha sonra esirleri ve onların kralını öldürdü. 

Ebü Nu'aym şöyle dedi: 

Bu yılda, Ali b. Hüsyin b. Ali b. Ebi Talib vefat etti. 
Râvilerin dediklerine göre o, 94. Yılda vefat etmiştir. 

YIL 93 (711/12) 
MUHAMMED B. EL-KÂSIM ES-SAKAFi'NİN 
FETİHLERİ 

Bu yıl, Muhamed b. el-Kâsım b. Ebi Akil es-Sakafi, ed-Deybül'ü fethetti. Sonra o, el-Beyrün üzerine yürüdü. Bu esnada, ona Haccac'ın mektubu geldi. Haccac, mektupta şöyle diyordu: “Fethettiğin bölgelerin emiri sen olacaksın.” 

U 

Ebü Ubeyde şöyle dedi: 

Haccac, Muhammed'i vali tayin ettiğinde, daha onyedi yaşındaydı. Bu konuda Yezid b. el-Hakem şöyle diyor: 

“Şecaat, hoşgörü ve cömertlik, ancak Muhammed 

b. el-Kâsım b. Muhammed'e aittir. O, onyedi yaşındayken orduları yönetti. Bu, onun doğumuna ne yakın 

bir efendiliktir.” 

İbn Kehmes b. el-Hasen bana şöyle dedi: Babam, bana, şunu söyledi: 


Muhammed b. el-Kâsım'la beraberdik, Dâhir, büyük bir orduyla üzerimize geldi, yanında da yirmiyedi fil vardı. Onların tarafına geçtik ve Allah, kendilerini yenilgiye uğrattı. Dâhir ise, savaş meydanından kaçtı. 


Babam sözüne şöyle devam etti: 


Sonra, onların tarafına geçtik. Bu esnada, Müslümanlardan bir bölük asker düşman askerlerini takip ederek onları öldürdüler, sonra, ordugâha döndüler. Gece olunca, Dâhir kılıçlarını kınından çekmiş büyük bir toplulukla geldi. 
Bu savaş esnasında, Dâhir ve arkadaşlarının hepsi öldürüldüler, diğerleri de kaçtı. Muhammed b. el-Kâsım, onları takip ederek Berhma şehrine kadar geldi. Onlardan bazı kişiler şehirden çıkarak Müslümanlarla savaştılar. Muhammed, onları şehirlerine sığınmaya mecbur etti ve burayı fethede- ne kadar kuşattı. Sonra o, el-Kirec'e gitti ve orayı da fethetti. 

93. Yılda, Musa b. Nusayr, Mağrib ülkesi üzerine yürüdü. 

Bekr b. Atiyye, bana, Avâne'nin şöyle dediğini nakletti: 


Musa b. Nusayr 93 Yılının Muharrem ayında savaşa gitti ve Tanca'ya geldi. Sonra, denizi geçerek vardığı her şehri fethetti veya onları isteklerini kabul etmeye zorladı. 
Sonra o, Kurtuba'ya gitti. Sonra, Mağrib ülkesine geçti ve deniz kıyısında yer alan Bâce şehrini fethetti. Arkasından da el-Beyza' şehrini aldı. O, buradan ordular göndererek fetih yapmaya ve ganimet ele geçirmeye başladılar. 


Bu yıl, Kuteybe b. Müslim, Harizm üzerine yürüdü. 
Buranın halkı, onunla, onbin köle karşılığında sulh yaptılar.Sonra o, Semerkand'a gitti. Fakat oradaki halk, ona karşı şiddetli bir şekilde savaştılar. Kuteybe, onları kuşattı. Bunun üzerine, Semerkandlılar, onunla, o yıl otuzbin köle vermek şartıyla iki milyon ve ikiyüzbin dirhem karşılığında sulh yaptılar. O da bunu kabul etti. 


Bu yıl, el-Abbas b. el-Velid b. Abdulmelik, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve Allah, onun eliyle bir 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kaleyi fethetti. Yine bu yıl, Mervan b. el-Velid savaşa gitti ve Hancere'ye kadar ulaştı. 


Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik savaşa gitti ve Malatya bölgesinden Yeni Kale'nin iki kapısını fethetti. 


Bu yıl, Abdulaziz b. el-Velid b. Abdulmelik Hac yaptırdı. 


93. Yılda Enes b. Mâlik vefat etti. 
Ebü”l-Yakdan şöyle dedi: 


Katan b. Mudrik el-Kilâbi, onun (Enes b. Mâlik) namazını kıldırdı. 


Bu yıl, Sa'id b. el-Müseyyib, Urve b. el-Zübeyr, Ebü Seleme b. Abdurrahman b. Avf, Ebü Bekr b. Abdurrahman b. 
el-Hâris b. Hişam, Mahmud b. Lebid, Hubeyb b. Abdullah b. 
ez-Zübeyr, Câbir b. Zeyd Basra'da, Temim b. Tarife Küfe- 
'de ve İbrahim b. Yezid et-Teymi Vâsıt şehrinde Haccac'ın hapishanesinde öldü. 


YIL 94 (712/13) 


Bu yıl, Kuteybe b. Müslim Kabil üzerine yürüdü ve şehir halkını kuşatarak burayı fethetti. 

Bu yıl, Kuteybe Ferğana üzerine yürüdü ve şehir halkını kuşatarak buranjn kalelerini fethetti. Ayrca o, askerler göndererek Şaş'ı fethettiler. 


Bu yıl, Musa b. Nusayr, el-Velid b. Abdulmelik'e gitmek ve Allah'ın onun eliyle fethettiği yerler ve yanındaki mallar ve taşlar hakkında ona bilgi vermek maksadıyla Endülüs'ten geldi. Ayrıca o, beşte bir hisseyi de el-Velid'e gönderdi. 

Bu yıl, Muhammed b. el-Kâsım Sassa'yı öldürdü. 


Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve Sendere'yi fethetti. 
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Bu yıl, el-Abbas b. el-Velid, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve Antakya ile sahilde yer alan Karita'yı fethetti. 


94. Yılda, Abdulaziz b. el-Velid, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve Gazâle'ye kadar ulaştı. 


Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik Hac yaptırdı. 
YIL 95 (713/14) 
Bu yıl, Muhammed b. el-Kasım, Multan'ı fethetti. 


Bu yıl, Musa b. Nusayr, İfrikiyye'den döndü ve yerine, oğlu Abdullah b. Musa b Nusayr'ı vekil tayin etti. O, ele geçirdiği malları, arabaların üzerinde ve hayvanların sırtında taşıttı. Yanında da otuz bin köle vardı ve o şekilde el-Velid'in yanına geldi. 

Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik, İrminiyye'ye bağlı el-Bâb şehrini fethetti ve buranın iç şehrini yıkarak harabeye çevirdi. Sonra, Mesleme, burayı dokuz yıl sonra yeniden inşa etti. 

MESLEME ŞERVÂN, CÜMRÂN, EL-BERRÂN, 
SÜL VE EL-BÂB”I FETHEDİYOR 

Ebü Halid, bana, Ebü Bera'dan, Yezid b. Esid'in şöyle dediğini nakletti: 

Mesleme savaşa gitti ve Şervân, Cümrân, el-Berrân ve Sül şehrini fethederek el-Bâb'a geldi. 

Yezid b. Esid şöyle dedi: Ebü Mervan el-Bahili, bana Mesleme'nin yanında bu-lunan Bâhile'den bir adamın şöyle dediğini nakletti: 

Mesleme, el-Bâb şehrine indi. Bu esnada, bir adam onun yanına gelerek kendine ve aile fertlerine eman vermesi şartıyla, şehre girmek için ona yol göstereceğini teklif etti. 
O da, bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine, Müslümanlar 


şehre girdiler. Fakat, düşman daha önceden bunu öğrenmiş ve savaş için hazırlık yapmıştı. Böylece, iki taraf şiddetli 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bir savaş yaptılar. Seher vakti olunca, Müslümanlardan yaşlı bir adam tekbir getirdi ve Allah, Müslümanları muzaffer kıldı. 


Bu yıl, Kuteybe ikinci defa Şaş üzerine yürüdü ve bu esnada ona, Haccac'ın ölüm haberi geldi. Bunun üzerine o, Mervan'ın yanına döndü. 


Bu yıl, Haccac b. Yusuf, Sa'id b. Cübeyr'i öldürdü. 
Bu yıl, Haccac, elli üç yaşındayken öldü. 
EL-HACCAC'IN POLİS TEŞKİLÂTI, KORUMA 
VE YAZI İŞLERİNE BAKAN GÖREVLİLER 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Mugire-babası ve Ebü”!- Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 


Irak idaresi Haccac'a verildi ve o, buraya 75. Yılın Receb ayında geldi. O, Vâsıt şehrine indiği vakit Küfe Polis Teşkilatı'nın başında Abdurrahman b. Ubeyd es-Sa'di bulunmaktaydı. Haccac, Basra Polis Teşkilatının idaresini de ona verdi. Böylece o, Basra'ya gittiği zaman Küfe Polis Teşkilatına, kardeşinin oğlu Mevdud'u vekil tayin ederdi. Basra'dan ayrıldığı zaman da bir Polis amirini buraya vekil olarak görevlendirirdi. Sonra, Haccac, onu azlederek Küfe Polis Teşkilatı Bakanlığı'na Ziyad b. Cerir b. Abdullah el-Beceli'yi görevlendirdi. Basra Polis Teşkilâtı Başkanlığı'na da Amir b. Mesma' b. Mâlik'i atadı. Sonra Abdulmelik, el-Mühelleb b. Ebi Sufre'yi vali tayin etti. el-Mühelleb, Polis Teşkilatı Başkanlığı'na Yezid b. Umeyr el-Esidi'yi, sonra oğlu Ömer b. Yezid b. Umeyr'i, sonunda da Ziyad b. Amr “Atki'yi görevlendirdi. Sonra, o (Haccac) Vâsıt şehrini kurdu, O, bu şehri kuran ilk kişidir. Bu esnada, Vâsıt'ta Polis Teşkilâtı Başkanlığı'nı Suriyeliler'den şu dört kişi üstlenmişti: Musa b. Vecih el-Himyeri, Mühâsır b. Sehim et-Tâi, İkrime b. el-Evsâfi Himyeri ve Ebü 'Alâke es-Sekseki. Sonra Ebü 'Alâke Suriye'ye döndü ve yerine Süfyan b. Süleym el-Ezdi'yi görevlendirdi. 

el-Velid b. Hişam, bana, Bişr b. İsa'dan, dedesinin şöyle dediğini nakletti: 

Haccac, Vâsıt'ta yanımızdan geçti -o sırada ben henüz çocuktum- yanında da harbecileri olan Süfyan b. el-Ebred ve başka bir adam bulunmaktaydı. 


Abdullah b. el-Muğire, bana, babasının şöyle dediğini nakletti: 


Onun (Haccac) harbecisi Himyerin Kuda'a koluna bağlı Hasin'in azatlısı Ebü's-Seken idi. 


Râviler şöyle dediler: 


Harac kâtibi ise Zâdân Ferrüh idi ve o, ölünce Haccac bu göreve Yezid b. Ebi Müslim'i atadı. Mektup kâtibi de azatlısı Nâfi idi. 


Haccac, elliüç yaşındayken öldü. Haccac'ın valilik görevinin sonlarında el-Alâ” b. Ziyad b. Matar el-Adevi, Sinan b. Seleme b. el-Muhabbık, Hukeym b. Câbir, Mâlik b. el-Hâris ve 90. Yıldan sonra Ukbe b. Suhbân öldü. 


el-Velid'in halifeliği zamanında şu kişiler öldü: Rabia b. Abbad ed-Düeli, Abbas b. Sehl b. Sa'd es-Sa'di, Abdullah b. Ebi Katâde, Ca'fer b. Amr b. Ümeyye ed-Damri (el-Velid'in halifeliğinin sonlarında), Ubeydullah b. Adiyy b. el-Hayâr, Ebü Sa'id el-Makberi ve Sâbit b. Ebi Katâde 


Bu yıl, Bişr b. el-Velid b. Abdulmelik b. Mervan Hac yaptırdı. 


YIL 96 (714/15) 
Bu yıl, el-Velid b. Abdulmelik b. Mervan öldü. 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. el-Muğire-babası ve Ebü”l-Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 
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el-Velid, Rebiu'l-Evvel ayının ortalarında Cumartesi günü vefat etti. 


Diğer bazıları da şöyle dediler: 


O, 96. yılda öldü ve öldüğü zaman kırkdört yaşındaydı. Namazını ise Süleyman b. Abdulmelik kıldırdı. 


Yahya b. Muhammed, bana, Abdulaziz b. “İmran'dan, Muhammed b. Abdullah b. e-Müemmil el-Mahzumi'nin şöyle dediğini nakletti: 


el-Velid, 45. yılda Medine'de doğdu. 
Aynı râvi şöyle dedi: 

Ve O (el-Velidi), ellibir yaşında öldü. 
Hâtim b. Müslim şöyle dedi: 


el-Velid, kırkddkuz yaşında öldü. Namazını ise Süleyman b. Abdulmelik kıldırdı. Onun, halifeliği dokuz yıl, beş ay ve birkaç gün sürmüştür. 


SÜLEYMAN B. ABDÜLMELİK'E 
BEY?AT EDİLMESİ 


Sonra, Süleyman b. Abdülmelik b. Mervan'a bey'at edildi. Annesi Vellâde bint el-Abbas'dır. Aynı zamanda O, 


el-Velid b. Abdulmelik'in de annesidir. 


) 
' 
! 


EL-VELiD B. ABDÜLMELİK VE EL-HACCAC'IN VALİLERİNİN İSİMLERİ 


Basra 


el-Velid zamanında el-Hakem b. Eyyüb. Sonra, onu azlederek Dımaşklılar'dan Talha b. Said el-Cüheni'yi görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve buraya Dımaşklılar'dan Amr b. Sa'id el-Avezi'yi vali tayin etti. Sonra, onu azletti ve buraya Humuslular'dan Mühâsir b. Sahim el-Kinâni'yi atadı. 
Sonra, onu azlederek Katan b. Mudrik el-Kilâbi'yi görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve buraya el-Cerrah b. Abdullah el-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Hakemi'yi vali tayin etti ve o, Haccac ve el-Velid'in ölümüne kadar burada valilik yaptı. 

Küfe 

95. Yılda, Urve b. el-Muğire b. Şu'be es-Sakafi buraya vali tayin edildi. Polis Teşkilâtı Başkanlığı'na da Ziyad b. 
Cerir b. Abdullah getirildi. Haccac öldükten sonra, Yezid b. 
Ebi Kebşe, Küfe'ye Harmele b. Umeyr el-Lahmi'yi vali tayin etti ve o el-Velid'in ölümüne kadar görevinde kaldı. 

Horasan 


Haccac ve el-Velid'in ölümüne kadar Kuteybe b. Müslim burada valilik yaptı. 


Sicistan 


Buranın idaresi Kuteybe'ye verilmiştir. Kuteybe, buraya Abdirabbihi b. Abdullah b. Umeyr el-Leysi'yi vali tayin etti. Sonra, onu azlederek el-Velid'in halifeliği esnasında en-Nu'man b. Avf el-Yeşkuri'yi görevlendirdi ve o, bu görevini Haccac ve el-Velid'in ölümüne kadar sürdürdü. 


Bahran (Bahreyn) 


Haccac 99. Yılda, Katan b. Ziyad b. er-Rebi' el-Hârisi— 'yi buraya vali tayin etti ve o, Abdulmelik, el-Velid ve Haccac'ın ölümüne kadar görevinde kaldı. 

“Uman 


Abdurrahman b. Süleym el-Kelbi, sonra Haccac'ın ölümüne kadar Abducceabbar b. Sebire el-Mücâşi'i burada valilik yaptı. 

Sind 

95. Yılda, Muhammed b. el-Kasim b. Ebi Akil buraya vali tayin edildi. 

Mekke 


Abdulmelik öldüğü zaman, Nâfi” b. Alkame b. Safvan burada vali idi. el-Velid, onu iki yıl görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek 89. Yılda, Halid b. Abdullah el-Kasri'yi 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buraya vali tayin etti ve o, el-Velid'in ölümüne kadar görevinde kaldı. 


Medine 


Abdulmelik öldüğü zaman Hişam b. İsmail el-Mahzumi burada vali idi. el-Velid, onu iki yıl görevinde bıraktı. 
Sonra, onu azlederek 87. Yılın başlarında veya 86. Yılın sonlarında, Ömer b. Abdulaziz b. Mervan'ı buraya vali atadı. O, 93. Yıla kadar burada görev yaptı. Sonra, azledildi ve yerine Ebü Bekr b. Hazm'ı Medine'ye vekil tayin etti. el-Velid, onu azlederek buraya Osman b. Hayyan el-Mürri'yi gö-— revlendirdi. O, el-Velid'in ölümüne kadar vali olarak burada görev yaptı. 

Yemâme 

Abdullah öldüğü zaman İbrahim b. Arabi burada vali idi. el-Velid, onu görevinde bıraktı. 

el-Cezire 


el-Velid, ölümüne kadar, İrminiyye ve Azerbaycan ile birlikte buraya Muhamed b. Mervan b. el-Hakem'i görevlendirdi. 


Mısır 


Abdulmelik öldüğü zaman oğlu Abdullah b. Abdulmelik burada vali idi. el-Yelid, onu görevinde bıraktı. Fakat, daha sonra da onu azletti. el-Velid'in buraya tayin ettiği valilerden birisi de Kurre b. Şerik el Absi'dir. 

İfrikiyye 

Abdulmelik öldüğü zaman Musa b. Nusayr burada vali idi. O, burada iki yıl ikâmet etti. Sonra o, 95. Yılda el-Velid'in yanına gitti ve el-Velid'in ölümüne kadar buraya oğlu Abdullah b. Musa'yı vekil tayin etti. 


Yemen 


el-Velid'in ölümüne kadar Muhammed b. Yusuf burada vali olarak görev yaptı. 


Şam (Suriye) Vilayetleri: 
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Dımaşk 


el-Velid'in ölümüne kadar Abdulaziz b. el-Velid b. 
Abdulmelik. 


Ürdün 

el-Velid'in ölümüne kadar oğlu Ömer b. el-Velid. 
Humus 

el-Velid'in ölümüne kadar el-Abbas b. el-Velid. 
Hac Emirleri 


86. yılda Hişam b. İsmail, 87. Yılda Ömer b. Abdulaziz, 88. Yılda Ömer b. el-Velid b. Abdulmelik, 89 Yılda Ömer b. Abdulaziz, 90. Yılda Ömer b. Abdulaziz, 91. Yılda 
el-Velid b. Abdulmelik, 92. Yılda Ömer b. Abdulaziz, 93 
Yılda Abdulaziz b. el-Velid b. Abdulmelik, 93. Yılda Abdulaziz b. el-Velid b. Abdulmelik, 94. Yılda Mesleme b. 
Abdulmelik, 95. Yılda Bişr b. el-Velid b. Abdulmelik Hac yaptırdı. 


Yaz Savaşları 


Mesleme b. Abdulmelik, sonra oğlu el-Abbas, sonra oğlu Ömer. 


Şurta (Polis Teşkilatı) 


Riyah b. Abede. Sonra onu azletti ve el-Velid'in ölümüne kadar Ka'b b. Humeyd el-Absi'yi görevlendirdi. 


Mektup Kâtibi 

Azatlısı Cenâh. 

Harac ve Divanu”l-Cünd 

Haşin'in azatlısı Süleyman b. Sa'd. 
Mühür Divanı 


Amir b. Lüey'in azatlısı Amr b. el-Haris. O, öldü ve bu görevi azatlısı Cenâh'a teslim etti. 


Beytülmal ve Hazineler 
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Abdullah b. Ömer. 
Koruma Amiri 
Halid b. er-Reyyan 
Hâcibi 


Azatlısı Sa'id. Râvilerin dediklerine göre Mervan'ın azatlısı Muhammed b. Ebi Süheyl hâcibi idi. 


Bütün bu rivayetler el-Velid-babası-dedesi ve Abdullah b. el-Muğire-babası yoluyla bana nakledilmiştir. 


KADILAR 
Medine Kadılığı 


el-Velid b. Abdulmelik 86. Yılın sonlarında veya 87. 
Yılın başlarında Ömer b. Abdulaziz'i Medine'ye vali tayin etti. Ömer, kadı olardk Abdurrahman b. Yezid b. Câriye'yi atadı. Sonra, onu azletti ve yerine Ebü Bekr b. Muhammed b. 
Amr b. Hazm'ı görevlendirdi. Sonra, el-Velid, onu azlederek bu göreve Osman b. Hayyan el-Mürri'yi atadı. Sonunda, Ebü Bekr, 93. Yılda Medine'ye vali tayin edildi. 


Küfe'de ise, Amir eş-Şa'bi kadılık yapıyordu. 
Yine 96. yılda Süleyman b. Abdulmelik, Irak'ı, Yezid 


b. el-Mühelleb b. Ebi Süfre'nin idaresine verdi. O, harac divanına da Salih b. Abdurrahman'ı tayin etti. 


Bu yıl, Yezid b. el-Mühelleb, el-Eş'as b. Abdullah b. 
el-Cârud'u Bahreyn'e vali atadı. Mesud b. Ebi Zeyneb el-Muharibi, ona karşı ayaklanma başlattı. Bunun üzerine, el-Eş'as buradan ayrıldı ve Mesud Bahreyn'i ele geçirdi. 


KUTEYBE B. MÜSLİM EL-BAHİLİ'NİN 
ÖLDÜRÜLMESİ 
Bu yıl, Kuteybe b. Müslim Horasan'da öldürüldü. 


Abdullah b. el-Muğire, bana şöyle dedi: Babam, bana, Abdullah b. Ebi Hâdır el-Esidi'nin şunu dediğini nakletti: 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İnsanlar Kuteybe'nin üzerine yürüyünce, Hudayn b. 
el-Münzir'in yanına gittim ve o, bana şöyle dedi: “İnsanlar ne yaptı?” ben de şunu söyledim: “Kanımca onlar kendisine ulaşırlarsa mutlaka onu öldüreceklerdir.” O, uzun uzun düşündü, sonra şöyle dedi: “Ey İbn Ebi Hâdır! Bu orduda at, binek hayvanı, beygir ve eşek olarak kaç tane bulunmaktadır?” Ben de ona, “Yüzbin” dedim. Bu söz üzerine, o şöyle dedi: “Vallahi ondan onbin nefer seçseler, sonra o onbin neferden bin nefer seçseler, sonra, Kuteybe gibi birisini bulmak maksadıyla o onbinin her birini bir tarafa gönderseler buna asla güçleri yetmez.” 


96. Yılda, İbrahim en-Naha'i -elliüç yaşında- İbrahim b. Abdurrahman b. Avf ve Mahmud b. er-Rebi' el-Hazreci öldü. 

Bu yıl, Süleyman b. Abdulmelik, Mesleme b. Abdulmelik'i yaz savaşlarına gönderdi. 

Bu yıl, Ebü Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm hac yaptırdı. 

Bu yıl, el-Abbas b. el-Velid savaşa gitti ve Tabres ve el-Merzubânin'i fethetti. Yine bu yıl, Bişr b. el-Velid savaşa gitti ve bu savaştan döndüğü zaman el-Velid vefat etmişti. Onunla, (Bişr b. el-Velid) Rum (Bizans) topraklarında savaşa katılan Cüdâr da bu yılda öldürüldü. 


YIL 97 (715/16) 
YEZiD B. EL-MÜHELLEB'İN CÜRCAN”I 
FETHETMESİ 
Bu yıl, Yezid b. el-Mühelleb Cürcan üzerine yürüdü. 
Ebü'i-Hasen, bize şunu nakletti: 


Yezid, Süleyman b. Abdulmelik zamanında Cürcan üzerine yürüdü. O gün burası şehir değildi, sadece dağlarla çevrili bir bölgeydi. Onun haberi Sül'a ulaştı ve Sül, el-Buhayre'ye -Deniz ortasında yer alan bir adadır- indi. Bu esnada, Yezid'in kumandasında otuz bin kişi bulunmaktaydı. 
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Yezid, Gürcan'a girdi ve burada ganimet ele geçirdi. Sonra Oo, el-Buhayre'ye gitti ve burada Sül'u kuşattı. Sül, bazı gün-ler adadan çıkarak onlarla savaşıyordu. Onlar (Sül ve adamları) birkaç ay böyle kaldılar. Sonunda, Yezid, Ramazan ayında onları bırakarak buradan ayrıldı. 


el-Velid b. Hişam bana babasından dedesinin şöyle dediğini nakletti: 

Yezid, her yıl ödemek şartıyla beş yüz bin dirhem karşılığında onlarla sulh yaptı. 


Hâtim b. Müslim bana Yunus b. Ebi İshak'ın, musalaha esnasında Yezid b. e-Mühelleb'le birlikte olduğunu nakletti ve şöyle dedi: 

Yezid, onlarla beşyüzbin beşli dirhem karşılığında sulh yaptı. Ayrıca onlat, kendisine elbiseler, taylesanlar ve bin köle gönderdiler. 

Bu yıl, Talha b. Abdullah b. Avf ve Sa'id b. Mercâne öldü. 

Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik, Bercme ve İbn Avf kalesi olarak bilinen ve el-Vazzâh'ın fethettiği kale üzerine yürüdü. Mesleme, bunun yanında Rum (Bizans) bölgelerinde yer alan el-Hadid ve Serdevsel kalelerini fethetti. 

Bu yıl, Ömer b. Hübeyre denizde kışladı. 


Bu yıl, Süleyman b. Abdulmelik Hac yaptırdı. 


YIL 98 (716/17) 
YEZİD B. EL-MÜHELLEB'İN TABERİSTAN'I FETHETMESİ 


Bu yıl, Yezid b. el-Mühelleb Taberistan üzerine yürüdü. Bu esnada el-Asbehbez ondan sulh talebinde bulundu. 
Fakat o, bunu kabul etmedi. Bunun üzerine el-Asbehbez, el-Cibâl ve ed-Deylem halkından yardım istedi. İki taraf Senedü'l-Cebel'de karşılaştılar ve şiddetli bir şekilde savaştılar. Sonra Allah, müşrikleri yenilgiye uğrattı ve onlar 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dağlara çıktılar. Böylece Yezid, Hayyan en-Nebati'yi göndererek el-Asbehbez ile yediyüzbin dirhem, dörtyüz beygir yükü za'feran veya onun değerinde ayni eşya ve her adamın yanında bir bornos, bir taylesan bir gümüş kap, bir parça beyaz ipek ve bir takım elbise olduğu halde dörtüyüz adam karşılığında sulh yaptı. 

Ebü'i-Hasen şöyle dedi: 

Cürcan halkı, Yezid'in onlar üzerine idareci olarak bıraktığı Müslümanlara hiyânet ettiler ve onları öldürdüler. Yezid, Taberistan sulhunu tamamladıktan sonra, onlar üzerine yürüdü. Bunun üzerine, onlar ve hükümdarları el-Merzüban kaleye sığındılar. Yezid aylarca onlarla savaştı. 
Sonra, ona teslim oldular ve şartalarına göre kaleden indiler. Böylece o, savaş çağına gelen erkekleri öldürdü ve kadınları ile çocuklarını tutsak aldı ve onları iki fersah ötede astırdı. Ayrıca onlardan onikibin kişiyi Cürcan vadisi el-Ender'e götürdü ve burada hepsini öldürdü. Sonra suyu vadideki kanlar üzerine akıttı ve suyun geçitiği yerde değirmenler vardı. Böylece, onların kanları ile hamur meydana geldi. Yezid ondan ekmek yaptırdı ve yedi. Zira o, bunu yapacağına önceden yemin etmişti. 


98. Yılda, Mesleme, Rum (Bizans) bölgelerinde kışladı. Ömer b. Hübeyre ise, denizde kışladı. Sonra Mesleme kışlağından ayrılarak deniz ve kara yoluyla Kostantiniyye'ye gitti ve Körfezi aşarak es-Sakalibe (Sırp) şehrini fethetti. Bu esnada Burcan'ın ordusu, Mesleme'nin üzerine baskın düzenledi. Allah, onları yenilgiye uğrattı ve Mesleme, körfez ile Kostantiniyye arasındaki yerleri harabeye çevirdi. 

Bu yıl, Abdullah b. Şurahil öldürüldü. 

Abdulaziz b. Abdulah b. Halid b. Esid hac yaptırdı. 


98. Yılda, İbn Abbas'ın azatlısı Kureyb, İbn Ezher'in azatlısı Ebü Ubeyd, Abdurrahman b. Yezid b. Câriye, Kays b. Ebi Hâzim ve Abdurrahman b. Ka'b, Süleyman b. Abdulmelik'in zamanında öldüler. Ayrıca, Abdullah b. Muhammed b. el-Hanefiyye'de Süleyman'ın zamanında öldü. 


YIL 99 (717/18) 


Bu yıl, Hazarlar İrminiyye ve Azerbaycan üzerine saldırdılar. Bu esnada, Abdulaziz b. Hâtim b. en-Nu'man el-Bahili burada vali idi. Allah, Hazarlar'ın hepsini öldürdü. Sonra, Abdulaziz, bu olayı halife seçildiğinde Ömer b. 
Abdulaziz'e yazdı. Ömer, Adiyy b. Adiyy'i, İrminiyye'ye vali tayin etti. Adiyy, burada bir nehir kazdırdı ve bu nehir bu güne kadar “Adiyy nehri” olarak bilinir. 


SÜLEYMAN B. ABDULMELİK'İN VEFATI 
Bu yıl, Süleyman b. Abdulmelik Dâbık'da öldü. 
el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Mugire-babası yoluyla rivayet edilmiştir: Süleyman 99. Yılin Safer ayının onundan sonra Cuma 


günü Dâbık'da öldü ve öldüğü zaman kırküç yaşındaydı. 
Namazını Ömer b. Abdulaziz kıldırdı. 


Abdulaziz şöyle dedi: “O (Süleyman) öldüğünde otuzüç yaşındaydı.” 

Hâtim b. Müslim şöyle dedi: 

O, öldüğünde kırkbeş yaşındaydı ve halifeliği iki yıl, onbuçuk ay veya dokuzHuçuk ay sürdü. 


Süleyman, Medine'de Hudeyle oğulları bölgesinde bulunan Abdulmelik'in evinde doğdu ve Kınnesrin toprağında yer alan Dâbık'da öldü. 


ÖMER B. ABDULAZİZ'İN HALİFELİĞİ 


Sonra Ömer b. Abdülaziz b. Mervan'a bey'at edildi. 
Annesi, Ümmü Asım bint Asım b. Ömer b. el- Hattab'tır. 


YEZiD B. EL-MÜHELLEB'İN POLİS TEŞKİLATI BAŞKAN-LARI VE KÂTİBİ 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el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Mugire-babası ve Ebü'l-Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 

Irak, 96. Yılda Yezid b. el-Mühelleb'in idaresine verildi. O da kufe Polis Teşkilâtı'nın başında bulunan Ziyad b. 
Cerir b. Abdullah el-Beceli'yi görevinde bıraktı. Basra Polis Teşkilâtı'na Osman b. el-Hakem b. Sa'lebe e-Henâi'yi, Vâsıt'taki Polis Teşkilatı'na da Harb b. Abdulah'ı görevlendirdi. Sonra o, Horasan'a gitti ve el-Cerrah b. Abdullah el-Hakemi'yi Irak'ta vekil tayin etti. Onun (el-Cerrah) Vâsıt- 
'taki Polis Teşkilatı'nın başında Muhammed b. Alkame b. 
Abdurrahman el-Hakemi bulunmaktaydı. Ayrıca o, Basra ve Küfe'deki Polis Teşkilatı başkanlarını daha önceden olduğu gibi görevlerinde bıraktı. 


Yezid'in kâtipleri, Kevser ve Sedüs oğullarının azatlısı el-Muğire b. Ebi Kurre idi. 


Yezid öldürüldüğü zaman kırkdokuz yaşındaydı. 
SÜLEYMAN B. ABDULMELİK'İN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 

Mekke 


Kendisinden önce atanan Halid b. Abdullah el-Kasri— 'yi görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek buraya Davud b. 
Talha'yı görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve Süleyman'ın ölümüne kadar burada Abdulaziz b. Abdullah valilik yaptı. 


Medine 


el-Velid öldüğü zaman, Osman b. Hayyan el-Mürri vali idi. Süleyman, onu azletti ve o, 96. Yılda Ramazan ayında Ebü Bekr b. Hazm'ı buraya vali yaptı. Bu vali, Süleyman'ın ölümüne kadar görevinde kaldı. 

Yemen 


Sa'd b. Bekr b. Muaviye oğullarından Urve b. Muhammed b. Atıyye es-Sa'di. 
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Basra 


Yezid b. el-Mühelleb, Süleyman'ın halifeliği zamanında buraya Süfyan b. Umeyr el-Kindi'yi vali tayin etti. el-Cerrah, 100. Yılda, onu buradan azletti. Sonra, Yezid, buraya Abdullah b. Bilâl el-Kilâbi'yi görevlendirdi. Sonra, onu azlederek yerine Mervan b. el-Mühelleb'i atadı ve o, Süleyman'ın ölümüne kadar burada görev yaptı. 

Küfe 

el-Velid öldüğü zaman Harmele b. Umeyr burada vali idi. Yezid b. el-Mühelleb, onu birkaç ay görevinde bıraktı. 
Sonra, onu azlederek yerine Bişr b. Hassân el-Mehri'yi görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve yerine Süfyan b. Hureyş el-Havlani'yi atadı. Süfyan, Süleyman'ın ölümüne kadar burada görev yaptı. 


Horasan 


el-Velid öldüğü zaman, Kuteybe b. Müslim burada vali idi. O, Süleyman'a karşı ayaklanma başlattı. Kuteybe öldürüldü ve Veki' b. Ebi Süd el-Guddâni insanların idaresini üstlendi. Yezid b. el-Mühelleb, onu azletti ve yerine oğlu Mahled b. Yezid'i görevlendirdi. Sonra Yezid Horasan'a döndü. Arkasından o, buradan ayrılarak, buraya, oğlu Mahled'i vekil tayin etti. Mahled, Süleyman? ın ölümüne kadar burada görev yaptı. 

Sicistan 

Yezid, buraya kardeşi Mudrik'i vali tayin etti. Sonra, 


onu azlederek yerine oğlu Muaviye b. Yezid'i atadı. Muaviye, Süleyman'ın ölümüne kadar burada görev yaptı. 

Sind 

Süleyman b. Abdulmelik, Salih b. Abdurrahman'a mektup yazarak Ebü Akil ailesini hapsederek cezalandırmasını istedi. Salih, Habib b. el-Mühelleb'i Hindistan savaşına kumandan, Yezid b. Ebi Kebşe'yi de haraç amilliğine atadı. Böylece Yezid b. Ebi Kebşe bir aydan az bir süre burada ikâmet etti. Sonra da öldü ve kardeşi Ubeydullah b. Ebi 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Kebşe'yi yerine vekil atadı. Sonra salih, onu azladerek yerine İmrân b. en-Nu'man el-Kilâ“yi vali tayin etti. Sonra, buranın savaş ve harac işlerini Habib b. el-Mühelleb'e verdi. 

Bahran (Bahreyn) 

Yezid b. el-Mühelleb, el-Eş'as b. Abdullah b. el-Cârud'u buraya vali atadı. Sonra, Muharib oğullarından Mesud b. 
Ebi Zeyneb el-Abdi, 26. Yılda, onu buradan uzaklaştırdı ve şehri ele geçirdi. 

İfrikiyye 

el-Velid, Abdullah b. Musa b. Nusayr'ı vali olarak görevinde bıraktı. Sonra, 97. Yılda, onu görevinden uzaklaştırdı. Râvilerin dediklerine göre el-Velid, 97. Yılda Reyhâne bint Ebi'l-As'ın azatlısı Muhammed b. Yezid'i buraya vali tayin etti. 

“Uman 

Salih b. Abdurrahman, Abdurrahman b. Kays el-Leysi'yi buraya vali tayin etti. Sonra, Yezid b. el-Mühelleb buraya kardeşi Ziyad b. el-Mühelleb'i atadı. 

Yemâme 


Süleyman buraya Süfyan b. Amr el-Ukayli'yi vali tayin etti. Sonra o, Nüh b. Hübeyre'yi buraya atadı. 


İrminiyye 

Abdulaziz b. Hâtim b. en-Nu'man burada vali idi. 
Sü-leyman'ın ölümüne kadar da İrminiyye'ye ordu gönderilme- di. 

Hac Mevsimi 


96 Yılda, Ebü Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm, 97. 
Yılda, Süleyman b. Abdulmelik, 98. Yılda, Abdulaziz b. Abdullah b. Halid b Esid b. Abdulmelik Hac yaptırdılar. 


Polis Teşkilatı Başkanı 
Ka'b b. Humeyd el-Absi. 
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Yazışma Kâtibi 


Ümmü”i-Hakem bint Ebi Süfyan'ın azatlısı Leys b. Ebi Rukayya. 


Harac ve Ordu Divanı 

Haşin'in azatlısı Süleyman b. Sa'd. 

Mühür Divanı 

Yemenliler'in azatlısı Nu'aym b. Ebi Selâme. 

Beytülmallar, Hazineler, Köleler ve Giderler 

Amir b. Lüey oğullarının azatlısı Abdullah b. Amr b. 
el-Hâris. 

Koruma Amiri 

Muhârib oğullatının azatlısı Halid b. er-Reyyan. 

Hâcibi 

Azatlısı Ebü Ubeyd. 


Süleyman'ın halifeliği zamanında Süfyan b. Sa'id es-Sevri ve Mâlik b. Enes doğdu. 


Abdurrahman şöyle dedi: 


Onlara (Süfyan b. Sa'id es-Sevri ve Mâlik b. Enes) yaşları hakkında soru yöğelttim. İkisi de Yukarıdaki rivayeti doğruladılar. 


99. Yılda, el-Velid b. Hişam ve Amr b. Kays el-Kindi Ebü İsa b. Amr savaşa gittiler. Bu esnada, Amr b. Kays'ın arkadaşlarından İbnw'l-Ca'd, Antakyalı bazı kişilerle birlikte öldürüldü. Bu savaş sırasında, el-Velid b. Hişam Rum (Bizans) bölgelerinden bazı atlıları öldürdü ve bir çok insanı da tutsak aldı. 


Bu yıl, Ömer b. Abdulaziz, Rum (Bizans) ülkesinde bulunan Mesleme b. Abdulmelik'e yiyecek ve binek hayvanları gönderdi ve orada akrabası olanlara da bir şeyler göndermelerini emrettti. Ayrıca, o Mesleme ile bir ordu 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göndererek insanlara yardım eli uzattı ve geri dönmeleri için izin verdi. 

Bu yıl, Türkler Azerbaycan'a saldırdılar. 

Ebü Halid, bana, Ebü Bera'nın ve başkalarının şöyle dediğini nakletti: 

Türkler bazı insanları öldürdüler. Bunun üzerine, Abdulaziz. b. Hâtim b. en-Nu'man el-Bahili, onların üzerine yürüdü. Allah, Türkleri öldürdü ve onlardan kaçanlar dışında, kimse kurtulmadı. Bu savaştan sonra, Abdulaziz, Hunâsire'de Ömer'in yanına geldi. 

Bu yıl, Yezid b. el-Mühelleb Horasan'dan geldi. O, köprüyü görevinden azledilmiş olarak geçti. Yine bu yıl, Adiyy b. Ertat, Ömer b. Abdulaziz tarafından vali olarak Basra'ya geldi. Yezid, ona selam vermek için yanına gitti. Fakat o, Yezid'i bağlayarak Ömer b. Abdulaziz'in yanına gönderdi. Ömer, onu ölünceye dek hapsetti. 

Bu yıl, Ömer b. Abdulaziz, el-Cerrah b. Abdulah el-Hakemi'yi Horasan'a gönderdi ve Ömer ona şunu yazdı: “Savaşa gitmeyin ve elinizdekilerle yetinin!” 

Bu yıl, Ebü Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm hac yaptırdı. 

99. Yılda, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe öldü. Abdullah b. Muhammed b. el-Hanefiyye ise Süleyman'ın halifeliğinin sonlarında öldü. 

100. Yıldan önce de Abdurrahman b. el-Esved b. Yezid en-Nahha'i öldü. Ayrıca, Hudayın b. el-Münzir Ebü Sâsân, Süleyman b. Abdumelik'in halifeliğinin başlarında öldü. 

Süleyman'ın halifeliği zamanında Sâlim b. Ebi'i-Ca'd öldü. 

YIL 100 (718/19) 
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Bu yıl, Ebü Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm hac yaptırdı. 


Bu yıl, Hârice b. Zeyd b. Sâbit, Ebü Umâme b. Sehl b. 
Huneyf, Ebü Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm, Haramilerin azatlısı Büsr b. Sa'id, Ebü Osman en-Nehdi adındaki kişiler Basra'da, Müslim b. Yesar Basra'da, Temim b. Seleme Küfe'de ve Şihr b. Havşeb Şam (Suriye)'de öldü. 


Bu yıl, Hammad b. Zeyd doğdu. 


YIL 101 (719/20) 
ÖMER B. ABDULAZİZ'İN VEFATI 
Bu yıl, Ömer b. Abdulaziz öldü. 
el-Velid b. Hişam, bana, babasından, dedesinin ve Abdullah b. Muğire bana babasının şöyle dediğini nakletti: 


Ömer b. Abdulaziz Receb ayının bitmesine beş gün kala Cuma günü Humus topraklarından Diru Sem'an'da öldü. 
Onun namazını Yezid b. Abdulmelik b. Mervan kıldırdı. O, öldüğü zaman otuzdokuz buçuk yaşındaydı. 

Osman b. Osman, bana, Ali b. Zeyd b. Cüd'an'ın şöyle dediğini nakletti: | 

Ömer b. Abdulaziz'in şunu söylediğini duydum: Allah'ın yılı, kırk yaşındaki adam için tamamlandı ve o kırk yaşında öldü. 

el-Asma'i-İbn Ebi'z-Zinad-Abdulaziz b. Ömer b. Abdulaziz yoluyla rivayet edilmiştir: 


Baban kırk yaşını tamamlamadan öldü. 


Ömer, 61. Yılda, Mısır'da doğdu ve 101. Yılda Diru Sem'an'da öldü. Abdulaziz şöyle dedi: “O (Ömer), 59. Yılda doğdu.”. 

Ebü”i-Yakdan şöyle dedi: 
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O, 6l. Yılda Mısırda doğdu ve Humus topraklarından Diru Sem'an'da öldü. Namazını da Yezid b. Abdulmelik kıldırdı. 

YEZiD B. ABDULMELİK'E BEY?AT EDİLMESİ 

Yezid b. Abdulmelik b. Mervan'a bey'at edildi. Annesi 'Atike bint Yezid b. Muaviye'dir. 101. Yılda Yezid b. el-Mühelleb, Ramazan ayının Bedir gecesinde Basra'ya girdi ve Basra valisi Adiyy b. Ertat onunla savaştı. 


ÖMER B. ABDULAZİZ'İN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 

Basra 

Ömer'in ölümüne kadar Adiyy b. Ertat el-Fezari burada vali idi. 

Küfe 

Ömer'in ölümüne kadar Abdulhamid b. Abdurrahman b. Zeyd b. el-Hattab burada vali idi. 

Horasan 

el-Cerrah b. Abdullah el-Hakemi burada vali idi. Sonra Ömer, ona mektup yazdı. Oda bunun üzerine, Abdurrahman b. Nu'aym el-Gâmidi'yi yerine vekil tayin etti. 

Sicistan 

el-Cerrah b. Abdullah. Sonra burayı Abdurrahman b. 
Nu'aym'ın idaresine verdi. Sonra Yezid b. el-Mühelleb ayaklanma başlatınca kardeşi Müdrik'i buraya gönderdi. Fakat, Abdurrahman, Yezid'in ölümüne kadar onu buraya sokmadı. 

Sind 

Adiyy b. Ertat buraya Abdulmelik b. Mesma' b. Mâlik b. Mesma' 1 vali tayin etti. Sonra onu azlederek buraya Amr b. Müslim el-Bahili'yi görevlendirdi. Amr, Ömer'in ölümüne kadar görevinde kaldı. 
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Bahran (Bahreyn) 

Salt b. Hureys burada vali idi. O, buradan Adiyy'in yanına haricileri gönderdi. Sonra Adiyy, onu azlederek yerine Abdulkerim b. el-Muğire'yi atadı. Zannedersem o, Bahili idi. 

“Uman 

Adiyy, buraya Sa'id b. Mesud el-Mâzini'yi vali tayin etti. Sonra, Ömer b. Abdulaziz, buraya yanındaki adamlardan Amr b. Abdullah b. Ebi Talha el-Ensari'yi görevlendirdi. 

Yemâme 

Zürâre b. Abdurrahman. 

Mekke 

Ömer b. Abdulâziz, öldüğü güne kadar Abdulaziz b. 
Abdullah b. Halid b. Esid'i burada görevinde bıraktı. 

Medine 

Ömer b. Abdulaziz, ölümüne kadar Ebü Bekr b. Muhammed b. Muhammed b. Amr b. Hazm'ı burada görevinde bıraktı. Osman b. Osman, Muhammed b. Kays b Mahreme- 
'nin, Ömer b. Abdulaziz için Medine'de valilik yaptığını ileri sürmüştür. 

Yemen 

Ömer, ölümüne kadar Urve b. Muhammed'i burada görevinde bıraktı. 

el-Cezire, İrminiyye ve Azerbaycan 

Ömer b. Abdulaziz, Abdulaziz b. Hâtim b. en-Nu'man'ı İrminiyye'ye vali tayin etti. Sonra, Adiyy b. Adiyy buraya vali atandı. O, Suvâde Ebü's-Sabah b. Suvâde el-Kindi'yi el-Cezire'ye vekil olarak görevlendirdi. 

Şam (Suriye) vilâyetleri 


Dımaşk 
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Abd b. el-Hashas el-Uzri. 


Ürdün 

Ubâde b. Nesiyy el-Kindi. 

Filistin 

en-Nadr b. Yüreym b. Ebrehe b. Sabah. 
Humus 


Yezid b. Husayn es-Sekuni. 


Kınnesrin 

el-Velid b. Hişam b. el-Velid b. Ukbe. 

el-Belka? 

el-Hâris b. Amr et-Tâi. 

Mısır 

Eyyüb b. Şurahbil b. Ebrehe b. es-Sabah 

İfrikiyye 

Ömer, Muhammed b. Yezid'i buradan azletti ve yerine onların azatlısı olan Abdullah b. Muhâcir el-Ensari'yi vali tayin etti. Sonra o, Mahzüm oğullarının azatlısı İsmail b. Ubeydullah'ı buraya vali olarak görevlendirdi. İsmail 100. 
Yılda, buraya vardı ve Berberilerin hepsi onun zamamında 


müslüman oldu. O, iyi bir valiydi ve Ömer'in ölümüne kadar görevinde kaldı. 


KADILAR 
Basra Kadılığı 
Amir b. Hafs, bize şunu nakletü: 
Ömer b. Abdulaziz Adiyy b. Ertat'a bir mektup yazarak şöyle dedi: “Yanındaki insanları topla ve onlarla İyâs b. 
Muaviye ve el-Kâsım b. Rabia el-Cevşeni hakkında istişarede bulun ve ikisinden birisini kadı tayin et!” Bu söz üzeri- 


ne, Adiyy bazı insanları topladı ve bu esnada el-Kâsım yemin ederek şunu söyledi: “İlyas, kadılık konusunda benden 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daha bilgili ve bu meslek için benden daha uygun bir kimsedir.” Böylece, Adiyy, onu kadı tayin etti. 

Sehl b. Yusuf, bana şunu nakletti: Halid el-Hizzâ' bize şöyle dedi: 

İlyas b. Muaviye bana şunu söyledi: Bu adam bana elçi gönderdi. Ben de onunla gitim ve o, Adiyy'in yanına geldi. 
Sonra oradan çıktı. Bu esnada, bir koruma da onunla birlikteydi ve şöyle dedi: “İstifamı kabul etmedi.” Sonra, mescide geldi ve burada iki rek'at namaz kıldı. Sonra, koruma amirine “Getir” dedi ve yetmiş davaya bakmadan kalkmadı. 
Sonra, İlyas meydana gelen bir olaydan dolayı Basra'ya gitti. Bunun üzerine adiyy, yerine el-Hasen b. Ebi'l-Hasen'i kadı tayin etti. 


Küfe Kadılğı el-Kâsım b. Abdurrahman b. Abdullah b. Mesud. 
Medine Kadılığı 


Ebü Tıvâle -adı ise, Abdullah b. Abdurrahman b. Ma'- mer b. Hazm'dır- O, Ömer'in ölümüne kadar Medine'de kadılık yaptı. 


Hac Mevsimi 


99. Yılda, Ebü Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm, 100. 
Yılda da yine Ebü Bekr! hac yaptırdı. 


Yaz Savaşları 


Ömer b. Abdulaziz bu görevi el-Velid b. Hişam ile Amr b. Kays es-Seküni'ye verdi. 


Polis Teşkilatı Başkanı 

Yezid b. Bişr b. Yezid b.Bişr el-Kelbi. 

Kâtibi 

Ümmü”'i-Hakem bint Ebi Süfyan'ın azatlısı. Leys b Ebi Rukayya idi. 


Harac ve Ordu Divanı 
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Salih b. Cübeyr el-Guddâni: 

Mühürdarı 

Nu'aym b. Selâme. 

Koruma Amiri 

İbn Ebi “İyaş el-Hâni idi. Sonra, onu azletti ve yerine Ensar'ın azatlısı Ömer b. el-Muhacir'i görevlendirdi. 

Hâcibi 

Azatlısı Hubeyş idi. 

Ömer b. Abdulaziz'in halifeliği sırasında Küfeliler— 'den şu kişiler öldü: Muhammed b. Cübeyr b. Mut'im, el-Kâsım b. Muhaymire Hemdani, İsa b. Talha b. Ubeydullah, Alkame b. Abdullah el-Müzeni, Ebü'd-Duha Müslim b. Sabih ve Abdullah b. Mürre Hemdani. Ayrıca, onun zamanında şu kişiler de öldü: el-Hasen b. Muhammed el-Hanefiyye, Yusuf b. Abdullah b. Selâm ve Ebü't-Tufeyl Amir b Vasile Onlardan sonuncusu Ömer'i gördü. 


101. Yılda, Abdullah b. el-Hâris'in azatlısı Mukassim öldü. 

Bu yıl, şu kişiler de öldü: Zekvân Ebü Salih, Muhammed b. Mervan b. el-Hakem ve Abdullah b. Râfi” b. Hudeyr. 

Bu yıl, Yezid b. Abdulmelik, Irak idaresini Mesleme b. 
Abdulmelik'e verdi ve ona Yezid b. el-Mühelleb'le savaşmasını emretti. 

Bu yıl, Abddurrahman b. ed-Dahhak b. Kays el-Fihri Hac yaptırdı. 

YIL 102 (720/21) 

Bu yıl, Yezid b. el-Mühelleb, H. 102. Yılın Safer ayının onikinci gününden sonra Cuma günü öldürüldü. 


Yine 102. Yılın Safer ayında, Muaviye b. Yezid, Adiyy b. Ertat ve Guber oğullarının azatlısı el-Kâsım b. Müslim - 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o, el-Kasım'ın oğulları Ravh ve Hişam'ın babasıdır- “i öldürdü. 


Şihab, bana, Abdullah b. el-Muğire'den, babasının şöyle dediğini nakletti: 

Yezid b. el-Mühelleb'in öldürüldüğü haberi geldiğinde bende Vasıt'taki valilik konağındaydım. Bu esnada, Muaviye b. Yezid oturuyordu. Sonra o, Adiyy b. Ertat ve oğlu Muhammed b. Adiyy, Mesma'ın oğulları Mâlik ve Abdulmelik, Kasım b. Müslim ve Abdullah b. Ömer en-Nasri'nin yanlarına geldi ve hepsinin boyunlarını vurdu. 


Bu yıl, İfrikiyye'de bulunan Yezid b. Ebi Müslim, Muhammed b. Evs el-Ensari'yi deniz yoluyla Mağrib ülkesinden Sıkılye (Sicilya) üzerine gönderdi ve onunla bazı insanları da gönderdi. O, ganimet ele geçirerek zayiat vermeden geri döndü. 


YEZiD B. EBi MÜSLİM'İN ÖLDÜRÜLMESİ 


Bu yıl, askerler, Yezid b. Ebi Müslim'in üzerine saldırdılar ve onu öldürdüler. 


Ebü'i-Yakdan-el-Vezzah b. Hayseme-Davud b. Ebi Hind-Muhammed b. Yezid el-Ensari yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ömer b. Abdulağiz halife olduktan sonra, beni gönderdi ve Yezid b. Ebi Müslim dışında, Süleyman'ın hapsettiği bütün insanları hapishanelerden çıkardım. Bunun üzerine, Yezid b. Ebi Müslim kanımı dökeceğine nezretti. Ömer ölünce, Yezid b. Abdulmelik, onu (Yezid) İfrikiyye'ye vali tayin etti. Bu esnada, ben de burada bulunuyordum. Ramazan ayinın bir gecesinde, beni alıp ona götürdüler. Beni görünce, şöyle dedi: “Muhammed b. Yezid misin?” Ben de ona “Evet” dedim. Sonra bana şunu söyledi: “Ahidsiz ve akidsiz seni bana getiren Allah'a çok dua ve niyazda bulundum.” 
Bunun üzerine, ben de şunu söyledim: “Ben de, beni, senden koruması için Allah'a çok yalvardım.” O da, bana: “Vallahi, Allah, seni, benden korumadı. Vallahi, ölüm meleği sana ulaşmak için, benimle yarış yapmak isteseydi, onunla hemen yarışırdım.” Muhammed b. Yezid sözüne şöyle devam etti: Sonra, akşam namazı için kamet getirildi ve o bir rek'at namaz kıldıktan sonra, askerler ayaklandılar ve onu öldürdüler. Arkasından da bana, “İstediğin yoldan gidebilirsin” dediler. 


Ebü Halid şöyle dedi: 


Muhammed b. Yezid savaşlarını bitirdiğinde, Yezid b. 
Ebi Müslim öldürülmüştü. Bunun üzerine, o Yezid b. Abdulmelik'e bir mektup yazarak, olayı kendisine anlattı. Sonra, Yezid, Mısır'da valisi olarak görev yapan Bişr b. Safvan el-Kelbi'ye mektup yazarak İfrikiyye'ye görevlendirdiğini bildirdi. Bişr, 102. Yılın Şevval ayında İfrikiyye'ye geldi. 


Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik, Hilal b. Ahvez el-Mâzini'yi, el-Mühelleb'in aile fertlerini yaklamak için Kundabile gönderdi. İki taraf karşılaşınca savaştılar. Savaş sırasında el-Mufaddal b. el-Mühelleb öldürüldü ve insanlar kaçtılar. Bu esnada, Hilâl, el-Mühelleb'in oğullarından bazı kimseleri öldürdü ve o, kadınları incelemedi ve onlara dokunmadı. Sonra, ailelerle birlikte esirleri Yezid b. Abdulmelik'in yanına gönderdi. 

Hâtim b. Müslim, bana şunu nakletti: 


Onlar (el-Mühelleb'in kadın ve çocukları), Yezid b. 
Abdulmelik'in yanına girince, Kesir “Azze” olarak tanınan Kesir b. Ebi Cum'a ayağa kalktı ve şunu söyledi: 

“O, kişi hilim sahibidir ki, suçluları ele geçirdiğinde onları toplu halde şiddetle cezalandırır veya onları bâğışlar ve öldürmez. Ey Mü'minlerin emiri! 
Onları bağşıla ve ecir kazan. Senin için yazan ve faydası dokunan birinin iyiliklerini görmezlikten gelme! Onlar kötülük yaptılar, kendilerini bağışlarsan ki, buna senin gücün yeter. En çok ecir getiren hilim sinirlenen kişinin hilmidir. Kureyş kabilesi, onları ve Yemen kökenlileri Mekke'nin düzlüklerinden üzerinde çizgiler bulunan kılıçlarla kovaladılar.” 
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Bunun üzerine, Yezid şöyle dedi: “Şefkat sana yapışmış, buna imkân yok. Kimin, el-Mühelleb ailesinden kan borcu varsa kalksın.” Sonra, esirleri onlara teslim etti. 
Böylece, onlardan yaklaşık seksen kişi öldürüldü. 


102. Yılda, Mesleme b. Abdulmelik, Sa'id b. Abdula-Ziz'i Horasan'a gönderdi. O, burada savaşlar yaptı, fakat bir şey elde edemedi ve Soğdlular onunla savaştılar. Bu savaş esnasında, Temim oğullarından bazı kişiler öldürüldü. Onlar şunlardır: el-Muğire b. Habnö”', Su'be b. Zahir en-Nehşeli ve Abdullah b. Züheyr el-Adevi. Râvilerin dediklerine göre bu olay 103. Yılda vuku bulmuştur. 


Bu yıl, el-Abbas b. el-Velid b. Abdulmelik savaşa gitti ve Rum (Bizans) topraklarından Debse'yi fethetti. 

Bu yıl, Abdurrahman b. ed-Dahhak b. Kays el-Fihri Hac yaptırdı. 

102. Yılın sonlarında -veya 103. yılın başlarında-Mesleme b. Abdulmelik Irak valiliği görevinden azledildi. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Mugire-babası ve Ebü'l-Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 

Yezid b. Abdulmelik 101. Yılın sonlarında veya 102. 
Yılın başlarında Irak'ı! kardeşi Mesleme'nin idaresine verdi. Sonra, onu, 102. Yılın sonlarında veya 103. Yılın başlarında azletti. Mesleme'nin, Küfe'de Polis Teşkilâtı başkanı Katan b. Habbe el-Kelbi idi. Ayrıca, Küfe Polis Teşkilatı başında el-Uryan b. el-Heysem b. el-Esved en-Naha'i, Basra Polis Teşkilatı başında da Abdurrahman b. Süleym el-Kelbi bulunmaktaydı. 


YIL 103 (721/22) 


Bu yıl, Yezid b. Abdulmelik, Irak'ı, Ömer b. Hübeyre el-Fezari'nin idaresine verdi. Sonra, Abdulaziz b. el-Hâris b. el-Hakem b. Ebi'l-As'ı azlederek yerine Sa'id b. Amr el-Hureşi'yi vali tayin etti. Bu esnada, Soğd halkı ayaklandı ve 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onlar aileleri ve malları ile yürüdüler. Sa'id b. Amr el-Hureşi de onların üzerine yürüdü. Bunun üzerine, onlar, memleketlerine dönmek ve Müslümanlara cizye ödemek karşılığında onunla sulh yapmak istediler. Fakat onlardan bazıları sulha katıldılar, diğerleri ise, buna katılmadılar. Sonra insanların üzerine yürüdüler ve sağa sola saldırmaya başladılar. Sa'id, onların hepsini öldürdü ve ailelerini de esir aldı. 

Bu yıl, Ma'lak b. Sufâr el-Behrani, İrminiyye üzerine yürüdü. 

Ebü Halid, Ebü Bera'nın şöyle dediğini nakletti: 

Hazarlılar, Ma'lak b. Sufârla Mercüwl-Hicâre'de karşılaştılar ve Müslümanlardan bazı kimseler öldürüldü. Bu olay, 103. Yılın Ramazan ayında meydana geldi. Kış mevsimi çok şiddetli oldu ve Hazarlar orduyu ele geçirdiler. 

Muhammed b. Mervan büyük yaz savaşlarında, Osman b. Hayyan ise, küçük yaz savaşlarına görevlendirildi. 

Bu yıl, el-Abbas b. el-Velid, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü. 

Bu yıl, Abdurrahman b. ed-Dahhak b. Kays el-Fihri Hac yaptırdı. 

Bu yıl, Muharrem ayında Bişr b. Safvan, Yezid b. Mesrük el-Yahsubi'yi, Mağrib topraklarından Serdâniye üzerine gönderdi ve o, ganimet ele geçirerek zayiat vermeden geri döndü. 

103. Yılda, Küfeliler'den Esed oğullarının azatlısı Yahya b. Vessâb, Mus'ab b. Sa'd b. Mâlik, Meymüne'nin azatlısı Ata” b. Yesâr, İrminiyye'de Abdulaziz b. Hâtim b. en-Nu'man el-Bahili öldü. 


Bu yıl, Yezid b. Zürey' doğdu. 


YIL 104. (722/23) 
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EL-CERRAM'IN İRMİNİYYE VALİLİĞİ VE 
BELENCER'İN FETHİ 


Bu yıl, Yezid b. Abdulmelik, Malak b. Sufâr'ı, İrminiyye valiliğinden azleti ve oraya el-Cerrah b. Abdullah el-Hakemi'yi vali tayin etti. el-Cerrah savaşa gitti ve 104. Yılın Rabiu'l-Evvel ayının üçüncü gününden sonra Pazar günü Belencer'i fethetti. Sonra, el-Cerrah, el-Bâb şehrine varmadan Erran nehrine iki fersahlık bir bölgede Hakan'ın oğlu ile karşılaştı. İki taraf şiddetli bir şekilde savaştılar. Bu esnada Hakan'ın oğlu yenilgiye uğradı ve Müslümanlar, onları takip ederek öldürmeye başladılar. Müslümanlar, onların birçoğunu öldürdüler ve bazı kimseleri de tutsak aldılar. 

Ebü Halid, bana, Ebü'-Bera' en-Nümeyri'nin şöyle dediğini nakletti: 

Belencer halkı, onları şehirlerinden alarak Hizân rustakına yerleştirmesi şartıyla el-Cerrah'a sulhu teklif ettiler. Oda, bunu kabul ederek onları göçtürdü. Sonra O, Yez'u rustakına gitti ve burada birkaç gün kaldı. Bunun üzerine, buranın halkı, ona, kendilerini File rustakına yerleştirmesi şartıyla sulh teklif ettiler. 

Ebü Bera” şöyle dedi: Süvâde -o, doğru söyleyen bir yaşlı adamdı -bana şunu söyledi: 

Biz, Belencer'de el-Cerrah'la beraberdik. Müslümanlardan bir adam meydana çıkarak “Kim kendini Allah için feda eder.” dedi. Bazı insanlar, onun bu çağrısına isticâbet ettiler ve onların sayıları otuzdan azdı. Onlar, kılıçlarının kınlarını kırdılar ve ahırda bulunan buzağılara saldırdı-— lar. Onlar, buzağıları korumakla görevli kişileri uzaklaştırarak bir buzağıyı aldılar. Fakat buzağılar birbirine bağlanmışlardı. Alınan buzağı, yokuştan inince, diğer buzağılar da onu takip ettiler ve böylece bütün buzağılar, Müslümanların ordugâhına girdiler. Sayıları üçyüze yakındı. Sonra, Müslümanlar, Belencer halkına karşı saldırıya geçtiler ve onlar el-Bâb şehrinden çıktılar. Bu durum karşısında, 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Belencer sahibi bineğiyle kaçtı ve el-Cerrah Belencer'i ele geçirdi. Sonra, el-Cerrah, kırk aileden oluşan Türklerin üzerine yürüdü. Fakat, onlar kendisiyle birlikte Hazarlar'a karşı savaşmak şartıyla ona antlaşma teklif ettiler. O da, bunu kabul etti ve Versân'a gitti. 

Bu yıl, Osman b. Hayyan el-Mürri ve Abdurrahman b. 
Süleym el-Kelbi savaşa gittiler ve Sesre'ye inerek burayı fethettiler. Osman ise, Rum (Bizans) kalelerinden biri olan Kaysâre'yi fethetti. 

Bu yıl, Bişr b. Safvan -İfrikiyye valisi- Amr b. Fâtik el-Kelbi'yi denizde savaşa gönderdi ve o, ganimet ele geçirerek zayiat vermeden geri döndü. Bu olay 104. Yılda meydana geldi. 

Bu yıl, Abdulvahid b. Abdullah en-Nasri (Nasr b. Muaviye) Hac yaptırdı. 

104. Yılda, Meymüne'nin azatlısı Süleyman b. Yesâr, Yahya b. Aburrahman b. Hâtıb b. Ebi Bele'a, Mücâhid b. Ceber, İbn Abbas'ın azatlısı Ebü Muabbed, Ebü Kullâbe el-Cürmi, Amir b. Sa'd b. Mâlik ve Yezid b. el-Asam öldü. 

Hâtim b. Müslim, bana, Osman b. Mevhib'in şöyle dediğini nakletti: 

eş-Şa'bi, Musa b. Talha b. Ubeydullah ve Ebü Berede b. 
Ebi Musa el-Eş'ari 103. Yılın sonlarında veya 104. Yılın başlarında Cuma günü öldüler. 

Ebü Nu'aym şöyle dedi: 

Onlar, 104. yılda öldüler. 

Yezid b. Abdulmelik'in halifeliği zamanında İkrime b. 
Abdurrahman b. el-Hâris b. Hişam öldü. 


YIL 105 (723/24) 


Bu yıl, Câbân Türkler'den oluşan büyük bir orduyla İrminiyye'ye doğru yürüdü. Bunun üzerine, el-Cerrah b. 
Abdullah el-Hakemi de ona doğru yürüdü. İki taraf, Ramazan ayında el-Kerr ve er-Ress arasında yer alan ve Elzem diye tanınan yerde karşılaşarak günlerce savaştılar. Sonra, Allah, müşrikleri yenilgiye uğrattı. 

Ebü Halid şöyle dedi: Ebü”l-Bera şunu söyledi: Mâlik b. Edhem, bana şunu nakletti: 

Biz, el-Cerrah'la beraberdik, gece bizi ayırana kadar onlarla savaştık ve Allah, Müslümanlara fethi müyesser eyledi. 

İbnuw'l-Kelbi şöyle dedi: 

Bu yıl, el-Cerrah b. Abdullah, el-Lân üzerine yürüdü ve Belencer arkasından Medâin'e yürüdü. Bazı yerleri fethetti, bazılarını da göçtürdü. Ayrıca o, bazı insanları öldürdü ve ganimet ele geçirdi. Bu olay, 105. Yılda meydana geldi. | 

İbnw'-Kelbi şöyle dedi: 

Bu yıl, Mervan b. Muhammed sağ yönde yer alan yaz 


savaşlarına gitti ve Rum (Bizans) topraklarında yer alan “Anec tarafındaki bir şehri fethetti. 


YEZiD B. ABDULMELİK'İN VEFATI 
105. Yılda, Yezid b. Abdulmelik b. Mervan öldü. 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Mugire-babası ve başkajarı yoluyla rivayet edilmiştir: 


Yezid b. Abdulmelik -Annesi Atike bint Yezid b. 
Muaviye'dir- 71. veya 72. yılda Dımaşk'ta doğdu ve 105. Yılının Şa'ban ayının bitmesine beş gün kala Cuma günü el-Belka ülkesinden İrbid şehrinde öldü. Onun namazını, kardeşi Hişam b. Abdulmelik kıldırdı. O, öldüğü zaman otuzdört veya otuzüç yaşındaydı. Halifeliği ise, dört yıl ve bir ay sürdü. Cerir şöyle dedi: “Otuz yaşından önce, zorla ele geçirilmeyen bir iktidar gömleği sana giydirildi. Halbuki iktidar genellikle zor kullanarak ele geçirilir.” 
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HİŞAM B. ABDULMELİK'E BE'YAT EDİLMESİ 


Hişam b. Abdulmelik'e bey'at edildi. Annesi, Ümmü Hişam bint İsmail b. Hişam el-Mahzumi'dir. 


YEZiD B. ABDULMELİK'İN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 
Medine 


O (Yezid), Ebü Bekr b. Hazm'ı buradan azlederek 101. 
Yılda, Abdurrahman b. ed-Dahhak b. Kays el-Fihri'yi görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve 104. Yılda buraya Nasr b. 
Muaviye oğullarından Abdulvahid b. Abdullah'ı vali atadı. 
Abdullah, Yezid'in ölümüne kadar burada görev yaptı. 


Mekke 


O (Yezid), Abdulaziz b. Abdullah b. Halid b. Esid'i buradan azlederek 103. Yılda, burayı Taif'le birlikte Abdurrahman b. ed-Dahhak b. Kays'ın idaresine verdi. Sonra, onu azlederek burayı 104. Yılda Taifle birlikte Abdulvahid b. Abdullah en-Nasri'nin idaresine verdi ve Yezid'in ölümüne kadar da öyle devam etti. 


Yemen 


Yezid, Urve b. Muhammed'i buradaki görevinde bıraktI. 


Basra 


Yezid b. el-Mühelleb isyan başlattı ve 101. yılın Ramazan ayının Kadir gecesi Basra'ya geldi. Bu esnada Adiyy b. Ertat burada vali idi. Yezid, burayı ele geçirerek onu hapsetti. Sonra o, Vâsıt'a gitti ve kardeşi Mervan b. el-Mühelleb'i Basra'ya vekil tayin etti. Yezid 102. yılın Safer ayında öldürülünce, Basralılar Şebib el-Mâzini Ebü İsa b. 
Şebib'i vali tayin ettiler. Sonra Irak valisi Mesleme b. Abdulmelik, Abdurrahman b. Selim el-Kelbi'yi kumandan olarak buraya gönderdi. Sonra, Yezid b. Abdulmelik, Ömer b. 
Hübeyre el-Fezâri'yi Irak valisi atadı ve o, 103. yılda Ira-Wa geldi ve Sa'id b. Amr, Hureşi'yi Basra'ya vali tayin etti. 
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Sonra o, Dımaşklılar'dan Hassân b. Abdurrahman b. Mesud el-Fezari'yi, sonunda da Ümmü Ömer b. Hübeyre'nin kocası Firas b. Sümeyy el-Fezari'yi Basra'ya vali atadı. 

Küfe 

Ömer b. Abdulaziz öldüğü zaman Abdulhamid b. Abdurrahman b. Zeyd b. el-Hattab burada vali idi. Yezid b. 
Abdulmelik, onu görevinde bıraktı Sonra, onu, Irak valisi Mesleme b. Adulmelik azlederek, buraya Muhammed b. Amr b. el-Velid b. Ukbe b. Ebi Mu'ayyıt'ı vali tayin etti. Sonra, İbn Hübeyre, 103. yılda, onu azlederek Gatafan Mürresi'nden es-Su'r b. Abdullah'ı görevlendirdi ve bu vali Yezid b. 
Abdulmelik'in ölümüne kadar görevinde kaldı. 


Horasan 


Abdurrahman b. Nu'aym el-Gâmidi burada vali idi. 
Yezid b. el-Mühelleb isyan başlatınca, kardeşi Müdrik'i buraya gönderdi. Fakat, Abdurrahman, onun şehre girmesine engel oldu. Mesleme, Irak'a gelince, Sa'id b. Abdulaziz b. el-Hâris b. el-Hakem b. Eb”l-AS'ı buraya gönderdi. İbn Hübeyre, onu görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek buraya 
103. Yılda Sa'id b. Amr'el-Hureşi'yi vali tayin etti. Sonra onu azlederek 104. Yılda, Müslim b. Sa'id b. Eslem b. Zür'a el-Kilâbi'yi buraya vali atadı. 


Sicistan | 


Yezid b. Abdulmelik, Küfelilerden Minkar b. Ubeyd oğullarından el-Ka'ka” b. Süveyd'i buraya vali tayin etti. İbn Hübeyre, onu azlederek buraya es-Seyyâl b. el-Münzir b. 
Avf b. en-Nu'man'ı görevlendirdi. 

Sind 

Ömer öldüğü zaman, Amr b. Müslim burada vali idi. 
Sonra, Yezid b. el-Mühelleb, Basra'yı ele geçirince, Fülânen eş-Şeybani Yezid b. Veda” b. Humeyd el-Ezdi'yi buraya vali atadı. 102. Yılda, Hilal b. Ahvez, Mesleme b. Abdulmelik tarafından buraya gönderildiği güne kadar o, görevine devam etti. Sonra, İbn Hübeyre, 103. Yılda, Ubeydullah b. Ali es-Selmi'yi buraya vali tayin etti. Sonra, onu azlederek Gatafan Mürresi'nden Abdulhamid b. Abdurrahman'ı buraya görevlendirdi. Bu vali, Yezid b. Abdulmelik'in ölümüne kadar burada görev yaptı. 


Bahran (Bahreyn) ve Yemâme 

İbrahim b. Arabi buraya geri gönderildi. 

İrminiyye 

Yezid b. Abdulmelik 103. Yılda, Humuslular'dan Ma'- lak b. Sufâr b. Felhas b. Cenbu'l-Cimâr b. Mükidu'n-Nâr el-Behrani'yi buraya vali tayin etti. Sonra o, 104. Yılda, onu azlederek buraya el-Cerrah b. Abdullah el-Hakemi'yi görevlendirdi. 

el-Cezire 

Fâyid b. Muhammed el-Kindi buraya vali tayin edildi. 
Sonra da el-İrs b. Kays b Sw'be b. el Arkam el-Kindi görevlendirildi. 

İfrikiyye 

Yezid b. Ebi Müslim 101. Yılın Zi'l-Ka'de ayında buraya vali tayin edildi, sonra da burada öldürüldü. Yezid b. 
Abdulmelik 102. Yılda, Bişr b. Safvan'ı buraya vali atadı. 
Sonra, Bişr, 105. Yılda, Yezid b. Abdulmelik'in yanına gitmek için buradan ayrıldı ve Yahya b. Mâ'isa'yı buraya vekil bıraktı. O, geldiğinde Yezid ölmüştü. 

Misir 


Bişr b. Sefvan el-Kelbi buraya vali tayin edildi. Sonra Yezid, onu İfrikiyye'ye vali atadı. 
KADILAR 
Basra kadılığı 


Mesleme b. Abdulmelik, Abdulmelik b. Bişr b. Mervan'ı, Basra'ya vali tayin etti. Abdulmelik b. Bişr, en-Nadr b. 
Enes b. Mâlik'i kadı atadı. Sonra, Mesleme b. Abdulmelik 
102. Yılda, Musa b. Enes b. Mâlik'i buraya kadı tayin etti. 
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Sonra, İbn Hübeyre Basra'ya geldi ve o, 103. Yılda Abdulmelik b. Ya'la'yı buraya kadı olarak görevlendirdi. 

Küfe 

Yezid b. Abdulmelik, el-Kâsım b. Abdurrahman b. 
Abdullah b. Mesud'u kadılık görevinde bıraktı. Sonra, 103. 
Yılda, onu azletti ve el-Hüseyn b. el-Hasen el-Kindi'yi buraya kadı tayin etti. 

Medine 


Yezid, Abdurrahman b. ed-Dahhak b. Kays'ı buraya vali atadı. O da Mesleme b. Abdullah b. Seleme el-Mahzümi- 
'yi buraya kadı tayin etti. Sonra, 104. Yılda, Abdulvahid b. 
Abdullah en-Nasr'i buraya vali tayin edildi. Bu vali, Sa'd b. 
İbrahim b. Abdurrahman b. Avfı Medine'ye kadı olarak görevlendirdi. Sonra, onu azlederek buraya Sa'id b. Süleyman b. Zeyd b. Sâbit'i kadı atadı ve o, Yezid'in ölümüne kadar görevinde kaldı. 

Hac Mevsimi 

101, 102 ve 103 yılda, Abdurrahman (b. ed-Dahhak) b. Kays el-Fihri, 104. Yılda da Abdulvahid en-Nasri Hac yaptırdı. i 

Yaz Mevsimi Savaşları 


Yezid'in ölümünd kadar bu görevi, Abdurrahman b. 
Süleym el-Kelbi üstlendi. 


Polis Teşkilatı Başkanı 


Yezid'in ölümüne kadar Ka'b b. Hâmid el-'Absi bu görevi ifa etti. Harac, ordu ve Yazışma divanı: Salih b. Cübeyr el-Guddâni. Sonra Yezid, onu azlederek, Yemenliler'in azatlısı Üsâme b. Zeyd'i görevlendirdi. 


Mühür, Hazineler ve Beytülmallar 

Yezid'in azatlısı Matir. 

Hâtim b. Müslim şöyle dedi: 

Mühür divanına Üsâme b. Zeyd bakmaktaydı. 
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Koruma Amiri 

Ebü Ma'n'ın damadı Gaylân. 

Hâtim şöyle dedi: 

Koruma amiri Ebü Mâlik es-Sekseki idi. 
Hâcibi 

Azatlısı Halid idi. 


İBN HÜBEYRE'NİN IRAK'A VALİ TAYİN EDİLMESİ 
VE ONUN POLİS TEŞKİLATI BAŞKANLARI VE KÂTİPLERİ 


Abdullah b. el-Muğire-babası ve el-Velid b. Hişam- babası-dedesi ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 


Irak, 103. Yılın başlarında Ömer b. Hübeyre el-Fezâri'nin idaresine verildi. Onun, Vâsıt'ta Polis teşkilâtı başkanı Ebü Ziyad b. Süveyd ve Havsere b. Süheyl el-Bahili, Küfe'de, Polis Teşkilatı Başkanı Muhammed b. Mazur el-Esedi ve Basra'da Polis Teşkilatı başkanı İbn Riyât idi. Onun kâtibi ise, Şam (Suriye)lılar'dan Osman ve Sa'd b. Atiyye adında bir adamdı. 

İbn Hübeyre, elli küsür yaşında öldü. 

İbn Hübeyre'nin valiliği sırasında Küfeliler'den Sa'd b. Ubeyde es-Selmi, Ebü Miclez, Mevrik el-'Acli ve Ebü's-Süleyl öldü. 

İbn Hübeyre'nin valiliği sırasında Mesud b. Ebi Zeyneb isyan başlattı ve Bahreyn ve Yemâme'yi ele geçirdi. Onu, Süfyan b. Amr el-Ukayli öldürdü. 

Yine 105. Yılda, şu kişiler öldü: Humeyd b. Abdurrahman b. Avf, Umâre b. Huzeyme b. Sâbit, Sinan b. Ebi Sinan ed-Düeli, İbn Abbas'ın azatlısı İkrime, Ebü Rec el-Atâridi, el-Müseyyib b. Rafi' ve ed-Dahhak b. Mizâhim. 
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Yezid b. Abdulmelik'in halifeliği zamanında Ebân b. 
Osman ve Zeyd b. el-Hattab ailesinin azatlısı Ubeyd b. Huneyn öldü. 

YIL 106 (724/25) 


Bu yıl, Müslim b. Sa'id b. Eslem. Zür'a Fergâna üzerine yürüdü ve Türkler'in ordusu onunla karşılaştı. Yapılan savaşta, Hakan'ın yeğeni ve müşriklerden bazı kimseler öldürüldü. Bu olay, İbn Hübeyre'nin valiliği sırasında meydana geldi. Sonra, Halid b. Abdullah el-Kasri vali olarak |Irak'a geldi. Halid, kardeşi Esed b. Abdullah'ı Horasan'a vali tayin etti ve o, Müslim b. Sa'id'le karşılaştı. O, 106. Yılın Rabiu'l-Ahir ayında ordusuyla birlikte geri döndü. 

Bu yıl, el-Cerrah b. Abdullah el-Hakemi, İrminiyye üzerine yürüdü. 

Ebü Halid, bana, Ebü Bera” en-Nümeyri'nin şöyle dediğini nakletti: 

el-Cerrah b. Abdullah el-Hakemi, Hazar topraklarına girdi. Bunun üzerine, el-Lân halkı, onunla sulh yaptı ve ona cizye ve harac verdiler. O (el-Cerrah), el-Lân kapısından geri dönen ilk kişidir. 

Bu yıl, İfrikiyye'de vali olan Bişr b. Safvan, Cumah oğullarının azatlısı Muhammed b. Ebi Bekr'i savaşa gönderdi ve o, Karsaa (Korsika) ve Serdaniye adalarını ele geçirdi. 

Bu yıl, Sa'id b. Abdulmelik, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü. 

Bu yıl, Hişam b. Abdulmelik hac yaptırdı. 

106. Yılda, Tavüs b. Kisân Mekke'de öldü ve namazını Mina'ya gitmeden önce Hişam b. Abdulmelik kıldırdı. Bu yıl, Müslim b. Cündüb el-Hüzeli öldü. 


Bu yıl, Muaviye b. Hişam, yaz savaşına çıktı. 


Bu yıl, Halid b. Abdullah el-Kasri Irak valisi tayin edildi. 
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YIL 107 (725/26) 


Bu yıl, Hişam b. Abdulmelik, el-Cerrah b. Abdullah el-Hakemi'yi İrminiyye ve Azerbaycan valiliği görevinden azletti ve buraya Mesleme b. Abdulmelik'i vali atadı. Bu esnada, Mesleme, el-Hâris b. Amr et-Tâi'yi savaşa gönderdi. 


Ebü Halid şöyle dedi: Ebü Bera' şunu söyledi: 


el-Hâris savaşa gitti ve el-Kerr ülkesinden Hoşdân adında bir kasabayı fethetti. 


Ebü Bera” şöyle dedi: 
O yıl, Mesleme, Malatya'ya bağlı Fedreb üzerine yü- 


rüdü ve oradan Kayseriyye'ye geçti ve orayı 107. Yılın Ramazan ayının dördüncü gününden sonra savaşla fethetti. 


İbnw'l-Kelbi şöyle dedi: 
Bu yıl, Muaviye b. Hişam, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve bu olayın haberi onların ordusuna ulaştı. 


Sonra o, buradan el-Vezzâhiye sahibi el-Vezzâh'ı göndere-— rek köylerle tarlaları yaktı ve ağaçları kesti. 

İbnu'l-Kelbi şunu söyledi: 

Bu yıl, Şam (Suriye)'da şiddetli bir veba salgını yayıdı. Hatta hayvanlara ve ineklere de bulaştı. 

Bu yıl, Esed b. Abdullah, Garşistan üzerine yürüdü. O, İbn Sâlim el-Ezdi'yi, atlılardan oluşan bir orduyla sava-şa gönderdi. Bir düşman ordusu, onunla karşılaştı ve Müslümanlardan bazı kimseler bu savaşta öldürüldü. O yıl insanlar açlıkla karşı karşıya geldiler ve sıkıntılarla geri döndüler. 

Bu yıl, Muaviye, b. Hişam, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve Erveliyye'ye kadar ulaştı. 


Bu yıl, İbrahim b. Hişam b. İsmail el-Mahzumi Hac yaptırdı. 
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107 Yılda, Sâlim b. Abdullah b. Ömer, yıl başında, 
el-Kâsım b. Muhammed b. Ebi Bekr yıl sonunda öldü. Ayrıca bu yıl Ata b. Yezid el-Leysi öldü. 


Bu yıl, el-Mw'temir b. Süleyman ve Süfyan b. Uyeyne doğdu. Hişam'ın halifeliğinin başlarında Talha b. Rukâne- 
'nin oğulları Yezid ve Muhammed ve Müslim b. Cündüb öldü. 


YıL 108. (726/27) 


Bu yıl, Esed b. Abdullah Gur üzerine yürüdü ve onlar büyük bir orduyla onunla karşılaştılar. İki taraf, şiddetli bir savaş yaptı. Sonra Allah, düşmanı yenilgiye uğrattı. 


Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik sağ yöndeki yaz savaşlarına ve Asım b. Abdullah b. Yezid el-Hilâli de sol yöndeki yaz savaşlarına gitti. 


Bu yıl, Hakan'ın oğlu Azerbaycan'a saldırı düzenledi. 
Ebü Halid şöyle dedi: Ebü Bera” şunu söyledi: 


Martik b. Hakan, 108. Yılda, Azerbaycan'a saldırı düzenleyerek Versan şehrini kuşattı ve burayı mancınıkla dövdü. el-Hâris b. Amr'a haber ulaşınca harekete geçti ve er-Ress'i Versan üzerinden geçti. Bu haberi alan Hakan'ın oğlu, el-Hâris'in üzerine yürüdü. İki ordu karşılaşınca, Allah, Hakan'ın oğlu ve arkadaşlarını yenilgiye uğrattı ve onlardan çok sayıda insan öldü. Bu savaşta, el-Hâris b. Amr (Allah, ona rahmet eylesin) öldürüldü. 


Bu yıl, Bişr b. Safvan, Kusem b. Avâne el-Kelbi'yi savaş maksadıyla İfrikiyye'ye gönderdi ve o, ganimet ele geçirdikten sonra, zayiat vermeden geri döndü. 

Bu yıl, İbrahim (b. Hişam) b. İsmail Hac yaptırdı. 

Bu yıl, Abbad el-Haravri, Rey'de isyan başlattı ve onu, Yusuf b. Ömer öldürdü. 


Bu yıl, Muaviye b. Hişam, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve buradan el-Battal'ı göndererek Hancere'yi fethetti. Bu yıl (108. Yıl), Ebü'l-Ala” b. Yezid b. Abdullah 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b. eş-Şahir el-Hureşi, Bekr b. Abdullah el-Müzeni, Ebü'l-Melih el-Hüzeli, Ebü Nadıra el-Abdi, Ebü Harb b. Ebi el-Esved ed-Düeli ve Halid b. Ma'dân eş-Şami öldü. 100. Yıldan sonra da Ebü Şeyh el-Henâi, Abdullah b. Şakik el-Ukayli, Sa'id b. Ebi'l-Hasen, Ebü'l-Mütevekkil en-Nâci ve Ebu es-Sıddik en-Naci öldü. 

YIL 109 (727/28) 


Bu yıl, Bişr b. Safvan, İfrikiyye'den Cumah oğullarının azatlısı Hassân b. Muhammed b. Ebi Bükeyr'i Serdaniye'ye gönderdi ve o, burada ganimet ele geçirerek zayiat vermeden geri döndü. 

Bu yıl, Bişr b. Sefvan İfrikiyye'de öldü ve yerine Nu- 
'as b. Kurat el-Kelbi'yi vekil tayin etti. 


Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik savaşa gitti ve oradan Azerbaycan'a ordular sevketti. Bu ordular kışı orada geçirdiler. 

Bu yıl, Muaviye b. Hişam, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve el-Gattâsin adında bir kaleyi fethetti. 

Bu yıl, İbrahim b. Hişam b. İsmail Hac yaptırdı. 

Bu yıl -109. Yıl- Ebü Nüceyh Ebü Abdullah b. Ebi Nüceyh, İbn Abbas'ın azatlısı Düfeyf ve Abdurrahman b. 
Sa'id b. Yarbu' öldü. 


YIL 110 (728/29) 
ET-TİN SAVAŞI 


Bu yıl, Mesleme b. Abdulmelik, Hazar ülkesi üzerine yürüdü ve bu savaş, et-Tin diye adlandırılan savaşdır. 


Ebü Halid, Ebü Berâ'nın şöyle dediğini nakletü: 


Mesleme Telmis'e doğru yola çıktı ve el-Bâb şehrine yakın bir yerde büyük bir ordunun başında bulunan Hazar kralı ile karşılaştı. iki ordu, günlerce savaştı. Sonra Allah, 
110. Yılın Cumâda'l-Ahire ayının yedinci gününden sonra, Perşembe günü onları yenilgiye uğrattı. 
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Ebü'1-Bera” şöyle dedi: Abdullah b. Esid el-Kilâbi, bana şunu nakletti: 


Mesleme, el-Lân kapısından geri döndü ve Hazarlar, onunla karşılaştılar ve gece onları ayırana kadar savaştılar. 
Sonunda, Mesleme yara almadan geri döndü. 


İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 
Mesleme'nin, onlarla savaşı şiddetli yağmurlar altın- 


da yaklaşık bir ay sürdü. Sonra, Allah, onları yenilgiye uğrattı. 


Bu yıl, Muaviye b. Hişam, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve Samle ve el-Bevve adlarında iki kaleyi fethetti. 

Ebü Halid şöyle dedi: 

Bu yıl, Süleym oğullarından Ubeyde b. Abdurrahman ez-Zekvâni, İfrikiyye'den döndü ve Osman b. Ebi Ubeyde'yi yediyüz kişilik bir orduyla savaşa gönderdi. O, Sıkılye (Sicilya)'nin şehri olan Serâkıs'a doğru yöneldi ve burada düşman ordusu onunla karşılaştı. Ubeyde, onların piskoposlarını tutsak aldı ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. 


Bu yıl, İbrahim b. Hişam b. İsmail el-Mahzumi Hac yaptırdı. | 


İ 
110. Yılda, el-Hdsen b. Ebi'l-Hasen, Receb ayında öldü ve namazını Şam (Suriye) lılar'dan Himyer kabilesine bağlı olan en-Nadr b. Amr el-Mukriyy kıldırdı. 


Bu yıl, el-Ferezdak öldü ve ondan bir ay sonra da Cerir öldü. 
İbnw'-Kelbi şöyle dedi: 


Bu yıl, Yesâr'ın oğulları Ata” ve Süleyman'ın kardeşi Abdulmelik b. Yesâr öldü. 


Bu yıl, Vehb b. Münebbih ve İbrahim b. Muhammed b. 
Talha b. Ubeydullah öldü. 
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YILILI (729/30) 


Bu yıl, Eşres b. Abdullah es-Selmi, Toharistan kralla— rına elçi gönderdi. Bunun üzerine, onlar, Eşres'in yanına geldiler ve onlarla savaş yapılmadı. 


Bu yıl, Hişam b. Abdulmelik, kardeşi Mesleme'yi İrminiyye ve Azerbaycan valiliği görevinden azletti ve ikinci defa olmak üzere el-Cerrah b. Abdulah el-Hakemi'yi buraya vali tayin etti. 

Ebü Halid şöyle dedi: 

el-Cerrah, buraya ikinci defa 11. Yılda, vali tayin edildi. O, Tiflis şehrine geldi ve Hazarlar'a ait el-Beyza” adında bir şehre saldırı düzenledi, sonra da buradan ayrıldı. Bunun üzerine Hazarlar, Hakan'ın oğlu kumandasında büyük bir ordu kurarak İrminiyye topraklarına girdiler. 
Sonra, Hakan'ın oğlu buradan giderek Erdebil halkını kuşattı. 


İbnuw'l-Kelbi şöyle dedi: 

Bu yıl, Muaviye b. Hişam sol yaz savaşlarına katıldı ve geri döndü. O, bu savaşlar esnasında hiç bir olayla karşılaşmadı. 

Bu yıl, Sa'id b. Hişam, yine el-Cezire'den ötede yer alan yaz savaşlarına gitti ve Kaysâriyye'ye kadar ilerledi. 

Ebü Halid şöyle dedi: 

Bu yıl, Ubeyde b. Abdurrahman, el-Müstenir b. el-Haris'i yüzseksen gemiyle İfrikiyye'den savaşa gönderdi. O, bölgeye inerek düşmanı kuşattı. Sonra, kış bastırdı. Bunun üzerine, o, geri döndü ve bu esnada güzel bir rüzgar esiyordu. el-Müstenir ve arkadaşları gemilere bindikten sonra, şiddetli bir fırtına baş gösterdi. Böylece, onların gemileri battı ve onyedi gemi dışında hiç kurtulan olmadı. 


Bu yıl İbrahim b. Hişam Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Temim b. Evs öldü. Bu zat kadı idi. Bu yıl, Ubeydullah b. Rafi” b. Hudeyc öldü. 
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YIL 112 (730/31) 


Bu yıl, Eşres b. Abdullah es-Selmi, Fergana üzerine yürüdü. Düşman ordusu onunla karşı karşıya geldi ve Türkler, onu her taraftan kuşattılar. Bu haber, Hişam b. Abdulmelik'e ulaşınca, o, el-Cüneyd b. Abdurrahman el-Mürri'yi (Gatafan'a bağlı olan Mürre'dir). oraya vali tayin etti. 


Bu yıl, el-Cerrah, 112. Yılda Berze'a'dan harekete geçti ve Azerbaycan'a gelerek Mercü Sebelân'da ordugâh kurdu. Burada bir nehir vardı. el-Cerrah, bu nehir üzerine bir köprü yaptırdı. Bu gün, bu köprüye el-Cerrah köprüsü denir. 


Ebü Halid şöyle dedi: Ebü Bera” şunu söyledi: 


el-Cerrah, 112. Yılda Erdebil halkını kuşatmakta olan Hakan'ın oğlu üzerine yürüdü ve iki taraf şiddetli bir savaş yapıtlar. Bu esnada el-Cerrah (Allah, ona rahmet eylesin), 
112. Yılın Ramazan ayının bitmesine sekiz gün kala öldürüldü. Bunun üzerine, Hazarlar, Azerbaycan'ı ele geçirdiler ve orduları her tarafa yayıldı. Hatta onlar, Musul civarları— na kadar ulaştılar ve Erdebil şehrine karşı mancınıklar kurdular. Erdebil halkı da, onlara karşı savaşıyorlardı. Üzerlerindeki kuşatma uzayınca, şehri Hazarlar'a teslim ettiler. Hazarlar, şehre girerek askerleri öldürdüler, kadınlarla çocukları da tutsak aldılar. 

Ebü Helid şöyle dedi: Ebü'i-Hattab şunu söyledi: Süleym oğullarından bir adam, bana şunu nakletti: 


el-Cerrah, Erşak'da öldürülü. 
Ebü'l-Hattab şöyle dedi: 


el-Cerrah öldürüldükten sonra, Hişam b. Abdulmelik, Sa'id b. Amr el-Huraşi'yi oraya gönderdi ve onunla Posta teşkilatına bağlı Arap atlılarını da gönderdi. Sa'id b. Amr, yoluna devam ederek Berze'a'ya geldi. 
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Ebü'-Hattab şunu söyledi: Ebü Alkame es-Sakafi bana Humuslular'dan olan yaşlı bir adamdan, Sübeyt el-Behrani'nin şöyle dediğini nakletti: 

el-Hureşi, Berze'a'ya yanımıza Posta teşkilatına ait davarlarla geldi. Biz de onlarla beraber el-Bilkân'a gittik ve onlar buradan Azerbaycan'a gittiler. Bu esnada, Hazarlar'a ait bir ordu geldi, yanlarında da üzerlerinde Erdebil halkından Müslüman esirler ve ganimetler bulunan çok sayıda araba vadı. 

Sübeyt şöyle dedi: 

el-Hureşi, beni öncü kuvvet olarak görevlendirdi. 
Düşman askerlerinin yanına geldim ve bu esnada onlar uyuyorlardı. Sonra, geri döndüm ve durumu ona anlattım. Bunun üzerine, o, arkadaşlarını savaşa teşvik ederek onların üzerine yürüdü ve adı geçen arabaları içindekilerle birlikte düşmandan kurtardı. 

Sübeyt şunu söyledi: 

el-Hureşi, beni el-Bilkan şehrine gönderdi ve Hişam b. Abdulmelik'e fethi bildirdi. Sonra, Versan bölgesinden gelen ve üzerlerinde tutsak ve ganimetler bulunan çok sayıda arabanın varlığı hakkında ona bilgi verildi. Bunun üzerine o, gece vakti onların üzerine baskın düzenledi ve düşman askerlerini öldürerek arabaları Versan şehrine soktu. Sonra, Hişam'a fethin gerçekleştiğini yazdı. Arkasından o, savaşa giderek Hazar kralı ile karşılaştı ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. Savaş sırasında, Hazar kralı kaçtı ve el-Hureşi, onun yanında bulunan Müslüman tutsaklarla ganimetleri geri aldı. 


Ebü Halid şöyle dedi: Ebü Bera” şunu söyledi: 


Abdullah b. Abdullah el-Amiri, bana, Sa'id b. Amr el-Hureşi'nin, Hakan'ın oğluyla karşılaşarak gece vakti onların üzerine baskın düzenlediğini, onlardan çok sayıda insan öldürdüğünü, bu esnada, Hazar kralının kaçtığını ve fethi Hişam b. Abdulmelik'e yazdığnı nakletti. 


409 


İbnu'-Kelbi şöyle dedi: 

el-Cerrah ve beraberindekiler Mercü Erdebil'de şehit oldular. O, kardeşi el-Haccac b. Abdullah'ı yerine vekil tayin etmişti. Sonra, el-Hureşi bölgeye geldi ve Allah, onları yenilgiye uğrattı ve ellerinde bulunan esirlerle ganimetleri de kurtardı. 

İbnw'i-Kelbi şunu söyledi: 

Mesleme b. Abdulmelik 112. Yılın Şevval ayında şiddetli bir yağmur ve karların yağdığı bir günde Türkleri arayıp bulmak maksadıyla hareket etti ve el-Bâb şehrini geçti. O, bu esnada et-Tâi'yi, el-Bâb'ı yapmak ve korunur hale getirmek için vekil tayin etti. Ayrıca, ona bir ordu tahsis etti. Sonra, ordularını göndererek şehirler ve Kaleler fethetti ve Allah'ın düşmanları kendilerini şehirleri içinde yaktılar. 


112. Yılda, şu olaylar meydana geldi. 

Ebü Halid şöyle dedi: 

Bu yıl, Ubeyde b. Abdurrahman, Ürdünlüler'den Sâbit b. Haysem'i İfrikiyye'den Sıkılye (Sicilya) üzerine gönderdi. O, burada tutsak ve ganimet ele geçirdi ve zayiat vermeden geri döndü. | 

İbnu'l-Kelbi şöyle dedi: 

Bu yıl, Muaviye b. Hişam yaz savaşlarına gitti ve Malatya bölgesinden Harşene'yi fethetti. 

Bu yıl, İbrahim b. İsmail el-Mahzumi Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Recö” b. Hayve ve Abdurrahman b. Ebi Sa'id el-Hudri öldü. 
YIL 113 (731/32) 
Bu yıl, Gatafan Mürresi'nden el-Cüneyd b. Abdurrahman gazi olarak Toharistan'a gitti. Bu esnada, Türkler, Se- 


merkantta ayaklandılar. el-Cüneyd, Semerkant şehrinin Arba bölgesine gelince Hakan, onun karşısına çıktı ve iki 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ordu o günün akşam vaktine kadar şiddetli bir savaş yaptı ve sonra birbirinden ayrıldılar. Bu esnada, el-Cüneyd, Semerkand'ta valisi olan Ebân b. Darem oğullarından Sevre b. 
Ebcer'e mektup yazarak yanına gelmesini emretti. Oda bu emir üzerine, onun yanına gelmek maksadıyla yola çıktı ve el-Cüneyd'e varmadan Türkler'le karşılaştı. Sevre b. Ebcer ve ordusunda yer alan bütün askerler öldürüldü. Onunla birlikte Mücâhid b. Bel'â' el-Anberi de öldürüldü. Sonra el-Cüneyd onlar (Türkler)la karşılaştı ve Allah, onları ye-nilgiye uğrattı. Bu olaydan sonra, el-Cüneyd yoluna devam ederek Semerkant'a girdi. 


113. yılda; Hişam, kardeşi Mesleme'yi İrminiyye ve Azerbaycan'a vali tayin ederek Sa'id b. Amr el-Hureşi'yi görevinden azletti. Bunun üzerine, Mesleme, Abdulmelik b. 
Mesleme'yi görevlendirdi. Sonra, Mesleme gitti ve Sa'id b. 
Amr'ı yakalayarak hapse attı. Hişam adam göndererek onu (Sa'id) hapishaneden çıkardı. 

Ebü Halid şöyle dedi: 

Ebü Bera' şunu söyledi: Mesleme geldi ve Hayzan halkına sulhu teklif etti. Fakat, onlar, bunu kabul etmediler. 
Sonra onlarla savaştı ve onlar kendisinden güvence istediler. O da, onlardan ne bir adam ne de bir köpek öldüreceği- ne yemin etti. Onlar, inince de bir adam ve bir köpek dışında hepsini öldürdü. Ayrıca, kaleyi aldı ve buradan Suran bölgesine gitti. Buranın kralı, ona sulh teklif etti. O da bunu kabul etti. O, Maskat ve el-Kerr halkı ile de sulh yaptı. 
Mesleme, Hakan'la karşılaştı ve iki taraf şiddetli bir savaş yaptı. Sonra, Mesleme buradan ayrılarak Gazele şehrine geldi ve burada Hazar orduları onu kuşattılar. İki taraf şiddetli bir şekilde savaştılar. Sonra Allah, Hazarlar'ı yenilgiye uğrattı ve Hakan kaçtı. 


Ebü Halid şöyle dedi: Ebü'-Hattab şunu söyledi: 


Mesleme gelince, Hazarlar üzerine saldırdılar. Mesleme, aniden üzerine geldiklerini gördü ve bu esnada onlarla savaştı. Sonra, gece, onları birbirinden ayırdı. Müslümanlar o geceyi ibadetle geçirdiler ve Hazarlar oradan ayrıldılar. Böylece, Mesleme geri döndü ve Mervan b. Muhammed'i yerine vekil tayin etti. Bütün bu olaylar, 113. Yılda meydana gelmiştir. 

Ebü Halid şöyle dedi: 

113. Yılda, Ubeyde b. Abdurahman, İfrikiyye'den Abdulmelik, b. Katan'ı savaşa gönderdi. Ubeyde Sıkiyle (Sicilya)'ye geldi ve burada ganimet ele geçirerek zayiat vermeden geri döndü. 

Bu yıl, Yine Ubeyde b. Abdurrahman, Ebü “İmrân el-Hüzeli'yi savaşa gönderdi ve o, ganimet ele geçirerek zayiat vermeden geri döndü. 

Bu yıl, Süleyman b. Hişam b. Abdulmelik Hac yaptırdı. 

113. Yılda, Mechül eş-Şami, Şam (Suriye)'da, Talha b. 
Misraf el-Eyâmi Küfe'de, Yusuf b. Mâlik ve Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr Mekke'de öldü. Bu yıl Hiram b. Sa'd b. Mahisa öldü. 

el-Velid b. Müslim'i duyanlar, bize, Abdurrahman b. 
Yezid b. Câbir'in şöyle dediğini naklettiler: 

Mekhül, 113. Yılda öldü. 

'YIL 114 (732/33) 

Bu yıl, Hişam b. Abdulmelik, Mesleme b. Abdulmeli-Ki İrminiyye, Azerbaycan ve el-Cezire valiliği görevinden azletti ve 114. Yılın Muharrem ayının başlarında buraya Mervan b. Muhammed b. Mervan'ı vali tayin etti. 

Ebü Halid şöyle dedi: Ebü'l-Bera' şunu söyledi: 


Mervan, 114. Yılda savaşa gitti ve er-Remm nehrini aşarak bazı insanları öldürdü, bazılarını da tusak aldı ve es-Sakalibe (Sırplar) üzerine saldırı düzenledi. 


Ebü Halid şöyle dedi: 
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Bu yıl, Ubeyde b. Abdurrahman, İfrikiyye'den Abdullah b. Katan'ı Sıkılye (Sicilya)'ye savaşa göderdi ve o, burada ganimet ele geçirerek zayiat vermeden geri döndü. Yine o (Ubeyde), Abdullah b. Ziyad el-Ensari'yi Serdaniye'ye savaşa gönderdi ve o, ganimet ele geçirerek zayiat vermeden geri döndü. 


Bu yıl, el-Cüneyd b. Abdurrahman, es-Soğanyan üzerine yürüdü ve o, hiç savaş yapmadan geri döndü. 

İbnul-Kelbi şöyle dedi: 

Bu yıl, Muaviye b. Hişam Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü. Bu esnada Abdullah el-Bettal ve Kostantin or- 


duları ile birlikte karşı karşıya geldiler ve Allah, düşmanı yenilgiye uğrattı. Ayrıca Kostantin de tutsak alındı. 


Bu yıl, Süleyman b. Hişam el-Cezire'den ötede bulunan Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve Kaysâriyye- 
'ye kadar geldi. 


Bu yıl, Halid b. Abdulmelik b. el-Hâris b. el-Hakem b. Ebi'l-As Hac yaptırdı. 114. Yılda, el-Hakem b Uteybe öldü. 


YIL 115 (734/34) 


Bu yıl, el-Hâris b. Şureyh isyan başlattı ve Cüzzân ve Merv şehirlerini ele geçerdi. Bunun üzerine, Hişam b. Abdulmelik, Asım b. Abdullah b. Yezid el-Hilâli'yi onun üzerine, gönderdi. Asım, el-Hâris b. Şureyh'le karşılaştı ve iki taraf şiddetli bir şekilde şavaştılar. Sonra, onlar, el-Hâris b. Şureyh'in Belh şehrinde ikâmet etmesi ve Hişam'a bir elçi göndermesi ve Asım'ın da Hişam'a bir elçi göndermesi şartıyla antlaşma yaptılar. Böylece, Halid, kardeşi Esed b. 
Abdullah'ı Horasan'a vali olarak gönderdi ve Asım'ı görevinden azletti. el-Hâris, Belh nehrini aştı. Bu esnada, Esed onun üzerine yürüdü ve iki taraf karşı karşıya geldi. Yapılan savaş neticesinde, el-Hâris kaçarak Türkler'e sığındı. 
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Esed b. Abdullah ise, onun (el-Hâris) bazı arkadaşlarını tutsak olarak götürdü. Sonra, onlardan bazılarını öldürdü, bazılarının da ellerini ve ayaklarını kesti. 


Bu yıl, Muaviye b. Hişam Ramazan ayında savaşa gitti ve Eflâcüniyye'ye kadar ulaştı. 


Ebü Halid şöyle dedi: 

115. Yılda, Ubeyde b. Abdurrahman İfrikiyye'den Bekr b. Süveyd'i savaşa gönderdi ve Oo, Sıkılye (Sicilya) ve Derbâne'ye geldi. Burada Rum (Bizans)'lar onunla karşılaştılar ve gemilerini ateşe tuttular. 


Bu yıl, Muhammed b. Hişam b. İsmail Hac yaptırdı. 


115. Yılda, Ata'b. Ebi Rebâh öldü. Bir rivayete göre O, 
116. Yılda ölmüştür. 


YıL 116 (734/35) 


Bu yıl, Hişam b. Abdulmelik Mısır'da valisi olarak görev yapan Selül oğullarının azatlısı Ubeyde b. el-Hab'a bir mektup yazdı ve onu İfrikiyye'ye vali tayin etti. Ubeyde 
116. Yılda, İfrikiyye'ye girdi. Bu esnada Musa b. Nusayr'ın azatlısı Abdula'lâ b. Hudeyc isyan başlattı. O, Sufferi haricilerindendi ve Tanca'da isyan başlattı. İbnw'l-Habhab'ın valisi olan Amr b. Abdullah el-Absi, onun üzerine yürüdü. 
Fakat, yapılan savaşta Amr öldürüldü ve arkadaşları kaçtılar. 


Bu yıl, İbnu'l-Habhab, Abdurrahman b. Habib b. Ebi Ubeyde b. Ukbe b. Nâfi”i es-Süs ve Sudan toprakları üzerine gönderdi ve 9, bu savaş sırasında düşmanı yenerek büyük miktarda altın ele geçirdi. 


Yine bu yıl, İbnwl-Habhab, Osman b. Ebi Ubeyde'yi savaşa gönderdi ve O, Sıkılye (Sicilya)'nin bir bölgesini ele geçirerek geri döndü. Dönüşte, Rum (Bizans) gemileri denizde onunla karşılaştılar ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. Bu savaş esnasında, onlar, Müslümanlardan bazı kimseleri öldürdüler ve Osman'ın oğulları Ömer ve Ebü'r-Rabi” 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Süleyman'ı, Abdurrahman b. Ziyad b. En'am ve kardeşi el-Muğire b. Ziyad'ı tutsak aldılar. Onlar, Abdurrahman b. Habib'in vali tayin edildiği güne kadar Rum (Bizans)lar'ın elinde kaldılar. Sonunda, Abdurrahman, iki amcası oğlu, bazı Müslüman tutsaklar ve Abdurrahman b. Ziyad için 121. 
yılda fidye ödedi. 


Bu yıl, el-Velid b. Yezid b. Abdulmelik Hac yaptırdı. 
Bir rivayete göre bu yıl, el-Velid'in emri ile el-Velid'in azatlısı İsa b. Mukassim Hac yaptırmıştır. 
Bu yıl, Meymün b. Mihran el-Cezire'de öldü. 
YIL 117 (735) 


Bu yıl, Türkler yanlarında el-Hâris b. Şureyh olduğu halde Horasan'da ayaklandılar. Böylece Hakan, el-Hâris'le birlikte Cüzcan'a geldi. Bu esnada, Türkler saldırı düzenlediler ve Mervw'r-Rüz'a kadar geldiler. 


Ebü'z-Zeyyâl'ı duyan bazı kimseler, bana, şöyle dediğini naklettiler: 


Esed b. Abdullah harekete geçerek onlarla karşılaştı ve Allah, onları yenilgiye uğrattı. Ayrıca, Müslümanlar onlardan çoğunu öldürdüler. 


Ebü Halid şöyle dedi: Ebü Bera” şunu söyledi: 


Bu yıl, İrminiyye ve Azerbaycan'da vali olarak görev yapan Mervan b. Muhammed el-Kabak dağına iki defa ordu gönderdi. Bu ordulardan biri el-Lân şehrinde üç kaleyi fethetti, diğer ordu ise Tümanşah'ın üzerine yürüdü. 

Bunun üzerine, Tümanşah, Mervan b. Muhammed'in şartlarını kabul ederek teslim oldu. Sonra, Mervan, onu Hişam b. Abdulmelik'in yanına gönderdi. Hişam da, onu tekrar Mervan'a gönderdi. Böylece Mervan, onu ülkesine geri gönderdi. 


Ebü Halid şöyle dedi: 
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Bu yıl, Ubeyde b. el-Habhab, Habib b. Ebi Ubeyde'yi savaşa gönderdi ve o, Serdaniye'nin bir köyünü ele geçirdi. 
Habib, bu savaş esnasında insanları öldürmede ve tusak almada çok aşırıya gitti. 

İbnw'I-Kelbi şöyle dedi: 

Bu yıl, Muaviye b. Hişam Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve o, Seybere'ye kadar ulaştı. Ayrıca, onun seriyyeleri Serde'ye vardı ve orada tutsaklar ele geçirdiler. 


Bu yıl, Halid b. Abdulmelik b. el-Hâris b. el-Hakem Hac yaptırdı. 


117. Yılda, Rabia b. el-Hâris b. Abdulmuttalib'in azatlısı Abdurrahman b. Hürmüz el-A'rac, el-Hasen b. Ali- 
'nin azatlısı Sa'id b. Yesar, Muhammed b. Ka'b el-Kurazi, Aişe bint Sa'd b. Mâlik ve Sükeyne bint el-Hüseyn b. Ali Medine'de, Katâde b. Da'ame de Vasıt'ta öldü. 

YıL 118. (736) 


Bu yıl, Mervan b. Muhmamed, İrminiyye üzerine yürüdü ve o, Vartenis'in topraklarına üç kapıdan girdi. Vartenis, kaleyi terkederek Hazarlara kaçtı. Bunun üzerine, Mervan, kaleyi dövmek maksadıyla mancınıklar yerleştirdi. 
Humrin halkı, Vartenis'i öldürerek kafasını Mervan'a gönderdiler. Mervan da, iVartenis” in kafasını, kalesinde yaşayanların görebildikleri bir yere astı. Sonunda onlar, Mervan'ın isteği üzerine teslim oldular ve Mervan, eli silah tutanları öldürdü, kadınlarla çocukları da tutsak aldı. 

Ebü Halid şöyle dedi: 

Bu yıl, İbnw'l-Habhab, Kusem b. Avâne el-Kelbi'yi savaşa gönderdi ve o, Sıkıyle (Sicilya)'den Evveliyye'yi ele geçirdi. Buranın halkı, önce Kusem'in etrafını sardılar, sonra da onu rahat bıraktılar. 


Muaviye b. Hişam Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü. 
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Bu yıl, Muhammed b. Hişam b. İsmail Hac yaptırdı. 


118. Yılda, Ebü Ca'fer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib Medine'de, Ali b. Abdullah b. Abbas Şam (Suriye)'da, Abdurrahman b. Sâbit el-Cumahi Mekke'de, Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. el-As Taif'te, Abdullah b. Ebi Mülkiye Mekke'de, Ubâde b. Nüseyy Şam (Suriye)'da ve Amr b. Mürre el-Cemeli Küfe'de öldü. 


Bu yıl, Muhammed b. Abdullah el-Ensari doğdu. 
YıL 119 (737) 


Bu yıl, Mervan b. Muhammed, İrminiyye'de es-Sâihe savaşına katıldı, O, el-Lân kapısından girdi ve el-Lân topraklarını bir ucundan diğer ucuna kadar katederek, oradan Hazar ülkesine geçti. Sonra o, Belencer ve Semender'den geçerek Hakan'ın ikâmet etmekte olduğu el-Beyza' şehrine geldi ve Hakan buradan kaçtı. 


Bu yıl, İbnwl-Habhab yine Kusem b. Aâne'yi savaşa gönderdi ve o, Mağrib ülkesinden olan Serdaniye'de bir kaleyi ele geçirdi. Bu esnada, Kusem gemilerde bulunan bazı Müslümanlarla birlikte boğuldu, onlardan bazıları da kurtuldu. 

Bu yıl, Muaviye b. Hişam, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü ve O, Beluniye'ye kadar ulaştı. Bu esnada Süleyman, b. Hişam'da el-Cezire bölgesinden Rum topraklarına yürüdü. 

Bu yıl, Abdulmelik b. Mervan b. Muhammed, İrminiyye'de Hazar Tarhan'ı ve bütün arkadaşlarını öldürdü. 

Bu yıl, Mesleme b. Hişam b. Abdulmelik Ebü Şakir Hac yaptırdı. 

119. Yılda, Süleyman b. Musa Şam (Suriye)'da, Ebü Ma'şer Küfe'de, Habib b. Ebi Sâbit Küfe'de, Kays b. Sa'd ve İyas b. Seleme b. el-Ekü” Medine'de, Abdurrahman b. Said 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b. Yarbu” Medine'de ve Abdullah b. Vâkid b. Abdullah b. Ömer b. el-Hattab Medine'de öldü. 


YIL 120 (737/38) 

Bu yıl, Hişam b. Abdulmelik, Halid b. Abdullah el-Kasri'yi, Irak valiliği görevinden azletti ve Yusuf b. Ömer'i buraya vali tayin etti. 

Bu yıl Muhammed b. Hişam b. İsmail Hac yaptırdı. 

Mesleme b. Hişam, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü. 

120. Yılda, el-Cârud b. Ebi Sebre el-Hüzeli Basra'da, Asım b. Ömer b. Katâde el-Ensari Medine'de, Ebü Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm Medine'de Hammad b. Ebi Süleyman Küfe'de, Adiyy b. Adiyy el-Cezire'de, Esed b. Abdullah Horasan'da, Mesleme b. Abdulmelik b. Mervan, Muharrem ayında, Çarşamba günü Şam (Suriye)'da öldü. Yine bu yıl, Ebü Kays Amr b. Müslim el-Bahili ve Muhammed b. 
Abdurrahman b. el-Hâris el-Leysi öldü. 

Bu yıl, Yahya b. Sa'id el-Kattan doğdu. 

Ebü Halid, şöyle dedi: 

120. Yılda, İfrikiyye'ye ordu gönderilmedi. Fakat bu yıl, Süleyman b. Hişam, yaz savaşlarına gitti. 

Bu yıl, Hişam b. Ürve, Halid b. Abdullah el-Kasri'nin valiliği sırasında Basra'ya geldi. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Muğire-babası ve Ebü'l-Yakdan Amir b. Hafs ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 

106. Yılda, Irak, Halid b. Abdullah b. Yezid b. Esed b. 
Kurz el-Beceli'nin idaresine verildi ve bu vali 120. Yılda görevinden azledildi. 


418 


HALİD EL-KASRİ'NİN VALİLİĞİ ZAMANINDA POLİS TEŞKİLATI, RESAİL, HARAC VE TECVİZ DİVANINA BAKAN GÖREVLİLER 


Onun Vâsıt Polis Teşkilatı Başkanı, Amr b. Abdula'la el-Hakemi, Küfe Polis Teşkilâtı Başkanı, el-Uryan b. el-Haysem en Naha'i ve Basra Polis Teşiklâtı Başkanı Mâlik b. 
el-Münzir b. el-Cârud el-Abdi idi. Sonra o, Mâlik b. el-Münzir'i azlederek, yerine, Bilal b. Ebi Berede b. Ebi Musa el-Eş'ari'yi Basra Polis Teşkilâtı Başkanı yaptı. Sonra namaz kıldırma (İmâmet) ve kadılık görevini de ona verdi. 


Diğer Görevliler de Şunlardı: 

Halid'in Resail divanında kâtibi Davud b. Sa'id el-Kâtibi idi. 

Harac Divanı: 

el-Haccac b. Umeyr. 

et-Tecviz Divanı: 

Leys oğullarının azatlısı Hârün b. Miyas. 


Halid, 126. Yılda yaklaşık altmış yaşındayken öldürüldü. 


Halid b. Abdullah'ın yaklaşık ondört yıl süren Irak valiliği sırasında şu kişiler öldü: Nu'aym b. Ebi Hind, Şimr b. Atiyye -Bu kişiler Halid'in valilik döneminin başlarında öldüler- Abdurrahman b. el-İsfahani, el-İzâr b. Hureys ve Ebü's-Sefer -Bu kişilerin hepsi, Halid'in valilik döneminin ortalarında öldüler- Humeyd b. Hilâl el-Advi, Enes b. Sirin, el-Ezrak b. Kays ve Hâşim oğullarının azatlısı Ammar b. 
Ebi Ammar -Bu kişiler, Halid'in valilik döneminin ortalarında öldüler- Muharib b. Disâr ez-Zühli, el-Kâsım b. 
Abdurrahman b. Abdullah b. Mesud, Vebre b. Abdurrahman, Abdulmelik b. Meysere, Ebü Avn es-Sakafi, Adiyy b. 
Sâbit, Alkame b. Mersed, Avn b. Ebi Cühayfe ve Atiyye b. 
Sa'd el-Avfi -Bu kişiler, Halid'in valilik döneminin sonlarında öldüler- 
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YIL 121 (738/39) 
MERVAN B. MUHAMMED'İN İRMİNİYYE'DEN 
SAVAŞA GİTMESİ 


Bu yıl, Mervan b. Muhammed İrminiyye valisi olarak buradan savaşa gitti. O, Beytü's-Serir kalesine gelerek burada bazı kimseleri öldürdü, bazılarını da tutsak aldı. Sonra o, ikinci bir kaleye gelerek burada da bazı insanları öldürdü bazılarını da tutsak aldı ve bu esnada Gavmesk'e girdi. Burası bir kaledir. İçinde kralın evi, evin içinde de kralın tahtı bulunmaktadır. Bunun üzerine kral, buradan kaçarak, içinde altın taht bulunan Hasrec adındaki bir kaleye girdi. Mervan bir kış ve bir yaz mevsimi boyunca burada kaldı. Sonunda, yılda, bin köle ve yüzbin mudi tahıl karşılığında onunla sulh yaptı. Sonra Mervan, oradan ayrılarak Tuman'ın topraklarına girdi ve Tuman -oranın kralı- onunla sulh yaptı. Sonra o, oradan yarılarak Zerubükzân topraklarına girdi. Buranın kralı da onunla sulh yaptı. Sonra, Mervan Humrin'e geldi. Fakat, buranın kralı onunla sulh yapmak istemedi. Bunun üzerine o, Humrin kalelerinden birine karşı bir ay müddetle savaş yaptı ve Humrin ülkesini tahrip etti. Sonra Humtin, ona sulh teklif etti. O da, bunu kabul etti. Sonra Mervan Mesdan topraklarına geldi ve orayı sulh yoluyla fethetti. Sdnunda o, Kiran'a indi ve Taberistan ve Feylan halkı onunla sulh yaptılar. 


121. Yılda, Mesleme b. Abdulmelik yaz savaşlarına gitti ve o (Hişam da yanında olduğu halde), Malatya'ya kadar ulaştı. Bu yıl, İfrikiyye'de savaş olmadı. 

Bu yıl, Muhammed b. Hişam b. İsmail Hac yaptırdı. 

Bu yıl, el-Bettal, Rum (Bizans) topraklarında öldürüldü. 

121. Yılda, Muhammed b. İbrahim et-Teymi, Muhammed b. Yahya b. Hibban el-Ensari ve Amir b. Abdullah b. ez-Zübeyr öldü. 


Bu yıl, Ebü Asım ed-Dahhak b. Muhalleddoğdu. 
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YIL 122 (739/40) 
ABDU'L-A'LÂ B. HUDEYC'İN İSYANI 

Ebü Halid şöyle dedi: 

Bu yıl, Musa b. Nusayr'ın azatlısı Abdul'alâ b. Hudeyc, Mağrib ülkesinden Tanca'da isyan başlattı ve o, Sufferi haricilerindendi. Bunun üzerine, İbnwl-Habhab'ın valisi Amr b. Abdullah el-Absi ona karşı savaştı ve bu savaş sırasında Amr öldürüldü ve arkadaşları yenilgiye uğradılar. Abdula'lâ, onların hepsini öldürdü ve kadınlarını tut-sak aldı. 


MEYSERE EL-HAKİR'İN İSYANI 


Yine bu yıl, Meysere el-Hakir isyan başlattı. O, Kayrevan'da su satardı. Onların ayaklanması, daha önceden kararlaştırıldığı gibi 122. Yılın Ramazan ayının ortalarında gerçekleşti. Bunun üzerine, İsmail b. Ubeydullah İbnw'l-Habhab, Meysere el-Hâkir ve arkadaşları üzerine bir ordu gönderdi. Fakat o, bu orduyu yenilgiye uğrattı. Sonra, Meysere el-Hakir gece vakti İsmail b. Ubeydullah'ın ordusuna baskın düzenledi ve onlardan bazı kimseleri öldürdü, bazılarını da tutsak aldı. Sonra Meysere el-Hakir bir kumandan göndererek Abdula'lâ b. Hudeys'i öldürdü. Oğlu İsmail'in ölüm haberini alan İbnu'l-Habhab, onun üzerine yürüdü ve onunla “Nehru'l-Küdr” adında bir nehir yanında karşılaştı. 
Bu esnada İbnw'l-Habhab'ın arkadaşları, Halid b. Ebi Habib Ebü'l-Asamm'ın idaresi altındaydılar. Taraflar arasında yapılan savaşta Halid ve oğlu, Osman b. Ebi Ubeyde b. Ukbe b. Nafi” ve oğlu İbrahim b. Osman, Musa b. Abdurrahman, Abdulkerim b. Mishal b. Ukbe b. Dırar b. el-Hattab ve Abduddar b. Kusayy oğullarından Umeyr oğulları mensubu Mus'ab b. Umeyr'in kardeşi Ebü Aziz b. Umeyr'in oğullarından Zürâre b. Amr öldüler. Bu savaşa el-Eşrâf Savaşı” denildi. Onların öldürülmeleri, bu yılın sonlarında veya 
123. Yılın Muharrem ayında vuku buldu. 
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Ebü Halid şöyle dedi: 

Onların ölüm haberi İbnu'l-Habhab'a ulaşınca, Telmesin valisi Abdurrahman b. el-Muğire el-Abdi'yi haricilerin üzerine gönderdi ve o, es-Sufferiyye haricilerini öldürmeye başladı. Bundan dolayı da kendisine “kesici” denildi. Haricilerde Abdurrahman'a karşı savaştılar. Böylece, o (Abdurrahman) ve askerleri yerini bırakarak kaçmaya başladılar. 
Bu esnada, Habib b. Ebi Ubeyde deniz savaşından geri döndü. İbnu'l-Habhab, onu haricilere karşı gönderdi ve o, Telmesin vadisine indi. Fakat o, görevini tamamlamadan İbnu'l-Habhab'ın valilik dönemi sona erdi. 


Bu yıl, Zeyd b. Ali b. Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib Kufe'de öldürüldü. 


Ebl-Yakdan, bana şunu nakletti: 


Bu yıl, Muaviye b. Hişam, Rum (Bizans) toprakları üzerine yürüdü. Aynı zamanda Süleyman b. Hişam'da savaşa gitti. Böylece onlar, birlikte Rum (Bizans)lar'ı muhasara ettiler. Müslümanlar, bu savaş esnasında şiddetli bir açlık ve yüksek fiat problemi ile karşılaştılar. 


Bu yıl, el-Hakem b. Avâne es-Sind ülkesinde öldürüldü ve Yusuf b. Ömer b. Amr b. Muhammed b. el-Kasım, buraya vali tayin edildi. 

Bu yıl, Muhammed b. Hişam yaz savaşlarına gitti. 

Bu yıl, Muhammed b. Hişam b. İsmail Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Yezid b. Abdullah b. Kasit Medine'de, İyas b. 
Muaviye b. Kurre el-Müzeni Vâsıt'ta, Zebid b. el-Hâris b. 
Abdulkerim el-Eyâmi, Bükeyr b. Abdullah b. el-Eşec, Selem b. Küheyl ve Ya'kub b. Abdullah b. el-Eşec Küfe'de öldü 


Bu yıl, Muhammed b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas b. Abdulmuttalib Şam (Suriye) topraklarından el-Humeyme'de doğdu. 
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YIL 123 (740/41) 


Bu yıl, Külsüm b. 'İyâz, Şaban ayının başlarında vali olarak İfrikiyye'ye geldi ve o, Telmesin'e kadar indi. 


Bu yıl, el-Efkam olarak tanınan Yezid b. Hişam b. Abdulmelik Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Süleyman b. Hişam yaz savaşlarına gitti. 
Bu yıl, ez-Zühri hac yaptı. 
YIL 124 (741/42) 


Bu yıl Mesyere es-Sufferi Mağrib ülkesinde öldü. Bunun üzerine es-Sufferiyye haricileri iki fırkaya bölündüler. Bu fırkalardan birini, Halid b. Humeyd, diğerini de Sâlim Ebü Yusuf el-Ezdi idare etmekteydi. Külsüm b. “İyaz onların üzerine yürüdü. Bu durum karşısında, haricilerin hepsi birleşerek Tanca'nın vadilerinden birisinde Külsüm b. 'İyâz'ın karşısına çıktılar. Yapılan savaş neticesinde Külsüm, Muhammed b. Ubeydullah el-Ezdi, Yezid b. Ebi Ubeyde öldürüldü. Ayrıca Külsüm'un ordusunu yağmaladılar ve kadınlarla çocukları tutsak aldılar. Bu esnada, Külsüm'un amcası oğlu Belc b. Bişr, insanlarla birlikte kaçtı ve Ebü Yusuf b. Humeyd onları takip etti. Belc b. Bişr'in aracı kuvvetlerine Hassân b. Annâbe kumanda ediyordu. Yusuf ve adamları üzerine gelince, onlarla savaştı ve dayanıklılık gösterdi sonunda da onları yenilgiye uğrattı. Bu savaş esnasında Ebü Yusuf ve Sufferiyye haricilerinden çok sayıda insan öldürüldü ve onların yenilgisi devam etti. Böylece Belc ve arkadaşları buradan ayrılarak kaleye girdiler. Belc, burada Ebü'l-Hutar el-Kelbi'yi insanlar üzerine kumandan atadı ve onların savaşa girmelerini istedi. Fakat insanlar bunu kabul etmediler ve şunu söylediler: “Abdurrahman b. 
Ukbe el-Gifari'yi kumandan tayin et!” Bunun üzerine o, Abdurrahman'ı kumandan yaptı ve o, el-Fahsu'l-Ebyaz'da Ukkaşe el-Fezari ile karşılaştı. Abdurrahman, onu yenilgi-— ye uğratarak Berberiler'den birçok kimseyi öldürdü. Abdurrahman yoluna devam ederek ez-Zâb bölgesine geldi ve 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burada Ramazan ayı orucunu tuttu. el-Fezari ise, yenilgiden sonra Tanca'ya gitti. Burada Abdulvahid b. Yezid el-Huvari ile bir araya geldi. Abdulvahid'i, Sufferiyye haricilerinin sahibi Halid b. Humeyd, İfrikiyye halkına karşı savaşmak maksadıyla bölgeye göndermişti. Bu esnada, el-Fezari onunla birlikte geri döndü. Hanzala, Abdurrahman b. 
Ukbe b. Nâfi'e bir mektup yazarak Abdulvahid b. Yezid'in üzerine yürümesini emretti. Bunun üzerine Abdurrahman ez-Zâb halkıyla birlikte onun üzerine yürüdü ve iki taraf 
124. Yılın Zi'l-ka'de ayının ortasına tesadüf eden Perşembe günü karşı karşıya geldiler. Bu savaş esnasında Abdurrahman b. Ukbe, Mervan b. Osman el-Gassani ve Muhammed b. 
Yusuf Beşer öldürüldüler. Savaştan kaçıp kurtulanlar ise, el-Kayrevan'da bulunan Hanzala'nın yanına geldiler. Bu esnada, Abdulvahid Tübneliler'in ailelerini ele geçirdi. Hanzala, Sâbit b. Huseym'i kumandan tayin ederek Abdulvahid- 
'in üzerine gönderdi. Abdulvahid ise 125. Yılın Safer ayının birinci günü ordusuyla birlikte hareket etti ve iki tarf karşı karşıya geldi. Savaş neticesinde İbn Huseym öldürü-Idü ve insanlar yenilgiye uğrayarak kaçtılar. Bunun üzerine, Hanzala Tunus'ta, valisi olarak görev yapan el-Müstenir b. el-Hâris el-Hureşi'ye şunu yazdı: “Onlarla savaşmaya gücünüz yetiyorsa savaşın, yok eğer yetmiyorsa, buraya gelin!” Bu söz üzerine ol ailelerle birlikte Hanzala'nın yanına geldi. Bu esnada Tanc&'da bulunan Sufferiyye haricilerinin başı Halid b. Humeyd'e, Abdulvahid'in halifeliği kendisine teslim ettiği haberi geldi. Bunun üzerine Abdula'lâ, Musa b. 
Nusayr'ın azatlısı Zürzür'ü bir orduyla gönderdi ve ona Abdulvahid'in sancağını elinden almasını emretti ve onu arkadaşları üzerine kumandan olarak görevlendirdi. Bu haber, Abdulvahid'e ulaşınca, Kayrevan üzerine yürüdü. Fakat onlar, yolda Hanzala'nın ordusuyla karşılaştılar. Savaş esnasında Abdulvahid öldürüldü, Berberiler ise yenilgiye uğradılar ve içlerinden büyük bir kısmı kılıçtan geçirildi. 
Bu esnada Hanzala'nın münadisi emân verildiğini duyurdu. 
Ukkaşe el-Fezari ise savaş meydanından kaçtı. Sonra, bazı insanlar, onu yakalayarak iplerle bağladılar ve kendisini 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Hanzala'ya gönderdiler. Ayrıca, onun için Hanzala'dan eman istediler. Fakat Hanzala, onu öldürdü. Bunun üzerine, Sufferiye haricileri dağıldılar ve ülke sükünete kavuştu. 


124. Yılda, Berberiler Endülüs'te ayaklandılar. Ukkaşe b. Eyyüb el-Fezari ise İfrikiyye'nin Kâbis şehrinde basiretsizce insanları ayaklanmaya davetediyordu. Bu esnada Külsüm'un vekil tayin ettiği Abdurrahman b. Ukbe el-Gifari İfrikiyye valisi idi. Abdurrahman, Müslim b. Süvâde el-Fihri'yi onun üzerine gönderdi. Fakat Ukkaşe, onu yenilgiye uğratarak Kayrevan şehrine girmeye zorladı. Sonra, Ukkaşe Kâbis şehrine gitti. Burada da Abdula'lâ b. Ukbe ve Said b. Becre el-Gassani bulunmaktaydı. Ukkaşe, onları kuşattı ve şehre karşı mancınıklar kurdu. Fakat onlara ulaşamadı. Sonra buradan ayrılarak Kafsa'ya gitti ve orayı kuşattı. Bu esnada, Külsüm'un savaştan kaçıp kurtulan askerleri, Abdurrahman b. Ukbe'nin yanına geldiler. Abdurrahman onları ordusuna aldı ve Abdulhamid b. Züeyd es-Sehmi'yi, Kayrevan'da vekil bıraktı. Ukkaşe, ona (Abdurrahman) geldi ve iki taraf 124. Yılın Safer ayında karşılaştılar. Savaş esnasında Ukkaşe el-Fezari yenilgiye uğradı ve Tubne'ye gitti. Abdurrahman da Kayrevan şehrine döndü. Böylece Hişam b. Abdulmelik, Hanzala b. Safvan el-Kelbi'yi vali tayin etti ve o, buraya 124. Yılın Cümâda'l-Ulâ ayının ortalarında geldi. 


Bu yıl, Muhammed b. Hişam b. İsmail Hac yaptırdı. 


124. Yılda, Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Şihab ez-Zühri Ramazan ayının onyedinci gününden sonra Salı günü öldü. Ayrıca Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib Şam (Suriye)'da el-Kâsım b. Ebi Bezze Mekke'de, Ebü Cemre ed-Dab'i Basra'da ve Sa'd b. Zürâre- 
'nin oğullarından Muhammed b. Abdurrahman Medine'de öldü. Hişam'ın halifeliğinin sonlarında Amir b. Abdullah b. 
ez-Zübeyr b. el-Avvam öldü. 


YIL 125 (742/43) 
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Bu yıl, Hişam b. Abdulmelik b. Mervan (Allah ona rahmet eylesin) er-Rusâfe'de öldü. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Muğire-babası ve Ebü'l Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir. 

Hişam b. Abdulmelik, 125. Yılın Rebiu'l-Ahir ayının üçüncü gününden sonra Çarşamba günü, elliüç yaşındayken, er-Rusâfe'de öldü ve namazını el-Velid b. Yezid b. Abdulmelik kıldırdı. 

Hâtim b. Müslim şöyle dedi: 

O (Hişam) öldüğü zaman altmış bir yaşındaydı. 

Hişam'ın halifeliği ondukuz yıl, yedi ay ve onbir gün sürmüştür. Sonra, el-Velid b. Yezid b. Abdulmelik halife oldu. Annesi, Ümmü'l-Haccac bint Muhammed b. Yusuf (el-Haccac b. Yusuf'un kardeşi)'dur 


HİŞAM B. ABDULMELİK'İN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 

Mekke, Medine ve Taif 

106. Yılın Cümâdâ”l-Ulâ ayında Muhammed b. Hişam b. 
İsmail el-Mahzumi vali tayin edildi ve o, Hişam'ın ölü-müne kadar Mekke'de valilik yaptı. 

Medine 

Hişam, Mekke ile birlikte buraya Muhammed b. Hişam b. İsmaili vali tayin etti. Sonra, onu, 114. Yılda azlederek buraya Halid b. Abdulmelik b. el-Hâris b. el-Hakem'i görevlendirdi. Sonra, onu, 119. Yılda azletti. Sonra, Hişam, Ebu Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'a mektup yazdı ve 
119. Yılda Muhammed b. İbrahim b. Hişam buraya geldiği güne kadar insanların namazını o kıldırdı. Muhammed b. 
İbrahim, Hişam'ın ölümüne kadar burada vali olarak görev yaptı. 

Yemen 
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Hişam, buraya Yusuf b. Ömer es-Sakafi'yi vali tayin etti. o, 106. Yılın Ramazan ayının bitmesine üç gün kala buraya geldi. O, Hişam'ın 120. Yılda mektup yazarak kendisini Irak valiliğine tayin ettiğini bildirdiği güne kadar burada görev yaptı. Bunun üzerine o, buradan ayrıldı ve yerine oğlu es-Salt b. Yusuf'u vekil bıraktı. Sonra Hişam, buraya onun kardeşi el-Kâsım b. Ömer'i vali tayin etti. el-Kâsım, Hişam'ın ölümüne kadar burada görev yaptı. 


Basra 


Hişam, Humuslular'dan Ebân b. Dubâre b. Afir b. Seyf b. Ziyezen'i Irak'a vali tayin ederken, Halid b. Abdullah el-Kasri'yi de buraya görevlendirdi. 


Şurta (Polis Teşkilatı) 


Dımaşklılar'dan Ukbe b. Abdula'la el-Kilâ'i bu kuruma görevlendirilmişti. Sonra, Polis Teşkilatına Mâlik b. el-Cârud el-Abdi'yi görevlendirdi. O, 106. Yılın Zi'l-Ka'de ayında buraya geldi. Sonra O, Mâlik b. el-Münzir b. el-Cârud'u azlederek, bir yıl boyunca Bilal b. Ebi Berede'yi tayin etti. Dımaşklılar'dan sonra en-Nadr b. Ömer el-Mukri' el-Himyeri'yi namaz kıldırmak için görevlendirdi. Sonra onu, 110. Yılın sonlarında azletti ve namaz kıldırmak, şurta ve kadılık görevini Bilal b. Ebi Berede'ye verdi. Onun bu görevi 120. Yılda Halid'in Irak valiliği görevinden azledilmesine kadar devam etti. 


Sonra o, Yusuf b. Ömer es-Sakafi'yi Irak valiliğine getirdi. Yusuf el-Vâzi” b. Abbad el-Kelbi'yi göndererek Bilal- 
'ı buradan aldı. Sonra Yusuf, Ebü"'I-Ac olarak künyelendirilen Kesir b. Abdullah es-Selmi'yi Polis Teşkilatı Başkanı olarak tayin etti. Sonra 122. Yılda, onu azlederek yerine el-Kasım. b. Muhammed'i görevlendirdi. el-Kasım, Hişam'ın ölümüne kadar burada görev yaptı. 


Küfe 
Halid b. Abdullah, Filistinliler'den Abdulmelik b. 
Cez' b. Hudrucân el-Ezdi'yi buraya vali tayin etti. Sonra, onu azlederek İsmail b. Evsat el-Beceli'yi görevlendirdi. 
Sonra, onu azlederek Abdullah b. Amr el-Beceli'yi atadı. 
Sonra, onu görevinden aldı ve kardeşi Asım b. Amr'ı buraya vali tayin etti. Sonra, onu azlederek Dubeys b. Abdullah el-Beceli'yi atadı. Sonra, onu görevinden alarak Nevf el-Eş'ari- 
'yi görevlendirdi. Sonra onu azletti ve Ziyad b. Ubeydullah el-Hârisi'yi buraya vali tayin etti. Sonra, 120. Yılda, Halid'i Irak valiliği görevinden aldı ve Yusuf b. Ömer'i buraya vali tayin etti. Yusuf b. Ömer, Küfe'ye el-Hakem b. es-Salt es-Sakafi'yi görevlendirdi. Sonra, onu azlederek Yusuf b. 
Muhammed b. el-Kasım es-Sakafi'yi buraya vali tayin etti. 
Sonra, onu görevinden alarak, Muhammed b. Ubeydullah es-Sakafi'yi görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve Ziyad b. Sahr el-Lahmi'yi vali atadı. Sonra, onu azlederek Ubeydullah b. 
el-Abbas el-Kindi'yi buraya vali tayin etti. Sonra onu görevinden uzaklaştırarak Ebü Ümeyye b. el-Muğire b. Abdullah b. Ebi Akil es-Sakafi'yi görevlendirdi. Ebü Ümeyye Kufe'de bir Cuma namazı kıldırdı, sonra Irak valisi Yusuf b. 
Ömer görevini bırakarak kaçtı. 


Horasan 


Halid b. Abdullah, kardeşi Esed b. Abdullah'ı Horasan'a vali tayin etti. Sonra, Hişam, 108. Yılda, onu azletti ve Eşres b. Abdullah es-Selmi'yi buraya vali atadı. Sonra, onu 
113. Yılda azlederek ;Gatafan Mürresi'nden el-Cüneyd b. 
Abdurrahman'ı buraya görevlendirdi. Sonra onu, 115. Yılda görevinden aldı ve Asım b. Abdullah b. Yezid el-Hilâli'yi buraya vali tayin etti. Sonra, Irak idaresi ikinci defa Halid b. Abdullah'a verildi. Bunun üzerine o, kardeşi Esed b. 
Abdullah, buraya vali tayin etti. Esed, 120. Yılda Halid'in azlinden kısa süre önce öldü ve yerine Ca'fer b. Hanzala el-Behrani'yi vekil bıraktı. Sonra, Hişam, Nasr b. Seyyar el-Leysi'yi buraya vali atadı ve o, Hişam'ın ölümüne kadar görevinde kaldı. 


Sicistan 


Halid b. Abdullah, Yezid b. el-Garif el-Hemdani'yi buraya vali tayin etti. Sonra, sırasıyla el-Esfah el-Kindi, Ebu Halid b. el-Esfah el-Kindi ve Abdullah b. Ebi Berede b. 
Ebi Musa el-Eş'ari'yi atadı. Abdullah, Halid'in azledilerek Yusuf b. Ömer'in Irak valisi tayin edilmesine kadar burada görevinde kaldı. Yusuf b. Ömer, Muhammed b. Hacer b. Kays el-Abdi'yi buraya vali tayin etti. 

Sonra o, İbrahim b. Asım el-Ukayli'yi buraya görevlendirdi. İbrahim öldükten sonra, Yusuf, Harb b. Katan b. 
Kabisa b. Muhârik el-Hilâli'yi buraya vali tayin etti ve O, Hişam'ın ölümüne kadar görevinde kaldı. 

Sind 

Halid b. Abdullah, Gatafan Mürresi'nden el-Cüneyd b. 
Abdurrahman'ı iki yıl görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek Temim b. Zeyd el-Kayni'yi buraya vali tayin etti. Sonra, onu azletti ve yerine el-Hakem b. Avâne'yi atadı. el-Miz halkı el-Hakem'i öldürdüler. Bunun üzerine el-Hakem, Muhammed b. Arrar el-Kelbi'yi yerine vekil tayin etti. Yusuf, onu, 122. Yılda azlederek Amr b. Muhammed b. el-Kâsım'ı görevlendirdi ve o, Hişam'ın ölümüne kadar burada valilik yaptı. 

Bahran (Bahreyn) 


Halid'in buraya tayin ettiği valiler şunlardır: Muhammed b. Ziyad b. Cerir b. Abdullah el-Beceli, Hezzân b. 
Sa'id, Yahya b. İsmail ve Yahya b. Ziyad b. el-Hâris el-Hârisi. 


Yusufun Bahreyn'e tayin ettiği valiler ise şunlardır: Abdullah b. Şerik en-Nümeyri ve Muhammed b. Hassân b. 
Sa'd el-Esidi. Ayrıca el-Müseyyib b. Fedâle yaklaşık üç yıl burayı elinde tuttu. 


Yemâme 


Hişam, Ebü Bekr b. Kilâb oğullarından el-Muhacir b. 
Abdullah'ı buraya vali tayin etti. el-Muhacir öldükten sonra, onun oğlu buraya vali atandı ve o, el-Velid'in öldürülmesine kadar burada görev yaptı. 
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Mısır 


Hişam, Muhammed b. Abdulmelik b. Mervan'ı buraya vali tayin etti. Sonra o, Selül oğullarının azatlısı Ubeyde b. 
el-Habhab'ı buraya görevlendirdi. 

İfrikiyye 

Bişr b. Safvan el-Kelbi burada vali idi. O, Yezid b. 
Abdulmelik'e gitmek maksadıyla buradan ayrıldı ve yerine Yahya b. Mâ'isa el-Kelbi'yi vekil tayin etti. Sonra, Hişam Bişr b. Safvan'ı buraya geri gönderdi ve o, 106. Yılda görev yerine vardı. O, 109. Yılda öldüğü güne kadar burada valilik yaptı ve ölmeden önce Nw'as b. Kurat el-Kelbi'yi yerine vekil tayin etti. Hişam, onu azlederek, Ubeyde b. Abdurrahman es-Selmi'yi görevlendirdi ve o, 110. Yılda buraya vardı. Sonra, Ubeyde büradan ayrılarak yerine Ukbe b. Abdullah b. Kudâme et-Tüceybi'yi vekil tayin etti. Sonra o, Mısır- 
'la birlikte burayı Ubeyde b. el-Habhab'ın idaresine verdi. 
Ubeyde 110. Yılda görev yerine vardı. Sonra onu, 123. Yılda azlederek Külsüm b. “İyaz'ı buraya vali atadı. Sonunda, Hanzala b. Safvan el-Kelbi'yi buraya vali tayin etti ve O, 
124. Yılın Cümâda'kUlâ ayının ortalarında görev yerine vardı. Hanzala, 129. Yıla kadar burada valilik yaptı. 


Hac Mevsimi O | 


105. Yılda Hişam b. İsmail el-Mahzumi, 106. Yılda Hişam b. Abdulmelik, 117,118, 119,110, 111 ve 112. Yıllarda İbrahim b. Hişam b. İsmail, 113. Yılda Süleyman b. Hişam b. Abdulmelik, 114. Yılda Halid b. Abdulmelik b. el-Hâris b. el-Hakem b. Ebi'l-As, 115. Yılda Muhammed b. Hişam b. İsmail, 116. Yılda el-Velid b. Yezid. 

el-Velid b. Hişam ve Ebü'İ-Yakdan bana şunu naklettiler: 

el-Velid b. Yezid'in azatlısı İsa b. Mukassim 116. Yılda Hac yaptırdı- 117. Yılda Halid b. Abdulmelik b. el-Hâris b. el-Hakem, 118. Yılda Muhammed b. Hişam b. Abdulmelik, 120, 121 ve 122. yılda Muhammed b. Hişam b. İsmail, 123. Yılda Yezid b. Hişam b. Abdulmelik ve 124. Yılda Muhammed b. Hişam b. İsmail Hac yaptırdı. 


Yaz Savaşları 


Bu göreve Mesleme b. Abdulmelik tayin edildi. Sonra, Hişam'ın oğulları Muaviye ve Süleyman bu görevi üstlendiler. Biz, bunu daha önce yıllara göre olayları verirken anlatmıştık. 

İrminiyye 

Yezid öldüğünde el-Cerrah b. Abdulah el-Hakemi burada vali idi. Hişam, önce onu görevinde bıraktı, sonra da 
107. Yılda onu azlederek Mesleme b. Abdulmelik'i buraya vali tayin etti. Sonra, onu, 109. Yılda azlederek el-Cerrah'ı ikinci defa buraya vali atadı. el-Cerrah, 112. Yılda öldürüldü. Bunun üzerine, Hişam, Sa'id b. Amr el-Hureşi'yi buraya görevlendirdi. Sonra, onu, 113. Yılda azlederek, Mesleme b. 
Abdulmelik'i buraya vali tayin etti. Sonra, Mesleme buradan ayrıldı ve yerine Mervan b. Muhammed'i vekil bıraktı. 
Sonunda, 114. Yılın başlarında Mervan b. Muhammed'i buraya vali tayin etti. 


HİŞAM B. ABDULMELİK ZAMANINDA 
KADILAR 
Basra 


Halid b. Abdullah Basra kadılığına Sümâme b. Enes b. 
Mâlik'i görevlendirdi. Sonra, onu, 109. Yılda azlederek kadılık görevini Bilâl b. Ebi Berede'ye verdi ve o, 120. Yılda Yusuf b. Ömer'in Basra'ya gelmesine kadar kadı olarak burada görev yaptı. Sonra, Yusuf, Abdullah b. Büreyde el-Eslemi'yi buraya kadı tayin etti. Az sonra Abdullah öldü. Bunun üzerine o, Amir b. Ubeyde el-Bahili'yi görevlendirdi ve o, Hişam ve el-Velid'in ölümüne kadar Basra'da kadılık yaptı. Sonra, fitne meydana geldi ve o görevini bıraktı. 


Küfe 
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Halid, el-Hüseyn b. el-Hasen el-Kindi'yi önce görevinde bıraktı, sonra da onu azletti. Sonra, o, sırasıyla Sa'id b. EşW el-Hemdani'yi, sonra 113. Yılda Muhârib b. Disâr'ı, sonra, el-Hakem b. Uteybe el-'İcli'yi kadı tayin etti. Sonra, İbn Eşü'u yeniden atadı ve o, öldüğü güne kadar kadılık yaptı. Sonra, o, İsa b. el-Müseyyib el-Beceli'yi kadı atadı. 
Sonra, Yusuf b. Ömer Basra'ya geldi ve İsa b. el-Müseyyib'i azlederek yerine Abdullah b. Şübrüme ed-Dabiyy'i kadı tayin etti. Sonra, onu azlederek Beytülmal memurluğuna getirdi ve Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Leyla'yı kadı olarak görevlendirdi. Muhammed, Hişam ve el-Velid'in ölümüne kadar bu görevde kaldı. 

Medine 

Hişam, İbrahim b. Hişam b. İsmail'i Medine'ye vali tayin etti. Oda Muhammed b. Safvan el-Cümahi'yi kadı tayin etti. Sonra, O, es-Salt b. Zebid b. es-Salt'ı kadı atadı. Sonra, İbrahim b. Hişam 114. Yılda azledildi ve Halid b. Abdulmelik b. el-Haris b. el-Hakem b. Ebi'l-As vali tayin edildi. 
Halid, Amir b. Lüey oğullarından Ebü Bekr b. Abdurrahman b. Huveytıb'ı Medine'ye kadı tayin etti. Sonra, onu azlederek Muhammed b. Safvan el-Cümahi'yi atadı. Sonra, Hişam, 
119. Yılda Halid'i azletti ve Ebü Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'a yazarak, Kendisini, Medine'ye kadı tayin ettiğini bildirdi. Ebü Bekr, öldüğü güne kadar Medine'de kadılık yaptı. 

HİŞAM'IN POLİS TEŞKİLATI BAŞKANLARI 
VE DİĞER MEMURLAR 

Hişam, Ka'b b. Humeyd el-Absi'yi onüç yıl boyunca görevinde bıraktı. Sonra, onu İrminiyye'ye vali tayin etti ve Yezid b. Ya'lâ b. Dahm el-Absi'yi Polis Teşkilâtı Başkanlığı'na atadı. 

Resail (Mektup) Divanı Kâtibi: 

Sa'id b. Abdulmelik'in azatlısı Sâlim. 


Harac ve Ordu Divanı: 
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Üsâme b. Zeyd, sonra, onu azlederek Selül oğullarının azatlısı Ubeyde b. el-Habhab'ı atadı. Sonra, onu, Mısır'a vali tayin etti ve yerine el-Hâris b. Ka'b oğullarının azatlısı Sa'id b. Ukbe'yi görevlendirdi. 


Mühür Divanı: 

el-Hureyş oğullarının azatlısı er-Rabi' b. Şâbur. 
Hazine ve Beytülmallar: 

Abdullah b. Amr b. el-Hâris. 

Koruma Amiri: 


Azatlısı Nusayr. Sonra onu azletti ve er-Rabi' b. Ziyad'ı atadı. Ayrıca Mühür divanını da ona verdi. 

Küçük Mühür Divanı ve Hassa İşleri: 

Azatlısı İstahr Ebü”z-Zübeyr. 

Hâcibi: 

Azatlısı Gâlib b. Mesud. 

125. yılda el-Velid b. Yezid, Yusuf b. Ömer'e mektup yazdı. Bunun üzerine, Yusuf, onun yanına geldi ve el-Velid, Halid b. Abdullah el-Kasri ve Hişam b. İsmail el-Mahzumi'nin oğulları Muhammed ve İbrahim'i, ona teslim ederek öldürülmelerini emretti. 

İsmail b. İbrahim b. eş-Su'ayrâvi el-Atki, bana şöyle dedi: es-Sirri b. Müslim Ebü Bişr es-Sirri, bana şunu nakletti: 

Onları, Yusuf b. Ömer, Hire'ye getirdiği zaman gördüm. Bu esnada, Halid bir aba içine konulmuş taşınıyordu. 
Yusuf b. Ömer, onlara işkence yaptı, sonra da onları öldürdü. 

Bu yıl, el-Gamr b. Yezid b. Abdulmelik yaz savaşlarına gitti. 

Bu yıl, Yusuf b Ömer Hac yaptırdı. 
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Bu yıl, et-Teveme bint Ümeyye b. Halef'in azatlısı Salih b. Nebhan Medine'de, Ebü Bişr Ca'fer b. Ebi Vahşiyye Vâsıt'ta, Büdeyl b. Meysere el-Ukayli Basra'da, Adem b. Ali eş-Şeybani Küfe'de ve Muhammed b. Amr b. Ata' Medine'de öldürüldü. 


Yusuf b. Ömer'in Irak valiliği döneminde Zebid el-Eyâmi, Simak b. Harb el-Bahili, Cebele b. Suheym eş-Şeybani ve Eş'as b. Ebi eş-Şa'sâ” öldü. 

YIL 126 (743/44) 

Bu yıl, el-Velid b. Yezid b. Abdulmelik b. Mervan öldürüldü. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Mugire-babası ve Ebü'l-Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 

el-Velid, 126. Yılın Cümâda'l-Ahire ayının bitmesine iki gece kala Perşembe günü Tedmür şehrinden birkaç mil uzaklıkta bulunan el-Bahrâ'da öldürüldü. O, bu esnada otuzbeş veya otuz altı yaşındaydı. 

Yahya b. Muhammed bana Abdulaziz b. Ebi Umran'ın şöyle dediğini nakletti: 

el-Velid, kırkbeş veya kırkdört yaşında öldürüldü. 

Hâtim b. Müslim şöyle dedi: 

Onun yaşı kırkbeş yıl ve birkaç aydan ibaretti. 

el-Velid 90. Yılda, Dımaşk'ta doğdu. Bir rivayete göre o, 92. Yılda doğmuştur. Onun halifeliği bir yıl, iki ay ve yirmi iki gün sürdü. 

İsmail b. İbrahim, bana şöyle nakletti: Abdullah b. 
Vâkıd el-Cürmi -o, el-Velid'in öldürülmesi olayını görmüştü- bana şunu söyledi: 

el-Velid'i öldürmeye karar verdiklerinde, Yezid b. el- 


Velid b. Abdulmelik b. Mervan'ı başa geçirdiler ve kendi aile fertlerinden Abdulaziz b. el-Haccac b. Abdulmelik ona 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bey'a etti. Yezid b. el-Velid, gece vakti kardeşi el-Abbas'a giderek onunla, el-Velid'in öldürülmesi hususunda istişa-— rede bulundu. Fakat o, bunu yapmaktan onu sakındırdı. Bunun üzerine Yezid, gece vakti kırk kişiyle birlikte Dımaşk'a girdi ve el-Maksüre kapısını kırarak buranın idarecisinin üzerine girdiler ve onu iplerle bağladılar. Sonra Ye- id, hızlı bir şekilde malları el-Mıdmar kapısına taşıdı ve Abdulaziz b. el-Haccac b. Abdulmelik'i kumandan tayin etti. Bu esnada onun münâdisi şöyle seslendi: “Kim Yezid'in yanına geçerse, ona ikibin dirhem verilecektir.” Böylece, bin kişilik bir kuvvet onun tarafına toplandı. Ayrıca o, Ya”- kub b. Abdurrahman b. Süleym ve Mansur b. Cümhür'ü de Abdulaziz b. el-Haccac'ın yanına verdi. Bu olay, el-Velid b. 
Yezid'e ulaşınca, el-Belka'dan Humus şehrine yöneldi ve el-Abbas b. el-Velid b. Abdulmelik'e bir mektup yazarak yakınında olan Humus halkından askerlerle gelmesini istedi. 
Sonra, el-Velid, Tedmür'den bir kaç mil uzaklıkta yer alan ve 1ssız ve kumluk bir arazide bir köşkten ibaret olan el-Bahra'ya gitti. Ordu el-Velid'i sabah vakti el-Bahra'ya ulaştırdı. Bu esnada el-Abbas b. el-Velid ordusuz geldi. Abdulaziz b. el-Haccac, onu arkasında hapsetti ve Abdulazizin münâdisi şöyle seslendi: “Kim el-Abbas b. el-Velid'in yanına geçerse o, güvencede olacaktır ve kendisi burada bizlerle sizin arasındadır.” İnsanlar, el-Abbas'ın Abdulaziz'in yanında yer aldığını zannettiler ve el-Velid'in yanından ayrıldılar. İnsanlar onun üzerine saldırdılar. Ona (el-Velid) ilk saldıranlar es-Sirri b. Ziyad b. Ebi Kebşe es-Sekseki ve Abdusselam el-Lahmi idi. Bu esnada da es-Sirri, kılıçla onun üzerine yürüdü ve Abdusselam onu alnından vurdu. Böylece o, öldürüldü. 


İsmail şöyle dedi: Abdullah b. Vâkıd el-Cürmi, bana şunu nakletti: 


el-Velid'in üzerine girdiler. Bu esnada O, iki zırh giymiş, elinde de kınından çıkarılmış bir kılıç vardı. Onlar bunu görünce, geri çekildiler. Sonra, münadileri şöyle seslendi: “Lüt kavminin öldürülmesi gibi öldürün bu lütiyi! 
Böylece o, öldürüldü.” 

İsmail-Abdullah b. Vâkıd-Ümeyye oğullarının azatlısı Yezid b. Ebi Ferve yoluyla rivayet edilmiştir. 


el-Velid b. Yezid'in kafası, Yezid b. el-Velid'e getirilince o, şöyle dedi: “Onu, insanlar için direğe as!” Ben de şunu söyledim: “Bunu yapma! Ancak harici birisinin kafası direğe asılır.” Fakat o, yemin ederek “onu asmamız lâzım ve onu benden başkası da asamaz” dedi.” Sonra, onun kafasını bir mızrağın ucuna geçirerek Dımaşk mescidinin yolu üzerine dikti, sonra şöyle dedi: “Git, onu Dımaşk şehrinde dolaştır.”. 


el-Velid b. Hişam, bana, babasının şöyle dediğini nakletti: 


İnsanlar el-Velid'in etrafını sarınca, Mushaf”ı eline aldı ve şöyle dedi: “Amcam oğlu Osman'ın öldürüldüğü gibi öldürülecek miyim?”. 

İsmail b. İbrahim, bana şöyle dedi: İbrahim b. İshak, bana şunu söyledi: 


Yezid b. el-Velid' bir konuşmacı olarak ayağa kalktı, Allah'a hamdü senâda bulundu ve şöyle dedi: 


“Amma batdü; Ey insanlar! Vallahi ben ne şer, ne batıl, ne dünya hırsı ne de herhangi bir siyasi istek uğruna ayaklandım. Ayrıca benim kendimi övecek bir durumum da söz konusu değildir. Amelimi de günahlardan arındırmak niyetinde değilim. Eğer Rabbim bana rahmet etmezse, kendime zulmetmiş olurum. Fakat, ben, Allah ve O'nun dini için kızgınlığımdan, doğruluk ammareleri kaybolup, takva ehlinin nuru sönünce ve haramı helâl kılan, bid'atı binen ve sünneti değiştirmeye çalışan ve o hakka muhalefet eden kahredici adam (el-Velid) ortaya çıkınca ayaklandım. 
Bu durumu görünce, halinize acıdım. Zira günahlarınızın çokluğundan ve kalplerinizin kasvetinden üzerinizden kolay kolay kalkmayacak bir karanlık başınıza çökmüştü. Onların bir çok insanı, içinde bulundukları bu kötü duruma davet edipte, sizden bazı kimselerin buna uymaları endişesine kapıldım ve acıdım. Sonra, meselem hususunda Allah'a istihârede bulundum ve beni nefsimden korumasını istedim. 
Sonra, akrabalarımdan ve üzerimde söz sahibi olan yakınlarımdan -ki o, soyca amcem oğlu ve sopcada dengimdir- görüşümü kabul edenleri bu işe çağırdım. Sonunda Allah, kullarını ondan kurtardı ve ülkeyi de ondan temizledi. Bu, Allah tarafından gerçekleşti, bizim güç ve tasarrufumuzla olmadı. Aksine Allah'ın gücü, tasarrufu, idaresi ve yardımı neticesinde meydana geldi. Ey insanlar! Eğer işinizin başına geçersem (halife olursam) size söz veriyorum. Kerpiç üzerine kerpiç ve taş üzerine taş koymayacağım, bir yerdeki ihtiyaçlar karşılanmadan ve askerlere, kendilerine güç verecek malları dağıtmadan bir malı, bir şehirden diğerine taşımayacağım. Şayet, o mallardan arta kalan olursa, o zaman o şehrin aşırı ihtiyacından dolayı ve müslümanlarının yaşantılarının düzelmesi ve aralarında eşitliğin sağlanması maksadıyla oraya göndereceğim. Aranıza ve akrabalarınızın arasına fitne girmemesi için ordularınızı temelli düşman topraklarında tutmayacağım. Sizin için sarfettiğim çabaya karşılık bana bey'at ederseniz, ben her türlü fedakarlığa hazırım. Eğer bu işten bıkarsam, sizden bey'at istemeye hakkım yoktur. Bu iş için, benden daha güçlü birisini görüyor ve ona bey'at etmek istiyorsanız, ona ilk bey'at eden ve buyruğu altına giren ben olacağım. Ben söyleyeceğim sözü söyledim ve kendim ve sizin için Allah'tan mağfiret dilerim.”. 


EL-VELİD B. YEZİD'İN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 
Medine 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el-Velid, Muhammed b. Hişam b. İsmail'e -bu sırada o, Hişam'ın Mekke valisi idi- yanına gelmesi için mektup yazdı. Bunun üzerine o, yanına geldi ve Muhammed b. Ebi Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'ı Medine'ye vekil tayin etti. el-Velid, onu azlederek burayı Mekke ve Taif ile birlikte Yusuf b. Muhamed b. Yusuf'un idaresine verdi. Yusuf, el-Velid'in öldürülmesine kadar burada görev yaptı. 


Yemen 


el-Velid'in öldürülmesine kadar ed-Dahhak b. Zümel burada valilik yaptı. 


Basra 

Hişam'ın ölümüne kadar el-Kâsım b. Muhammed b. el-Kâsım burada vali idi. el-Velid öldürüldüğü güne kadar onu görevinde bıraktı. 

Küfe 

Ubeydullah b. el-Abbas el-Kindi. Sonra Yusuf, onu azlederek Ebü Ümeyye b. el-Muğire b. Abdullah b. Ebi Akil es-Sakafi'yi buraya vali tayin etti. O, bir Cuma namazı kıldırdı, sonra el-Velid öldürülünce, Yusuf kaçtı. 

Horasan 

el-Velid, öldürüldüğü güne kadar, Nasr b. Seyyar el-Leysi'yi görevinde bıraktı. 

Sicistan 

el-Velid'in öldürüldüğü güne kadar Harb b. Katan b. 
Kabisa el-Hilâli burada valilik yaptı. 

Sind 

el-Velid'in öldürüldüğü güne kadar Amr b. Muhammed b. el-Kâsım es-Sakafi burada valilik yaptı. 

Bahran 

el-Velid'in öldürüldüğü güne kadar Muhammed b. 


Hassân b. Sa'id el-Esedi burada valilik yaptı. Bir rivayete göre, Bişr b. Selem el-Abdi, el-Müseyyib b. Fedâle'yi öldürdü ve İbn Hübeyre'nin gelmesine kadar burada valilik yaptı. 

Yemâme 

el-Velid'in öldürüldüğü güne kadar el-Muhacir b. 
Abdullah el-Kilabi burada valilik yaptı. 

İfrikiyye 

Hişam öldüğü zaman Hanzala b. Safvan burada vali idi. O, el-Velid'in ölüdürülmesine kadar burada vali olarak görev yaptı ve 109. Yılda İfrikiyye'den ayrıldı. 

“Uman 

Yusuf b. Ömer, el-Feyz b. Muhammed b. Kerdem b. 
Beyhes'i buraya vali tayin etti. 

KADILIK 
Basra Kadılığı 


el-Velid'in öldürüldüğü güne kadar Amir b. Ubeyde kadılık yaptı. Sonra, fitne baş gösterdi ve o, görevinden ayrıldı. 


Küfe 

el-Velid'in öldürüldüğü güne kadar Ebi Leyla burada kadılık yaptı. 

Medine 


Yusuf Muhammed b. Yusuf, Sa'd b. İbrahim'i buraya kadı tayin etti. Sonra onu azlederek Yahya b. Sa'id'i buraya görevlendirdi ve o, el-Velid'in öldürüldüğü güne kadar kadılık yaptı. 


Hac Mevsimi 
125. Yılda Yusuf b. Muhammed b. Yusuf Hac yaptırdı. 
el-Cezire, İrminiyye ve Azerbaycan 


el-Velid'in öldürüldüğü güne kadar Mervan b. Murhammed b. Mervan burada valilik yaptı. Sonra Mervan, Asım 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b. Abdullah b. Yezid el-Hilâli'yi İrminiyye ve Azerbaycan- 
'a vekil tayin ederek Şam (Suriye)'a gitti. 

Yaz Savaşları 

el-Gamr b. Yezid b. Abdulmelik b. Mervan. 

el-Velid'in Polis Teşkilâtı Başkanları 


Abdurrahman b. Hanbel el-Kelbi. Sonra, onu azlede-— rek Abdullah b. Amir el-Kila'i'yi görevlendirdi. 


er-Resâil (Yazışma) Kâtipleri 

Sa'id b. Abdulmelik'in azatlısı Sâlim. Sonra, Abdullah b. Sâlim onun için yazdı. 

Harac ve ordu divanı 


Abdulmelik b. Muhammed b. el-Haccac b. Yusuf. Sonra, O (el-Velid), el-Haccac b. Umeyr'i görevlendirdi. 


Mühür Divanı, Hazineler ve Beytülmallar 


Polis Teşkilatı ile birlikte bu kurumlara Abdurrahman b. Hanbel el-Kelbi görevlendirilmişti. 


Küçük Mühür divanı 
Ribah b. Ebi Umâre. 
Hâcibi 
İsa b. Mukassim. 
Koruma Amiri 
Ebü Ma'n'ın damadı Gaylân. 

YUSUF B. ÖMER'İN IRAK'A VALİ TAYİN 

EDİLMESİ 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Mugire-babası ve EbWl-Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 

Hişam b. Abdulmelik b. Mervan 120. Yılda Irak idaresini Yusuf b. Ömer es-Sakafi'ye verdi. Onun Hire'de Polis Teşkilâtı Başkanı Gatafan Mürresi'nden el-Abbas b. Sa'd b. 
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Mürre idi. O, Basra ve Küfe'nin Polis Teşkilatı başkanları-— nın tayinlerini buraların valilerine bıraktı. Onlar istedikleri insanları bu göreve getirebiliyorlardı. 

Yusuf b. Ömer'in Harac Kâtibi: 

Bekre ailesinin azatlısı Kahzem b. Süleyman. 

Halife'nin Mektupları: 

Azatlısı Ruşdin. 

Valilerin Mektupları: 

Ukbe. 

Yusuf, 127. Yılda altmış küsür yaşındayken öldürüldü. 

Yusuf b. Ömer'in valiliği sırasında Cebele b. Suhaym öldü. 

Bu yıl -126. Yıl- Bâzan ailesinin azatlısı Amr b. Dinar Mekke'de, Sa'id b. Ebi Sa'id el-Makberi Medine'de, Ab- 


durrahman b. el-Kâsım b. Muhammed b. Ebi Bekr Medine'de ve Süleyman b. Habib -o, kadı idi- Şam (Suriye)'da öldü. 


YEZiD B. EL-VELiD'E BEY'AT EDİLMESİ 
VE VEFATI 

Bu yıl, Receb ayının birinci günü Yezid b. el-Velid b. 
Abdulmelik'e bey'at edildi. Annesi, Bint Yezdicerd b. Kisra'dir. 

Bu yıl, kendisine Yezidu'n-Nâkıs (Eksik Yezid) denilen Yezid b. el-Velid b. Abdulmelik b. Mervan öldü. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi ve Abdullah b. Mugire-babası ve Ebü'i-Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 

Yezid b. el-Velid b. Abdulmelik, 126. Yılın 7i'l-Hicce ayının bitmesine on gün kala Dımaşk'ta öldü. O, öldüğünde 


otuzbeş veya otuzaltı yaşındaydı ve namazını kardeşi İbrahim b. el-Velid b. Abdulmelik kıldırdı. 
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Hâtim b. Müslim şöyle dedi: 
Yezid b. el-Velid öldüğü zaman kırkaltı yaşındaydı. 
Abdulaziz şunu söyledi: 


Ona (Yezid b. el-Velid) otuzdokuz yaşındayken bey'at edildi ve o, kırk yaşına varmadan öldü. Yezid 96. Yılda Dımaşk'ta doğdu. Humuş halkı dışında Şam (Suriye) halkı, İbrahim b. el-Velid b. Abdulmelik'e bey'at ettiler. Humus halkı ise ona bey'at etmeyi kabul etmediler. 


el-'Alâ b. Bered b. Sinan, bana şöyle dedi: Babam, bana şunu nakletti: 


Vefat ettiğinde, Yezid b. el-Velid'in yanındaydım. Bu esnada, Katan onu Ziyaret etti ve şunu söyledi: “Ben, kapı- nın arkasında bulunan insanların elçisiyim, Allah'ın hakkı için, sana neden kardeşin İbahim'i kendilerine halife seçtiğini soruyorlar.” Bu söz üzerine o, yüzünü somurttu ve elini yüzüne koyarak şöyle dedi: “Ben İbrahim'i halife tayin ediyorum!” Sonra bana şunu söyledi: “Ey Ebü”i-'Alâ! Acaba kimi halife olarak tavsiye etsem?” Ben de “Bu öyle bir meseledir ki, başında ona bulaşmamanı sana tavsiye ettim ve sonunda sana görüş vermek istemiyorum.”. Ravi sözüne şöyle devam etti: Sonra, o, bir baygınlık geçirdi ve öldüğünü zannettim. O, bunu birkaç defa yaptı. Bunun üzerine, Katan oturdu ve Yezid b. el-Velid'in dilinden bir vasiyet uydurdu, sonra da insanları çağırarak şâhitlik yaptırdı. 


Babam şöyle dedi: 


Vallahi Yezid, ne ona ne de başka birisine bir şey vasiyet etti. 


YEZiD B. EL-VELİD'İN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 
O, Mansur b. Cümhür el-Kelbi'yi Irak'a vali tayin et- 


ti. Bir rivayete göre, o (Mansur), onun dilinden bir yazı uydurdu ve yaklaşık kırk gün valilik yaptı ve Polis Teşkilâtı 


442 


Başkanlığı'na da el-Haccac b. Ertat el-Fakih'i görevlendirdi. 

Mekke, Medine ve Taif 

Yezid b. el-Velid, Abdulaziz b. Abdullah b. Amr b. 


Osman b. Affan'ı buraya vali tayin etti. Sonra, onu azlederek buraya Abdulaziz b. Ömer b. Abdulaziz'i görevlendirdi. 


Basra 


el-Velid öldürüldüğü zaman Muhammed b. el-Kasım b. 
Muhammed burada vali idi. Sonra o, buradan kaçtı ve Basralılar, “el-Efveh” diye lakablandırılan Abdullah b. Abdullah b. Ümeyye'nin valiliği konusunda anlaşmaya vardılar. Muhammed, burada bir Cuma namazı kıldırdı. Sonra, Cerir b. Yezid b. Cerir b. Abdullah el-Beceli Basra'ya geldi. 
Sonra Abdullah b. Ömer b. Abdulaziz Irak'a vali tayin edildi ve o, Abdullah b. Ebi Osman'a mektup yazarak valilik görevini üstlenmesini istedi. Böylece o, İbn Süheyl'in Basra'ya gelmesine kadar insanlara namaz kıldırdı. Bir rivayete göre, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Ebi Osman'dan sonra Sa'idb. Amr b. Ca'de b. Hübeyre el-Mahzumi'yi Basra'ya vali tayin etti. Sonra, Basralılar, onu şehirden uzaklaştırdılar ve Amr b. Süheyl b. Abdulaziz b. Mervan buraya vali atandı. Sonra, ed-Dahhak b. Kays el-Harici, bölgeyi gele geçirince, Umâre'yi buraya gönderdi. 

Küfe 

Mansur b. Cümhür, Ubeydullah b. el-Abbas'ı buraya vali tayin etti. Sonra, İbn Ömer, onu azlederek kardeşi Asım b. Ömer'i buraya görevlendirdi. 


Sicistan 


el-Velid öldürüldüğü zaman, Harb b. Katan burada vali idi. Sonra, Mansur b. Cümhür Muhammed b. Azzar'ı buraya vali tayin etti. Sonra İbn Ömer, onu azlederek Harb b. 
Katan'ı görevlendirdi ve o, burada bir ay kaldı. Sonra, Harb buradan ayrıldı ve Sevvâr b. el-Eş'ar el-Mâzini'yi yerine vekil tayin etti. Fakat, Bekr b. Vâil, bunu kabul etmeyerek 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Temim'le savaştılar. Bunun üzerine, İbn Ömer, Sa'id b. el-As ailesinden Sa'id b. Amr'ı buraya gönderdi. Fakat, Temim ve Bekr kabileleri bunu kabul etmediler. 


Horasan 


Ümeyye oğulları devletinin yıkılmasına kadar Nasr b. 
Seyyar burada valilik yaptı. 


Sind 
Mansur b. Cümhür Irak valiliği görevinden azledilin— 


ce, Sind'e geldi ve burayı ele geçirdi. Sonra o, el-Asker'e indi ve burayı el-Mansuriyye olarak adlandırdı. 


İfrikiyye 

Abdurrahman b. Habib burada vali idi. O, daha önceleri burayı ele geçirmişti. 

KADILAR 

Basra Kadılığı 

Amir b. Ubeyde, Fitne döneminde görevinden ayrıldı. 

Küfe 

İbn Ebi Leyla. 

Medine 


Abdulaziz b. Abdullah b. Amr b. Osman, Sa'd b. İbrahim'i buraya kadı tayin etti. Sonra Yezid, Abdulaziz b. Abdullah'ı azlederek Abdulaziz b. Ömer b. Abdulaziz'i Medine'ye vali atadı. Bunun üzerine o, Sa'd b. İbrahim'i görevinden azlederek, Osman b. Ömer et-Teymi'yi buraya kadı tayin etti. 

Yezid b. el-Velid'in Polis Teşkilâtı Başkanları 

Bükeyr b. Şemmah el-Lahmi. O, Yezid'in ölümüne kadar görevinde kaldı. 

Resail (Yazışma) Kâtibi 

Leys b. Ebi Süleyman b. Sa'd. 
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Harac, Ordu ve Küçük Mühür Divanı 


Koruma amirliği ile birlikte Yemenliler'den en-Nadr b. Amr 


Halifelik Mührü 


Abdurrahman b. Hanbel el-Kelbi. Bir rivayete göre, azatlısı Katan. 


Bu yıl -126. Yıl- Amr b. Süheyl b. Abdulaziz b. Mervan b. el-Hakem emir tayin edildi. 


Ebü Ubeyde bize şunu nakletti: 


Yezid b. el-Velid halife olunca, Abdullah b. Ömer b. 
Abdulaziz'i Irak'a gönderdi. 


SAiD B. BAHDEL'İN EL-CEZİRE'DE 
İSYANI 


Bu yıl -126. Yıl- en-Nemir b. Kâsit kabilesinden Sa'id b. Bahdel 126. Yılın Şaban ayında el-Cezire'de isyan başlattı. Sonra o, Dicle nehrini katederek Karada'ya geldi. 
Sonra, oradan hareket ederek Ramazan ayının ilk günü Musu'un köylerinden el-Merc'e indi ve burada çok sayıda insanla birlikte isyan başlatan ve Mü'minlerin emiri olarak adlandırılan Ebü Kerb -Himyer kabilesinden bir adam-'le buluştu. Sonra her ikisinin de ayaklanma tarihlerine bakıldı ve Sa'id'in, ondan önce isyan başlattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Ebü Kerb, onun bu davranışına saygı gösterdi ve yetkiyi ona devrederek evine döndü. Bu arada arkadaşları da dağıldılar. Sonra; yaklaşık beşyüz kişi Sa'id'in etrafına toplandı ve o, Musul şehrine gelerek burada birkaç gün kaldı. Bu esnada, Musul halkı ondan şehirden ayrılmasını istediler. Ayrıca, kendisiyle aynı görüşü paylaştıklarını bildirdiler. Böylece o, onlardan ayrılarak Şehrizor'a geldi ve orada Şeyban b. Abdulaziz el-Yeşkuri ile buluştu. Burada bazı insanlar Şeyban'ın etrafına toplanmışlar ve onu Mü- 
'minlerin emiri olarak adlandırmışlardı. 
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Burada her ikisinin de ayaklanma tarihlerine bakıldı ve Sa'id'in, ondan daha önce isyan çıkardığı anlaşıldı. Bunun üzerine, Şeyban, yetkiyi ona devrederek onunla birlikte hareket etti. Şeyban, daha önce bir orduyla birlikte Nusayr adında bir adamla karşılaşmış ve onu öldürmüş, adamları da kaçmışlardı. 


YIL 127 (744/45) 


MERVAN B. MUHAMMED'İN BEY'ATI VE İBRAHİM B. EL-VELiİD'İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ 


HABERİ 
Bu yıl fitne meydana geldi 
İsmail b. İbrahim şöyle dedi: 


el-Velid b. Yezid öldürüldüğü zaman, Mervan b. Muhammed b. Mervan İrminiyye'de vali idi. el-Velid'in öldürülmesi haberi ona ulaşınca, insanları, Müslümanların rıza göstererek bey'at ettikleri kişiye bey'at etmeye çağırdı, onlar da bu emri yerine getirdiler. Sonra, Yezid b. el-Velid'in ölüm haberi ona ulaşınca, Kays ve Rabia kabilelerini yanına çağırdı ve Kays'dan yirmi altı bin kişiye, Rabia'dan da yedibin kişiye maaş bağladı ve hepsinin maaşlarını ödedi. 
Sonra o, İshak b. Müslim el-Ukayli'yi Kays'ın, el-Müsâvir b. 
Ukbe'yi de Rabia'nın başına getirdi. Sonra, Şam (Suriye)- 'a gitmek için ayrıldı ve kardeşi Abdulaziz b. Muhammed b. 
Mervan'ı el-Cezire'ye vekil tayin etti. Bu esnada, Kays kabilesinin ileri gelenlerinden el-Vesik b. el-Hüzeyl b. Züfr, Yezid b. Ömer b. Hübeyre el-Fezari ve Ebü'l-Verd b. el-Hüzeyl b. Züfr b. Asım b. Abdullah b. Yezid el-Hilâli, Kays mensubu dörtbin veya beşbin kişilik bir orduyla birlikte onunla buluşarak, Haleb şehrine geldi. el-Velid, b. Abdulmelik'in oğulları Bişr ve Mesrur buradaydılar. İbrahim b. 
Velid Mervan'ın geleceğini haber alınca, onları buraya göndermişti. Bunun üzerine, Mervan b. Muhammed orduyu savaş düzenine soktu. Bu esnada, Ebü'l-Verd b. el-Hüzeyl b. 
Züfr üçyüz kişilik bir orduyla öne çıkarak tekbir getirdiler ve Mervan'ın üzerine saldırdılar, ona yaklaşınca da yüzlerini ters yöne çevirdiler, kalkanlarını döndürdüler ve Mervan'ın tarafına geçtiler. Sonra, Mervan, yanındakilerle birlikte saldırıya geçti. Böylece, Mesrur ve Bişr savaşmadan yenilgiye uğradılar. Mervan, onları tutsak alarak yanında hapsetti. Ayrıca o, onların arkadaşlarından çok sayıda insanı tutsak aldı. Sonra Mervan, onları serbest bıraktı ve oradan ayrılarak Humus şehrine geldi. Burada, onları kendisi ile birlikte gelmeye ve iki veliaht olan el-Velid b. Yezid'in oğulları el-Hakem ve Osman -onların ikisi de Dımaşk'ta İbrahim b. el-Velid'in yanında hapisteydiler- “a bey'at etmeye çağırdı. Onlarda bunu kabul ederek onunla çıktılar. Sonra o, şiddetli bir savaştan sonra, Süleyman b. 
Hişam b. Abdulmelik'in ordugâhına geldi. Sonra, Mervan onun ordugâhını ele geçirdi. Süleyman'ın başına gelenler, diğer bir yönde ordugâhını kuran Abdulaziz b. el-Haccac b. 
Abdulmelik'e ulaşınca, oradan hareket ederek Dımaşk'a geldi. Bu esnada, İbrahim b. el-Velid, Dımaşk'tan ayrılarak Babu'l-Câbiye'ye indi ve yanında mallar olduğu halde acele bir şekilde savaşa hazırlandı ve insanları kendisine yardım etmeye çağırdı. Fakat onlar kendisini yalnız bıraktılar. 
Böylece, Abdulaziz el-Hakem ve Osman'ı öldürmek maksadıyla Dımaşk şehrine girdiler. Bu esnada, Yezid b. Halid b. 
Abdullah el-Kasri, şehre gelerek hapishaneye girdi ve Yusuf b. Ömer ile el-Velid'in oğulları el-Hakem ve Osman'ı öldürdü. 


İsmail şöyle dedi: Abdullah b. Vâkıd el-Cürmi bana şunu nakletti: 


Onları (el-Hakem ve Osman) Yezid b. Halid öldürdü. 
Bir rivayete göre onları, Ebü'l-Esed olarak tanınan Halid b. 
Abdullah'ın azatlısı öldürdü, onların boyunlarını demir çubukla kırdı. Bu esnada, İbrahim'in elçisi onlara geldi ve Abdulaziz b. el-Haccac, ailesini çıkarmak için evine doğru gitti. Sonra, Dımaşklılar ayaklanarak onu öldürdüler ve kafasını cesedinden ayırdılar ve Ebü Muhammed b. Abdullah b. Yezid b. Muavyiye'ye getirdiler. O, bu esnada Yusuf b. Ömer ve onun arkadaşları ile hapsedilmişti. Onu, buradan çıkardılar ve fırangalar içinde kendisini minbere oturttular. 
Bu esnada, Abdulaziz'in kafası da önünde duruyordu. Sonra minber üzerindeyken fırangalarını çıkardılar. Bunun üzerine o, onlara bir konuşma yaparak Mervan'a bey'at etti. 
Sonra el-Velid'in oğulları Yezid ve İbrahim ve onların yandaşlarını aşağıladı ve Abdulaziz'in cesedini götürerek Bâbu'l-Câbiye'de ayaklarından asılmasını emretti. Arkasından da, onun kafasını Mervan b. Muhammed'e gönderdi. İbrahim bunu duyunca, dışarı çıkarak oradan kaçtı ve Ebü Muhammed, Dımaşk halkı için ondan güvence istedi. Mervan onlara güvence verdi ve onlardan razı olduğunu bildirdi. 
Sonra Yezid b. Halid b. Yezid b. Muaviye, Ebü Muhammed b. 
Abdullah b. Yezid b. Muaviye, Muhammed b. Abdulmelik b. 
Mervan ve Ebü Bekr b. Abdullah b. Yezid, Mervan'ın yanına geldiler. O da kendilerine konuşma izni verdi. Onlardan ilk konuşan kişi, Ebü Muhammed b. Abdullah b. Yezid b. Muaviye idi. Ebü Muhammed, hilâfeti ona teslim etti ve el-Velid ve onun oğulları el-Hakem ve Osman için de kendisine serzenişte bulundu ve şöyle dedi: “İki genç öldürüldü! Hepimiz Allah'a aitiz. Onlar yenilen ve şuradan alınıp buraya konulan iki kuzucuklardı.” Sonra, ona bey'at ettiler. Sonra, o Dımaşk'a gitti ve orada Yezid b. el-Velid'in cesedi mezarından çıkarılarak direğe asıldı. Bu esnada, Şamlılar (Suriyeliler)'ın bey'atı onajiletildi. 


Bu yıl, İbrahim b. el-Velid el-Cezire'de bulunan Mervan b. Muhammed'in yanına geldi. Mervan, görevinden istifa ederek İbrahim b. el-Velid'e bey'at etti. O da, bunu kabul ederek kendisine güvence verdi. Sonra, İbrahim oradan ayrılarak Fırat kıyısında yer alan er-Rakke şehrine geldi. Bu esnada, Süleyman b. Hişam'ın mektubu ona ulaştı ve o, bu mektupta İbrahim'den güvence istiyordu. Bunun üzerine, İbrahim ona güvece verdi ve yanına giderek ona bey'at etti. 
Sonunda, Mervan b. Muhammed'in durumu düzelmiş oldu. 
Tahtından indirilen İbrahim b. el-Velid'in halifeliği birkaç ay devam etti. 


Ebü'i-Hasen şöyle dedi: 
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Onun (İbrahim b. el-Velid) halifeliği iki buçuk ay sürmüştür. 

Bu yıl, Yezid b. Halid b. Abdullah el-Kasri Gota'da öldürüldü. Onu, Temim oğullarından Sa'sa'a adında bir adam öldürdü. 


Bu yıl, Zâmil b. Amr, Mervan'ın emriyle Yezid b. el-Velid b. Abdulmelik'in oğulları el-Velid ve Halid'i öldürdü. 

Bu yıl, Sâbit b. Nu'aym görevinden alındı ve şöyle dedi: “el-Asfaru'l-Kahtani benim!” 


Bu yıl, Humus ve Dımaşk halkı Mervan'ı görevinden uzaklaştırdılar. Bunun üzerine Mervan, Humus'a gelerek onlarla savaştı ve kabile reislerinden bazılarını öldürdü. Sonra, şehirlerin bir kısmının yıkılmasını emretti ve insanların güvencede olduğunu münâdileri vasıtasıyla halka duyurdu. Sonra, el-Velid b. Muaviye b. Mervan, Taberiyye şehrinde bulunan Sâbit b. Nu'aym'ın üzerine ordu gönderdi. 
el-Velid, buranın halkını muhasara etti. Savaş esnasında, Sâbit yenilgiye uğradı ve arkadaşlarından bir çoğu öldürüldü. Sâbit savaştan kaçtı ve gizli bir şekilde Filistin'e geldi. 
Mervan, Amr b. el-Vazzah ve Ebü'l-Verd'i, onu takip etmek maksadıyla gönderdi. Sonunda, Sâbitin bulunduğu yer ihbar edildi ve o, buradan götürüldü. Bunun üzerine, o, Dımaşk'a Mervan'a gönderildi. Mervan, onun iki elini ve ayağını kesti. 


ABDULLAH B. MUAVİYE'NİN KUFE'DE 
BEY'ATI 


Bu yıl (127), Küfeliler, Abdullah b. Muaviye b. Abdullah b. Ca'fer Zilcenahayn'a be'yat ettiler, yanında da kardeşleri ve aynı zamanda Muaviye'nin de oğulları olan el-Hasen ve Yezid vardı. 


İsmail b. İbrahim, bana şunu nakletti: 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Abdullah b. Muaviye b. Abdullah b. Ca'fer ve kardeşleri olan Muaviye'nin oğulları el-Hasen ve Yezid, Yezid b. 
el-Velid zamanında Küfe'de vali olarak bulunan Abdullah b. 
Ömer b. Abdulaziz'in yanına geldiler. O da, kendilerine iyi muamelede bulunarak Küfe'ye yerleştirdi ve onlara her gün üçyüz dirhem para tahsis etti. Yezid'in ölmesinden ve İbrahim b. el-Velid'in Mervan'a bey'at etmesinden sonra Şi- a'ya mensup bazı kimseler ayaklandılar ve insanları İbn Muaviye'ye bey'ata çağırdılar. Bunu ilk yapan kişi ise “İcil oğulları azatlısı Hilal b. el-Verd idi. Sonra, onu (İbn Muaviye) getirerek köşke oturttular. Böylece, Küfeliler'le İsmail b. Abdullah ve Küfe'de bulunan Şamlılar ona bey'at ettiler. Bu durum üzerine, o (İbn Muaviye), bir kaç gün makamına oturdu ve bu esnada insanlar ona bey'at ettiler. Sonra, diğer vilayetlerden ve her yönden ona bey'at mektupları geldi. O (İbn Muaviye), Çarşamba günü İbn Ömer'in üzerine yürüdü. Fakat herhangi bir savaş vuku bulmadı. Ertesi sabah iki tarafın askerleri savaşmaya başladılar. Bu savaş esnasında, İbn Muaviye'nin yanında yer alan Mukkebbir b. el-Havari, Yemenli bir çok insanla birlikte öldürüldü. İbn Muaviye yenilgiye uğrayarak köşke sığındı. Bununla birlikte, ez-Zeydiyye mensupları savaş meydanında kalarak çetin bir savaş yaptılar. İbn Ömer'in adamları şehrin bütün mahallelerinin kapılarını ele geçirdiler ve Abdullah b. Muaviye ile iki kardeşine istedikleri yere gitmeleri ve takibata uğramamaları hakkını tanıdılar. Sonra, İbn Ömer, Ömer b. 
el-Gadban el-Kuba'seri'ye haber göndererek Köşke girmesini ve İbn Muaviye'yi oradan çıkarmasını emretti. Ömer b. el-Gadban, İbn Muaviye'ye bir adam göndererek onu ve beraberindeki adamları ile el-Medâin, Sevâd ve Küfe halkından kendisini destekleyenleri oradan uzaklaştırdı. İbn Ömer'in elçileri, el-Cisr'den çıkarılmalarına kadar onlara eşlik ettiler ve İbn Ömer köşke yerleşti. Sonra İbn Ömer İsmail b. Abdullah'ı Küfe'ye vali tayin etti. 
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SAiD B. BAHDELD'İN ÖLÜMÜ VE ED-DAHHAK'IN HARİCİLER TARAFINDAN HALİFE SEÇİLMESİ 
Bu yıl (127) Sa'id b. Bahdel el-Harici öldü. 
İsmail b. İbrahim, bana şöyle dedi: 


Sa'id b. Bahdel Şehrizor'da ölümü yaklaşınca, kumandanları yanında toplandılar ve o, onlara bir halife seçmek istedi. Onlar da bu işi ona bıraktılar. O, bize (Râvi) şunu söyledi: “Aranızdan on kişiyi seçin!” Bunun üzerine, seçilen on kişiyi çıkardı, sonra, bu sayıyı dörde düşürdü ve bu dört kişiye “adamınızı seçin” dedi. Onlar da ed-Dahhak b. 
Kays el-Mahlemi ve Şeyban b. Abdulaziz el-Yeşkuri'yi seçtiler. O, bu iki kişiye şöyle dedi: “Müslümanlara ve kendinize halifenizi seçin!” Şeyban şunu söyledi: “Ben kendime ve Müslümanlara ed-Dahhâk'ı halife seçiyorum.” dedi. ed-Dahhak ise, “ben kendime ve Müslümanlara Şeyban'ı halife seçiyorum.” dedi. Fakat Şeyban, ed-Dahhak'ın halife seçilmesini ısrarla savundu ve her ikisinin arkadaşları da aynı şahıs üzerinde durdular. Sonunda, ed-Dahhak'a bey'at ettiler. Bu esnada, ed-Dahhak şu şiiri okudu: 

“Düşman üzerine öyle kişilerle gideceğim, vuruş esnasında kanları havuzlardan şiddetli bir şekilde akan sular misali akacaktır.”. 

İsmail b. İbrahim şöyle dedi: el-Velid b. Sa'id eş-Şeybani, bana şunu söyledi: 

Sa'id b. Bahdel halife seçimini aralarında ed-Dahhak, el-Hayberi, Şeyban ve Ubeyde b. Sivar et-Tağlibi'nin de yer aldığı altı kişilik bir şuraya bıraktı. Bu esnada, sonuncu şahıs (Ubeyde) Azerbaycan'da bulunuyordu. Sonunda, onlar ed-Dahhak'a bey'at ettiler. Sonra, Ubeyde Azerbaycan'dan geri döndü ve ed-Dahhak'ın halifeliğini tanımadı. Bunun üzerine, arkadaşları ona şöyle dediler: “Ya bizim gibi bey'at edersin, ya da mızraklarımızla seni öldürürüz.” Sonunda, o da, ed-Dahhak'a bey'at etti. ed-Dahhak Habnâ' b. 'Usme eş-Şeybani'yi bir ordunun başında Tekrit'e gönderdi ve o, burayı ele geçirdi. Burada gasbettiği malları da ed-Dahhak'a gönderdi. Arkasından, Ebü'r-Riş Halid b. er-Riş'i, Havlaya 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topraklarına gönderdi ve o, burada Cemi' b. Mukarrin el-Kelbi ve Hureys b. Ebi'l-Cehm ile karşı karşıya geldi. Bu esnada, Cemi” öldürüldü. Hureys ise yenildi ve el-Medâin'e gitti. Bunun üzerine, Abdullah b. Ömer, el-Asbuğ b. Züâle- 
'yi el-Medâin'e gönderdi. Ebü'r-Riş, Absel ve Habnâ' b. 'Usme el-Medâin'de biraraya geldiler. el-Asbu' b. Züâle köprüyü tahrip etti ve Küfe'ye gitti. Sonra ed-Dahhak b. Kays Küfe üzerine yürüdü ve üçbin kişilik bir orduyla Diru's-Saâlib'e indi. Ravilerin büyük bir kısmı, onun dört bin kişilik bir orduyla geldiğini ileri sürmektedir. Bunun üzerine, Abdullah b. Ömer, Ubeydullah b. el-Abbas el-Kindi'yi on bin kişilik bir ordunun başında ed-Dahhak'a karşı gönderdi. İki taraf, aralarında Fırat nehri olduğu halde karşı karşıya geldiler. Miskin şöyle dedi: “Ey Ubeydullah! Şu iki şeyden birini seç! Ya şen bizim tarafa geç, bu durumda bütün arkadaşlarınla nehri geçene kadar sana dokunmayacağımıza söz veriyoruz, ya da sen bize bu hakkı tanı biz sizin tarafa geçelim.” Fakat, Ubeydullah, onun bu teklifini geri çevirdi. O da buradan Küfe'ye gitti. Bu esnada, Miskin Fırat nehrini geçti. ed-Dahhak ise, bölgeye gelerek Fırat kıyısına indi ve insanlar onlara köprüler kurarak nehri geçmelerine yardımcı oldular. Miskin bölgeye geldiğinde İbn Ömer, Şamlılar ve Küfeliler'in hendekler kazarak Küfe mahallelerine yerleştiklerini gördü. O, buraya 127. Yılı Şaban ayının başlarında gelmişti. Miskin'in adamları hendeklere saldırdılar ve onlardan erkek ve kadın olarak onyedi kişi öldürüldü. ed-Dahhak, bu olayı duyunca, Habna' b. 'Usme'yi bazı insanlarla birlikte Miskin ve arkadaşlarına gönderdi ve o günün gecesinde savaş yapmamalarını emretti. 


Sonra, ed-Dahhak yanındakilerle beraber savaşın yapıldığı yere geldi ve onların (Şamlılar'la Küfeliler) üzerine yürüdü, öyleki, ona her ok isabet ettiğinde bir bölükten bir grup asker çıkarıyor ve onları düşman üzerine gönderiyordu. Sonunda, Şamlılar bozguna uğradılar ve hendekleri aşarak Küfe'ye girdiler. Sonra, çok geçmeden Perşembe günü tekrar kendi saflarına geri döndüler ve bazıları onlara saldırdılar. Bu esnada, Asım b. Ömer b. Abdulaziz ve Ca'fer 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b. el-Abbas öldürüldü ve Şamlılar bozguna uğradılar. Sonra, İbn Ömer, Cuma günü sabah vakti insanları savaşa çağırdı ve el-Asbuğ b. Züâle'yi onbin kişilik bir ordunun başında Şam'a gider gibi görünmek için, Şam yoluna çıkardı. Bu esnada ed-Dahhak ve beraberindekilerde düşmanın ordusuna arkadan saldırmak için duruyorlardı. Bu durum, onlara (Şamlılar'a) daha önceden haber verildiği için Şeyban'ı ordugâhı korumak maksadıyla görevlendirdiler. el-Asbuğ ve beraberindekiler yürüyerek İbn Ömer'in karşısında yer alan ed-Dahhak'ın önüne geçtiler ve bu esnada iki taraftan biri diğerini görmüyordu. Gece olunca, Şamlılar, Küfe'den ayrılarak çeşitli bölgelere dağıldılar ve şehirde kimse kalmadı. İbn Ömer ise sabah vakti Vâsıta gitti. ed-Dahhak'ın münâdileri şu çağrıyı yaptılar: “Kaçan bir kişiyi takip etmeyin ve bir kimseyi de yaralamayın! Ey Şamlılar! Size üç gün süre tanıyoruz, kim bize katılırsa bize verilenden ona da verilecektir. Kim de herhangi bir yere gitmek istiyorsa, güvence içinde oraya gidebilir.” Bu çağrı neticesinde, onlardan kim yanlarına geldiyse onu ordularına kattılar, kim de bölgeden ayrıldıysa ona dokunmadılar. Sonra Habna” b. 
“ÜUsme, Küfe köşküne adamlar göndererek feyi sattırdı ve orada bol miktarda para, silah ve mallar ele geçirdi. Ramazan ayının ilk günü ed-Dahhak Vâsıt'a yürüdü ve Küfe'ye Milhan'ı vekil tayin etti. ed-Dahhak Vâsıt'ta İbn Ömer ile karşılaşınca onunla savaştı. Bu esnada, Mansur b. Cümhür Şamlılar'ın kumandanıydı ve aynı zamanda buradaki savaşı o idare ediyordu. Mansur'un yeğeni Cahşene bu savaş sırasında öldürüldü. Bunun üzerine Mansur, İkrime'nin üzerine yürüdü ve onu öldürdü. 


İsmail b. İshak şöyle dedi: el-Velid b. Sa'id, bana şunu söyledi: 

Bir gün Mansur savaş meydanına çıkarak Abdulmelik b. Alkame'nin üzerine yürüdü ve onu yaraladı, öyle ki, mızrak onun sırtından dışarı çıktı ve böylece onu öldürdü. Bu esnada, onun üzüntüsünden ed-Dahhak'ın safları dağıldı ve askerleri oradan ayrıldılar. Bir rivayete göre, iki ordu arasındaki savaş altı ay, diğer bir rivayete göre de bir yıl sürmüştür. Sonunda, İbn ömer ed-Dahhak'a elçiler göndererek kendisini bağışlaması ve görevinde bırakması şartıyla antlaşma yaptı. 

İsmail şöyle dedi: Avn b. Yezid el-Bâhili, bana şunu söyledi: 

Ben Vâsıt'ta idim, orada Abdullah b. Ömer'in ed-Dahhak'a geldiğini ve ona itaatini bildirdiğini gördüm. Şubeyl b. 'Azre ed-Dab'i bu hususta şöyle diyor: 

“Görmüyor musun? Allah, dinini nasıl açığa vurdu ve nasıl da Kureyş, Bekr b. Vâil'in arkasında namaz kıldı.”. 


127. Yılında Abdulaziz b. Ömer b. Abdulaziz b. Mervan Hac yaptırdı. 


Yine 127. Yılırda Ebü İshak el-Hemdani -bir rivayete göre o, ed-Dahhak b. Kays'ın Küfe'ye girdiği gün ölmüştür-Ebü Husayn, Sa'id b. Mesrük es-Sevri, Câbir b. Yezid el-Cu'- fi- Ebü Nu'âym şöyle dedi: O, 128 yılında öldü- Esed oğullarının azatlısı Asım b. Behdele, İsmail b. Abdurrahman es-Sedi ve Cami” b. Şeddad, Küfe'de, Muhammed b. Vâsi” el-Ezdi Basra'da, Yezid b. Ebi Habib ve ez-Zübeyr ailesinin a-zatlısı Vehb b. Kisan Mısır'da öldüler. 


'YIL 128 (745/46) 
ED-DAHHAK İLE MERVAN ARASINDAKİ 
SAVAŞIN HABERİ 


Bu yıl, ed-Dahhak b. Kays sefere çıktı ve Musul'a geldi. Buranın valisi ona karşı savaştı. Ed-Dahhak, onu öldürdü ve şehri ele geçirdi. Mervan, bunu duyunca, o sıralarda el-Cezire'de görev yapan oğlu Abdullah b. Mervan'a bir mektup yazarak Nuseybin'e gitmesini emretti. Bunun üzerine, ed-Dahhak, onun üzerine yürüdü ve Nusaybin'de yaklaşık iki ay onu kuşattı, fakat o, bu girişiminde başarılı olamadı. Sonra, el-Cezire topraklarına saldırılar düzenlemek maksadıyla ordular gönderdi ve bu esnada onun orduları 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er-Rakka'ya kadar vardılar. Bu esnada Mervan, Kureyş kabilesi ve diğerlerinden kaçan Şamlılar'ın hükümdarları ve ed-Dahhak'ın yanında toplandılar. Mervan, Nusaybin üzerine yürüdü. O, Aynu'i-Verde'den ayrılarak el-Ukeydir'e geldi. Sonra o, Pazartesi günü, piyâdelerinin yürüdüğü ve atlılarının tüm techizatlarını taşıdığı ve kendisinin de merkezde yer aldığı halde, bütün ağırlıkları ile el-Ükeydir'den ayrıldı. ed-Dahhak, onu öğlen namazına yakın bir vakitte ed-Dahhak'ın ordugâhına iki fersaha yakın bir mesafede karşıladı. 


İsmail şöyle dedi: es-Sirri b. Müslim ve el-Velid b. 
Sa'id şunu şöylediler: 

İki ordu birbirine yaklaşınca, ed-Dahhak'ın yanında yer alar Şamlılar'ın ileri gelenlerinden bazı kimseler ona şöyle dediler: “İslam'ın ortaya çıkışından bu güne kadar bu fikre davet eden hiç bir kimsenin yanında senin yanındaki kadar insan toplanmamıştır. Mesleyi ağırdan al ve atlı, piyade ve kumandanlarını bu zalim ve kibirlinin (Mervan) üzerine gönder!.” ed-Dahhak da şunu söyledi: “Vallahi benim sizin bu dünyanıza ihtiyacım yoktur. Ben ancak bu zalimi istiyordum. Allah indinde kendime söz verdim, onu görürsem Allah'ın, benimle, onun arasında hükmünü vereceği ana kadar üzerine gideceğim. Üzerimde yedi dirhem borç vardır, cebimde üç dirhem bulunmaktadır.” Sonra, Mervan geldi ve iki taraf savaşmak maksadıyla hazırlandılar ve o gün güneş batıncaya kadar savaştılar. ed-Dahhak, savaş sı-— rasında öldürüldü ve bir daha ondan haber alınamadı. Gece olunca, iki tarafın askerleri ordugâhlarına döndüler. Bu savaşta, iki taraftan yaklaşık altı bin kişi öldürüldü. Öldürülenlerin çoğu ed-Dahhak'ın arkadaşlarındandı. Ayrıca Şurâvtan yaklaşık sekizyüz kadın da savaş esnasında öldürüldü. Sabah olunca, Mervan emir vererek güvence bayrağı diktü ve düşman askerlerini onun altına davet etti. Sonra, el-Hayberi ayaklandı ve adamlarına “kim Cenneti ve ölmeyi istiyorsa benimle gelsin” dedi. Bunun üzerine, üçyüzelli atlı ona katıldı ve merkezde yer alan Mervan'ın üzerine yürüdüler. Mervan bu saldırı sonucunda, bozguna uğradı ve merkez dağıldı. Bu esnada, haricilerden bir adam Mervan'ın üzerine yürüdü ve kılıçla onun omuzuna vurdu. Onun kılıcının kemeri koptu ve kılıcının kını yere düştü. Mervan'da onu elinden yaraladı ve o, bu kılıç darbesinden sonra kaçtı. 

İsmail şöyle dedi: es-Sirri-O, bu savaşı görmüştü- bana şunu söyledi: 


O gün bir fırtına meydana geldi, öyle ki, bir adam atının yelesini ve kırbacını göremiyordu. Bu esnada, Mervan'ın adamları her yöne dağıldılar. Sağ kanatta yer alan oğlu Abdullah b. Mervan ve sol kanatta bulunan İshak b. 
Müslim, Mervan'ın durumundan habersiz bir şekilde kendi yerlerinde kaldılar. Sonra el-Hayberi geldi ve Mervan'ın çadırına giderek çadırın iplerini kesti ve yatağına oturdu. 
Bu esnada, arkadaşları da yağma ve öldürmek maksadıyla çadırın diğer kısımlarına dağıldılar. Parolaları da “ya Hayberi” idi. el-Hayberi'nin diğer arkadaşları toz dumandan dolayı bu durumdan haberleri yoktu ve onlar el-Hayberi- 
'nin öldüğünü tahmin ediyorlardı. Mervan'ın çadırındaki insanlar, onların sayılarının az olduğunu görünce, Muhammed b. Mervan'ın azatlısı harekete geçti. Mervan'ın korumasında Berberiler'den Süleyman b. Mesrüh adında bir adam vardı. Bu adam kölelere seslenerek şöyle dedi: “Kim bana katılırsa azat edilecektir. Böylece, kölelerden ve başka insanlardan üçbin veya dörtbin kişilik bir kuvvet etrafına toplandı ve el-Hayberi'yi öldürdü. Bu esnada, Mervan'ın iki kanadını idare eden Abdullah b. Mervan ve İshak b. Müslim'in üzerinden toz duman dağıldı ve Mervan'ın karargâhında Şurat (hariciler)'ın bayraklarını gördüler ve şöyle dediler: “el-Hayberi öldürüldü.” Sonra, el-Hayberi'nin arkadaşları onu taşıdılar ve defnettiler. Onun kafasını ve cesedini zor taşıdılar. Sonra, Mervan'ın Gazvan adındaki azatlısı atlı olarak Mervan'a koştu ve ona durum hakkında bilgi verdi. Mervan çadırına döndü ve Şurat'ta yerlerini değiştirdi. Şeyban geri dönerek Musul topraklarından ez-Zâbeyn'e 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indi ve burada hendekler kazdırdı. Mervan, onların bulunduğu yere geldi ve on ay boyunca onlarla savaştı. Bu süre zarfında, Mervan, onların karşısında hergün yenilgiye uğradı. Sonra Şeyban hendeklerini bırakarak Şehrizor'a gitti, oradan da Mâh'a geçti. Sonra, orayı da bırakarak es-Saymere, oradan da Kirman'a, oradan da Berkavan adasına, oradan da Uman'a geldi. Fakat, buranın halkı onunla savaştılar ve burada öldürüldü. 


İsmail şöyle dedi: Asım b. el-Hadesan, bana, Habib b. 
Cüdre el-Hilâli'nin şunu söylediğini nakletti: 

Şeyban oğullarından bir kadının üzüntüsünden daha şiddetlisini görmedim, babası, kardeşi, kocası, annesi, halası ve teyzesi ed-Dihhak'la beraber öldürüldüler. Fakat buna rağmen gözleri yaşarmadı. Ben onu ne gülerken ne de gülümserken gördüm. O, bu konuda şöyle dedi: 


Üzüntünün incelttiği bir kalbin veya süküneti olmayan bir canın ne faydası var. 


İyi insanlar buradan çektiler gittiler. Onlar ayrılan ne hayırlı insanlardı! O, insanlar kendilerini ölüme attılar, bunu yaparken de bir şöhret kazandılar. 


Onlar, kılıçların karşısında sabrettiler, o kılıçlardan kaçmadıkları gibi korkaklıkta göstermediler. 


Onlar, öyle gençler ki, bu uğurda canlarını verdiler. Hayır! Rabb'in Beyti'ne (Kâ'be) yemin ederim ki, onlar yenilmediler. 

Onlar, dinin ve sünnetlerin öldüğü bir zamanda ancak Rab'larının rızasını kazanmaya çalıştılar. 


Onlar, bir benzeri bulunmayan o istedikleri nimeti elde ettiler. 


BİSTAM B. LEYS ES-SA”LEBİ'NİN 
AZERBAYCAN'DA İSYANI 


Bu yıl içinde -128. Yıl- Zeyd oğullarından biri olan Bistam b. Leys es-Sa'lebi, Azerbaycan'da isyan çıkardı. O, Beyhesilerin görüşünü savunuyordu ve bu isyan sırasında Mervan'ın bir valisini öldürdü. Sonra, o, kırktan fazla bir 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grupla Beled şehrine geldi. Bunun üzerine, Yahya b. Ebi”l-Hurr, Musul halkından bazı insanlarla ona karşı savaştı ve onları bozguna uğrattı. Sonra o (Bistan) Karada'ya geldi ve bu esnada bin kişiden fazla olan Şam halkından bir topluluk yanından geçtiler. Bistam, gece vakti onlara saldırı düzenledi ve bazılarını öldürdü, sonra da Nusaybin'e gitti ve orada Şeybanlılar'dan Tarık el-Ahdeb adında bir adamı öldürdü. Sonra o, buradan İrminiyye ve Azerbaycan'a geçti. 
Bunun üzerine, Asım b. Zeyd, kardeşi Abdulmelik'i altı bin kişilik bir ordunun başında ona karşı gönderdi. Bistam iki yüz kişilik bir kuvvete sahipti. Bistam, yapılan savaş sırasında Abdulmelik'le yanındaki kumandanları öldürdü. Arkasından da Şehrizor'a gitti. Burada Mervan'ın valisi Cüdar b. Kays eş-Şeybani bulunmaktaydı. Bu vali, kendisini ondan korudu. Sonra o,lrak'a yöneldi ve burada ikibin kişilik bir ordunun başında bulanan Aziz b. Ebi'l-Mutevekkil ile savaştı ve onları bozguna uğrattı. Onun haberi ed-Dahhak'a ulaşınca, Şecre b. Züheyr eş-Şeybani ve el-Hayberi'yi ona karşı gönderdi. el-Hayberi, onu buldu ve gece vakti üzerine bir saldırı düzenledi ve bu esnada Bistam ve arkadaşlarının çoğu öldürüldü. Sabah olunca, el-Hayberi, onlardan üzüm bağlarında ve bostanlarda gizlenenleri yakalamaya çalıştı, arkasından da ganimetleri sattı ve oradan ayrıldı. Şecre, bu olayı duyunca bölgeyi; terketti. 

128 Yılında Bukeyr b. Abdullah b. el-Eşec, Ebü 'İmran el-Cüveyni ve Sa'd b. İbrahim vefat etti. 


Bu yıl, Abdulaziz b. Ömer b. Abdulaziz Hac yaptırdı. 


ABDULLAH B. ÖMER B. ABDULAZİZ'İN 
IRAK'A VALİ TAYİN EDİLMESİ el-Velid b. Hişam, babasından, o da dedesinden, Abdullah b. Muğire, babasından, EbWl-Yakdan ve başkaları, bana şunu naklettiler: 
Abdullah b. Ömer b. Abdulaziz 126 Yılında, Irak'a 


vali atandı. Onu, Yezid b. el-Velid atadı. Onun Polis Teşkilatı Başkanı el-Haccac b. Ertat el-Fakih idi. Sonra, Abdul- 


458 


lah Vâsıt'a vali tayin edildi ve orada Polis Teşkilâtı Başkanlığı'na Kelb kabilesinden bir kişiyi atadı ve bu adam onun valiliği boyunca bu görevi ifa etti. O (Abdullah), Basra ve Küfe'nin Polis Teşkilatı aşkanlarının atanmasını o şehirlerin valilerine bıraktı. 


Onun döneminde, Harac kâtibi Ruzbihân idi. Yazışma kâtibi de azatlısı el-Hakem b. en-Nu'man idi. 


İbn Ömer kırk yaşını doldurmadan azledildi. 


YEZiD B. ÖMER B. HÜBEYRE'NİN IRAK'A VALİ 
TAYİN EDİLMESİ 


Bu yıl içinde -128- Mervan, ed-Dahhak'ın öldürülmesinden önce Yezid b. Ömer b. Hübeyre'yi Irak'a vali olarak gönderdi. O, yola çıktı ve Hite geldi. Bu esnada, ed-Dahhak'ın Küfe valisi Kureyş kabilesinden el-Musenna b. 'İmran el-Aidi'ye onun geliş haberi ulaştı. Bunun üzerine O, Mansur b. Cümhür'u yanındaki haricilerle beraber onun üzerine gönderdi. Mansur, el-Enbar şehrine geldi. İbn Hübeyre ise, el-Enbar yolunu bırakarak Aynu't-Temr'e yöneldi. Mansur b. Cümhür, bunu duyunca geri döndü ve iki ordu Gumr'da karşılaşarak savaştılar. Bu savaş esnasında, Mansur ve arkadaşları bozguna uğradılar ve Küfe'ye geldiler. 
Sonra İbn Hübeyre er-Revha'ya geldi. Burada el-Musenna b. 
“İmran onunla savaştı. İbn Hübeyre onları bozguna uğrattı. 
ve onlardan birçoğunu öldürdü. el-Musenna ve arkadaşları o gece Küfe'den ayrıldılar. İbn Hübeyre ise, en-Nuhayle'ye indi. Ubeyde b. Sivar et-Tağlibi, öncü kuvvetlerinin başında el-Mentüf b. Sivar olduğu halde onun üzerine yürüdü. 
Fakat, İbn Hübeyre, onu bozguna uğrattı ve kendisini es-Surata kadar kovaladı ve köprüyü tahrip etti. Ubeyde ise, es-Surat'ın arkasında kaldı. Bu esnada Muta'in b. Muta'in yanınaki Şurât (hariciler)'la Kesker'den geldi ve es-Sib'e indi. Bunun üzerine İbn Hübeyre, Atiyye et-Tağlibi adında bir adamını ona karışı gönderdi. Muta'in es-Sib'de öldürüdü. Ordusu ise, dağılmadan aynı durumda kaldı, başında da Şeyban adında bir adam vardı. Sonra, Ubeyde b. Sivar, Şeyban'ın ordusunun bulunduğu yere geldi. Bu esnada, İbn Hübeyre onların üzerine yürüdü ve iki ordu arasında şiddetli bir savaş meydana geldi. Ubeyde ve onunla birlikte savaşan Şurât grubu, orada öldürüldüler. Sonra, Mansur b. Cümhür yoluna devam ederek Hulvan'a geldi. O, burada bir süre kaldıktan sonra bir bölgeden diğerine geçerek es-Sind'e geldi. 
Ebü Talüt el-Hadıy'da Basra'ya geldi ve burada bir kaç gün kaldı, sonra da Şeyban b. Abdulaziz el-Yeşkuri'nin yanına gitti. 

Bu yıl -128- el-Hâris b. Sureyh ve el-Kirmani Ezd kabilesine sığındı ve şöyle dedi: “Gelin bu isyancıya, (Nasr b. Seyyar) karşı savaşalım!” Ona karşı savaştılar ve onu bozguna uğrattılar. Gece olunca Nasr, Aberşehir'e gitti. el-Hâris Temim kabilesi ile Şam'daki yandaşlarının ona katılacağından korktu ve şöyle dedi: “Biz seninleyiz.” Bunun üzerine o, onlara eğilim gösterdi. Sonunda, Mudar kabilesi, el-Hâris'le anlaşarak ona bey'at ettiler. el-Yemen ve Rabia kabilesi de el-Kirmani ile anlaştılar ve iki taraf birbirine karşı savaştı. Bu esnada, el-Haris öldürüldü -Onu kimin öldürdüğü bilinmemektedir- Temim kabilesi de bozguna uğradı. Böylece el-Kirmani Merv şehrini ele geçirerek çeşitli bölgelere mektuplar gönderdi. Nasr b. Seyyar, el-Hâris'in öldürülmesi konusunda şunu söylüyor: 


Ey kavmini boyunduruk altına sokan adam! Cehenneme yuvarlanmış bir ölüsün. Sen olmasaydın, Ezd ve yandaşları asla Amr ve Mâlik'e dokunmazlardı. 

Bu yıl Abdulaziz b. Ömer b. Abdulaziz insanlara Hac yaptırdı. 


YIL 129 (746/47) 
İsmail b. İshak şöyle dedi: 


İbn Hübeyre, Ubeyde b. Sivar ve arkadaşlarını öldürdükten sonra Vâsıt'a gitti. Şehirde bulunan insanlar ayaklandılar ve İbn Hübeyr'enin şehre gelişine kadar valilik konağını kerpiçlerle İbn Ömer'in üzerine kapattılar. Sonra, 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Bişr b. Abdulmelik b. Bişr b. Mervan, İbn Hübeyre'nin üzerine yürüdü ve kılıcını alarak, ona konağın içine girmesini emretti. Fakat, İbn Hübeyre bu emri yerine getirmek istemedi ve konuyu Mervan'a yazdı. Mervan, ona bir mektup göndererek Bişr'i habersizce öldürmesini emretti. Fakat, İbn Hübeyre bunu yapmak istemedi. Sonra, Mervan, ona ya-zarak onu kendisine göndermesini istedi. Bunun üzerine, İbn Hübeyre, onu Mervan'a gönderdi. Mervan onu, İbrahim b. 
Muhammed b. Ali ile birlikte Harran'da hapsetti. 


TALİBU'L-HAKK'IN HADREMEVT'TEKİ 
İSYAN HABERİ 


Bu yıl içinde -129- Talibu'l-Hakk olarak adlandırılan Abdullah b. Yahya el-A'var el-Kindi, İbrahim b. Cebele b. Mahreme el-Kindi'nin valilik yaptığı Hadremevt'te isyan çıkardı. O, İbrahim'i savaş yapmadan buradan uzaklaştırdı. 
Sonra, İbadiyye haricileri etrafına toplandılar ve Basralılar'la birlikte ona bey'at ettiler. Sonra o, Şurât'tan oluşan bin kişilik bir ordunun başında el-Kâsım b. Ömer es-Sakafi'nin vali olarak görev yaptığı San'a üzerine yürüdü. el-Kasım b. Ömer, otuz bin kişilik bir orduyla onun karşısına çıktı. İki taraf, Ebyen'in köylerinden olan el-Câlih'te karşılaştılar ve aralarında şiddetli bir savaş vuku buldu. Sonra, el-Kasım bozguna uğradı ve arkadaşlarının çoğu öldürüldü. Bunun üzerine o, San'a'ya gitmek zorunda kaldı. Abdullah b. Yahya, onun üzerine yürüdü. Bu esnada, el-Kasım şehrin etrafına hendekler kazmıştı. Abdullah, şafak vakti onun üzerine baskın düzenledi. el-Kâsım, buradan kaçtı ve es-Salt b Yusuf b. Ömer ve insanlardan çoğu bu savaş esnasında öldürüldü. Abdullah, San'a'ya girdi, hazinelerle, mallara el koydu ve bu durum onu güçlendirdi. O, burada birkaç ay kaldı. Sonra, Basralılar'dan Ezd kabilesine bağlı Belc b. el-Müsenna adinda bir adamı Mekke'ye gönderdi. 
Arkasından da Ebü Hamza el-Muhtar b. Avf el-Ezdi'yi onbin kişilik bir ordunun başında Mekke'ye gönderdi ve orada ikâmet etmesini emretti. İsmail b. İshak şunu söylemiştir: “Belc, Hac mevsiminde Mekke'ye geldi. İnsanlar, Ara- 


461 


fat'ta olduklarından durumdan haberleri yoktu, onlar ancak Taif yolu üzerinde bulunan dağdan inen orduyla karşılaştılar. Bunun üzerine, insanlar, bu esnada Mekke ve Medine valisi olan Abdulvâhid b. Süleyman b. Abdulmelik b. Mervan'ın etrafında toplandılar. Fakat, Abdulvâhid onlarla savaşmak istemedi. Abdullah b. Hasen b. Hasen b. Ali b. Ebi Talib, iki taraf arasında bir hakem sıfatıyla, Hac mevsimi bitmeden herhangi bir olaya sebebiyet vermeyceklerine dair onlardan söz aldı. Onlar da bu sözlerine uydular. Abdulvâhid insanları Arafat'a çıkardı, aynı şekilde Belc de arkadaşları ile birlikte burada bulundu. Mina'daki günleri de o şekilde geçirdiler. Hacıların Mina'dan Mekke'ye geçiş vakti gelince, Abdulvâhid bu görevi ifa ettikten sonra Mekke'ye geldi. Arkasından Ebü Hamza da Mekke'ye geldi ve burada Mekkeliler'e bir konuşma yaparak şöyle dedi: “Ey Mekkeliler! Arkadaşlarımın genç olduklarını iddia ederek beni ayıplıyorsunuz.” 


EBU HAMZA'NIN KONUŞMASI 


“Ey Mekkeliler! Arkadaşlarımın genç olduklarını idda ederek beni ayıplıyorsunuz. Resülüllah (S. A. 
V.)'in arkadaşları genç değilmiydiler? Fakat, ben Ahiret gününde 'size zarar verecek kötülüğe bulaştığınızı iyi biliyorum. Sizden başkaları ile meşgul olmasaydım, sizleril disiplin altına almayı bırakmazdım. 
Evet, onlar gençliklerinde yaşlanan gençlerdirler. 
Onlar, ağırbaşlı ve kötülükten gözlerini koruyan, batıldan ayaklarını çeken insanlardır. Birisi gece yarısında onlara bakmak istese, onları sırtlarını eğmiş Kur'an ayetlerini okuduklarını görür. Onlardan birisi Cennet'in zikri geçen bir ayeti okursa, ona istekle kavuşmak için ağlar. Cehennem'in zikri geçen bir ayete rastladığında da sanki Cehennem'in nefes verişi kulaklarındaymış gibi şiddetle nefes çıkarır. Yorgunlukları yorgunluklarına karışmıştır. Gece yorgunlukları gündüz yorgunluklarına karışmıştır. Toprak, onların yüzlerini ellerini ve dizlerini yıpratmıştır. 
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Yüzleri sararmış, vücutları geceleri ibadet yapmaktan ve çok oruç tutmaktan zayıf düşmüştür. Onlar, bunu yaparken Allah'a yakın olmayı, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi istemektedirler. Onlar düşmanın okları yaydan çıktığında, mızrakları atıldığında, kılıçları parladığında ve bölükleri ortaya çıkıp, ölüm şimşeklerini saçtıklarında Allah'ın vadini yerine getirmeye çalışırlar. Düşman orusunun va'dini Allah'ın va'di karşısında küçümserler. Onlardan bir genç, savaş sırasında kendini öne atarak ayakları atının boynuna takıldığı olur ve bu esnada yüzünün güzelliği kana boyanır ve alnı toprağa batar. Böylece, yeryüzünün arslanları cesedini yemek için ona doğru koşarlar. 
Allah korkusundan âğlamış ne gözler vardır ki, bir kuşun gagasındadır. Gece yarısında Allah'a secde etmek için onun kullandığı ne eller vardır ki, demir çubuklarla yarılmıştır. Allah, o bedenlere rahmet etsin ve ruhlarını Cennet'e koysun.”. 


Sonra o şöyle dedi: 


“Bilinki, puta tapanlar, kitap ehlinin kâfirleri, zalim hükümdar ve onu destekleyen kimseler dışında insanlar bizdendir biz de onlardanız.”. 


İsmail b. İshak, bize ez-Zenci b. Halid'in şöyle dediğini nakletti: 

Ebü Hamza, Mekke'de, bize bir konuşma yaptı ve o, bu konuşmasıyla basiretliyi şüpheye düşürdü ve şüphelinin de şüphesini artırdı. O, Allah'a hamd ve senâda bulundu sonra şöyle dedi: 

“Ey insanlar! Size bu valileriniz hakkında soru sorduk. Siz de vallahi onlar hakkında ancak bildiklerimizi söylediniz. Dediniz ki, onlar malları helal olmayan yoldan elde ettiler ve adaletsizce dağıtımını yaptılar. İdarede zulme yöneldiler ve haklarımıza ve maaşımıza el koydular ve onları zenginlere ve yandaşlarına tahsis ettiler. Ayrıca bize verilecek ganimetleri ve diğer hakları kadınların mihirlerine ve cariyelerin satın alınmasına sarfettiler. Bunun üzerine, size şöyle dedik: Gelin bu bize ve size zulmeden, devlet yönetiminde müstebit davranan ve Allah'ın indirmediklerine göre hüküm verenlere karşı savaşalım. 
Bizim buna gücümüz yetmez. Keşke bize bu konuda destek sağlayanlar olsaydı dediniz. Bunun üzerine, biz de şöyle dedik: Biz size destek oluruz, sonra eğer onları yenersek hak sahiplerine haklarını vermek hususunda Allah bizi gözetendir. Geldik ve mızrakları yüzlerimizle ve kılıçları göğüslerimizle engellemeye çalıştık. Onları yendiğimizde her hak sahibine hakkını vermeye Allah'ı üzerimize gözeten ve kefil kıldık. 
Onlara dokunmadınız ve bize karşı savaştınız. Allah, sizi uzak kılsın! Vallahi şu söylediklerinizden haberimiz yok deseydiniz, cahilin özrü olmasada, getirmesi bakımından daha iyi olacaktı. Fakat Allah, doğruyu dillerinizle ifade etmeyi ve bunun cezasını Ahirette sizden almayı dilemişti.”. 


ŞEYBAN B. ABDULAZİZ EL-YEŞKURİ'NİN 
İSYANI 


Bu yıl içinde -129. Yıl- İbn Hübeyre, Ebü Bekr b. Kilâb oğullarından Nubdte b. Hanzala'yı, Süleyman b. Habib b. 
el-Mühelleb'e gönderdi. Bu şahıs (Süleyman), Şeyban b. Abdulaziz'in ayrılmasıyla Ehvaz bölgesine gelmişti ve onun yanında bulunuyordu. Bunun üzerine, Süleyman b. Habib Davud b. Hâtim'i, ona karşı gönderdi. İki ordu, Menazir olarak bilinen el-Mazyât'da karşı karşıya geldiler. Savaş esnasında Davud ve arkadaşları öldürüldü, ordusu da bozguna uğradı. Davud b. Hâtim, Kabisa b. Amr b. el-Mühelleb b. 
Kabisa b. el-Mühelleb ve Muhalled b. Muaviye b. el-Mühelleb bu savaş sırasında öldürüldüler. 


Bu yıl içinde, İbn Hübeyre Gatafan kabilesine bağlı Mürre kolundan Amir b. Zübâre'yi, Şeyban b. Abdulaziz el-Yeşkuri'nin üzerine gönderdi. Bu olay, Şeyban'ın Mervan- 
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'dan kaçtıktan sonra gerçekleşmiştir. Şeyban'da el-Cevn eş-Şeybâni'yi ona karşı gönderdi. İki ordu, es-Sind'de karşı karşıya geldi ve savaş esnasında, el-Cevn ve arkadaşları öldürüldü. Şeyban Şehrizor'a doğru yöneldi. Mervan, İbn Zübâre'ye bir mektup yazarak şöyle dedi: “Onunla savaşma, bir yerden diğerine geçtiği zaman onu takip ettir!” O da arkadaşlarını onu takip etmeleri maksadıyla arkasından gönderdi. Sonunda o, Mâh'a geldi. 


ŞEYBAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ, EBU MÜSLİM EL-HORASAN''NİN ORTAYA ÇIKIŞI VE 
NASR'IN EL-KİRMANI İLE SAVAŞI 


İsmail b. İshak şöyle dedi: 


Sonra, o (Şeyban), es-Saymere'ye oradan da Ebrekâvan adasına geldi. Sonra, oradan Uman'a geçti ve orada öldürüldü. İbn Hübeyre, Amir b. Zübâre'ye bir mektup yazarak Abdullah b. Muaviye el-Hâşimi'nin üzerine yürümesini emretti. Amir, ona kardeşleri olan Muaviye'nin iki oğlu el-Hasen ve Yezid ile birlikte olduğu halde rastladı. İbn Zübâre, onu bozguna uğrattı, o da Horasan'a kaçtı. Ebü Müslim 129. 
Yılının Ramazan ayında ortaya çıktı ve el-Hâşimi kardeşlerini hapsetti. 

Bu yıl içinde -129. Yılı- el-Kirmani, Mervü'r-Rüz üzerine yürüdü. Nasr b. Seyyar'ın valisi Selm b. Ahvez el-Mâzini de onun üzerine yürüdü. İki taraf karşılaşınca, el-Kirmani bozguna uğradı. Bu esnada, Temim kabilesi fertleri ordugâhta seleb (savaşta ele geçirilen techizat) le meşgul oldu. el-Kirmani dönüş yaparak onların üzerine saldırdı ve onları bozguna uğrattı. Bu olay, gece vakti meydana geldi. 
Sonra, iki tarafın askerleri ordugâhlarına geri döndüler, üç gün savaşı durdurmaya karar verdiler. Sonra, el-Kirmani gece vakti dağın arkasından uzaklaştı. Fakat, onlar tarafından takip edildi ve iki ordu yeniden savaşmaya başladı. 
Sonra, bir çözüme varıncaya kadar el-Kirmani'nin Bâbu Abdulkays köyünde ikamet etmesi ve Ahvez ve arkadaşlarının da Mervü'r-Rüz'da kalmaları konsunda bir antlaşma imzaladılar. Bu esnada, Nasr b. Seyyar bulundukları yere geldi ve iki ordu altı ay birbiriyle savaştılar. Sonunda, kış mevsimi bastırdı ve hayvanlar zayıfladı. Bunun üzerine, el-Kirmani Merv valisi olan oğluna haber gönderdi. O da kendisine bin kişiden oluşan bir ordu ve orduyla birlikte kendilerine bir yıl yetecek elbise ve eşya gönderdi. Bu ordunun başında da Hünâe oğullarından Abdulcebbar b. 
Şu'ayb bulunmaktaydı. Beni Temim kabilesinden bazı atlılar onlarla karşı karşıya geldiler ve yapılan savaş sonucunda onları bozguna uğrattılar ve yanlarında bulunan eşyalara el koydular. Böylece, Abdulcebbar ve arkadaşları Merwe geri döndüler. Merv'de bulunan Temim oğulları fertleri başlarında Arfece b. el-Verd es-Sa'di olduğu halde el-Kirmani'nin oğluna karşı ayaklandılar ve onu şehirde muhasara ettiler. Sonra, Nasr ile el-Kirmani'nin aralarında anlaşmaya vardıklarını haber alınca, el-Kirmani'nin oğlunu şehirden çıkardılar. Arkasından, el-Kirmani ve Nasr Merve döndüler. el-Kirmani, burada bir kaç gün kaldıktan sonra Nasr'dan ayrılarak gece vakti şehri terketti. Nasr, sabah namazını kıldıktan sonra onların üzerine yürüdü. Bu esnada, iki taraf arasında elçiler barış girişiminde bulundular ve insanları savaşmaktan alıkoymaya çalıştılar. Onlar, bu faaliyet içindeyken el-Hâris b. Süreyc, el-Hanzala oğulları ile birlikte karşı tarafa saldırı düzenledi. Bunun neticesinde iki taraf arasında şavaş başladı. Savaş esnasında, el-Kirmani bozguna uğradı ve kaçtı. Fakat askerler onu takip ederek kendisini öldürdüler. Onun başını Mucaşi” oğullarından Muharib b. Hilal b. Uleym adında bir kişi getirdi. el-Kirmani'nin oğlu Rahia ve Ezd mensupları ile beraber Serahs'a kaçtılar. Onlar, Harura haricilerinden olan Sedüs oğullarından Şeyban b. Mesleme'nin yanına gittiler. Bu adam, yaklaşık otuzbin hariciden oluşan bir ordu ile Serahs, Tüs ve Aberşehir'i ele geçirmişti. Sonra, ona bey'at ettiler ve ordusuna katıldılar. Ordusunda yer alan Basra haricileri bu durumu görünce şöyle dediler: O, dünyaya meyletti ve kabileciliğe yöneldi. Bu sebepten dolayı Süleym oğullarının azatlısı Mişkan, beşbin kişilik bir orduyla onu terketti. 
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Sonra, Mudar kabilesinin azatlısı Abdurrahman b. es-Sımt ikibin kişilik bir orduyla ondan ayrıldı. Kureyş'in azatlısı Abdurrahman b. Ziyad ise, onu boykut ederek evinde oturdu. Bu şahıs haricilerin ileri gelenlerindendi. Bunun üzerine, Şeyban, yanında kalan Harura haricileriyle iki yöne doğru hareket etti. O, el-Kirmani'nin oğlunu beş veya altı bin kişilik bir ordunun başında Merv şehrine gönderdi. 
Şeyban, kendisi de onların arkasından yine Merv üzerine yürüdü. Nasr b. Seyyar Mudar kabilesinden oluşan bir orduyla el-Kirmani'nin oğluna karşı yürüdü ve Merv şehrine bağlı Kar adında bir köyde onunla karşılaştı. Burada iki ordu arasında şiddetli bir savaş meydana geldi. Sonunda, Haruralılar bozguna uğradılar ve Nasr'ın adamları onlardan yaklaşık üçyüz kişiyi öldürdüler. el-Kirmani'nin oğlu aynı gece bölgeden ayrıldı ve Ebzen adında bir köye indi. Nasr, sabah vakti arkadaşları ile birlikte onun üzerine yürüdü ve onlarla savaşarak kendilerini bozguna uğrattı ve onları korkunç bir şekilde öldürdü. Fakat bu esnada, el-Kirmani'nin oğlu kaçtı. Şeyban ise, diğer yönden şehre girerek Ezd kabilesinin bulunduğu yere geldi ve buraya hendek kazdırdı. 
Böylece, Rebia ve Ezd mensupları ona bey'at ettiler. Sonra Nasr, onları kuşattı ve oda bulunduğu yere hendek kazdırdı. İki taraf, yaklaşık birbuçuk yıl boyunca bu hendeklerde savaştılar. 

Bu yıl içinde -129. Yıl- İbâdiyye haricileri Mağrib'te isyan çıkardılar. Abdurrahman b. Habib el-Fihri, haricilerin başı olan Sa'd b. Mesud'un üzerine yürüdü ve on öldürerek cesedini direğe astı. Bunun üzerine, İbâdiyye haricileri, başlarında Abdulcebbar b. Ma'n olduğu halde ayaklandılar. Yezid b. Safvan el-Mu'afiri, 129. Yılın Safer ayında onlarla karşılaştı ve savaş esnasında her iki emir de öldürüldü ve İbn Habib'in arkadaşları bozguna uğradılar. Ebü Kurre es-Sufferi de yine Safer ayında Telmesin'den geldi. İbn Habib, Süleyman b. Osman'ı, onun üzerine gönderdi. 
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Süleyman, Abdullah ve Osman İfrikiyye ileri gelenleri ile birlikte onun tarafından öldürüldüler. Ebü Kurre ise Telmesin'e geri döndü. 


Bu yıl, Abdulvâhid b. Süleyman b. Abdulmelik b. 
Mervan insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl içinde -129 Yıl- Bişr b. Harb Ebü Amr ve Amr b. Mâlik en-Nukri öldü. 

130. Yıldan önce de Gaylan b. Cerir, Abdullah b. Ebi İshak en-Nahvi el-Hadrami, Matar b. Tuhman el-Varrak, Asım el-Cuhderi, Vâsıl el-Ahdeb, Ebü'i-Minhal er-Reyahi (ki, o Seyyar b. Selâme'dir), Tarık b. Abdurrahman, Ziyad b. 
Feyyaz, Firâs ve Kabüs b. Ebi Zübyân öldü. 


YIL 130 (747/48) 


Bu yıl içinde, Nasr b. Seyyar ve el-Kirmani'nin oğlu, Ebü Müslim'e karşı 'savaşmaları ve onu bertaraf ettikten sonra da kendi aralarındaki ihtilafa bir çözüm bulmaları konusunda bir antlaşma yaptılar. Ezd kabilesinden olan el-Kirmani'nin adı ise şöyledir: Cüdey' b. Ali b. Şebib b. Amir b. Nuvari b. Duyeym b. Muleyh b. Şurtan b. Ma'n b. Mâlik. 
Bunun üzerine, Ebü Müslim, Ali b. el-Kirmani'ye adam göndererek, “ben seninleyim el-Kirmani'nin oğlu ile anlaşma yap ve ona bey'at et!” dedi. Böylece, toplu halde Nasr'ın üzerine yürüdüler. Ebü Müslim, el-Kirmani'nin oğluna bir mektup yazarak “aranızdaki savaşı başlat!” dedi. Bunun üzerine, iki taraf bir gün ve bir gece savaş yaptılar. Sabah olunca, Ebü Müslim'e haber göndererek şöyle dedi: “Ben seninleyim ve ben sana bey'at ediyorum”. Ebü Müslim onbin kişiden fazla bir orduyla ed-Dâr'a geldi ve arkadaşları, Ezd ve Temim oğullarının ileri gelenlerini dövdüler. Sonra da oradan ayrıldılar ve insanlar anlaştılar. Sonra, Ebü Müslim, Nasr'a elçiler göndererek “sözünü yerine getir!” dedi.O da, elçilere abdest alacağım diyerek evinin diğer kapısından çıktı. Sonra o, ikindi vakti bir bineğe bindi ve Ebü Müslim'in elçilerini evinde bırakarak oradan ayrıldı. Elçi ler, Ebü Müslim'e, onun kaçtığını haber verdiler. Bu durum 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üzerine, Nasr'ın arkadaşları sağa sola kaçtılar. Ebü Müslim ise aynı günün gecesi bölgeden ayrıldı ve Merv şehrinin uzak bir yerinde Nasr'ın ağırlıklarının bulunduğu bir mevkiye geldi. Burada, onun ailesi ve küçük çocukları yanına aldı. Nasr'ın büyük oğulları ise, oradan kaçtılar. Nasr, Serahs'a gitti ve oraya yerleşti. Sonra, Ebü Müslim Leys oğullarının azatlısı İbrahim b. Bessam'ı Serahs'a gönderdi. Haruralı Şeyban ve Serahs'ta bulunan Rabia mensupları onunla savaştılar. İbrahim, onları bozguna uğrattı ve Şeyban ile Rabia'dan bir çok insan öldürüldü. Sonra, Tüs halkı Nasr'a haber göndererek onun yanında olduklarını bildirdiler ve ona beyat ettiler. Bunun üzerine, Nasr, oğlu Temim'i, destek olarak üç bin kişilik bir orduyla onlara gönderdi. Ebü Müslim'de adının Ziyad b. Şebib olduğu Kahtabe (Kahtabe onun lakabıdır)'yi ona gönderdi. Kahtabe, Tüs'un yüksek tepelerinden onların üzerine yürüdü. Eb'l-Verd tarafından da onlara bir ordu gönderildi. el-Kasım b. Mucaşi', Serahs yönünde bulunan el-Mesvede'den onların yanına geldi. Asım b. Umeyr ve insanlardan büyük bir topluluk Kahtabe'nin üzerine yürüdü. Kahtabe, onu bozguna uğrattı ve Asım b. Umeyr oradan ayrılarak Nasr'ın yanına gitti. Nasr ise, bölgeden ayrıldı ve Kumis'e gitti. 


Amr b. Ubeyde, bana, Nasr b. Seyyar'ın azatlısı Kuz- 
'a'nın şöyle dediğini nakletti: 

Ebü Müslim, Nasr'a elçiler göndererek sözünü yerine getir dedi. Nasr ise, evinin diğer kapısından çıkarak şehirden ayrıldı Bunun üzerine, Selm b. Ahvez yakalanarak götürüldü. Bu adam, Nasr'ın Polis Teşkilatı Bşkanı idi ve öldürüldü. 

Muhammed b. Muaviye, bana, Beyhes b. Habib er-Râm'ın şöyle dediğini nakletti: 

Ebü Müslim, 129. Yılın Ramazan ayında ortaya çıktı. 
O, Abdullah b. Muaviye'yi ve iki kardeşini hapsetti. Sonra, 
130. Yılda onu öldürdü ve iki kardeşini serbest bıraktı. 
Müslim, Kahtabe b. Şebib'i savaşa gönderdi. Kahtabe 130. 
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Yılın Zi'l-Hicce ayında Cürcan'da Ebü Bekr b. Kilâb oğullarından Nubâte ile karşılaştı. Bu savaş esnasında Nubâte ve oğlu Habbe b. Nubâte öldürüldüler. 


Ebü'z-Zeyyâl şöyle dedi: 

O gün Horasanlılar'la Cürcanlılar şehirde bulunan Temim oğullarını ve el-Mesâcidliler'i öldürdüler. Nasr bunu duyunca, Kumis'ten ayrıldı ve uzak bir bölgeye çekildi. 
Sonra, ordan Mervan'ın valisi İbn Hübeyre'ye bir mektup yazarak ondan yardım istedi. 


KUDEYD SAVAŞI 


Bu yıl içinde -130. Yıl- Kudeyd vakası meydana geldi. 

Ali b. Muhammed, bana, İshak b. İbrahim el-Ezdi'nin şöyle dediğini nakletti: 

İnsanlar, 129. Yılın sonlarında Mekke'den dönünce Abdulvahid b. Süleyman Medine'ye gitti ve Mekkeliler'in kendisini yalnız bıraktıklarını Mervan'a yazdı. Mervan, onu azletti ve Medine valisi Abdulaziz b. Ömer'e bir mektup yazarak Mekke'ye bir ordu göndermesini istedi. Ebü Hamza, 
130. Yılın başlarında Medine üzerine yürüdü ve Ebrehe b. 
es-Sabah el-Himyeri'yi Mekke'ye vekil tayin etti. O, öncü kuvvetleri kumadanlIğına Belc b. Ukbe es-Sa'di'yi atadı. 
Medineliler, şehirden çıkarak 130. Yılın Safer ayının dokuzunda Perşembe günü Kudeyd'de onunla karşılaştılar. Bu esnada, Belc, onlara şöyle dedi: “Yolumuzdan çekilin! Bırakın bize adaletli davranmayan ve idarede zulme yönelen bu insanların üzerine gidelim, bizi, size karşı kılıç çekmeye zorlamayın! Zira, biz sizinle savaşmak istemiyoruz.” Fakat, onlar, onun bu teklifini kabul etmediler ve onlarla savaştılar. Sonra, Ebü Hamza askerlerine doğru geldi ve Ali b. el-Husayn b. el-Hurr ona şöyle dedi: “Onların arkasında git ve yaralılarını öldür! Zira her devrin kendine has hükmü vardır, onların kökünü kesmek daha doğrudur.” O da şunu söyledi: “Ben aynı görüşte değilim. Ayrıca, benden öncekilerin uygulamalarına karşı gelmek istemiyorum.” Sonra, Ebu Hamza Medine'ye yürüdü ve 130. Yılın Safer ayının ondördünde Pazartesi günü şehre girdi. 


Ebü”i-Hasan-Ensar'dan bir yaşlı adam-el-Mus'ab ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 

Abdulaziz b. Ömer b. Abdulaziz, Abdulaziz b. Abdullah b. Amr b. Osman b. Affan'ı kumandan tayin etti. Kureyş'in bayrağı da İbrahim b. Abdullah b. Muti'in elindeydi. Ebü Hamza bölgeye geldi ve onların karşısında karargâhını kurdu. İki tarafın askerleri savaştılar ve birbirlerine karşı dayanıklılık gösterdiler. Savaş esnasında, Kureyş'ten üçyüz kişi öldürüldü. O gün, ez-Zübeyr ailesi çok iyi savaştılar ve onlardan on iki kişi öldürüldü. 

KUDEYD'TE ÖLDÜRÜLENLERİN İSİMLERİ 


ez-Zübeyr b. el-Avvam ailesinden: Hamza b. Mus'ab b. 
ez-Zübeyr ve oğlu 'Umâre b. Hamza, Mus'ab b. Ukkâşe b. 
Mus'ab, Atik b. Amir b. Abdullah b. ez-Zübeyr ve oğlu Amr b. Atik, Salih b. Abdullah b. Urve b. ez-Zübeyr, el-Hakem b. Yahya b. Urve b. ez-Zübeyr, el-Münzir b. Abdullah b. el-Münzir. Bu savaşta, Halid b. ez-Zübeyr'in oğullarından dört kişi öldürüldü. Bunların adları şöyledir: Sa'id b. Muhammed b. Halid, Musa b. Halid'in ismi belli olmayan bir oğlu ve onlardan Bihbenza adında bir adam ve diğer bir şahıs. Esed oğullarından da kırk kişi öldürüldü. Ümeyye b. Abdullah b. Amr b. Osman b. Affan da o gün öldürüldü. Medinelilerin kumandanı Abdulaziz b Abdullah ise kaçtı. Ebü Bekr b. Abdurrahman b. el-Hâris b. Hişam'ın azatlısı Sümeyy'de yine bu savaşta öldürülmüştür. 

İsmail b. İbrahim, bana, Cüveyriye b. Esma'ın şöyle dediğini nakletti: 

Abdulaziz b. Abdullah Kudeyd'e doğru yürüdü ve sancağı yere düşünce, insanlar bozguna uğradılar ve kaçtılar. 
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İsmail şöyle dedi: Gassan b. Abdulhamid bana şunu nakletti: 


Ümeyye b. Abdullah b. Amr b. Osman, Kudeyd olayında başında miğfer olduğu halde çıktı ve öldürüldüğü ana kadar kendi halinde ne kimseye dönüp baktı ne de bir kimseyle konuştu. 


Ebü'l-Hasan şöyle dedi: 
İnsanlar Kudeyd ağıtları kadar kalplere dokunacak 


bir ağıt duymadılar. Medine'de bir aile kalmadıki ağlayanı olmasın. Onlar için ağlayarak ağıt yakan birisi şöyle dedi: 


“Bu devirden bana ne fayda var. Kudeyd adamlarımızı tüketti. Gizli bir şekilde ağlayacağız, aynı zamanda aşikâr olarak ta ağlayacağız.”. 


İsmail b. İshak şöyle dedi: 


Mervan b. Muhammed b. Mervan, Sa'd b. Bekr kabilesinden Muhammed b. Atiyye es-Sa'di'yi çoğunluğu mürabıt askerlerden olan dörtbin kişilik bir orduyla savaşa gönderdi. Bu ordu mensupları, Mervan'a şu şartı ileri sürdüler: “el-A”var'ı öldürürsek, başka bir yere gitmeden geri döneriz ve senin bu konuda üzerimize herhangi bir yetkin olmayacaktır.” O da bu şaftı kabul etti. İbn Atiyye sefere çıktı ve Vadi'l-Kura'da Şam (Suriye)” a gitmekte olan Belec'le karşılaştı. İki ordu, burada savaştı ve o, Belecile bir çok arkadaşını öldürdü. İbn Atiyye, onları Medine'ye girdikleri ana kadar öldürmeye devam etti. Bu esnada, onlardan bin kişilik bir bölük es-Sabbah b. Hemdan adında bir kişinin kumandasında Medine dağlarından bir dağa çekildi ve burada onlarla üç gün savaştı. Sonunda da üçyüz kişilik bir orduyla gece vakti dağlara tırmanarak oradan Mekke'ye kaçtı. İbn Atiyye Medine'ye girdi, sonra da Mekke'ye gitti ve orada el-Ebtuh bölgesinde Ebü Hamza ile karşı karşıya geldi. Bu esnada, Ebü Hamza onbeşbin kişilik bir orduya sahipti. İbn Atiyye, onun üzerine çeşitli yönlerden ordular gönderdi. 
Bir ordu Mekke'nin aşağı kısımlarından, diğer bir ordu da Mina yönünden, kendisi de üçüncü bir orduyla es-Seniyye'nin üst kısımlarından üzerine yürüdü. İki taraf, o günün öğlen vaktine kadar savaştılar. Sonra, el-Ebtuh içlerinden bir ordu haricilerin üzerine yürüdü ve onları ordugâhlarına girmeye zorladı. Bu esnada, Ebrehe b. es-Sabbah, Meymün kuyusunun yanında öldürüldü. Bu savaşta, Ebrehe'nin hanımı ve Ebü Hamza “da öldürüldü. Sonra, İbn Atiyye askerlerin üzerine yürüdü ve onlardan çoğunu kılıçtan geçirdi. Abdullah b. Yahya el-A'var, bunu duyunca, otuz bin kişilik bir orduyla saldırıya geçti. Bu esnada, İbn Atiyye Tebâle'ye yerleşti, el-A'var ise Sa'de'ye indi. Sonra, iki ordu karşı karşıya geldi ve el-A'var bozguna uğrayarak Cüreş'e gitti. Arkasından İbn Atiyye onun üzerine yürüdü ve iki ordu karşılaşınca gece vaktine kadar savaştılar. Sabah olunca, İbn Atiyye, onun yerini ele geçirdi. Bunun üzerine, el-A'var, Hadremevtliler'den meydana gelen bin kişilik bir orduyla inerek arkadaşları ile beraber öldüğü ana kadar onunla savaştı. Sonra, İbn Atiyye el-A'var'ın başını Mervan'a gönderdi ve oradan San'a'ya geldi. Bu esnada, burada, Himyer kabilesinden Yahya b. Abdullah b. Umeyr b. es-Sebbak adında bir adam isyan &derek el-Cened'i ele geçirdi. 
İbn Atiyye, onun üzerine yeğeni Abdurrahman b. Yezid'i gönderdi. Savaş esnasında, Yahya b. Abdullah'ın ordusu bozguna uğradı ve arkadaşlarından bazıları öldürüldü. Sonra, Yahya oradan ayrılarak Aden Ebyen'e geldi ve buradan yaklaşık iki bin kişi topladı. Bunun üzerine İbn Atiyye onun üzerine yürüdü ve onlarla vadilerinden birisinde karşılaştı. Bu savaş esnasında, Yahya ve beraberindekiler öldürüldüler ve İbn Atiyye buradan San'a'ya döndü. Sonra, Yahya b. Harb b. Himyer adında bir adam isyan çıkardı. İbn Atiyye, Kinde kabilesinden Ebü Ümeyye olarak künyelendirilen bir adamı, onun üzerine gönderdi. Bu adam, daha önce el-Vaddahiyye valisi idi. Yahya ve arkadaşlarından bazıları öldürüldüler. Sonra, İbn Atiyye, el-A'var'ın halifesi Abdullah b. Sa'id'in üzerine yürüdü. Abdullah b. Sa'id Hadremevt halkından büyük bir toplulukla ayaklanmıştı. İbn Atiyye, sabah vakti onlarla karşılaşarak gece vaktine kadar savaştı. Sonra, Mervan'ın, ona Hac mevsimini idare etmesi 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emrini taşıyan mektubu geldi. Bunun üzerine o, Hadremevt halkını sulh yapmaya çağırdı. Onlar da bunu kabul ederek kendisiyle sulh yaptılar. Sonra İbn Atiyye, arkadaşlarının ileri gelenlerinden onbeş kişiyle beraber yola çıktı ve yeğeni Abdurrahman b. Yezid'i vekil tayin etti. İbn Atiyye hızlı bir şekilde hareket ederek Murad kalibesinin vadilerinden birisinde yer alan Şebbam adında bir köye indi. Burada üzerine saldırdılar ve onu arkadaşları ile birlikte öldürerek kafasını kestiler. Sonra, Hemdan kabilesinden bazı insanlar, buraya gelerek onun cesedini Yemen hacıları- nın yolu üzerinde bulunan Hivan adında bir köyde defnettiler. Abdurrahman b. Yezid, bu haberi duyunca, el-Vaddahiyye'den Şuayb el-Bâriki adında bir kişiyi, bir ordunun başında sefere çıkardı ve insanlardan kimi bulursa öldürmesini emretti. Şu'ayb, bu sefer esnasında erkekleri öldürdü, kadınların karınlarını deşti, mallarını yağmaladı, hurma ağaçlarını kesti ve köyleri yaktı, sonra da oradan ayrılarak Abdurrahman'ın yanına geldi. 


Bu yıl, Muhammed b. Abdulmelik b. Muhammed b. Atiyye es-Sa'di Hac yaptırdı. 


Bu yıl içinde -130. Yılın Ramazan ayında- es-Sakr b. 
Eyyüb el-Fezari büyük bir insan topluluğu ile Telmesin'e geldi. Abdurrahman b. Habib, onun üzerine yürüdü ve es-Sakr b. Eyyüb öldürüldü ve Berberiler yenildiler. Sonra bir Sufferi olan Süleyman b. Zerrak el-Merhebi geldi ve İbn Habib onun üzerine yürüdü. Sonra, Süleyman savaş yapmadan buradan ayrıldı. 


Bu yıl içinde -130. Yıl- Muhammed b. el-Münkedir, Abdullah (b. Ebi Bekr b. Muhammed) b. Amr b. Hazm, Yezid b. Rümân, Ebü'z-Zinâd, İsmail b. Ebi Hukeym Medine'de, Mâlik b. Dinar, Şu'ayb b. el-Habhab, Yezid er-Reşk, Ebü't-Tiyyah, Külsüm b. Ceber, Habib el-Mu'allim, Yahya el-Bek- ka' Basra'da, Abdulaziz b. Suheyb, Amir el-Ahvel, Ali b. el-Hakem el-Benâni, Humeyd b. Kays el-A'rac, Yezid b. Abdullah b. Kasit ve Ebü Vecze es-Sa'di Medine'de öldüler. 
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YIL 131 (748/49) 


Bu yıl Kahtabe b. Şebib, Nubâte'yi öldürdükten sonra Cürcan'dan hareket etti. İbn Hübeyre bunu duyunca, Amir b. Zübâre'yi İstahr'a kaydırdı ve oğlu Davud b. Yezid b. Ömer b. Hübeyre'yi sefere gönderdi. Davud ve Amir İstahr- 
'dan İsfahan'a gittiler. Sonra, İbn Hübeyre, Mâlik b. Edhem el-Bahili'yi büyük bir orduyla gönderdi, yanına da el-Mus- 
'ab b. Sahsah el-Esedi'yi ve Gatif es-Selmi'yi destek kuvvet olarak verdi. Onlardan bazıları Mâh'a diğerleri de Hemezan'a indiler. Bunun üzerine, Kahtabe, oğlu el-Hasen'i bu orduların üzerine gönderdi. Onlar, el-Hasen'in hareketini duyunca, Nihavend'e çekildiler. el-Hasen buraya indi ve onları burada kuşattı. 


Muhammed b. Muaviye, bana, Beyhes Ebi Habib b. Habib'in şöyle dediğini nakletti: 

Kahtabe yürüdü ve Amir b. Zübâre ve Davud'la karşılaştı. İki taraf 131. Yılın Receb ayının bitmesine yedi gün kala Cumartesi günü İsfaham'ın köylerinden Bicâbelk'te karşı karşıya geldiler. Savaş esnasında Amir öldürüldü ve Davud kaçarak babasının yanına gitti. Kahtabe ise, yanındakilerle birlikte bölgeden ayrılarak oğlu el-Hasen b. Kahtabe ile beraber Nihavend halkını kuşattı. 


Bu yıl içinde -131.Yıl- Amir öldürüldü ve Nasr b. 
Seyyar Mervan ve İbn Hübeyre'ye yazarak onlardan yardım istedi. Fakat Kahtabe'nin bölgeye gelmesine kadar da ona herhangi bir yardım ulaşmadı. Bu sebepten dolayı, Nasr oradan ayrılarak Rey'e geldi ve burada hastalandı. Sonra o buradan ayrıldı ve Hemezan'da öldü. 


Amr b. Ubeyde bana, Nasr b. Seyyar'ın azatlısı Kuz'a- 
'nın şöyle dediğini nakletti: 


Nasr, Rey topraklarından Sâve'de öldü. Onu, burada defnettik ve mezarı üzerine su döktük. 


Kuz'a şöyle dedi: 
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O (Nasr), ölümü yaklaşınca oğullarını yanına çağırdı ve onlara şöyle dedi: “Sakın şehirlerden uzak durun ve Şam (Suriye)'a gidin, eğer Mervan oğullarının iktidarı devam ederse onlarla beraber olun! Yok eğer devletleri yıkılırsa, onların başına gelenler sizin de başınıza gelir.”. Yardım gelmeyince bana Nasr b. Seyyar'ın söylediği şu şiiri okudu: 


“Küllerin arasında köz kıvılcımı görüyorum ve o kor olmaya namzet görünmektedir. Ateş, iki bilekle tutuşturulur (savaşı kasdediyor), konuşma ise fiilden önce olur. Şaşkınlıktan diyorum ki, acaba Ümeyye oğulları ayık mıdırlar yoksa uykuda mı?”. 

Beyhes b. Habib şöyle dedi: 

İbn Hübeyre, İbn Zübâre'nin öldürüldüğünü Mervan'a yazdı. O da, Ferrâs oğulları'ndan el-Havsere b. Süheyl el-Bahili'yi, Kays kabilesinden oluşmuş on bin kişilik bir ordunun başında ona gönderdi. Ordular Nihavend'te toplandı ve İbn Hübeyre Mâlik b. Edhem'in buraya tayin evrakını yazdı. 


Beyhes şöyle dedi: 

Kahtabe, Nihavend halkını yaklaşık dört ay muhasara altında tuttu. 

Amr b Ube yde, Kuz'a'nın şöyle dediğini nakletti: 

Burada (Nihavend'te) kuşatıldık öyle ki, atlarımızı yedik ve şiddetli açlık ve sıkıntı geçirdik. 

Beyhes şöyle dedi: 

Sonra Mâlik b. Edhem, Kahtabe ile sulh imzaladı ve şehir 131. Yılın Şevval ayında fethedildi. Bu esnada, Kahtabe, Nasr b. Seyyar ile birlikte kaçan Horsanlılar'ı öldürü ve şunu söyledi: “Ben Horasanlılar'la sulh yapmadım, ben Şamlılar'la sulh yaptım. Mâlik ise, Horasanlılar'la Şamlılar ile sulh yaptığını iddia etti.” 


Ebü'z-Zeyyal şöyle dedi: 
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O (Kahtabe) iki kişi dışında Şamlılar'a eman verdi. 
Onlardan birisi Kureyş kabilesinden olup, adı İbnwl-Bahteri idi. Diğeri ise, Süleym oğullarından olup, adı Süfyan- 
'dı. Kahtabe, onları boğarak öldürdü. 


Kuz'a şöyle dedi: 
Kahtabe, şehrin kapılarına adamlar koyarak Horasan- 


lılar'dan bütün şan şeref sahibi kimseleri öldürdü. Sonra, Nasr b. Seyyar oğullarını yakalayarak hepsini katletti. 

Ebü'-Hasen şöyle dedi: 

O (Kahtabe) burayı (Nihavend) Zi'l-Ka'de ayının başlarında sulh yoluyla fethti. Ayrıca o, el-Cezire halkından Sa'id b. el-Hurr b. Ubeydullah b. Ömer b. el-Hattab'ı, Hâtim b. el-Hâris b. Süreyc et-Temimi'yi Hazarmerd diye tanınan Asım b. Amr es-Semerkandi'yi de öldürdü. 


Beyhes b. Habib şöyle dedi: 


Kahtabe Nihavend'i fethettikten sonra İbn Hübeyre- 
'nin üzerine yürüdü. İbn Hübeyre ise, önce, kuvvetlerinin başında Ubeydullah b. el-Abbas el-Leysi olduğu halde bulunduğu yerden hareket ederek Hulvan ile el-Medâin arasında bulunan Birazu'r-Rüz'a indi. 

Beyhes şöyle dedi: 

Havsere b. Süheyl, Tamra adında bir nehir üzerinde bize ulaştı. Sonra, Amir b. Zübâre'nin arkadaşlarından bazı kimseler ve Nihavend'ten ayrılan insanlar, bize katıldılar ve paralı asker olarak onların toplam sayısı elli üç bini buldu. el-Hasen b. Kahtabe, babasının öncü kuvvetlerinin başında hareket ederek Hulvan'a indi. Sonra babası da onun yanına geldi ve hepsi bir arada toplandılar. Bu esnada İbn Hübeyre Celüla” el-Vaki'a'ya indi, Kahtabe ise, Hânikin'e geldi. İki ordu arasında dört fersahlık bir mesafe vardı ve bütün bunlar, 131. Yılın Zi'l-Ka'de ayının sonunda vuku buldu. Bu esnada, öncülerimiz karşılaşıyor, fakat ne biz onlara ne de onlar bize karşı savaşıyordu. 
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Bu yıl, Basra'da veba salgını görüldü. 
Ali b. Muhammed şöyle dedi: 


Veba salgını Cumâda'l-Ulâ ayında başladı. Bu esnada, insanlar toplu halde ölüyorlardı ve bu salgın, Receb ayında da devam etti ve Şaban ayında daha şiddetini artırdı. En şiddetlisi de Ramazan ve Şevval ayında görüldü. Sonra azalmaya başladı ve yıl sonuna doğru başladığı duruma geldi. 
Eyyüb es-Sühtiyani veAli b. Zeyd b. Cüd'an bu veba salgınında öldüler. 

Bu yıl içinde, Abdulah b. Ebi Nuceyh el-Mekki ve Abdurrahman b. el-Kâsım b. Ebi Bekr öldü. 

Bu yıl, el-Velid b. Urve b. Muhammed b. Atiyye b. Sa'd b. Bekr Hac yaptırdı. 

130. Yıldan sonra Abdulaziz b. Hukeym el-Hadrami, Abdulaziz b. Rafi, er-Rukeyn b. er-Rebi”, Ebü'l-Esved Muhammed b. Abdurrahman ve 'Umâre b. Abdullah b. Zübâre öldü. 

Mervan'ın halifeliği esnasında, Ebü'l-Hureys öldü. Onun adı Abdurrahman b. Muaviye'dir ve o, Murad Kabilesinden olup, Nevfel b. Abdimenaf oğullarının azatlısıdır. 


YIL 132 (749/50) 


İBN HÜBEYRE'NİN VÂSIT'TA 
ÖLDÜRÜLMESİ HABERİ 

Bu yıl, Kahtabe b. Şebib, Yezid b. Ömer b. Hübeyre ile karşı karşıya geldi. 

Muhammed b. Muaviye, bana, Beyhes b. Habib'in şöyle dediğini nakletti: 

İbn Hübeyre'ye, Kahtabe'nin Musul'a doğru gittiği haberi geldi. Bunun üzerine, İbn Hübeyre arkadaşlarına şöyle dedi: “Bunlar neden bizden kaçıyorlar?” onlar da “Küfe'yi 


ele geçirmek istiyorlar” dediler. İbn Hübeyre hareket emri verdi ve hendeğimize altı fersah uzaklıkta yer alan Birazu'r-Rüz'a geldi. Bu esnada, biz yemlerimizi ve yiyeceklerimizi bıraktık. Sonra Kahtabe geldi ve hendeğimize indi. Bu arada, biz de indik. Böylece, onlarla birlikte çölde kaldık. 
O, yaklaşık yirmi gün burada kaldı ve bu sıralarda iyice şişmanladı. Sonra, Kuzey rüzgârının aksine hareket ederek Bâhümşa yönünden Dicle'yi geçti. Bu esnada mevsim yazdı, hurma kızarmıştı ve sular da azalmıştı. O, suya girdi ve çıktı, sonra da hepimiz birlikte Küfe'ye doğru yola koyulduk ve toplu halde Fırat Nehrine geldik. 132. Yılın Muharrem ayının sekizinde Salı günü o, çöle indi, bizde el-Fellüca'l-Ulya topraklarından Müsennetü'l-Furat'a indik. Sonra Kahtabe Fırat'ı geçti ve onunla birlikte yaklaşık yediyüz kişi de geçti, bir o kadar insan da bizim tarafa geldi. İbn Hübeyre geldi ve onun bu olaydan haberi yoktu. Onlar, el-Müsennât'a ulaştıklarında biz aşağı kısımlarda bulunuyorduk. Onlarla savaştık ve bizi yaklaşık iki yüz kolaç yerimizden uzaklaştırdılar. Sonra, onların üzerine döndük ve kendilerini bozguna uğrattık. Böylece, el-Müsennat'a gittiler. Bu esnada, Kahtabe yüzünden bir kılıç darbesi aldı ve Fırat nehrine düşerek öldü. Bir daha da ondan haber alamadık, arkadaşları da alamadılar. 


Ebü'z-Zeyyal şöyle dedi: 


Kahtabe öldürüldü ve İbn Hübeyre'nin arkadaşları bozguna uğradılar ve Femü'n-Nile geldiler. 

Beyhes şöyle dedi: 

Ay kaybolana kadar biz onları, onlar da bizi müdafaa ettiler. Ve bu Muharrem ayının sekizinden sonra vuku buldu. Sonra hareket ettik ve nereye gideceğimizi bilmiyorduk. 
Sonunda, Sevrâ'da insanlara kavuştuk ve Sevrâ' nehrini aştık. Bu esnada, bir çok insan suda boğuldu ve bir çok eşya suda kayboldu. Suyu aştıktan sonra insanlar bir araya toplandı ve bir münâdi şöyle dedi: “Kim Şam'a gitmek istiyorsa bizimle gelsin!” Bunun üzerine, büyük bir insan topluluğu onunla gitti ve biz onu tanımıyorduk. Sonra, başka bir kişi “kim el-Cezire'ye” arkasından da diğer birisi “kim Küfe'ye 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gitmek istiyorsa bizimle gelsin” şeklinde seslendi. Onlardan her biri ile büyük bir topluluk gitti. Bunu görünce, ben de şöyle seslendim: “Kim Vâsıt'a gitmek istiyorsa bizimle gelsin. Sabah vakti es-Sib köprülerine geldik. Bu esnada, İbn Hübeyre'de geldi ve birlikte Femü'n-Nil'e indik. Sonra, Havsere b. Süheyl geldi. O, Küfe'ye girmeden Femü'n-Nil'de bize yetişti. Sonra, oradan ayrıldık ve aynı zamanda Aşura günü de olan Cuma günü Vâsıt'a girdik. el-Mesvede'nin arkadaşları ise emirlerini kaybettiler ve onu aramaya koyuldular. Sonra, onu, yüzünde bir kılıç darbesi olduğu halde buldular, bulunduğu yerden çıkardılar ve Çarşamba günü onu defnettiler. Sonra, onlar el-Hasen b. Kahtabe'yi başlarına emir tayin ettiler ve oradan Küfe'ye gittiler. Bu esnada, Ziyad b. Salih onlardan kaçarak bize geldi. Böylece, onlar Aşura günü Küfe'ye girdiler ve Küfe'ye Ebü Seleme el-HallâVı vali tayin ettiler. Fırat gecesinde, İbn Hübeyre'nin arkadaşlarından, İbn Hübeyre'nin Polis Teşkilatı Başkanı Ziyad b. Süveyd el-Müzeni ve İbn Hübeyre'nin kâtibi olan Ebü Süfyan b. Harb'in azatlısı Asım b. Ebi Asım ödürüldüler. 
Sonra, Ebü Seleme, el-Hasen b. Kahtabe ile Hazim b. Hüzeyme'yi Vâsıt'a gönderdi. 

Beyhes şöyle dedi: 

el-Hasen b. Kahtabe 132. Yılın Muharrem ayının sonunda yanımıza geldi ve el-Mahüz'a indi. Sonra, Safer ayında tekrar yanımıza geldi. Fakat, o savaşmak istemiyordu. O, sadece bir eve geliyordu. Sonra, o kendine hendek kazdırmak için işçiler getirdi. İnsanlar, İbn Hübeyre'ye şöyle dediler: “Bize izin ver onlarla savaşalım.” Fakat o, bunu kabul etmedi. Onlar bu isteklerini ısrarla dile getirdiler. Sonunda, o şunu söyledi: “Ey Müslim kapıları aç!” O, oğlu Davud'u, Muhamed b. Nubâte'yi ve Ma'n b. Zâide'yi merkeze kumandan tayin etti ve el-Hasen b. Kahtabe'nin karşısına yerleştirdi. Bu esnada, Havsere b. Süheyl, Hazım b. Hüzeyme- 
'nin karşısına çıktı ve bu olay Çarşamba günü vuku buldu. 
Onlarla savaştık ve bozguna uğradık. Savaş sırasında, bizden Kays Cedilesinden Hukeym b. el-Müseyyib öldürüldü. 
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Yezid b. Kahtabe de bu savaşta öldürüldü. Akşam olunca, onlar geri döndüler. Sabah olunca da hendekte bulunan ölü— lerimizi defnettik. Sonra, Ebü'l-Abbas Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas halife seçildi. O, kardeşi Ebü Ca'fer'i, İbn Kahtabe ve yanındakilerin üzerine gönderdi. Ebü'l-Abbas'ın annesi, Rayta bint Ubeydullah b. Abdullah b. Abdulmedân el- Hârisi'dir. Ona, 132. Yılın Rebiw'l-Evvel ayının bitmesine on üç gün kala Cuma gecesi, Küfe'de Eved oğullarının içinde yer alan Hâşim oğullarının azatlısı el-Velid b. Sa'd'ın evinde bey'at edildi. Sabah olunca o, atına bindi, sonra da insanlara Cuma namazı kıldırdı. Genel bey'at ise, o gün yapıldı. 

Beyhes şöyle dedi: 

Ebü Ca'fer üzerimize gelince, toplu halde bize saldırmaya başladılar. Biz de Mervan'ın hezimet haberi gelene kadar onlarla savaştık. Şa'ban, Ramazan ve Şevval aylarını savaşla geçirdik. el-Hasen b. Kahtabe Şevval ayının sonunda yanımıza geldi ve şöyle dedi: “Kime boynunuzu uzatıyorsunuz? Bir kimse kalmadı ki, Mü'minlerin emirinin itaatı altına girmesin. Allah'ın ahdı ve misakı üzerinize olsun, sizler bizim tarafımızdan her konuda güvencedesiniz.” Sonra ertesi sabah olunca, Hâzim b. Hüzeyme yanımıza geldi ve aynı şeyi söyledi. Sonra, el-Hâris b. Nevfel el-Hâşimi yanımıza geldi. Arkasından da İshak b. Müslim el-Ukayli geldi. 
Bunun üzerine, onlar şöyle dediler: “Onlar, istediğiniz şey-— leri veriyorlar. İbn Hübeyre, kendi konumunda kalarak arkadaşlarından beşyüz kişiyle elli gün eş-Şarkıyye şehrine inmesi ve bey'at etmemesi, bu müddet tamamlanınca, isterse kendi bölgesine gitmesi, isterse de insanların bey'at etmeleri gibi bey'at etmesi ve elimizde bulunan malların bizim olması karşılığında, sizlerle bizim aramızda bir sulh belgesi yazdık.” Bu olay 132. Yılın Zi'l-Ka'de ayının başlarında gerçekleşti. 


Sonra Zi'l-Ka'de ayının ilk günlerinde Cumartesi günü kapıları açtık ve onlar şehre girdiler, içinde dolaştıktan sonra da çıktılar. Sonra, Pazar günü aynısını yaptılar. Pazartesi gelince, onların kölelerinden bir köle bazı atlılarla şehre girdi ve Allah'a tahsis edilen her hayvanı yakalayarak aldı ve “bu devlet içindir” dedi. 

Beynes şöyle dedi: 

Bu olayı Ebü Osman'a haber verdim, o da İbn Hübeyre'ye iletti. O, şunu söyledi. Kâbe'nin Rabb'ına yemin ederim ki, onlara zulmetmiştir. O, Ebü Osman'a şöyle dedi: “Ebu Ca'fer'in yanına git, ona selam et ve kendisine şunu söyle: “Yanına gelmemize izin veriyorsan gelelim.” O da, ona izin verdi. Bunun üzerine o, Pazartesi günü atına bindi, bizde yaklaşık iki yüz kişi olarak onunla atlarımıza bindik. er-Rivvak'a geldiğimizde İbn Hübeyre, Ebü Osman, Sa'id ve ben indik ve onunla yürüyerek odanın kapısına geldik. Bu esnada, kapı açıldı ve Ebü Ca'fer içeride oturuyordu. İbn Hübeyre ona şöyle dedi: “Ey emir! Sana selam olsun ve Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun, kapıyı açık tut” Bu esnada Ebü Ca'fer'in şöyle dediğini duydum: “Ey Yezid! 
Biz Hâşim oğulları, kötülük yapanı bağışlar ve faziletle muamele ederiz, sen yanımızda başkaları gibi değilsin. Sana vefa borucumuz var ve Mü'minlerin emiri senin gibilere iyilik yapmak arzusundadır. Seni sevindirecek şeyi müjdele!” 

Ebü'-Hasen şöyle dedi: 

İbn Hübeyre, ona şunu söyledi: “İktidarınız daha yenidir, insanlara onun tadından tattırınız ve acı tarafların- dan onları uzak tutun, böylece kalplerini kazanırsınız. Ben, bu daveti çok bekledim, sonunda da gerçekleşti.”. Ebü Ca'fer şöyle dedi: “Bu adamı öldürmemi emreden bir adama şaşarım doğrusu.”. 

Beyhes şöyle dedi: 

132. Yılın Zi'l-Ka'de ayının bitmesine on üç gün kala Pazartesi günü Ebü Ca'fer, Hâzim b. Hüzeyme'yi gönderdi ve İbn Hübeyre'yi öldürdü. Abdullah b. el-Bahteri el-Huzâi, onun öldürülmesi görevini yerine getirdi. Aynı zamanda Ümeyye oğulları azatlısı Riyah b. Ebi Umâre ve Ubeydullah b. 
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el-Habhab el-Kati'te öldürüldü. Ayrıca, Davud b. Yezid b. 
Ömer b. Hübeyre'yi de öldüdüler. Sonra, İbn Hübeyre'nin kâtibi Osman, Hâzim b Hüzeyme'yi dışarı çıkararak onu öldürdü. Arkasından, Bişr b. Abdulmelik b. Bişr b. Mervan, Ebân b. Abdulmelik, el-Havsere b. Süheyl, Muhammed b. 
Nübâte onlar tarafından götürüldüler. Sonra el-Hasen b. 
Kahtabe el-Medâin yönünde Dicle üzerinde yer alan Hassân en-Nabati mescidinde oturdu. Onları, yanına getirdiler, oda hepsinin boynunu vurdu. Hâris b. Katan el-Hilâli ona getirildi, o da hapishaneye konulmasını emretti. O, Halid b. 
Seleme el-Mahzumiyi istedi. Fakat, onu yakalayamadı. Sonra, o münâdiler vasıtasıyla Halid b. Seleme'nin güvencede olduğunu duyurdu. Onlar öldürüldükten sonra, bir gün ortaya çıktı, onu da öldürdüler. 


SÜFYAN B. MUAVİYE, İNSANLARI HAŞİM 
OĞULLARININ BEY'ATINA 
DAVET EDİYOR 


Bu yıl içinde -132. Yıl- Süfyan b. Muaviye b. Yezid b. 
el-Mühelleb Basra'da siyah elbise giydi ve insanları Hâşim oğullarının bey'atına çağırdı. Bunun üzerine, İbn Hübeyre- 
'nin Basra valisi Selm b. Kuteybe, İbn Hübeyre'nin bu konuda görüşünü alıncaya kadar bu işten vazgeçmesini ona iİletmek için adam gönderdi. 


Ebü Ubeyde, Ebü”i-Yakdan ve başkaları şöyle dediler: 


Ebü Süfyan b. el-'Ala”, Seleme b. Alkame el-Mâzini, Abbâd b. Mansur, Amir b. Ubeyde el-Bahili, Osman el-Betti, İsmail el-Mekki ve Muaviye b. Ömer el Gulâbi onlar arasında elçilik yaptılar ve o, savaşı durdurmayı kabul etti ve aralarında sulh yaptılar. Sonra, İbn Hübeyre'nin ne yapacağını öğreninceye kadar Selm'in valilik konağında ikamet edeceği ve Süfyan'ın Ezd kabilesinde kalacağı kaydıyla aralarında bir antlaşma imzaladılar. 


Bu haber, Ebü Seleme el-Hallâl'a ulaşınca, Belc b. el-Müsenna b. Mahreme el-Abdi'ye bir mektup yazarak şöyle dedi: “Süfyan, Selm'e karşı savaşırsa oraya vali sen olursun.” Süfyan savaşmaya karar verdi ve Selm'in üzerine yürüdü. O, oğlu Muaviye'yi öncü kuvvet olarak gönderdi. Savaş esnasında, Muaviye öldürüldü ve Süfyan hezimete uğradı. 

Bu yıl içinde Revh b. Hâtim, İshak ed-Dabiyy'i öldürdü. Bu esnada, İshak hisbe memuruydu. Bunun üzerine, Selm b. Kuteybe, İbn Ralâm'ı onun üzerine gönderdi ve onu bozguna uğrattı. Sonra, aynı gecede oradan ayrıldı ve Meysan'a gelerek burayı ele geçirdi. 


ABDULLAH B. ALİ'NİN MERVAN'A KARŞI 
SAVAŞMAK MAKSADIYLA 
GÖNDERİLMESİ 


Bu yıl içinde -132. Yıl- Ebü'l-Abbas, amcası Abdullah b. Ali b. Abdulah b. Abbas'ı, Mervan b. Muhammed'in üzerine gönderdi. Mervan, Şam ve el-Cezire halkından yanında bulunanlarla birlikte savaşa hazırlandı ve Ümeyye oğulları da kendileri ve yandaşları onunla beraber bu orduda yer aldılar. Bişr b. Yesâr, bana el-Cezire halkından bir yaşlının şöyle dediğini söyledi: “Mervan, Şam ve el-Cezire atlılarından meydana gelen yüzbin kişilik bir orduyla savaşa çıktı. 

Ebü'”z-Zeyyal şöyle dedi: 

Mervan yüzellibin kişiden oluşan bir orduya sahipti. 
O, yürüdü ve Musul yakınında yer alan ez-Zabeyn bölgesine indi. Abdullah b. Ali'de ona kârşı yürüdü ve iki taraf 122. 
Yılın Cumâda'l-Ahire ayının onikisinde Cumartesi sabah vakti karşılaştı. Savaş sırasında Mervan yenilgiye uğradı. 
O, köprüyü tahrip.ettikten sonra el-Cezire bölgesine gelerek hazinelerle paraları aldı, arkasından da Dımaşk'a geçti. 
Abdullah b. Ali ise el-Cezire'ye girdi. Sonra o, buradan ayrılarak Musa b. Ka'b et-Temimi'yi yerine vekil tayin etti. 
Abdullah b. Ali buradan Şam (Suriye)'a yöneldi. 


Ebw'l-Abbas, Salih b. Ali'yi de bölgeye gönderdi ve iki ordu yolda birleşerek Dımaşk üzerine yürüdü ve şehir halkını günlerce kuşattı. Sonra, burayı fethettiler ve el-Velid b. Muaviye öldürüldü. Abdullah b. Ali, Dımaşk'a girdiği zaman Yezid b. Muaviye b. Mervan, Abdullah b. Abdulcebbar b. Yezid b. Abdulmelik b. Mervan'ı yakaladı ve onları Ebü'l-Abbas'a gönderdi. O da, onları asarak öldürdü. Abdullah b. Ali'nin Dımaşk'a girişi 132. Yılın Ramazan ayında gerçekleşti. O gün Mervan Filistin'de idi. Oradan kaçarak Mısır'a gitti. Abdullah b. Ali, Ümeyye oğullarından seksenin üstünde adam öldürdü. 

Ebü'z-Zeyyal şöyle dedi: 

Mervan Mısır'da idi.Abdullah b. Ali'nin Dımaşk'a girdiğini duyunca, Nil nehrini geçti ve köprüyü tahrip etti. 
Sonra o, Habeşistan'a doğru yürüdü. Abdullah b. Ali, kardeşi Salih b. Ali'yi, Mervan'ı yakalamak maksadıyla gönderdi. Salih geldiğinde Mervan Nil nehrini geçmişti. Salih, el-Hâris b. Ka'b oğullarından Amir b. İsmail'i kumandan tayin ederek Mervan'ın üzerine gönderdi. O, Mervan'ı Mısır köylerinden biri olan Busir'de yakaladı. Mervan 132. Yılın Zi'1-Hicce ayında öldürüldü. 

Bekr b. Atiyye, bana, babasının şöyle dediğini nakletti: 

Küfe'de idim. Mervan'ın başı getirildi ve Mescid'in kapısında bulunan ırmak kenarında direğe asıldı. Böylece Ümeyye oğulları taraftarlarının umudu kesildi. 


el-Velid b. Hişam, bana, babasından dedesinin, Abdullah b. Muğire, babasının, Ebü'l-Yakdan ve başkalarının şöyle dediğini nakletti: 

Mervan, 7/2. Yılda el-Cezire'de doğdu. Annesi, Mus'ab b. ez-Zübeyr'in câriyesi idi. O, 132. Yılın Zi'l-Hicce ayının sonlarında Busir'de öldürüldü. 

Hâtim b. Müslim şöyle dedi: 

O, 132. Yılda öldürüldü. Öldüğü güne kadar devim eden halifeliği on yıl, onay ve on gün sürdü. 


485 


Bu yıl, Davud b. Ali b. Abdullah b. Abbas Hac yaptırdı. 


Bu yıl içinde -132. Yıl- Mansur b. el-Mw'temir, İshak b. Abdullah b. Ebi Talha, Safvan b. Süleym, Muhammed b. 
Ebi Bekr (b. Muhammed) b. Amr b. Hazm Medine'de öldüler. 


Bu yıl, Umâre b. Ebi Hafsa, Yahya b. Ebi İshak el-Hadrami Basra'da ve Ebü Sinan Dırar b. Mürre eş-Şeybani Kufe'de öldü. 


Yine bu yıl, Ebü'l-Mu'alla el-Attar, Basra'da öldü. 
Bu yıl, Sâlim el-Eftas el-Cezire'de öldürüldü. 


Mervan'ın halifeliği zamanında Hubeyb b. Abdurrahman, İbn İyaş'ın azatlısı Ebü Ca'fer b. Yezid b. el-Ka'ka el-Kâri, Şeybe b. Nessâh, Yahya b. Hallad ez-Züraki, Ebü'l-Hureys ez-Züraki, Sa'id b. Süleyman b. Zeyd b. Sâbit ve İsmail b. Muhammed b. Muhammed b. Sa'd b. Mâlik öldü. 


MERVAN B. MUHAMMED'İN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 
Basra 


Burada bir kargaşa vardı. Sonra 129. Yılda İbn Hübeyre bölgeye geldi ve el-Misver b. Abbâd b. Husaynm'a bir mektup yazarak insanlar namaz kaldırmasını emretti. el-Misver valilik konağına ihdi. Burada, Sa'd oğulları ona engel oldular. Sonunda, insanlar, bir kadı olan Abbâd b. Mansur üzerinde anlaştılar, o da insanlara namaz kıldırdı. Bir rivâyete göre, İbn Hübeyre, Abdullah b. Ebi Osman'dan, insanlara namaz kıldırmasını istedi, Sonra, Selm b. Kuteybe b. 
Selm b. Amr el-Bahili, İbn Hübeyre tarafından Basra'ya vali olarak geldi. Bu esnada, Süfyan b. Muaviye siyah elbise giyerek Selm'e karşı savaştı. Fakat, Selm, onu yenilgiye uğrattı. Sonra Selm, İbn Hübeyre sağlığına kavuşunca, Basra'dan ayrıldı ve buraya Nevfel oğullarından Muhammed b. 
Ca'fer el-Hâşimi'yi vekil tayin etti. Sonra, Ebü'l-Abbas, Esed b. Abdullah b. Mâlik el-Huzâ'i'yi buraya gönderdi ve O, 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insanlara bir Cuma namazı kıldırdı. Sonra Ebü Seleme buraya Süfyan b. Muaviye'yi atadı. 

Küfe 

ed-Dahhak b. Kays, Milhan eş-Şeybani'yi buraya vali tayin etti. O, burada öldürüldü. Sonra, o (ed-Dahhak), Sa'd el-Hıssiyy'i vali tayin etti -Ona el-Hıssiyy (hadim) denildi, zira onun sakalı yoktu- O, Ezd kabilesindendi. Sonra, onu azlederek yerine Kureyş'ten el-Müsennâ b. “İmrân el- 
'Aizi'yi vali atadı. Sonra, İbn Ömer, ed-Dahhak'la sulh yapt. ed-Dahhak, Mervam'ın yanına gitti. İbn Ömer, Ömer b. 
Abdulhamid'i Küfe'ye vali tayin etti. Sonra, onu azlederek yerine İsmail b. Abdullah'ı atadı. Sonra, onu görevden alarak Abdussamed b. Ebân b. en-Nu'man b. Beşir el-Ensari- 
'yi buraya vali yaptı. Sonra, İbn Hübeyre geldi ve Küfe'ye Ziyad b. Salih el-Hârisi'yi vali atadı. O, Kahtabe'nin buraya gelmesine kadar görevinde kaldı. Sonra, Muhammed b. Halid b. Abdullah el-Kasri siyah elbise giyerek Ziyad b. Salih'i Küfe'den uzaklaştırdı ve Hâşim oğullarına bey'ata çağırdı. 
Bunun üzerine, İbn Hübeyre, Havsere b. Süheyl el-Bahili'yi buraya gönderdi. Fakat o, Küfe'ye varamadı ve İbn Hübeyre'nin yanına döndü. Sonra, el-Hasen b. Kahtabe Küfe'ye girdi ve buranın idaresini Ebü Seleme el-Hallâl'a verdi. Oda Muhammed b. Halid b. Abdullah'ı buraya vali tayin etti. 
Sonra, Ebü'l-Abbas Abdullah b. Muhammed b. Ali ortaya çıktı. 


Horasan 


Nasr b. Seyyar buraya sahipti. Sonra, Ebü Müslim, onu buradan uzaklaştırdı. 


Sicistan 


Buceyr b. es-Selheb burayı ele geçirdi. Sonra, İbn Hübeyre geldi ve Amir b. Zübâre el-Mürri'yi buraya vali tayin etti. Arkasından, Ebü Müslim Horasanlılar'dan Mâlik b. el-Heysem'i buraya gönderdi. Sonra o, Ömer b. el-Abbas b. Umeyr b. Utârid b. Hâcib b. Zürâre'yi, arkasından da İsmail b. 
'İmram'ı buraya gönderdi. 
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es-Sind 
Mansur b. Cümhür burayı ele geçirdi. Mervan öldürüldüğünde o burada vali idi. 


el-Bahran (Bahreyn) 


el-Velid öldürüldüğü zaman, Bişr b. Selâm el-Abdi burada valilik yapıyordu. İbn Hübeyre'nin gelmesine kadar o, görevinde kaldı. İbn Hübeyre, onu görevinde bıraktı. Sonra, Bişr b. Selâm öldü. O, buraya Seyyar b. Bişr'i atadı. O da ölünce, onun kardeşi Selm b. Bişr'i vali tayin etti. O, Mervan'ın öldürülmesine kadar burada valilik yaptı. 


el-Yemâme 


Hanife oğullarından olan el-Behiyy burayı ele geçirdi. O, ölünce Abdullah b. en-Numan el-Hanefi vali oldu. Bu adam, Ebü'l-Abbas'ın bey'atına kadar burada valilik yaptı. 


Medine 


Mervan, Abdulaziz b. Ömer b. Abdulaziz b. Mervan'ı buraya vali yaptı. Sonra, onu 129. Yılda azlederek yerine Abdulvahid b. Süleyman b. Abdulmelik b. Mervan'ı atadı. 
Sonra o, Ebü Hamza'dan kaçtı. Bunun üzerine, Ebü Hamza, Medine'ye girdi. Mervan, Sa'd b. Bekr kabilesinden Abdulmelik b. Muhammed b. Atiyye'yi buraya gönderdi ve o, Ebü Hamza'yı öldürdü, Mekke'yi de idaresine aldı. Sonra, Abdulmelik Yemen'e gitti ve el-Velid b. Urve b. Muhammed b. 
Atiyye'yi yerine vekil tayin etti. Sonra, Mervan b. Muhamrmed, Yusuf b. Urve b. Muhammed b. Atiyye'yi buraya vali atadı. Arkasından da Ebü'l-Abbas'ın bey'atı gerçekleşti. 


Mekke 


Abdulaziz b. Ömer, Medine ile birlikte buranın valiliğine getirildi. Sonra, Abdulvahid b. Süleyman b. Abdulmelik buraya vali tayin edildi. O, Ebü Hamza el-Harici'den kaçınca, Ebü Hamza el-Harici buraya yerleşti. Sonra o, Medine'ye gitmek için çıktı ve Ebrehe b. es-Sabbah'ı yerine vekil tayin etti. Sonra, Ebü Hamza geri dönünce, Abdulme- 


488 


lik b. Muhammed b. Atiyye onu öldürdü. Sonra o, Taif'e gitt ve Rumi b. Ma'iz el-Kilabi'yi buraya vali atadı. Sonra, onu azlederek Muhammed b. Abdumelik'i görevlendirdi. Arkasından, Abdulmelik b. Muhammed Yemen ülkesinin bir yerinde öldürüldü. Bunun üzerine, Mervan, Yusuf b. Urve b. 
Muhammed'i buraya vali tayin etti ve o, Ebü'l-Abbas'ın bey'atına kadar valilik yaptı. 

İfrikiyye 

Abdurrahman b. Habib el-Fihri burayı ele geçirdi. 
Sonra o, 138. Yılda öldürüldü. 


Yemen 


Burada fitne başlayınca, Abdullah b. Yahya ayaklanarak ed-Dahhak b. Zeml'i buradan uzaklaştırdı. Mervan, Abdulmelik b. Muhammed'i buraya gönderdi ve o, Abdullah b. 
Yahya'yı öldürdü. Sonra o, Mekke'ye gitmek için buradan ayrıldı ve hiyanet neticesinde bir yerde öldürüldü. Sonra Mervan, Yusuf b. Urve'yi Mekke ve Medine ile birlikte buraya vali atadı. O, kardeşi el-Velid b. Urve'yi Yemen'e gönderdi. el-Velid, Abu'l-Abbas'ın bey'atına kadar burada valilik yaptı. 

İrminiyye 

Mervan, el-Velid öldürülünce, İrminiyye'den ayrıldı ve Asım b. Abdullah b. Yezid el-Hilâli'yi yerine vekil tayin etti. Sonra, ed-Dahhak b. Kays Müsâfir b. el-Kassâb'ı buraya gönderdi ve o, Asım b. Abdullah'ı öldürdü. Mervan, bunu duyunca, Abdullah b. Müslim'i görevlendirdi. Müslim ölünce o, İshak'b. Müslim'i buraya vali atadı. İshak buradan ayrıldı. Bunun üzerine, Berza'a halkı Müsâfir b. Buceyr'i vali seçtiler. Sonra, Ebü'l-Abbas halife oldu. 


KADILIK 
Basra Kadılığı 


İbn Süheyl zamanında Abbâd b. Mansur kadılık yaptı. 
Sonra Selm b. Kuteybe şehre geldi ve Abâd'ı görevinden azlederek yerine Muaviye b. Ömer el-Gulabi'yi kadı atadı. O, üç gün görev yaptı, sonra da istifa etti. O da istifasını kabul etti ve yerine Amir b. Ubeyde el-Bâhili'yi görevlendirdi. Fakat o, istifa etti. Bunun üzerine Selm, Abbad b. Mansur'u kadı tayin etti. Bu adam, Ebü'l-Abbas'ın halife seçilmesine kadar burada kadılık yaptı. 

Küfe Kadılığı 

İbn Ebi Leyla burada kadı idi. Sonra ed-Dahhak b. 
Kays şehre girdi ve Gaylân b. Cami” el-Muharibi'yi buraya kadı tayin etti. Sonra, İbn Hübeyre geldi ve el-Haccac b. Asım el-Muharibi'yi kendine kadı edindi. Sonra onu, azlederek yerine Mansur'u kadı atadı. Arkasından, Ebü'l-Abbas'a bey'at edildi. | 

Medine Kadılığı 

Kureyş'ten Osman b. Ömer et-Teymi burada kadı idi. 
Abdulvahid b. Süleyman onu, görevinde bıraktı. Sonra, Muhammed b. “İmran et-Teymi, Mervan'ın son zamanlarında el-Velid b. Urve b. Muhammed b. Atiyye için kadılık yaptı. 

Hac Mevsimi | 

127 ve 128. Yıllarda Abdulaziz b. Ömer b. Abdulaziz 
b. Mervan 129. Yılda Abdulvahid b. Süleyman b. Abdulmelik, 130. Yılda Abdulmelik, b. Muhammed b. Atiyye ve 131. 
Yılda el-Velid b. Urve b. Muhammed b. Atiyye Hac yaptırdılar. 

Mervan'ın Polis Teşkilatı Başkanı 

Kevser b. el-Esved el-Ganevi. 

Ordu ve Harac Divanı ve Beytülmallar ile Hazineler 

Hüzeyl'in azatlısı “İmran b. Salih. 

Yazışma Kâtibi 

Abdulhamid el-Kebir. 

Küçük Hâtem Divanı 


Abdula'lâ b. Meymün b. Mihran. 
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Hilâfet Hâtem Divanı 

Bir azatlısı. 

Hâcibi 

Süklâb. Bir rivayete göre onun hâcibi azatlısı Miklas idi. 

el-Velid b. Hişam-babası-dedesi, Abdullah b. Muğire-babası, Ebü'l-Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edil-miştir: 

Mervan 72. Yılda el-Cezire'de doğdu. Annesi, Mus'ab b. ez-Zübeyr'in cariyesi idi. O, 132. Yılın Zi'l-Hicce ayının bitmesine altı gün kala Perşembe günü Mısır'ın Busir adındaki bir köyünde öldürüldü. 


Mervan'ın halifeliği beş yıl, on ay ve on gün sürdü. 


Yezid b. Ömer b. Hübeyre, Irak valisi tayin edildi ve o, 
129. yılda buraya geldi. O, Vâsıt'taki Polis Teşkilatı Başkanlığı'na Ziyad b. Süveyd el-Mürri'yi tayin etti. Ziyad, Fırat gecesinde öldürüldü. Onun, Küfe Polis Teşkilatı Başkanı İbn Beşir el-İcli idi. 

Basra 

Burası valilerine bırakıldı. Selm b. Kuteybe'nin Basra'da Polis Teşkilatı Başkanı İbn Ralân idi. İbn Hübeyre'nin Harac kâtibi Selül oğullarının azatlısı Ubeydullah b. el-Habhab'tı. O, İbn Hübeyre ile birlikte öldürüldü. 


Halife'ye giden mektupları, Rebâh b. Ebi Umâre'nin yeğeni Yahya b. Bükeyr yazıyordu. 


İbn Hübeyre, 132. Yılın Zil-Ka'de ayının bitmesine on üç gün kala Pazartesi günü Vâsıt'ta öldürüldü. Öldürüldüğü zaman yaklaşık kırk yaşındaydı. 

ES-SEFFÂH'IN HALİFELİĞİ 


132. Yılda, Ebü'l-Abbas Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. el-Abbas b. Abdulmuttalib'e bey'at edildi. Annesi, Rayta bint Abdullah b. Abdullah b. Abdu'i-Medân el-Hârisi'dir. Ona, 132. Yılın Rebi'u'l-Evvel ayının ondördünde Cuma günü Küfe'de, Üved oğulları'nın arasında ve Hâşim oğullarının azatlısı el-Velid b. Sa'd'ın evinde bey'at edildi. O, sabah olunca, atına bindi ve Cuma günü insanlara namaz kıldırdı. Genel bey'at ise, o gün yerine getirildi. 


Abdullah b. Muğire bana babasının şöyle dediğini nakletti: 


Ebü'l-Abbas'ı, yere yakın boz renkli bir beygir üzerinde, amcası Davud b. Ali ve yakışıklı bir genç olan ve başında siyah bir sarık bulunan kardeşi Ebü Ca'fer arasında Cuma namazına gitmek için evinden çıkarken gördüm. O, mescide geldi ve minbere çıkarak konuşma yaptı. Sonra, Davud b. Ali, minberin ikinci basamağında durdu ve Allah'a hamd ve senâda bulunduktan sonra şöyle dedi: “Ey insanlar! Valllahi, Ali b. Ebi Talib'ten sonra halife olarak minberinize şu yeğenimden başka birisi çıkmadı.” Sonra o, insanlara vaatlerde bulundu ve başlarına kalktı. 


Babam şöyle dedi: 


Sonra, onu ikindi Cuma namazında gördüm, yüzü sanki kalkandı, boynu sanki gümüş ibrikti. Sakalının sarısı kaybolmuştu. Vallahi ikisi arasında ancak bir hafta geçmişti. 

Bu yıl, Abdullah b. Ali b. Abdullah b. Abbas, el-Gamr b. Yezid b. Abdulmelik b. Mervan, İshak b. Abdullah b. Ebi Talha ve Abdulah b. Abdulmelik'i öldürdü. 

Abdullah b. Ali ise, Ömer b. Ebi Seleme b. Abdurrahman b. Avf'ı öldürdü. 

Bu yıl, Davud b. Ali b. Abdullah b. Abbas, “İmran b. 
Musa b. Amr b. Sa'id, Ümeyye b. Amr b. Sa'id'in iki oğlu Yahya ve İsmail, Abdullah b. Anbese b. Said b. el-As ve iki oğlu Muhammed ve 'İyaz b. Abdullah ve Eyyüb b. Musa b. 
Amr b. Sa'id'i öldürdü. 


Bu yıl, Davud b. Ali Hac yaptırdı. 
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YIL 133 (750/51) 


Bu yıl, Rabiw'l-Evvel ayının başlarında Davud b. Ali b. Abdullah b. Abbas öldü. 

Bu yıl içinde, Bizans kralı Konstantin b. Elion geldi ve Malatya'ya indi. Şehir halkı ona karşı şiddetli bir şekilde savşatılar. Fakat o, onları bırakmadı. Sonunda, eman şartıyla indiler. Kral, şehri, Cami mescidi ve hükümet konağını yıktırdı. Sonra o, müslümanlarla bir ordu göndererek onları gidecekleri yere götürdüler. 


Bu yıl, Ebü'l-Abbas, Muhammed b. en-Nadr b. Yerim el-Himyeri'yi sefere gönderdi. O, Bizans topraklarından Tıvale'ye geldi. 

Bu yıl, Ziyad b. Ubeydullah el-Hârisi Hac yaptırdı. 


Bu yıl içinde -133. Yıl- Hüzeyl kabilesinin azatlısı 

Ata” b. Ebi Müslim el-Horasani ve annesi öldü. 
YIL 134 (751/52) 

Bu yıl, Ebü'l-Abbas Küfe'den taşındı ve el-Enbar'a indi. 

Bu yıl, Abdullah b. Ali -O, Şam'daydı- el-Hâris b. 
Abdurrahman el-Hareşi'yi sefere gönderdi. Bizanslılar ise, 
134. Yılın Cumâda'l-Ahire ayında sefere çıktılar, başlarında da Kuşân el-Batrik vardı. Mukatil b. Hukeym el-Ateki, oğlu Mahled b. Mukâtil'i gönderdi ve o, İrminiyye er-Râbi'a'da Bizanslılar'la karşılaştı. Bu esnada Mahled kaçtı ve ordusu kurtuldu. 

Bu yıl, İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas Hac yaptırdı. 

Bu yıl, Yahya b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas, Musul halkını dışarı çıkardı ve onları katletti. 

Bu yıl, el-Muğire b. Mukassim ed-Dabiyy, İsmail b. 
Muhammed b. Sa'd b. Mâlik ve Yezid b. Yezid b. Câbir el-Ezdi Şam'da öldüler. 
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Bu yıl, el-Velid b. Yezid'in iki oğlu Musa ve el-Abbas, Abdullah b. Abdullah b. Ebi Talha ve Sa'id b. Amr b. 
Süleym ez-Züraki Mağrib'e geldiler. 
YIL 135 (752/53) 


Bu yıl, EbW'l-Abbas, Abdullah b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas'a yazarak orduları savaşa göndermesini emretti. O da, bu iş için Sa'd b. Abdurrahman er-Rahabi'yi görevlen-dirdi. 
Fakat o, düşman topraklarına girmedi. O, Dâbık ve geçitlere gönderildi. 

Bu yıl, Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Yahya b. Yahya el-Gassani, Osman b. Affan ailesinin azatlısı Davud b, el-Husayn, Abdullah b. Ebi Bekr b. 
Hazm, Ebü Hâzim ve Musa b. Ukbe öldü. 


Eb'l-Abbas'ın halifeliğinde İbn Hasyem ve Ömer b. 
Amir öldü. 


YIL 136 (753/54) 


Bu yıl, Ebü'l-Abbas Abdullah b. Muhammed b. Ali b. 
Abdullah b. Abbas öldü. 


el-Velid b. Hişam-babası-dedesi, Abdullah b. Muğire-babası, Ebü”l-Yakdlan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü”l-Abbas 108. Yılda Şam topraklarından el-Humeyme'de doğdu ve 136. Yılın Zi”l-Hicce ayının ondördünde Pazar günü, el-Enbar'da öldü. O, öldüğü zaman yirmisekiz yaşındaydı. Namazını İsa b. Ali kıldırdı. Onun halifeliği dört yıl ye dokuz ay sürdü. Sonra, Ebü Ca'fer Abdullah b. 
Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas'a bey'at edildi. Annesi ümmüveled'tir. 


EBU'L-ABBAS'IN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 


494 


Basra 


O, Süfyan b. Muaviye'yi buradan azlederek Ömer b. 
Hafs Hezârmerd'i atadı. Sonra, onu, 133. Yılda azletti ve buraya Süleyman b. Ali b. Abdulah b. Abbas'ı vali tayin etti: O, Ebü'l-Abbas'ın öldüğü güne kadar görevinde kaldı. 

Küfe 

Ebü'l-Abbas, buraya amcası Davud b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ı vali atadı. Sonra, onu azletti ve kendisini haca gönderdi ve orada insanların namazlarını kıldırdı. Ayrıca o, İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ı Küfe'ye vali atadı. İsa, Ebü”l-Abbas'ın öldüğü güne kadar bu görevde kaldı. 


Mekke 


O, buraya Medine ile birlikte Davud b. Ali'yi vali atadı. Davud ölünce, oğlu Musa b. Davud'u yerine vekil tayin etti. Fakat, Ebü'l-Abbas onu azletti. Sonra o, buraya Medine ve Taif'le birlikte dayısı Ziyad b. Ubeydullah el-Harisi'yi görevlendirdi. Ziyad b. Ubeydullah, yeğeni Ali b. er-Rebi'i, buraya vali yaptı. Bu sonuncu, Ebü'l-Abbas'ın öldüğü güne kadar görevini sürdürdü. 


Medine 


Abdullah b. Ali b. Abdullah b. Abbas Dımaşk'a girince, buradan Hüseyn b. Ca'fer b. Temmam b. el-Abbas'ı Medine'ye gönderdi. Bunun üzerine, burada vali olarak görev yapan Yusuf b. Urve b. Muhammed b. Atiyye şehri terketti. 
Sonra, Ebü'l-Abbas, buraya Mekke ve Taifle birlikte amcası Davud b. Ali'yi vali atadı. O, dört ay görev yaptıktan sonra öldü ve oğlu Musa b. Davud'u buraya vekil tayin etti. Ebü'l-Abbas, onu azlederek dayısı Ziyad b. Ubeydullah'ı buraya vali yaptı. O, 133. Yılın Cumâda'l-Ulâ ayında Medine- 
'ye geldi ve Ebü'i-Abbas'ın öldüğü güne kadar görevinde kaldı. 


Yemen 
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Ebü'l-Abbas, burayı, Davud b. Ali'ye teslim etti ve Davud'u buraya vali atadı. Sonra o, Ömer b. Abdullhamid el-Hitabi'yi buraya vali yaptı. Sonra, Ebü'l-Abbas, dayısının oğlu Muhammed b. Yezid b. Ubeydullah'ı buraya görevlendirdi. Muhammed ölünce, Ebü'l-Abbas, Yemen'in çeşitli bölgelerini dayısı Ziyad b. Ubeydullah'a teslim etti. Sonra, Ziyad yeğeni Ali b. er-Rebi'i, arkasından da Abdullah b. er-Rebi'i buraya vali atadı. O, Ebü'l-Abbas'ın öldüğü güne kadar görevinde kaldı. Ebü'l-Abbas'ın halifeliği zamanında Ömer b. Abdulhamid el-Hitâbi'de burada valilik yapmıştır. 


Horasan 
Ebü Müslim burayı idare ediyordu. 
Sicistan 


Ebü Müslim Hörasan halkından Mâlik b. el-Heysem'i buraya gönderdi ve o, Şamlılar'ı buradan çıkardı. Sonra, o (Ebü Müslim), buraya Ömer b. el-Abbas b. Umeyr b. Utârid b. Hâcib b. Zürâre'yi, arkasından da İsmail b. Amr'ı gönderdi. Bir rivayete göre o, Muhammed b. el-Eş'as'ı, Ömer b. el-Abbas'tan önce buraya gönderdi. 

es-Sind 

Ebü'l-Abbas, Temim oğullarından Mağles adında bir adamı buraya gönderdi. Mansur b. Cümhür, onu tutsak olarak götürdü ve arkadâşlarının çoğunu öldürdü. Bunun üzerine, Ebü'l-Abbas, Musa b. Ka'b el-Meray'ı buraya gönderdi. Mansur, onunla Kundabilde karşılaştı. Musa b. Ka'b, Mansur'u öldürdü ve el-Mansüre'ye girdi. O, Ebü'l-Abbas- ın öldüğü güne kadar burada görev yaptı. 


el-Bahran (Bahreyn) 


el-Mesih b. el-Havari b. Ziyad b. Amr el-Ateki, sonra Abdullah b. Süleyman b. el-Münzir b. el-Cârüd, sonra Ömer b. Hafs Hezârmerd burada valilik yaptılar. 


el-Yemâme 
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Davud b. Ali burada vali idi. Sonra, o ölünce Ebü”l-Abbas, es-Sirri b. Abdullah b. el-Hâris b. el-Abbas b. Abdulmuttalib'i görevlendirdi. 


el-Cezire 


Merven ez-Zab'dan kaçınca, Abdullah b. Ali buraya girdi. Sonra o, Musa b. Ka'b el-Meray'ı buraya vekil tayin etti. Sonra, Ebü'l-Abbas, kardeşi Ebü Ca'fer'i el-Cezire, İrminiyye ve Azerbaycan'a vali atadı. Sonra, ona Mekke'ye gitmesini ve insanlara Hac yaptırmasını emretti. O da, Mukâtil b. Hukeym el-Ateki'yi yerine vekil tayin ederek Mekke'ye gitti. O (Mukâtil), Ebü'l-Abbas'ın öldüğü güne kadar burada kaldı. 


Yaz Savaşları 


Önce en-Nadr b. Yerim sonra Salih b. Ali bu göreve atandılar. 


Hac Mevsimi 


132. Yıl Davud b. Ali, 133. Yıl Ziyad b. Ubeydullah el-Hârisi, 134. Yıl İsa b. Musa, 135. Yıl Süleyman b. Ali b. 
Abdullah b. Abbas ve 136. Yıl Mü'minlerin emiri Ebü Ca'- fer Abdulah b. Muhammed b. Ali insanlara Hac yaptırdılar. 


KADILIK 
Basra Kadılığı 


Ebü Ca'fer, Ebü'l-Abbas'ın halifeliği zamanında el-Haccac b. Ertat el-Fakih en-Naha'i'yi, Basra'ya kadı olarak gönderdi. O, burada bir kaç ay kadılık yaptı. Sonra, 133. 
Yılda Süleyman şehre geldi-ve el-Haccac'ı azlederek, Abbâd b. Mansur'u yeniden kadı tayin etti. Sonra o, Abbâd'ı azletti ve Sevvâr b. Abdullah ve Ömer b. Amir es-Sülemi'yi kadı atadı. Bu iki kişi birlikte davalara bakıyorlardı. Sonra, Si-— vâr görevinden istifa etti, o da istifasını kabul etti ve Ömer b. Amir'i kadı atadı. Ömer öldükten sonra o, Adiyy er-Rebab'tan Talha b. İyâs el-Adevi'yi görevlendirdi. Sonra, onu 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azlederek Abbâd b. Mansur'u tekrar kadı tayin etti. Abbâd, Abu'l-Abbas'ın öldüğü güne kadar bu görevde kaldı. 

Küfe Kadılığı 

Ebl-Abbas'ın öldüğü güne kadar Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Leyla burada kadılık yaptı. 

Ebü'l-Abbas'ın Polis Teşkilatı Başkanı 

Bu görevi, Abduccebbâr b. Abdurrahman el-Ezdi ifa ediyordu. 

el-Hatem Divanı ve Koruma Görevlileri 

Bu görevi Esed b. Abdullah b. Mâlik el-Huzâ'i üstlenmişti. 

Onun (Ebü'l-Abbas) hâcibi, Azatlısı Ebü Umâre idi. 

Bu yıl içinde -136. Yıl- Abdullah b. Ali b Abdullah b. 
Abbas isyan ederek kendini halife ilan etti. 


Bu yıl, Ebü Müslim Hac yaptı. Ebü'l-Abbas, daha önce Abdullah b. Ali'ye bir mektup yazarak Bizans topraklarına yürümesini ve oralarda dolaşmasını istemişti. Bunun üzerine, Abdullah, Dâbık'a gelerek burada karargâh kurdu. Sonra, askerler onun yanında toplandılar ve bu esnada ona, Ebü'l-Abbas'ın vefat haberi geldi. 


Bu yıl, Şam halkından el-Münkedir ailesinin azatlısı Rabi'a b. Ebi Abdurrahman, Atâ b. es-Sâib, Yezid b. Ebi Ziyad, Urve b. Revim ve el-'Alâ b. el-Hâris, Küfe halkından da Adiyy b. Ka'b oğullarının müttefiki Abdullah b. Umeyr el-Lahmi öldü. 

Bu yıl, Musa b. Ka'b, Ramazan ayının bitmesine iki gece kala Mansur b, Cümhür'u Kundabil'de öldürdü. 

136. Yılda, Abdurrahman b. Muaviye b. Hişam b. Abdulmelik Mağrib topraklarına geldi. 


YIL 137 (754/55) 


498 


137 Yılda, Ebü Müslim, Abdullah b. Ali ile karşılaştı ve iki ordu şiddetli bir savaş yaptılar. Sonra, Abdullah b. Ali yenilgiye uğrayarak Basra'ya geldi. Bunun üzerine, Ebü Ca'fer, Ebü Müslim'e bir mektup yazarak elinde bulunan malları korumasını istedi. Ebü Müslim, onun bu mektubuna çok sinirlendi ve Horasan'a gitti. Ebü Ca'fer, Seleme b. 
Sa'id b. Câbir (Bu adam Ebü Müslim'in, hanımı tarafından akrabasıydı, zira onun teyzesi Ebü Müslim'in eşiydi)'i ona gönderdi. Câbir, Ebü Müslim'e Rey şehrine girmeden yetişti ve ona, Ebü Ca'fer'in yanına gelmesini söyledi. O da, onunla geldi ve bu sırada Ebü Ca'fer el-Medâin'de bulunuyordu. Ebü Ca'fer, onu 137. Yılın Şa'ban ayının bitmesine dört gün kala Çarşamba günü, Rumiye'de öldürdü. 

Yahya b. el-Müseyyib'in şöyle dediğini duydum: 

Ebü Ca'fer, onu (Ebü Müslim) Serâdukât'ta iken öldürdü. Sonra, İsa b. Musa'ya haber göndererek durumu ona bildirdi ve Ebü Müslim'in başı ile malları kendisine teslim etti. O da, başı yanında taşıyarak dışarı çıktı ve malları insanlara doğru saçtı. Böylece, insanlar bu malları toplamakla meşgul oldular. Bir rivayete göre, Ebü Ca'fer, Ebü Müslim'e, Cerir b. Yezid b. Cerir b. Abdullah'ı göndermiştir. 


Bu yıl, Sinbâz, Rey halkını kışkırttı ve onlar ayaklandılar. 


Ebü Ubeyde şöyle dedi: 
Ebü Ca'fer, Muhammed b. el-Eş'as'ı onların (Rey halkı), üzerine gönderdi. O da, onları öldürdü ve ailelerini tut- 


sak olarak ele geçirdi. Bir rivayete göre, Cehver b. Mirar el- 
'Acli onların üzerine yürümüştür. 

Bu yıl, Ebü Ca'fer, Süleyman b. Ali'yi Basra valiliği görevinden azletti ve Süfyan b. Muaviye'yi buraya vali atadı. Süfyan, buraya Ramazan ayında geldi ve İbnwl-Mukaffa- 
'yı öldürdü. 

Bu yıl, Abdullah b. Ali b. Abdullah b. Abbas getirildi. 
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Bu yıl, İsmail b. Ali b. Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı ve bu yıl yaz savaşı olmadı. 


Bu yıl, Husayn b. Abdurrahman, Asım b. Küleyb ve Esed b. Vedâ'a Şam'da öldüler. 

Ebü Ca'fer'in halifeliğinin ilk günlerinde el-Harka- 
'nın azatlısı el-'Ala” b. Abdurrahman ve Süleyman b. Sühaym öldü. 


YIL 138 (755/56) 


Bu yıl, Ebü Rabi'a oğullarından Mülebbid b. Harmele Musul'da isyan çıkardı. Ebü Ca'fer, Hâzim b. Hüzeyme'yi, onun üzerine gönderdi ve onu öldürdü. Bir rivayete göre, Mülebbid, 137. Yılda isyan çıkarmıştır. 


Bu yıl, Salih b. Ali savaşa gitti ve Dâbık'a indi. Bu esnada, Bizans kralı Konstantin b. Elion yüzbin kişilik bir orduyla geldi. Salih, onunla karşılaştı ve onlardan bazı kişileri öldürdü, bazılarını da tutsak aldı. Kendisi ise yara almadan kurtuldu. 


Bu yıl, el-Fadl b. Salih b. Ali b. Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 

Bu yıl, Ebü Ca'fer, Süfyan b. Muviye'yi Basra valiliğinden azletti ve buraya Ömer b. Hafs Hezârmerd'i vali tayin etti. 

Bu yıl, Abdurrahman b. Habib el-Fihri İfrikiyye-'de öldürüldü. Onu, İlyas b. Habib ve kardeşi Abdulvaris öldürdü. 


YIL 139 (756/57) 


Ca'fer b. Hanzala el-Behrani isyan ederek yıkık durumda olan Malatya'ya geldi ve burada karargâh kurdu. Sonra, Abdulvâhid isyan ederek Malatya'ya geldi ve burada ekin ekti ve bol miktarda kireç imal etti. Sonra o, buradan ayrıldı. Bizans kralı buraya bir ordu göndererek tarlaları yaktırdı. 
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Bu yıl, el-Abbas b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Yunus b. Ubeyd, Davud b. Ebi Hind (insanların hacdan dönüşü esnasında), Yezid b. Üsâme b. Elhâd, Yahya b. Sa'id'in kardeşi Abdirabbihi b. Sa'id ve Amr b. el-Mühâcir Şam'da öldü. 


YIL 140 (757/58) 


Bu yıl Mü'minlerin emiri Ebü Ca'fer, Salih b. Ali'ye yazarak el-Massisa şehrini yapmasını emretti. O da Cibril b. Yahya'yı oraya gönderdi ve o, orada nöbet tutmaya başla dı. Sonra o şehri inşa etti ve bu işi 141. Yılda bitirdi. 


Bu yıl, Ebü Ca'fer, Abdulvehhab b. İbrahim b. Muhammed b. Ali'yi Malatya'yı inşa etmesi maksadıyla gönderdi. 
O, burada bir yıl kalarak şehri yeniden inşa etti ve insanları buraya yerleştirdi. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri Ebü Ca'fer insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, el-Hâris b. Ka'b oğullarının azatlısı Mutraf b. 
Tarif, Ebü İshak eş-Şeybani, Eb”l-'Alâ Eyyüb b. Miskin ve Umâre b. Guzziyye öldü. 

140. Yıldan önce, Seleme b. Alkame el-Mâzini, Osman b. Hukeym, el-Haraka'nın azatlısı Yak'ub b. Abdurrahman, Osman b. Ürve b. ez-Zübeyr b. el-Avvam, 140. Yıldan sonra da Şerik b. Ebi Nemir, Ukbe'nin iki oğlu Musa ve İbrahim ve Sa'd b. İshak öldü. 


YIL 141 (758/59) 


Bu yıl, köleler Basra'da ayaklandılar. Bu esnada da Sevvâr b. Abdullah, kadılık namaz ve maüne işlerine bakıyordu. Sevvâr'ın Polis Teşkilâtı Başkanı Hafs b. en-Nadr es-Sülemi onların üzerine yürüdü ve köleleri öldürdü. 


Bu yıl, Ebü Ca'fer, Muhammed b. Ebi Uyeyne'yi deniz kuvvetleri kumandanlığına atadı ve o, denizde bir ada olan 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Kays şehrine indi. Bu esnada, el-Miz gemileri ona karşı saldırıya geçtiler. Fakat o, onlara karşı savaşmadı. Onun oğlu, onlara karşı savaştı ve müslümanlardan bir toplulukla birlikte öldürüldü. Bunun üzerine, İbn Uyeyne şehri terketti. 
Arkasından da düşman burayı tahrip etti. Burası, bu güne kadar yıkılmış durumdadır. 


Bu yıl, Süleymari b. Ali b. Abdulah b. Abbas, Ebân b. 
Tağlib, Yahya b. Sa'id'in kardeşi Sa'd b. Sa'id b. Kays öldü. 

Bu yıl, Salih b. Ali b. Abdulah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


YIL 142 (759/60) 


Bu yıl, Mısır valisi Ebü “Avn, el-Avvam b. Abdulaziz el-Beceli'yi bin kişilik bir orduyla savaşa gönderdi. Adı Abdulmelik b. es-Semh olan Mudfir'in azatlısı Ebü'l-Hattab el-İbadi, Mâlik b. Semirhan'ı, onun üzerine gönderdi ve iki ordu Trablus'ta karşı karşıya geldiler. O, el-Avvam'ı yenilgiye uğrattı ve arkadaşlarının çoğunu öldürdü. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri el-Mansur Ebü Ca'fer Basra'ya geldi ve ordusu büyük köprü yanına indi. 

Bu yıl, İsmail b. Ali b. Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 

Bu yıl, Halid b. Mihrân el-Hazza' Basra'da, el-Hasen b. 
Amr el-Fukaymi, el-Hasen b. Ubeydullah ve Habib b. Ebi Umre (bunların hepsi) Küfe'de öldü. 

Bu yıl, Ebü Ca'fer, Ma'n b. Zâide'yi Yemen'e vali tayin etti. Ömer b. Hafs ise, Basra'ya ikinci kez vali atandı. Sonra, Ebü Ca'fer, onu vali olarak es-Sind'e görevlendirdi. 


YIL 143 (760/61) 


Bu yıl, Humeyd b. Mihran et-Tavil, Süleyman b. Tarhan et-Teymi (bu iki kişi) Basra'da, Leys b. Ebi Süleym, Eş- 
'as b. Sevvâr, Mücâlid b. Sa'id (Bunların hepsi) Küfe'de, Medineliler'den Yahya b. Sa'id el-Ensari ve Muhammed b. 
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Amr b. Alkame, Sa'id b. İyas el-Ceriri ve Haccac es-Savvaf Basra'da öldü. 


Bu yıl, İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Muhammed b. el-Eş'as -Mısır'da vali iken -Ebül-Ahvas el-Abdi'yi altı bin kişilik bir orduyla İfrikiyye'ye gönderdi. O, Barka'ya indi ve Barka yakınında Ebü'!- Hattab ile karşılaştı. Ebü'l-Ahvas yenilgiye uğradı ve oradan Barka'ya döndü. Eb'l-Hattab ise Etrâbülüs'e giti. Muhammed b. el-Eş'as, onunla Lebde'de karşılaştı ve Ebü'l-Hattab savaş esnasında öldürüldü. Sonra, İbnwl-Eş'as Kayrevan'a girdi. 

Bu yıl, Ebü Ca'fer, Ebü'l-Cemel olarak künyelendirilen İsa b. Amr es-Saksaki'yi vali tayin etti. Sonra, onu azlederek yerine İsmail b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ı görevlendirdi. Yine bu yıl, Ebü Ca'fer, el-Heysem b. Muaviye'yi Mekke valiliği görevinden azlederek buraya es-Sirri b. Abdullah'ı vali atadı. Ayrıca o, Muhammed b. Halid'i Medine valiliğinden azletti ve buraya Riyah b. Osman el-Mürri'yi vali tayin etti. 


YIL 144 (761/62) 


Bu yıl, Salih b. Ali, Cibril b. Yahya'nın kardeşi Mesleme b. Yahya'yı gönderdi ve Ezene (Adana) kalesini yaptırdı. 

Bu yıl, Mü'minlerin emiri Ebü Ca'fer insanlara Hac yaptırdı. 

Bu yıl, Süfyan b. Muaviye b. Yezid b. el-Mühelleb, Basra'ya vali atandı. 


Bu yıl, Riyâh b. Osman el-Mürri, Medine'ye vali atandı. 


Bu yıl, Abdullah b. Şübrüme ed-Dabiyy, Musa el-Cüheni, Amr b. Ubeyd (Merrân'da), Ebü Yahya'nın iki oğlu Muhammed ve Enes ve İshak b. Abdullah b. Ebi Ferve öldü. 
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Bu yıl, Mü'minlerin emiri Ebü Ca'fer Muhammed ve İbrahim'in babası Abdullah b. Hasen b. Hasen b. Ali'yi dağdan indirtti. 


H. 145. Yıldan önce, el-Haccac b. Ertat ve Ebü Hayyan el-Teymi öldü. 


YIL 145 (762/63) 


Bu yıl, Salih b. Ali, İsa b. Kesir en-Nakkâş'ı kumandan olarak görevlendirdi ve o, Selukiyye üzerine yürüdü. 
Sonra o, Tuvâne'ye geldi, arkasından da Karme'ye geçti ve burada bazı insanları öldürdü, bazılarını da tutsak olarak ele geçirdi. 


MUHAMMED EN-NEFSÜ'Z-ZEKİYYE VE 
KARDEŞİ İBRAHİM'İN İSYANI 

Bu yıl, Muhammed b. Abdullah b. Hasen b. Hasen b. 
Ali b. Ebi Talib, Receb ayında Medine'de ayaklandı ve Riyah b. Osman el-Mürri'yi iplerle bağladı. İbrahim b. Abdullah ise, Ramazan ayının ilk gecesinde Basra'da ayaklandı. Bunun üzerine, Ebü Ca'fer, öncü kuvvetlerinin başında Humeyd b. Kahtabe olduğu halde, İsa b. Musa'yı onun üzerine gönderdi ve iki ordu orada karşı karşıya geldi. O (Ebü Ca'fer), Medine'ye Abdiuddâr oğullarından Kesir b. el-Husayn'ı Medine'ye vali yaptı. O da, kendine kadı olarak Abdulaziz b. Abdulmuttalib'i atadı. Sonra, Ebü Ca'fer, onu azletti ve buraya Abdullah b. er-Rabi' el-Hârisi'yi vali tayin etti. Oda, Muhammed b. Abdulaziz ez-Zühri'yi buraya kadı atadı. 


Mesleme b. Sâbit şöyle dedi: 


İbrahim b. Abdullah Ramazan ayının ilk gecesinde ayaklandı. Biz de onunla birlikte ayaklandık ve o, Yeşkur oğulları mezarlığına geldi. Burada, ona bir grup insan katıldı, ben de onlardan biriydim. Sonra sabah olunca, o hükümet konağına geldi. Bu esnada, Süfyan b. Muaviye b. Yezid 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b. el-Mühelleb vali olarak burada bulunuyordu ve o, konağı savaş yapmadan teslim etti. 


Yesar b. Ubeydullah'ın şöyle dediğini duydum: 


O, gün ben de oradaydım. Süleyman b. Ali'nin oğulları Ca'fer ve Muhammed azatlıları ve kendilerine katılan yaklaşık üç bin kişiyle birlikte geldiler. İbrahim et-Tahevi onlara karşı gönderildi ve o, el-Haravriyye mescidi yanında el-Mirbed mahallesinde onlarla karşı karşıya geldi. Çok geçmedi Ca'fer ve Muhammed bozguna uğradılar. 

Ebü Mervan'ın şöyle dediğini duydum: 

O gün ben de oradaydım. Bu esnada, Ca'fer ve Muhammed'in arkadaşları onları oklarla okluyorlardı. O, şöyle dedi: “Bu esnada, et-Tahevi'ye baktım. O, yüzünü atının eğeri-— ne dayamıştı. Sonra kılıcının parıltısı görüldü ve onların üzerine yürüyerek bayraklarını taşıyan kişinin eline vurdu ve onu sarstı. Böylece bayrak yere düştü ve bozguna uğradılar. 


Ramazan bayramında İbrahim insanlara namaz kıldırdı ve o minberdeyken kardeşinin ölüm haberi geldi. Sonra, İbrahim Basra'dan ayrıldı ve oğlu el-Hasen b. İbrahim'i yerine vekil tayin etti. Arkasından o, Küfe Sevâd'ından Bâcmirâ'ya geldi ve burada İsa b. Musa onun karşısına çıktı. 
İbrahim 145. Yılın Zi”l-Ka'de ayında öldürüldü. Beşir er-Rehhâl ve büyük bir insan topluluğu onunla birlikte öldürüldü. İbrahim, daha önce Ka'b b. Sa'd b. Temim oğullarından el-Muğire b. el-Fez” et-Temimi'yi Ehvaz'a göndermiişti. 
O, burayı çok çetin bir savaştan sonra ele geçirmişti. Sonra o, Vâsıt'a bir ordu göndererek burayı ele geçirdi. Bu esnada, Râsib oğullarının azatlısı Seleme b. Abdulhamid, Zübey- 
'a oğullarının azatlısı Süleyman b. Mücâhid'le savaştı. Sonuçta, Süleyman b. Mücâhid, onu yendi ve Cuma günü insanlara namaz kıldırdı. Buraya büyük bir topluluk katılmadı. 


Halife bize şöyle dedi: 
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Babam, bana, babasının, kendisine, o Cuma namazına katıldığını ve mescid'te bir safın tamamlanmadığını haber verdi. Sonra, Ca'fer b. Süleyman b. Ali geldi ve burada Kurban namazını insanlarla birlikte kıldı. 


Bu yıl, es-Sirri b. Abdullah b. el-Hâris b. Abdullah b. 
Abbas b. Abdulmuttalib insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Habib b. eş-Şehid Basra'da, İsmail b. Ebi Halid ve Abdulmelik b. Ebi Süleyman el-Arzemi Küfe'de, el-Cezireliler'den Amr b. Meymün, Medineliler'den Ubeydullah b. Ömer, Şamlılar'dan Yahya b. el-Hâris ez-Zimari ve Muhammed b. Abdullah b. Hasen b. Hasen b. Ali b. Ebi Talib öldü. 

, YIL 146 (763/64) 


Bu yıl, Abdulvehhab b. İbrahim b. Muhammed b. Ali b. 
Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Avf b. Ebi Cemile el-A'rabi, Eş'as b. Abdulmelik el-Humrâni, Hişam b. Urve b. ez-Zübeyr (Bağdat'ta), Ezlah el-Kindi ve Muhammed b. es-Sâib el-Kelbi öldü. 

Bu yıl, Ebü Ca'fer, Abdullah b. er-Rabi” el-Hârisi'yi Medine valiliğinden azletti ve yerine Ca'fer b. Süleyman b. 
Ali'yi buraya vali tayin etti. O da Muhammed b. Abdulaziz'i kadı atadı. 


Bu yıl, Ebü Ca'fer, Selm b. Kuteybe'yi kısa bir müddet Basra'ya vali atadı. Sonra, onu azlederek Muhammed b. Süleyman'ı buraya vali tayin etti. Sonra, onu azletti ve Muhammed b. Ebi'l-Abbas'ı görevlendirdi. Basralılar, onu, Ebü'd-Dibs olarak lakablandırdılar. Yenilgiden sonra, Bilâl b. Rebâh'ın kızkardeşi Gufre bint Rebâh'ın azatlısı Ömer b. 
Abdullah öldü. 


Bu yıl, Ali b. Musa, Küfe'den azledildi ve buraya Muhammed b. Süleyman b. Ali vali atandı. 


YIL 147 (764/65) 
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Bu yıl, Ebü Ca'fer, oğlu el-Mehdi için bey'at aldı ve İsa b. Musa'yı görevinden uzaklaştırdı. O, Ebü Ca'fer'den sonra veliaht tayin edilmişti. Sonra, Ebü Ca'fer Abdullah b. 
Abdurrahman el-Mesudi'yi el-Mehdi'ye bey'at almak için Basra'ya gönderdi. 


Bu yıl içinde yıldızlar düştü. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri Ebü Ca'fer insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Hişam b. Hassân el-Kerdüsi (Basra'da), Osman b. el-Esved (Mekke'de), Yezid b. Ebi Ubeyd ve Abdullah b. 
Sa'id b. Ebi Hind öldü. Bir rivayete göre, bu sonuncu kişi 
148. Yılda ölmüştür. 148. Yıldan önce de Hüseyn el-Mua-Ilim, Osman el-Betti ve Habib b. Şihab el-Anberi öldü. 


YIL 148 (765/66) 
Bu yıl, Mü'minlerin emiri Ebü Ca'fer'in oğlu Ca'fer insanlara Hac yaptırdı. 
Bu yıl el-Mizler denizden girdiler ve Basra Diclesi'ne geldiler. 


Bu yıl, Süleyman b Mihran el-A'meş, Muhammed b. 
Abdurrahman b. Ebi Leyla, Ca'fer b. Muhammed b. Ali b. 
Hüseyn ve Fatıma bint Utbe'nin azatlısı Muhammed b. 'Aclan öldü. 


YIL 149 (766/67) 

Bu yıl, Ebü Ca'fer, el-Hasen b. Kahtabe'yi sefere gönderdi ve o, el-Cezire şehirlerinden Kemah'a geldi. Şehir halkı ona karşı geldiler. O da onlara bir şey yapmadan geri döndü. 

Bu yıl, Eşnâşiş ayaklandı. Mü'minlerin emiri, Cibril b. Yahya ve Mu'az b. Müslim'i, onun üzerine gönderdi. Fakat o, her ikisini de yenilgiye uğrattı. 

Bu yıl, Mühelleban Mizleri Basra Diclesi'ne girdiler. 
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Bu yıl, Ebü Cifer Hârek'te düşmanla karşılaştı ve bu olayda o ve gemisindeki insanlar öldürüldü. 

Bu yıl, Zekeriya b. Ebi Zâide, Kehmes b. el-Hasen, Sâbit b. Umâre,İmran b. Hudeyr, el-Müsennâ b. es-Sabah, el-Vadin b. Ata' ve Hirâm b. Osman el-Ensari öldü. 


YIL 150 (767) 

Bu yıl, Abdussamed b. Ali b. Abdullah b. Abbas b. 
Abdulmuttalib insanlara Hac yaptırdı. 

Bu yıl, İbrahim b. Yezid el-Havezi öldü. 

Bu yıl, Abdulmelik b. Abdulaziz b. Cüreyc ve Ebü Hanife en-Nu'man b. Sâbit öldü. 

Bu yıl, Eşnâşiş öldürüldü. 

Bu yıl, Ukbe b. Selm, Basra'dan ayrıldı ve oğlu Nâfi” b. 
Ükbe'yi yerine vekil tayin etti. Ebü Ca'fer, onu azletti ve buraya Câbir b. Tevbe el-Kilâbi'yi görevlendirdi. 


YIL 151 (768) 

Bu yıl, el-Mizler, Basra Diclesi'ne girdiler ve Ebü Ubeyde es-Sa'di, onlara karşı savaştı. 

Bu yıl, Muhammed b. İbrahim b. Muhammed b. Ali insanlara Hac yaptırdı. : 

Bu yıl, Medine halkından Abdullah b. Avn, Hanzala b. 
Ebi Süfyan el-Cümahi ve Abdullah b. Amir el-Eslemi öldü. 

Bu yıl, Ma'n b. Zâide Sicistan'da öldürüldü. Hariciler, onu aldatarak öldürdüler, o yaz savaşlarına kalmamıştı. 


YIL 152 (769) 
Mü'minlerin emiri Ebü Ca'fer el-Mansur insanlara Hac yaptırdı. 
Abdulvehhab b. İbrahim b. Muhammed yaz savaşlarına katıldı. Fakat o, düşman topraklarına girmedi. 


508 


Bu yıl, Câbir b. Tevbe Basra valiliğinden azledildi ve Yezid b. Mansur burada bir ay valilik yaptı. Sonrada o, bu görevinden azledildi ve Ebü'l-Cemel ikinci kez buraya vali atandı. 

Bu yıl, es-Sire sahibi Muhammed b. İshak, Salih b. 
Rüstem el-Hazzaz Ebü Amir, Talha b. Amr b. el-Hadrami ve Abbâd b. Mansur öldü. 


YIL 153 (770) 

Bu yıl, Mü'minlerin emirinin oğlu el-Mehdi insanlara Hac yaptırdı. 

Bu yıl, el-Mizler, Basra Diclesi'nde yer alan el-Emir nehrine girdiler ve burada insanları öldürdüler ve bazılarını da tutsak olarak ele geçirdiler. 

Nadle, bana Nehrw'l-Emir olayında onları gördüğünü ve bir grup insanla onlara karşı savaştığını, sonra gemileri ne girerek ellerindeki tutsakları kurtardıklarını anlattı. 

Bu yıl, Hişam b. Ebi Abdullah ed-Destevâi, Ebü Mekin Nuh b. Ca'une, Ebân b. Sama'a, Fitr b. Halife, Muhil b. Muharriz, el-Hasen b. Umâre, Mis'ar b. Kuddâm, Ma'mer b. Râşid, Abdulhamid b. Ca'fer, Üsâme b. Zeyd, ed-Dahhak b. 
Osman, Musa b. Ubeyde, Serr b. Zeyd ve Abdurrahman b. Yezid b. Câbir öldü. 

Yaz savaşlarına Ma'yuf b. Yahya görevlendirildi. Fakat o, düşman topraklarına girmedi. 

Bu yıl, Bukeyr b. Mismâr ve Berdân b. Sâlim (onun adı İbrahim'dir) öldü. 


YIL 154 (770/71) 


Bu yıl, Kurre b. Halid es-Sedüsi, Ali b. Salih b. Hayy, el-Hakem b. Ebân (Yemen'de), Muhammed b. “İmrân b. İbrahim b. Talha b. Ubeydullah (0, öldüğü zaman kadı idi), Ubeydullah b. Mevhib, İbn Ömer'in azatlısı Abdullah b. 
Nafi', Ca'fer b. Burkan (el-Cezire'de), es-Sire sahibi Muhammed b. İshak'ın kardeşi Ömer b. İshak, Rebi'a b. Osman, Abdullah b. Musa ve Asım b. Ömer b. Hafs öldü. 


Ebü Ca'fer, yaz savaşlarına Züfr b. Asım b. Abdullah b. Yezid el-Hilâli'yi görevlendirdi. O, el-Massisa'ya girerek el-Kazze'ye geldi ve buradan çeşitli bölgelere seriyyeler gönderdi. Bu olaylar sırasında o, ganimetler ele geçirdi ve Mer'iş yolundan gitti. 


YIL 155 (771/72) 


Bu yıl, Şihab b. Abdulmelik deniz savaşlarına görevlendirildi. 


Bu yıl, Yezid b. Esid es-Sülemi savaşa gitti. Bu savaş, Hazar denizi dolaylarında yapılan Dânekaşşe savaşıdır. 
l 


Bu yıl, Abdulmelik b. el-Heysem en-Nümeyri azledildi ve el-Heysem b. Muaviye vali atandı ve o, Basralılar'ı Hendek'te yakaldı. 


Bu yıl, Nâfi” b. Sâbit b. Abdullah b. ez-Zübeyr b. el-Avvam ve Ömer b. el-Hattab'ın azatlısı İmrân b. Ebi “Atike (o, Hadis ilminde güvenilir bir kişi idi) öldü. 

YIL 156 (772/73) 


Bu yıl, el- Heysem b. Muaviye Basra valiliğinden azledildi ve Yerine kadılık 'görevi ile birlikte Sevvar vali atandı. Sevvar 156. Yılın Zi'l-Hicce ayının sonunda öldü ve onun namazını İbn Dawlec kıldırdı. İnsanların namazını ise Ubeydullah b. el-Hasen kıldırdı. 


Bu yıl, Sa'id b. Ebi 'Arübe, Abdulhakem b. Ebi Ferve ve Eflah b. Sa'id öldü. el-Abbas b. Muhammed insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Züfr b. Asım el-Hilâli, Bizans topraklarına yürüdü ve o, Kunbe ve Konya üzerine saldırı düzenledi. 


YIL 157 (773/74) 
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Bu yıl, İbrahim b. Yahya b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 

Yezid b. Esid es-Sülemi yaz savaşlarına katıldı ve ganimet ele geçirerek yara almadan geri döndü. 

Bu yıl, Ubeydullah b. el-Hasen, Basra kadılığı ve imamlığına, İbn Dwlec ise el-Ahdâs'a görevlendirildi ve onlar Ebü Ca'fer'in öldüğü güne kadar görevlerinde kaldılar. 

Bu yıl, Abdurrahman b. Amr el-Evzâ'i, Mus'ab b. Sâbit ve Eslem'in azatlısı Ömer b. Suhban öldü. 


YIL 158 (774/75) 

Mü'minlerin emiri Ebü Ca'fer haca geldi ve o, Zi”l-Hicce ayının sekizinde ve et-Terviye gününden bir gün önce Mekke'de Bi'r-i Meymün mevkiinde öldü. Mâlik b. Miğval ve Eflah b. Humeyd de 2i'l-Hicce ayında öldüler. Bu esnada, Ma'yuf b. Yahya Bizans'a gönderilmişti. O, bu sefer esnada, el-Hades yolundan Bizans topraklarına girdi ve yara almadan er-Rahib yolunu takip ederek geri döndü. 

el-Velid b. Hişam -babası-dedesi, Abdullah b. Muğire-babası, Ebü'l-Yakdan ve başkaları yoluyla rivayet edilmiştir: 

Ebü Ca'fer, Şam topraklarından el-Humeyme'de doğdu ve 158. Yılın Zi'l-Hicce ayının sekizinde, altmışdört yaşında Bi'r-i Meymün mevkiinde öldü. Onun namazını İsa b. 
Musa kıldırdı. Bir rivayete göre, onun namazını İbrahim b. 
Yahya b. Muhammed kıldırmıştır. 

Abdulaziz şöyle dedi: 

O (Ebü Ca'fer), 95. Yılda doğdu ve 159. Yılın sonunda altmışiki yaşında öldü. Onun, halifeliği yirmibir yıl onbir ay ve otuzdört gün sürmüştür. 

Muhammed b. Emiri'l-Mü'minin el-Mehdi halife oldu. 
Annesi, Himyer'den bir kadın olan Ümmü Musa bint Mansur'dur. 
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Bu yıl, İbrahim b. Yahya b. Ali b. Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 

Bu yıl, Ma'yüf b. Yahya savaşa gitti ve bazı insanları öldürdü, bazılarını da tutsak olarak ele geçirdi. 


YIL 159 (775/76) 


Bu yıl, el-Muğire b. el-Mühelleb'in azatlısı Abdulaziz b. Revvâd, Mâlik b. Miğval, İkrime b. Ammar el-Yemâmi, Yunus b. Ebi İshak es-Subey'i ve Amir b. Lüey oğullarından Muhammed b. Abdurrahman b. el-Muğire b. Ebi Zi'b Küfe'de öldü. Ayrıca, el-Mehdi'nin halifeliğinin başlarında Mahreme b. Abdullah b. el-Eşc ve Ebü Leheb ailesinin azatlısı Hişam b. Sa'd öldü. 


Bu yıl, el-Mehdi'nin dayısı Yezid b. Mansur insanlara hac yaptırdı. Sonra o, el-Abbas b. Muhammed'in yanına girdi ve buradan seriyyelerini savaşa gönderdi ve ganimet ele geçirerek yara almadan geri döndü. 


YIL 160 (776/77) 


Bu yıl, Yusuf el-Berem Horasan'da ayaklandı. Sa'id b. 
Selm b. Kuteybe b. Müslim b. Amr, onunla karşılaştı ve onu yenilgiye uğratarak ordusunu yağmalattı. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri el-Mehdi insanlara Hac yaptırdı. 


Yaz savaşlarına Sümâme b. el-Velid b. el-Ka'ka' b. Huleyd el-Absi görevlendirildi ve o, ganimet ele geçirdi ve yara almadan geri döndü. 


Bu yıl, Şube b. el-Haccac, er-Rebi' b. Sabih, Halife b. 
Hayyât ve Eyyüb b. 'Utbe öldü. 


Bu yıl, Muhammed b. Abdulmelik b. Eyyüb Basra valiliğinden azledildi ve buraya Muhammed b. Süleyman vali tayin edildi. Ayrıca, Abdussamed b. Ali, Medine valiliğinden azledildi ve buraya Mekke ve Taif'le birlikte Ca'- fer b. Süleym atandı. el-Mehdi, Mekke'ye Abdullah b.Muhammed b. Azzân et-Teymi ve Muhammed b. Ya'kub el-Ensâri'yi kadı tayin etti. 


EBU CA'FER'İN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 


Medine 


O, Ziyad b. Ubeydullah el-Hârisi'yi görevinde bıraktı. 
Sonra, onu 141. Yılda azlederek Muhammed b. Halid b. Abdullah el-Kasri'yi buraya vali atadı. Sonra onu, 143. Yılda azlederek Rebâh b. Osman el-Murri'yi görevlendirdi. 145. 
Yılın Receb ayında Muhammed b. Abdullah b. Hasen b. Hasen b. Ali b. Ebi Talib baş kaldırarak Rebâh b. Osman'ı hapsetti. Sonra, Ebü Ca'fer, İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali'yi onun üzerine gönderdi ve o, Muhammed b. Abdullah'ı öldürdü ve Abduddâr oğullarından Kesir b. el-Husayn'ı Medine'ye vali tayin etti. Kesir, burada bir ay valilik yaptı. 
Sonra, onu azlederek Abdullah b. er-Rebi' el-Hârisi'yi buraya vali atadı. Sonra, Ebü Ca'fer 146. Yılda onu görevden alarak Ca'fer b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ı buraya görevlendirdi. Sonra, 149. Yılda onu azletti ve Abdussamed b. Ali b. Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib'i buraya vali tayin etti. 


Mekke 


O, Ziyad b. Ubeydullah el-Hârisi'yi Medine ile birlikte buraya vali atadı. Sonra, 141. Yılda onu görevinden alarak el-Abbas b. Abdullah b. Ma'bed b. Abbas'ı görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve İsmail b. Eyyüb el-Mahzumi'yi buraya vali tayin etti. Sonra'o, 14. Yılda, onu azlederek yerine el-Heysem b. Muaviye el-'Ateki'yi atadı. Sonra, onu görevden alarak 143. Yılda es-Sirri b. Abdullah b. el-Hâris'i buraya vali yaptı. Sonra, onu azlederek Abdussamed b. 
Ali'yi görevlendirdi. Sonra, onu azlederek Muhammed b. İbrahim b. Muhammed b. Ali'yi buraya vali tayin etti. Sonra, onu görevden alarak Muhammed b. Abdullah el-Kuseyri'yi atadı ve bu vali, onun öldüğü güne kadar görevinde kaldı. 
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Yemen 


O, Abdullah b. er-Rebi' el-Hârisi'yi görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek 142. Yılda Ma'n b. Zâide eş-Şeybani'yi buraya vali atadı. Sonra, onu görevden alarak el-Haccac b. Mansur'u görevlendirdi. Sonra, onu azlederek el-Furât b. Sâlim'i buraya vali tayin etti. Sonra, Ebü Ca'fer'in öldüğü güne kadar Yezid b. Mansur burayı idare etti. 


Basra 


O, Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ı görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek Süfyan b. Muaviye b. Yezid b. 
el-Mühelleb'i buraya vali atadı. O, 137. Yılın Ramazan ayında şehre geldi. Sonra, onu görevden alarak 138. Yılda Ömer b. Ca'fer Hezârmerd'i buraya vali tayin etti. Sonra, 140. 
Yılda onu azlederek 'Abdulaziz b. Abdurrahman el-Ezdi'yi görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve Sevvâr b. Abdullah'ı kadılık ile birlikte buraya vali atadı. Sonra, onu görevden alarak 142. Yılda Ömer b. Ca'fer b. Hezârmerd'i ikinci kez görevlendirdi. Sonra, onu es-Sind'e vali tayin etti ve 143. 
Yılda Ebl-Cemel İsa b. Ömer es-Sekseki'yi Basra'ya vali atadı. Sonra, onu azlederek yine H. 143. yılda İsmail b. Ali b Abdullah b. Abbas'ı buraya vali yaptı. İsmail, buradan ayrıldı ve Muhammed b.:Süleyman b. Ali'yi yerine vekil tayin etti. Sonra, onu azlederek buraya Süfyan b. Muaviye b. Yezid b. el-Mühelleb'i görevlendirdi. O, Ebü Ca'fer'in yanına gitti ve oğlu el-Muğire b. Süfyan'ı yerine vekil tayin etti. 
Sonra, Süfyan şehre geldi ve Ramazan ayında İbrahim b. Abdullah baş kaldırdı. Süfyan, savaş yapmadan şehri ona teslim etti. Sonra, İbrahim Şevval ayında Basra'dan ayrıldı ve oğlu el-Hasen b. İbrahim'i yerine vekil bıraktı. İbrahim Zi'l-Ka'de ayında öldürüldü ve Dubey'a oğullarının azatlısı Süleyman b. Mücâhid Basra'yı ele geçirdi. Sonra, Ca'fer b. 
Süleyman şehre gelerek Kurban bayramında insanlara namaz kıldırdı. Sonra, Ebü Ca'fer, Selm b. Kuteybe'yi buraya vali tayin etti. O, burada iki ay valilik yaptı. Sonra, onu görevden alarak 146. Yılda Muhammed b. Ebi'l-Abbas'ı buraya vali atadı. Basralılar, onu, Ebü'd-Dibs olarak lakablandırdılar. Sonra 149. Yılda Muhammed b. Ebi'l-Abbas buradan ayrıldı ve Ukbe b. Selm el-Henâi'yi yerine vekil tayin etti. Ebü Ca'fer, onu görevinde bıraktı. Sonra 150. Yılda Ukbe b. Selm buradan ayrıldı ve oğlu Nâfi' b. Ukbe'yi yerine vekil tayin etti. Ebü Ca'fer onu azletti ve Câbir b. Tevbe el-Kilâbi'yi buraya vali atadı. Sonra, 152. Yılda onu görevden alarak Yezid b. Mansur'u görevlendirdi. O, burada bir ay görev yaptı. Sonra, onu azletti ve İsa b. Amr Ebü'i-Cemel'i ikinci kez atadı. Sonra, onu azlederek Abdulmelik b. Eyyüb en-Nümeyri'yi görevlendirdi. Sonra, onu görevden alarak 
155. Yılda Sevvâr b. Abdullah'ı namaz, İbn Da'lec'i de el-Ahdâs'a görevlendirdi. Sevvâr 156. Yılının Zi'l-Hicce ayının sonunda öldü ve Ubeydullah b. el-Hasen insanların namazını kıldırdı. Sonra Ebü Ca'fer, onu imam olarak tayin etti. 

Küfe 

O, İsa b. Musa'yı görevinde bıraktı. Sonra, onu 139). 
Yılda azletti ve buraya Muhammed b. Süleyman'ı sekiz yıl süreyle vali tayin etti. Sonra, onu görevden alarak el-Müseyyib b. Züheyr'in kardeşi Amr b. Züheyr'i görevlendirdi. 
O, Ebü Ca'fer'in öldüğü güne kadar burada valilik yaptı. 


Horasan 


Ebü Müslim'den sonra, Zühl oğullarından Ebu Davud buraya vali tayin edildi. Sonra, Abdulcebbar b. Abdurrahman el-Ezdi, arkasından da buranın bir kısmında Hâzim b. 
Hüzeyme, diğer bir kısmında da Cibril b. Yahya görevlendirildi. Sonra sırasıyla, Esed b Abdullah b. Abdullah b. 
Mâlik el-Huzâ'i, Ebü Avn el-Humusi ve Humeyd b. Kahtabe burada görev yaptılar. Humeyd b. Kahtabe burada öldü ve yerine oğlu Abdullah b. Humeyd'i vekil tayin etti. 


Sicistan 


Ebü Ca'fer'in burada görev yapan valileri şunlardır: İbrahim b. Humeyd b. Muhammed el-Mervezi, Ma'n b. Zâide. 
O, 151. yılda burada öldürüldü ve yerine Yezid b. Mezyed'i vekil tayin etti. el-Mehdi, Ebü Ca'fer'in halifeliği zamanında onu görevinden aldı ve Teymu'i-Lât b. Sa'lebe oğullarından Temim b. Ömer'i buraya vali atadı. Sonra, onu azlederek yerine Ubeydullah b. el-Alâ'ı görevlendirdi. O, Ebü Ca'fer- 
'in öldüğü güne kadar görevinde kaldı. 


es-Sind 


Musa b. Ka'b burada vali idi. Sonra o, buradan ayrıldı ve oğlu Uyeyne b. Musa'yı yerine vekil tayin etti. O, 143. 
yılda Ömer b. Hafs Hezârmerd'in buraya geldiği güne kadar görevinde kaldı. Uyeyne, şehri ona teslim etmedi ve onunla savaştı. Bunun üzerine, Ömer, onu el-Mansure'de onbir ay kuşatma altında tuttu. Sonra, Uyeyne, buradan ayrılması şartıyla ona sulh teklif etti. O da bunu kabul ederek onunla sulh yaptı. Sonra, Uyeyne, şehirden ayrıldı ve ülke, Ömer b. 
Hafs'ın idaresine girdi. Sonra, Ebü Ca'fer, ona yazarak yanına gelmesini emretti. O da, şehirden ayrılarak annesi tarafından kardeşi olan Cemil b. Sahr'ı yerine vekil tayin etti. Sonra, Ebü Ca'fer, onu azletti ve Hişam b. Amr et-Tağlibi'yi buraya vali atadı. Sonra o, (Ebü Ca'fer), onu azletti ve Hişam b. Amr et-Tağlibi'yi buraya vali atadı. Sonra o, Ebu Ca'fer'in yanına gitti ve kardeşi Bistam b. Amr'ı yerine vekil tayin etti. Sonra, Ebü Ca'fer, onu azlederek Temim ogullarından olan Sa'id b. el-Huleyli görevlendirdi. O, el-Mansure'de öldü ve oğlü Muhammed b. Sa'id'i yerine vekil tayin etti. O, Ebü Ca'ferlin öldüğü güne kadar burada görev yaptı. 

el-Bahran (Bahreyn) 


Ebü Ca'fer'in burada görev yapan valileri şunlardır: Abdirabbihi b. Şarit b. Abdirabbihi, Ukbe b. Selm ve Yezid b. Abdulah el-Hilâli. 


el-Yemâme 

Kusem b. el-Abbas b. Ubeydullah b. el-Abbas burada vali idi. 

el-Cezire 


Ebü Ca'fer, buraya Ebü'l-Abbas'ın halifeliği döneminde Mukâtil b. Hâkim el-Akki'yi vali atamıştı. Sonra, Ebü'l-Abbas'ın ölümünden sonra Abdullah b. Ali buraya geldi ve Mukâtil b. Hâkim'i Harran şehrinde kuşattı. Sonunda, onu sulh yapmaya mecbur etti. Ebü Ca'fer, Ebü Müslim'i, Abdullah b. Ali'nin üzerine gönderdi ve iki ordu 137. 
Yılın Cumâda'da ayında karşı karşıya geldi. Abdullah b. Ali yenilgiye uğrayarak buradan kaçtı. Bunun üzerine, Ebü Ca'fer el-Cezire'ye Muhârik b. el-Akkar'ı vali tayin etti. 
Sonra, sırasıyla Humeyd b. Kahtabe el-Abbas b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas, Horasanlılar'dan Musa b. Süleym ve el-Yemen kabilesinin azatlısı Musa b. Mus'ab'ı buraya vali atadı. 

İfrikiyye 

Abdurrahman 138. Yılda öldürüldü ve insanlar el-Abbas b. Habib'e bey'at ettiler. Uyeyne b. Abdurrahman b. 
Habib, onunla savaştı ve el-Abbas'ı öldürerek 138. Yılın Cümâda'l-Ahire ayında el-Kayrevan'a girdi. Bu esnada, Asım b. Cemil baş kaldırdı. Böylece, Uyeyne b. Abdurrahman Kayrevan'dan ayrıldı. Bunun üzerine, İfrikiyye halkı Humeyd b. Hureys el-Mu'âfiri'yi vali atadılar. Bu adam, daha önce onların kadıları idi. Sonra, 140. Yılının Muharrem ayında Asım b. Cemil buraya girdi. Sonra, Asım b. Cemil öldürüldü. 


Sonra, 141. Yılda Abdurrahman b. Halid b. İmrân b. 
Eyyüb es-Sehmi buraya girdi. Fakat, Mukarriz b. Cemil b. 
Abdulmelik b. Eb”i-Ca'd onu öldürdü. Bunun üzerine, Ebwl-Hattab el-İbâdi isyan çıkararak Mukarriz'i öldürdü ve Kayrevan'a girdi ve insanların bey'atını aldı. Ebü Ca'fer, Muhammed b. el-Eş'as'ı buraya görevlendirdi. el-Hasen b. 
Harb el-Kindi, ona karşı ayaklandı ve el-Ağleb'i öldürdü. 
Sonra o, el-Muhârik b. Akkar et-Tai'yi öldürdü ve şehri ele geçirdi. Mü'minlerin emiri, ona yazarak kendisini buraya vali tayin ettiğini bildirdi. 

Sonra Ebü Ca'fer, Ömer b. Hafs Hezârmerd'i buraya vali atadı ve o, bir müddet burada kaldı. Sonra o, öldürüldü ve annesi tarafından kardeşi olan Cemil b. Sahr şehri idare etti. Sonra, Berberiler'den olan Ebü Hâtim bir müddet ona 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karşı savaştı. Sonra, Ebü Hâtim ona emân verdi ve İfrikiyye Ebü Hâtim'in eline geçti. Ebü Ca'fer, Yezid b. Hâtim'i buraya gönderdi. Yezid, Ebü Hatem'i yenilgiye uğratarak onu bölgeden uzaklaştırdı. O, Ebü Ca'fer'in öldüğü güne kadar burada görev yaptı. 


KADILIK 
Basra 


Ebü Ca'fer, Sevvâr b. Abdullah el-Anberi'yi bir yıl müddetle kadı tayin etti. O, 156. Yılın sonlarında öldü. Bunun üzerine, Ebü Ca'fer Ubeydullah b. el-Hasen el-Anberi- 
'yi görevlendirdi. 

Küfe 

O (Ebü Ca'fer), İbn Ebi Leylâ'yı kadı olarak görevinde bıraktı. Sonra o, 148. Yılda öldü. Ebü Ca'fer, Abdurrahman b. Abdullah b. Abdurahman b. Ebi Leylâ'yı kadı atadı. Son- 


ra, Şerik b. Abdullah en-Naha'i'yi görevlendirdi. O, Ebü Ca'fer'in öldüğü güne kadar görevinde kaldı. 


Medine 


İbn Ebi Sebre burada kadı idi. Sonra 141. Yılda, Muhammed b Halid b. Abdullah el-Kasri Medine'ye vali tayin edildi ve o, Abdulazizib. el-Muttalib'i kadı atadı. Sonra, 
143. Yılda, Muhammedib. Halid görevden alındı ve yerine Riyah b. Osman el-Murri görevlendirildi. O, adı geçen kadının görevde kalmasını onayladı. Sonra, Abduddâr oğullarından Kesir b. Husayn vali tayin edildi ve o, Abdulaziz b. el-Muttalib'in görevine devam etmesine izin verdi. Sonra, Ebü Cafer, Kesir b. el-Husayn'ı azletti ve Abdullah b. er-Rabi” el-Hârisi'yi görevlendirdi. O, Abdulaziz b. el-Muttalib'in görevde kalmasını onayladı. Sonra, Ebü Ca'fer, 146. Yılda, Abdullah b. er-Rabi”i görevden aldı ve Ca'fer b. Süleyman b. 
Ali'yi buraya vali atadı. O, Abdulaziz b. el-Muttalib'in kadılıkta kalmasını sağladı. Sonra, Ebü Ca'fer, Ca'fer b. 
Süleyman b. Ali'yi azlederek 149. Yılın Ramazan ayında, el-Hasen b. Zeyd b. el-Hasen b. Ali'yi buraya vali tayin etti. O, Abdullah b. Abdurrahman b. el-Kâsım b. Muhammed b. Ebi Bekr'i Medine'ye kadı atadı. Abdullah b. Abdurrahman vefat edince, o, el-Hasen b. 'İmrân et-Teymi'yi kadı olarak görevlendirdi. Sonra, onu azlederek birkaç günlüğüne Rib'i el-Mahzumi'yi göreve getirdi. Sonra onu görevden alarak el-Kuseyri'yi kadı tayin etti. Ebü Ca'fer, 155. Yılda, el-Hasen b. Zeyd'i görevinden azlederek Abdussemed b. Ali b. 
Abdullah b. Ebi Seleme b. Ubeydullah b. Abdullah b. Ömer b. el-Hattab'ı Medine'ye kadı olarak görevlendirdi. 


Hac Mevsimi 


Daha önce yıllara göre olayları anlatırken Hac mevsimini idare eden görevlileri belirtmiştik. 


Polis Teşkilâtı Başkanları 


Ebü Ca'fer'in polis teşkilâtı başkanları şunlardır: Abduccebbâr b. Abdurrahman el-Ezdi, sonra el-Müseyyib b. Züheyr ed-Dabiyy (Hamza elinde harbe taşıyarak onun önünde yürürdü) el-Müseyyib b. Harb el-Adevi de onun Polis Teşkilâtı başkanlarındandı. Sonra o, harbe taşıma görevini el-Müseyyib'e verdi. O, Ebü Ca'fer'in öldüğü güne kadar bu görevde kaldı. 

Mektuplar (Yazışma) işini, Ebü Eyyüb el-Muryani, harac kâtipliğini, Yezid b. el-Feyz, fetihlerle ilgili yazışmaları Abdulmelik b. Humeyd ve Beytülmallar idaresini Ebu Ca'fer'in öldüğü güne kadar Ebân b. Sadaka üstlenmişti. 


Hazineler İdaresi 

Bu görevi Süleyman b. Mücâlid ifa ediyordu. O, ölünce, Süleyman'ın yeğeni İbrahim b. Salih b. Mücâlid'i bu göreve atandı. O, Ebü Ca'fer'in öldüğü güne kadar bu görevde kaldı. 


Horasan Ordu Divanı ve Toprak Savafisi ve Özel Arazi Idaresi 


Bu göreve Abdulmelik b. Humeyd atanmıştı. Sonra, onu azletti ve Basra toprakları idaresine Umâre b. Hamza'yı görevlendirdi. Küfe haracına Amr b. Sali” bakıyordu. Sonra, 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onu görevden alarak bu kurumun başına Sâbit b. Musa'yı getirdi. Şam haracı ile Şam ordu divanına İbn Reğbân tayin edilmişti. 

Ordu Zimam'ında, İshak b. Salih b. Mücâlid görevliydi. 

Koruma ve Hatem divanında, Osman b. Nüheyk görev- 


liydi. Sonra, Osman öldü ve bu göreve İsa b. Nüheyk getirildi. O da ölünce, Ebül-Abbas et-Tüsi görevlendirildi. 


Hâtem divanına Horasanlılar'dan Ebü Mansur el-Kâtib tayin edilmişti. 


Onun (Ebü Ca'fer) hâcibi azatlısı İsa b. Nüceyh idi. 
Sonra, azatlısı Ebü”l-Hasib, arkasından da azatlısı er-Rabi' bu göreve getirildi. Sonra, el-Mehdi'ye bey'at edildi. 


MUHAMMEDU'L-MEHDİ'NİN HALİFELİĞİ 


Sonra, 158. Yılda, el-Mehdi Muhammed b. Abdullah b. 
Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas'a bey'at edildi. Annesi, Himyer kabilesinden Ümmü Musa bint Mansur'dur. 


YIL 161 (777/78) 


Bu yıl, Mihâil ei-Batrik, Derbü'l-Hades bölgesinde baş kaldırarak Akabetu; Harretina'ya geldi ve buranın halkını yenilgiye uğrattı. Sonra, o, Anzerân köyüne geldi ve burada insanları öldürdü, bazılarını da tutsak olarak ele geçirdi ve burayı ateşe verdi. Sonra o, Mer'iş'e geldi. Bu esnada, İsa b. Ali burada murâbıt olarak görev yapıyordu. Sâlim el-Burnusi, onun üzerine yürüdü. Mihail, onunla savaştı, fakat herhangi bir neticeye varamadı. Sonra, Ceyhan'a geldi. Bunun üzerine, Bizans topraklarında gaza ile meşgul olan Sümâme b. el-Velid, Mülâle b. Hikmet'i, Mihail'i yakalatmak için gönderdi. Mülâle, onu ed-Derb'te yakaladı. Bu savaş esnasında, Mülâle ve arkadaşları öldürüldü. 


Bu yıl, Musa b. Emiruw'l-Mü'minin insanlara Hac yaptırdı. 
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Bu yıl, Harb b. Şeddad Basra'da ve Zâide b. Kudâme Küfe'de öldü. 


YIL 162 (778/79) 


Bu yıl, el-Hasen b. Kahtabe savaşa çıktı ve Bitna'ya geldi. Sonra o, buradan seriyyelerini çeşitli bölgelere gönderdi ve oraları yıktı yaktı ve insanları tutsak olarak ele geçirdi. Sonra o, oğlu Muhammed b. el-Hasen'i Ammüriye üzerine gönderdi. Sonra, el-Hasen'de buraya geldi ve onunla bölge halkı arasında bazı sürtüşmeler meydana geldi. Sonra o, buradan ayrıldı. 


Bu yıl, el-Muhammere haricileri Cürcan'da isyan çıkardılar. 


Bu yıl, İbrahim b. Ca'fer b. Ebi Ca'fer insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Ebwl-Eşheb el-Utâridi, Yezid b. İbrahim et-Tüsteri, Süfyan b. Sa'id es-Sevri (Basra'da), İsrail b. Yunus b. Ebi İshak (Küfe'de), Halid b. Ebi Bekr b. Ubeydullah b. 
Abdullah b. Ömer b. el-Hattab ve Amir b. Lüey oğullarından Ebü Bekr b. Abdullah b. Muhammed b. Ebi Sebre öldü. 


YIL 163 (779/80) 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri Hârün babasının zamanında yaz savaşlarına katıldı ve bol miktarda tutsak, ev eşyası ve emti'a ele geçirdi. 


Bu yıl, el-Mehdi, Mu'az b. Müslim'i Horasan valiliği görevinden azletti ve buraya el-Müseyyib b. Züheyr'i görevlendirdi. 


Bu yıl, Sa'id el-Hareşi el-Mukanna” Horasan'da öldürüldü. 


Bu yıl, Ali b. el-Mehdi insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Hümâm b. Yahya (Ramazan ayında) ve Musa b. 
“Uleyy b. Rebâh öldü. 
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YIL 164 (780/81) 


Bu yıl, Abdulkebir b. Abdulhamid b. Abdurrahman b. 
Zeyd b. el-Hattab yaz savaşlarına katıldı ve yenilgiye uğradı. Bu sebeple, el-Mehdi, ona çok sinirlendi ve onu yerin altında bulunan hapishaneye hapsederek öldürmek istedi. 


Bu yıl, Salih b. Ebi Ca'fer insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, el-Mübârek b. Fedâle Basra'da ve Şeyban Ebü Muaviye Küfe'de öldü. 


YIL 165 (781/82) 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri Hârün, babasının, zamanında yaz savaşlarına katıldı ve Körfez'e kadar indi. Sonra, Oo, 
166. Yılda buradan ayrılarak geri döndü. 


Bu yıl, el-Müseyyib b. Züheyr, Horasan valiliği görevinden azledildi ve buraya Ebü'l-Abbas et-Tüsi vali tayin edildi. Muhammed b. Süleyman da Basra valiliğinden azledildi ve yerine Süleym oğullarının azatlısı Salih b. Davud görevlendirildi. Sonra Salih, sefere çıktı ve yerine azatlısı Ebü Mukâtil'i vekil tayin etti. 


Bu yıl, Salih b. Ebi Ca'fer insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, adı İbrahim b. İsmail b. Ebi Habibe olarak bilinen İbn Ebi Habibe öldü. 


YIL 166 (782/83) 


Bu yıl, Muhammed b. İbrahim b. Muhammed insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Salih b. Davud, Basra valiliği görevinden azledildi ve buraya Ravh b. Hâtim vali atandı. 


YIL 167 (783/84) 


Bu yıl, Yahya b. İbrahim b. Muhammed insanlara hac yaptırdı. 
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Bu yıl, Ubeydullah b. el-Hasen Basra kadılığı görevinden azledildi ve Halid b. Talik el-Huza'i birkaç aylığına buraya kadı tayin edildi. Sonra o, azledilerek Kureyş'e bağlı Teym oğullarından Ömer b. Osman kadı atandı. 


Bu yıl, Abdulhamid b. ed-Dahhak'ın eliyle Bizanslılarla esir değiş tokuşu yapıldı. 


Bu yıl, Ukbe b. Müslim İsabâz'da öldürüldü. 


Bu yıl, Hammad b. Seleme (yıl sonunda, Zi'l-Hicce ayında, Kurban bayramından sonra), Ebü Hilâl er-Râsibi, Selam b. Miskin, Sa'id b. Abdulaziz et-Tenühi, Muhammed b. 
Talha b. Misraf, el-Hasen b. Salih ve Ca'fer el-Ahmer öldü. 


YIL 168 (784/85) 


Bu yıl, Muhammed b. İbrahim b. Muhammed insanlara Hac yaptırdı. Bir rivâyete göre, bu yıl, Ali b. el-Mehdi insanlara Hac yaptırmıştır. 


Bu yıl, el-Mehdi, Ali b. Süleyman b. Ali'ye yazarak el-Hades şehrini inşa etmesini emretti. Bunun üzerine, Ali, el-Müseyyib b. Züheyr'i göndererek adı geçen şehrin inşa edilmesini emretti. 

Bu yıl, Kays b. er-Rabi', Ubeydullah b. el-Hasen, 


Mendel b. Ali, Gifar oğullarının azatlısı Ebü'l-Gusn Sâbit b. 
Kays ve Muhammed b. Salih b. Dinar et-Temmâr öldü. 


YIL 169 (785/86) 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri el-Mehdi Muharrem ayının bitmesine sekiz gün kala Masebezân'da öldü. Onun namazını oğlu Hârün b. el-Mehdi kıldırdı. O, öldüğü zaman kırksekiz yaşındaydı. 


O, (el-Mehdi), 121. Yılda Şam topraklarından el-Humeyme'de doğdu. Bir rivâyete göre, o, öldüğü zaman kırküç yaşındaydı. 


Abdulaziz şöyle dedi: 
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O, kırkbir yaşında öldü. Onun halifeliği on yıl ve bir buçuk ay sürdü. 


EL-MEHDİ'NİN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 


Medine 


.. ere 


vali idi. el-Mehdi, onu azletti ve Muhammed b. Abdullah b. 
Kesir b. es-Salt'ı buraya vali tayin etti. Sonra, onu görevden alarak Ubeydullah b. Safvan el-Cumahi'yi görevlendirdi. Sonra, onu azlederek 160. Yılda, Ca'fer b. Süleyman'ı buraya vali atadı. Sonra, onu 166. Yılda azletti ve buraya İbrahim b. Yahya b. Muhammed'i görevlendirdi. Bu vali öldü ve o, İshak b. Yahya'yı buraya vali tayin etti. O, el-Mehdi'nin öldüğü güne kadar görevinde kaldı. 


Mekke 


Ebü Ca'fer öldüğü zaman, Muhammed b. Abdullah b. 
Kesir b. es-Salt burada vali idi. el-Mehdi, onu görevden aldı ve burayı Medine ile birlikte Ca'fer b. Süleyman'ın idaresine verdi. Sonra o, Ubeydullah b. Kusem b. el-Abbas b. 
Ubeydullah b. el-Abbas'ı buraya vali atadı. el-Mehdi'nin öldüğü güne kadar Ahnjed b. İsmail burada vali olarak görev 


yaptı. ) 
Yemen 


O (el-Mehdi), Yezid b. Mansur'u görevinde bıraktı. 
Sonra, onu azlederek Ravh b. Zenba'ın oğullarından Recö b. 
Ravh'u görevlendirdi. Sonra, sırasıyla Ali b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas, Süleyman b. Yezid el-Hârisi ve Abdullah b. Süleyman el-Hâşimi'yi buraya vali tayin etti. 


Basra 


Ebü Ca'fer öldüğü zaman, Ubeydullah b. el-Hasen buranın namazına, Sa'id b. Da'lec de el-Ahdâs'a görevliydi. el- 
Mehdi, en-Nümeyri'yi buraya vali atadı. Sonra, onu 160 
Yılda, görevden aldı ve Muhammed b. Süleyman b. Ali b. 
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Abdullah b. Abbas'ı vali tayin etti. Sonra, onu azlederek 
165. Yılda, Salih b. Davud'u görevlendirdi. Salih, şehirden ayrıldı ve yerine azatlısı Ebü Mükâtil'i vekil tayin etti. 
Sonra o, Ravh b. Hâtim'i buraya vali atadı. O, el-Mehdi'nin öldüğü güne kadar burada görev yaptı. 


Küfe 


Ebü Ca'fer öldüğü zaman, el-Müseyyib b. Züheyr ed-Dabiyy'in kardeşi Amr b. Züheyr burada valilik yapıyordu. Sonra el-Mehdi, onu azletti ve İsa b. Lukman b. Muhammed b. Hatib el-Cümahi'yi görevlendirdi. Sonra, onu görevden alarak Şerik, b. Abdullah en-Naha'i el-Kâdi'yi vali atadı. Şerik, el-Ahdâs işine İshak b. es-Sabah b. “İmran b. İsmail b. Muhammed b. el-Eş'as'ı görevlendirdi. Sonra, el-Mehdi, Şerik'i azlederek İshak b. es-Sabah'ı buraya vali tayin etti. Sonra, onu görevden aldı ve onun dayısının oğlu Said b. Mansur'u vali atadı. Sonra, onu azlederek Musa b. İsa- 
'yı görevlendirdi. O, el-Mehdi'nin öldüğü güne kadar görevine devam etti. 


Horasan 


Ebü Ca'fer öldüğü zaman, Abdullah b. Humeyd b. Kahtabe burada babası için valilik yapıyordu. el-Mehdi, onu görevden aldı ve Ebü Avn el-Humus i'yi vali atadı. Sonra, onu azlederek 160. Yılda, Mu'az b. Müslim'i buraya vali tayin etti. Sonra, onu görevden aldı ve 163. Yılda, el-Müseyyib b. Züheyr'i görevlendirdi. Sonra, onu azletti ve 165. Yılda, Ebü'l-Abbas et-Tusi'yi vali yaptı. O, el-Mehdi'nin öldüğü güne kadar burada görevine devam etti. 


Sicistan 


el-Mehdi, buraya Hamza b. Züheyr b. Muhammed el- 
'Aizi'yi vali tayin etti. Sonra, Sa'id b. Da'lec'i görevlendirdi. O, ölünce, Temim b. Sa'd'ı yerine vekil tayin etti. Sonra, el-Mehdi, buraya Muhammed b. Ca'fer b. el-Eş'as'ı vali atadı. 


es-Sind 
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Ebü Ca'fer öldüğü zaman, Temim oğullarından Muhamrmed b. Ma'bed b. el-Halil burada vali olarak görev yapıyordu. el-Mehdi, onu azletti ve 159. Yılda, Ravh b. Hâtim'i buraya vali atadı. Sonra, onu görevden aldı ve Nasr b Muhammed el-Huza'i'yi yeniden görevlendirdi. Sonra, o, el-Beled- 
'te iken, kendisine el-Mehdi'nin mektubu geldi. Bunun üzerine o, buradan ayrıldı. Sonra, onu azletti ve Hişam b. Amr et-Tağlibi'nin kardeşi Sefih b. Amr'ı görevlendirdi. Sonra, onu görevden alarak azatlısı el-Leys'i buraya vali tayin etti. O, el-Mehdi'nin öldüğü güne kadar görevinde kaldı. 


el-Cezire 


Ebü Ca'fer öldüğü zaman, Musa b. Mus'ab burada valilik yapıyordu. el-Mehdi, onu azletti ve el-Müseyyib b. Züheyr'i buraya vali atadı. Sonra, onu görevden alarak sırasıyla Abdussamed b. Ali, el-Fadl b. Salih, Ali b. Süleyman b. 
Ali, “İmrân b. el-Minhal, Ali b. Süleyman (ikinci kez), Abdulmelik b. Salih (iki defa), ve Abdullah b. Salih'i buraya vali tayin etti. 


İfrikiyye 
Ebü Ca'fer öldüğü zaman, Yezid b. Hâtim burada görev 


yapıyordu. el-Mehdi onun görevde kalmasını onayladı. O, gl-Mehdi'nin öldüğü güne kadar görevinde kaldı. 


” KADILIK 
Basra 


Ebü Ca'fer öldüğü zaman, Ubeydullah b. el-Hasen el-Anberi, Basra kadılığı görevini ifa ediyordu. el-Mehdi, onu görevinde bıraktı. Sonra, onu 169. Yılda azletti ve “İmrân b. 
Husayn'ın oğullarından Halid b. Talik'i birkaç aylığına kadı tayin etti. Sonra, onu görevden aldı ve Kureyş'e bağlı Teym kabilesinden Ömer b. Osman'ı görevlendirdi. 


Küfe 


Ebü Ca'fer öldüğü zaman, Şerik b. Abdullah en-Naha'i burada kadı idi. el-Mehdi, onu görevinde bıraktı. Ayrıca, 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Afiye b. Yezid el-Evdi ve İbn 'Ullâse el-Ukayli, el-Mehdi için kadılık yaptılar. 


Medine 


el-Mehdi halife olunca, Muhammed b. Abdullah b. Kesir b. es-Salt'ı, Medine'ye vali tayin etti. Muhammed b. Abdullah azledilene kadar, Abdulaziz b. el-Muttalib burada kadılık yaptı. Sonra, Ubeydullah b. Safvan Medine'ye vali atandı. O, Abdulaziz'in görevini onayladı. Sonra, Medine kadılığı el-Mehdi'ye bırakıldı. O, buraya kendi tarafından Muhammed b. “İmrân et-Teymi'yi kadı tayin etti. Arkasından da Sa'id b. Süleyman b. Mesâhik'i görevlendirdi. 


Hac Mevsimi 


Daha önce insanlara Hac yaptıran kişilerin adlarını yıllara göre yazmıştık. 


Polis Teşkilâtı Başkanları 


Nasr b. Mâlik bu göreve atanmıştı. Sonra, o ölünce, el-Mehdi, Hamza b. Mâlik'i görevlendirdi. Sonra, o, Abdullah b. 
Mâlik'i bu göreve getirdi. 

Mektuplar (Yazışma) Kâtipleri 


Ebü Ubeydullah Muaviye b. Ubeydullah bu görevi üstlenmişti. Sonra, onu azletti ve Ömer b. Bezi'i görevlendirdi. 


Horasan Divanı 


Horasan divanına Bekr b. Muaviye el-Bahili atanmıştı. 
Sonra onu görevden aldı. 


Giderler, Beytülmallar Hazineler, Köleler ve Şam Divanı 


Şam halkından, adı Eyyüb olan Fihr oğullarının azatlısı Ebü Sümeyr bu işlere bakıyordu. 


Hâtim b. Müslim şöyle dedi: 
Onun adı Eyyüb b. Ebi Sümeyr'dir. 
Hâtim şöyle dedi: 
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Divan Kâtibi 

İbrahim b. Salih idi. O, ölünce Ebü"l-Vezir Ömer b. 
Mütraf bu göreve atandı. 

Horasan Ordu Divanı 

Burada, Abduccebbar b. Şu'ayb görevliydi. 

Beytülmal 

Burada, Ferec b. Fedâle görevliydi. 

Mezâlim 

Azatlısı Selâm bakıyordu. 

el-Hâtem 


Bu göreve Halid b. Yezid b. Abdullah b. Mevhib el-Hemdani atanmıştı. O, ölünce, el-Mehdi, bu göreve Ali b. 
Yaktin'i atadı. 


Koruma 


Bu göreve sırasıyla Muharriz Ebü'l-Kâsım, Ebü'l-Abbas et-Tüsi ve Abdullah b. Ebi'l-Abbas et-Tüsi atandı. 


Hâcibi 
Azatlısı er-Rebi” idi. Sonra, bu göreve el-Hasen b. er-Rabi” atandı. | 


ABDUSSELÂM EL-YEŞKUR"'NİN İSYANI 


el-Mehdi'nin halifeliği sırasında 160. yılda, Abdusselâm b. Hâşim el-Yeşkuri Bâcerma'da ayaklandı ve Nusaybin'e geldi. Bu esnada, Ca'fer oğullarından el-Minhal b. “İmrân b. Kinân el-Kilâbi buranın harac amili idi. Ona yirmibin dirhem gönderdi, o da şehre girmedi. Sonra o (Abdusselâm), Ra'su'l-Ayn'e geldi. Temim oğulları, onun şehre girmesini engellediler. Bunun üzerine, o, Amid'e geçti. Burada, İsa b. Musa el-Horasani onunla savaştı ve Abdusselâm- ın arkadaşları yenilgiye uğradılar. O, şöyle dedi: “Vallahi savaşa sizden başlayacağım. Zira, sizler kâfirsiniz, savaştan kaçıyorsunuz ve cemaatiniz yoktur.” Bu söz üzerine onlar 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geri dönüdüler ve İsa'nın arkadaşları yenilgiye uğradılar. 
Bu esnada, Abdusselâm, onun (İsa) üzerine yürüdü ve onu kucaklayarak yere düşürdü ve onu öldürdü. el-Mehdi, el-Cezire'de bin kişilik bir ordunun başında bulunan Davud b. 
İsmail er-Rebzi'ye yazarak ondan yardım istedi. Biraz, onun üzerine yürüdü ve onları kuşattı. Bu esnada, Türkler, onları oka tutarak öldürdüler. , 


Ebü'l-Hasan şöyle dedi: 
el-Mehdi, Abdusselâm'a yazarak şunu söyledi: 


“Allah, ancak mutluluğu askerlerine tahsis etti, hizbini hidâyetle destekledi, kendisine uyanları Cennetine koydu. Kendisinden korkanları nimeti ile nimetlendirdi ve ona karşı gelenlere nefretini musallat etti. Ben, senin çıkarmış olduğun olaylara ve doğru yoldan sapmana şaşırdım. Halifesi'ne düşmanlık etmen, ona karşı gelmen, Ebü'l-Hasen Ali b. Ebi Talib'e kötü sözler söylemen ve ona iftiralarda bulunarak kendisini küçültmen ve ona düşmanlık edenlere uyman yanında, Allah'ın seni utandıracağı ve hakkında hesaba çekeceği hak olan bir sözü, kendi görüşün için hüküm olarak nasıl ileri sürebilirsin? Sen bunu yapmakla Allah'a karşı geldin ve Peygamberi'ne düşmanlık ettin. Sana Peygamber (S. A. V.)'den: “Ben kimin mevlasıysam, Ali onun mevlasıdır” şeklindeki rıza gösterilecek gerçek, doğru hadis ve sözü gelmiştir. 
Süren dolunca, yandaşlarından yardım aldın ve sapmana devam ettin. Böylece, o hadisi yalanlayan ve ondan uzak kalan sen oldun. Allah'a yemin ederimki, itaat eden askerlerle ve engelleyici kumandanlarla üzerine geleceğim. Onlar, senin topluluğunu dağıtacak ve evini yıkacaklardır. Kendini korumak için çalış ve bundan vazgeç!” 


Abdusselâm, ona bir mektup yazdı ve şöyle dedi: 


“Abdusselâm b. Hâşim'den Muhammed b. Abdullah'a: Doğru yolu takip eden, sapıklıktan sakınan 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ve hakkı uygulayanlara selam olsun. Bilmiş ol ki, sen ne doğru yolu takip ettin, ne sapıklıktan sakındın ne de hakkı uyguladın. Amma ba'du, Allah, yaratıklar üzerindeki tasarrufu, gücü, rahmeti ve yardımı ile efendilerin efendisidir. O'nun nefretleri şiddetlidir ve yaratılanları iktidarı altında toplayandır. O, Muhammed ümmetini şüpheye dayanan hedeflere yöneltmedi ki, onları islah etsin ve onlarla yapılması gereken anlaşmaları yapmak için kendilerine bir elçi göndersin. Mektubun bana geldi, içinde Allah'ın hükmüne başvurmakla ayıp işlediğime hayretini dile getiri— yorsun. Bilmiş ol ki, seni, içine düşmüş olduğun basiretsizliğe terketmeyeceğim. Buna rağmen, sen bununla kendi nefsini aldatmaktasın. Biliyorsun ki, ben ümmeti başıboşluk, karışıklık ve ızdırap içinde bıraktığın zaman üzüntü duydum ve Allah'ın hükmüne başvurdum. Zira, sen, O'nun ne buyruğunu ve şer'i hükümlerini uyguladın ne de haklarını yerine getirdin. Aksine, avlanmaya düşkünlüğün yanında, cariyelerinle meşgul oldun ve sarayında sefahata daldın. Sabah vakti doğanlar, çıtalar, yakın adamların ve askerlerinle avlanmaya gidiyorsun. Sonra, avından dönüp sarayına girince, kardeşlerin de seni takip ederek saraya giriyorlar ve öyle yemeğini yiyorsun, sonra da şarkı söylemeye başlıyorsun. Sübhanallah! Allah'ın halifeliğini iddia eden birisinin bu yaptığı iş ne kötü bir iş! Gayr-ı Arablar, bundan daha ehvenini bile ayıplıyorlardı. Sonra sen konuştuğun zaman yalan söylüyorsun, anlaşma yaptığında, onu bozuyorsun. Mektubunda, itaat eden askerleri ve engelleyici kumandanları üzerime göndereceğini ileri sürüyorsun. 
Allah, senin birliğini bozacak, ordunu yenilgiye uğratacak ve kumandanlarını öldürecektir. Bunu yapmak istersen yap! Zira, biz, bunu senden beklemekteyiz ve hatta temenni etmekteyiz. Kendini Mehdi olarak adlandırman, kızgınlığımı artırmıştır. Seni, bu isimle isimlendireni Allah uzaklaştırsın. Sen ne güzel 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Mehdisin ki, insanları sattın ve insanların sapıklığı-— nı artırdın. Ya'kub b. Davud seni aldattı. Onu, kendine kardeş edindin ve kendisini dost yaparak muhabbet gösterdin. Seni davet etti, sen de bunu kabul ettin. O, seni aldatmaya çalıştı, sende ona uydun. Bir görevi ihmal etmeni, aşırıya kaçmanı, bir alanı küçültmeni, bir bostanı kendine tahsis etmeni, bir gemide sefahata dalmanı, bir avlanmayla aşırı bir şekilde meşgul olmanı ve onu bir eğlence havasında yapmanı, askerleri sıkmanı, maaşı kesmeni, savaşa katılanları unutmanı, insanları kırbaçla cezalandırarak kan akıtmanı hangi din hoş karşılar? bilmiş ol ki, kanı döken kısasa tabi olur, zina edene had uygulanır, hırsızın eli kesilir, hapishaneler seninle korunmaz ve sen onu gözlerinle rahatsız edemezsin. Sen, bunu unuttun ve bu konularda hata yaptın. Ey doğru yoldan sapmış kibirli adam! Bu kadar fenalıktan sonra hayat olur mu? Kendine bak ve çeki düzen ver! Seni takip etmek maksadıyla gözlerim uyumuyor. Sana doğruyu gösterecek kişiyi görecek ve seni öldürecek kişi ile karşılaşacaksın. Bunu gerçekleştirecek ben değilim. 
Fetih, Allah'ın elindedir. O, sevdiği şeyi uygular. 
Ben, ancak O'nun kullarından bir kulum. O'na asla karşı gelemem, nefsimi de O'nun karşısında savunamam. Kudret, tasarruf gücü ve kuvvet ancak ona âittir. 


EL-HÂDNİN HALİFELİĞİ 
Sonra, 169. Yılın Muharrem ayında Musa b. el-Mehdi 


b. Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. el-Abbas halife oldu. Annesi, el-Hayzürân'dır. 


Bu yıl, el-Hüseyn b. Ali isyan etti ve 169. Yılın Zi'l- 


Ka'de ayında Mekke'ye gitti. Burada, el-Abbas b. Muhammed, Musa b. İsa ve Muhammed b. Süleyman b. Ali onunla karşılaştılar. Onlar, Haca gelmişlerdi. O, Hac'dan önce Fah- 
'te öldürüldü. 
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Musa, Ma'yüf b. Yahya'yı yaz savaşlarına gönderdi. O, buradan seriyyeler gönderdi ve ganimet ele geçirdi. 


Süleyman b. Ebi Ca'fer Emirü'l-Mü'minin insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, es-Sirri b. Yahya el-Basri (Mekke'de) ve el-Kerâbis sahibi Vehib b. Halid öldü. 170. Yıldan önce de Süleyman b. el-Muğire ve Abdulaziz b. Müslim el-Kasmeli öldü. 

YIL 170 (786/87) 


Bu yıl Mü'minlerin emiri Musa b. el-Mehdi b. el-Mansur Abdullah b. Muhammed b. Ali öldü. 


el-Velid b. Hişam, Abdullah b. el-Muğire ve başkaları bana şöyle dödiler: 


Musa, 146. Yıldâ, Rey şehrinde doğdu ve yirmidört yaşındayken 17/0. Yılın Rebiw'l-Evvel ayının ortalarında Medinetü's-Selâm'da öldü. 


Abdulaziz b. Ebi Sâbit şöyle dedi: 


O öldüğü zaman, yirmibir yaşındaydı. Mü'minlerin emiri Hârün, onun namazını kıldırdı. Onun halifeliği bir yıl, iki ay ve yirmibir gün sürdü. 


| R id 
MUSA'NIN VALILERİNİN 
İSİMLERİ 
Mekke 


Musa'nın öldüğü güne kadar, Ubeydullah (b. Kusem) b. el-Abbas b. Ubeydullah b. el-Abbas burada valilik yap-. 
tI. 


Yemen 


Musa'nın öldüğü güne kadar, İbrahim b. Selm b. Kuteybe buranın valisi idi. 


Basra 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el-Mehdi öldüğü zaman, Ravh b. Hâtim burada görev yapıyordu. Musa, onu azletti ve Muhammed b. Süleyman b. 
Ali'yi vali atadı. O, Musa'nın öldüğü güne kadar görevinde kaldı. 

Küfe 

el-Mehdi öldüğü zaman, Musa b İsa burada görev yapıyordu. Musa öldüğü güne kadar, onu görevinde bıraktı. 

Horasan 


el-Mehdi öldüğü zaman, Ebü'l-Abbas et-Tüsi burada görev yapıyordu. Musa, öldüğü güne kadar onu görevinde bıraktı. 

Sicistan 


el- Mehdi öldüğü zaman, Temim b. Sa'd burada görev yapıyordu. Musa, onu azletti ve Kesir b. Selm'i buraya vali tayin etti. O, Musa'nın öldüğü güne kadar burada görev yaptI. 

es-Sind 


el-Mehdi öldüğü zaman, azatlısı el-Leys burada görev yapıyordu. Musa, ona yazarak yanına gelmesini istedi. O da, oğlu Muhammed b. el-Leys'i yerine vekil tayin ederek oradan ayrıldı. O, gelmeden Musa öldü. 


el-Cezire 


Ebü Hüreyre olarak künyelendirilen Horasanlılardan bir adam buraya vali tayin edildi. İbrahim b. Salih de burada görev yaptı. 

İfrikiyye 

Musa, öldüğü güne kadar Yezid b. Hâtim'in burada görev yapmasına izin verdi. 


KADILIK 


Basra 
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O, Ömer b. Osman'ın Basra kadılığı görevini onayladı. 
Sonra, Muhammed b. Süleyman b. Ali, onu azlederek Mu'az b. 
Mu'az'ı buraya kadı tayin etti. 


Küfe 

Musa, Şerik'i azlederek el-Kâsım b. Ma'n'ı buraya kadı tayin etti. 

Medine 


Ebü Yusuf ve Sa'id b. Abdurrahman el-Cümahi, Musa için burada kadılık yaptılar. 


Hac Mevsimi 

Süleyman b. Ebi Ca'fer Hac yaptırdı. 
Polis Teşkilâtı Başkanı 

Abdullah b. Mâlik el-Huzâ'i bu görevi ifa ediyordu. 
Mektuplar ve Divan 

Ömer b. Büzey” bu göreve atanmıştı. 
Hâtem 

Ali b. Yaktin bu kuruma atanmıştı. 
Koruma Görevlisi 

Ali b. İsa b. Mahâh idi. 

Hazine ve Beytülmallar 


Koruma görevliliği ile birlikte Ali b. İsa bu görevi ifa ediyordu. 


Onun hâcibi, el-Fadl b. er-Rabi' idi. 
Onun veziri ve bütün işlerinin takipçisi İbrahim b. 
Zekvân el-Harrani idi. 
HÂRUN”R-REŞiD'İN HALİFELİĞİ 
Sonra 170. yılın Rabiu'l-Evvel ayının ortalarında, 


Mü'minlerin emiri Hârün b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas halife oldu. Annesi, 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el-Hayzürân'dır. O, Muhammed b. Süleyman b. Ali'yi Basra valiliği görevinde bıraktı. Muhammed b. Süleyman, Yahya b. 
Sa'd es-Sa'di'yi onüç gemiyle Basra denizinden savaşa gönderdi ve o, Uman'a kadar vardı. Fakat o, bu sefer sırasında herhangi bir savaşa girmedi. 
Bu yıl, Bizanslılar esir değiş tokuşu için geldiler. 
Mü'minlerin emiri Hârün insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Cerir b. Hâzım (Basra'da), Ebü Ma'şer el-Medeni ve Zühre oğullarından Abdullah b. Ca'fer el-Mahremi (Medine'de) ve Amr b. Sâbit (Hârün'un halifeliğinin başlarında) öldü. 


YIL 171 (787/88) 


Bu yıl, Süleyman b. Abdullah el-Asamm savaşa gitti ve o, Bizans topraklarına girerek ganimet ele geçirdi ve salimen geri döndü 

Bu yıl, Tarsus şehri, Ferec el-Hıssıyy tarafından inşa edildi. 

Abdussamed b. Ali b. Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 

Bu yıl, Mehdi b. Meymün ve Hibban b. Ali öldü. 

YIL 172 (788/89) 


Bu yıl, Züfr b. Asım el-Hilâli yaz savaşlarına katıldı. 
O, oğlu Abdulaziz b. Züfr'i savaşa gönderdi. Züfr, Ceyhan'a kadar geldi ve burada soğuğa maruz kalarak geri döndü. 

Yakub b. Ebi Ca'fer, Emirü'l-Mü'minin, insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Salih b. Beşir el-Mürri (Basra'da), Süleyman b. 
Bilâl (Medine'de) ve Abdullah b. Ömer b. Hafs b. Asım b. Ömer (71. Yılın başlarında) öldü. 


YIL 173 (789/90) 
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Bu yıl, Muhammed b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas Receb ayında Basra'da öldü. O, bu esnada Basra valisi idi ve öldüğü zaman birisini buraya vekil tayin etti. Sonra, Mü'minlerin emiri, Süleyman b. Ebi Ca'fer (Emirü'l-Mü'- minin)'i buraya vali tayin etti. 

Bu yıl, Cevriyye b. Esma”, Selâm b. Ebi Muti' (Yıl sonunda) ve Osman b. Mukassim el-Mürri öldü. 

YIL 174 (790/91) 


Bu yıl, yine, Mü'minlerin emiri Hârün insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, yaz savaşları meydana gelmedi. Fakat Abdulmelik b. Salih, oğlu Abdurrahman b. Abdulmelik b. Salih'i.savaşa gönderdi ve o Akabetü'r-Rikâb'a vararak tutsak ve ev eşyası ele geçirdi. 


Bu yıl, Hammad b. Nümeyr Serest topraklarına saldırı düzenledi ve el-Beredân şehrini fethetti. 


Bu yıl, Abdullah b. Lehi'a öldü. 

YIL 175 (791/92) 
Yine Mü'minlerin emiri Hârün insanlara Hac yaptırdı. 
Bu yıl, Leys b. Sajd Mısır'da öldü. 


Bu yıl, Abdulmelik b. Salih, Bizans topraklarına saldırı düzenledi. Bu, hudut boylarındaki bütün askerlerin katıldığı Akritiyye savaşıdır. O, es-Safsaf'tan yola çıkarak ondokuzbin esir ele geçirdi ve el-Hades yoluyla da geri döndü. 


YIL 176 (792/93) 


Süleyman b. Ebi Ca'fer (Emirü'l-Mü'minin) insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, yaz savaşları olmadı. Abdulmelik b. Salih b. 
Ali, Muhalled b. Yezid b. Ömer b. Hübeyre'ye yazarak 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Debse'ye gitmesini ve Abdurrahman b. Abdulmelik b. 
Salih'ın yanına gelmesine kadar orada kalmasını emretti. 
Sonra, Abdurrahman şehre gelerek burayı fethetti. Bunun da uzun bir hikâyesi vardır. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri Hârün, yanında el-Mecşün, Ebü Yusuf ve İbn Ebi Yahya olduğu halde Basra'ya geldi ve Müslim b. Ziyad el-Asamm'ı Süleymanan'daki deniz kuvvetleri ve gemileri kumandanlığı görevinden azletti. 


Bu yıl, Yezid b. Ata'ın azatlısı Ebü Avâne el-Vezzâh ve Abdulmelik b. Muhammed b. Ebi Bekr b. Hâzm el-Ensâri öldü. 

YIL 177 (793/94) 
Mü'minlerin emiri Hârün insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Amr el-Arabi Basra denizi ülkelerine saldırı düzenledi ve Ra'su'l-Cümhâ'da bir savaş gemisi ele geçirdi. 


Bu yıl, Abdulvahid b. Ziyad öldü. 


Hârün, Abdullah b. Salih b. Ali'yi yaz savaşlarına ve Süleyman b. Râşid es-Sakafi'yi kış savaşlarına gönderdi. 
Abdullah, salimen geri döndü. Kış mevsimi, Süleyman'ı zor durumda bıraktı. Bu yüzden, bazı arkadaşları ona karşı geldiler, bazıları da soğuktan öldüler. Sonra, onlar Malatya- 
'ya vardı. 


Bu yıl, Yesâr b. Süklâb el-Massisalılar'la savaşa gitti. O, es-Safsaf'a, arkasından da Tivâne'ye geçti. Sonra, oradan ayrılarak Mercü'ş-Şahm'a indi ve burada ganimet ele geçirdikten sonra salimen geri döndü. 


YIL 178 (794/95) 


Muhammed b. İbrahim b. Muhammed insanlara Hac yaptırdı. 


Müslim b. Ziyad el-Asamm Basra denizine saldırı düzenledi ve onbir savaş gemisini ele geçirdi. 
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Bu yıl, el-Velid b. Tarif, el-Cezire topraklarında isyan çıkardı. 


Bu yıl, Şerik b. Abdullah en-Naha'i (Küfe'de), Abdullah b. Ca'fer b. Nüceyh el-Medeni (Basra'da) ve Ca'fer b. Süleyman ed-Dab'i öldü. 


Bu yıl, Abdulmelik b. Salih, el-Bahteri b. Şerik b. el- 
'Alâ el-Absi'yi kumandan olarak savaşa gönderdi ve o, ganimet ele geçirerek salimen geri döndü. Onun ele geçirdiği ganimetler ikiyüzelliüçbin dinarı buldu. 


YIL 179 (795/96) 
Mü'minlerin emiri Hârün insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Hammad b. Zeyd Ramazan ayının yedisinde Perşembe günü öldü ve Cuma günü defnedildi. 


Bu yıl, Mâlik b. Enes ve Ebü'l-Ahvas Selâm b. Süleym öldü. 
Bu yıl, Müslim b. Ziyad el-Asamm dört savaş gemisi ele geçirdi. 
YIL 180 (796/97) 
Musa b. İsa insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri Hârün Mekke'ye ikinci kez geldi ve o, Muharrem âyının onuncu gününden sonra Pazartesi günü Basra'ya girdi. Aynı gün, Ebü Ubeyde Abdulvâris b. Sa'id öldü. 

Bu yıl, İbn Ebi”z-Zenâd, el-Munkedir b. Muhammed el-Munkedir, İbn Ebi Hâzim, Seleme b. Salih ve Süleym .b. 
Ahdar öldü. 


EL-VELiD B. TARİF EŞ-ŞÂRİ'NIN İSYANI 
VE ÖLDÜRÜLMESİ 


Bu yıl, Yezid b. Mezyed, el-Velid b. Tarif eş-Şâri'yi, el-Cezire topraklarında öldürdü. Kendilerine köpeklerin azı dişleri denilen Tağlib oğullarına bağlı Huyeyy b. Amr oğullarından el-Velid b. Tarif isyan başlatmıştı. O, otuz kişiyle birlikte Fırat kıyılarında isyan ederek Ra'sw'l-Ayn'e geldi. Orada Basralılar'dan Amr b. Mansur adında, ticâretle uğraşan ve yanında da Nestâs olarak bilinen hıristiyan bir adam bulunan bir kişiyle karşılaştı. O, Ra'su'l-Ayn'e yakın bir yerde onlarla karşılaştı ve Amr b. Mansur'u öldürerek malına el koydu, hıristiyanı ise serbest bıraktı. Sonra O, Ra'swl-Ayn'e geldi ve burasını ateşe verdi, fakat şehrin içine girmedi. Sonra o, Nusaybin'e bağlı Ba'arbaya'ya geldi ve burada Ebi'l-Cevzâ' tepesi yanında Tağlib oğullarından Bezzâr'la karşılaştı. İki taraf arasında meydana gelen savaşta Bezzâr yenilgiye uğradı ve arkadaşlarından bazı kimseler öldürüldü. Bezzâr, Nusaybin'e geldi. Sonra, el-Velid bir eve rastladı ve onu yirmibin dirheme sattı. Oradan Amid'e geldi ve burasını “Usme b. Isâm ve onun aile fertlerine yirmibin dirheme sattı. Sonra o, Meyyafârikin'e geldi. 
Buranın halkı ona yirmibin dirhem fidye ödediler. Sonra o, İrminiyye'den gelen Serbet adındaki vadiyi geçerek Erzen'e girdi ve burada bir süre kaldı. Buranın halkı, ona yirmibin dirhem fidye ödediler. Burada o, Şeyban oğullarından ve şehrin ileri gelenlerinden biri olan Murre adında bir kişiyi öldürdü. Sonra o, Hılâ'a geldi ve şehr halkını yirmi gün kuşattı. Şehir halkı, serbest kalmaları karşısında otuzbin dirhem fidye ödediler. Sonra o, Azerbaycan'a geldi. Arkasından da Hulvan'a geçti ve burada el-Hareşi Yahya ile karşılaştı. Onu yenilgiye uğratarak arkadaşlarını öldürdü. 
Sonra, Havlâya'ya, arkasından da es-Südkâniyye'ye vardı ve Dicle'nin batısına geçerek Beled'e geldi. Buranın halkı ona yüzbin dirhem fidye ödediler. Sonra, o, Nusaybin'e geldi. Bu esnada, İbrahim b. Hâzim ve Bezzâr, Tağlib oğullarından oluşan bir orduyla buradaydılar. el-Velid, şehre gelerek Rum kapısının karşısındaki tepe üzerinde durdu, sonra onların farkına varamadıkları şehir surundaki bir delikten içeri girdi. İbrahim b. Hâzim ve Bezzâr Rum kapısından dışarı çıktılar. el-Velid, onları takip ederek 178. Yılın Zi'l-Hicce ayında Çarşamba günü İbrahim'i yakaladı. Sonra, İbrahim öldürüldü. Onu, Ebü'l-Havâri adındaki siyah bir adam öldürdü. Onun başını ve sakalını yıkadılar ve iki gün boyunca bir mızrağa astılar. Sonra, onu çöle gönderdiler. 
Bunun üzerine, bedeviler şöyle dediler: 


“Savaşı başlatan kişiyi kölesi aşağıladı. Allah, kanını onun eliyle döktü ve o, bayındır olan köylerini de yıktı.”. 


el-Velid, Nusaybin halkını beş gün boyunca öldürttürdü ve o burada beşbin kişiyi öldürdü. Ayrıca, bol miktarda eşya ve hayvan ele geçirdi. O, Bezzâr'ın arkadaşı olanel-Mu'âfi b. Savfan'ı da öldürdü. Sonra, Ca'fer b. 
Abdullah b. Hâşim et-Tağlibi onun yanına gelerek şehri ondan ellibin dirheme satın aldı. Sonra, Yezid b. Mezyed onun yanına geldi. el-Velid, onu çölde öldürdü. Yezid b. 
Mezyed'in arkadaşlarından birisi şöyle dedi: 


“Hâfızlarla başımız belaya girdi ve ölümler yüksekten bakmaktadır. el-Velid Korkuturken, âşağılanmalara dikkat edin. 


Ey Hakan! Savaş başladığında ve saldırılar yapıldığında, güneşleri tutulmuş günün yıldızları görüldüğünde, kılıçların sıcaklığını kimlerin hissedeceğini göreceksirn.”. 

Yezid b. Mezyed ise şöyle dedi: 

“Ey Velid hazırlan, biz seninle karşılaşmak ve savaşmak için süratli bir şekilde geldik. Bir vadinin çicekleri gibi seninle savaştığımızı görmezsen, ben Mezyed'in oğlu değilim.”. 
el-Velid şunu söyledi: 

“Ey Yezid! ez-Zâb kıyısında karşılaştığımızda nasıl bir gençle karşılaştığını göreceksin.”. 
İbnwl-Bettâh ise şöyle dedi: 


“Vâil kabilesi fertleri birbirlerini öldürüyorlar. Zaten demir ancak demiri kırar.”. 
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el-Velid'in kız kardeşi ona ağıt yakarak şunu söyledi: 


“Ey el-Habur ağacı! Neden yapraklanmışsın? 
Sanki İbn Tarife hiç üzülmemişsin. O öyle bir gençti ki, takvadan başka gıda, kılıç ve mızraktan başka da mal istemezdi. Onu, baharı kaybettiğimiz gibi kaybettik. Keşki efendilerimizden bin tanesini ona feda etseydik. Zahire biriktirmek ancak kıtlık zamanında olur ve iki ağzı ince olan her şey insana kolaylık sağlar. O, koştuğu zaman atının üstünde hafiftir. Ama bunun yanında da düşmanlarına karşı asla hafif değildir.”. 

BÂSIR, SAHSAH VE EL-FUDAYL B. EBi SAiD'İN İSYANI 


Bu yıl, Temim oğullarından Bâsir isyan çıkardı ve onun bu isyanı iki ay kadar sürdü. Sonra, Ebü Hüreyre onu öldürdü. Arkasından, Sahsah eş-Şeybani ayaklandı ve Bezâr ile Davud b. İsmail onu öldürdüler. Sonra, el-Fudayl b. Ebi Sa'id Razân da isyan çıkardı. O, Şeyban oğullarının başı idi. 
O, yirmi atlıyla birlikte ayaklanarak el-Cezire bölgesine geldi ve buranın halkı yüzbin dirhem karşılığında onunla sulh yaptılar. el-Fudayl burada kimseyi öldürmedi. Sonra Oo, Nusaybin'e beş fersah uzaklıktaki Nu'man şehrine geldi ve burada Tağlib oğullarından oniki kişiyi öldürdü. Sonra o, beşyüz kişilik bir orduyla Nusaybin'e geldi. Burada kapıda durdu, sonra arkadaşları şehre girdiler ve Rum kapısından insanları çıkararak onun yanına getirdiler. O, şöyle dedi: “Onları satın!” Ve adamlarına onların karşılığı olarak iki dirhem verdi. Kimse ona karşı çıkmadı. Sonra, onlara iki dirhem atarak esirleri şehre geri gönderdi. Sonra o, Dara geldi ve beş bin dirhem karşılığında buranın halkıyla sulh yaptı. Sonra Amid'e geçti ve buranın halkıyla yirmibin dirhem karşılığında antlaşma yaptı. Sonra Meyyafarikin'e geçti ve buranın halkıyla onbin dirhem karşılığında sulh yaptı. Sonra, Erzen'e geldi ve burada yirmi gece kalarak onlarla yirmibin dirhem karşılığında antlaşma imzaladı. Sonra o, Hılât'a geldi ve burada birkaç gün kaldı. Sonra, ikiyüz kişilik bir orduyla Nusaybin'e döndü. Bu esnada, Ganm oğullarından Ma'mer b. İsa el-Abdi onikibin kişilik bir orduyla onun üzerine gönderildi. el-Fudayl, Musul'a geldi. Sonra o, el-Zâb'a geçti. Ma'mer, ez-Zâb'ta ona ulaştı. 
İki taraf arasında yapılan savaş esnasında Ma'mer yenilgiye uğradı. Sonra, insanlar geri çekildi ve el-Fudayl ve arkadaşları başları kesilerek öldürüldüler. 


CÜRÂŞE B. ŞEYBAN'IN İSYANI 
Ebü'I-Hasen, Ali b. Süleym'in şöyle dediğini söyledi: 


Cürâşe b. Şeyban 17/9. Yılda isyan çıkardı ve es-Sevâd topraklarına, oradan da el-Bendenicin'e geldi ve burada Ömer b. 'İmran b. Cemil el-Fezâri'yi öldürdü. Sonra o, ed-Dinever'e gitti ve el-Leys ona karşı savaştı. Çürâşe, onu yenilgiye uğratarak arkadşlarından otuzun üstünde kişiyi öldürdü. Sonra, Cürâşe Hulvan'a döndü. Leys, Hulvan ve Mâh- 
'ta vali olarak bulunan Mâlik b. Ali el-Huzâ'i'ye bir mektup yazarak şöyle dedi: “Cürâşe az sayıdaki neferle savaştan kaçmış bir şekilde sana doğru gelmektedir.” Bunun üzerine, o, insanlara çağrı yaparak çıkmalarını istedi. Bu esnada, kâtibi ona şunu söyledi: “Allah için kendine acı, sana gelmeyen bir adamdan nâ istiyorsun?” O da şöyle dedi: “Sus? 
Ben onu tutsak olaraK ele geçirmek istiyorum.” O, çıktı, kendisini ziyarete gelen Araplar'dan bazı kimseler de onunla birlikte çıktılar. O, H. 180. Yılda, Ramazan bayramından bir gün önce savaşa çıktı ve Cürâşe'nin önünü keserek Hulvan'a altı fersah uzaklıkta bulunan Kundâb adındaki mevkide onunla karşılaştı. Bu savaşta, haricilerden kırkbeş kişi öldürüldü. Haricilerden bir kişi Mâlik'i ağzın- dan yaraladı ve o yere düştü. Sonra, arkadaşları “emir öldürüldü” şeklinde bağırdılar ve böylece yenilgiye uğradılar. 
Hariciler, onları takip ederek öldürdüler. Bu esnada, Mâli-Kin arkadaşlarından yüzelli kişi öldürüldü. Sonra, Cürâşe Şehrizor'a geldi. Tâcirler bir araya gelerek kendilerine hendek kazdılar. Cürâşe, onları onsekiz gün kuşattı. Yahya 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b. en-Nadr kendi Malından vererek iki kişinin köye girip, orada hüküm vermeleri, sonra da oradan çıkmaları şartıyla, ona sulh yapmayı teklif ettiler. O da bunu kabul etti. 
Sonra o, buradan ayrılarak Sindabâz'a geldi ve oradan haraç toplamaları için Nihavend ve Hemezân'a adamlar gönderdi. 
Bu esnada, el-Fadl b. Yahya, İbrahim b. Cibril'i ikibin kişilik bir orduyla ona karşı gönderdi. O, bu kumandanı Ramazan bayramında görevlendirdi. İbrahim yoluna devam ederek Mâh'a geldi. Sonra o, Cürâşe'yi aramak için yola çıktı. 
Cürâşe yüzseksen kişilik bir orduyla onun karşısına çıktı. 
Yanında da İrminiyye halkından Ebü Sevr bulunmaktaydı. 
İki ordu mensupları şiddetli bir şekilde savaştılar. Soğd- 
'dan bir kişi, Cürâşe'ye saldırarak onu yaraladı ve kendisini atının boynu üzerine attı. Sonra, her taraftan mızraklar onu çepeçevre sardı. Bu esnada, bir adam onu oklayarak atının yüzünü yaraladı ve atı şaha kalktı. Böylece o, tekrar atının eyeri üzerine oturdu ve atı onu taşıdı, arkasından da arkadaşları onu takip ettiler. Bu savaşta, haricilerden yüzelli kişi öldürüldü. Ebü Sevr de bu esnada katledildi. Sonra İbrahim b. Cibril, onları takip etti. Cürâşe ise onunla karşılaştığı yerden sekiz fersah uzaklıkta yer alan Kasru'l-Lusüs'a daha önce gitmişti. Sonra o, Karmasin'e, oradan da Murücu Emirü'I-Mü'minin'e yöneldi. Orada binek olarak Şehrizor yolunu takip etti. Cürâşe'nin arkadaşlarından Ebü Behcet'te Mâh'a gitti. Cürâşe altmış kişiyle birlikte Şehrizor'a geldi. O, buraya, doksan fersahlık mesafeyi üç günde katederek gelebildi. Yahya b. en-Nadr, yanında bir gece kaldıktan sonra Dicle nehrini geçti. İbrahim b. Cibril Şehrizor'a geldi ve burada dört gün kaldı. Bu esnada, hayvanla- - rı telef oldu. Sonra o, Cürâşe'yi takip etmeye başladı. Cüvâşe, el-Enbar'a gelerek burada onsekiz gün kaldı, sonra el-Kâdisiyye'ye geçti. İbrahim hareket ettikten sonra ona yardım ulaştı. Halid b. Yezid b. Hâtim, ikibih kişilik bir orduyla gelerek el-Uzeyb'e indi. Sonra, Cürâşe yola çıkarak Basra yolunu izledi. İbrahim de onu takip etti. Bunun üzerine, Cürâşe, Vâdi's- Siba'a döndü. Sonra o, el-Uzeyb'e doğru gitti ve çöle yöneldi. İbrahim ise geri dönerek Cürâşe'yi 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izlemeye başladı ve el-Kutkutâne'ye indi. Sonra da Kasru Mukâtile geldi. Arkasından da Aynu't-Temr'e vardı. Burada, ona şöyle denildi: “O (Cürâşe), bu gün buradan geçti ve Hite gitti.” Sonra o, Vâdi'l-Beredân'a geldi. Burada ona şunu söylediler: “O, biraz önce buradan geçti. Sonra, İbrahim, onu takip ederek karanlık bastırdıktan sonra Bekr b. Valil kabilesinden bazı kimselerin bulunduğu Semile geldi. Burada ona şöyle dediler: “O, ikindi namazı vaktinde buraya geldi, beş kişiyi öldürdü ve insanları hapsetti. Karanlık basınca, buradan ayrıldı ve nereye gittiğini bilemiyoruz. 
“İbrahim, kılavuzlar tutarak onları çeşitli bölgelere gönderdi ve şöyle dedi: “Bana onun haberini getirin!” Sonra, bu kılavuzlar gece yarısı ona gelerek Cürâşe'nin Vâdi'l-Berdân'a döndüğünü haber verdiler. Bunun üzerine, İbrahim Vâdi”l-Berdân'a döndü ve buradan çeşitli bölgelere kılavuzlar gönderdi. Onlar, döndüklerinde şöyle dediler: O, el-Cüneybe'ye doğru gitmiştir. Cürâşe, ordunun Fırat nehri yakınında olduğunu haber alınca, Semil'e döndü. İbrahim, onu takip ederek Semile yöneldi. Sonra o (Cürâşe), Semil'den iki fersah uzaklıkta bulunan ve er-Rummanetan olarak bilinen bir yere indi. Sonra, oradan da Hit'e gitti. İbrahim, karanlık bir gecede onu takip etti ve kılavuz yolu şaşırdı. 
Böylece, kendisi ile Hit arasında onsekiz fersahlık bir mesafe meydana geldi. Bujarada, Cürâşe Aynu Ab'ad'a idi. Sonra o, orada herhangi bir ordunun bulunup bulunmadığını öğrenmesi için, Hite bir adam gönderdi. Müslim b. Bekkâr b. Müslim, Cürâşe'nin elçisi ile karşılaştı ve onu bu davranışından dolayı ayıpladı. Bunun üzerine o, Müslim'e şöyle dedi: “Seni Cürâşe'ye götüreyim.” Müslim, yanında Ubeyd b. Yaktin olduğu halde onun bulunduğu yere gitti. Onlar, Cürâşe'nin üzerine geldiklerinde o, uyuyordu. Onu ve arkadaşlarından onüç kişiyi öldürdüler. İbrahim, onun öldürülmesini haber alınca Hite döndü. 


YIL 181 (797/98) 


Mü'minlerin emiri Hârün insanlara Hac yaptırdı. 
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el-Asamm, Basra üzerine yürüdü ve ganimet ele geçirerek yara almadan geri döndü. 


Bu yıl, Ebü Yusuf Ya'kub b. İbrahim el-Kâdi, el-Ağdaf Amr b. el-Velid ve Halef b. Halife el-Eşca'i öldü. 


Bu yıl, Sa'id b. Selm, Cürâşe eş-Şâri ile Cübbü Sümâka- 
'da karşılaştı ve onu yenilgiye uğrattı. 
YIL 182 (798/99) 
Musa b. İsa insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Yezid b. Züray' (Şevval ayının dokuzunda, Çarşamba günü), Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem ve Halid b. Abdullah et-Tahhân el-Vâsiti öldü. 


YIL 183 (799/800) 
el-Abbas b. Musa insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl Heşim b. Beşir, İbrahim b. Sa'd b. İbrahim (Bağdat'ta), Süfyan b. Habib, Ziyad b. Abdullah el-Bukâi ve Ebü Sa'id olarak künyelendirilen Yahya b. Zekeriya b. Ebi Zâde öldü. 

YIL 184 (800) 
İbrahim b. el-Mehdi insanlara Hac yaptırdı. 
Bu yıl, Ebü Ümeyye b. Ya'la es-Sekafi öldü. 


Bu yıl, Abdullah b. Salih, Ahmed b. Hârün eş-Şeybani'yi, Bizans topraklarında savaşmak maksadıyla gönderdi ve o, burada ganimet ele geçirerek yara almadan geri döndü. 

Bu yıl, Mü'minlerin emiri Hârün, Salih b. Beyhes el-Kilâbi'yi Kassa'ya gönderdi. Bir rivayete göre, Kassa, esir değiş tokuşuna katılan Bizans kraliçesinin adıdır. 

YIL 185 (801) 


Mansur b. el-Mehdi insanlara Hac yaptırdı. 
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Bu yıl, Abdussamed b. Ali ve Yezid b. Mezyed öldü. 


Bu yıl, Veki' b. el-Cerrah, Abbadan'a geldi ve bu esnada yaz savaşları yapılmadı. 


YIL 186 (802) 


Mü'minlerin emiri Hârün insnlara Hac yaptırdı. O, oğulları, tahtından indirilen Muhammed ve Abdullah el-Me'- mün'a bey'atını yeniledi ve ikisi arasında bazı şartları ihtiva eden bir antlaşma kaleme alarak Kâbe'ye astırdı. 


Bu yıl, Nesâ halkından Ebü'l-Hasib isyan çıkararak Tüs ve Serahs'ı ele geçirdi ve Mervw'de öldürüldü. Onu, Ali b. 
İsa b. Mâhân öldürdü. 


Bu yıl, Halid b. el-Hâris el- Hüceymi, Abbâd b. el-Avvam ve Salih b. Ali (Selmiyye'de) öldü. 


YİL 187 (802/03) 


Bu yıl, Halid b. el-Abbas b. Muhammed insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, el-Mu'temir b. Süleyman et-Teymi (Muharrem ayında), Bişr b. el-Mufaddal (Cümâdâ ayında), Ali b. Nasr el-Cehdami , Abdusselam b. Harb (Küfe'de), Amr b. Ubeyd et-Tanâfisi ve el-Fudayl b. İyâz (Mekke'de) öldü. 


Bu yıl, Mü'minleriri emiri, Ca'fer b. Yahya b. Halid b. 
Bermek'i, Safer ayının ilk gecesinde el-Anbar'da öldürdü. 


Bu yıl, İbrahim b. Osman b. Nüheyk öldürüldü. 

Bu yıl, Mü'minlerin emiri Hârün, oğlu el-Kâsım'ı, Abdulmelik b. Salih ve Suğür halkıyla birlikte Bizans'a yaz savaşlarına gönderdi. O, es-Safsaf yolundan girdi ve Kurre- 
'ye geldi. Bu esnada, Nakfür, ona elçi göndererek bölgeden ayrılmasını ve müslümanlardan üçyüz esiri ona teslim etmesini teklif etti. O da bunu kabul ederek bölgeden ayrıldı. 


YIL 188 (803/04) 
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Mü'minlerin emiri Hârün insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, el-Hüseyn b. el-Hasen Basra'da ve Abde b. Süleyman Küfe'de öldü. Yine bu yıl, Hârün, Abdulmelik b. Salili azlederek oğlu el-Kâsım b. Hârün'u vali tayin etti. Bunun üzerine, el-Kâsım b. Hârün, İbn Cibril'i savaşa gönderdi. O, el-Hades yolundan girerek Mercü Azrâ'da düşmanla karşılaştı ve Allah, düşmanı yenilgiye uğrattı. 


YIL 189 (804/05) 


el-Abbas b. Musa b. İsa b. Ali b. Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Abdula'lâ b. Abdula'lâ, Muhammed b. Yezid b. 
el-Vâsiti, Yahya b. el-Yemân, Muhammed b. el-Hasen el-Kâdi (Rey'de) ve Ebü Halid el-Ahmer (adı Süleyman'dır) öldü. 


Bu yıl, Bizans kralı, Aynu Zerbe, siyah kilise ve Adna üzerine yürüdü. 


YIL 190 (805/06) 
İsa b. Musa b. el-Mehdi insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Rafi' b. Leys b. Nasr b. Seyyar Semerkand'da tahtından indirildi. Sonra, Horasan valisi Ali b. İsa b. Mâhân, oğlu, İsa b. Ali'yi onun üzerine gönderdi ve İsa yenilgiye uğradı. 

Bu yıl, Ömer b. Ali b. Ata b. Ruâsi, Yusuf b. Halid es-Semti ve Esed b. Amr öldü. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri, Bizans üzerine yürüdü ve kumandanları topraklarına dağıttı. 


Mü'minlerin emiri Tuvane'da kaldı. Bu esnada, Bizans kralı, buradan ayrılması ve kendisine para vermesi karşılığında antlaşma yapmak istedi. Fakat o, bunu kabul etmeyerek esir değiş tokuşu yapmasını ve kendi başı ile oğlunun başı için cizye göndermesini istedi. O da, bu istek üzerine ona cizye olaraka otuzbin dinar gönderdi. 
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YIL 191 (806/07) 


el-Fadl b. el-Abbas b. Muhammed insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Râfi” b. el- Leys, İsa b. Ali b. İsa'yı Nesef şehrinde öldürdü. 

Bu yıl, o (Hârün), Ali b. İsa'yı Horasan valiliği görevinden azletti ve Herseme b. A'yen'i buraya vali atadı. Mu'- az b. Mu'az'ı Basra kadılığından alarak, Muhammed b. Abdullah el-Ansari'yi buraya kadı tayin etti. 


Bu yıl, Yezid b. Mahled b. Yezid b. Ömer b. Hübeyre 


savaşa çıktı ve ganimet elde ederek yara almadan geri döndü. 


YIL 192 (807/08) 


el-Abbas b. Ubeydullah b. Cafer b. Ebi Ca'fer (Emirü'l-Müminin) insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl o, Muhammed b. Abdullah'ı Basra kadılığı görevinden azlederek Abdullah b. Sevvâr b. Abdullah el-Anberi'yi buraya kadı tayin etti. 


Bu yıl, Ebü Muhammed olarak künyelendirilen Abdullah b. İdris el-Evedi,:Humeyd b. Abdurrahman er-Ruâsi, Ali b. Zübyân, Yusuf b. Ebi Yusüf el-Kâdi ve İsa b. Ca'fer b. 
Ebi Ca'fer (Taberistan'da) öldü. 


Bu yıl, Servân eş-Şâri, Sâlim b. Selm b. Kuteybe b. 
Müslim el-Bâhili'yi Tuffu'l-Basra'da öldürdü. 


Bu yıl, Hurremiler, el-Cebel bölgesinde isyan çıkardılar. Mü'minlerin emiri Hârün Huzeyme b. Hâzim'i onların üzerine gönderdi ve o, insanları öldürdü, bazılarını da tutsak olarak ele geçirdi. 


YIL193 (808/09) 
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Bu yıl, Mü'minlerin emiri Hârün, 193. Yılın Cümada'l-Ahire ayının başlarında Cumartesi günü Horasan'ın Tüs şehrinde öldü. O, öldüğü zaman kırkyedi yaşındaydı. 


Abdulaziz b. “İmran b. Ebi Sâbit şöyle dedi: 


O, 150. Yılın Zi'l-Hicce ayının bitmesine üç gün kala doğdu ve ömrü kırküç yıl, beş ay ve üç gün iken öldü. 


el-Velid ve başkaları şunu söylediler: 


O, 146. Yılda, Rey'de doğdu ve halifeliği yirmiüç yıl ve birbuçuk ay sürdü. 


MUHAMMEDU'L-EMİN'İN HALİFE 
OLMASI 


Tahtından indirilen Muhammed b. Emirwl-Mü'minin halife oldu. Annesi Ümmü Ca'fer bint Ca'fer b. Emirü'l-Mü'-minin Ebü Ca'fer'dir. 


MÜ'MİNLERİN EMİRİ HARUN'UN 
VALİLERİNİN İSİMLERİ 
Mekke 


O, Ubeydullah b. Kusem'i görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek el-Abbas b. Muhammed b. İbrahim b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ı buraya vali tayin etti. 
Sonra, onu görevden alarak Süleyman b. Ca'fer b. Süleyman b. 
Ali'yi, arkasından da İbrahim b. Musa b. İsa b. Musa b. 
Muhammed b. Ali'yi görevlendirdi. Vali tayin etme yetkisi babası Musa b. İsa'nın elindeydi. Böylece o, oğlunu vali atadı. Sonra o sırasıyla Abdullah b. Kusem b. Muhammed b. İbrahim b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Muhammed b. 'İmrân b. İbrahim b. Muhamemd b. 
Talha b. Ubeydullah b. Osman et-Talhi, Ubeydullah b. Kusem b. Abbas b. Ubeydullah b. Abbas (0, öldü), Abdullah b. 
Muhammed b. İbrahim b. Muhammed b. Ali ve &l-Abbas b. 
Musa b. İsa b. Musa'yı vali olarak görevlendirdi. Sonra o (el-Abbas), Talha b. Bilâl'i yerine vekil tayin etti. Sonra o (Hârün), Ali b. Musa b İsa b. Musa b. Muhammed'i buraya 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vali atadı. O, Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. 
Ebi Seleme el-Mahzümi el-Kâdi'yi yerine vekil tayin etti. 
Sonra o, sırasıyla Mü'minlerin emirinin azatlısı Hammad el-Berberi, Muhammed b. Abdullah b. Sa'id b. el-Muğire b. Amr b. Osman b. Affan, Süleyman b. Ca'fer b. Süleyman (0, burada öldü), Ahmed b. İsmail b. Ali, el-Fadli b. Abbas b. 
Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. Ebi Seleme'yi buraya vali yaptı. Hârün öldüğü zaman bu sonuncu vali Mekke'de görev yapıyordu. 


Yemen 


O, buraya dayısı el-Gıtrif'i vali tayin etti. Sonra el-Gıtrif dayısı oğlu el-Velid'i buraya gönderdi. Sonra el-Gıtrif buraya döndü. Sonra, Muhammed b. İbrahim buraya vali oldu. Arkasından, o, oğlu İbrahim b. Muhammed'i buraya görevlendirdi. Sonra, onu azlederek diğer oğlu el-Abbas b. 
Muhammed'i buraya vali atadı. Sonra, o (Hârün), sırasıyla Ahmed b. İsmail, Eyyüb b. Ca'fer b. Süleyman, azatlısı el-Abbas b. Sa'id, Abdullah b. Mus'ab ez-Zübeyri, İbrahim b. 
Ubeydullah el-Hucbi, Muhammed b. Halid b. Bermek ve Hammad el-Berberi'yi buraya vali tayin etti. Hârün öldüğü zaman Hammad burada görev yapıyordu. 


Basra 


O, Muhammed b.lSüleyman b. Ali'yi buraya vali tayin etti. Muhammed 173. Yılın Receb ayında öldü. Sonra, Mü'- minlerin emiri Süleyman b. Ca'fer'i buraya görevlendirdi. 
Sonra, onu 174. Yılın sonlarında görevden alarak, İsa b. Ca'- fer b. Ebi Ca'fer'i vali atadı. İsa buradan ayrılınca, el-Mühelleb b. el-Muğire'yi yerine vekil tayin etti. Bu esnada Huzeyme b. Hâzim Basra'ya geldi ve insanlara Cuma namazını kıldırdıktan sonra bazı iddialarda bulundu. Sonra o, İsa- 
'yı görevden alarak Ca'fer b. Süleyman b. Ali'yi vali atadı. O da oğlu Süleyman b. Ca'fer'i görevlendirdi. Sonra, onu azlederek Ca'fer b. Ebi Ca'fer (Emirü'l-Mü'minin)'i vali tayin etti. Sonra, 17/8. Yılda, onu görevden aldı ve buraya Abdussamed b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ı vali yaptı. O (Abdussa- 


27) 


med), buradan ayrıldı ve yerine Mâlik b. Ali el-Huzâ'i'yi 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vekil tayin etti. Sonra, o (Hârün), 178. Yılın Zi'l-Hicce ayının sonlarında İshak b. Süleyman b. Ali'yi Basra'ya vali atadı. Sonra, onu 179. Yılda azlederek, Süleyman b. Ca'fer b. 
Ebi Ca'fer (Emirü'l-Mü'minin)'i görevlendirdi. Sonra, onu görevden alarak İsa b. Ca'fer b. Ebi Ca'fer (Emirü'I-Mü'minin)'i buraya vali atadı. O, şehirden ayrıldı ve yerine el-Mühelleb b. el-Muğire'yi vekil tayin etti. Sonra, Hârün el-Mühelleb'i azlederek Muhammed b. Züheyr el-Gamidi'yi Basra'ya vali tayin etti. Sonra o, İsa'yı görevden alarak Mü'- minlerin emirinin azatlısı el-Hüseyn b. Cümeyl'i vali yaptı. Sonra, onu azlederek İshak b. İsa b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas'ı görevlendirdi. O, Hârün'un öldüğü güne kadar Basra'da valilik yaptı. Bu vali şehirden ayrıldığı zaman mescit imamı Abdulmelik el-Ensari'yi yerine vekil tayin ederdi. 

Küfe 

Musa öldüğü zaman, Musa b. İsa b. Ali burada valilik yapıyordu. Mü'minlerin emiri Hârün, onu Mısır'a gönderdi ve oğlu el-Abbas b. Musa'yı Küfe'ye vali atadı. Sonra, onu azlederek Ya'kub b. Ebi Ca'fer (Emirü'l-Müminin)'i buraya vali tayin etti. Fakat o, şehire gelmedi. Böylece, el-Hücvâni Yahya b. Bişr b. Hücvân el-Hârisi'yi buraya vekil tayin etti. 
Sonra, onu görevden alarak Musa b. İsa'yı görevlendirdi. 
Sonra, onu azletti ve iki ay müddetle el-Abbas b. Musa b. İsa'yı Küfe'ye vali atadı. Sonra onu görevden aldı ve üç ay müddetle İshak b. es-Sabah el-Kindi'yi buraya tayin etti. 
Sonra, onu azlederek, Ca'fer b. Ca'fer b. Ebi Ca'fer'i göreviendirdi. Fakat o, şehire gelmedi. Bunun üzerine o, Leys oğullarının azatlısı Mansur b. Ata' el-Horasani'yi Küfe'ye vali tayin etti. Sonra onu azelderek Musa b. İsa'yı görevlendirdi. Mü'minlerin emiri Hârün'un öldüğü güne kadar Musa burada görev yaptı. 


Horasan 
Hârün, Ebü'l-Abbas et-Tüsi'yi görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek sırasıyla Ca'fer b. Muhammed b. el-EŞş'as, 


el-Abbas b. Ca'fer, el-Hasen b. Kahtabe (birkaç gün), Mü'- minlerin emirinin dayısı el-Gatrif, Hamza b. Mâlik, el-Fadl 


551 


b. Yahya b. Halid b. Bermek'i buraya vali tayin etti. el-FadI, Ömer b. Haml el-Yarbu'i'yi buraya vali atadı. Sonra, o (Hârün) el-FadI b. Yahya'yı görevden alarak Mansur b. Yezid'i buraya vali yaptı. Arkasından da o, Ca'fer b. Yahya b. 
Halid'i görevlendirdi. Fakat Ca'fer görev yerine gitmeyerek Ali b. İsa b. Mâhân'ı buraya vali atadı. Sonra, Hârün, 191. 
Yılda onu azlederek Herseme b. A'yen'i buraya vali tayin etti. Mü'minlerin emiri Hârün'un öldüğü güne kadar Herseme burada görev yaptı. 


Sicistan 


Musa öldüğü zaman Kesir b. Selm burada valilik yapıyordu. Sonra askerler kargaşa çıkardılar. Bunun üzerine Horasan'dan Asrem Abdulhamid et-Tâi onların üzerine geldi. Sonra, sırasıyla Abdullah b. Humeyd b. Kahtabe, Osman b. Umâre b. Harim, Davud b. Yezid (el-Gıtrif tarafından), Yezid b. Cerir (el-Fadl b. Yahya b. Halid tarafından), İbrahim b. Cerir (yine el-Fadl b. Yahya tarafından), el-Hüseyn b. Ali (Ali b. İsa b. Mâhân tarafından), Yezid b. Cerir (yine Ali b. İsa b. Mâhân tarafından), Ali b. el-Hasen b. Kahtabe ve Asrem b. Abdulhamid et-Tâi, Sicistan'a vali tayin edildi. 
Asrem, burada öldü ve yerine bölge halkından İbn Seleme adında birisini vekil tayin etti. Sonra, sırasıyla Ali b. İsa b. 
Mâhân, Ali b. İsa'nın jazatlısı, Ahmed b. el-Husayn el-Kumisi ve el-Hakem b. $inan el-Bahili (Herseme tarafından) buraya vali atandı. el-Hakem, Hârün'un öldüğü güne kadar Sicistan'da valilik yaptı. 


es-Sind 


O, Mü'minlerin emiri'nin azatlısı el-Leys'i buraya vali tayin etti. Sonra, onu azlederek Mü'minlerin emirinin azatlısı el-Berensi Sâlim'i görevlendirdi. O, burada öldü ve oğlu İbrahim b. Sâlim'i yerine vekil tayin etti. O, burada bir yıl görev yaptı. Sonra azledildi. Sonra İshak b. Süley-man görevlendirildi. Sonra, o da azledilerek Muhammed b. Tayfur el-Hiri buraya vali tayin edildi. Bir rivayete göre, Mü'minlerin emirinin azatlısı buraya vali atanmıştır. Sonra, onu görevden aldı ve Sa'id b. Selm b. Kuteybe'yi buraya 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vali yaptı. O, kardeşi Kesir b. Selm'i es-Sind'e gönderdi. 
Sonra o, Kesir'i görevden alarak Hişam b. Amr'ın kızkardeşinin oğlu Muhammed b. Adiyy'i buraya vali atadı. Multan halkı onu memleketlerine sokmadılar. Sonra, o, Abdurrahman b. Süleyman'ı es-Sind'e görevlendirdi. Sonra, o es-Sind'ten ayrıldı ve Abdullah b. el-Alâ' ed-Dabiyy'i buraya vekil tayin etti. Sonra, Hârün, Eyyüb b. Ca'fer b. Süleyman b. 
Ali'yi buraya vali tayin etti. Eyyüb, ordusunun öncü kuvvetleri kumandanı Süleyman b. Sa'id b. Zeyd'i oraya gönderdi. Sonra, Eyyüb, es-Sind'e girmeden önce öldü. Bunun üzerine, Hârün, Davud b. Yezid b. Hâtim'i buraya vali atadı. O, Hârün'un öldüğü güne kadar burada görev yaptı. 


el-Cezire 


Hârün'un buraya atadığı valileri şunlardır: Muhammed b Halid b. Bermek, Muhammed b. İbrahim, Huzeyme b. 
Hâzim, Yezid b. Mezyed, Süleyman b. Ebi Ca'fer, Muhammed b. Cümeyl ve Huzeyme b. Hâzim (ikinci kez). Hüzeyme, Harun'un öldüğü güne kadar burada görev yaptı. 


Mısır 


Ca'fer b. Yahya b. Halid buraya vali tayin edilmişti. 
Fakat o, görev yerine gitmedi. Bunun üzerine, O, İbnw'l-Müseyyib b. Züheyr'i buraya vali atadı. Sonra Hârün, buraya İbrahim b. Salih'i görevlendiridi. Sonra, onu azlederek Cibril b. Yahya'nın kardeşi Mesleme b. Yahya'yı buraya vali tayin etti. Sonra, o, sırasıyla Musa b. İsa, İshak b. Süleyman, Herseme b. A'yen, Ubeydullah b. el-Mehdi, Havi b. Cüveyn el-Adevi, onların azatlısı el-Leys b. el-Fadi, Mü'minlerin emirinin azatlısı Hüseyn b. Cümeyl ve İbn Mâiz el-Kelbi'yi Mısır'a vali atadı. 

İfrikiyye 

O, Yezid'in öldüğü güne kadar Yezid b. Hâtim'i görevinde bıraktı. Yezid, oğlu Davud b. Yezid'i buraya vekil tayin etti. Sonra, Hârün, onu 171. veya 172. Yılda azletti ve 


Ravh b. Hâtim'i görevlendirdi. O, 17/4 veya 175. Yılda öldü ve oğlu Kabisa b. Ravh'ı yerine vekil tayin etti. Hârün onu 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azlederek Nasr b. Habib'i bir buçuk yıl süreyle buraya vali atadı. Sonra el-Fadl b. Ravh'ı görevlendirdi. Askerler, başlarında Herat halkından Abduveyh adında bir kişi olduğu halde ona karşı ayaklandılar. O, el-Fadl'ı öldürdü ve İfrikiyye'yi ele geçirdi. Sonra, Herseme b. A'yen bölgeye geldi. 
Abduveyh'e emân verdi ve onu yanına alarak Bağdat'a götürdü. Sonra o, Muhammed b. Mukâtil el-Akki'yi buraya vali tayin etti. Bu esnada, el-Ebna'dan Temmam adında bir adam İfrikiyye'de isyan başlattı ve Muhammed'i uzaklaştırarak burayı ele geçirdi. Sonra, Muhammed geri döndü ve Temmam'ı bölgeden uzaklaştırarak burayı yeniden ele geçirdi. 
Böylece, İfrikiyye tekrar onun idaresine girdi. Sonra, el-Ebna burada ona karşı isyan başlattılar ve İbrahim b. el-Ağleb b. Sâlim'i İfrikiyye'ye vali tayin ettiler. Sonra, Mü'- minlerin emirinden onun valiliği hakkında berat geldi. O, Hârün'un öldüğü güne kadar burada görev yaptı. 


Hac Mevsimi 


Daha önce yıllara göre verilen haberlerde her yıl insanlara kimin Hac yaptırdığını yazmıştık. 


KADILIK 
Basra Kadılığı 


O, Abdurrahman b. Muhammed el-Mahzümi'yi buraya kadı tayin etti. Sonra, i onu azlederek 172. Yılda, Ömer b. 
Habib el-Advi'yi görevlendirdi. Sonra o, 191. Yılda, onu görevden aldı ve Muhammed b. Abdullah el-Ansari'yi buraya kadı atadı. Sonra, onu 192. Yılda, azletti ve Abdullah b. 
Sevvâr b. Abdullah el-Anberi'yi görevlendirdi. Mü'minlerin emiri öldüğü zaman o burada kadılık yapıyordu. 

Küfe Kadılığı 

O, el-Kâsım b. Ma'n'ı görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek en-Naha'ın azatlısı Nuh b. Derrac'ı buraya kadı tayin etti. Sonra, onu görevden alarak Şerik'i görevlendirdi. 


Sonra, onu azletti ve yerine Hafs b. Gıyyas'ı atadı. Sonra, O, el-Hasen b. Ziyad el-Lu'lui'yi buraya kadı yaptı. 
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Medine 


Buraya kadı tayin edilip edilmediği zikredilmemiştir. 

Hârün'un kadısı Ebü Yusuf idi. Ebü Yusuf ölünce, Oo, sırasıyla Vehb b. Vehb, Ebü'l-Bahteri ve Sa'id b. Abdurrahman el-Cümahi'yi kendine kadı edindi. O, Sa'id öldükten sonra, el-Hüseyn b. el-Hasen el-Avfi'yi görevlendirdi. 


Polis Teşkilatı 


O, Huzeyme b. Hâzim'i bu göreve atadı. Sonra, el-Müseyyib'i görevlendirdi. Onun oğlu Muhammed b. el-Müseyyib elinde harbe (kama) taşıyarak Hârün'un önünde yürürdü. Sonra o, Abdullah b. Mâlik'i Polis Teşkilatı'nın başına getirdi. 

Ebü'-Hasen şöyle dedi: 

Musa öldüğü zaman, onu Polis Teşkilatı Başkanı Abdullah b. Mâlik'ti. Hârün, onu görevinde bıraktı. Sonra, onu azlederek Vehb b. İbrahim'i görevlendirdi ve onu Vehb b. 
Osman olarak adlandırdı ve İbrahim adını sildi. Hârün öldüğü zaman o, polis teşkilatı başkanı idi. 

Mektuplar (Yazışma) Kâtibi 

Harran halkından İsmail b. Sabih bu görevi ifa ediyordu. Yahya b. Süleym de onun için yazdı. 

Divan, Harac ve Ordu Divanı 


Bu kurumlara Ebü Salih bakıyordu. Sonra, o, bu kurumları.İsmail b. Sabih'in idaresine verdi. 


Hatem Divanı 


Bu kuruma, Ca'fer b. Muhammed b. el-Eş'as bakıyordu. Sonra, onu Horasan'a vali tayin etti ve mührü Hamza b. 
Mâlik'e verdi. Sonra, onu Ebü'l-Abbas et-Tusi'ye teslim etti. Ebü'l-Abbas ölünce, mühür Yahya b. Halid b. Bermek'e geçti. Sonra, onu Ca'fer b. Yahya'ya verdi. Sonra, onu tekrar 


555 


Yahya b. Halid'e geri verdi. Sonra mühür Mü'minlerin emiri Hârün'un eline geçti. 


Koruma Görevlileri 


Bu görevi sırasıyla Ca'fer b. Muhammed b. el-Eş'as, Abdullah b. Mâlik ve Ali b. İsa b. Mâhân üstlenmişti. Sonra, o, koruma görevini Ca'fer b. Yahya b. Halid'e verdi. Ca'fer, Salih b. Şeyh b. Umeyre'yi bu göreve atadı. Sonra, Ca'fer, koruma işine Herseme b. A'yen'i görevlendirdi. Hârün onu, görevinde bıraktı. 


Onun hâcibi azatlısı Beşir b. Meymün idi. Sonra, O, Muhammed b. Halid b. Bermek'i görevlendirdi. Sonra, el-Fadil b. er-Rebi"i bu göreve atadı. 


Onun veziri ve bütün işlerinin sorumlusu Yahya b. 
Halid b. Bermek idi. Sonra, bu görevi oğlu Ca'fer b. Yahya üstlendi. Sonra, Hârün, onu öldürdü ve bu görev el-Fadl b. 
er-Rabi”e geçti. 

193. Yılda, Davud b. İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali insanlara Hac yaptırdı. 


193. Yılda, Vâsıl b. Hayyan el-Ahdeb'in azatlısı Ebü Bekr b. 'İyyaş öldü. Yine bu yılda, Zi"l-Ka'de ayında Gander öldü. | 

YİL 194 (809/10) 

Ali b. Hârün Emirü"'I-Mü'minin insanlara Hac yaptırdı. 

Bu yıl, İsmail b. İbrahim (annesi, Aliyye'dir), Abdulvehab b. Abdulmecid es-Sakafi, Süleym oğullarının azatlısı Muhammed b. Ebi Adiyy ve Hafs b. Gıyyas en-Nahâ'i öldü. 


Bu yıl, Ebü'l-Bahteri Vehb b. Vehb Medine valiliği görevinden azledildi ve İsmail b. el-Abbas b. Muhammed buraya vali atandı. 
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Bu yıl, Râfi” b. Leys Mü'minlerin emiri el-Me'mün'un itaatine girdi. O, tahttan indirilen (Muhammed) öldürülme- den önce Me'mün'un yanına geldi. 


YIL 195 (810/11) 


Davud b. İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, tahttan indirilen (Muhammed b. Hârün) Ali b. 
İsa b. Mâhân'ı Horasan'a gönderdi. Mü'minlerin emiri el-Me'mün da, Tahir b. el-Hüseyn b. Mus'ab'ı oraya göndermişti. İki ordu Şaban ayında Rey'de karşı karşıya geldi ve Ali b. İsa öldürüldü. 


Bu yıl, Horasanda Me'mün'un halife olması için çağrı- da bulunuldu. 


Bu yıl, Tahir, Abdurrahman b. Cebele el-Ebnavi'yi öldürdü. 


Bu yıl, Herseme, Tahttan indirilen (Muhammed)'e karşı savaşmak için gitti. 

Bu yıl, Muhammed b. el-Fudayl b. Gazvan, Ussâm b. 
Ali, Mwaz b. Mw'az, İshak b. Yusuf el-Ezrak, Ebü Muaviye ed-Darir ve Abdurrahim el-Muharibi Küfe'de öldü. 


YIL 196 (811/12) 


el-Abbas b. Musa b. İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali b. 
Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. Ayrıca o, Hac mevsiminde halife olması çağırısında bulundu. 


Bu. yıl, el-Hüseyn b. Ali b. İsa b. Mâhân Bağdat'ta ayaklanarak tahttan indirilen Muhammed'i halifelikten düşürdü ve insanları, Me'mün'e bey'ata çağırdı. O, tahttan indirilen Muhammed'i Receb ayında Salı günü yakalayarak hapsetti. Bu esnada, askerler Hüseyn b. Ali'ye saldırarak onu öldürdüler ve tahttan indirilen adamı (Muhammed) hapishaneden çıkardılar. 
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Bu yıl, Avn b. Cümhan es-Sa'di Basra'da isyan başlatarak Me'mün'ün halife olması çağırısında bulundu. Mansur b. el-Mehdi, tahttan indirilen Muhammed'i halifelikten düşürdü ve Me'mün'ün halife olmasını çağrısında bulundu. 


Bu yıl, Muhammed b. Yezid b. Hâtim Ehvâz'da öldürüldü. 

Bu yıl, Tahir b. el-Hüseyn Bağdat'a geldi ve harbiyyeliler ona bey'at ettiler. 


Bu yıl, Züheyr b. el-Müseyyib, Ramazan ayının dokuzunda Salı günü yenilgiye uğradı. 


YIL 197 (812/13) 


el-Abbas b. Musa b. İsa b. Musa b. Muhammed b. Alib. 
Abdullah b. Abbas b, Abdulmuttalib insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, tahttan indirilen kişi (Muhammed) Bağdat'ta kuşatıldı ve ordu kumandanları Tahir b. el-Hüseyn, Herseme b. A'yen ve Züheyr b. el-Müseyyib onun etrafını sardılar. 


Bu yıl, Veki” b. el-Cerrah (Feyd'de) ve Abdulaziz b. 
“İmrân b. Ebi Sâbit el-A'rac öldü. 
YIL 198 (813/14) 
Yine, el-Abbas b. Musa b. İsa insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, el-Mahlu' (tahttan indirilen kişi) Muharrem ayının bitmesine iki gece kala Pazar gecesi öldürüldü. Onun öldürülmesi işini Kureyş ed-Dendâni üstlendi. Tahir b. el-Hüseyn, onun başını gündüz vakti bir süre direğe astı, sonrada Me'mün'e gönderdi. 


Bu yıl, Süfyan b. 'Uyeyne, Yahya b. Sa'id el-Kattân, Abdurrahman b. Mehdi ve Ma'n b. İsa öldü. 


Bu yıl, Abdullah b. Sevvâr Basra kadılığından azledildi ve bu göreve Muhammed b. Abdullah el-Ensari atandı. 
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el-Mahlu' (Muhammed) 170. Yılda, Bağdat'ta doğdu ve 
198. Yılın Muharrem ayında yirmisekiz yaşındayken Bağdat'ta öldürüldü. Onun halife olması ile tahttan indirilip, Memün'un Horasan'da halife ilan edilmesi arasında iki yıl müddet vardır. O, bu tarihten iki yıl sonra da Irak ve Hicaz'da tahttan indirildi. Onun öldüğü güne kadar süren halifeliği dört yıl ve sekiz aydır. Sonra, iktidar Mü'minlerin emiri Abdullah el-Memün b. Emirü'l-Mü'minin'in eline geçti. 

Onun (Muhammed), Polis Teşkilâtı'na sırasıyla Abdullah b. Hâzim, Muhammed b. Hamza b. Mâlik atandı. Sonra Muhammed'i azlederek Abdullah b. Hâzim'i yeniden görevlendirdi. 


el-Mahlu'un (Muhammedw'i-Emin) Kadıları 
O, bu göreve İsmail b. Hammad b. Ebi Hanife'yi atadı. 
Sonra o, 195. Yılda, Ebü'l-Bahteri Vehb b. Vehb'i kadı tayin 


etti. Sonra, İbn Ebi Hanife'yi Küfe kadılığına görevlendirdi ve o, burada öldü. 


Basra Kadılığı 
O, bu göreve Abdullah b. Sevvâr'ı tayin etti. 
YIL 199 (814/15) 

Bu yıl el-Hasen b. Sehi vali olarak Irak'a geldi ve Medinetü's-Selâm'a indi. 
İBN TABÂTABA'NIN KUFE'DE İSYANI 

Bu yıl, İbn Tabataba olarak adlandırılan Muhammed b. 
İbrahim b. İsmail b. İbrahim b. Hasen b. Hasen b. Ali b. Ebi Talib Cümâda'l-Ahire ayının bitmesine sekiz gün kala Perşembe günü Küfe'de isyan başlattı. Ebü's-Serâyâ -adı es-Sirri b. Mansur eş-Şeybani'dir- aynı gün onun yanına gelerek isyana katıldı ve bu esnada, Küfe valisi kaçtı. Böy-lece, 


Küfe savaş yapmadan isyancıların eline geçti. Sonra, Muhammed b. İbrahim aynı yılın Şaban ayının başlarında 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öldü ve Muhammed b. Muhammed b. Zeyd b. Ali b. Hüseyn b. 
Ali b. Ebi Talib onun yerini aldı. 


MUHAMMED B.CA'FER'İN BASRA'DA VE 
MUHAMMED B. SÜLEYMAN'IN 
MEDİNE'DE İSYANI 


Bu yıl, Muhammed b. Ca'fer b. Muhammed b. Ali b. 
Hüseyn b. Ali Basra'da ayaklandı ve burası savaş yapmadan onun eline geçti. Muhammed b. Süleyman b. Davud b. Hasen b. Hasen b. Ali de Medine'de ayaklandı ve burası savaş yapmadan onun eline geçti. 


EBU?S-SERÂYÂ, EL-HASEN B. SEHL'İN 
ORDULARINI YENİLGİYE 
UĞRATIYOR 


Bu yıl, el-Hasen b. Sehl, Züheyr b. el-Müseyyib'i Kufe'ye gönderdi. Ebü's-Serâyâ onunla karşılaştı ve Züheyr'i yenilgiye uğratarak gemilerini ve ağırlıklarını ele geçirdi. 
Sonra, el-Hasen b. Sehl, Abdüs b. Muhammed b. Ebi Halid'i de onun üzerine, gönderdi. Ebü 's-Serâya, Camii yanında onunla karşılaştı ve Abdüs'u ve bütün arkadaşlarını öldürerek askerlerini ele geçirdi. Bunun üzerine el-Hasen b. Sehl, Ebü'l-Batt Ahmed b. Amr ez-Züheli'yi onun üzerine gönderdi. Muhammed b. Muhâmmed b. Zeyd ise, ona karşı Muhammed b. İsmail b. Muhâmmed b. Abdullah b. Ali b. Hüseyn'ı gönderdi. İki ordu, Sevâd topraklarından Sâbâtta karşı karşıya geldiler ve Ebü'l-Batt yenilgiye uğradı. Sonra, İbrahim b. Ca'fer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyn b. Ali Yemen'e geldi ve o, İshak b. Musa b. İsa'yı buradan uzaklaştırdı. 


İBNU'L-AFTAS'IN MEKKE'DE 
İSYANI 


Memun, Süleyman b. Davud b. İsa b. Musa'yı insanlara Hac yaptırmak için gönderdi. Bu esnada, adı Muhammed b. 
Ali b. Hasen b. Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib olan İbnwl-Aftas Mekke'de ayaklanarak beyaz elbise giydi. Süleyman oradan ayrıldı ve Arafat'a gitmedi, insanlar imamsız vakfe yaptılar. Sonra, el-Hüseyn b. el-Hasen Kurban bayramı gecesi Arafat'a geldi. Fakat, o, geldiğinde insanlar buradan ayrılmışlardı. Bunun üzerine, o, ertesi sabah insanlarla cem'de durdu. 


Bu yıl, Ramazan ayında Herseme b. A'yen, Ebü's-Serâyâ ve arkadaşları ile savaşmak maksadıyla yürüdü. 


Bu yıl, Ebü İsmail b. Ebi Füdeyk ve Abdullah b. Nümeyr Küfe'de öldü. 


YIL 200 (815/16) 


Bu yıl, Herseme, Ebü's-Serâyâ ve Muhammed b. Muhammed'i yenilgiye uğrattı. Onların her ikiside Muharrem ayının ortalarında Pazar günü Küfe'ye girmek zorunda kaldılar. Sonra Ebü's-Serâyâ ve Muhammed b. Muhammed kaçtılar. Hammad el-Endeğüş onları Süs dolaylarında yakaladı ve her ikisini de el-Hasen b. Sehl'e gönderdi. O, Ebü's-Serâya'yı öldürdü ve cesedini iki direğe astı. 


Bu yıl, Ali b. Ebi Sa'id, Ahmed b. Sa'id b. Selm ve el-Celüdi Basra'ya girdiler. Bu esnada, Ali b. Ebi Sa'id emir idi. Bunun üzerine, Zeyd ve Basra'da bulunan Talibiyyinler şehirden ayrıldılar. 


Ebü İshak b. Emirü'l-Mü'minin insanlara Hac yaptırdı. Muhammed b. Ca'fer b. Muhammed b. Ali ve İbnw'l-Aftas Mekke'de ayaklandı. Ebü İshak b. Emirü'l-Mü'minin, onları yenilgiye uğratarak her ikisini de Me'mün'e gönderdi. 

Bu yıl, Esbât b. Muhammed b. Ali b. Asım ve Davud b. 
Yezid b. Hâtim (Sind'te) öldü. 

YIL 201 (816/17) 


Bu yıl, Me'mün kendisinden sonra, Ali b. Musa b. 
Ca'fer'e bey'at etti ve el-Kâsım b. Hârün Emirü'l-Mü'min'i veliahtlıktan düşürdü. Sonra, o, siyah elbiselerin çıkarılmasını ve yeşil elbiselerin giyilmesini emretti. 
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Bu yıl, el-Hasen b. Sehl Bağdat'tan uzaklaştırıldı ve İbrahim b. el-Mehdi Bağdat'ta veliaht tayin edildi. Onun annesi, Şekle'dir. Bunun üzerine, Küfe ve bütün Sevâd toprakları, ona verildi. 

Bu yıl, Züheyr b. el-Müseyyib, Bağdat'ta öldürüldü. 
Muhammed b. Ebi Halid'de öldürüldü. O bir darbe neticesinde öldü. 


Bu yıl, Herseme b. A'yen, Muharrem ayının üçünden sonra Pazar gecesi öldü. 


Davud b. İsa b. Musa insanlara Hac yaptırdı. 
YIL 202 (817/18) 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri Me'mün Bağdat'a gitmek maksadıyla Horasan'dan ayrıldı. 

Bu yıl, el-Fadi b: Sehl Şaban ayında Serahs'ta öldürüldü. Bunun üzerine, Mü'minlerin emiri, Ali b. Ebi Sa'id, 


Musa b. 'İmrân ve Abdulaziz b. 'İmrân'ı öldürdü. Onları, el-Fadl b. Sehl'i öldürmekle suçladı. 


er-Rıza'nın kardeşi İbrahim b. Musa b. Ca'fer insanlara Hac yaptırdı. 
Bu yıl, Hammad b; Mes'ade öldü. 
| 
YIL 203 (818/19) 


Bu yıl, er-Rıza Ali b. Musa b. Ca'fer Safer ayının son günü olan Cumartesi günü öldü. Mem'ün, Ramazan ayında Pazar günü Bağdat'a geldi. 

Süleyman b. Abdullah b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Zeyd b. el-Hubâb, Muhammed b. Bişr, Hüseyn b. 
Ali el-Cu'fi, Ukbe b. Ebi Muayyıt ailesinin azatlısı Yah-ya b. Adem, Muhammed b. Bekr el-Bürsâni (Zi'l-Hicce ayın-da) ve Ebü Ahmed Muhammed b. Abdullah ez-Zübeyri öldü. 


562 


YIL 204 (819/20) 

Ubeydullah b. el-Hasen b. Ubeydullah b. Abbas b. Ali b. Ebi Talib insanlara Hac yaptırdı. O, bu esnada, Mekke ve Medine valisi idi. 

Bu yıl, Mem'ün er-Rusâfe'ye indi ve yeşil elbiselerin çıkarılmasını emretti. 

Bu yıl, Ebü Davud Süleyman b. Davud et-Tayâlisi Rebiu'l-Evvel ayında öldü. 


YIL 205 (820/21) 


Yine Ubeydullah b. el-Hasen b. Ubeydullah b. Abbas b. Ali b. Ebi Talib insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Muhammed b. Ubeyd et-Tanâfisi, Yakub b. İshak el-Hadrami ve Abdulmelik b. Amr Ebü Amir el-'İkdi - onların her ikiside Cümâda'l-Ahire ayında Pazar günü- öldü. 

YIL 206 (821/22) 


Yine Ubeydullah b. el-Hasen b. Ubeydullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Yezid b. Hârün, Şübâbe b. Sevvâr, Ebü Davud el-Hafri, el-Haccac el-A'var, Yahya b. Mu'az b. Müslim ve el-Heysem b. Adiyy öldü. 


YIL 207 (822/23) 


Ebü İsa b. Hârün Emirü'l-Mü'minin insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Ezher b Sa'd es-Semman, Vehb b. Cerir b. Hâzim (bu yılın başlarında), Ca'fer b. Avn el-Mahzümi, Kesir b. Hişam, Ömer b. Habib, Abdulaziz b. Ebân, Muhammed b. 
Ömer el-Vâkidi ve Ebü'n-Nadr Hâşim b. el-Kâsm öldü. Yine bu yıl, Tahir b. el-Hüseyn Horasan'da öldü. Mü'minlerin emiri, onun oğlu Abdullah b. Tahir'i, el-Cezire ile birlikte 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Horasan'a vali tayin etti. O da kardeşi Talha b. Tahir'i Horasan'a görevlendirdi. 


YIL 208 (823/24) 


Salih b. Hârün Emirü'l-Mü'minin insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Safvan b. İsa, Abdullah b. Bekr Ebü Vehb es-Sehmi, Sa'id b. Amir (Şevval ayında), Şazân b. Amir, Yunus b. Muhammed el-Müeddeb, Eşhel b. Hâtim ve Ya”kub b. İbrahim b. Sa'd öldü. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri Hârün'un iki oğlu el-Kâsım ve Ebü İsa, Suğür valisi Sâbit b. Nasr ve el-Fadl b. er-Rebi” öldü. 

YIL 209 (824/25) 


Salih b. el-Abbas b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Osman b. Ömer b. Fâris, Bişr b. Ömer ez-Zehrâni ve el-Hasen b. Musa el-Eşyeb öldü. 


Bu yıl, el-Hurremi, Ahmed b. el-Cüneyd ve Mu'az b. 
Hâni' tutsak olarak ele geçirildi. 


YIL 210 (825/26) 


Salih b. el-Abbasib. Muhammed insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Ya'la b. Ubeyd et-Tanâfisi ve Yahya b. İshak es-Seylehini öldü. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri Me'mün, İbrahim b. el-Mehdi'yi yenilgiye uğrattı ve onu bağışladı. 


YIL 211 (826/27) 
Yine Salih b. el-Abbas insanlara Hac yaptırdı. 
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Bu yıl, Abdurrezzak b. Hümam, Abdurrahim b. Abdurrahman b. Muhammed el-Muhâribi, el-Mu'allâ b. Mansur er-Razi ve Ebü Zeyd el Herevi öldü. 


YIL 212 (827/28) 


Abdullah b. Ubeydullah b. el-Abbas b. Muhammed b. 
Ali insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Ebü Asım ed-Dahhak b. Muhalled (Zi'l-Hicce ayında) ve Zekeriya b. Adiyy öldü. 


YıL 213 (828/29) 

Yine Abdullah b. Ubeydullah insanlara Hac yaptırdı. 

Bu yıl, Abdullah b. Davud ve Ubeydullah b. Musa öldü. 

Bu yıl, Hamza eş-Şâri öldü. 

Bu yıl, Muhammed b. Abbâd b. Abbâd deniz kuvvetleri kumandanlığından azledildi ve bu görev Gassân b. Abbâd'a verildi. Sonra, Muhammed b. Abbâd b. Abbâd vali tayin edildi. 

Bu yıl, Abdullah b. Yezid el-Mukri' öldü. 

YıL 214 (829/30) 


İshak b. el-Abbas b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, İbn Humeyd et-Tüsi öldürüldü. Onu, Hurremiler öldürdü. O, bu esnada vali idi. 


YıL 215 (830/31) 
Abdullah b. Ubeydullah insanlara Hac yaptırdı. 
Bu yıl, Muhammed b. Abdullah el-Ensari öldü. 


Bu yıl, Ali b. Hişam, Hurremiler'le savaşmak maksadıyla kumandari tayin edildi. 
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Bu yıl, İbrahim b. el-Leys Erdebil'de öldürüldü. 


Bu yıl, İbrahim b. Muhammed et-Teymi deniz kuvvetlerine kumandan tayin edildi. 


Bu yıl, İshak b. el-Abbas b. Muhammed Yemen'de öldü. 
Bu yıl, Abdulmelik b. Kureyb el-Asma'i öldü. 
YIL 216 (831/32) 


Abdullah b. Ubeydullah b. el-Abbas b. Muhammed b. 
Ali b. Abdullah b. el-Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


YIL 217 (832) 


Süleyman b. Abdullah b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, el-Haccac b. el-Minhâl el-Enmâti ve Sa'id b. 
Selm b. Kuteybe öldü. 


Bu yıl, Ali b. Hişam öldü. 
YIL 218 (833) 


Süleyman b. Abdullah b. Süleyman b. Ali insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri, el-Me'mün Abdullah b. Harun öldü ve Mü'minlerin emiri el-Mwtasım Billâh Ebü İshak halife oldu. 


ME'MÜN'UN VALİLERİNİN 
İSİMLERİ 
Medine 


Ubeydullah b. el-Abbas b. Ubeydullah b. el-Abbas'ı buraya vali tayin etti ve Mekke'yi de onun idaresine verdi. 
Sonra, o, Ubeydullah b. el-Hasen b. Ubeydullah b. Fulân b. 
Ali b. Ebi Talib'i görevlendirdi. Arkasından da H. 208. Yılda, Kusem b. Ca'fer b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas'ı buraya vali atadı. Sonra, onu azlederek Muhammed b. Fulân b. Hüseyn b. Zeyd'i buraya vali tayin etti. Sonra, onu görevden alarak H. 213. Yılda, Süleyman b. Abdullah b. Süleyman b. Ali'yi Medine'ye vali atadı. 


YIL 219 (834) 


Salih b. el-Abbas b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Ebü Nu'aym el-FadI b. Dükeyn (Şaban ayında) ve Mâlik b. İsmail Ebü Gassân el-Nehdi öldü. 


Bu yıl, Zuttlar, “Uceyf, tarafından Batiha'dan (Bataklık) Bağdat'a götürüldüler. 
YIL 220 (835) 


Salih b. el-Abbas b. Muhammed insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Affan b. Müslim (Rabi'w'l-Ahir ayının bitmesine onbir gün kala Perşembe günü), Osman b. el-Heysem el-Müezzin, Ebü Huzeyfe, Ebü Ömer ed-Darir ve Abdullah b. 
Mesleme b. Ku'nub öldü. 


Bu yıl, el-Hasen b. Mus'ab Bizans topraklarına yürüdü. O, bu sefer esnasında yolunu kaybederek yenilgiye uğradı ve bütün askerleri esir edildi. 


YIL 221 (835/36) 


Muhammed b. Davud b. İsa b. Musa insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, İsa b. Ebân el-Kâdi öldü. 
YIL 222 (836/37) 


Muhammed b. Davud b. İsa b. Musa insanlara Hac yaptırdı. 
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Bu yıl, Müslim b. İbrahim ve el-Velid b. Hişam b. 
Kahzem öldü. 


Bu yıl, Afsin, kâfir Babık'la savaştı ve onu yenilgiye uğratarak onun ülkesindeki insanları öldürdü. Sonra, onun ordusunu ele geçirerek ülkesinde bulunan müslüman esirieri oradan çıkardı. Bu esnada, Babık kaçtı. Fakat daha sonra, Afşin, onu tutsak olarak ele geçirdi ve Mü'minlerin emiri'ne fetihle ilgili mektup yazdı. 


YIL 223 (837/38) 
Muhammed b. Davud insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Haremi b. Hafs, Muhammed b. Kesir, Musa b. 
İsmail, Ebü Abdullah el-Huza'i, Ebü Ümeyye ve el-Leys'in kâtibi Ebü Salih öldü. 

223. Yılda Mü'minlerin emiri Ebü İshak el-Mwtasım Billâh büyük orduyla harekete geçrek Bizans topraklarına girdi. Bu sefer sırasında Afşin Hayzer b. Kâvüs, Lurla adında bir yerin iki mil uzağında Bizans Kralı ile karşı karşıya geldi ve onu yenilgiye uğratarak adamlarından dörtbin kişiyi öldürdü. Mü'minlerin emiri, yoluna devam ederek Amuriyye'ye indi. Sonra, Afşin onun yanına geldi. Mü'minlerin emiri, Ramazan ayının bitmesine onüç gün kala Salı günü, savaş yoluyla burayı fethetti ve çok sayıda insanı öldürerek bol miktarda tutsak ele geçirdi. Sonra şehri yıkarak harabeye çevirdi. Mü'minlerin emiri Amuriyye'ye varmadan önce de gelirken, uğradığı köylerini yıkmış ve Bizanslılar çeşitli yönlere kaçmışlardı. 


Bu yıl, o (Mutasım), Ankara'yı yıktı. Sonra, Mü'minlerin emiri, Ramazan ayının bitmesine dokuz gün kala Cumartesi günü buradan ayrılarak tutsaklardan dörtbin kişinin boynunu vurdu ve o, İslam topraklarına girene kadar tutsakları öldürmeye ve önüne gelen köyleri yakmaya devam etti. 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri, Kâfir Babık'ı tutsak olarak getirdi ve onun ellerinin ve ayaklarının kesilmesini emretti. Sonra, onun boynunu vurarak cesedini direğe astı. Bu olay, 223. Yılın Safer ayında gerçekleşti. 


Bu yıl, Basra kadısı el-Hasen b. Ubeydullah b. el-Hasen el-Anberi öldü. 


Bu yıl, Ahmed b. Riyâh Basra kadılığı görevine atandı. 


YIL 224 (838/39) 


Muhammed b. Davud b. İsa b. Musa insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, “Arim b. el-Fadl, Süleyman b. Harb (ondan birkaç ay sonra), Amr b. Merzük ve İbrahim b. Süveyd öldü. 


YIL 225 (839/40) 
Yine Muhammed b. Davud insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Ahmed b. Ubeydullah b. el-Hasen b. Anberi deniz kuvvetleri kumandanlığından azledildi. 


YIL 226 (840/41) 
Yine Muhammed b. Davud insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Ahmed b. Ubeydullah b. el-Hasen Basra denizine saldırı düzenledi. 


YIL 227 (841/42) 


Bu yıl, Mü'minlerin emiri el-Mu'tasım Billâh 227. Yılın Rebiu'l-Evvel ayının bitmesine on bir gün kala Perşembe günü öldü. 

el-Vâsık b. Emirü'l-Mü'minin halife oldu. 

Bu yıl, Hişam b. Abdulmelik Ebü'l-Velid (Sahibu't-Tayâlise), Sehl b. Bekkâr, Küfe halkından Ahmed b. Yunus. 
Basra halkından Abdullah b. Abdulvehhab el-Hücbi öldü. 

Mü'minlerin emiri el-Mütevekkil Ca'fer b. el-Mw'tasım insanlara Hac yaptırdı. 
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YIL 228 (842/43) 


Bu yıl, Müseddid b. Müserhid, İbn Aişe olarak tanınan Ubeydullah b. Muhammed b. Hafs, Teym b. Sa'lebe oğullarının azatlısı Abdurrahman b. el-Mübârek öldü. Aynı zamanda, Davud b. Süleyman da vefat etti. 


Muhammed b. Davud insanlara Hac yaptırdı. 


İbrahim b. Hişam, Ahmed b. Riyâh yoluyla Basra denizine saldırı düzenledi. 


YIL 229 (843/44) 
Muhammed b. Davud insanlara Hac yaptırdı. 


İbrahim b. Hişam, Ahmed b. Riyâh yoluyla Basra denizine saldırı düzenledi. 
- YIL 230 (844/45) 
Muhammed b. Davud insanlara Hac yaptırdı. 
İbrahim b. Hişam Basra denizine saldırı düzenledi ve 


Serşet bölgesinin uzak köşelerine kadar sokularak bazı köylerini yaktı ve orada tutsak ele geçirdi. 


'YIL 231 (845/46) 
Muhammed b. Davud insanlara Hac yaptırdı. 


Bu yıl, Yezid b. Züray'ın râvisi Muhammed b. el-Minhâl ed-Darir, Ümeyye b. Bistâm el-Aişi, Halef b. Sâlim el-Muharremi, Bağdat halkından Hârün b. Ma'rüf ve Abdullah b. Esma öldü. 


Bekiyy b. Mahled şöyle dedi: 


Bu yıl, Yahya b. Abdullah b. Bükeyr, Safer ayının bitmesine on iki gün kala Cumartesi günü öldü. Bunu, oğlu Abdullah bana haber verdi. 
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Bu yıl, gönüllü askerlere ait gemiler, Basra denizinde Cennâbe ve Siniz bölgeleri arasında parçalandı ve bu olayda gönüllü askerlerden bazı kimseler öldü. 


Bu yıl, Bizans'ta esir değiş tokuşu yapıldı. Bu esnada, Ahmed b. Sa'id b. Selm el-Bahili bölge valisi idi. O, müslümanlardan yaklaşık dörtbin altıyüz erkek ve bir o kadar da kadın ve çocuğun değiş tokuşunu gerçekleştirdi. 


YIL 232 (846/47) 


Muhammed b. Davud insanlara Hac yaptırdı. 
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Abdullah b. Şeddad b. el-Hâd, 340, 345, 356 

Abdullah b. Şefik, 219 

Abdullah b. Şerik en-Nümeyri, 423 

Abdullah b. Şibl el-Ahmesi, 199 

Abdullah b. Şurahil, 377 

Abdullah b. Şübrüme ed-Dabiyy, 425, 504 

Abdullah b. Tahir, 564 

Abdullah b. Târık, 100 

Abdullah b. Tufeyl el-Kinâni, 242 

Abdullah b. Übeyy b. Selül, 92 

Abdullah b. Ubeyd b. Umeyr, 411 

Abdullah b. Ubeydullah b. el-Abbas b. Muhammed b. Ali b. 
Abdullah b. el-Abbas, 566, 581 

Abdullah b. Udeyye, 245 

Abdullah b. Umeyr el-Lahmi, 499 

Abdullah b. Utban el-Esedi, 369 

Abdullah b. “Utbe b. Simâk, 302 

Abdullah b. Utbe b. Mesud, 325 

Abdullah b. Uzeyne, 279 

Abdullah b. Übeyy b. Halef, 234 

Abdullah b. Ümeyye b. Abdullah, 331, 354 

Abdullah b. Üveys, 300 i 

Abdullah b. Vâkid b. Abdullah b. Ömer b. el-Hattab, 432 

Abdullah b. Vehb er-Râsibi, 187, 189, 244 

Abdullah b. Yahya el-A'var el-Kindi, 462, 488, 490 

Abdullah b. Yezid el-Hatmi, 315 

Abdullah b. Yezid el-Mukri', 566 

Abdullah b. Yezid es-Sakafi, 153 

Abdullah b. Zema'a, 293 

Abdullah b. Zeyd b. Asım b. Ka'b, 137, 302 

Abdullah b. Zeyd el-Hakemi, 358 

Abdullah b. Zeyd Sahibw'l-Ezân, 207 

Abdullah b. Zeyd, 81 
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Abdullah b. Ziyad b. Lebid, 303 

Abdullah b. Ziyad el-Ensari, 412 

Abdullah b. Zübeyr, 285 

Abdullah b. Züheyr el-Adevi, 392 

Abdullah b. Zürre el-Müzeni, 157 

Abdullah el-Bettal, 412 

Abdullah el-Me'mün, 546 

Abdullah en-Naha'i, 526 

Abdullah et-Teymi, 319 

Abdulmelik b. Abdulaziz b. Cüreyc, 509 

Abdulmelik b. Abdullah el-Avazi, 334, 357 

Abdulmelik b. Abdurrahman b. Huveyıb, 298 

Abdulmelik b. Alkame, 454 

Abdulmelik b. Amr Ebü Amir el-'İkdi, 564 

Abdulmelik b. Bişr b. Mervan, 400 

Abdulmelik b. Cez' b. Hudrucân el-Ezdi, 428 

Abdulmelik b. Ebi Süleyman el-Arzemi, 506 

Abdulmelik b. el-Heysem en-Nümeyri, 510 

Abdulmelik b. es-Semh, 503 

Abdulmelik b. Eyyüb en-Nümeyri, 515 

Abdulmelik b. Hattab, 297 

Abdulmelik b. Humeyd, 529 

Abdulmelik b. Kureyb el-Asma”i, 566 

Abdulmelik b. Mervan ;b. el-Hakem, 319 

Abdulmelik b. Mervan 4. Muhammed, 417 

Abdulmelik b. Mervan, 76, 258, 287, 318, 319, 322, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 338,344, 346, 347, 348, 351, 
352, 353, 355, 356, 357, 358, 359,372, 373 

Abdulmelik b. Mesleme, 411 

Abdulmelik b. Mesma' b. Mâlik b. Mesma”, 385 

Abdulmelik b. Meysere, 419 

Abdulmelik b. Muhammed b. Atiyye, 589 

Abdulmelik b. Muhammed b. Ebi Bekr b. Hâzm el-Ensâri, 
537 

Abdulmelik b. Muhammed b. el-Haccac b. Yusuf, 446 

Abdulmelik b. Muhammed, 590 

Abdulmelik b. Salih b. Ali, 526, 536, 537, 538, 547 
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Abdulmelik b. Ya'la, 400 

Abdulmelik b. Yesâr, 407 

Abdulmelik el-Ensari, 551 

Abdulmelik er-Redğa, 331 

Abdulmelik, b. Katan, 411 

Abdulmesih (b. Amr) b. Bukayle, 146 

Abdulmuttalib b. Rabia b. el-Hâris b. Abdulmuttalib b. Haşim, 304 

Abdulmuttalib oğulları, 249 

Abduluzzâ b. Abdişems oğulları, 234 

Abdulvahid b. Abdullah en-Nasri, 395, 397, 401 

Abdulvahid b. Süleyman b. Abdulmelik b. Mervan, 462, 
467, 471, 489 

Abdulvahid b. Yezid el-Huvari, 423 

Abdulvahid b. Ziyad, 537 

Abdulvehhab b. Abdulmecid es-Sakafi, 557 

Abdulvehhab b. İbrahim b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas, 502, 507, 509 

Abdumenâf oğulları, 200 

Abdurahman b. Attab b. Esid, 226 

Abdurahman b. el-Abas b. Rabi'a b. el-Hâris b. Abdulmuttalib, 339 

Abdurrahim b. Abdurrahman b. Muhammed el-Muhâribi, 
558, 565 

Abdurrahman (b. ed-Dahhak) b. Kays el-Fihri, 401 

Abdurrahman b. “Udeys el-Belevi, 209 

Abdurrahman b. Abdulkari, 337 

Abdurrahman b. Abdullah b. Abdurahman b. Ebi Leylâ, 
518 

Abdurrahman b. Abdullah b. Amir, 233 

Abdurrahman b. Abdullah b. Ebi Züeyb b. Adiyy b. Nevfel 
b. Esed, 295 

Abdurrahman b. Abdullah b. Husayn, 302 

Abdurrahman b. Abdullah b. Mesud, 336 

Abdurrahman b. Abdullah el-Hadrami, 353 

Abdurrahman b. Abdulmelik b. Salih, 536, 537 

Abdurrahman b. Amr b. el-Esved, 296 
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Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
207 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
267,270, 285 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
301 
Abdurrahman b. 
393, 397 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
muttalib, 341 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
478 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 
Abdurrahman b. 


Amr el-Evzâ'i, 511 

Attab b. Esid, 233 

Avf, 104, 124, 145, 149, 152, 159, 196, 
Avsece, 339, 344 

Cebele el-Ebnavi, 557 

Cerud et-Tâf”, 247 

Ebi Bekr es-Sıddik, 135, 261, 262, 265, 


, 286, 296 


Ebi Bekre, 168, 179, 182 

Ebi Katâde b. Rib'i, 303 

Ebi Leyla, 340, 345 

Ebi Sa'id el-Hudri, 412 

Ebi Seleme b. el-Hâris, 234 

Ebi'z-Zinâd b. Ebi'l-Verd b. Kays b. Fehd, 


ed-Dahhak b. Kays el-Fihri, 389, 392, 


ed-Dahhak b. Kays, 397, 400 
el-Abbas b. Rabia b. el-Haris b. Abdul- 


el-Esved b. Yezid en-Nahha'i, 383 
el-Hâris b. Seleme, 299 

el-İsfahani, 419 

el-Iskâf, 323 

el-Kâsım b. Muhammed b. Ebi Bekr, 441, 


el-Misver b. Mahreme, 363 

el-Muğire el-Abdi, 421 

el-Mübârek, 570 

el-Velid b. Abdişems, 234 

es-Sımt, 466 

Ganm el-Eş'ari, 334 

Habib b. Ebi Ubeyde b. Ukbe b. Nâfi, 415 
Habib el-Fihri, 444, 467, 475, 489, 500 
Halid b. “İmrân b. Eyyüb es-Sehmi, 517 
Halid b. el-As b. Hişam b. el-Muğire, 252 
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Abdurrahman b. Halid b. el-Velid b. el-Muğire el-Mahzumi, 
242 

Abdurrahman b. Halid b. el-Velid, 225, 254, 255 

Abdurrahman b. Hanbel el-Kelbi, 440, 445, 446 

Abdurrahman b. Hubeyb b. İsâf, 302 

Abdurrahman b. Huveytıb b. Abduluzzâ, 298 

Abdurrahman b. Hürmüz el-A'rac, 415 

Abdurrahman b. Ka'b, 3/7 

Abdurrahman b. Kays el-Leysi, 381 

Abdurrahman b. Kelede el-Cümahi, 242 

Abdurrahman b. Mehdi, 128, 267, 559 

Abdurrahman b. Mervan, 326 

Abdurrahman b. Mu'az, 301 

Abdurrahman b. Muaviye b. Hişam b. Abdulmelik, 326, 479, 
498 

Abdurrahman b. Muhammed b. el-Eş'as, 331, 354 

Abdurrahman b. Muhammed el-Mahzümi, 555 

Abdurrahman b. Müslim b. Akil, 288, 343 

Abdurrahman b. Nu'aym el-Gâmidi, 385, 398 

Abdurrahman b. Osman es-Sakafi, 181, 260 

Abdurrahman b. Sa'd, 301 

Abdurrahman b. Sâbit el-Cumahi, 416 

Abdurrahman b. Sa'id b. Yarbu”, 406, 417 

Abdurrahman b. Selim el-Kelbi, 398 

Abdurrahman b. Semüre b. Habib, 208, 252, 253, 255, 259 

Abdurrahman b. Servân, 340 

Abdurrahman b. Süleym el-Kelbi, 355, 372, 393, 395, 401 

Abdurrahman b. Süleyman, 553 

Abdurrahman b. Ubeyd es-Sa'di, 368 

Abdurrahman b. Ukbe b. Nâfi, 423 

Abdurrahman b. Ukbe el-Gifari, 423, 424, 425 

Abdurrahman b. Uzeyne el-Abdi, 310, 355 

Abdurrahman b. Ümmü'i-Hakem, 260, 269, 276, 322 

Abdurrahman b. Üzeyne, 359, 362 

Abdurrahman b. Vehb b. Esid, 234 

Abdurrahman b. Yezid b. Câbir, 510 

Abdurrahman b. Yezid b. Câriye, 374,377 
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Abdurrahman b. Yezid el-Hilâli, 290 

Abdurrahman b. Yezid, 4/3, 4/4 

Abdurrahman b. Zeme'a b. Kays, 298 

Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem, 545 

Abdurrahman b. Zeyd b. Hattab, 304 

Abdurrahman b. Ziyad b. En'am, 415, 466 

Abdurrahman Ebü Cebele b. Abdurrahman el-Bahili, 201 

Abdurrahman Ebü Salih b. Abdurrahman, 204 

Abdurrahman Ebzâ, 191 

Abdurrahman el-Kaysi, 243 

Abdurrahman ez-Zâb, 424 

Abdurrezzak b. Hümam, 565 

Abdüs b. Muhammed b. Ebi Halid, 561 

Abdussamed b. Ali b. Abdullah b. Abbas b. 
Abdulmuttalib, 509, 513 

Abdussamed b. Ali b. Abdullah b. Abbas, 512, 513, 524, 
526, 535, 546, 551 

Abdussamed b. Ebân b. en-Nu'man b. Beşir el-Ensari, 488 

Abdusselam b. Harb, 546 

Abdusselam el-Lahmi, 436 

Abdusselam b. Hâşim el-Yeşkuri, 528, 529 

Abduşems b. Abdumenâf oğulları, 138, 139, 266 

Abduveyh, 554 

Abdüleşhel oğulları, 95 

Aberşehir, 461, 466 | 

Abide es-Sülmâni, 193 | 

Abis b. Sa'id, 321 

Absel ve Habnö b. “'İsmat, 452 

Abwl-Abbas es-Seffâh (İlk Abbhasi Halifesi), 490, 498 

Acemler, 164 

Adal, 99 

Adem b. Ali eş-Şeybani, 428 

Aden Ebyen, 4/4 

Aden, 123 

Adiyy b. “İyyaş, 359 

Adiyy b. Adiyy b. Umeyre el-Kindi, 330, 3/8, 386, 418 

Adiyy b. Amr ve Ezher b. Ubeydullah el-Amiri, 330 
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Adiyy b. Ebü'z-Zağba, 89 

Adiyy b. en-Neccâr oğulları, 86, 96, 101, 301 

Adiyy b. Ertat el-Fezari, 385, 383, 385, 398 

Adiyy b. Hâtim et-Tâi, 118, 124, 242, 320 

Adiyy b. Ka'b oğulları, 85, 100, 140, 290, 297, 499 

Adiyy b. Sâbit, 419 

Adiyy b. Sürâke oğulları, 215 

Adiyy b. Tüveyt b. Habib b. Esed, 296 

Adiyy er-Rebab, 498 

Adiyy nehri, 378 

Adiyy oğulları, 86, 116, 237, 245, 319 

Adna, 547 

Affan b. Müslim, 584 

Afiye b. Yezid el-Evdi, 527 

Afra, 86 

Afrika, 178, 180 

Afsin, 568, 569 

Ağdaf Amr b. el-Velid, 545 

Ahlâf, 123 

Ahmed b. el-Cüneyd, 565 

Ahmed b. el-Husayn el-Kumisi, 553 

Ahmed b. Hârün eş-Şeybani, 546 

Ahmed b. İsmail b. Ali, 550, 524 

Ahmed b. İsmail, Eyyüb b. Ca'fer b. Süleyman, 550 

Ahmed b. Riyâh, 569, 570, 571 

Ahmed b. Sa'id b. Selm el-Bahili, 571 

Ahmed b. Sa'id b. Selm, 562 

Ahmed b. Ubeydullah b. el-Hasen b. Anberi, 570 

Ahmed b. Yunus, 570 

Ahvaz, 312 

Ahyâ, 86 

Ahzab savaşı, 318 

Aişe bint el-Muğire b. Ebi'l-As, 319 

Aişe bint Sa'd b. Mâlik, 416 

Aişe, 77, 78, 91, 93, 105, 106, 120, 128, 219, 225, 227, 
276, 306, 355 

Aiz b. Amr el-Müzeni, 125 
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Aiz b. Ebi Kays b. Enes b. Kays, 301 

Aiz b. Mâis, 143 

Akabetu Harretina, 520 

Akabetü'r-Rikâb, 536 

Akıl b. el-Bükeyr, 85 

Akritiyye savaşı, 536 

Albö' b. el-Heysem es-Sedusi, 230 

Ali b. Abdulah b. Abbas, 247, 431 

Ali b. Adiyy b. Muharriz b. Hârise b. Rabia b. Abduluzzâ, 
234 

Ali b. Adiyy b. Rabia b. (Abduluzzâ) b. Abdişems b. 
Abdi-menâf, 222 

Ali b. Ebi Sa'id, 562, 563 

Ali b. Ebi Talib b. Abdulmuttalib, 82, 91, 93, 104, 118, 183, 210, 220, 225, 226, 227, 228, 233, 238, 240, 241, 
243,244, 245, 246, 247, 249, 250, 288, 493, 529 

Ali b. el-Hakem el-Benâni, 475 

Ali b. el-Hasen b. Kahtabe, 553 

Ali b. el-Husayn b. el-Hurr, 471 

Ali b. el-Kirmani, 469 

Ali b. el-Mehdi, 521, 523 

Ali b. er-Rebi”, 496, 497 

Ali b. Hârün Emirü'l-Mü'minin, 557 

Ali b. Hişam, 566, 567 : 

Ali b. Hüseyn b. Hüseyr b. Ali, 288 

Ali b. Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib, 364 

Ali b. İsa b. Mâhân, 534, 546, 547, 552, 553, 556, 557 

Ali b. Muhammed, 77,81,84,85,87,89,91, 93, 107, 110, 112, 114, 126, 146, 149, 156, 165, 188, 196, 197, 198, 
203 

Ali b. Musa b İsa b. Musa b. Muhammed, 550 

Ali b. Musa b. Ca'fer, 562 

Ali b. Musa, 507 

Ali b. Nasr el-Cehdami, 546 

Ali b. Salih b. Hayy, 510 

Ali b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas, 523, 524, 
526, 
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Ali b. Yaktin, 528, 534 

Ali b. Zeyd b. Cüd'an, 384, 47/8 

Ali b. Zübyân, 549 

Ali oğulları, 271, 272,273, 274 

Alkame b. Abdullah el-Müzeni, 184, 389 

Alkame b. Cünâde el-Haceri, 279 

Alkame b. el-Ahsem, 279 

Alkame b. Kays el-Naha'i, 290 

Alkame b. Mersed, 419 

Alkame b. Vakkas el-Leysi, 351, 359 

Allafiyyeyn, 335 

Amid, 171-172, 528, 542 

Amine bint Alkame b. Safvan el-Kinâni, 315 

Amir b. Abdullah b. ez-Zübeyr b. el-Avvam, 420, 425 

Amir b. Abdurrahman b. Amr, 303 

Amir b. el-Adbat, 111 

Amir b. el-Bükeyr, 140 

Amir b. el-Ekü”, 109 

Amir b. el-Hars b. Sa'lebe, 302 

Amir b. et-Tufeyl, 102 

Amir b. İsmail, 484 

Amir b. Lüey oğulları, 140, 235, 256, 275, 298, 382 512, 
521 

Amir b. Lüey, 123, 246 374, 441 

Amir b. Mâlik b. Ca'fer, 124 

Amir b. Mesma' b. Mâlik, 368 

Amir b. Mesud, 317 

Amir b. Rabi'a, 208 

Amir b. Sa'd b. Mâlik, 395 

Amir b. Sâbit, 141 

Amir eş-Şa'bi, 186, 345, 374 

Amir b. Ubeyde el-Bahili, 425, 439, 444, 484, 490, 

Amir b. Ukbe, 301 

Amir b. Vâsile Ebü't-Tufeyl, 319 

Amir b. Zübâre el-Mürri, 465, 475, 478, 488 

Amir oğulları, 103 

Ammar b. Ebi Ammar, 7/8, 121, 419, 
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Ammar b. Seleme, 300 

Ammar b. Suheyb, 296 

Ammar b. Yasir, 152, 186, 193, 226, 229, 230, 237, 238, 
242, 244 

Amr b. Abdula'la el-Hakemi, 418 

Amr b. Abdullah b. Ebi Kays, 235 

Amr b. Abdullah b. Ebi Talha el-Ensari, 386 

Amr b. Abdullah b. Zeme'a, 298 

Amr b. Abdullah el-Absi, 415, 420 

Amr b. Abduvedd, 85 

Amr b. Atik, 487 

Amr b. Avf oğulları, 80, 85, 96, 109, 110, 278 

Amr b. Cebele, 242 

Amr b. Cürmüz, 232 

Amr b.Dinar, 121, 122,441 

Amr b. Ebi Amr, 301 

Amr b. Ebi Hasen, 302 

Amr b. Ebi Üveys b. Sa'd b. Ebi Serh b. el-Hâris b. Habib b. 
Huzeyfe b. Nasr b. Mâlik b. Hasel, 140 

Amr b. Eb”s-Salt b. Kunara, 342, 346 

Amr b. el-As, 104, 110, 123, 147, 148, 160, 176,177, 187, 
189, 194, 197, 199, 223, 238, 239, 249, 252, 253 

Amr b. el-Asi, 166 

Amr b. el-Cemüh, 98 ;; 

Amr b. el-Ehtem, 118 i 

Amr b. el-Eşref, 236 ' 

Amr b. el-Hadrami, 88, 241, 250 

Amr b. el-Hamk el-Huzâ'i, 242, 260 

Amr b. el-Haris, 3/4 

Amr b. el-Mu'alla b. Amr, 301 

Amr b. el-Muhacir, 516 

Amr b. el-Vazzah, 450 

Amr b. es-Sadiyy el-Ganevi, 348 

Amr b. Fâtik el-Kelbi, 395 

Amr b. Halede ez-Züraki, 356 

Amr b. Haşrem, 303 

Amr b. Hazm el-Ensari, 119, 123, 269, 301. 
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Amr b. Hureys el-Mahzumi, 334, 353 

Amr b. Kays el-Kindi, 382 

Amr b. Kays es-Seküni, 385 

Amr b. Kays, 97, 382 

Amr b. Kesir b. es-Salt, 297 

Amr b. Kuteybe, 290 

Amr b. Ma'dikerib el-Zübeydi, 119, 163, 184 

Amr b. Mâlik en-Nukri, 467 

Amr b. Mâlik oğulları, 95 

Amr b. Mansur, 539 

Amr b. Mebzül oğulları, 95, 142 

Amr b. Merzük, 569 

Amr b. Meymün el-Evdi, 331, 507 

Amr b. Mu'az b. en-Nu'man, 95 

Amr b. Muaviye el-Ukayli, 281, 282 

Amr b. Muhammed b. el-Kâsım es-Sakafi, 423, 539 

Amr b. Muharriz el-Eşca'i, 358 

Amr b. Mutraf (b. “Alkame) b. Amr, 95 

Amr b. Mürre el-Cemeli, 416 

Amr b. Mürre el-Mühri, 27/8, 27/7 

Amr b. Müslim el-Bahili, 355, 386, 395 

Amr b. Sâbit, 95, 551 

Amr b. Sa'id b. el-As, 123, 148, 161, 283, 308, 332 

Amr b. Sa'id b. el-Hâris b. es-Samme, 301 

Amr b. Sa'id b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, 297 

Amr b. Sa'id el-Avezi, 371 

Amr b. Sa'id 281, 287,299, 310, 329 

Amr b. Sehl, 329 

Amr b. Süheyl b. Abdulaziz b. Mervan b. el-Hakem, 445, 
443 

Amr b. Süveyd b. Ukbe b. 'Uveym b. Sâ'ide, 299 

Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah b. Amr b. el-As, 
431 

Amr b. Temim b. Guzziyye, 302 

Amr b. Ubeyd et-Tanâfisi, 504, 546 

Amr b. Ümeyy ed-Damri, 102, 124 

Amr b. Yezid b. es-Seken, 300 
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Amr b. Züheyr, 515, 525 

Amr el-Arabi, 537 

Amvas Tâ'unu, 1/1 

Anbese b. Ebi Süfyan b. Harb, 253, 256, 340 
Anec, 396 

Ankara, 569 

Antâbülüs, 177, 178 

Antakya,166, 256,350, 367, 

Antere, 98 

Anzerân, 520 

Arafat, 462, 561 

Arap heyetleri, 118 

Araplar, 7/5, 17/0, 174, 178, 340, 561 
Arba', 412. 

Arfata b. Hubâb b. Habib, 115 

Arfece b. el-Verd es-Sa'di, 466 

Arif b. el-Hashas el-Hilâli, 243 

Arim b. el-Fadl, 565 

Asım b. Abdullah b. Yezid el-Hilâli, 405, 415, 428, 490 
Asım b. Amr b. Katâde, 95 

Asım b. Amr el-Esidi, 152 

Asım b. Amr es-Semerkandi, 428, 47/8 
Asım b. Behdele, 165, 455, 

Asım b. Cemil, 517 

Asım b. Damra es-Selüli, 330 

Asım b. Ebi Asım, 481 

Asım b. Fedâle, 2/9 

Asım b. Kays b. es-Salt, 235 

Asım b. Küleyb, 500 

Asım b. Ömer b. Abdulaziz, 453 

Asım b. Ömer b. el- Hattab, 297, 323 
Asım b. Ömer b. Hafs, 525 

Asım b. Ömer b. Katâde el-Ensari, 92, 99, 105, 444, 447 
Asım b. Sâbit b. Ebi'l-Akleh, 93, 100 
Asım b. Umeyr, 470 

Asım b. Zeyd, 458 

Asım el-Cuhderi, 467 
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Asiyyü'l-Esved el-Kezzab, 144 

Asrem b. Abdulhamid et-Tâi, 552, 553 

Ata b. Ebi Müslim el-Horasani, 494 

Atâ' b. es-Sâib, 345, 499 

Ata” b. Yesâr, 394 

Ata” b. Yezid el-Leysi, 404 

Ata” b. Ebi Rebâh, 414 

Atik b. Amir b. Abdullah b. ez-Zübeyr, 4/2 

Atike bint Yezid b. Muaviye, 357, 385 

Atiyye b. Sa'd el-Avfi, 449 

Atiyye et-Tağlibi, 460 

Attab b. Useyd b. Ebi”-'Ays b. Ümeyye, 112, 117, 123, 
145 

Attab b. Verkâ er-Reyâhi, 317, 342 

Attab b. Esid, 151 

Avf b. Ebi Cemile el-A'rabi, 507 

Avf b. el-Hazrec oğulları, 302 

Avf b. el-Hazrec, 97 

Avf b. Mâlik el-Eşca'i, 325 

Avf oğulları, 299 

Avn b. Ca'de b. Hübeyre b. Ebi Vehb el-Mahzumi, 227 

Avn b. Ca'de el-Muhzumi, 247 

Avn b. Cümhan es-Sa'di, 558 

Avn b. Ebi Cühayfe, 419 

Avn b. Ertaban, 207 

Avn b. Rifâ'a, 301 

Avvam el-Yahsubi, 282 

Aynu Ab'ad, 544 

Aynu Zerbe, 547 

Aynw'i-Verde, 455 

Aynu't-Temr, 146, 460, 544 

Aynuşşems, 197 

Azerbaycan, 17/2, 183, 184, 188, 189, 194, 199, 203,357, 364,372, 391, 396, 403, 405, 406, 408, 409, 412, 415, 
446 452, 458, 498, 539 

Azerbaycanlılar, 188, 199 

Aziz b. Ebi'l-Mutevekkil, 459 


593 


Ba'arbaya, 539 

Ba'lebek , 156, 159, 194 

Ba'uze, 132 

Bâb b. Zi”i-Cerre, 175 

Babık, 568, 569 

Babu'l-Câbiye, 447, 448 

Babu'ş-Şarki, 179 

Bâce, 365 

Bâcerma, 5428 

Bâcmirâ, 506 

Bağdat, 146, 506, 545, 554, 558, 559, 562, 563, 571 

Bâhan, 160 

Bâhile, 235 

Bahrân maden ocağı, 92 

Bahre kalesi, 198 

Bahreyn, 143, 151, 156, 192, 323, 328, 335, 336, 375, 402, 
423 

Bâhümşa, 479 

Bam Ezdan, 157 

Barka, 253, 518 

Bârüsmâ, 146, 152 i 

Basbabri, 164 

Bâsir, 541 

Basra Abdulkays'ı, 242 

Basra Diclesi, 508, 509, 510 

Basra haricileri, 466 

Basra kanalı, 315 

Basra Kays'ı, 242 

Basra Kureyş'i, 242 

Basra Lehâzüihn'i, 242 

Basra nehri, 206 

Basra Temim'i, 242 

Basra, 146, 147, 156, 157, 158, 159, 167, 194, 200,201, 206, 211, 222, 223, 225, 226, 227, 228,230,231,241, 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242, 244, 249, 250, 252, 254, 256, 257, 259, 269, 272, 27/4, 275,279, 441, 443, 455, 459, 460, 475, 484, 486, 487, 492, 498, 500, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 514, 519, 521, 522, 523, 526, 534, 535, 536, 537, 538, 544, 545, 547, 548, 5SI, 558, 559, 560, 562, 569, 570,571 

Basralılar, 162, 167, 183, 188, 196, 201, 233, 311, 312, 
314, 323, 338, 398, 443, 462, 507, 510, 524, 539 

Batin, 332 

Bâzan ailesi, 441 

Bâzân, 333 

Bâzeğis, 205, 207 

Becile, 242 

Bedir b. Süfyan b. Mâlik, 358 

Bedir bölgesi, 82 

Bedir Gazvesi, 82,85, 90, 92 

Bedir gecesi, 307, 310 

Bedir savaşı, 122, 140, 141 

Bedir vakası, 83 

Bedir, 82, 88,90, 91, 92, 122, 385 

Behiyy, 323 

Behmen b. Hümüzân Züwl-Hâcib, 152, 153 

Behrâ, 234 

Behrân, 122 

Bekkâr b. Abdullah, 281, 290 

Bekr b. Abdullah b. Kays b. Sareme, 301 

Bekr b. Abdullah el-Müzeni, 405 

Bekr b. Muaviye el-Bahili, 527 

Bekr b. Süveyd, 414 

Bekr b. Vail, 228, 444, 454 

Bekr b. Valil kabilesi, 544 

Bekr (Râvi), 77,80,81,86, 90, 91, 93,94, 99, 100, 101, 104, 105, 112,113, 126,143, 145, 147, 152, 155, 156, 
160, 162, 164,170, 171, 190, 444 

Bekre ailesi, 444 

Bel'adeviyye, 224 

Belc b. Bişr, 423 
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Belc b. el-Müsenna b. Mahreme el-Abdi, 462, 483 
Belc b. Ukbe es-Sa'di, 47/0 

Beled, 540 

Belencer, 202, 394, 395, 396, 416 
Belh, 205, 259, 350, 428 

Belhâris b. Ka'b kabilesi, 119, 123, 224 
Belhüceym, 235 

Beli kabilesi, 97, 129 

Beluniye, 417 

Beni 'Amir b. Sa'sa'a”, 92 

Beni Abduddâr b. Kusay, 93 

Beni Amr b. Avf, 80 

Beni Bâzân, 340 

Beni el-Mustalık gazvesi, 105, 122 
Beni Esed b. Huzeyme oğulları, 94 
Beni Hısn, 228 

Beni Kayle, 79 

Beni Kaynukö”, 92 

Beni Mâzin b. Mansur, 156, 228 
Beni Müdlic, 82 

Beni Sa'd b. Bekr, 156 

Beni Süleym, 83, 92, 111 

Beni Temim, 156 

Beni Zafer, 93,95 | 

Benü “Abs, 124 

Benü Abdullah b. Gatafan, 124 
Benü Amir b. Sa'sa'a, 124 

Benü Kilâb, 124 

Benü Nâciye, 239 

Benü Süleym, 124, 129 

Benü Temim, 130, 156 

Berâat suresi, 118 

Berberiler, 276, 335, 387, 423, 425, 490, 517 
Bercme, 377 

Berdân b. Sâlim, 510 

Berka, 17/8 

Bertiyân, 175 
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Berza'a, 197, 202, 350, 409, 410, 490. 
Besbes b. Amr, 89 

Beşir b. Abdullah, 141 

Beşir b. Sa'd, 103, 104 

Beşir b. Meymün, 57/2 

Beşir b. Süveyd el-Cüheni, 103 

Beşir er-Rehhâl, 506 

Bette, 254 

Bey'atu'r-Ridvan, 230, 244 

Beyâza b. Amir oğulları, 100,123, 303 
Beyhak, 204 

Beyhesiler, 458 

Beyt (Kâbe), 106, 118 

Beytü's-Serir, 420 

Beytü'z-Zeheb (Altın evi), 269 

Beytü Cibrin, 148 

Beytü'l-Makdis, 89,90, 91, 166, 
Bezzâr, 539 

Bi'r-i Meymün, 511 

Bi'r-i Ma'üne olayı, 88, 101 

Bicâbelk, 476 

Bihbenza, 472 

Bika 159 

Beykend, 274, 360 

Bilal b. Ebi Berede b. Ebi Musa el-Eş'ari, 418, 427, 425 
Bilal b. el-Hâris el-Müzeni, 278, 283 
Bilâl b. Ebi Hüreyre ed-Düsi, 243 
Bilâl b. Mâlik el-Müzeni, 103 

Bilâl b. Rebâh, 507, 522 

Birit Ebi Süfyan b. Harb b. Ümeyye, 314 
Bint Yezdicerd b. Kisra, 442 
Bintü'l-Ferâfise el-Kelbiyye, 200 
Birazu'r-Rüz, 4/8,479 

Birek, 27/5 

Birinci Butnan savaşı, 320 

Bistam b. Amr, 516 

Bistam b. Leys es-Sa'lebi, 458, 459 
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Bistam b. Müslim, 77 

Bistam nehri, 164 

Bişr b. Abdulmelik b. Bişr b. Mervan, 461, 483 

Bişr b. Ebi Süd el-Guddâni, 132 

Bişr b. el-Berra' b. Ma'rür, 109 

Bişr b. el-Mufaddal, 107, 548 

Bişr b. el-Velid b. Abdulmelik b. Mervan, 370, 373, 376 

Bişr b. es-Sâib, 396 

Bişr b. Harb Ebü Amr, 467 

Bişr b. Hassân el-Mehri, 380 

Bişr b. Mervan b el-Hakem, 324, 327, 329, 352, 353 

Bişr b. Ömer ez-Zehrâni, 565 

Bişr b. Safvan el-Kelbi, 391, 395, 400, 403, 405, 423 

Bişr b. Safvan, Yezid b. Mesrük el-Yahsubi, 394 

Bişr b. Sefvan el-Kelbi, 400 

Bişr b. Selâm el-Abdi, 439, 488 

Bişr b. Yesâr, 485 

Bitna, 521 

Bizans kralı Konstantin b. Elion, 493, 500 

Bizans kralı Manuel, 197 

Bizans, 160, 197, 225, 253, 255, 256, 257, 259, 269, 274, 275,276,277,278,279,289,317,333, 334, 335, 347, 348, 349, 351, 366, 367, 376, 377, 382, 393, 395, 396, 403, 404, 405, 406, 407, 412, 414, 415, 416, 417, 420, 422, 494, 495, 501, 510, SII, 535, 536, 546, 547, 568, 
569 

Bizanslılar, 252, 494, 523, 535, 568 

Buceyr b. es-Selheb, 488 

Buhara kralı Verdânhudâh, 363 

Buhara, 274 

Buhayne bint el-Hâris b. el-Muttalib, 139 

Büran, 119, 510 

Burcan, 377 

Busir, 486, 492 

Busra, 147 

Butâh bölgesi, 130 

Butnan el-Ahire, 321 
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Butnân savaşı, 321 

Butnânu Habib, 318, 321 

Buvât, 81, 122 

Buzâha, 129, 130 

Bücre b. Halef b. Südad b. Abdullah b. Kurat b. Rizah, 140 
Büdeyl b. Meysere el-Ukayli, 428 

Büdeyl b. Nu'aym el-Adevi, 290 

Bühayretü”l-Fürsan, 361 

Bükeyr b. Abdullah b. el-Eşec, 452, 458 

Bükeyr b. Abdullah el-Leysi, 162 

Bükeyr b. Ebi Hârün el-Beceli, 346 

Bükeyr b. Vâil el-Tâhi, 274 

Bükeyr b. Veşşah es-Sureymi, 354 

Büreyde el-Eslemi, 304 

Büsbeytile, 199 

Büsr b. Ertât el-Amiri, 176, 243, 246, 248, 253, 269, 351 
Büsr b. Sa'id, 384 

Büst, 255 
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Ca'fer b. Abdullah b. Hâşim et-Tağlibi, 540 
Ca'fer b. Abdullah b. Mâlik, 294 

Ca'fer b. Ali b. Ebi Talib, 287 

Ca'fer b. Amr b. Ümeyye ed-Damri, 101, 369 
Ca'fer b. Avn el-Mahzümi, 101, 580 

Ca'fer b. Burkan, 175, 510, 

Ca'fer b. Ca'fer b. Ebi Ca'fer, 552 

Ca'fer b. Ebi Ca'fer, 551 

Ca'fer b. Ebi Talib, 111, 112 

Ca'fer b. el-Abbas, 453 

Ca'fer b. Hanzala el-Behrani, 428, 500 
Ca'fer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyn, 508 
Ca'fer b. Muhammed b. el-Eş'as, 552, 556 
Ca'fer b. Sa'lebe, 300 

Ca'fer b. Süleym, 512 
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Ca'fer b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas, 506, 507, 
513, 518, 551 

Ca'fer b. Süleyman ed-Dab'i, 77, 514, 524 538, 

Ca'fer b. Yahya b. Halid b. Bermek, 547, 552, 554, 556 

Ca'fer el-Ahmer, 523 

Ca'fer oğulları, 103, 528 

Câbân, 152, 396 

Câbir b. Abdullah b. Amr b. Hirâm, 98 

Câbir b. Abdullah el-Ensari, 91, 106, 107, 108, 321 

Câbir b. el-Esved ez-Zühbri, 321 

Câbir b. Ka'b el-Cüdeydi, 274 

Câbir b. Semure es-Sevâi, 329 

Câbir b. Tevbe el-Kilâbi, 411, 514 

Câbir b. Yezid el-Cw'fi, 455 

Câbir b. Zeyd, 366 

Câbir, 301 

Cahcabâ b. Kelefe oğulları, 300 

Cahcaba b. Kulfe b. Amr b. Avf oğulları, 100 

Cahşene, 454 

Calinos, 162, 163 

Cami' b. Şeddad, 455 

Câriye b. Kudâme es-Sa'di, 242, 244, 246, 248 

Câriye b. Sürâke, 144 

Cebele b. el-Eyhem, 124 

Cebele b. Suheym eş-Şeybani, 428, 441 

Cebelü'l-Memtür, 254 

Cedid b. Mâlik el-Yahmudi, 175 

Cedid b. Mâlik, 175 

Cehcebe oğulları, 141 

Cehdam b. Abbad b. Husayn, 343 

Cehm b. Zahr b. Kays, 340 

Cehver b. Mirar el-'Acli, 500 

Celüla” savaşı, 168, 169, 170 

Celüla” el-Vaki'a, 165, 168, 169, 170, 172, 258, 478 

Cemâcim savaşı, 345, 346, 355 

Cemed, 144 

Cemel savaşı, 247 


600 


Cemel vakası, 223, 226, 227, 230, 231,232, 237 

Cemi” b. Mukarrin el-Kelbi, 452 

Cemil b. Sahr, 516, 517 

Cenâbetü's-Seb”, 320 

Cenâh, 374 

Cennâbe, 571 

Cerir b. Abdullah el-Beceli, 124, 154, 159, 172, 174, 179, 
188, 195, 257, 269 

Cerir b. Hâzım, 535 

Cerir b. Yezid b. Cerir b. Abdullah el-Beceli, 443, 500 

Cerm kabilesi, 337 

Cerm oğulları, 232 

Cersüme, 363 

Cervel b. el-Abbas b. Amir b. Sâbit, 141 

Ceşm, 124 

Cevriyye b. Esma”, 536 

Ceyda', 336 

Ceyfer b. Abdullah b. Mâlik, 395 

Ceyhan, 520, 535 

Cezime, 132 

Ci'râne, 115 

Cibril b. Yahya, 502, 504, 508, 515, 554 

Cisru'l-Basra, 251, 254 

Cuhâ, 330 

Cumah oğulları, 403, 406 

Cür, 203 

Cuvâsa, 323 

Cüzcân, 205, 414, 415 

Cübbü Sümâka, 545 

Cübeyr b. Hayye, 260 

Cübeyr b. Mâlik, 139 

Cübeyr b. Mut'im, 94, 193, 221, 278 

Cübeyr b. Nüfeyr, 347, 300 

Cüdân b. 'Aiz Ebü Abdullah b. Cüdân, 236 

Cüdar b. Kays eş-Şeybani, 376, 458 

Cüdey” b. Ali b. Şebib b. Amir b. Nuvari b. Duyeym b. Muleyh b. Şurtan b. Ma'n b. Mâlik, 468 
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Cüfeyl, 291 
Cüfreliler, 324 
Cüheyne bölgesi, 82, 87,97, 122 
Cüheyne toprakları, 87, 97, 112 
Cüleyha b. Abdullah b. Muharib, 116 
Cümah b. Amr oğulları, 234, 297, 306 
Cümmrân, 367 
Cünâde b. Ebi Ümeyye, 225, 276, 279, 347 
Cündisâbur, 173, 179 
Cündüb b. Züheyr, 242, 243 
Cüneyd b. Abdurrahman, 425 
Cürâşe b. Şeyban, 542 
Cürâşe eş-Şâri, 544, 545, 
Cürcan, 203, 376,377, 475, 521 
Cürcanlılar, 470 
Cürcir, 199 
Cüreş, 123, 488 
Cüruf bölgesi, 126 
Cürzan, 202 
Cüvâsa, 143 
Cüveyriye bint el-Hâris b. Ebi Dırar, 105, 276 
Cüzâm, 110 
Cüzeyme b. Amir b. Abdimenât, 113 

| 

| -D- 


Dabbe oğulları, 233, 236 
Dâbık, 378, 493, 499, 500 
Dahhak b. Kays el-Mahlemi, 451 
Dâhir, 363 

Dahran, 100 

Damra b. 'İyâz, 142 
Damra oğulları, 81 
Dânekaşşe savaşı, 510 
Dâr (ev) olayı, 222 

Darâ, 172 

Darbu'l-Hades, 203 
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Dâru'n-Nedve, 306 

Davud b. Ali b. Abdullah b. Abbas, 486, 493, 496, 497 

Davud b. Amir b. el-Hâris, 336 

Davud b. Ebi Hind, 165, 198, 300 

Davud b. el-Husayn, 495 

Davud b. el-Velid b. Karaze b. Abdiamr b. Nevfel, 294 

Davud b. en-Nu'man, 328 

Davud b. Hâtim, 465 

Davud b. İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali, 557, 562 

Davud b. İsmail er-Rebzi, 5529 

Davud b. İsmail, 541 

Davud b. Sa'id el-Kâtibi, 418 

Davud b. Süleyman, 570 

Davud b. Talha, 379 

Davud b. Yezid b. Hâtim, 553, 562 

Davud b. Yezid b. Ömer b. Hübeyre, 475, 483, 552, 554 

Dazeveyh, 145 

Debil, 350 

Debse, 492, 537 

Decâce bint es Salt, 206 

Derâbcerd, 198, 203, 324 

Derbâne, 414 

Derbü'l-Hades, 520 

Destevâ, 312 

Destu Meysân, 157, 161 

Devs, 296 

Deyru Ka'b, 164 

Deyru'l-Mesâlih, 165 

Dımam b. Salebe, 118 

Dımaşk Kays'ı, 243 

Dımaşk Kinde'si, 243 

Dımaşk, 154, 160, 194, 278, 282, 319, 321, 351, 360, 397, 
428, 436,442, 447, 448, 449, 485, 496 

Dımaşklılar, 155, 243, 353, 371, 398, 448 

Dinar, 187 

Diru'l-Cemâcim, 340, 353 

Diru”'s-Saâlib, 453 
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Dicle nehri, 165, 446 

Dicle, 157 324, 479, 483, 540 
Dihye b. Halife el-Kelbi, 104, 124 
Dihyetü'l-Kelbi, 109, 125 

Dihye, 109, 275 

Dinar, 187 

Dinar b. en-Neccâr oğulları, 96, 301 
Dinar Ebü'l-Muhâcir, 278 

Dinar b. Dinar, 327 

Direfş Kabyân, 153 

Diru Sem'an, 384, 385 
Diru'l-Cemâcim, 340, 342 
Dubay'a b. Harmele el-Kaysi, 261 
Dubey'a oğulları, 39, 270,272, 514 
Dubeys b. Abdullah el-Beceli, 527 
Duhaym, 229 

Düme, 117, 118 

Dümetü'i-Cendel, 238 

Düceyl gecesi, 345 

Düceyl köprüsü, 332 
Düceylu'l-Ehvaz, 340 

Düfeyf, 405, 419 

Düldül, 111 


Ebâ Berra, 102 

Ebâ Rehm el-Gifâri, 122 

Ebân b. Abdulmelik, 483 

Ebân b. Abdullah b. Avf, 296 

Ebân b. Darem oğulları, 412 

Ebân b. Dubâre b. Afir b. Seyf b. Ziyezen, 428 

Ebân b. el-Velid b. Ukbe b. Muayyıt, 327 

Ebân b. Hasel, 299 

Ebân b. Osman b. Affan, 232, 333, 336, 347, 352, 356, 358, 
402 

Ebân b. Sadaka, 529 
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Ebân b. Sa'id, 148 

Ebân b. Sa'idb. el-As, 160, 161 

Ebân b. Sa'idb. el-Asda, 123, 148 

Ebân b. Sama'a, 510 

Ebi Leyla, 439 

Ebi Sa'id el-Hudri, 96 

Ebi”l-Cevzâ', 539 

Ebnâ', 124 

Ebred b. Hübbar, 326 

Ebrehe b. es-Sabah el-Himyeri, 77,471,4/3, 489, 
Ebrekâvan adası, 465 

Ebreşehir, 204 

Ebtuh, 305 

Ebü “Akil, 141 

Ebü “Albö', 295 

Ebü “Avn, 503 

Ebü “İmrân el-Hüzeli, 412 

Ebü “İmran el-Cüveyni, 459 

Ebü 'Ubeyde, 138, 151, 146, 166 

Ebü Abdullah b. Mevhib b. Rebâh, 296 

Ebü Abdullah el-Huza'i, 565 

Ebü Abdullah, 147, 264, 265 

Ebü Abdurrahman el-Kayni, 256 

Ebü Abdurrahman es-Sülemi, 329 

Ebü Abs b. Ceber, 208 

Ebü Ahmed Muhammed b. Abdullah ez-Zübeyri, 563 
Ebü Akil ailesi, 380 

Ebü Ali b. Abdullah b. el-Hâris b. Rahda, 140 
Ebü Amir Ukbe b. Amir el-Cüheni, 245 
Ebü Amir el-Eş'ari, 114 

Ebü Amr b. Abdllah b. Amr b. Üveys, 298 
Ebü Anese, 85 

Ebü Asım ed-Dahhak b. Muhalled, 420, 565 
Ebü Avâne el-Vezzâh, 163, 537 

Ebü Avn el-Humusi, 525 

Ebü Avn el-Humusi 

Ebü Avn es-Sakafi, 419 
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Ebü Aziz b. Umeyr, 421 

Ebü Basir 'Utbe b. Esid, 139 

Ebü Behcet, 543 

Ebü Bekr Abdullah b. Cafer b. Ebi Talib, 294 

Ebü Bekr b. 'İyyaş, 557 

Ebü Bekr b. Abdullah b. Muhammed b. Ebi Sebre, 521 

Ebü Bekr b. Abdullah b. Yezid, 448 

Ebü Bekr b. Abdurrahman b. el-Hâris b. Hişam, 366, 472 

Ebü Bekr b. Abdurrahman b. Huveytıb, 441 

Ebü Bekr b. Abdurrahman b. Sa'id b. Zeyd b. Amr b. 
Nüfeyl, 297 

Ebü Bekr b. Ali b. Ebi Talib, 288 

Ebü Bekr b. Ebi Musa el-Eş'ari, 356 

Ebü Bekr b. el-Hantef b. es-Secef, 343 

Ebü Bekr b. Hazm, 372, 379, 397 

Ebü Bekr b. Kilâb oğulları, 453, 465, 470 

Ebü Bekr b. Muhammed'b. Amr b. Hazm, 37/4, 37/6, 380, 
381, 383, 384,417, 427 

Ebü Bekr b. Muhammed b. Muhammed b. Amr b. Hazm, 386 

Ebü Bekr b. Ubeydullah b. Ömer b. el-Hattab, 297 

Ebü Bekr es-Sıddik, 101, 137,147, 149, 150,159, 177 

Ebü Bekr (İlk halife), 79, 80, 129, 132, 133, 137, 143, 144, 145, 149, 150, 15I, 152, 154, 157, 215, 266, 305, 326, 
344 

Ebü Bekre, 114, 167, 203, 269 

Ebü Bera” Amir b. Mâlik b. Ca'fer Mula'ibwl-Esinne, 101, 
411 

Ebü Berede b. Ebi Musa el-Eş'ari, 355, 396 

Ebü Berze el-Eslemi, 269, 304 

Ebü Berze'a, 333, 354 

Ebü Beşir el-Mâzini, 305 

Ebü Bişr Ca'fer b. Ebi Vahşiyye, 428 

Ebü Bürde b. Niyâr, 253 

Ebü Ca'fer Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas, 495, 498 

Ebü Ca'fer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib, 415 
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Ebü Ca'fer b. Yezid b. el-Ka'ka' el-Kâri, 487 

Ebü Ca'fer el-Mansur, 509 

Ebü Ca'fer Ubeydullah b. el-Hasen el-Anberi, 481, 482, 483, 493, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510,511, 512,513,514, 515, 516,517, 518, 519, 
520, 524, 525, 526, 529 

Ebü Câbir, 98 

Ebü Cebr b. Ebi Ubeyd, 153 

Ebü Cehil, 87 

Ebü Cehm b. Huzeyfe, 278 

Ebü Cemre ed-Dab'i, 425 

Ebü Cifer, 508 

Ebü Cübeyre b. ed-Dahhak el-Ansari, 194, 300 

Ebü Cühayfe Vehb es-Sevâi, 329 

Ebü Davud b. Umeyr b. Mâlik, 303 

Ebü Davud el-Hafri, 5604 

Ebü Davud Süleyman b. Davud et-Tayâlisi, 78, 89, 90, 120, 149, 191, 515, 

Ebü Ducâne, 138, 142 

Ebü es-Sıddik en-Naci, 406 

Ebü Esid es-Sâ'idi, 206 

Ebü Eymen, 98 

Ebü Eyyüb el-Ensâri, 31, 125, 135, 136, 249, 259, 283, 

303 

Ebü Eyyüb el-Ezdi, 363 

Ebü Eyyüb el-Muryani, 529 

Ebü Eyyüb Halid b. Zeyd el-Ensâri, 80, 244, 280 

Ebü Füdeyk Abdullah b. Sevr b. Kays b. Sa'lebe, 323 

Ebü Füdeyk Necde b. Amir, 323 

Ebü Füdeyk, 357 

Ebü Habbe b. Guzziyye b. Amr, 142 

Ebü Halid b. el-Esfah el-Kindi, 429 

Ebü Halid el-Ahmer, 547 

Ebü Hamza el-Muhtar b. Avf el-Ezdi, 78, 462, 463, 464, 
471,473, 489 

Ebü Hanife en-Nu'man b. Sâbit, 509 

Ebü Harb b. Ebi el-Esved ed-Düeli, 405 

Ebü Hârün b. Zira” en-Nümeyri, 314 
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Ebü Hasen, 302 

Ebü Hâşim, 323 

Ebü Hayyan el-Teymi, 504 

Ebü Hayye, 96 

Ebü Hâzim, 495 

Ebü Hilâl er-Râsibi, 311, 523 

Ebü Hubeyre b. el-Hâris (b. 'Alkame) b. Amr b. Sekf b. Malik b. Mebzül, 95, 101 

Ebü Humeyd es-Sâ'idi, 278 

Ebü Hureys, 219 

Ebü Husayn, Sa'id b. Mesrük es-Sevri, 455 

Ebü Huzeyfe b. 'Utbe b. Rabia b. Abdişems, 138 

Ebü Huzeyfe, 568 

Ebü Hubeyre 101 

Ebü Hüreyre, 111, 192, 216, 276,279, 533, 541 

Ebü İdris el-Havlâni, 337, 356 

Ebü İsa b. Amr, 382 

Ebü İsa b. Hârün Emirü'l-Mü'minin, 564 

Ebü İshak b. Emirü'l-Mü'minin, 562 

Ebü İshak el-Hadrami, 189, 191 

Ebü İshak el-Hemdani, 455 

Ebü İshak el-Mw'tasım Billâh, 569 

Ebü İshak es-Subey'i, 320 

Ebü İshak eş-Şeybani, 302 

Ebü İsmail b. Ebi Füdeyk, 561 

Ebü Katâde el-Adevi, 253 

Ebü Katâde el-Ensari, 249 

Ebü Katâde, 121,131, 132, 275 

Ebü Kays Amr b. Müslim el-Bahili, 418 

Ebü Kays b. Abdurrahman b. Adiyy, 298 

Ebü Kays b. el-Hâris b. Kays, 140 

Ebü Kays b. Habib b. Rabia b. Amr b. Umeyr, 153 

Ebü Kebşe, 195 

Ebü Kerb, 446 

Ebü Kuhâfe Osman b. Amr, 150, 159 

Ebü Kullâbe el-Cürmi, 395 

Ebü Kurre es-Sufferi, 467 
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Ebü Leheb ailesi, 512 

Ebü Lübâbe, 122 

Ebü Ma'n, 401, 441 

Ebü Ma'şer el-Medeni, 128, 138, 139, 140,141, 417, 535 

Ebü Mâlik es-Sekseki, 401 

Ebü Mansur el-Kâtib, 520 

Ebü Mekin Nuh b. Ca'une, 510 

Ebü Meryem el-Hanefi, 135, 193 

Ebü Meryem, 173, 245 

Ebü Mesud Ukbe b. Amr el-Bedri, 227 

Ebü Mesud el-Bedri, 250 

Ebü Mesud, 207, 250 

Ebü Mevyem, 173 

Ebü Meysere, 312 

Ebü Miclez, 168, 402 

Ebü Mihcen, 153 

Ebü Muabbed, 395 

Ebü Muaviye ed-Darir, 55, 58 

Ebü Muhammed b. Abdullah b. Yezid b. Muaviye, 448 

Ebü Muhammed b. Sirin, 147 

Ebü Mukâtil, 522 

Ebü Musa el-Eş'ari, 76,123, 161,167,171,172,173, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 193, 197, 198, 200, 
201, 208, 211,222, 223, 238, 259 

Ebü Mükâtil, 525 

Ebü Müsâfi', 86 

Ebü Müslim, 465, 469, 470, 488, 497, 499, 515 

Ebü Nadıra el-Abdi, 405 

Ebü Nâtil Riyah b. Abde el-Gassani, 358 

Ebü Nu'aym b. Ebi Fedâle b. Sâbit, 302 

Ebü Nu'aym el-Fadl b. Dükeyn, 85, 67 

Ebü Nuheyk b. Evs, 137 

Ebü Nüceyd el-Cühdami, 344 

Ebü Nüceyh Ebü Abdullah b. Ebi Nüceyh, 406 

Ebü Osman b. Mervan b. el-Hakem, 359 

Ebü Osman en-Nehdi, 384 

Ebü Osman, 114, 165, 497 
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Ebü Ömer ed-Darir, 568 

Ebü Ömer b. Zerr el-Hemdani, 337 

Ebü Ömer eş-Şeybani, 157 

Ebü Rabi'a oğulları, 500 

Ebü Râfi”, 250 

Ebü Reca' el-Utâridi, 236, 402 

Ebü Rifâ'a el-Adevi, 253 

Ebü Sa'd b. Abdurrahman b. el-Hâris b. Hişam, 296 
Ebü Sa'd b. Ebi Talha b. Abdülüzzâ, 93 

Ebü Sa'id el-Hudri, 246 293, 294, 302 

Ebü Sa'id el-Makberi, 370 

Ebü Sa'id, 217 

Ebü Salih, 78, 556, 568 

Ebü Seleme b. Abdullah b. Zeme'a, 295 

Ebü Seleme b. Abdurrahman b. Avf, 280, 366 
Ebü Seleme el-Hallâl, 481, 484, 488 

Ebü Sevr, 85, 543 

Ebü Sinan Dırar b. Mürre eş-Şeybani, 586 
Ebü Süfyan b. el-'Ala”, 484 

Ebü Süfyan b. el-Hâris b. Kays b. Zeyd, 96 
Ebü Süfyan b. el-Hâris, 109 

Ebü Süfyan b. Harb, 89, 102, 115, 123, 207, 27/8, 484 
Ebü Süfyan b. Huveytıb, 235 

Ebü Süfyan, 82,84, 99, 124 

Ebü Süleym, 330 

Ebü Süleyman b. Abdullah b. el- -Hayar, 298 
Ebü Sümeyr, 527 

Ebü Şakir, 427 

Ebü Şeyh b. Abdullah el-Ganevi, 348 

Ebü Şeyh el-Henâi, 344, 406 

Ebü Şureyh el-Huzâ'i, 332 

Ebü Talha el-Ensâri, 207 

Ebü Talhatwt-Talhât, 194 

Ebü Talib, 294 

Ebü Talüt el-Hadıy, 460 

Ebü Temim, 187, 189 

Ebü Tıvâle, 388 
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Ebü Ubeyd, 115, 152, 153, 377, 382 

Ebü Ubeyd b. Mesud es-Sakafi, 152 

Ebü Ubeyd, 115, 152, 153,377, 382 

Ebü Ubeyde Abdulvâris b. Sa'id, 554 

Ebü Ubeyde b. Abdullah b. Mesud, 340, 345 

Ebü Ubeyde b. el-Cerrah, 147, 152, 154, 155, 171, 193 

Ebü Ubeyde b. Ziyad b. Ebi Süfyan, 290, 304 

Ebü Ubeyde es-Sa'di, 509 

Ebü Ubeyde, 78,87, 105,115, 120,143,151, 154, 155, 159, 160, 166, 175, 187, 188, 189, 191, 196, 198, 245, 
251 

Ebü Ubeydullah Muaviye b. Ubeydullah, 527 

Ebü Umâre, 499 

Ebü Umâme b. Sehl b. Huneyif, 384 

Ebü Umâme el-Bahili, 351 

Ebü Umâme Es'ad b. Zürâre, 80 

Ebü Ümeyye b. el-Muğire b. Abdullah b. Ebi Akil es- 
Sakafi, 428, 438 

Ebü Ümeyye b. Ya'la es-Sekafi, 428, 474, 545, 568 

Ebü Vail, 163, 169, 170, 346 

Ebü Vakid el-Leysi, 321 

Ebü Vecze es-Sa'di, 475 

Ebü Yahya, 504 

Ebü Yezid b. 'Umeyr b. Abdimenaf b. Abdüddar, 93 

Ebü Yusuf b. Humeyd, 423 

Ebü Yusuf Ya'kub b. İbrahim el-Kâdi, 545 

Ebü Yusuf, 369, 534, 537, 555 

Ebü Zekeriyya el-'Aclâni, 77, 91 

Ebü Zeyd el Herevi, 565 

Ebü Ziyad b. Süveyd, 402 

Ebü Zübyân el-Cenbi, 363 

Ebü'd-Dabâh b. Sâbit, 109 

Ebü'd-Dibs, 507, 524 

Ebü'd-Duha Müslim b. Sabih, 389 

Ebü'l-Hasen, 144, 145, 167, 203 

Ebü'I-Muhâcir, 304 

Ebü'l-Yakdan, 146, 427 
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Ebü'l-Zü'ayzi'a, 359 

Ebü”l-*Ac, 428 

Ebü'l-Alâ Eyyüb b. Miskin, 502 

Ebü'l-'Anz, 347 

Ebü'l-Arcâ', 110 

Ebw1-”İlic, 343 

Ebl-İyâl b. Ukbe b. 'Uveym b. Sa'ide, 299 

Ebü'l-A'var es-Sülemi, 240, 243 

Ebü'l-Abbas Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas, 481, 488, 492, 495, 

Ebü'l-Abbas et-Tusi, 520, 522, 525, 528, 533, 552, 572, 

Ebü'l-Abbas, 500, 502, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512,532,572 

Ebü'l-Abbas Muhammed b. en-Nadr b. Yerim el-Himyeri, 
494 | 

Ebü'l-Ahnes, 235 

Ebü'l-Ahvas el-Abdi, 503 

Ebü'l-Ahvas Selâm b. Süleym, 538 

Ebü'l-Ala” b. Yezid b. Abdullah b. eş-Şahir el-Hureşi, 405 

Ebü'l-Aliye el-Kâtib, 189 

Ebü'l-As b. er-Rebi', 147, 221, 318 

Ebü'l-Bahteri et-Tâi, 339, 345 

Ebü'l-Bahteri Vehb b. Vehb, 573, 576 

Ebü”l-Bahteri, 339, 55$ 

Ebl-Batt Ahmed b. Amr ez-Züheli, 561 

Ebü'i-Celâl, 132 

Ebül-Cemel İsa b. Ömer es-Sekseki, 504, 509, 514 

Ebü'l-Cerba” el-Gilâni, 235 

Ebü'i-Cevzâ' er-Rab'i, 339, 344 

Ebü'l-Esved ed-Düeli, 248, 250 

Ebü'l-Esved Muhammed b. Abdurrahman ve 'Umâre b. Abdullah b. Zübâre, 47/9 

Ebü'l-Eşheb el-Utâridi Ca'fer b. Hayyan, 323, 521 

Ebü'l-Gusn Sâbit b. Kays, 523 

Ebü'l-Hasen Ali b. Ebi Talib, 117, 135, 138, 148, 161, 165, 
17/5, 180, 181, 201,202,251, 287, 288, 377 

Ebü'l-Hasib, 520, 546 
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Ebü'l-Hattab el-İbadi, 503, 517, 

Eb'l-Havâri, 540 

Ebü'l-Heysem b. et-Teyhân, 186 

Ebü'l-Hukayk oğulları, 108 

Ebü'l-Hureys ez-Züraki, 47/9, 487, 494 

Ebü'l-Hutar el-Kelbi, 423 

Ebü”'l-Kenüd, 321 

Ebw'l-Leys b. Ebi Süleym, 330 

Ebül-Melih el-Hüzeli, 405 

Ebü'l-Minhal er-Reyahi, 467 

Ebü'l-Mw'alla el-Attar, 486 

Ebül-Mühacir Dinar, 275 

Ebü'l-Muhâcir kuyuları, 278 

Ebü'l-Mütevekkil en-Nâci, 405 

Ebw'l-Verd b. el-Hüzeyl b. Züfr b. Asım b. Abdullah b. Yezid el-Hilâli, 447 

Ebü'l-Verd, 332, 450, 470 

Ebü”i-Vezir Ömer b. Mütraf, 558 

Ebü'i-Yakdan Amir b. Hafs, 149, 158, 170, 175, 200, 202, 
203, 418 

Ebü'l-Yeser, 275 

Ebü'n-Nadr Hâşim b. el-Kâsm, 564 

Ebü'r-Riş Halid b. er-Riş, 452 

Ebü's-Salt, 346 

Ebü's-Sefer, 120, 150, 191, 419 

Ebü's-Seken, 369 

Ebü's-Serâyâ, 560, 561, 576, 577 

Ebü's-Sevvâr el-Advi, 363 

Ebü's-Süleyl, 402 

Ebü'ş-Şa'sâ”, 272, 346 

Ebü't-Tiyyah, 475 

Ebü'z-Zinâd, 4/5 

Ebü'z-Züayzi'a, 370 

Ebyen, 462 

Ebza'a, 144, 191 

Ebzen, 467 

Ecnâdin savaşı, 148, 160, 320 
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ed-Dahhak b. Abdullah el-Hilâli, 248 

ed-Dahhak b. Kays el-Fihri, 269 

ed-Dahhak b. Kays el-Harici, 27/4, 275, 276, 278, 316, 452, 
455, 487, 490 

ed-Dahak b.Mizâhim, 402 

ed-Dahhak b. Osman, 510 

ed-Dahhak b. Süfyan el-Kilâbi, 124 

ed-Dahhak b. Zemi, 490 

ed-Dahhak b. Zümel, 438 

ed-Dahhak, 315, 452, 453, 454, 455, 460 

ed-De'l oğulları, 122 

ed-Debbâğin, 227, 228 

ed-Derb, 520 

ed-Deybül, 364 

ed-Deylem, 377 | 

ed-Dinever, 187, 542 

ed-Dihhak, 457 

Eflâcüniyye, 419 

Eflah b. Humeyd, 512 

Eflah b. Sa'id, 510 

Ehvaz, 156, 166, 167, 168, 173,179, 192, 324, 332, 354, 
480, 521, 558 

Eksil, 307 

el-Bahteri b. Şerik b. gi- -Alâ el-Absi, 538 

el- Mu'âfi b. Savfan, 540 

el-*Acem b. Süfyan el-Belevi, 124 

el-*Aclan oğulları, 97, 141, 300 

el-*Alâ b. Abdullah b. Nu'aym b. Nadle, 301 

el-'Alâ b. Abdullah b. Rakim b. Nadle, 301. 

el““Alâ b. Abdulkerim, 345 

el“Alâ b. Câriye, 115, 296 

el-'Alâ b. el-Hadrami, 192 

el-Alâ b. Abdurrahman ve Süleyman b. Sühaym, 500 

el-*Alâ b. el-Hadrami, 123, 143, 151, 153, 154, 156, 192 

el-'Alâ b. Ziyad b. Matar el-Adevi, 369 

el-*Alâ , 144 

el-'Amk', 329 
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el-*Aşşâr, 158 

el-*Ays bölgesi, 87 

el-İrs b. Kays b Swbe b. el Arkam el-Kindi, 400 

el-İzâr b. Hureys, 419 

el-A'mâk, 327 

el-A'var, 472 

el-Abbâdi, 173 

el-Abbas b. Abdullah b. Ma'bed b. Abbas, 513 

el-Abbas b. Abdulmuttalib, 111, 208 

el-Abbas b. el-Velid b. Abdulmelik, 361, 363, 366, 367, 
373,376, 392, 393, 428, 429 

el-Abbas b. Habib, 517 

el-Abbas b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas, 500 

el-Abbas b. Muhammed, 510, 512, 531, 550 

el-Abbas b. Musa b. İsa b. Ali b. Abdullah b. Abbas, 547 

el-Abbas b. Musa b. İsa b. Musa b. Muhammed b. Ali b. 
Ab-dullah b. Abbas, 545, 550, 551, 552, 558, 559 

el-Abbas b. Sa'd b. Mürre, 441 

e)-Abbas b. Sa'id, 550 

el-Abbas b. Ubeydullah b. Ca'fer b. Ebi Ca'fer, 545 

el-Abbas, 170, 374, 428, 517 

el-Abbasu'l-Asğar, 288 

el-Ahnef b. Kays, 204, 205, 242, 259, 314, 315, 321 

el-Ahrem kalesi, 351 

el-Allafiyyeyn, 334 

el-Anbar, 547 

el-Asamm, 545 

el-Asbehbez, 377 

el-Asbuğ b. Züâle 452, 453 

el-Asfaru'l-Kahtani, 449 

el-Asker, 444 

el-Ba'uze, 131 

el-Bâb, 363, 367, 369, 394, 395, 406, 411 

el-Bahra, 428, 429 

el-Bahreyn, 123, 166 

el-Bâriki, 4/4 

el-Battal, 405 
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el-Behiyy, 489 

el-Beled, 526 

el-Belka” bölgesi, 112 

el-Belka', 147, 194, 397, 428 

el-Bendenicin, 542 

el-Berâ” b. Mâlik, 154, 181, 182 

el-Berâ” b. Azib, 190, 196, 324 

el-Berâ” b. Kabisa es-Sakafi, 353 

el-Berâ', 136 

el-Beredân, 536 

el-Berensi Sâlim, 553 

el-Berrân, 367 

el-Bettal, 450 

el-Bevve, 407 

el-Beyrün, 364 

el-Beyza” Ümmü Hukeym bint Abdulmuttalib b. Hâşim b. 
Abdimenâf, 195 o 

el-Beyza', 365, 408, 417 

el-Bezendün, 277 

el-Bikâ, 159 

el-Bilkân, 202, 409 

el-Birzân, 166 

el-Buhayre, 376 

el-Burcan, 317 İ 

el-Butâh, 130 

el-Büsfürcân, 349 

el-Câbiye, 155, 315, 316 

el-Câlih, 462 

el-Cârif veba salgını, 321 

el-Cârud b. Ebi Sebre el-Hüzeli, 118, 143, 186, 447 

el-Cebel bölgesi, 195, 206, 228, 565 

el-Cehâdım, 236 

el-Celüdi, 562 

el-Cened, 123, 489 

el-Cere'a olayı, 208 

el-Cerrah b. Abdullah el-Hakemi, 371,379, 383, 385, 394, 

396, 399, 403, 408, 412, 416, 424 
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el-Cerrah köprüsü, 409 

el-Cerrah, 380, 408, 409, 410, 411 

el-Cevn eş-Şeybâni, 480 

el-Cezire, 17/1, 172, 194, 330, 363, 386, 408, 412, 415, 417,418, 445, 447, 449, 455, 477, 485, 486, 492, 498, 
506, 508, 510, 527, 529, 538, 539, 541 

el-Cezireliler, 506 

el-Ci'râne, 115, 117 

el-Cibal bölgesi, 168 

el-Cibâl, 377 

el-Cisr savaşı, 164 

el-Cisr, 153, 451 

el-Cüfre savaşı, 324 

el-Cülâs b. Talha, 93 

el-Cüneybe, 544 

el-Cüneyd b. Abdurrahman el-Mürri, 409, 411, 412, 428 

el-Ebâ b. Kays el-Esedi, 124 

el-Ebcer oğulları, 96 

el-Ebtuh, 473 

el-Ebva' gazvesi, 81, 87 

el-Ebva”, 122, 309 

el-Efkam, 452 

el-Emir nehri, 510 

el-Enbar, 146, 469, 494, 495, 544 

el-Ender, 377 

el-Esbuğ b. Abdulaziz, 327 

el-Esbuğ b. Nübâte el-Mücaşi'i, 248 

el-Esfah el-Kindi, 429 

el-Esved b. Abbad b. Şeyban, 294 

el-Esved b. Avf, 234 

el-Esved b. Külsüm el-Adevi, 204 

el-Esved b. Yezid, 331 

el-Eş'ari, 166 

el-Eş'ariyyin kabilesi, 145 

el-Eş'as b. Abdullah b. el-Cârud, 375, 381 

el-Eş'as b. Bişr el-Kelbi, 355 

el-Eş'as b. Kays, 144, 184, 214, 240, 242, 247 
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el-Eş'as b. Umeyre el-Hemdani, 340 

el-Eşrâf Savaşı, 362, 421 

el-Eşref b. Hukeym, 229 

el-Eşter Mâlik b. el-Hâris en-Naha'i, 209, 211, 248, 249 

el-Ezrak b. Kays, 419 

el-Fadl b. Abbas b. Abdulmuttalib, 148 

el-Fadl b. Abbas b. Muhammed , 550 

el-Fadl b. el-Abbas b. Muhammed, 545 

el-Fadl b. el-Abbas b. Rabia b. el-Hâris b. Abdulmuttalib, 
294 

el-Fadl b. er-Rabi', 534, 556, 564 

el-Fadl b. Ravh, 554 

el-Fadl b. Salih b. Ali b. Abdullah b. Abbas, 500, 526 

el-Fadl b. Sehl, 563 

el-Fadl b. Yahya b. Halid b. Bermek, 543, 552 

el-Fadl, Ömer b. Haml el-Yarbu'i, 552 

el-Fahsu'l-Ebyaz, 420 

el-Fellüca”l-*Ulya, 479 

el-Ferezdak, 284, 407 

el-Ferruhan, 164 

el-Feylekân, 158 

el-Feyz b. Muhammed b. Kerdem b. Beyhes, 439 

el-Ficar savaşı, 77 

el-Firuzân, 164 

el-Fişcân, 203 

el-Fudayl b. Ebi Sa'id Razân, 541 

el-Fudayl b. en-Nu'man, 109 

el-Fudayl b. İyâz, 546 

el-Furât b. Sâlim, 513 

el-Furda, 231 

el-Füru, 92, 286 

el-Gâbe, 111, 154 

el-Gazbân b. el-Kubu'seri, 328 

el-Gumeysâ, 113 

el-Ğamr b. Yezid b. Abdulmelik b. Mervan, 428, 446, 493 

el-Gattâsin, 405 

el-Gıtrif, 550, 552, 
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el-Haccac b. Abdullah, 411 

el-Haccac b. Asım el-Muharibi, 490 
el-Haccac b. el-Minhâl el-Enmâti, 567 
el-Haccac b. Ertat el-Fakih en-Naha'i, 443, 459, 504 
el-Haccac b. Mansur, 513 

el-Haccac b. Umeyr, 419, 446 

el-Haccac b. Yusuf, 252, 323, 324, 326 
el-Haccac el-A'var, 564 

el-Haccac Süleyman b. Kunedir el-Kuşeyri, 334 
el-Haccac, 498 

el-Hades, 290, 311, 334, 523, 536, 547 
el-Hadid, 377 

el-Hadika, 136, 137, 138 

el-Hakem b Uteybe, 412 

el-Hakem b. Amr el-Gifâri, 259 

el-Hakem b. Avâne, 429 

el-Hakem b. Ebân, 509 

el-Hakem b. Ebi'l-Asi, 166, 175, 

el-Hakem b. el-Münzir b. el-Cârüd, 289 
el-Hakem b. en-Nu'man, 459 

el-Hakem b. es-Salt es-Sakafi, 428 
el-Hakem b. Eyyüb es-Sakafi, 328, 352, 353, 371 
el-Hakem b. Keysân, 88 

el-Hakem b. Sa'id b. el-As, 123, 139 
el-Hakem b. Sinan el-Bahili, 569 

el-Hakem b. Uteybe el-İcli, 425 

el-Hakem b. Yahya b. Ürve b. ez-Zübeyr, 472 
el-Hakem, 175, 308, 447, 448 

el-Hamis (Polis Teşkilatı), 248 

el-Hanzala oğulları, 466, 482 

el-Haravriyye mescidi, 505 

el-Hareşi Yahya, 539 

el-Hâris b. “Ab oğulları', 98 

el-Hâris b. Abdw'l-Ezdi, 243 

el-Hâris b. Abdu'ş-Şârık el-Gâmidi, 236 
el-Hâris b. Abdullah b. Kinâne, 298 
el-Hâris b. Abdurrahman el-Hareşi, 494 
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el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
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el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
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el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 


Abumenât b. Kinâne oğulları, 103 

Amr el-Ezdi, 254 

Amr et-Tâi, 387, 403, 404 

Ceüne el-Amiri, 330 

Ebi Şimr, 104 

Ebi Şimr el-Gassani, 124 

el-Ezma' el-Hemdani, 278 

el-Hazrec oğulları, 96, 103 

el-Hazrec, 139, 141 

el-Münkiz b. et-Tufeyl, 296 

Evs b. Mu'az, 95 

Fihr oğulları, 85, 235, 298, 

Halid b. el-As b. Hişam b. el-Muğire, 305 
Halid b. Hişam, 252 

Hâtıb, 109 

Hişam b. el-Muğire, 115, 160, 161, 171 
Ka'b oğulları, 296, 441, 486, 502 

Ma'mer b. Habib b. Vehb b. Huzâfe b. Cümah, 


Mâlik, 141 

Muaviye b. Ebi Zür'a b. Mesud es-Sakafi, 332 
Mürre el Abdi, 238, 242,247 

Nevfel el-Hâşimi, 242, 497 

Nüfeyz, 234 


el-Hâris (İbn Enes) b. Rafi”, 95 


el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 
el-Hâris b. 


Rifâ'a b. Râfi” b. Mâlik, 95, 305 
es-Samme, 101 

Sehl b. Ebi Sa'sa'a, 116 

Sevâd, 86 

Sureyh , 460 

Sürâka, 301 

Süreyc, 466 

Süveyd, 197, 237 

Şureyh, 442, 443 

Talha, 93 

Utbe b. Ubeyd b. el-Mu'allâ, 303 


el-Hâris el-Allâfiyyeyn, 333, 356 
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el-Hâris, 298, 299 

el-Harka, 500 

el-Harrar, 88, 163 

el-Hars b. el-Hazrec oğulları, 302 

el-Hasenu'l-Basri, 288 

el-Hasen b. “İmrân et-Teymi, 518 

el-Hasen b. Ali b. Ebi Talib, 92, 216, 226, 230, 247, 250, 
257, 416 

el-Hasen b. Amr el-Fukaymi, 503 

el-Hasen b. Ebi'l-Hasen, 186, 252, 401, 420 

el-Hasen b. el-Hasen, 344 

el-Hasen b. er-Rabi', 528 

el-Hasen b. Harb el-Kindi, 517 

el-Hasen b. İbrahim, 506, 514, 

el-Hasen b. Kahtabe, 476, 4/8, 480, 481, 483, 488, 508, 

521 

el-Hasen b. Muhammed el-Hanefiyye, 389, 402 

el-Hasen b. Mus'ab, 568 

el-Hasen b. Musa el-Eşyeb, 565 

el-Hasen b. Salih, 523 

el-Hasen b. Sehl, 550, 561, 562 

el-Hasen b. Ubeydullah b. el-Hasen el-Anberi, 503, 569 

el-Hasen b. Umâre, 510 

el-Hasen b. Zeyd b. el-Hasen b. Ali, 518 

el-Hasen b. Ziyad el-Lu'lui, 555 

el-Hasen, 7/8, 7/9, 158, 121, 450, 475 

el-Hatim el-Bahili el-Harici, 251, 256 

el-Havsâ” bint Hasef b. Sakf b. Rabia b. 'Aiz, 288 

el-Havsere b. Süheyl el-Bahili, 47/7, 483, 492 

el-Hayar b. Abdurrahman b. el-Hayar, 298 

el-Hayberi, 456, 459 

el-Hayzürân, 531, 535 

el-Hâzir, 320 

el-Hazrec oğulları, 85 

el-Hazrec, 141 

el-Hede yöresi, 100 

el-Helkam b. Nuaym, 341, 342 


621 


el-Herâbize, 257 

el-Heysem b. Adiyy, 564 

el-Heysem b. Muaviye el-'Ateki, 504, 510, 513 

el-Hire, 152, 170 

el-Hicr, 327 

el-Hublâ oğulları, 98, 141 

el-Huddan kabilesi, 229. 

el-Hudeybiye, 106 

el-Huleyfe, 286 

el-Humeyme, 437, 495, 511, 523 

el-Hureyş oğulları, 427 

el-Hurremi, 565 

el-Husayn b. Nümeyr, 277, 307 

el-Huttam, 143 

el-Hücvâni Yahya b. Bişr b. Hücvân el-Hârisi, 552 

el-Hürbüz, 198 

el-Hüseyn b. Ali b. İsa b. Mâhân, 230, 552, 531, 558 

el-Hüseyn b. Cümeyl, 551 

el-Hüseyn b. el-Hasen el-Avfi, 555 

el-Hüseyn b. el-Hasen el-Kindi, 400, 413, 425, 440, 547, 
561, 563 

el-Ka'ka' b. Süveyd, 399, 

el-Kabak dağı, 415 

el-Kâdisiye savaşı, 161,(162, 164 

el-Kâdisiyye, 152, 164 | 

el-Kâhe,99 

el-Kamüs kalesi, 108 

el-Kâre, 103 

el-Kâsım b. Hasen b. Ali b. Ebi Talib, 288 

el-Kâsım b. Mucaşi', 469 

el-Khasım b. Muhammed b. Ebi Bekr, 404 

el-Khasım b. Ömer, 461 

el-Kâsım b. Rabia el-Cevşeni, 387 

el-Kâsım b. Abdurrahman b. Abdullah b. Mesud, 388, 400, 
434 

el-Kâsım b. Ebi Bezze, 425 

el-Kâsım b. Hârün Emirü'l-Mü'min, 562 
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el-Kâsım b. Hârün, 548 563 

el-Kâsım b. Ma'n, 550, 571 

el-Kâsım b. Muhammed b. el-Kâsım, 438 
el-Kâsım b. Muhaymire Hemdani, 389 
el-Kâsım b. Müslim, 390 

el-Kâsım b. Ömer es-Sakafi, 428, 432 
el-Kâsım, 564 

el-Kâsım. b. Muhammed, 428 
el-Kayrevan, 423 

el-Kazze, 510 

el-Kariyân, 203 

el-Kerr, 396, 404, 411 

el-Kirmani, 461, 465, 466, 467, 468 
el-Kubuklar, 148 

el-Kudeyd bölgesi, 104 

el-Kulzüm, 239 

el-Kurata”, 103 

el-Kuse'i, 232 

el-Kuseyri, 519 

el-Kutkutâne, 544 

el-Küdr, 83 

el-Lahmi, 355 

el-Lân, 396, 403, 407, 416, 417 
el-Leys b. el-Fadl, 554 

el-Leys, 178, 180 

el-Ma'bere, 326 

el-Ma'rür b. Süveyd, 345 

el-Mâhât, 173 

el-Mahlu' (Abbasi halifesi Muhammedu'l-Emin), 554 
el-Mahüz, 481 

el-Maksüre, 428 

el-Mansure, 497, 516 

el-Mansuriyye, 444 

el-Massisa, 206, 332, 346, 350, 502, 510 
el-Mazyâr, 465 

el-Me'mün Abdullah b. Hârün, 567 
el-Mecşün, 537 
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el-Medain, 163, 164, 165, 168, 170, 451, 452, 478, 483, 
500 

el-Mehdi Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Ali b. 
Abdullah b. Abbas, 520 

el-Mehdi, 507, 510, 512, 515, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531,533, 536, 538, 539, 540, 541, 
542,543,544, 545, 549 

el-Mekrâr, 131 

el-Mentüf b. Sivar, 460 

el-Merc, 446 

el-Merzüban, 377 

el-Merzubânin, 376 

el-Mesâcidliler, 470 

el-Mesih b. el-Havari b. Ziyad b. Amr el-Ateki, 597 

el-Mesvede, 470, 480 

el-Metamir, 203 

el-Mezâr savaşı, 321 

el-Mıdmar, 428 

el-Mıkavkıs, 104, 177 

el-Mikdad b. Amr, 87 

el-Mikdad b. el-Esved, 208 

el-Mikdad b. Vehb b. Zeme'a, 296 

el-Mikdad, 93 | 

el-Mikdain b. Ma'dikerib;, 361 

el-Minhal b. “İmrân b. Kinân el-Kilâbi, 528 

el-Mirbed, 158, 227,312, 339, 342, 521 

el-Misver b. Abbâd b. Husayn, 487 

el-Misver b. Mahreme, 221, 310 

el-Miz, 429, 502 

el-Mizler, 508, 509, 510 

el-Mu'allâ ailesi, 304 

el-Mu'allâ b. Mansur er-Razi, 565 

el-Mu'âvil mesci, 271, 272 

el-Mw'tasım Billâh Ebü İshak, 567, 570 

el-Mu'temir b. Süleyman et-Teymi, 546 

el-Mu'temir b. Süleyman ve Süfyan b. Uyeyne, 404 

el-Mucezzir b. Ziyad, 97 
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el-Mufaddal b. el-Mühelleb, 341, 391 

el-Muğire b. Abdullah b. es-Sâib b. Ebi Hubeyş b. el-Muttalib b. Esed, 295 

el-Muğire b. Ebi Berede el-Abdi, 347 

el-Muğire b. Ebi Kurre, 379 

el-Muğire b. el Mühelleb, 324 

el-Muğire b. el-Ahnes b. Şerik es-Sakafi, 212, 222 

el-Muğire b. el-Fez” et-Temimi, 506 

el-Muğire b. Habnö', 392 

el-Muğire b. Mukassim ed-Dabiyy, 494 

el-Muğire b. Süfyan, 514 

el-Muğire b. Şu'be, 157, 160, 161, 163, 167, 184, 188, 195, 
222,247, 250,257, 259 

el-Muğire b. Ziyad, 415 

el-Muğire, 158, 159, 166, 172 

el-Muğire b. Abdullah b. Ebi Akil, 352 

el-Muğire b. Ebi Berede el-Abdi, 351 

el-Muğire b. el-Mühelleb, 512 

el-Muhacir b. Ebi Ümeyye el-Mahzümi, 123, 144, 151 

el-Muhacir b. Ziyad el-Hârisi, 168 

el-Muhacir, 278 

el-Muhammere haricileri, 521 

el-Muhârik b. es-Sabah el-Küla'i, 241 

el-Muhârik b. Akkar et-Tai, 517 

el-Muhtar b. Ebi Ubeyd, 320, 321 

el-Muhtar Ebü Abdullah el-Cedeli, 219 

el-Muhtar, 280, 320 

el-Mukavkıs, 104, 177, 178, 197 

el-Munkedir b. Muhammed el-Munkedir, 539 

el-Munzir b. Abdullah, 116 

el-Munzir b. Amr es-Sâ'idi, 93 

el-Munzir b. Amr, 101 

el-Munzir b. Sâvi, 118 

el-Musenna b. “İmran el-Aidi, 460 

el-Musennâ b. Hârise eş-Şeybâni, 146, 152, 153, 154, 159 

el-Mustalık oğulları gazvesi, 106 

el-Mustalık oğulları, 105 
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el-Mus'ab b. Sahsah el-Esedi, 475 

el-Muttalib b. Abdumenâf b. Kusayy oğulları, 85, 139. 

el-Muttalib b. Amir b. Amr b. Halede, 303 

el-Mübârek b. Fedâle, 522 

el-Muhacir b. Abdullah el-Kilabi, 423, 439 

el-Mühelleb b. Ebi Sufre, 252, 254, 276, 333, 336, 346, 354 

el-Mühelleb b. el-Muğire, 551, 

el-Mühelleb, 324 

el-Mülevvih oğulları, 104 

el-Münkedir ailesi, 495 

el-Münzir b. Abdullah b. el-Münzir, 472 

el-Münzir b. Amr, 93, 101 

el-Münzir b. el-Cârüd, 289 

el-Müreysi', 105 

el-Müsâvir b. Ukbe, 447 

el-Müsennha b. Hârise eş-Seybani, 150, 153 

el-Müsennâ b. “İmrân el-'Aizi, 487 

el-Müsennâ b. es-Sabah, 508 

el-Müsennâ b. Hârise, 150, 152, 159 

el-Müsennât, 228, 343 

el-Müseyyib b. Fedâle, 423, 438 

el-Müseyyib b. Harb el-Adevi, 519 

el-Müseyyib b. Necbe, 318 

el-Müseyyib b. Rafi”, 402 

el-Müseyyib b. Züheyr ed-Dabiyy, 515, 519, 521, 523, 525, 
526 

el-Müseyyib, 555 

el-Müstenir b. el-Hâris el-Hureşi, 408, 424 

el-Müstevrid b. Alefe, 245 

el-Mütevekkil Ca'fer b. el-Mu'tasım, 57/0 

el-Nu'man b. Beşir b. Sa'd, 91 

el-Tucân bölgesi, 175 

el-Uryan b. el-Heysem b. el-Esved en-Naha'i, 393 

el-Uşeyre, 82 

el-Uzeyb, 544 

el-Übülle nehri, 206 

el-Übülle, 145, 156, 157, 158 
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el-Ukeydir, 455 

el-Vaddahiyye, 47/4 

el-Vadin b. Ata, 508 

el-Vahid oğulları, 287 

el-Vâsık b. Emirüö'l-Mü'minin (Abbasi halifesi), 570 

el-Vatih, 108 

el-Velid b. “İsme, el-Alâ” b. Yezid b. Enes b. Abdullah b. 
Hacvan, 299 

el-Velid b. Ukbe b. Ebi Muayyıt, 222 

el-Velid b. Ukbe b. Muayyıt, 196 

el-Velid b. Urve b. Muhammed b. Atiyye b. Sa'd b. Bekr, 
479 

el-Velid b. Abdişems b. el-Muğire, 139 

el-Velid b. Abdulmelik, 360, 447 

el-Velid b. Abdulmelik b. Mervan, 370, 351, 358, 359, 363, 373,374 

el-Velid b. Davud, 294 

el-Velid b. Hişam b. el-Velid b. Ukbe, 146, 148, 154, 155, 157, 160, 166, 167, 179, 180, 197, 200, 382, 388, 418, 
427 

el-Velid b. Muaviye b. Mervan, 449, 485 

el-Velid b. Sa'd, 481, 492 

el-Velid b. Tarif eş-Şâri, 538, 539 

el-Velid b. Urve b. Muhammed b. Atiyye, 489, 491 

el-Velid b. Utbe b. Ebi Süfyan, 276, 277, 280, 286, 289, 
310 

el-Velid b. Utbe, 281, 285, 287, 289, 308 

el-Velid b. Yezid b. Abdulmelik b. Mervan, 415, 424, 427, 
428, 429, 436, 441, 446, 447, 494 

el-Velid, 194, 198, 201, 202, 281, 286, 295, 348, 370, 371, 3/2,374,379, 380, 381, 425, 428, 436, 437, 438, 440, 444, 448, 449, 451, 452, 453, 455, 459, 463, 464, 488, 
490, 503, 505, 540, 556 

el-Velid b. Ukbe, 199, 202 

el-Vesik b. el-Hüzeyl b. Züfr, 447 

el-Vezzâh, 404 

el-Vezzâhiye, 404 
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el-Yahmud, 175 

el-Yaman b. Ebü Huzeyfe, 95 

el-Yemen kabilesi, 517 

el-Yemen, 461 

el-Yermük savaşı, 166 

el-Zâb, 542 

Elâhur, 254 

Elyen, 17/6 

Elzem, 396 

el—Ukâb, 93 

Emir b. Ahmer el-Yeşkuri, 204, 224 
en-Nadr b. Amr el-Mukriyy, 407, 445 
en-Nadr b. el-Hâris b. Kelede, 115, 344 
en-Nadr b. Enes b. Mâlik, 351, 400 
en-Nadr b. Ömer el-Mukri” el-Himyeri, 428 
en-Nadr b. Yerim, 498 

en-Nadr b. Yüreym b. Ebrehe b. Sabah, 387 
en-Naha', 555 

en-Nebit, 300 

en-Necâşi, 124 

en-Necâşi Ashame, 119 

en-Neccâr oğulları, 97 

en-Necef, 163 

en-Nehrevan savaşı, 244 

en-Nemir b. Kâsit kabilesi, 445 
en-Nemir, 349 

en-Neşeva, 350, 

en-Nu'man b. Avf el-Yeşkuri, 371 
en-Nu'man b. Beşir el-Ensari, 306 
en-Nu'man b. el-'Aclân el-Ansari, 248 
en-Nu'man b. Mukarrin, 183, 184, 186 
en-Nu'man, 185 

en-Nuhayle, 324, 459 

en-Nüceyr, 144, 151 

en-Nümeyri, 524 

Enbar, 250, 332 

Enderin, 327 
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Enderliye, 327 

Endülüs, 362, 364, 425 

Enes b. en-Nadr b. Damdam b. Zeyd b. Hiram, 96 

Enes b. Mâlik, 125, 134, 139, 180, 190, 198, 3O1, 315, 
322, 366 

Enes b. Muhammed b. Abdullah b. Ebi Talha, 301 

Enes b. Sirin, 134, 138, 181, 419, 504 

Enese, 125 

Enif oğulları, 141 

Enis b. Katade, 96 

Ensar, 85, 93, 95, 98, 109, 116, 128, 130,135, 136,137, 138, 141, 143, 152, 192, 216, 220,230, 249, 275,291, 
299, 303, 304 

Entablus, 256 

er-Ramle, 148 

er-Ra'l b. Cebele, 229 

er-Rabi” b. Şâbur, 427 

er-Rabi', 520, 528 

er-Rebi” b. Sabih, 512 

er-Rebi” b. Ziyad b. er-Rebi' el-Hârisi, 204, 224, 255, 257, 
259 

er-Raci' olayı, 99 

er-Raci', 100 

er-Rahac, 338 

er-Rahbe, 249 

er-Rahib, 511 

er-Rakka, 455 

er-Rebâb bint İmri'u”l-Kays, 288 

er-Rebab, 242 

er-Rebi” b. Ziyad el-Harisi, 168 

er-Redğa yılı, 322 

er-Remâde yılı, 170 

er-Remm, 412 

er-Ress, 396, 405 

er-Revhâ, 99, 459 

er-Reyyan b. Halid b. er-Reyyân, 359 

er-Reyyan en-Nükri, 335, 336, 357 
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er-Reyyân savaşı, 321 

er-Rıza Ali b. Musa b. Ca'fer, 562 

er-Ruha, 17/1 

er-Ruhhac, 253, 347 

er-Rukeyn b. er-Rebi', 479 

er-Rummanetan, 544 

er-Rusâfe, 425, 426, 563, 

EFrâk, 264 

Erdebil, 408, 409, 410, 566 

Erdeşirhurre, 203 

Erdeşir Şireveyh, 119 

Erkam ailesi, 337 

Ermayil, 364 

Ermesine, 361 

Errecân, 198, 325 

Erşak, 409 

Ertabân, 157 

Ertat b. Abdişurahbil b. Hâşim b. Abdimenaf b. Abdiddar, 
93 

Ervâ bint Kureyz b. Habib b. Rabia b. Abdişems, 195 

Erveliyye, 404 

Erzen, 363, 539, 542 

Es'ad b. Yerbü', 142 

es-Sabbah b. Lem dali; “ 

es-Sadef, 123 

es-Safsaf, 536, 537, 547. 

es-Sâib b. el-Akra', 188 

es-Sâib b. el-Avvam b. Huveylid, 130, 134, 139 

es-Sâib b. el-Hâris b. Kays, 116 

es-Sâib b. Yezid, 337 

es-Sâid b. Abdullah b. Sa'lebe, 302 

es-Sâihe savaşı, 416 

es-Sakalibe (Sırplar), 412 

es-Sakalibe (Sırp), 377 

es-Sakr b. Eyyüb, 476 

es-Sakr b. Eyyüb el-Fezari, 476 

es-Salit b. Amr, 140 
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es-Salt b Yusuf b. Ömer, 462 

es-Salt b. Ebi Asım, 177 

es-Salt b. Ebi”'s-Salt, 346 

es-Salt b. Hureys el-Hanefi, 207 

es-Salt b. Yusuf, 428 

es-Salt b. Zebid b. es-Salt, 425 

es-Savari, 208 

es-Saymere, 457, 465 

es-Secf b. Sa'd b. Avf el-'Uceyfi, 235 

es-Sehbâ, 332 

es-Selm b. Mâlik b. el-Evs oğulları, 97 

es-Seniyye, 473 

es-Sevâd toprakları, 542 

es-Sevik gazvesi, 91 

es-Sevik, 122 

es-Seylahin, 162, 163 

es-Seyyâl b. el-Münzir b. Avf b. en-Nu'man, 399 

es-Sib, 460 

es-Sire, 147, 509, 510 

es-Sind, 421, 460, 465, 503, 514, 553 

es-Sircân, 204 

es-Sirri b. Abdullah b. el-Hâris b. Abdullah b. Abbas b. 
Abbdulmuttalib, 497, 504, 506, 513, 

es-Sirri b. Mansur eş-Şeybani, 560 

es-Sirri b. Yahya el-Basri, 532 

es-Sirri b. Ziyad b. Ebi Kebşe es-Sekseki, 436 

es-Sirri, 297 

es-Sisecân Patriği, 349 

es-Soğanyan, 412 

es-Su'r b. Abdullah, 498 

es-Sufferiyye haricileri, 421, 423 

es-Suğanin, 350 

es-Suk'üb, 236 

es-Surat, 163 

es-Süs, 415 

es-Süsü'l-Aksa, 363 

es-Sübân, 168 
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es-Südkâniyye, 539 

es-Sülâlim, 108 

Esâvire nehri, 206 

Esâvire, 314 

Esbât b. Muhammed b. Ali b. Asım, 562 

Esed b Abdullah b. Abdullah b. Mâlik el-Huzâ'i, 402, 404, 
405, 414,416, 418, 428, 487, 499 

Esed b. Abdullah b. Mâlik el-Huzâ'i, 502 

Esed b. Abduluzzâ b. Kusay oğulları, 139, 234, 295 

Esed b. Amr, 548 

Esed b. Huzeyme oğulları, 109, 138, 218 

Esed b. Vedâ'a, 500 

Esed oğulları, 142, 394, 455, 472, 500 

Esed, 124, 130, 139, 242 

Esid b. Huzeyr, 186 

Eslem kabilesi, 109 

Eslem, 145 

Esma” b. Hârice b. Bedir el-Fezâri, 320 

Esmâ” bint Ebi Bekr es-Sıddik, 325 

Eş'as b. Abdulmelik el-Humrâni, 507 

Eş'as b. Ebi eş-Şa'sâ', 427 

Eş'as b. Sevvâr, 503 

eş-Şa'bi, 88, 120, 146, 1:57, 165, 182, 346, 396 

eş-Şarkıyye, 482 | 

eş-Şehba”, 241 

eş-Şibbak, 206 

Eşhel b. Hâtim, 564 

Eşnâşiş, 508, 509 

Eşres b. Abdullah es-Selmi, 408, 409, 428 

et Tufeyl b. Şübrüme, 242 

et-Tufeyl Ebü'l-Husayn, 296 

et-Taif, 122 

et-Tan'im bölgesi, 100 

et-Terviye günü, 511 

et-Teveme bint Ümeyye b. Halef, 428 

et-Tin, 405 

et-Tuceybi, 218 
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Etrâbülüs, 189, 33, 504 

Eved oğulları, 481 

Evliye, 351 

Evs (b. Sâbit b.) el-Munzir, 95 

Evs b. Dam'ic, 329 

Evs b. el-Erkam b. Zeyd b. Kays, 96 

Evs b. Sa'lebe, 276 

Evs kabilesi, 116, 308 

Evs köşkü, 315 

Evs, 109, 141, 272 

Evveliyye, 416 

Eyle, 117 

Eymen b. el-Muttalib, 114 

Eyyüb b. Abdullah b. Mu'az, 302 

Eyyüb b. Abdullah b. Züneyr b. Ebi Ümeyye el-Mehzümi, 
305 

Eyyüb b. “Utbe, 512 

Eyyüb b. Ca'fer b. Süleyman b. Ali, 553 

Eyyüb b. Ebi Sümeyr, 527 

Eyyüb b. Şurahbil b. Ebrehe b. es-Sabah, 387 

Eyyüb es-Sühtiyani, 478 

ez-Zâb, 423, 541 

ez-Zâbeyn, 457, 485 

ez-Zâbüka, 225, 228 

ez-Zâre, 154, 336 

ez-Zâviye savaşı, 338 

ez-Zâviye, 226,231, 339, 342 

ez-Zeberkân b. Bedir, 124 

ez-Zerkıyyin, 302 

ez-Zeydiyye, 451 

ez-Zübeyr ailesi, 455 

ez-Zübeyr b. el-Avvam ailesi, 139, 4/2 

ez-Zübeyr b. el-Avvam, 93, 108, 125,176, 184,234 

ez-Zübeyr b. Mahüz, 312 

ez-Zühri, 93, 100, 101, 106, 112,113, 126,129,131, 132, 
269, 423 

Ezârika, 324, 328, 333 


633 


Ezd kabilesi, 115, 139, 233, 244, 272, 296, 335, 4600, 462, 
469, 484, 487, 498 

Ezd Şenüe, 141, 296 

Ezd, 461, 497 

Ezene (Adana), 504 

Ezher b Sa'd es-Semman, 

Ezkale, 334 

Ezlah el-Kindi, 507 

Ezremâ bint Kisrâ, 119 

EFzruh, 238 


Fahite bint Karaza, 200 

Faris, 175, 184, 200, 201 

Farslar, 7/4, 119, 160, 164, 183 

Fâryâb, 205 

Fatıma, 91, 121, 122, 251, 288 

Fâtıma bint ed-Dahhâk el-Kilâbiyye, 117 

Fatıma bint Esed b. Hâşim b. Abdimenâf b. Kusayy b. 
Kilâb, 225 

Fatıma binti Resülillah (S.A. V.), 247 

Fatıma bint Utbe, 508 

Fedâle b. Ubeyd el-Ensari, 269, 278 

Fedek, 103, 104, 108, 109, 110 

Felkat, 149 

Femü'n-Nil, 480 

Ferec b. Fedâle, 528 

Ferec el-Hıssıyy, 535 

Ferrâs oğulları, 477 

Feyd, 559 

Ferâfise, 235 

Ferve b. Müseyk el-Muradi, 119 

Feyruz Husayn, 340 

Fezârâ, 102 

Fezârâ kabilesi, 124 

Fezârâ oğulları, 129, 157 
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Fırat, 156, 158, 245,331, 449, 492 

Fırat nehri, 153, 158, 163, 164, 332, 452, 479, 544 
Fihl, 149 

Fihl Vakası, 155 

Fihr oğulları, 527 

Fil olayı, 74, 77, 78, 190 

Fil yılı, 76, 77 

Filistin, 147, 148, 193, 194, 320, 450, 485 
Filistin Cüzamı ve Lahm'ı, 243 

Filistin Kinane'si, 243 

Filistinliler, 243, 428 

Firâs ve Kabüs b. Ebi Zübyân, 467 

Fitr b. Halife, 510 

Füccâr savaşı, 191 

Fülân b. Abdullah el-Has'am, 243 

Fâris, 312, 347 

Fâyid b. Muhammed el-Kindi, 400 

Fedâle b. Halid b. Nâile b. Revâha, 298 
Fedâle b. Miyah, 297 

Fedâle b. Ubeyd el-Ensari, 257 

Fedreb, 404 

Fergâna, 361, 402 

Ferseta savaşı, 323 

Fesâ, 324 

Feylan, 420 

File, 394 

Firas b. Sümeyy el-Fezari, 398 

Fülânen eş-Şeybani Yezid b. Veda' b. Humeyd el-Ezdi, 399 
Füy'am, 361 
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Gadâmis, 252 

Gaim b. Abdullah el-Leysi,103, 104, 122 
Gamr Merzük, 128 

Gamre Merzük, 129 

Ganm b. Ka'b oğulları, 142 
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Gassan ülkesi, 147 

Gatafan kabilesi, 91, 465 

Gatafan Mürre'si, 398, 399, 411, 428, 429, 441 
Gatafan, 122, 124, 129,130, 131, 409 

Gatif es-Selmi, 475 

Gazale, 330, 331, 332, 367, 

Genç Kızlar veba salgını, 360 

Gifâr oğulları, 110 


e 


Galib b. Abdullah el-Leysi, 103 
Gâlib b. Mesud, 428 

Gander, 557 

Garşistan, 404 

ĞGassân b. Abbâd, 566 

Gavmesk, 419 

Gaylân b. Cami” el-Muharibi, 490 
Gaylân b. Mâlik oğulları, 235 
Gifar oğulları, 109, 110, 523 
Gota, 449 

Guber oğulları, 390 

Gufre bint Rebâh, 507 
Guneym b. Kays el- -Mâzini, 362 
Gur, 405 


-H- 


Habbab b. Mersed, 327 

Habbe b. Cüveyn el-Areni, 336 

Habbe b. Nubâte, 47/0 

Habeşistan, 111, 124, 140, 208 

Habib b. Abbâd b. Huneyf, 299 

Habib b. Abdurrahman b. Zeyd el Hakemi, 332 
Habib b. Ebi Umre, 503 

Habib, 299 

Habib b. Abdişems oğulları, 233 
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Habib b. Abdulharise oğulları 86 

Habib b. Amr b. Muhsan, 142 

Habib b. Ebi Rabia b. Amr b. Umeyr, 153 

Habib b. Ebi Sâbit, 417 

Habib b. Ebi Ubeyde, 416, 421 

Habib b. el-Mühelleb, 380, 381 

Habib b. Esid b. Câriye, 139 

Habib b. eş-Şehid, 150, 521 

Habib b. Mesleme el-Fihri, 189, 194, 202, 243, 253 

Habib b. Nâfi” b. Mudarris, el-Velid b. Hamme b. Abdullah 
b. Hacvan, 299 

Habib b. Suhban, 164, 320 

Habib b. Şihab el-Anberi, 508 

Habib b. Zeyd b. Temim, 95 

Habib b. Zeyd, 142 

Habib el-Mu'allim, 475 

Habis b. Sa'd et-Tâi, 242, 243 

Habnö' b. “Usme, 452, 454 

Habnö” b. 'Usme eş-Şeybani, 467 

Haccac b. Yusuf, 326, 327, 328,332,330, 331, 333, 337, 338,339,340,341, 342, 343, 345, 346, 347, 352, 355, 
356, 354, 355, 357, 358, 364, 366, 368, 369, 371 

Haccac es-Savvaf, 518 

Haccetü'l-Veda”, 122, 123 

Hacer b. Ma'is oğulları, 298 

Hâcib b. Şeybe, 357 

Hâcib b. Yezid, 141 

Haddu'n-Nuşecam, 160, 161 

Hadim İbn Vâhisa, 347 

Hadrainevt, 123, 138, 139, 462, 47/4 

Hadremevtliler, 473 

Hadremi , 243 

Hafs b. en-Nadr es-Sülemi, 502 

Hafs b. Gıyyas en-Nahâ'i, 555, 557 

Hafs b. Ömer b. Sa'd, 320 

Hafsa bint Ömer, 92 

Haleb, 166 
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Halebe, 288 

Halef b. Halife el-Eşca'i, 525 

Halef b. Sâlim el-Muharremi, 571 

Halid b. Abdullah b. Halid b. Esid b. Ebi”l-As b. Ümeyye, 
324, 352, 355 

Halid b. Abdullah b. Yezid b. Esed b. Kurz el-Beceli, 418 

Halid b. Abdullah b. Zeme'a, 296 

Halid b. Abdullah el-Kasri, 362, 372, 379, 431, 432, 417, 
418, 428 

Halid b. Abdullah es-Sülemi, 330 

Halid b. Abdullah et-Tahhân el-Vâsiti, 545 

Halid b. Abdullah, 419, 425, 427, 428, 429, 448 

Halid b. Abdulmelik b. el-Hâris b. el-Hakem b. Ebi”l-As, 
412, 416, 423, 427 

Halid b. Arfata el-Uzri, 251 

Halid b. Ebi Bekr b. Ubeydullah b. Abdullah b. Ömer b. el- 
Hattab, 521 

Halid b. Ebi Habib Ebü'l-Asamm, 421 

Halid b. el-Abbas b. Muhammed, 546 

Halid b. el-As b. Hişam b. el-Muğire el-Mahzümi, 192, 222 

Halid b. el-Bükeyr el-Leysi, 99, 100 

Halid b. el-Hâris el- Hüceymi, 562 

Halid b. el-Velid, 111, 113, 117,119, 128,130,133, 136, 137, 138, 145, 147, 150, 151, 154, 155, 157, 159, 166, 
171,172, 193 

Halid b. el-A'lem, 86 

Halid b. er-Reyyan, 359, 37/4, 382 

Halid b. ez-Zübeyr, 472 

Halid b. Humeyd, 423, 424 

“Halid b. İsaf, 302 

Halid b. Ma'dân eş-Şami, 405 

Halid b. Mihrân el-Hazza”, 503 

Halid b. Sâbit el-Fehmi, 275 

Halid b. Safvan, 301 

Halid b. Sa'id b. el-As b. Hişam b. el-Muğire el-Mahzumi, 
123, 128, 249 

Halid b. Seleme el-Mahzumi, 483 
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Halid b. Süfyan, 102 

Halid b. Talik el-Huza'i, 523, 526 

Halid b. Yezid b. Abdullah b. Mevhib el-Hemdani, 528 

Halid b. Yezid b. Hâtim, 544 

Halid b. Yezid b. Muaviye, 315 

Halid, 128, 129, 130,131, 132,137, 147,151, 162, 296, 
298, 401, 449 

Halife b. Hayyât, 137, 512 

Hallâd b. Amr b. el-Cemüh, 98 

Hammad b. Ebi Süleyman el-Kufi el-Fakih, 201 

Hammad b. Ebi Süleyman, 418 

Hammad b. Nümeyr, 536 

Hammad b. Seleme, 78, 109, 112, 120, 121,134, 129, 137, 
184, 126, 268, 523 

Hammad b. Zeyd, 384, 538 

Hammad el-Berberi, 550, 551 

Hammad el-Endeğüş, 562 

Hamrâw'i-Esed, 99, 122 

Hamza b. Abdulmuttalib, 87, 93, 94, 99 

Hamza b. Amr el-Eslemi, 289 

Hamza b. Mâlik, 243, 527, 552, 556 

Hamza b. Mus'ab b. ez-Zübeyr, 4/2 

Hamza b. Züheyr b. Muhammed el-Aizi, 525 

Hamza eş-Şâri, 566 

Hamza, 136, 286 

Hancere, 405 

Haneş b. Avf b. Amr b. Avf oğulları, 299 

Hânikin, 47/8 

Hâni” b. Haveze en-Naha'i, 250 

Hâni' b. Urve el-Muradi, 284 

Hanife oğulları, 118, 133, 137, 321, 489 

Hanteme bint Hâşim b. el-Muğire b. Abdillah b. Ömer b. 
el-Manzüm, 150 

Hanzala b. Dırar ed-Dabiyy, 235 

Hanzala b. Ebi Süfyan el-Cümahi, 509 

Hanzala b. Rabia el-Üseydi, 163 

Hanzala b. Safvan el-Kelbi, 424, 425, 439 
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Hanzala el-Hüzzâni, 229 

Hanzala, 242, 424 

Hanzala b. Ebi Amir b. Sayfiyy, 96 

Hanzala b. Rabi' el-Esedi, 125 

Hanzala oğulları, 130 

Haramiler, 384 

Harâmize, 147 

Harb b. Abdulah, 379 

Harb b. Katan b. Kabisa b. Muhârik el-Hilâli, 429, 439 

Harb b. Katan, 444 

Harb b. Şeddad, 78, 521 

Hârek, 508 

Haremi b. Hafs, 568 

Hareşe b. el-Hurr el-Fezâri, 330 

Hârice b. Huzâfe, 176 

Hârice b. Zeyd b. Ebi Züheyr, 96 

Hârice b. Zeyd b. Sâbit, 384 

Hâris b. Katan el-Hilâli, 483 

Hâris b. Süveyd b. es-Sâmit, 97 

Hârise b. Bedr el-Guddâni, 312 

Hârise b. el-Hâris oğulları, 300 

Hârise b. Sürâka b. el-Hâris, 86 

Hârise oğulları, 292 j 

Harizm, 205, 289 | 

Harmele b. “İmran, 187, 189 

Harmele b. Umeyr el-Lahmi, 371, 380, 

Harmele İbn Bükeyr, 307 

Harran, 163, 171, 516, 556 

'Harre olayı, 290, 293, 299, 303, 304, 305 

Harşene, 411 

Hârün b. Ma'rüf, 571 

Hârün b. Miyas, 419 

Hârün b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Ali b. 
Abdullah b. Abbas, 535 

Hârün b. Zirâ' en Nümeyri, 335 

Hârün b. el-Mehdi, 523 
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Hârün, 521, 522, 532,, 536, 537, 538, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 564 

Harura haricileri, 466 

Harura, 239 

Haruralılar, 239, 271, 273, 312 

Hasan b. Ali, 229 

Haseke b. Attab el-Habati, 227 

Haseke b. Attab el-Habti, 247 

Hasin, 369, 

Hasrec, 419 

Hassân b. Abdurrahman b. Mesud el-Fezari, 398 

Hassân b. Annâbe, 423 

Hassân b. en-Nu'man el-Gassani, 27/6, 334, 357 

Hassân b. Nu'man Evrâsu'l-Feth, 323 

Hassân b. en-Nu'man, 35/7 

Hassân b. Muhammed b. Ebi Bükeyr, 406 

Hassân b. Sâbit, 250 

Hassân Evras, 321 

Hâşim b. Beşir, 545 

Hâşim b. “Utbe b. Ebi Vakkas, 162, 169, 172,241, 242 

Hâşim b. Abdimenaf b. Kusay oğulları, 94 

Hâşim b. Hamza, 298 

Hâşim b. Kinâne b. Osman b. Hısn oğulları, 298 

Hâşim oğulları, 219, 246, 294, 419, 481, 483, 484 

Haşin, 359, 374, 382 

Hâtib b. Ebi Belte'a, 104, 111,124, 177, 206, 325 

Hâtim b. el-Hâris b. Süreyc et-Temimi, 477 

Hâtim b. en-Nu'man el-Bahili, 204, 206 

Hâtim b. Müslim, 130, 171, 172, 192, 196, 275, 352, 376, 
400 

Hattab b. el-Hâris b. Hattab b. Amr b. el-Hâris b. Hâtıb b. 
el-Hâris b. Ma'mer, 297 

Havârin, 310 

Havi b. Cüveyn el-Adevi, 554 

Havlân, 151 

Havlaya, 452, 539 

Havsere b. Süheyl el-Bahili, 402, 47/8, 480, 481, 488 
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Havsere b. Zira”, 251 

Havşeb b. Rüveym eş-Şeybâni, 353 
Havşeb Zü Zalim, 243 

Havşeb, 241 

Havvârin, 147 

Havvat, 299 

Hayber savaşı, 111 

Hayber, 104, 107, 108, 110, 123, 125 
Hayseme Ebü Sa'd b. Hayseme, 97 

Hayy b. Câriye, 139 

Hayyân b. Şureyh, 177 

Hayyân en-Nebati, 377 

Hayzan, 411 

Hayzer b. Kâvüs, 569 

Hazar denizi, 511 

Hazar Tarhan'ı, 417 

Hazar ülkesi, 406 

Hazarlar, 378, 393, 395, 407, 408, 409, 410, 412, 416 
Hazarlılar, 393 

Hazen b. Ebi Vehb, 140 

Hâzim b. Hüzeyme, 481, 482, 483, 500, 515 
Hâzir, 320 

Hazrec kabilesi, 301 

Hazzaz b. Kerraz el- Abdi, 254 

Hemazan, 195 

Hemdan kabilesi, 339, 474 

Hemdan, 242 

Hemezan, 183, 188, 196, 47/5, 476, 543 
Hemmâm, 316 

Hendek savaşı, 125 

Hendek, 511, 526 

Herakl, 112, 160, 178 

Herat, 204, 205, 207, 341, 554, 

Herem b. Hayyan el-Abdi, 174, 198, 204 
Herem b. Revâha, 298 

Herseme b. A'yen, 548, 552, 554, 556, 559, 561, 562 
Hevâzin yahudileri, 113, 115 
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Hevâzin, 124, 131 

Hevze b. Ali el-Hanefi, 104 

Hezil kabilesi, 100 

Hezzân b. Sa'id, 423 

Hılât, 539, 542 

Hısn Sinan, 347 

Hısnü'l-Mer'e, 208 

Hire, 249, 428, 441 

Hireliler, 164 

Hit, 460, 544 

Hivan, 47/4 

Hibban b. Ali, 535 

Hibban b. el-Arika, 86 

Hicaz, 86, 88,92, 100, 306, 559 

Hilal b. “Ullefe, 163, 165 

Hilal b. Ahvez el-Mâzini, 391, 399 

Hilal b. el-Verd, 450 

Hilal b. Veki' ed-Dârimi, 235 

Hilal b. Ümeyye, 117 

Himâr, 218 

Himyer kabilesi, 407, 446, 474, 520 

Himyer, 280, 359, 369, 511 

Hind (Ebü Süfyan'ın karısı), 94 

Hind bint “Utbe b. Rabia b. Abdişems b. Abdimenâf, 251 

Hind el-Cemeli, 236 

Hindistan, 145, 238, 252, 254, 256, 259, 200, 335, 380 

Hindistanlılar, 269 

Hirâm b. Sa'd b. Mahisa, 412 

Hirâm oğulları, 98, 142 

Hirâm b. Milhan, 101 

Hirâm b. Osman el-Ensari, 508 

Hiraş b. Ümeyye, 278 

Hişam b. Abdulmelik b. Mervan, 324, 397, 403, 408, 409, 
410, 411, 413, 414, 415, 417, 422, 424, 425, 441 

Hişam b. Abdulmelik Ebü'i-Velid (Sahibu't-Tayâlise), 570 

Hişam b. Amr et-Tağlibi, 516, 526 

Hişam b. Amr, 553 
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Hişam b. Ebi Abdullah ed-Destevâi, 510 

Hişam b. el-As b. Vâil es-Sehmi, 148 

Hişam b. el-Muğire, 88 

Hişam b. Hassan el-Kerdüsi, 508 

Hişam b. Hübeyre b. Fedâle el-Leysi, 325 

Hişam b. Hübeyre el-Leysi el-Kadi, 336, 355 

Hişam b. İsmail b. İbrahim el-Mahzumi, 348, 350, 352, 
356,372,373, 424, 427 

Hişam b. Sa'd, 512 

Hişam b. Urve b. ez-Zübeyr, 108, 115, 126, 129, 134, 15I, 
284, 418, 507 

Hişam b.Abdulesved b. Hâşim b. Kinâne, 298 

Hişam ve el-Velid, 102, 121, 349, 390, 424, 425, 427 

Hittan b. Abdullah er-Rikâsi, 336 

Hiyyac, 170 

Hizan, 202 

Horasan, 218, 219, 353,354, 333, 336, 341, 375, 379, 380, 383, 392, 402, 415, 418, 428, 465, 497, 499, 512, 521, 
527,547, 548, 549, 552, 556, 567, 559, 563, 564 

Horasanlılar, 4/0, 477, 488,517, 520, 533 

Hoşdân, 404 

Hubab b. Kayziyy, 95 

Hubeyb b. Abdullah b. ez-Zübeyr, 366 

Hubeyb b. Abdurrahmah, 487 

Hubeyb b. Adiyy, 100 | 

Hubeyb b. Zeyd b. Asım, 124 

Hubeyb, 100, 101 

Hubeyş b. Delece, 243, 317 

Hubeyş, 389 

Hubkan, 272 

Hucâr b. Ebcer, 27/4 

Huceyr b. Ebi İhâb et-Temimi, 100 

Hucr b. Adiyy b. el-Edber, 261 

Hucr b. el-Edber el-Kindi, 244 

Hudayın b. el-Münzir Ebü Sâsân, 383 

Hudeybiye gazvesi, 122 

Hudeybiye musalahası , 111, 124 
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Hudeybiye, 107 

Hudeyc b. Ebi Hasme b. Huzâfe b. Gânım, 297 

Hudeyle oğulları, 351, 359, 378, 

Hudre oğulları, 96 

Hukeym b. Câbir, 369 

Hukeym b. Cebele el-Abdi, 209, 224, 225, 226, 228, 242 

Hukeym b. Ebi Kuhâfe, 302 

Hukeym b. Ebi Vehb, 140 

Hukeym b. el-Müseyyib, 481 

Hukeym b. Hazen b. Ebi Vehb b. Amr b. Aiz, 139 

Hukeym b. Hizam, 221 

Hukeym b. Hizam, 27/5 

Hukeym b. Hizâm, 115 

Huleyd b. Abdullah b. Züheyr, 205 

Huleyd b. Abdullah el-Hanefi, 206 

Huleyd b. Kurre et-Temimi, 247 

Hulvan, 172, 202, 224 

Hulvan, 172, 179, 202, 224, 460, 478, 539, 542, 543 

Humeyd b. Abdurrahman b. Avf, 402 

Humeyd b. Abdurrahman el-Himyeri, 363 

Humeyd b. Abdurrahman er-Ruâsi, 549 

Humeyd b. Hilâl el-Advi, 165, 419 

Humeyd b. Hureys el-Mu'âfiri, 517 

Humeyd b. Kahtabe el-Abbas b. Muhammed b. Ali b. 
Abdul-lah b. Abbas, 505, 515, 517 

Humeyd b. Kays el-A'rac, 475 

Humeyd b. Mihran et-Tavil, 503 

Humran b. Ebân, 223, 325 

Humrin, 416, 420 

Humus Kinde'si, 243 

Humus, 156, 159, 160, 194, 310, 317, 385, 428, 442, 447, 
449 

Humuslular, 243, 37/1, 399, 427 

Hunâsire, 383 

Huneyn savaşı, 114 

Huneyn, 114, 122 

Huneys el-Ezdi, 124 
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Hureybe, 158 

Hureys b. Câbir el-Hanefi, 242 

Hureys b. Ebi'l-Cehm, 452 

Hurküs b. Züheyr es-Sa'di, 244 

Hurremiler, 549, 566 

Hurrezâd b. Hurrehürmüz, 168 

Husayn b. Abdurrahman, 83, 500 

Husayn b. Nümeyr el-Kindi, 309 

Husayn b. Nümeyr es-Seküni, 290, 292, 309, 320, 
Husayn, 165, 169, 170, 310 

Huseyl b. Câbir, 95 

Huseym b. Nâfi' b. Mudarris, 299 

Huseyme b. Abdurrahman, 363 

Huveytıb b. Abdul'uzzâ, 115, 275 

Huza'a kabilesi, 85 

Huza'a, 242 

Huzeyfe b. el-Yeman, 184, 187, 227 

Huzeyfe el-'Alkâni, 151 

Huzeyfe, 183, 185, 188, 196, 199, 206, 339 
Huzeyme b. Hâzim, 549, 551, 553, 555 
Hübeyre b. el-A'rac el-Hadrami, 349 
Hübeyre b. Yüreym, 320 

Hümâm b. el-Hâris, 312 

Hümâm b. Kabisa en-Nümeyri, 306 

Hümâm b. Yahya, 521 

Hünâe oğulları, 465 

Hürmüz, 147, 204 

Hürmüzân, 179, 180, 182, 183, 184 

Hüseyin, 217 

Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib, 264, 267, 284, 287 
Hüseyn b. Ali el-Cw'fi, 563 

Hüseyn b. Ali, 264, 281, 284, 285, 286, 288, 289 
Hüseyn b. Ca'fer b. Temmam b. el-Abbas, 497 
Hüseyn b. Cümeyl, 554 

Hüseyn el-Muallim, 508 

Hüzeyl b. Şurahbil, 346 

Hüzeyl kabilesi, 77, 494 
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Hz. Adem, 7/4 

Hz. Aişe, 93, 229,231, 237 

Hz. Ali, 76, 118, 123, 229 

Hz. Ebü Bekr, 118, 123, 125, 126, 127, 128,129, 130,131, 192.: 155.211 

Hz. Fâtıma, 122 

Hz. Hüseyn, 285 

Hz. İbrahim, 74 

Hz. Muhammed, 73, 84 

Hz. Nuh, 74 

Hz. Osman, 207, 208, 211, 216,217, 218,219, 221, 222, 
223, 225, 339 

Hz. Ömer, 76, 126, 135, 151, 166, 167, 170, 176, 189, 190, 191, 192, 193, 195,211 

Hz. Peygamber, 75, 76, 7/8,80,81,82,83,84, 88, 92, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111,112,117, 119, 120, 121,122, 123,124, 125, 150,158, 159,191, 
229 


Ege 


Irak, 111, 127, 151, 152, 161, 204, 257,259, 270,281, 284,311, 319, 327, 328, 330, 336, 337, 340, 352, 356, 361, 368, 375, 389, 392, 393, 398, 402, 403, 405, 406, 411,417, 418, 428, 429,441, 443,444, 445, 459, 460, 492, 560, 

Iraklılar, 241, 284 


İbâdiyye haricileri, 467 

İbn “Ullâse el-Ukayli, 527 

İbn Abbas, 78, 79,85,90,11, 115, 121,238,241,244, 
247, 248, 291 

İbn Afif, 243 

İbn Aişe, 570 

İbn Amir b. Husayn, 279 
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İbn Amir Ebi Serh, 206 

İbn Amir, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207,211, 217, 222, 
223, 224, 225, 252, 253, 254 

İbn Atiyye, 473, 474 

İbn Bekre, 363 

İbn Beşir el-'İcli, 492 

İbn Buhayne, 278 

İbn Cibril, 547 

İbn Da'lec, 511, 515 

İbn Ebi Bekr, 263 

İbn Ebi Habibe, 522 

İbn Ebi Hâzim, 536 

İbn Ebi Leyla, 393, 490, 518 

İbn Ebi Sebre, 518 

İbn Ebi Serh, 198, 199, 208 

İbn Ebi Yahya, 537 

İbn Ebi”z-Zenâd, 539 

İbn Füshum, 86 

İbn Gaşvan, 157 

İbn Habib, 467 

İbn Hanzala, 299 

İbn Hasyem, 495 

İbn Hudeyc, 260 

İbn Humeyd et-Tüsi, 566 

İbn Huvey es-Sekseki, 243 

İbn Hübeyre, 439, 460, 461, 465, 470, 475,476,477, 478, 
4/9, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 490, 492 
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Mâlik b. Ümeyye b. Amr, 138 

Mâlik oğulları, 123 

Mansur b. Ata el-Horasani, 552 

Mansur b. Cümhür el-Kelbi, 443 

Mansur b. Cümhür Muhammed b. Azzar, 444, 428, 459, 
460, 488, 497, 499 

Mansur b. el-Mehdi, 546, 558 

Mansur b. el-Mu'temir, 486 

Mansur b. Yezid, 552 

Marhum b. Abdulaziz, 157 

Mâriye, 111, 167 

Martik b. Hakan, 405 

Masebezân, 173, 523 

Maskala b. Hübeyre eş-Şeybani, 239, 275 

Maskat, 202, 411 

Massisalılar, 537 

Matar b. Nâciye er-Reyahi, 340, 353 

Matar b. Tuhman el-Varrak, 467 

Matr, 401 

Maviye bint Mesma'”, 340 

Mâzin b. Abdulkays oğulları, 328 

Mâzin b. el-Neccar oğulları, 96, 116, 137, 142, 302 

Mâzin b. Mâlik b. Amr b. Temim, 235 

Mâzin b. Mansur oğulları, 193, 294 

Me'mün, 558, 559, 562, 565 

Mecdiyy b. Amr el-Cüheni, 87 
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Mechül eş-Şami, 412 

Mecme' b. Câriye, 278 

Mecze'e b. Sevr, 181, 182 

Mecze'e b. Sevr es-Sedüsi, 179 

Medâin, 199, 321, 409 

Medine, 75, 7/8, 79,80,81,82,83,84,87,89, 90,91, 99, 
102 103, 106, 107, 110,111,112,116,117,118,119, 
122,127, 128,130,132, 151, 152,167, 179, 192, 209, 210,221, 222, 226,249, 251, 252, 256, 258, 261, 267, 27/4,276,277, 280,281, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 308, 310, 324, 351, 352, 356, 359, 370, 372,374,375, 378, 386, 388, 401, 415, 416, 417, 422, 425, 427,438, 441,445, 462,471, 472, 475, 486, 489, 490, 496, 504, 505, 507, 509, 512, 513, 518, 519, 524, 
527, 535, 536, 557, 560, 563, 567 

Medineliler, 202, 229, 282, 291, 292, 308, 471, 472, 503, 
507 

Medinetü's-Selâm, 532, 560 

Mehdi b. Meymün, 535 

Mehran, 159 

Mehvas, 144 

Mehzüm oğulları, 296 

Mekhul eş-Şami, 253 

Mekhül, 426 

Mekke, 75, 76, 78,81,84,97, 100,103, 107,111,112, 113, 114,117, 118,122, 123,124, 125, 145,149, 150,191, 195, 221, 222, 245, 246, 249, 252, 261, 263, 264, 278, 281, 284, 287, 305, 307, 309, 310, 319, 342, 352, 363, 403, 412, 416, 425, 426, 438, 441, 462, 464,471, 473, 490, 49b, 498, 504, 508, 511, 512, 531, 538, 546, 550, 
561, 562, 563, 567 

Mekkeliler, 114, 124, 213, 306, 324, 463, 471 

Mekran, 224 

Menâzir, 168, 179, 465 

Menbic, 166 

Mendel b. Ali, 523 

Menkabe, 282 
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Menorka , 362 

Mer'iş (Maraş), 329, 510, 520 

Merakkıyye, 252 

Merâre b. el-Rabi”, 117 

Mercü Azrâ, 547 

Mercü Erdebil, 411 

Mercü Râhıt, 147, 315 

Mercü Sebelân, 409 

Mercü'l-Hicâre, 393 

Mercü's -Suffer, 161 

Mercü's-Suffer savaşı, 148, 149 

Mercü'ş-Şahm, 345, 537 

Merrân, 504 

Mersed b. Ebi Mersed el-Ganevi, 99, 100 

Merv, 204, 227, 346, 428, 476, 481, 482, 484, 562 

Mervan b. el-Hakem, 223, 225, 231, 252, 253, 255, 256, 
258,274, 275, 276, 280, 286, 295, 315, 319 

Mervan b. el-Mühelleb, 380, 398 

Mervan b. el-Velid, 366 

Mervan b. Muhammed b. Mervan, 396, 411, 412, 415, 416, 
419, 425, 440, 446, 447, 448, 449, 473, 485, 504 

Mervan b. Musa, 362 

Mervan b. Osman el-Gassani, 424 

Mervan oğulları, 47/6 | 

Mervan, 217,283, 316, 317, 293, 374, 448, 456, 457, 485, 
486, 489, 490, 492 

Merven ez-Zab, 497 

Mervu'r-Rüz, 205, 415, 465 

Mes'üd b. Sa'd, 109 

Mescidu'l-Harâm (Kâbe), 89, 118, 195, 198 

Mesdan, 420 

Mesken, 323, 340, 345 

Mesleme b. Abbad b. Selkân, 300 

Mesleme b. Abdullah b. Seleme el-Mahzümi, 428 

Mesleme b. Abdulmelik b. Mervan, 433 
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Mesleme b. Abdulmelik, 351, 361, 362, 363, 366, 367, 373, 374,376, 377, 382,389391, 392, 398, 399, 400, 403, 
405, 406, 412, 418, 435, 439 

Mesleme b. Ebi Bered b. Muabbed b. Vehb b. 'Aiz, 297 

Mesleme b. Hişam b. Abdulmelik, 417 

Mesleme b. Muhalled, 243, 258, 275, 278 

Mesleme b. Yahya, 504, 554 

Mesleme, 129, 368, 377, 404, 407, 411 

Mesma” b. Mâlik, 355 

Mesrük b. el-Ecda”, 279, 305 

Mesrük, 220 

Mesud b. Amr, 273, 314 

Mesud b. Ebi Mesud, 276 

Mesud b. Ebi Zeyneb el-Abdi, 381 

Mesud b. Ebi Zeyneb el-Muharibi, 375 

Mesud b. Ebi Zeyneb, 402 

Mesud, 304, 314 

Mesyere es-Sufferi, 423 

Meşrah, 144 

Mevdud, 368 

Mevkü”, 328 

Mevrik el-'Acli, 402 

Meymün b. Ebi Şebib, 346 

Meymün b. Mihran, 75, 150, 415 

Meymün el-Cürcümâni, 350 

Meymün el-Haravri, 335 

Meymün kuyusu, 423 

Meymüne bint el-Hâris, 111 

Meymüne bint Ebi Süfyan b. Harb b. Ümeyye, 111, 288 

Meymüne, 269, 393, 395 

Meysan nehri, 311 

Meysan, 146, 156, 157, 158, 484 

Meysere el-Hakir, 421 

Meysün bint Becdel el-Kelbiyye, 310 

Meyyafarikin, 539, 541 

Mezun ('Uman), 342 

Mıkavkıs, 111, 124 
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Mısır Kıptileri, 176 

Mısır, 176, 177, 178,194, 197, 199, 206, 208, 210, 223, 239, 249, 252, 253, 258,281,317, 320, 334, 347, 348, 357,384, 385,391, 413, 424, 426, 455, 485, 492, 503, 
536, 551, 554 

Mısırlılar, 176, 209, 210, 218, 220, 282 

Miklas, 491 

Mihâil el-Batrik, 520 

Mihcw, 85 

Mihcen b. el-Adrw, 158, 278 

Mihran Ebü Humeyd et-Tavil, 253 

Mihran et-Tercüman, 202 

Mihran, 260 

Mihref b. Süleym, 236 

Mile, 278 

Milhan eş-Şeybani, 487 

Mina, 403, 462, 477 

Minkar b. Ubeyd oğulları, 399 

Mirdas b. Avf, 298 

Mirdas b. Udeyye, 132, 311 

Mis'ar b. Fedeki, 245 

Mis'ar b. Kuddâm, 510 

Mişkan, 466 

Mitraf b. Abdullah b. eş:Şahir, 351 

Miyâh b. Halef,297 o | 

Miyorka, 362 i 

Mu'avviz b. Esmöâ' b. es-Salt, 235 

Mu'aykib b. Ebi Fatıma, 125, 247 

Mu'aykib, 194, 250 

Muw'az b. Afrö', 250 

Muw'az b. Cebel, 171, 189 

Muw'az b. es-Summe, 304 

Muw'az b. Hâni', 565 

Muazb.Mu'a2z, 134,135, 534, 548, 558 

Mw'az b. Müslim, 508, 521, 525 

Muabbed b. el-Haris b. Halid b. Sahr b. Amir b. Amr b. 
Kab, 296 
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Muabbed el-Cüheni, 363 

Muabbed el-Huzâ'i, 99 

Muarriz b. 'Ullât, 235 

Muaviye b. Ebi Süfyan, 120, 125, 149, 150, 174, 194, 200, 208, 242, 244, 245, 254, 255, 258, 259, 261, 269, 276, 
281, 329 

Muaviye b. Hişam, 403, 404, 405, 407, 408, 411, 412, 413, 
416, 417, 422 

Muaviye b. Hudeyc, 208, 239, 255, 258 

Muaviye b. Hudeyr, 254 

Muaviye b. Mâlik oğulları, 97, 300 

Muaviye b. Ömer el Gulâbi, 483, 490 

Muaviye b. Yezid b. Muaviye, 310, 380, 390 

Muaviye, 120, 207,217, 225, 238, 240, 245, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 262, 263, 264, 266, 267, 269,274, 
278, 280, 281,282, 283, 285, 301, 333, 356, 450 

Muaviyye b. Ebi Süfyan, 223 

Muavviz, 86 

Muazzid eş-Şeybani, 205 

Mucaşi” oğulları, 163, 466 

Mucâşi? b. Mesud, 17/5 

Mucemmi”, 299 

Mudar Haricileri, 272 

Mudar kabilesi, 461, 466 

Mudar, 113, 241 

Mudarlılar, 342 

Mudrik, 380 

Muğire b. Şu'be, 158, 195 

Mühacir, 138, 143, 151, 220 

Muhakkimiwl-Yâmeme, 135, 137 

Muhalled b. Muaviye b. el-Mühelleb, 465 

Muhalled b. Yezid b. Ömer b. Hübeyre, 537 

Muhamed b. el-Kâsım b. Ebi Akil es-Sakafi, 364 

Muhamed b. Mervan b. el-Hakem, 372 

Muhamed b. Nubâte, 481 

Muhamed b. Sa'sa'a el-Kilâbi, 335 

Muhamed, 333 
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Muhammed (S.A.V.),89, 150,211 

Muhammed b. Halid b. Abdullah el-Kasri, 518 

Muhammed b. Halid b. Bermek, 553 

Muhammed b. Sa'd b. Mâlik, 342 

Muhammed b. 'Aclan, 508 

Muhammed b. “İmrân b. İbrahim b. Talha b. Ubeydullah, 

510 

Muhammed b. 'İmrân et-Teymi, 490, 527 

Muhammed b. Abbâd b. Abbâd, 566 

Muhammed b. Abdulaziz ez-Zühri, 505, 507 

Mühammed b. Abdullah b. Abdurrahman b. Es'ad b. Zürâre, 
301 

Muhammed b. Abdullah b. Ca'fer, 288 

Muhammed b. Abdullah b. Hasen b. Hasen b. Ali b. Ebi Talib, 505, 507, 513: 

Muhammed b. Abdullah b. Kesir b. es-Salt, 524, 527 

Muhammed b. Abdullah b. Sa'id b. el-Muğire b. Amr b. 
Osman b. Affan, 550 

Muhammed b. Abdullah el-Ansari, 416, 548, 559, 565 

Muhammed b. Abdullah el-Kuseyri, 513 

Muhammed b. Abdulmelik b. Eyyüb, 512 

Muhammed b. Abdulmelik b. Mervan, 423, 448 

Muhammed b. Abdulmelik b. Muhammed b. Atiyye es-Sa'di, 
474 | 

Muhammed b. Abdulmelik b. Nübeyt, 301 

Muhammed b. Abdumelik, 489 

Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Leyla, 425, 498, 508 

Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi”l-Münzir, 304 

Muhammed b. Abdurrahman b. el-Hâris el-Leysi, 418 

Muhammed b. Abdurrahman b. el-Muğire b. Ebi Zi'b, 512 

Muhammed b. Abdurrahman b. et-Tufeyl, 298 

Muhammed b. Abdurrahman b. Halid b. İsaf, 302 

Muhammed b. Abdurrahman b. Muhammed b. Ebi Seleme 
el-Mahzümi el-Kâdi, 550 

Muhammed b. Abdurrahman, 425 

Muhammed b. Adiyy, 390, 553 

Muhammed b. Aiz, 281 
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Muhammed b. 
425 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
561 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 


Ali b. Abdullah b. Ab-bas b. Abdulmuttalib, 


Ali b. Ebi Talib İbnw'l-Hanefiyye, 319 
Ali b. Hasen b. Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib, 


Ali el-Asğar, 122, 230, 288 

Alkame b. Abdurrahman el-Hakemi, 379 
Amr b. Alkame, 503 

Amr b. Ata”, 427 

Amr b. el-Velid b. Ukbe b. Ebi Mu'ayyıt, 426 
Amr b. Hazm el-Ensari, 290 


Muhammed b. Amr b. Hazm, 301 


Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
560, 562 
Muhammed b. 
Muhammed b. 


Amr b. Kays, 304 

Arrar el-Kelbi, 423 

Atiyye es-Sa'di, 473 

Bekr el-Bürsâni, 563 

Beşir b. Mu'az, 300 

Bişr, 563 

Ca'fer b. el-Eş'as, 525 

Ca'fer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyn b. Ali, 


Ca'fer el-Hâşimi, 487 
Cübeyr b. Mut'im, 389 


Muhammed b. Cümeyl, 553 


Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
486 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 
Muhammed b. 


Davud b. İsa b. Musa, 568, 569, 570, 571 
Ebi Adiyy, 557 
Ebi Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm, 438, 


Ebi Bekr, 217, 230, 237, 239, 249, 403 
Ebi Halid, 562 

Ebi Huzeyfe b. Utbe b. Rabia, 249 

Ebi Huzeyfe el-Adevi, 304 

Ebi Nemle b. Zürâre, 301 

Ebi Sa'id b. Akil b. Ebi Talib, 288 

Ebi Süfyan, 279 

Ebi Süheyl, 374 

Ebi Uyeyne, 502 
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Muhammed b. Ebi'l-Abbas, 507, 514 

Muhammed b. Ebi'l-Cehm b. Huzeyfe b. Gânım, 297, 304 

Muhammed b. el-Esved b. Avf, es-Salt b. Mahreme b. Nevfel 
b. Vehib b. Abdimenâf b. Zühre, 295, 296 

Muhammed b. el-Eş'as b. Kays, 321, 497, 500, 503, 517 

Muhammed b. el-Fudayl b. Gazvan, 558 

Muhammed b. el-Hasen el-Kâdi, 521, 547 

Muhammed b. el-Kâsım b. Muhammed, 347, 364, 365, 367, 
443 

Muhammed b. el-Kâsim b. Ebi Akil es-Sakafi, 364, 372 

Muhammed b. el-Leys, 533 

Muhammed b. el-Minhâl ed-Darir, 571 

Muhammed b. el-Misver b. Mahreme, 295, 296 

Muhammed b. el-Münkedir, 267, 475 

Muhammed b. el-Müseyyib, 555 

Muhammed b. Emiri'l-Mü'minin el-Mehdi, 490, 511 

Muhammed b. es-Sâib el-Kelbi, 507, 

Muhammed b. Evs el-Ensari, 309 

Muhammed b. Eyyüb b. Sâbit b. Abdulmünzir b. Alkame b. 
Kelede, 295 

Muhammed b. Fulân b. Hüseyn b. Zeyd, 567 

Muhammed b. Hacer b. Kays el-Abdi, 429 

Muhammed b. Halid b. Abdullah el-Kasri, 488, 513 

Muhammed b. Halid b. Bermek, 550, 556 

Muhammed b. Halid, 504, 518 

Muhammed b. Hamza b. Mâlik, 559 

Muhammed b. Hârün b. Zira, 356 

Muhammed b. Hârün, 557 

Muhammed b. Hassan b. Sa'd el-Esidi, 423, 439 

Muhammed b. Hişam b. Abdulmelik, 424 

Muhammed b. Hişam b. İsmail el-Mahzumi, 413, 416, 417, 
420, 422, 424, 425, 426, 427, 438 

Muhammed b. Huleyde eş-Şeybani, 248 

Muhammed b. İbrahim b. Hişam, 427 

Muhammed b. İbrahim b. İsmail b. İbrahim b. Hasen b. 
Ha-sen b. Ali b. Ebi Talib, 560 
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Muhammed b. İbrahim b. Muhammed b. Ali, 509, 513, 522, 
523, 538 

Muhammed b. İbrahim et-Teymi, 420 

Muhammed b. İbrahim, 80, 550, 553 

Muhammed b. İshak b. Yesâr, 147 

Muhammed b. İshak, 509, 510 

Muhammed b. İsmail b. Muhammed b. Abdullah b. Ali b. 
Hüseyn, 561 

Muhammed b. Ka'b b. 'Ucre, 302 

Muhammed b. Ka'b el-Kurazi, 416 

Muhanımed b. Kays b Mahreme, 386 

Muhammed b. Kesir, 568 

Muhammed b. Ma'bed b. el-Halil, 526 

Muhammed b. Mâlik, 274 

Muhammed b. Mazur el-Esedi, 415 

Muhammed b. Mervan b. el-Hakem, 326, 327, 329, 330, 
349, 350, 357, 358, 361, 363, 389, 393, 402, 457 

Muhammed b. Mesleme el-Ensari, 253 

Muhammed b. Mesleme, 84, 103, 108, 109, 122, 125 

Muhammed b. Muhammed b. Zeyd, 561 

Muhammed b. Mukâtil el-Akki, 554 

Muhammed b. Musa b. Talha b. Ubeydullah, 332, 354 

Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Şihab ez-Zühri, 425 

Muhammed b. Nâfi” b. Utbe Ebi Vakkas, 296 

Muhammed b. Nübâte, 483 

Muhammed b. Osman b. Huneyf, 399 

Muhammed b. Ömer el-Vâkidi, 580 

Muhammed b. Ömer es-Sakafi, 358 

Muhammed b. Sa'd b. Mâlik, 345 

Muhammed b. Sa'sa'a el-Kilâbi, 357 

Muhammed b. Safvan el-Cümahi, 425, 426 

Muhammed b. Salih b. Dinar et-Temmâr, 523 

Muhammed b. Suheyb, 296 

Muhammed b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Abbas b. 
Ab-dulmuttalib, 422, 507, 514, 524, 531, 533, 534, 
535, 536, 551 
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Muhammed b. Süleyman b. Davud b. Hasen b. Hasen b. Ali, 
560 

Muhammed b. Süleyman b. Muti”, 297 

Muhammed b. Süleyman, 507,512, 515, 522, 533 

Muhammed b. Şeyban, 355 

Muhammed b. Talha b. Misraf, 523 

Muhammed b. Talha b. Ubeydullah, 129, 226, 234 

Muhammed b. Tayfur el-Hiri, 553 

Muhammed b. Ubeyd et-Tandfisi, 564 

Muhammed b. Ubeydullah es-Sakafi, 428 

Muhammed b. Ubeydullah el-Ezdi, 423 

Muhammed b. Ukbe b. Dübeyye b. Câbir, 294 

Muhammed b. Umeyr b. Utârid, 317 

Muhammed b. Utârid, 242 

Muhammed b. Übey b. Ka'b, 301 

Muhammed b. Vâsi” el-Ezdi, 455 

Muhammed b. Yakub el-Ensâri, 512 

Muhammed b. Yahya b. Hibban el-Ensari, 105, 420 

Muhammed b. Yezid b. el-Vâsiti, 547 

Muhammed b. Yezid b. Hâtim, 558 

Muhammed b. Yezid b. Ubeydullah, 381, 387,391, 496 

Muhammed b. Yusuf Beşer, 352, 373, 424 

Muhammed b. Ziyad b. Cerir b. Abdullah el-Beceli, 423 

Muhammed b. Züheyr el:.Gamidi, 551 

Muhammed ve İbrahim, 428 

Muhammed, 99, 135, 296, 300, 301, 302, 334, 346, 356, 
493, 504, 546 

Muharib b. Disâr ez-Zühli, 419, 426 

Muharib b. Fihr oğulları, 299, 359, 369, 381, 382 

Muharib b. Hilal b. Uleym, 466 

Muhârik b. el-Akkar, 517 

Muhârik b. el-Hâris ez-Zebidi, 243 

Muharriz b. Ebi Muharriz, 333 

Muharriz b. Hârise b. Rabia b. Abduluzzâ b. Abdişems, 191 

Muharriz b. Şihab, 261 

Muharriz Ebü'l-Kâsım, 528 

Muhassin, 255 
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Muhâş el-Himyeri, 142 

Muhil b. Muharriz, 510 

Muhşi b. Amr ed-Damri, 81 

Muhşi b. Vebre, 123 

Mukâis, 124 

Mukan, 290 

Mukarriz b. Cemil b. Abdulmelik b. Ebi'l-Ca'd, 517 

Mukassim, 115, 389 

Mukâtil b. Hâkim el-Akki, 516 

Mukâtil b. Hukeym el-Ateki, 494, 497 

Mukavkıs, 124 

Mukkebbir b. el-Havari, 450 

Multan, 353, 367 

Munkiz b. Amr (b. Muaviye) oğulları, 140 

Murad Kabilesi, 474 

Murad kalibesi, 479 

Murre, 103, 539 

Murücu Emirü'l-Mü'minin, 543 

Mus'ab b. “Umeyr, 93, 94 

Mus'ab b. Abdurrahman b. Avf, 114, 274, 280, 310 

Mus'ab b. ez-Zübeyr, 321, 323, 324, 351, 355, 356, 486, 
492 

Mus'ab b. Sa'd b. Mâlik, 394 

Mus'ab b. Umeyr b. Hâşim, 94 

Mus'ab b. Umeyr, 421 

Mus'ab, 296, 321, 324, 325, 358 

Musa b İsa, 533 

Musa b Nusayr, 347 

Musa b Sinan b. Seleme, 357 

Musa b. 'İmrân, 563 

Musa b. 'Uleyy b. Rebâh, 521 

Musa b. Abdullah, 300 

Musa b. Abdurrahman, 421 

Musa b. Davud, 497 

Musa b. el-Hâris b. et-Tufeyl, 296 

Musa b. el-Mehdi b. Abdullah b. Muhammed b. Ali b. 
Ab-dullah b. el-Abbas, 531 
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Musa b. el-Mehdi b. el-Mansur Abdullah b. Muhammed b. 
Ali, 532 

Musa b. Emirwl-Mü'minin, 520 

Musa b. Enes b. Mâlik, 134, 151, 400 

Musa b. Halid, 472 

Musa b. İsa b. Ali, 525, 531, 538, 548, 550, 551, 552, 554 

Musa b. İsmail, 126, 129, 184, 568 

Musa b. Ka'b el-Meray, 497 

Musa b. Ka'b et-Temimi, 485, 499, 516 

Musa b. Kesir el-Hârisi, 346 

Musa b. Mus'ab, 526 

Musa b. Nusayr, 147, 334, 335, 338, 357, 360, 365,367, 373, 414,450, 451, 

Musa b. Sinan b. Seleme, 357 

Musa b. Süleym, 517 

Musa b. Talha b. Ubeydullah, 83, 331, 396 

Musa b. Ubeyde, 510 

Musa b. Ukbe, 77, 495 

Musa b. Vecih el-Himyeri, 369 

Musa el-Cüheni, 504 

Musa, 134, 533, 534, 551, 552, 556 

Musâfi' b. Talha, 93 

Musul, 172, 260, 320, 409, 446, 455, 457, 458, 478, 479, 
494, 500, 542 

Muta'in b. Muta'in, 460 

Mutraf b. Tarif, 502 

Mü'te savaşı, 112 

Mübeşşir b. Abdulmunzir b. Zübeyr, 85, 109 

Mücâhid b. Bel'â' el-Anberi, 343, 411 

Mücâhid b. Ceber, 395 

Mücâlid b. Sa'id, 503 

Mücâşi' b. Mesud es-Sülemi, 157, 158, 175, 203, 226, 229 

Mücca' b. Si'r, 334, 356, 357, 

Mücca b. Si'r, 344 

Müccâ'a b. Merâre, 133, 137 

Müdrik, 385, 398 

Mühâsır b. Sehim et-Tâi, 369 
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Mühâsir b. Sahim el-Kinâni, 371 
Mühelleb, 318 

Mühelleban Mizleri, 508 

Mükran, 238, 247, 253, 333, 334 
Mülâle b. Hikmet, 520 

Mülebbid b. Harmele, 500, 501 
Münye, 224 

Mürre b. Şurahbil el-Hemdani, 331 
Mürre b. Ubeyd oğulları, 334, 356 
Mürre oğulları, 103 

Mürre, 465 

Müsâfi', 295 


Müsdfir b. 
Müsâfir b. 


Buceyr, 490 
el-Kassâb, 490 


Müseddid b. Müserhid, 570 
Müsennetü'l-Furat, 479 
Müseylime b. Habib el-Kezzâb, 118 
Müseylime el-Kezzab, 124 
Müseylime, 130, 136, 137 
Müseylimetü'l-Kezzâb, 133 


Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 
Müslim b. 


Ukbe el-Mürri, 243, 309 

Akil b. Ebi Talib, 284, 288 

Amir b. Humeyl, 235 

Bekkâr b. Müslim, 544 

Cündüb el-Hüzeli, 403, 404 

İbrahim ve el-Velid b. Hişam b. Kahzem, 568 
Sa'id b. Eslem b. Zür'a el-Kilâbi, 399, 402 
Süvâde el-Fihri, 425 

Ukbe el-Mürri, 291, 292, 310 

Yesâr Müzeni, 344 

Yesar, 384 

Ziyad el-Asamm, 537, 538 


Müslim, 157, 293, 298, 363 
Mütemmim b. Nuveyre, 132 
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Na'im b. Abdullah el-Nehhâm el-'Adevi, 148 
Nâ'im kalesi, 108 

Nadle, 510 

Nâfi b. Halid et-Tâhi, 206 

Nâfi” b. Abdulhâris el-Hüzâ'i, 191 
Nâfi” b. Alkame b. Safvan, 363, 37/2 
Nâfi?” b. el-Ezrak, 311 

Nâfi” b. Halid et-Taci, 236 

Nâfi” b. Sâbit b. Abdullah b. ez-Zübeyr b. el-Avvam, 511 
Nâfi” b. Ukbe, 509, 510 

Nâfi”, 167, 253, 308, 369 

Nahl bölgesi, 111 

Nahle, 88 

Nasr b Muhammed el-Huza'i, 526 
Nasr b. Asım el-Leysi, 362 

Nasr b. Habib, 554 

Nasr b. Mâlik, 527 

Nasr b. Muaviye oğulları, 397 

Nasr b. Muaviye, 395 

Nasr b. Seyyar el-Leysi, 428, 438 
Nasr b. Seyyar oğulları, , 332, 342 
Nasr b. Seyyar, 444, 465, 466, 467, 468, 475, 476, 488 
Nasr, 124, 467, 468 

Nâşirüz, 204 

Nâtil b. Kays el-Cüzâmi,!243 

Nâtil, 320 

Nebih b. Abdullah el-Anzi, 346 
Neccef, 249 

Necde b. Amir, 320 

Necde, 308 

Necid bölgesi, 91 

Necid, 101 

Necran, 119, 123 

Nehd oğulları, 228 

Nehrevan savaşı, 244, 257 
Nehrevan, 250, 273 

Nehru Cevber, 152 
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Nehru Tirâ, 179 

Nehrwl-Emir, 510 

Nehrw'l-Küdr, 421 

NehrwlI-Mer'e, 146, 157 

Nemile b. Abdullah el-Leysi, 122 
Nemir, 295 

Ners, 164 

Nersi, 152 

Nesâ, 546 

Nesef, 364 

Nesf, 335 

Nevf el-Eş'ari, 428 

Nevfel b. Abdimenaf oğulları, 294, 479 
Nevfel b. Abdullah, 97 

Nevfel b. Abdumenâf oğulları, 87 
Nevfel b. el-Haris, 165 

Nevfel b. Mesâhik el-Amiri, 356 
Nevfel b. Muaviye, 86, 304 

Nevfel b. Muhammed b. Abbad b. Ubâde b. es-Sâmit, 302 
Nevfel oğulları, 100, 487 

Nihavend savaşı, 183, 187 

Nihavend, 172, 183, 184, 187, 475, 47/6, 477 
Nil nehri, 485 

Nisâbur, 206 

Nizek Tarhan, 360 

Nizek, 180 

Nu'as b. Kurat el-Kelbi, 406, 423 
Nu'aym b. Ebi Hind, 419 

Nu'aym b. Ebi Selâme, 382 

Nu'aym b. es-Salt, 235 

Nu'aym b. Hübeyre, 242 

Nu'aym b. Lüt, 297 

Nu'aym b. Mesud el-Eşca'i, 226 
Nu'aym b. Selâme, 389 

Nu'man b. Amr b. Sa'd b. Amr b. Guzziyye, 302 
Nuw'man b. Mâlik b. Sa'lebe, 97 

Nubâte b. Hanzala, 465 
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Nubâte, 470, 475 

Nuh b. Derrac, 555 

Nuh b. Hübeyre, 381 

Nuhayle, 251 

Numeyr oğulları, 133 

Nusayb, 171 

Nusaybin, 172, 173, 454, 458, 528, 539, 540, 541 

Nusayr, 147, 446 

Nüfeyl b. Abdullah b. Vehb b. Sa'd b. Amr b. Habib b. Amr 
B. Şeyban, 299 
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Osman b. Abdullah b. el-Muğire, 88 

Osman b. Adem el-Adevi, 290 

Osman b. Affan ailesi, 495 

Osman b. Affan b. Ebi”l-As b. Ümeyye b. Abdişems b. 
Abdi-menâf, 195 

Osman b. Affan, 77,92, 104,107, 124,147, 152, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 202, 324, 344, 349, 351, 356 

Osman b. Ali, 287 

Osman b. Amir b. Ka'bb.Sa'd, 125 

Osman b. Ebi Talha, 93 

Osman b. Ebi Ubeyde b. Ukbe b. Nafi”, 407, 418, 421 

Osman b. Ebil As, 198 ; 

Osman b. Ebi'l-As es-Sakafi, 123, 151, 175, 186, 190, 192, 
193, 197, 198, 200, 203 

Osman b. Ebi'l-Asi, 166 

Osman b. el-Esved, 508 

Osman b. el-Hakem b. Sa'lebe e-Henâi, 37/9 

Osman b. el-Heysem el-Müezzin, 584 

Osman b. Hayyan el-Mürri, 372, 375,379, 393, 395 

Osman b. Hukeym, 502 

Osman b. Huneyf el-Ensari, 186, 225, 228, 250, 278 

Osman b. Katan el-Harisi, 331 

Osman b. Muhammed b. Ebi Süfyan, 290, 291, 308, 317 

Osman b. Mukassim el- Mürri, 536 
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Osman b. Nüheyk, 520 

Osman b. Osman, 384, 386 

Osman b. Ömer b. Fâris, 56 

Osman b. Ömer et-Teymi, 446, 491 

Osman b. Talha, 253 

Osman b. Umâre b. Harim, 552 

Osman b. Urve b. ez-Zübeyr b. el-Avvam, 502 

Osman b. Urve, 304 

Osman el-Betti, 484, 507 

Osman Maz'ün, 91 

Osman, 17/5, 187,210,211,212,213,215,216, 218, 219, 220, 222, 224, 226, 236, 296, 297, 301, 332, 447, 448, 
467 


LÖ- 


Ömer b. “İmran b. Cemil el-Fezâri, 542 

Ömer b. Abdulaziz b. Mervan, 177, 289, 360, 361, 362, 363,372,373,374,378, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 
389, 390 

Ömer b. Abdulhamid el-Hitâbi, 496 

Ömer b. Abdulhamid, 487 

Ömer b. Abdullah, 507 

Ömer b. Ali b. Ata b. Ruâsi, 548 

Ömer b. Ali b. Ebi Talib, 321 

Ömer b. Amir es-Sülemi, 498, 502 

Ömer b. Amir, 495, 498 

Ömer b. Bezi”, 5527 

Ömer b. Büzey”, 534 

Ömer b. Ca'fer Hezârmerd, 514 

Ömer b. Ebi Seleme b. Abdurrahman b. Avf, 493 

Ömer b. Ebi Seleme el-Mahzumi, 351, 359 

Ömer b. el-Abbas b. Umeyr b. Utârid b. Hâcib b. Zürâre, 488, 497, 

Ömer b. el-Gadban el-Kuba'seri, 451 

Ömer b. el-Hâris, 359 
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Ömer b. el-Hattab, 75, 76, 85, 103, 126, 145, 150, 152, 156, 159, 165, 167, 190, 192, 204, 207,511 

Ömer b. el-Muhacir, 389 

Ömer b. el-Velid b. Abdulmelik, 362, 373, 

Ömer b. Habib el-Advi, 555,564 

Ömer b. Hafs Hezârmerd, 495, 497, 500, 503, 516, 517 

Ömer b. Hübeyre el-Fezari, 361,377, 393, 398, 402 

Ömer b. İshak, 510 

Ömer b. Osman, 523, 526, 534 

Ömer b. Sa'd b. Ebi Vakkas, 320 

Ömer b. Sa'd b. Mâlik, 289, 321 

Ömer b. Suhban, 511 

Ömer b. Ubeydullah, 357 

Ömer b. Yezid b. Umeyr, 369 

Ömer, 145, 147, 149, 155, 157, 158, 162,170,172, 173, 1/9, 182,183, 184,186, 188, 189, 194,213, 215, 222, 
266, 297,299, 374, 415 


-P- 
Peygamber (S.A. V.), 276, 529 


-R- 
Ra'su'l-Ayn, 528, 539 | 
Ra'swl-Cümhâ, 532 
Rabia b. Ebi Abdurrahman, 498 
Rabia b. Eksem b. Sahbere, 109 
Rabia b. Ziyad, 299 
Rabia b. Asel el-Yerbw'i, 27/6 
Rabia b. Abbad ed-Düeli, 369 
Rabia b. Ebi Hareşe, 140 
Rabia b. el-Hâris b. Abdulmuttalib, 191, 416 
Rabia b. Hanzala oğulları, 311 
Rabia b. Ka'b el-Eslemi, 304 
Rabia b. Osman, 510 
Rabia b. Sehm, 398 
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Rabia es-Saliti, 311 

Rabia, 214, 242, 261, 298, 447, 461, 466, 469 

Radvâ, 81 

Râf? b. Sehl, 141 

Rafi” b. Leys b. Nasr b. Seyyar, 547 

Rafi” b. Ömer et-Tâi, 195 

Râfi” b. el- Leys, 548 

Râfi” b. el-Mu'alla, 86 

Râfi?” b. Hudeyc, 327 

Râfi” b. Leys, 557 

Rahbetü Beni Ali, 27/1 

Rahhac, 255 

Râhıt vakası, 307, 315, 316 

Rakim b. Sâbit, 116 

Rakke, 449 

Ramehürmüz, 173, 174,175, 179 

Râsib oğulları, 27/2, 273, 506 

Resülüllah'ın kızı Ümmü Külsüm, 92 

Râşid b. Amr el-Cüdeydi, 252, 259 

Râşid b. Amr, 204, 323 

Râtic ehli, 95 

Râticliler, 141 

Ravh b. Hâtim, 522, 525, 526, 533, 554 

Ravh b. Zenba, 524 

Ravh, 390 

Rayta bint Abdullah b. Abdullah b. Abdıwl-Medân el- 
Hâri-si, 481, 492 

Re'swl-Fehrec, 146 

Rebâh b. Osman el-Murri, 513 

Rebâh b. Ebi Umâre, 492 

Rebâh, 141, 147 

Recâ' b. Hay, 411 

Recö' b. Ravh, 524 

Reccâl b. “Unfuve, 133 

Resülüllah (S.A. V.), 75, 76,77, 79,81,82,83,85,87, 89, 91,92, 98,99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114,116, 117, 119, 120,121, 125, 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126, 127, 128,134, 147, 148, 149, 167, 185, 186, 195, 203, 206, 215, 226, 251, 261, 264, 266, 268, 269, 273, 
284, 304, 321, 334, 350, 3SI, 360, 361, 362, 363, 462 

Resülüllah'ın oğlu İbrahim, 111 

Revh b. Hâtim, 484 

Rey, 183, 188, 196, 317, 405, 476, 500,532, 547, 549, 557 

Reyhâne bint Ebi'l-As, 381 

Rişehr, 174, 175 

Rib'i el-Mahzumi, 519 

Rib'i b. el-Anberi, 247 

Rib'i b. Hiraş, 346 

Ribah b. Ebi Umâre, 440 

Ridde, 127,131, 133 

Rifâ'a b. Kays el-Ceşmi, 111 

Rifâ'a b. Mesrüh, 109 

Rifâ'a b. Râfi”, 253 

Rifâ'a b. Ömer, 98 

Rifâ'a b. Şeddad, 242, 319 

Rifâ'a b. Vakş, 95 

Rima', 123 

Riyah b. Abede, 37/4 

Riyah b. Ebi Umâre, 483 

Riyah b. Osman el-Mürri, 504, 505, 518 

Rodos, 277,279, 281 | 

Rukâne b. Abduyezid, 253 

Rukayya, 91 

Rukayya bint Ali b. Ebi Talib, 288 

Rum kapısı, 540, 541 

Rum ordusu, 162 

Rümân el-Yemâni, 219 

Rümân, 218 

Rume, 214 

Rumi b. Ma'iz el-Kilabi, 489 

Rumiye, 500 

Rumlar, 148, 160, 176, 326, 327, 348, 349, 350 

Ruşdin, 441 

Rutbil, 255, 269, 341, 347, 364 
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Ruveycil, 217 

Ruveyfi” b. Sâbit el-Ensari, 256 
Ruveym b. el-Hâris, 242 
Ruzbihân, 459 

Rü'be b. el-Muhbil, 270, 274 
Rüstakabâz, 328 

Rüstem, 162, 163 

Rüzeyk, 285 


NE 


Sa'd b. “Ubâde el-Ensari, 145, 167 

Sa'd b. Abdurrahman er-Rahabi, 495 

Sa'd b. Atiyye, 402 

Sa'd b. Bekr b. Muaviye oğulları, 379 

Sa'd b. Bekr kabilesi, 473, 489 

Sa'd b. Bekr oğulları, 118, 192 

Sa'd b. Bekr, 124 

Sa'd b. Câriye b. Luzân b. Abuvedd b. Zeyd, 142 

Sa'd b. Ebi Vakkas, 296 

Sa'd b. el-Rab” (İbn Amr) b. Ebi Züheyr, 96 

Sa'd b. Hammâz, 142 

Sa'd b. Hayseme, 80, 85, 96 

Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf, 401, 440, 445, 459 

Sa'd b. İshak, 502 

Sa'db. Ka'b, 302 

Sa'd b. Kuleyb b. İshaf, 302 

Sa'd b. Leys oğulları, 109, 116 

Sa'd b. Mâlik seriyyesi, 88 

Sa'd b. Mâlik, 87, 88, 93, 125, 148, 159, 162, 164, 186, 
193, 196, 222, 275 

Sa'd b. Mesud, 467 

Sa'd b. Necd, 341 

Sa'd b. Osman b. Halede, 304 

Sa'd b. Sa'id b. Kays, 502 

Sa'd b. Süveyd b. Kays, 96 

Sa'd b. Ubâde, 97, 145, 167 
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Sa'd b. Ubeyd b. en-Nu'man, 164 

Sa'd b. Ubeyde es-Selmi, 402 

Sa'd b. Ubeydullah, 302 

Sa'd b. Umeyr b. Ehib,302 

Sa'd b. Zürâre, 425 

Sa'd el-Hıssiyy, 487 

Sa'd el-Karaz, 152 

Sa'd oğulları, 228, 487 

Sa'd, 162, 163, 169,172, 174, 186, 187,242, 251, 300, 302 
Sa'de, 473 

Sa'diler, 271 

Sâ'ide b. Esed b. Sâ'ide ve Yezid b. Muhammed b. Seleme, 300 
Sâ'ide oğulları, 142 

Sâ'ide, 300 

Sâ'ide b. Ka'b b. el-Hazrec oğulları, 97, 98 
Sâ'ide oğulları, 101, 116 

Sa'lebe b. Amr b. Avf oğulları, 96 

Sa'lebe b. Sa'd b. Mâlik, 97, 98 

Sa'lebe b. Yerbü' oğulları, 259 

Sa'lebe oğulları, 299 

Sa'sa'a b. Suhan, 213, 242 

Sa'sa'a, 449 

Sâbât, 561 

Sabire b. Şeyman el-Huddâni, 244 

Sâbit b. Amr b. Zeyd, 97! 

Sâbit b. Huseym, 424 

Sâbit b. Abdullah b. İyâs, 302 

Sâbit b. Ceza”, 116 

Sâbit b. Ebi Katâ, 370 

Sâbit b. Haysem, 412 

Sâbit b. Hüzzâl, 142 

Sâbit b. Kays b. el-Hâtim, 301 

Sâbit b. Kays b. Şemmas, 128, 130, 133,134, 141, 302 
Sâbit b. Kays b. Şimas, 105, 108, 128, 130 
Sâbit b. Musa”, 519 

Sâbit b. Nasr, 564 
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Sâbit b. Nu'aym, 449, 450 

Sâbit b. Umâre, 508 

Sâbit, 95, 109, 138, 

Sabur, 186, 197, 198, 224, 324 

Safiyye b. Abdulmuttalib, 183 

Safiyye bint Huyeyy b. Ahtab, 108, 111 
Safiyye, 125 

Safvan b. Beyza”, 85 

Safvan b. el-Mu'attıl, 278 

Safvan b. İsa, 158, 564 

Safvan b. Muharriz el-Mâzini, 336 

Safvan b. Süleym, 486 

Safvan b. Ümeyye b. Amr, 138 

Safvan b. Ümeyye, 100, 115, 253 

Safvan, 234 

Sahretâc, 173 

Sahsah eş-Şeybani, 541 

Sa'id b. Bahdel el-Harici, 451 

Sa'id b. Bahdel, 451 

Sa'id b. el-Müseyyib, 140 

Sa'id b. Abdulaziz b. el-Hâris b. el-Hakem b. Ebi'l-As, 398 
Sa'id b. Abdulaziz et-Tenühi, 523 

Sa'id b. Abdulaziz, 392 

Sa'id b. Abdulmelik, 403, 427, 446 

Sa'id b. Abdurrahman el-Cümahi, 534, 555 
Sa'id b. Amir b. Hızyem, 160, 174, 194 
Sa'id b. Amir, 564 

Sa'id b. Amr b. Ca'de b. Hübeyre el-Mahzumi, 443 
Sa'id b. Amr b. Süleym ez-Züraki, 494 
Sa'id b. Amr el-Huraşi, 393, 409, 410, 411 
Sa'id b. Amr el-Kindi, 330 

Sa'idb.Amr, 411, 444 

Sa'id b. Bahdel, 445 

Sa'id b. Cübeyr, 300, 345, 368 

Sa'id b. Da'lec, 524, 528 

Sa'id b. Ebi 'Arübe, 511 

Sa'id b. Ebi Sa'id b. Evs b. el-Mu'allâ, 304 
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Sa'id b. Ebi Sa'id el-Makberi, 441 

Sa'id b. Ebi”l-Hasen, 406 

Sa'id b. el-As ailesi, 444 

Sa'id b. el-As, 202, 203, 205, 206, 208, 223, 251, 256, 
257, 269,274, 278, 280 

Sa'id b. el-Hâris b. Kays, 161 

Sa'id b. el-Huleyl, 516 

Sa'id b. el-Hurr b. Ubeydullah b. Ömer b. el-Hattab, 477 

Sa'id b. el-Kışb el-Ezdi, 123 

Sa'id b. el-Müseyyib, 76, 90, 93, 106, 107, 112, 120, 140, 
150, 155, 165, 322, 348, 366 

Sa'id b. el-Mühelleb, 324 

Sa'id b. Eslem b.Zür'a, 333 

Sa'id b. Eslem el-Kilâbi, 356 

Sa'id b. Eşü' el-Hemdani, 440 

Sa'id b. Hassan el-Esidi, 357 

Sa'id b. Hişam, 408 

Sa'id b. İyas el-Ceriri, 503 

Sa'id b. İyas el-Hariri, 289 

Sa'id b. Kays, 242 

Sa'id b. Mansur, 525 

Sa'id b. Mercâne, 377 

Sa'id b. Mesud el-Mâzini, 386 

Sa'id b. Muhammed b. Halid, 472 

Said b. Nimran el-Hemdahi, 249, 325 

Sa'id b. Osman b. Affan, 275, 276 

Sa'id b. Rebâh b. Amr b. el-Muğterif b. Hacvan b. Amr b. 
Ha-bib, 299 

Sa'id b. Selm b. Kuteybe b. Müslim b. Amr, 512, 545, 553, 
567 

Sa'id b. Süleyman b. Mesâhik, 527 

Sa'id b. Süleyman b. Zeyd b. Sâbit, 401, 487 

Sa'id b. Ukbe, 427 

Sa'id b. Vehb el-Hivani, 331 

Sa'id b. Yerbü' el-Mahzümi, 275 

Sa'id b. Yesar, 416 

Sa'id b. Yezid, 272, 277 
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Sa'id b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, 89, 269 

Sa'id b. Zeyd el-Ensari, 125 

Sw'id b. Said b. el-As b. Ümeyye, 115 

Sa'id el-Hareşi el-Mukanna', 521 

Sa'id, 73, 78,83, 90,98, 181, 301,349, 374 

Sakf b. Amr Esedi, 109 

Sakf b. Ferve b. el-Bediyy, 97 

Sakif, 124, 234, 296 

Sakif kabilesi, 123 

Salit b. Abdullah b. Amr b. Hâşim, 298 

Salit b. Amr, 104 

Salit b. Kays, 151 

Salit b. Salit, 124 

Salih b. Abdurrahman, 375, 380, 381 

Salih b. Ali b. Abdulah b. Abbas, 503 

Salih b. Ali, 485, 498, 500, 501, 504, 505, 546 

Salih b. Beşir el-Mürri, 536 

Salih b. Beyhes el-Kilâbi, 546 

Salih b. Cübeyr el-Guddâni, 389, 401 

Salih b. Davud, 522, 525 

Salih b. Ebi Ca'fer, 525 

Salih b. el-Abbas b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. 
Ab-bas, 565, 567, 568 

Salih b. Hârün Emirü'l-Mü'minin, 564 

Salih b. Müserrih, 330 

Salih b. Nebhan, 428 

Salih b. Rüstem el-Hazzaz Ebü Amir, 509 

Salih b. Şeyh b. Umeyre, 556 

Habib b. el-Mühelleb, 380 

Sâlim b. Abdullah b. Ömer, 167, 404 

Sâlim b. Ebi'i-Ca'd, 190, 383 

Sâlim b. Mu'atteb, 123 

Sâlim Ebü Yusuf el-Ezdi, 429 

Sâlim el-Burnusi, 520 

Sâlim b. 'Aclân el-Eftas, 253 

Sâlim b. Avf oğulları, 80, 142, 302 

Sâlim b. Ma'kil, 138 
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Sâlim b. Selm b. Kuteybe b. Müslim el-Bâhili, 549 
Sâlim el-Eftas, 486 

Sâlim, 440 

Salt b. Hureys, 386 

Sâme b. Lüey oğulları, 333, 356 

Samle, 407 

Sana'a, 123, 144, 224, 462, 473 

Sanhace, 336, 347 

Sârgon b. Mansur er-Rumi, 219, 280, 359 
Sâriye b. Zenim ed-Düeli, 201 

Sassa, 367 

Sat, 171 

Sâve, 4/6 

Sayfiyy b. Füseyl, 261 

Sayfiyy b. Kayziyy, 95 

Sebir, 215 

Sebil Köyü, 175 

Sebre b. Şeymân el-Huddani, 236 

Sedüs oğulları, 218, 379 

Sefevân, 82 

Sefih b. Amr, 526 

Sehl b. Abdullah b. Zeme'a, 298 

Sehl b. Amr, 161 

Sehl b. Bekkâr, 121, 570; 

Sehl b. Ebi Sa'id,303 |! 
Sehl b. Ebi Umâme Ca'fer b. Sa'lebe b. Mahisa, 300 
Sehl b. el-Esved, 319 

Sehl b. Huneyf el-Ensari, 226 

Sehl b. Huneyf, 239, 245, 249 

Sehl b. Kays b. Ebi Ka'b b. el-Kayn, 98 
Sehl b. Osman b. Huneyf, 229, 

Sehl b. Sa'd es-Sâ'idi, 180, 363 

Sehm b. Amr b. Hasis oğulları, 297 

Sehm b. Amr oğulları, 116, 140, 160, 235 
Sehm b. Galib el-Hüceymi, 251, 254 
Sehm b. Galib, 251 

Selam b. Miskin, 338, 523 
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Selam, 528 

Selem b. Küheyl, 422 

Selem b. Ziyad, 289, 318 

Seleme b. Abdulhamid, 506 

Seleme b. Alkame el-Mâzini, 484, 502 

Seleme b. el-Ekü”, 327 

Seleme b. Eşyem, 102 

Seleme b. Kays b. Sâbit b. Halede, 303 

Seleme b. Mesud b. Sinan, 142 

Seleme b. Sabih, 135 

Seleme b. Sa'id b. Câbir, 499 

Seleme b. Salih, 539 

Seleme b. Selâme b. Vakş el-Ensari, 193 

Seleme b. Selâme b. Vakş, 137 

Seleme b. Züeyb er-Reyâhi, 313 

Seleme, 129, 300 

Selemiyye, 320 

Selime oğulları”, 86, 98, 109, 116, 142, 303 

Selm b. Ahvez el-Mâzini, 465, 4/0 

Selm b. Bişr, 488 

Selm b. Kuteybe b. Selm b. Amr el-Bahili, 120, 484, 487, 
490, 492, 507, 514 

Selm b. Ziyâd, 303 

Selman b. Rabia el-Bahili, 193, 197, 202, 205 

Selman el-Fârisi, 238 

Selmiyye, 546 

Selukiyye, 505 

Selül oğulları, 414, 423, 426, 492 

Semender, 417 

Semerkand, 276, 289, 365, 411, 547 

Semerkandlılar, 366 

Semil, 544 

Semüre b. Cündüb, 269, 272, 274 

Senah, 326 

Sendere, 367 

Senedü”i-Cebel, 377 

Seniyyetü'l-Mer'e, 86 
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Serâdukât, 500 

Serahs, 204, 466, 469, 470, 546 

Serâkıs, 407 

Serdaniye, 360, 394, 403, 406, 413, 416, 417 

Serde, 415 

Serdevsel, 377 

Serğ”, 167 

Serif bölgesi, 111 

Serr b. Zeyd, 510 

Serşet, 571 

Servân eş-Şâri, 549 

Sevâd b. Mâlik oğulları, 97 

Sevâd toprakları, 250 

Sevâd b. Ganm oğulları, 98 

Sevâd oğulları, 142 

Sevâd toprakları, 561, 562 

Sevâd, 146, 150, 159, 332, 451 

Sevrâ' nehri, 480 

Sevre b. Ebcer ed-Darimi, 330, 333, 353, 412 

Sevre b. el-Hurr, 357 

Sevvâr b. Abdullah el-Anberi, 514, 515, 518 

Sevvâr b. el-Eş'ar el-Mâzini, 444 

Seybere, 416 

Seyf b. Vehb, 272 

Seyyar b. Bişr, 488 

Seyyar b. Selâme, 467 ' 

Seyyar b. Selâme Ebü'l-Minhal er-Reyahi, 344 

Sıffin savaşı, 186, 238, 243 

Sıffin, 240, 243, 250 

Sıkılye (Sicilya), 351, 362, 390, 407, 411, 412, 415, 416 

Sifu'l-Bahr, 86, 87 

Siniz, 57/1 

Sicistan, 204, 208, 222, 227, 224, 247, 252, 253, 255, 257, 
269, 303, 331,333, 336, 33,341, 354, 355, 509, 553 

Sikketü'l-Mirbed, 227 

Simak b. Harb el-Bahili, 90, 428 

Sinan b. Ebi Sinan ed-Düeli, 430 
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Sinan b. ed-Damri, 127, 151 

Sinan b. Seleme b. el-Huhabbık, 260 

Sinan b. Seleme b. el-Muhabbık el-Hüzeli, 256, 356, 369 

Sinan ed-Damri, 127, 151 

Sinbâz, 500 

Sinbe, 180 

Sind, 252, 429, 444, 562 

Sindabâz, 543 

Sevvâr b. Abdullah, 498, 502 

Sevvâr b. Hubbâr el-Abdi, 186 

Soğd, 543 

Soğdlular, 176, 276, 360, 361, 392 

Su'be b. Zahir en-Nehşeli, 392 

Suâb, 94 

Sübân, 27/5 

Sudân b. Humran, 218 

Sudan, 253, 415 

Sufferi haricileri, 420 

Sufferi, 47/5 

Sufferiyye haricileri, 423 

Suğür, 547, 564 

Suhab, 175 

Suhbe, 332 

Suheyb b. Sinan, 11, 245 

Sül, 367, 376 

Surâke b. el-Hubâb, 114 

Suriye, 82, 127, 129, 147, 150,151, 152,167, 171, 187, 192, 193, 202, 223, 240, 263, 283, 290, 291, 292, 320, 327, 328,336, 348, 352, 363, 384, 402, 404, 407, 412, 416, 417, 418, 422, 425, 441, 447, 473, 476, 485, 

Suriyeliler, 189, 240, 241, 259, 262, 282,291, 292, 306, 
307,309, 315,318, 321,322, 323, 326,343, 369, 449 

Süs, 173, 562 

Süsene, 350 

Suvâde Ebü's-Sabah b. Suvâde el-Kindi, 386 

Suveyd b. Mencüf es-Sedüsi, 324 

Sübey' b. Hâtıb b. el-Haris, 97 
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Sübeysita, 326 

Sübeytle, 199 

Süflar, 160 

Süfyan b. “Uyeyne, 559 

Süfyan b. Abdullah es-Sakafi, 193 

Süfyan b. Amr el-Ukayli, 381, 402 

Süfyan b. Avf el-Ezdi, 269 

Süfyan b. Avf el-Gâmidi, 225 

Süfyan b. Avf, 275 

Süfyan b. el-Ebred el-Kelbi, 332, 333, 344, 369 

Süfyan b. Habib, 545 

Süfyan b. Hureyş el-Havlani, 380 

Süfyan b. Mâlik el-Fehmi, 357 

Süfyan b. Muaviye b. Yezid b. el-Mühelleb, 484, 504, 505, 
514 

Süfyan b. Muaviye, 487, 495, 500, 501 

Süfyan b. Sa'id es-Sevri, 382, 521 

Süfyan b. Umeyr el-Kindi, 380 

Süfyan b. Vehb, 326 

Süheyl b. Adiyy, 141 

Süheyl b. Amr, 107, 115 

Süheyl en-Nümeyri, 219 

Sükeyne bint el-Hüseyn b. Ali, 415 

Süklâb, 591 

Süleym b. Ahdar, 539 

Süleym b. Amr b. Hadide, 98 

Süleym b. el-Hâris, 96 

Süleym b. Mansur oğulları, 294 

Süleym oğulları, 101, 129, 138, 235, 303, 315, 354, 407, 
466,477, 522, 557 

Süleym, 131, 130, 131, 138, 236, 296, 

Süleyman b Mihran el-A'meş, 508 

Süleyman b. Abdullah b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. 
Abbas, 563, 566, 567 

Süleyman b. Abdullah el-Asamm, 535 

Süleyman b. Abdulmelik, 348, 356,375, 376,377, 378, 580.381.383 
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Süleyman b. 
Süleyman b. 
514 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
553, 557 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
447, 449 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 


Abdülmelik b. Mervan, 370 
Ali b. Abdulah b. Abbas, 495, 495, 498, 502, 


Bilâl, 536 

Ca'fer b. Süleyman b. Ali, 511, 550 

Davud b. İsa b. Musa, 577 

Ebi Ca'fer Emirü'l-Mü'minin, 532, 536, 537, 


Ebi”l-İyyaş b. Muaviye b. Sâmit, 303 
el-Muğire, 532 

Habib b. el-Mühelleb, 441, 465 

Harb, 569 

Hişam b. Abdulmelik, 412, 418, 422, 423, 


Mesrüh, 457 

Musa, 417 

Mücâlid, 506, 514, 519 
Mühran el-A'meş, 284 


Süleyman b. Osman, 467 


Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman b. 
Süleyman ve 


Râşid es- Sakafi, 342 

Sa'd, 359, 374, 382 

Safvan b. Abbad b. Şeyban, 294 
Sa'id b. Zeyd, 553 

Sured el-Huza'i, 242, 319 
Tarhan et-Teymi, 503 

Üveys b. Sa'd b. Ebi Serh, 298 
Yesâr, 395 

Yezid el-Hârisi, 520 

Zerrak el-Merhebi, 475 

Ceri b. Hazm b. Câbir, 294 


Süleyman, 297, 301, 379, 380 


Süleymanan, 
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Sümâme b. el-Velid b. el-Ka'ka' b. Huleyd el-Absi, 512, 
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Sümâme b. Enes b. Mâlik, 425 
Sümâme, 224 
Sümeysât, 171, 172 
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Sümeyy, 47/2 

Sünbil, 244 

Sürâka oğulları, 290 

Sürâke b. Mâlik b. Ca'şem, 196 
Süraklılar, 173 

Sürrak, 173 

Süvade b. Ebi Asved, 157 
Süverâ, 340 

Süveyd b. Gafle, 346 

Süveyd b. Mencüf, 314 
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Şakik b. Sevr, 274 

Şam, 81,194, 292, 485,501,511 
Şaman, 364 

Şamlılar, 282, 450, 453, 455, 477, 497, 507 
Şarzâz b. Azâzbeh, 162 

Şaş, 368 

Şazân b. Amir, 564 

Şebbam, 474 

Şebes b. Rib'i, 239, 242 

Şebib b. Yezid, 330 

Şebib el-Haravri, 354 

Şebib el-Mâzini Ebü İsa b. | | 2eBiD; 398 
Şebib, 332 

Şebib b. Becre el-Eşca'i, 244 

Şebib b. Becre, 257 

Şecre b. Züheyr eş-Şeybani, 459 
Şeddad b. el-Esved b. Şe'ub, 96 
Şeddad b. el-Ezma”, 329 

Şeddad b. el-Heysem el-Hilâli, 259 
Şeddâd b. Evs, 278 

Şedid, 152 

Şehrek, 175 

Şehribırâz, 119 

Şehrizor, 446, 451, 457, 465, 543 
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Şekle, 578 

Şemmas b. Osman b. eş-Şerid, 95 
Şerik b. Abdullah en-Naha'i el-Kâdi, 525 
Şerik b. Abdullah en-Naha'i, 518, 538 
Şerik b. Ebi Nemir, 502 

Şerik, 534 

Şerik el-Kinâni, 243 

Şervân, 367 

Şervâz, 204 

Şeyban b. Abdulaziz el-Yeşkuri, 446, 451, 460, 465 
Şeyban b. Mesleme, 466 

Şeyban Ebü Muaviye, 522 

Şeyban oğulları, 457, 539, 541 
Şeyban, 453, 467 

Şeybanlılar, 458 

Şeybe b. Abdulaziz, 300 

Şeybe b. Nessâh, 487 

Şeybe b. Osman, 246, 278, 304 

Şeybe b. Muharib, 299 

Şeybe, 298 

Şi'b, 246, 249, 319 

Şibl b. Ma'bed, 167 

Şihab b. Abdulmelik, 510 

Şihr b. Havşeb, 384 

Şimr b. Atiyye, 419 

Şimr b. Zi'l-Cevşen, 289 

Şireveyh vebası, 105 

Şireveyh, 105, 119, 157 

Şu'ayb b. Ebi Abdullah, 298 

Şu'ayb b. el-Habhab, 475 

Şu'be b. el-Haccac, 188, 361, 512 
Şubeyl b. “'Azre ed-Dab'i, 454 

Şuca' b. Vehb el-Esedi, 124 

Şuca'a b. Vehb b. Rabia, 138 

Şurahbil b. Hasene, 147, 159,171, 193 
Şurahbil b. Zi'l-Kilâ', 320 

Şureyh b. Amir, 1 56, 192 
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Şureyh b. Evfa el-Absi, 244 

Şureyh b. Hani' el-Harisi, 333, 334 
Şureyh, 193, 224, 248, 279, 310, 325, 355 
Şübâbe b. Sevvâr, 188, 564 

Şücâ' b. Ebi Vehb, 104 

Şükümâ, 349 
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Tâb, 335 

Taberistan, 205, 206, 275, 377, 420, 549 

Taberiyye, 159, 449 

Tabres, 37/6 

Tağlib oğulları, 332, 340, 539, 541 

Tahir b. el-Hüseyn b. Mus'ab, 557, 558, 559, 564 

Tahiye, 236, 273 

Tâhiyetü b. Ubeyd, 228 

Taif gazvesi, 114, 116 

Taif savaşı, 145 

Taif, 114, 115, 123,124, 151, 193, 252, 281,291, 319, 
321,322, 352, 397, 416, 438, 462, 489, 497, 512 

Taifliler, 114 

Tâlakan, 205 İ 

Talha b. “Utbe, 141 | 

Talha b. Abdullah b. Avf/324, 377 

Talha b. Abdullah b. Halef el-Huza'i, 303 

Talha b. Abdullah b. Halef Talhatü”t-Talhât, 276 

Talha b. Amr b. el-Hadrami, 505 

Talha b. Bilâl, 350 

Talha b. Ebi Talha b. Abdülüzzâ, 93 

Talha b. İyâs el-Adevi, 498 

Talha b. Misraf el-Eyâmi, 345, 412, 

Talha b. Rukâne, 404 

Talha b. Sa'id el-Cüheni, 371 

Talha b. Tahir, 5604 

Talha b. Ubeydullah, 77,89, 131, 225, 226, 227, 230,231, 
232, 234 
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Talibiyyinler, 562 

Talibu'l-Hakk, 462 

Tamahic, 146, 157 

Tamra, 47/8 

Tanca, 364, 365, 415, 420, 423, 424 

Tarık b. Abdurrahman, 467 

Tarık b. Amr, 324, 351, 356 

Tarık el-Ahdeb, 458 

Tarık, 369 

Tarif oğulları, 97 

Tarif, 321 

Tarsus, 535 

Tasuc, 170 

Tavk, 272 

Tavüs b. Kisân, 431 

Tavvaf b. el-Mu'allâ es-Sedüsi, 315 

Tayy kabilesi, 118, 274 

Tayy oğulları, 273 

Tayy, 103, 124 

Tazât, 206 

Tebük gazvesi, 117, 122 

Tebük, 117, 123 

Tedmür, 147, 428, 429 

Tekrit, 175, 452 

Telmesin, 421, 422, 467, 475 

Telmis, 406 

Temâdur bint el-Esbağ, 104 

Temim b. Sa'd, 525, 533 

Temim b. Seleme, 384 

Temim b. Tarife, 366 

Temim b. Zeyd el-Kayni, 429 

Temim kabilesi, 461, 68 

Temim oğulları, 131, 132, 235, 244, 315, 354, 392, 449, 
465, 469, 470, 471, 516, 526, 528, 541 

Temim, 444 

Temim b. Evs, 407 

Temim b. Ömer, 510 
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Temmam b. Abbas, 249, 554 
Tevvec, 175, 186, 190 

Teym (Kureyş Teym'ı) oğulları, 343 
Teym b. Mürre oğulları, 116, 234, 296 
Teym b. Sa'lebe oğulları, 570 

Teym kabilesi, 526 

Teym oğulları, 523 

Teyma”, 123 

Teymw'l-Lât b. Salebe b. Ukâbe oğulları, 288 
Teymu'i-Lât b. Sa'lebe oğulları, 515 
Teymu'i-Lât b. Sa'lebe, 319 
Teymw'I-Lât kabilesi, 276 
Teymu'i-Lât oğulları, 328 

Tıvale, 494 

Tıvane, 362 

Tirâ nehri, 161 

Tirâ, 168 

Tiflis, 408 

Tiraf, 321 

Tivâne, 537 

Tiyâs, 156 

Toharistan, 205, 408, 413 

Tokan şah, 205 

Trablus, 503 

Tu'ayme b. Adiyy, 85 
Tubba'lıları, 132 

Tubne, 336, 338, 425 

Tubneliler, 424 

Tufan, 74 

Tufeyl b. Amir b. Vâsile, 344, 346 
Tufeyl b. Amr b. ed-Dusi, 132, 139 
Tufeyl b. Husayn el-Behrâni, 357 
Tuffu'l-Basra, 226, 328, 338, 549 
Tuhman, 332 

Tulak kalesi, 351 

Tuleyha, 128, 129, 131 

Tüman, 420 
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Tümanşah, 415 

Tumuşkes, 361 

Tunus, 278, 424 

Turende (Turanta), 349 

Tüs, 204 

Tüs, 204, 466, 468, 544, 549 

Tuvane, 350, 505, 548 

Türebe bölgesi, 103 

Türkler, 255, 361, 363, 383, 395, 396, 402, 409, 414, 412, 
413,414, 529 

Tüster savaşı, 181 

Tüster, 172, 174, 17/9,180,181,182, 337,338, 342 
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Ubâde b. es-Sâmit el-Ensari, 192, 194 
Ubâde b. es-Sâmit, 200, 208 

Ubâde b. Karas el-Leysi, 251 

Ubâde b. Nesiyy el-Kindi, 387 

Ubâde b. Nüseyy, 416 

Ubeyd b. el-Muw'allâ b. Levzân, 98 

Ubeyd b. et-Tihan, 95 

Übeyd b. Evs el-Gessâni, 280 

Ubeyd b. Fadle Huza'i, 329 

Ubeyd b. Huneyn, 402 

Ubeyd b. Yaktin, 545 

Ubeyd b. Zeyd oğulları, 96 

Ubeyde b. Abdurahman, 408, 411, 412, 
Ubeyde b. Abdurrahman es-Selmi, 423 
Ubeyde b. Abdurrahman ez-Zekvâni, 406, 407, 
Ubeyde b. el-Hab, 414 

Ubeyde b. el-Habhab, 416, 423, 424, 426 
Ubeyde b. el-Hâris b. el-Muttalib, 85, 86 
Ubeyde b. Kays es-Sülmâni, 324 

Ubeyde b. Sivar et-Tağlibi, 402, 460, 461 
Ubeyde el-Muhtar b. Ebi Ubeyd, 324 
Ubeyde, 103, 162 
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Ubeydullah (b. Kusem) b. el-Abbas b. Ubeydullah b. el-Abbas, 532 

Ubeydullah b. Abbas b. Abdulmuttalib, 246 

Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe, 112, 383 

Ubeydullah b. Adiyy b. el-Hayâr, 370 

Ubeydullah b. Ali es-Selmi, 399 

Ubeydullah b. Ali b. Ebi Talib, 288 

Ubeydullah b. Ebi Bekre, 257, 269, 333, 336, 354, 355 

Ubeydullah b. Ebi Kebşe, 381 

Ubeydullah b. Ebi Rafi”, 249 

Ubeydullah b. el-'Alâ, 515 

Ubeydullah b. el-Abbas b. Abdulmuttalib, 238, 277 

Ubeydullah b. el-Abbas b. Ubeydullah b. el-Abbas, 567 

Ubeydullah b. el-Abbas el-Kindi, 428, 438, 452 

Ubeydullah b. el-Abbas el-Leysi, 47/8 

Ubeydullah b. el-Abbas, 248, 249 

Ubeydullah b. el-Abbas, 444 

Ubeydullah b. el-Habhab el-Katib, 483, 492 

Ubeydullah b. el-Hasen b. Ubeydullah b. Abbas b. Ali b. 
E-bi Talib, 563, 564 

Ubeydullah b. el-Hasen b. Ubeydullah b. Fulân b. Ali b. 
E-bi Talib, 567 

Ubeydullah b. el-Hasen el-Anberi, 511, 515, 523, 524 

Ubeydullah b. el-Mehdi, $54 İ 

Ubeydullah b. Enis b. Seken b. Isâf, 302 

Ubeydullah b. Kusem b. el-Abbas b. Ubeydullah b. el- 
Ab-bas, 524, 550 

Ubeydullah b. Ma'mer et-Teymi, 201 

Ubeydullah b. Mevhib, 510 

Ubeydullah b. Muhammed b. Hafs, 570 

Ubeydullah b. Musa, 114, 565 

Ubeydullah b. Osman b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. 
Ka'b, 296 

Ubeydullah b. Ömer b. el-Hattab, 191, 241, 242, 507 

Ubeydullah b. Rafi” b. Hudeyc, 409 

Ubeydullah b. Rebâh, 225 

Ubeydullah b. Safvan el-Cumahi, 524, 527 
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Ubeydullah b. Ubeydullah b. Ma'mer et-Teymi, 336 

Ubeydullah b. Utbe b. Gazvân, 120, 294 

Ubeydullah b. Ziyad, 231, 269, 274, 275, 276, 284, 289, 
319, 320 

Ubeydullah el-Kâtib, 202 

Ubeydullah, 129, 147, 204, 296, 300, 301 

Üceyi, 567 

Uhud dağı, 221 

Uhud savaşı, 92, 93, 98, 99, 101 

Uhud, 122, 125 

Ukayl b. Züfr, 298 

Ukbe b. Abdula'la el-Kilâ'i, 428 

Ukbe b. Abdulgâfir el-Avazi, 339, 344 

Ukbe b. Abdullah b. Kudâme et-Tüceybi, 423 

Ukbe b. Amir b. Nâbi, 142 

Ukbe b. Amir el-Cüheni, 277 

Ukbe b. Ebi Muayyıt, 111, 563 

Ukbe b. Ebi Umâre, 304 

Ukbe b. Müslim, 523 

Ukbe b. Nâfi el-Fihri, 252, 253, 258, 304, 335 

Ukbe b. Selm el-Henâi, 514 

Ukbe b. Selm, 524, 532 

Ukbe b. Suhbân, 369 

Ukbe b. Visâc el-Bursâni, 339, 344 

Ukbe, 441 

Ukeydir b. Abdulmelik, 117 

Ukeydir, 117, 277 

Ukkaşe b. Eyyüb el-Fezari, 423, 424, 425 

Ukkâşe b. Yezid b. Abdurrahman b. Yezid b. Câriye, 299 

Ülleys, 146 

Uman, 123, 144, 151, 166, 192 

Utbe b. Ferkad, 172 

Uman, 335, 457, 465, 535 

Umâre b. Ukbe, 110 

Umâre b. Amr b. Hazm, 301 

Umâre b. Ebi Hafsa, 486 

Umâre b. Guzziyye, 502 
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Umâre b. Hamza, 519 

Umâre b. Hamza, Mus'ab b. Ukkâşe b. Mus'ab, 47/2 
Umâre b. Hazm b. Zeyd, 143 

Umâre b. Huzeyme b. Sâbit, 429 

Umâre b. Temim el-Kayni, 347, 355 
Umâre b. Zeyd b. Sâbit b. ed-Dahhak, 301 
Umâre b. Ziyad es-Seken, 94 

Umâre, 300, 347, 

Umeyr b. Cermüz el-Mücâşi'i, 226 
Umeyr b. Cürmüz, 234 

Umeyr b. Ebi Vakkas, 85 

Umeyr b. el-Hubab, 322 

Umeyr b. el-Hümam, 86 

Umeyr b. Evs, 141 

Umeyr b. Sa'd el-Ensari, 194 

Umeyr b. Ubeyd el-Havlani, 327 

Umeyr b. Vehb el Cumahi, 176, 234 
Umeyr oğulları, 421 

Umeyr, 296 

Umeyre b. Yesribi ed-Dabiyy, 279 

Ürbe, 349 

Ürve b. Davud ed-Dımaşki, 242 

Ürve b. Ebi Umâre, 304 

Urve b. el-Muğire b. Şw'bel es-Sakafi, 353, 371 
Ürve b. el-Zübeyr, 366 

Ürve b. Esma b. es-Salt es-Sülemi, 101 
Ürve b. ez-Zübeyr, 89, 112, 121, 195 
Ürve b. Mes'ud es-Sakafi, 124 

Ürve b. Muhammed b. Atıyye es-Sa'di, 379, 386, 398 
Ürve b. Mürre, 109 

Ürve b. Revim, 499 

Ürve b. Zeyd, 153 

Ürve b. Zeydü'l-Hayl, 152 

Ürve, 105, 106, 120, 257 

Usâse, 298 

Usayye Kabilesi, 102 

Usfan, 102, 103 
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Ussâm b. Ali, 558 

Utbân b. Vasile eş-Şeybani, 330 

Utbe b. Abdusselmi, 361 

Utbe b. Cerir, 302 

Utbe b. Ebi Süfyan b. Harb, 252, 255 
Ütbe b. el-Eş'as b. Ka'b, 300, 302 
Utbe b. en-Nedr es-Selmi, 369 

Utbe b. Ferkad, 172, 189 

Utbe b. Gazvan, 87, 156, 157, 158, 193 
Utbe b. Ma'bed, 294 

Utbe b. Rabi” b. Rafi”, 85, 96, 278 
Utbe, 156, 158, 192, 300 

Üveyf b. el-Ezbat, 122 

Uyeyne b. Abdurrahman b. Habib, 517 
Uyeyne b. Hısn (b. Huzeyfe) b. Bedr, 102, 115 
Uyeyne b. Hısn el-Fezâri, 129 

Üyeyne b. Musa, 516 

Uzak Süs, 305 

UÜzre, 124 


Übeyy b. Kays, 243 

Übeyy b. Ka'b, 207 

Bükeyr b. Ebi Hârün el-Beceli, 346 

Ümeyye b. Abdişems b. Abdimenâf oğulları, 94, 109, 296 

Ümeyye b. Abdullah b. Amr b. Osman b. Affan, 472 

Ümeyye b. Abdullah b: Halid b. Esid, 351, 354 

Ümeyye b. Amr b. Sa'id, 493. 

Ümeyye b. Bistâm el-Aişi, 571 

Ümeyye oğulları, 88, 115, 123, 233, 284, 286, 291, 308, 
315, 444, 476, 483, 485, 486 

Ümmü Abdullah nehri, 206 
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